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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uu. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzitter_cvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretaris_cvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeester_cvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 11: vrijdag 18 augustus 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 28 augustus. 

Activiteitenperiode: 30 augustus en met 26 september 2017. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl of www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 6 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31                               
10.00 uur Ds.  E. van Leersum, Barneveld 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte orgelfonds 

 

Zondag 13 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1

e
 collecte zending  

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. G.J. Mantel, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte zending 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 20 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte  jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 27 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte ZWO (romakinderen) 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. J. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  voorber. Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
 
 

De foto op de voorkant is 
gemaakt door Annelies Westra 
 
Hebt u een mooie foto van 
onze kerk? Stuur hem naar de 
redactie! 

 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
25 augustus Dhr. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
13 augustus Mw. P. Sertons 
 
 27 augustus Dhr. G. Herderschee 
 

 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 6 augustus 
rit A  Dhr. S. Biesheuvel 417859 
rit B  Dhr. J. de Vries 450041 
 
zondag 13 augustus 
rit A/B Dhr. J. Vree 412532 
 
zondag 20 augustus 
rit A Dhr. G. Molenaar 411741 
rit B Mw. J. Moolhuizen 411753 
 
zondag 27 augustus 
rit A  Dhr. G. v.d. Zande 414840 
rit B  Dhr. P. v. Lindenberg 412709 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Donderdag 3 augustus 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
 
Dinsdag 8 augustus 
ouderensoos, spelletjesmiddag 14.00-16.00 uur 
 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 

 
 
Donderdag 17 augustus 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
 
Dinsdag 22 augustus 
Ouderensoos, spelletjesmiddag 14.00-16.00 uur 
 

Ouderensoos 
Dinsdagmiddag 8 en 22 augustus bent 
u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

Geloven met een glimlach 

 
Wanneer is de laatste keer geweest dat u de 
tranen uit uw ogen moest wissen omdat u zo hard 
moest lachen? Eerlijk gezegd kan ik me dat ook 
niet precies herinneren. Dat lachen gezond is 
weten we allemaal. Misschien luidt daarom wel de 
bekende uitspraak: ‘Een dag niet gelachen, is een 
dag niet geleefd’.  
 
‘Geldt dat ook voor het geloof?’, vroeg ik me af. 
Zouden we net zo goed kunnen zeggen: ‘een 
zondag niet gelachen is een zondag niet geleefd’? 
Zorgt het geloof voor een klaterende schaterlach, 
of minstens een glimlach op ons gezicht? 
Over het algemeen is geloven voor ons een 
serieuze zaak. Iets waar we met hart en ziel op 
betrokken zijn en waarbij we dus niet direct denken 
aan lachen en humor. Maar als het zo is dat 
geloven ons hele leven beïnvloedt, dan mag een 
glimlach op zijn tijd niet ontbreken. 
 
Als je dan wat verder onderzoek doet naar humor 
en de Bijbel of de kerk, dan is opvallend dat er 
vaak meer grappen gemaakt worden over de kerk 
of gelovigen en hun gedrag, dan over de Bijbel zelf. 
Kennelijk geven de mensen meer aanleiding om 
grappen over te maken dan de inhoud zelf. 
Daarbij komt nog eens dat humor gevoelig ligt en 
vaak een kwestie van smaak is. Bij een film als 
‘Life of Brian’ van Monty Python (een parodie op de 
vele Jezus films) rolt de een van de bank van het 
lachen, terwijl een ander er door gekwetst wordt. 
De onderstaande cartoon vind ik een leuke vorm 
van afgeleide humor. Mozes en Noach die aan het 
vissen zijn, en dan……  
 
 

 

Dat we het in de kerk vooral met indirecte humor 
moeten doen, komt mede door het feit dat de Bijbel 
niet vol staat met grappen. Ironie en de nodige 
zelfspot zijn er wel te vinden. Spreuken heeft daar 
een handje van, bijv. ‘Zoals een deur in zijn 
scharnieren draait, zo draait een luiaard zich om in 
zijn bed.’ (Spr. 26: 14) Of wat dacht u van Jezus 
die meerdere keren zijn tegenstanders in de kuil 
laat lopen die ze zelf gegraven hebben? Lees maar 
eens Matteüs 22: 34-46. 
Belangrijk onderdeel van de Bijbels humor is hoe 
machtige mensen van hun voetstuk vallen. Denk 
aan koning Nebukadnessar van Babylonië die zo 
gek als een deur wordt en gaat grazen als een koe 
(Daniël 4). Of wat te denken van Haman, die in het 
boek Esther zijn fantasie de vrije loop laat als de 
koning vraagt ‘Wat moet er gedaan worden als de 
koning iemand eer wil bewijzen?’. Vervolgens moet 
hij zijn eigen dromen uitvoeren voor zijn 
persoonlijke vijand: Mordechai.  
De oergeschiedenis van de Bijbelse humor is 
waarschijnlijk wel Genesis 11. De mensen hebben 
zoveel vertrouwen in hun kunnen dat ze besluiten 
een stad te bouwen met een toren die tot in de 
hemel reikt. Ze bestormen de hemel en wanen zich 
al heer en meester over de hele aarde. En dan - 
alsof er met een naald in een ballon wordt geprikt- 
de opmerking: ‘Maar toen daalde de Heer af om te 
kijken naar de stad en de toren die de mensen aan 
het bouwen waren’. Alle menselijke pretenties in 
één keer lek geprikt.   
 
De lach die deze verhalen bij ons oproept kan 
bevrijdend werken. Ze geneest ons (voor even) van 
onze neiging onszelf en onze ambities té serieus te 
nemen, zoals het verhaal uit Genesis 11. Ze 
bevrijdt ons van onze neiging andere zaken of 
personen op te hemelen. Misschien brengen ze 
een lach die onze angsten overwint. Alles wordt 
weer even tot de juiste verhoudingen terug 
gebracht. 
Dat is de bevrijdende lach van de genade: God is 
uiteindelijk de Heer van ons leven en bij Hem zijn 
wij geborgen. Met die lach, of hij nu glimt of 
schatert, mogen wij elkaar aansteken in de kerk en 
ver daarbuiten.  
 
Ds. Berit Bootsma  
 
Bronnen: 
- Peter Bukowski, Humor in het pastoraat, 2003 
- Klaas Spronk, De humor van de Bijbel, 
gepubliceerd in Interpretatie 17/3 (april 2009), 15-
20 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
 

Wijnand van Bodegraven, 
 
 

tel. 0294 251 841 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

 
 

 
 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 6 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Stilte kan weldadig zijn. Wanneer je in de hitte van 
de zomer een kerk binnenstapt, valt je meteen de 
rust op. Zwijgen is heel iets anders. Wanneer de hele 
wereld je geen stom woord meer zegt, dan weet je 
niet waar je het zoeken moet. Dat is wat de profeet 
Elia overkomt na zijn zegetocht op de Karmel. Wij 
volgen hem en komen uit bij de dichter Willem Jan 
Otten, van wie het volgende gedicht – of gebed – in 
het Nieuwe Liedboek te vinden is 
 
Ik heb mij nu zo luid tot u gericht 
dat uw zwijgen is gaan klinken 
naar de stilte in een bladstil bos 
nadat er 's nachts uit een tent 
een kind geroepen heeft en het was 
het mijne niet. Ik twijfel niet 
aan uw bestaan zo lang u tot mij 
zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij 
om uit uw echoënde stilte op te staan. 
 
Uit: Eindaugustuswind  
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1998 
 
Over mijzelf 
Het afgelopen seizoen mocht ik als interim-predikant 
een stukje met u oplopen; met name waar het ging 
en gaat om de organisatie van het pastoraat. Sinds 
half juni ben ik werkzaam als gemeentepredikant in 
De Bilt. Wij wonen nog steeds in Huizen, waar mijn 
vrouw predikant is in De Goede Herderkerk 
Ds. Evert Leersum 
 

Zondag 13 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag lezen we over de profeet Jona en 
zijn gebed in de buik van de grote vis. Wat dat voor 
vreemd verhaal is, daar komen we deze ochtend 
achter! Kom ook luisteren en zingen over Jona. 
Iedereen welkom. Voor de allerkleinsten is er oppas 
en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 
kinderdienst. 
Ds. Marije Hage 
 

Zondag 20 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag ontmoeten we een moedige vrouw met 
een groot geloof. In Matteüs 15: 21-28 lezen we hoe 
een Kanaänitische vrouw bij Jezus komt en voet bij 
stuk blijft houden. Hij is degene die haar kan helpen. 
Wat kunnen wij leren van het geloof van deze 
vrouw?  
Ds. Berit Bootsma 
 

 

 

Zondag 27 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In verband met haar vakantie hebben we geen 
informatie over deze dienst ontvangen, maar Ds. 
Marije Hage gaat deze zondag voor in een 
ongetwijfeld inspirerende viering. 
 

 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 

 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 Onderweg 

● In memoriam 
 

Johanna van Rheenen-Snel 
 

9 september 1926 – 6 juli 2017 
 
Op woensdag 12 juli namen wij afscheid van Johanna, Jo, van Rheenen. In de dienst haalden we herinneringen op 
aan haar. Haar ondernemende geest, haar actieve leven, haar humor, haar spitsvondigheid. We lazen de tekst die 
ook had geklonken bij het afscheid van haar geliefde Joop in 2006 en lang daarvoor ook had geklonken in hun 
huwelijksdienst: Johannes 15, 9-17. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. En lief heeft zij gehad. Uit die liefde 
kwamen drie zonen voort en met hen en hun partners vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met Joop runde 
ze lang een bakkerij aan de Nieuwstraat. Dat was hard werken, maar het ondernemerschap zat in hun bloed en ze 
deden het graag. Na het werk gingen ze dan ook nog met de kinderen er op uit. Wat een rijkdom. De laatste jaren 
waren zwaarder, toen Joop niet goed meer ging en Jo hem met liefde heeft verzorgd. En ook Jo's laatste jaren 
waren er van steeds verder afscheid nemen van dat actieve leven. Niet meer fietsen, niet meer zwemmen. En 
uiteindelijk ook, niet meer in Weesp wonen. De laatste maanden mocht zij in hospice Bardo verblijven waar ze met 
veel zorg werd omringd. Wij wensen haar naasten kracht en troost. 
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 

Huibert Oostenga 
 

21 januari 1926 – 8 juli 2017 
  
  
Huib Oostenga was monteur. Hij begon en eindigde in de garage. In de tussenliggende jaren werkte hij bij cacao- 
en chocoladefabrikant Van Houten, waar hij (tot de fabriekssluiting in 1971) het machinepark onderhield. Eens 
vakman, altijd vakman. Na zijn pensionering stapte Oostenga over op het repareren van klokken; hij ging er mee 
door tot het bittere moment dat zijn linkerhand ten gevolge van een beroerte dienst weigerde. Naar die laatste 
periode verwijst het bericht van zijn overlijden: ‘De tijd tikt door, maar zijn klok staat nu stil’. 
Huib Oostenga ging niet alleen door het leven. Tot tien jaar geleden vormde hij een span met Willie Kors. Als 
echtpaar hebben ze zich voor anderen ingezet, niet alleen in onze gemeente, maar ook in Oversingel, waar ze 
samen jarenlang de bingo verzorgden. Datzelfde Oversingel werd tevens zijn laatste onderdak, toen het wonen in 
het vertrouwde huis aan de Singel te zwaar werd. 
In het crematorium lazen we Psalm 103. Evenals boven het overlijdensbericht staat daar een ‘maar’. De sterveling 
– zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover gegaan is, is zij niet 
meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid 
over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen, die zijn verbond onderhouden en aan 
zijn bevelen denken, om die te doen. Met die woorden mogen niet alleen de kinderen en kleinkinderen van Huib 
Oostenga, maar allen die met hem en zijn vrouw optrokken, verder gaan. 
  
J. Vree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Onderweg 9 

● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage            Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
Diensten 
Wat een mooie dienst was het 9 
juli! Wat was u met zo veel 
gekomen en wat een 
enthousiasme spatte er van af! 
Er zijn zo veel mensen 
naderhand naar mij 
toegekomen, gasten van buiten, 

die zeiden: wat boffen jullie met zo'n mooie 
gemeente. En zo is het ook! We boffen enorm met 
elkaar en met de daadkracht en met het 
enthousiasme dat er is. En we boffen ook met onze 
nieuwe predikant Berit Bootsma, met nog meer 
menskracht om deze kerk te dragen de toekomst in. 
 

Ook de overvliegdienst 16 juli mocht er zijn! Op het 
moment van schrijven van deze kopij heeft deze 
dienst nog niet plaatsgevonden, maar ik kijk er ieder 
jaar naar uit omdat het zo'n mooi en belangrijk ritueel 
is. Het is een bijzonder moment, die overgang naar 
de middelbare school en de overgang naar de 
kerksite. De tijd gaat door en de kinderen groeien en 
laten hun kindertijd achter zich. En de ouders, die 
leren loslaten. 
 

Pastoralia 
Remmy ter Beek is weer thuis na een lange periode 
van revalidatie in Theodotion. Ik mocht haar daar 
bezoeken en ze kon niet wachten om weer aan de 
slag te kunnen. Stilzitten is niets voor Remmy. Wij 
wensen haar een heel voorspoedig verder herstel in 
haar eigen huis. 
 
Wij mogen het echtpaar Wink (Drapenierstraat 9A) 
feliciteren met hun 50 jarig huwelijksjubileum! Zij 
leefden er al een tijdje naar toe met een mooie, door 
hun kinderen gemaakte jubileumkalender. Elke dag 
een nieuw hokje openmaken, waar weer iets heel 
moois achter zat! Gefeliciteerd met dit prachtige 
jubileum. Ook het echtpaar de Vries (Gein-Noord 70) 
mogen we feliciteren met hun 50 jarig jubileum! Wat 
een tijd en wat mooi om dat bij leven en welzijn in 
goede gezondheid met elkaar te mogen delen. 
Gefeliciteerd! 
 
Wij zijn in gedachten bij wie 
ziek zijn en pijn hebben. Bij 
wie bang zijn. Bij wie 
eenzaam zijn in deze 
vakantiemaanden. Wij zijn bij 
wie een vreselijk verlies 
moeten verwerken. Wie een 
kind verliezen, zomaar. 
Woorden schieten dan te kort. 
Wij bidden en zijn stil.  
 

Een heel vriendelijke groet,  
Ds. Marije Hage 
 

Beste mensen,  
  
 
Terugblik op bevestigings- 
en intrededienst 
Wat een vrolijke, feestelijke en 
kleurrijke kerkdienst was het 
op zondag 9 juli! Er waren 
veel familie en vrienden, maar 
ook u als gemeenteleden was 
in grote getalen op de dienst afgekomen. Een 
mooiere start van mijn tijd als predikant hier in 
Weesp had ik me niet kunnen wensen. Het 
vriendenboekje van de kindernevendienst, de map 
van de jongeren (nee, helaas heb ik nog geen bingo 
), de boeken over Weesp en alle hartelijke wensen 
van de lange rij mensen zingen nog door mijn hoofd 
heen. Jelmer, de kinderen en ik zijn door u allen heel 
warm welkom geheten. Ik wil iedereen die voor of 
achter de schermen een rol heeft gehad bij deze 
dienst heel hartelijk bedanken voor hun inzet.  
 
Het was ook leuk om gelijk in de week erop 
geïnterviewd te worden door het Weespernieuws. De 
mooie foto van Marije en mij, gemaakt door Marinka 
Hilders, maakte het plaatje in de krant compleet. Het 
is mooi om op deze manier als kerk in het nieuws te 
komen. Een goed begin dat smaakt naar meer. 
 
Maar eerst nog wat andere zaken. Terwijl ik dit schrijf 
leven we tussen de dozen. De pastorie op de 
Dotingalaan, is mede dankzij de inzet van de 
kerkrentmeesters, helemaal opgefrist en up-to-date 
gemaakt. Alles is klaar om onze meubelen er in te 
zetten. Maar daarvoor moet hier in Den Haag nog 
veel werk verzet worden. Als u dit leest is dat hopelijk 
allemaal gelukt en zijn we geland in Weesp. Dan 
breekt de tijd aan om de gemeente, de stad Weesp 
en de omgeving te gaan verkennen. Daar hebben we 
nu al zin in! 
 
Vakantie 
Van 21 augustus t/m 3 september ben ik afwezig. In 
deze periode neemt ds. Marije Hage voor mij waar. 
Indien nodig kunt u met haar contact opnemen. 
 

Voor iedereen een hele 
goede zomer toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
Berit Bootsma 
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● Van de diaconie: Project Rugzak 
 
De opbrengst van de Diaconiecollectie op zondag 16 juli was: € 419,76! 
Hartelijk dank! 
Deze collecte was bestemd voor het ‘Rugzak’-project voor de kinderen 
van cliënten van de voedselbank in de basisschoolleeftijd.  
 
In samenwerking met de diaconie is ook dit jaar weer het project 
Rugzak van start gegaan. Het project houdt in dat kinderen, die door 
financiële omstandigheden niet op vakantie gaan, tegoedbonnen en 
artikelen aangeboden krijgen zodat ook zij een leuke zomervakantie 
kunnen hebben. In Weesp is gekozen voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd (4-12 jaar) van ouders die cliënt zijn van de 
Voedselbank. 

 
Het eerste jaar zaten deze artikelen in een rugzak, vandaar de naam 
van het project. Dit jaar hebben we ervoor gekozen een en ander in 
een sporttas te doen. Diverse Weesper winkeliers hebben 
bijgedragen aan het vullen van deze tassen of hebben tegoedbonnen 
en vrijkaartjes gegeven. Daarvoor onze hartelijke dank! 
Op 20 juli zijn de tassen uitgedeeld aan de kinderen. Ze waren 
ontzettend verrast! 
Het was weer een feestje om dit project te doen en te weten dat we 
zoveel kinderen blij hebben kunnen maken.   
Zoals beloofd kunt u op de foto’s zien wat er in het pakket van dit jaar 
zat! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ineke Sliggers, Ria van der Tholen en Jonna Morrema 
 

 
 
 

● Expositie in het Lichthuis: Van Pauline Reyerts 
 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in 
de maanden augustus, september en oktober  2017 
 
Pauline heeft van jongs af aan geschilderd en 
getekend. Tien jaar geleden heeft zij les gehad in het 
schilderen met olieverf. Daarna heeft zij zichzelf verder 
ontwikkeld in het schilderen van dierenportretten, 
landschappen en onderwerpen, die haar aanspreken. 
Momenteel is Pauline lid van het ICC (Individueel 
Creatief Centrum), een schildersclub die elke 
maandagochtend bij elkaar komt om te schilderen. De 
materiaalkeuze is heel divers; acryl, pastel, aquarel en 
olieverf. Het is leuk en leerzaam om te zien wat 
anderen doen. Eens per jaar exposeren zij dan in 
theater de Speeldoos in Baarn.  
Meerdere malen heeft Pauline haar werk 
tentoongesteld en zij heeft ook verschillende 
opdrachten gehad in binnen- en buitenland. 
Het resultaat van haar werk kunt u bewonderen in Het 
Lichthuis.  
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden 
van Het Lichthuis:  
dinsdag-,woensdag- en donderdagmorgen  
van 9.30 – 12.00 uur 
 
Namens de werkgroep,Lia Bogerd   
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Informatief 
 

Binnenkomer 
 
Vanuit Veenendaal ben ik, Joekje Aukje Jansen-
Lodewegen gaan wonen aan de Zeeburgstraat 21 in 
Weesp. Samen met mijn lieve dochter Ineke, die al 
bijna 20 jaar in Weesp woont, gaan we samenwonen. 
Voor mij is Weesp niet helemaal onbekend, als ik op 
de kipjes en de poes paste ging ik hier ook naar de 
kerk. 
Maar nu ervaar ik het hier in de kerk als gastvrij, 
omzien naar elkaar en saamhorigheid, dit heb ik 
steeds gemerkt met koffiedrinken na een dienst. 
Geweldig fijn vind ik dit en voel me hier thuis. 
Als we weer op orde zijn zeg ik: “Van harte welkom!” 
Misschien eerst even bellen (06-51123923) want ik 
ben ook wel eens weg, misschien kan ik straks iets 
betekenen voor de kerkdiensten, bijvoorbeeld bij het 
koffiedrinken? 
 
Met vriendelijke groet, Joekje Jansen-Lodewegen 
 

Vloerenonderhoud Lichthuis 
 
Op 9 en 10 augustus is het Lichthuis gesloten i.v.m. 
het jaarlijkse vloerenonderhoud. 
Er zijn dus op die dagen geen gastvrouwen aanwezig 
in het Lichthuis. 
  
Agnes Bruin 
 

Protestantse Vrouwen Op Weg 
 
Het is nog niet zo ver maar toch even een berichtje. 
Onze eerste verenigingsavond is op  4 september en 
dat  is weer onze gezamenlijke broodmaaltijd waar u 
zich voor op kunt geven. Als u deel wilt nemen dan 
graag even bellen naar: 
 
Nel van Nigtevecht  Tel  750442 
of Tini van Bodegraven  Tel  251841 
 
Er volgt nog een berichtje over het verloop van de 
avond. Graag tot ziens. 
 
Namens het bestuur, Tini van Bodegraven. 
 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

Verjaardagfonds 
 
Allemaal weer hartelijk bedankt voor uw gulle gift en 
uw medewerking! Er is met elkaar weer een mooi 
bedrag opgehaald, te weten: € 1150,50 
 
En er kwam een vraag voorbij, namelijk: of er ook 
collectebonnen gegeven mogen worden. Uiteraard! 
die zijn ook van harte welkom! 
En ook deze vraag: wat er met het 
verjaardagfondsgeld gedaan wordt. 
Bij deze een opsomming wat er allemaal mee 
gedaan is: 
 

 Zonnewering voor ramen achter de beamers 

 Vitrinekasten 

 Kruis met verlichting  

 Inrichting stiltecentrum  

 Nieuwe sloten 

 Onderstel voor orgel in koor (zodat het 
verrijdbaar is) 

 Microfoons 

 Nieuwe collectezakken 
 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp 
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● Berichten 
 

Afscheid en welkom 
 
Graag wil ik het kerkblad gebruiken om een bedankje 
aan een van onze trouwste teller te geven. Henk 
Alberts weet zelf al niet meer hoe lang hij al telt maar 
het gaat zeker naar de 50 jaar toe! Nu is de tijd 
gekomen dat Henk echt van zijn pensioen gaat 
genieten! Ik heb dus naar een andere maat moeten 
gaan uitzien. Johan Groen heeft toe gezegd om de 
plek van Henk in te willen gaan nemen, inmiddels 
hebben we de eerste keer gehad (dit nog samen met 
Henk) ik heb er alle vertrouwen in dan wij het ook 
prima samen gaan redden, welkom Johan! 
Henk wil ik heel veel dank over brengen, voor alle 
trouwe jaren van dienst, 48, 49 of 50 jaar het maakt 
allemaal niet uit het was een geweldig lange tijd die 
niet veel gemeente leden je zullen na doen! Henk je 
kunt nu rustig met vakantie en we houden je op de 
hoogte over het reilen en zeilen van de groep!  
 
Ida Westland 
 

Boekenmarkt - Terras 

Voor het terras op de boekenmarkt op 25 en 26 
augustus zijn we op zoek naar: 
 

Enthousiaste bakkers M/V 

 Die een lekkere taart/cake/koek willen 
bakken voorzien van een kaartje met 
soortnaam en de schaal of vorm van zijn 
eigen naam  
(dan komt deze weer op de juiste plaats 
terug) 

 Bak-ervaring is niet nodig, maar wel handig! 
Vrolijke terras medewerkers M/V 
Voor een of meer van de volgende klusjes 

 Spullen sjouwen van de Nieuwstraat naar het 
terras 

 Helpen het terras in orde te maken 

 Vrijdag ochtendtussen 11 en 12 de puntjes 
op de i te zetten voor dat we opengaan 

 Koffie, thee en lekkers verkopen tijdens de 
openingstijden van de boekenmarkt volgens 
een rooster met blokken van 3 uur 

 Afwassen en de koffie en thee voorraad op 
orde houden 

 Schoonhouden van de toiletten tussen de 
bedrijven door 

 Zaterdag aan het eind van de middag alles 
weer opruimen en op zijn plaats brengen 

 
WIL JE HELPEN? 
Dan graag aanmelden voor 18 augustus via: 
terras@pgwd.nl of bij Annelies: telefoon 06-
28504580 of een kaartje door de bus bij Nieuwstraat 
34 
Ook als u niet kunt helpen zien we u graag op het 
terras tijdens de boekenmarkt! 
 
Annelies Westra, Ans de Groot en Thea van der 
Zande  

Boekenmarkt 
 
Tijdens het sluis-en bruggenfeest is er ook dit jaar 
weer de gebruikelijke boekenmarkt en het 
koffieterras in de Grote Kerk. 
Op vrijdag 25 augustus van 12.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 17.00 uur kunt u 
weer terecht voor de aankoop van uw boeken. 
Zoals elk jaar weer is er een grote verscheidenheid 
aan boeken (meer dan 20,000!), te denken valt onder 
andere aan: romans, literatuur, thrillers, 
oorlogsboeken, natuurboeken, SF (deze keer 
opvallend veel SF boeken), boeken over de regio en 
Amsterdam. Er zijn ook weer heel veel mooie 
kunstboeken! Die treft u aan in het koor van de kerk. 
Kortom, voor een ieder wat wils. 
Tijdens de boekenmarkt kunt u terecht op het terras 
in de Grote Kerk, waar u uw aankopen kunt 
bewonderen onder het genot van een kop koffie, thee 
of limonade. Tevens is er een keur aan eigen 
gemaakte koeken en taart. 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon de drukte op 
straat ontvluchten en alleen voor een consumptie de 
Grote Kerk binnen gaan. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
ondergetekende. 
 
Marien Weststrate  
06-39871137; marien.weststrate@chello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com). 

 
 

mailto:terras@pgwd.nl
mailto:marien.weststrate@chello.nl
mailto:bloemendaalb@gmail.com
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● Berichten 
 

Kameroproep 

 
Ik ben Jeroen, 19 jaar oud en 4e jaars student 
optometrie aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben een 
rustige, serieuze jongen, absoluut geen uitgaanstype 
en besteed erg veel tijd aan mijn studie. Verder ben 
ik al jaren actief lid van de Christelijke 
Gereformeerde kerk in Oud-Beijerland. Vanwege een 
stage in het oogziekenhuis in Amsterdam, welke een 
half jaar duurt, ben ik op zoek naar een 
gemeubileerde studentenwoning/-kamer van 
maandag tot en met vrijdag, voor de periode van 
begin september 2017 tot begin februari 2018 
(mogelijk wordt deze periode verlengd tot eind juni 
2018).  Wie kan mij hieraan helpen? 
 
Ik hoor graag van u! 
Jeroen van der Steen 
Email: Jeroen2997@outlook.com 
 
 
 

Bedankje 

 
De mooie kaarten, telefoontjes en bezoekjes hebben 
me goed gedaan tijdens mijn verblijf in Theodotion. 
Lieve mensen bedankt daarvoor. 
 
Groetjes van Remmy ter Beek 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

Nieuws van de oppasdienst 

 
 
Heel blij ben ik dat er 6 mensen zijn geweest die op 
de oproep om mee te komen helpen bij de 
oppasdienst hebben gereageerd. 
Het maakt dat degenen die nu meedoen vanaf begin 
volgend jaar ongeveer eens per 9 weken hoeven aan 
te treden (dat was inmiddels eens per 6 weken). Ik 
ben de nieuwe "intreders" erg dankbaar, maar ook 
degenen die de laatste tijd zo frequent hebben 
moeten oppassen. 
Nog steeds zijn er extra mensen welkom, omdat te 
verwachten is dat mensen die al lang (soms al 25 
jaar) meedoen een keer zullen stoppen.  
 
Dus: wie nog aarzelt om óók mee te komen doen: 
gewoon doen!  
Opgeven kan bij Han Op 't Land,  
jt.opt.land@hccnet.nl, 418669 
 
 
 
 

Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de app 
zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 

 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 augustus wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 augustus wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 

 
 

mailto:Jeroen2997@outlook.com
mailto:jt.opt.land@hccnet.nl
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● Voor de jeugd 
 

 

 

VakantieBijbelWeek 
Weesp 2017 

 

(T)op Survival 
 

De vakantie is net begonnen; vergeet niet om in je agenda te zetten (of laat je ouders 
het doen) dat we in de laatste vakantieweek, vanaf maandag 28 augustus, op 
ontdekkingstocht gaan. 
 
En iedereen mag mee! Dus zit je op de basisschool, kom dan samen met je vriendjes, 
vriendinnetjes en logeetjes naar het Lichthuis (naast de Grote kerk). Met elkaar gaan 
we naar verhalen luisteren uit de bijbel, veel liedjes zingen en gezellig samen knutselen. 
Om 9.45 gaan we beginnen en rond 12.00 uur kun je weer opgehaald worden bij het 
Lichthuis.  
 
En dat de hele week, tot en met vrijdag! Het gaat weer heel gezellig worden, dus 
vergeet het niet! 
 
Voor meer informatie en met een hartelijke groet namens de stuurgroep: 
 
Herco Mul :    zercomul@gmail.com of tel 06 12155077 
Han Op 't Land : jt.opt.land@hccnet.nl  of tel 0294 418669 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:zercomul@gmail.com
mailto:jt.opt.land@hccnet.nl
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


