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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uu. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzitter_cvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretaris_cvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeester_cvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 12: vrijdag 15 september 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 25 september. 

Activiteitenperiode: 27 september en met 17 oktober 2017. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl of www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 3 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31                               
10.00 uur Ds. G. Hoogterp, Muiden 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO (Romakinderen) 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 10 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00  uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Mw. Ds. M.C. Hage 
  startzondag 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1

e
 collecte jeugd en jongerenwerk 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte jeugd en jongerenwerk 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 17 september 
 
H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk,  
Troelstralaan 19 
10.00 uur Ds. J. Vree, Weesp 
  oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte  Raad van kerken (pl) 

2
e
 collecte Gone Arty 

 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Kandidaat J. Mulder, 

Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 

 
 
 
 
 
 

Zondag 24 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  bevestiging ambtsdragers 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte vredeswerk 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
Koor van de Grote kerk 
16.30 uur Taizéviering   
 

 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
22 september Dhr. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
10 september Mw. H. Kuijpers 
24 september Dhr. G. Herderschee 
 

 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 3 september 
rit A  Hr. W v Bodegraven 251841 
rit B  Mw. M Stevens 411271 
 
Zondag 10 september 
rit A  Hr. J. van Baars 254190 
rit B  Hr. F. Lijnsvelt 410455 
 
Zondag 17 september 
rit A/B  Hr. S. Biesheuvel 417859 
 
Zondag 24 september 
rit A  Hr. G. Molenaar 411741 
rit B  Hr. J de Vries 450041 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Donderdag 31 augustus 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
 
Maandag 4 september 
Protestantse Vrouwen op Weg 17.00 uur 
broodmaaltijd, bijdrage € 5,00 
Daarna wordt de avond verzorgd door medewerkers van het Rode 
kruis 
 
Woensdag 6 september 
Weesper Filosofiekring 20.00-22.00 uur 
‘het Boeddha fenomeen’, Leiding: Dr. Heidi S.C.A. Muijen 
aanmelden verplicht: heidi@thymia.nl 
 
Donderdag 7 september 
“Wat is een mandorla in de christelijke kunst?” 20.00 uur 
door priester-kunstenaar J. Haen 
contact: info@parochievanlevendwater.nl 
HH Laurentius en Maria Magdalenakerk, Troelstralaan 19 
  
Donderdag 7 september 
Alzheimercafé, Herengracht 35 19.30 uur 
 
Vrijdag 8 en zaterdag 9 september 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Donderdag 14 september 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
 
Donderdag 14 september  20.00 uur 
Kring spiritualiteit 
BIOS-gebouw, Middenstraat 131 
 
Donderdag 21 september 
PCOB bijeenkomst, valpreventie voor Senioren 14.00 uur 
Gastspreker: Willem van Lindenberg 
 
 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

Jeugdwerk 

 
Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor 
kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de 
kerkdienst. 
 
Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 
jaar tijdens de kerkdienst Kerksite 
viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. 
Vermelding onder Erediensten. 
 
Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder 
Kerksite+ bijeenkomst in het BIOS-
gebouw, aanvang 19.30 uur. 

mailto:heidi@thymia.nl
mailto:info@parochievanlevendwater.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door Alexander Bauwens 

 

De Jongens van boven 

 
Het was denkelijk tijdens één van onze 

fietsvakanties met onze jongens. Als we rond het 

middaguur allemaal een beetje knorrend gevoel in 

de maagstreek merkten, werd het tijd voor de 

meegefietste boterhammen. Uitkijken naar een 

plek om te picknicken. Liefst op een bankje en bij 

voorkeur aan een picknicktafel. Marijke riep op een 

bepaald moment dat ze nieuwsgierig was waar ‘de 

Jongens van boven’ dit keer het bankje hadden 

neergezet. Er op vertrouwend dat er altijd die hulp 

zal zijn als je die nodig hebt. Of dat nu ook voor 

picknicktafels opgaat was niet zo belangrijk. Het 

werd bij ons een gevleugeld woord, synoniem voor 

vertrouwen in ons geloof; ‘de Jongens van boven’.  

 

Afgelopen zomer waren we op vakantie naar 

Oostenrijk. Niet meer op de fiets, maar wel nog 

steeds kamperend met een tent. Vanaf Zuid-

Duitsland verandert het landschap steeds meer. 

Heuvels worden bergen. Op een kleine camping in 

Judenstein, vlakbij Innsbruck staan we met ons 

tentje tussen die bergen en naast het plaatselijke 

kerkje.  Die naam en het ontstaansverhaal is ook 

wel een overdenking waard. Misschien een andere 

keer. 

 

Ook dit keer maakten we een uitstapje naar de 

Stubaier gletscher. Eén van de mooiste en hoogste 

punten van Oostenrijk. Eerst een prachtige reis 

vanaf Innsbruck en dan vanuit het dal met een 

kabelbaan omhoog naar de top van de 

Schaufelspitze. Na een adembenemende 

beklimming (letterlijk; vanwege de toch ijlere lucht)  

kom je dan op een uitzichtplatvorm; de Top of Tirol 

op 3.210 meter. Een prachtig uitzicht op heel veel 

toppen boven de 3.000 meter rondom. Zo 

indrukwekkend dat we ook dit keer weer heel lang 

hebben genoten van dit schitterende uitzicht op het 

wonder van Gods schepping. Daar kan geen knal 

tegenop. 

Maar wel een verontrustend beeld. De toppen van 

Tirol zijn veel minder besneeuwd als jaren geleden. 

Als we foto’s vergelijken van de besneeuwde 

bergen is het opvallend hoe de hoeveelheid 

sneeuw afneemt. Hoe veel kleiner de Stubai 

gletscher is geworden. Op de wandeltocht naar het 

bergrestaurant knerpte altijd de sneeuw onder je 

schoenen. Nu is het een papperige en glibberige 

massa. Op die plek werden we met de neus op de 

feiten van de klimaatverandering gedrukt.  Ook de 

aanhoudende hoge temperaturen overdag en 

daarop volgende giga-onweersbuien vallen ons op. 

Met overstromingen en aardverschuivingen tot 

gevolg die zelfs het nieuws en verontruste 

achterblijvers in Nederland haalden. Het verandert! 

 

Wij maken ons serieus veel zorgen over de 

gevolgen van ons gebruik van de schepping. We 

moeten meer werk maken van duurzaamheid. Nog 

beter en vaker nadenken over gevolgen van onze 

beslissingen. Over ons gebruik van fossiele 

brandstoffen, plastic enz. Hoe klein die persoonlijke 

beslissingen soms ook zijn. Wij dragen een 

verantwoordelijkheid voor de schepping, want zo 

hebben ‘de Jongens van boven’ het niet bedoeld. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
 

Wijnand van Bodegraven, 
 
 

tel. 0294 251 841 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 

 
 

 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 3 september 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur  
 
In verband met de vakantie hebben wij geen kopij 
ontvangen over deze dienst. 
 

Zondag 10 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
 
Op zondag 10 september vieren we met elkaar het 
begin van het nieuwe seizoen. Het thema is ‘Brood 
voor onderweg’. We gaan met elkaar onderweg en 
hopen op leuke activiteiten en bijzondere 
ontmoetingen het komende jaar. Maar wat voor 
(geestelijk) voedsel nemen we mee voor onderweg? 
Welk voedsel krijgen we van anderen aangereikt? 
We lezen in Exodus 16 hoe God zijn volk van 
voedsel voorziet, midden in de woestijn. De 
voorgangers van deze dienst zijn ds. Berit Bootsma 
en ds. Marije Hage. 
 
Na de dienst is er een programma met workshops en 
willen ons eten met elkaar delen tijdens de lunch. 
Elders in deze Onderweg kunt u daar meer over 
lezen. Iedereen is van harte welkom! 
 
Ds. Berit Bootsma en ds. Marije Hage 
 

Zondag 17 september 
 
H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk, 
Troelstralaan 19, 10.00 uur 
 

De vredeszondag van 17 september a.s. vieren we 
met de Parochie van Levend Water in het 
kerkgebouw aan de Troelstralaan. De Schriftlezingen 
zijn: Jesaja 56: 1-8, Galaten 5: 16-24 en Lucas 17: 
11-19. In de overdenking staat een woord van de 
HERE, Israëls God, centraal: ‘Want mijn huis zal 
heten: Huis van gebed voor alle volken’ (Jes. 56: 7). 
Voorgangers zijn diaken J.A. van Meeteren en 
ondergetekende, 
J. Vree 
 

Zondag 24 september 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Een speciale zondag omdat we afscheid nemen van 
onze ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers zullen 
bevestigen en welkom heten ! We lezen daarbij met 
elkaar uit Matteüs 20, 1-16, een bekende gelijkenis 
over de werkers in de wijngaard. Toepasselijk! Komt 
allen! 
 
Ds. Marije Hage 
 

 

Antependia 
 
Op de voorkant een van de zeven liturgische kleden 
(antependia) die aan de voorzijde van de liturgische 
tafel hangen. De zeven kleden zijn afkomstig uit het 
in 2006 gesloten (gereformeerde) Kerkcentrum 
Hogeweij.  
De grondvorm van elk ontwerp is de cirkel. Het is de 
cirkel van de schepping, schouwtoneel van Gods 
handelen met mensen. Deze scheppingscirkel omvat 
niet alleen de aarde, maar ook de hemel van God 
daarboven. De eerste vorm van de kleden is gevat in 
de grote cirkel van hemel en aarde, van God en 
mensen samen. 
Het groene kleed wordt gebruikt tussen Epifanie en 
het begin van de veertigdagentijd en de periode ná 
Pinksteren tot aan Advent. Dit is het enige kleed van 
de zeven waarin de 'aardse' cirkel niet direct 
herkenbaar is. Door het water van de vloed immers 
is de aarde omspoeld en verloren. Op het water gaat 
de ark, de kist van behoud. Door het water heen 
wordt het godsvolk gered. Daarmee is het verhaal 
van Noach, van de grote vloed het verhaal van een 
nieuw begin. Links op het kleed is de wijnrank 
afgebeeld. Nadat Noach en de zijnen de ark 
verlieten, plantte hij een wijnstok. Helemaal nieuw 
was de aarde, een 
nieuwe aarde voor 
de mensen. Als 
teken van die 
nieuwe aarde geldt 
sindsdien de 
wijnstok. De boog 
die in de wolken 
hangt staat voor de 
belofte van God dat 
hij zijn aarde nooit 
meer aan de chaos 
van het begin zal 
prijsgeven. 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 

 

   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● In memoriam 
 

 
 

MAP VERHOEF 
 

30 april 1923 – 28 juli 2017 
 
Op vrijdag 28 juli overleed Map Verhoef in de leeftijd van 94 jaar. Men zegt dan: na een periode van afnemende 
gezondheid. Maar voor Map mogen we vooral zeggen: na een rijk en actief leven. Map werkte vele jaren als juf 
Verhoef op de basisschool en na haar vervroegde uittreding vond ze tijd voor tal van activiteiten. Binnen de 
kerkelijke gemeente en daar buiten.  
 
Twee van haar eigenschappen kwamen daarbij sterk naar voren. Om te beginnen haar grote 
rechtvaardigheidsgevoel. Ze verzette zich waar ze maar kon tegen maatschappelijk onrecht. Dat leverde vooral 
hele positieve zaken op. Ze was één van die mensen die al duurzaam probeerden te leven voordat anderen het 
woord “duurzaamheid” in de milieu-maatschappelijke betekenis gebruikten.  
 
Maar ook haar liefde voor muziek en zingen mag niet ongenoemd blijven. Als lid van de liturgiecommissie en van 
de cantorij voelde ze zich betrokken bij kerkelijke vernieuwing. Haar geluk vond ze met haar levensvriendin Ada. 
En het overlijden van Ada in 1993 was een groot verdriet. In de familiekring nam tante Map een grote plaats in. 
Daar, maar ook in de kleiner wordende vriendinnenkring in Weesp, zal ze heel erg worden gemist. 
 
Op vrijdag 4 augustus hebben we afscheid genomen van het leven van Map Verhoef. Op haar aanwijzen lazen we 
psalm 24 in een bewerking van Huub Oosterhuis. In die psalm klinkt de lofzang voor de Lichtende én heet God de 
god van de armen. We zongen in de dienst de liederen die we vaak met Map erbij hebben gezongen. Zo hebben 
we haar uit handen gegeven. Want niemand valt, of zij valt in uw handen en niemand leeft of zij leeft naar U toe.  
 
Ds. Dick Pruiksma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Onderweg 9 

● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
De zomer is weer voorbij. Ik ben 
heel dankbaar voor alles wat het 
vorige seizoen heeft gebracht. 
Dankbaar ook voor alle helpende 
handen. Dankbaar ook voor de 
mooie bos bloemen die ik van u 
heb gekregen als dank voor het 
afgelopen seizoen. Ze hebben 

nog een hele poos gestaan, zelfs tot in mijn vakantie!  
Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ik heb een 
aantal dagen in het klooster gezeten, we zijn een 
week in de omgeving van Munster geweest (mooie 
stad!), en daarnaast wat dagjes weg. Onder andere 
naar Nuenen waar Vincent van Gogh twee jaar 
gewoond en gewerkt heeft. Dat is ook echt een 
aanrader. Ik blijf gefascineerd door deze man die zo 
hard heeft gewerkt. Het was goed om weer op adem 
te komen en nieuwe inspiratie op te doen.  
 

En nu: het seizoen gaat weer beginnen! Ik heb er 
ontzettend veel zin in, samen met de nieuwe collega 
Berit Bootsma! De start vieren we met, natuurlijk, de 
startzondag. De voorbereidingen daarvoor zijn in 
volle gang en het belooft erg leuk te worden. Meer 
over het programma kunt u lezen op p.10.   
Alles komt weer langzaam op gang. We maken een 
begin met het kringwerk, zoals bijgevoegd. Het 
jeugdwerk gaat weer van start. In het weekend van 
16/17 september zal ik nog meegaan met het 
kerksite weekend.  
En niet onbelangrijk: voor de zomer hebben we met 
de nieuwe beleidsplancommissie alvast een bodem 
gelegd voor de nieuwe plannen. U kunt meer lezen 
over de commissie op p.14.  
 
Een heel vriendelijke groet, Ds. Marije Hage 
 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Van Haagse Kakker naar Weesper Mop 
Zo voelt het een beetje voor ons. In Den Haag verkocht de bakker bij ons in de wijk Haagse 
Kakkers. Dat is een soort gevuld krentenbrood. Erg zoet en erg lekker. Maar inmiddels komen 
we bij de bakker hier en zien we Weesper Moppen in de vitrine liggen. De overgang van 
Haagse Kakker naar Weesper Mop is dus gemaakt. Inmiddels hebben we onze intrek genomen 
in de pastorie aan de Dotingalaan. Er is hard gewerkt door de kerkrentmeesters en door ons 
zelf. Hierdoor zijn we terecht gekomen in een huis dat al verrassend snel als ons thuis is gaan 
voelen. De kinderen genieten van hun eigen kamers en tussen de buien door wordt de tuin 

goed benut. Ondertussen zijn we Weesp en omgeving aan het verkennen. We ontdekken de leuke en ook de 
nuttige plekjes. Vanaf 4 september begint dan voor ons gevoel het ‘echte leven’ en zal het snel wennen om in 
Weesp te wonen en te werken. De afgelopen weken heb ik met verschillende van u mogen kennismaken. Bij de 
koffie op dinsdagochtend, na de kerkdienst of tijdens andere ontmoetingen. Leuk om de mensen te ontmoeten en 
de verhalen te horen. Eén van de boeken die ik bij mijn bevestigingsdienst heb gekregen is inmiddels uitgelezen, 
waardoor de historie van Weesp meer is gaan leven. De eerste indrukken zijn heel positief en ik wil u allen 
bedanken voor de hartelijke manier waarop ik en mijn gezin welkom zijn geheten in uw midden. 
 

Thee met de dominee 
Verderop in de Onderweg kunt u lezen over de ‘thee met de dominee’. Iedereen, jong en oud, mag zich welkom 
voelen om zich aan te melden voor een van de bijeenkomsten. Komt u, kom jij voor een kopje thee of koffie? 
 

Pastoraat 
In Onderweg nr. 9 stond de wijkindeling voor het pastoraat. De afgelopen weken heb ik al gemerkt dat veel 
gemeenteleden al weten wie hun wijkpredikant is. Aangezien ik me ook kan voorstellen dat niet iedereen dit bericht 
gelezen heeft, hier nog een keer de wijkindeling. Ds. Bootsma is de wijkpredikant voor: Noord (postcode 1382), 
Gein (postcode 1391), Driemond (postcode 1109). Ds. Hage is de wijkpredikant voor: Zuid (postcode 1381), 
Aetsveld (postcode 1383). Naar de nieuw te bouwen wijk (postcode 1384) moet nog worden gekeken. Mocht u 
behoefte hebben aan een luisterend oor, mocht u weten dat iemand ziek is, eenzaam is of andere problemen 
heeft, laat het de predikanten en/of de pastorale ouderlingen weten. Dit soort signalen doorgeven lijkt misschien 
een kleinigheidje, maar kan veel betekenen voor mensen. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat alle 
gemeenteleden zich gezien en gekend weten. 
 

Ten slotte 
Op zondag 10 september beginnen we met elkaar een nieuw seizoen van het kerkenwerk. Ik heb er zin in om aan 
dit seizoen te beginnen en de gemeente te leren kennen. Ik wens ons toe dat we onderweg in dit seizoen 
inspirerende ontmoetingen met elkaar en met God zullen hebben. Dat wij met elkaar durven delen wat ons hoop 
geeft en inspireert in ons leven. Ik ben er van overtuigd dat door te delen zal blijken dat we brood in overvloed 
hebben voor onderweg. 
 

Met hartelijke groet, ds. Berit Bootsma 
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● 10 september Startzondag: Brood voor Onderweg! 
 
 
Op 10 september starten we het nieuwe seizoen met een hele leuke startzondag! Een mooie viering, met als 
onderwerp natuurlijk het nieuwe jaarthema BROOD VOOR ONDERWEG, heerlijk lekkers bij de koffie, workshops 
en een potluck-lunch met elkaar. Hieronder vindt u het programma en de nodige uitleg. (Alle tijden om en nabij, 
behalve de aanvang van de kerkdienst natuurlijk)  
 
10.00 uur  feestelijke kerkdienst 
11.15 uur  koffie, thee, en limonade met lekkers door de bakploeg 
12.00 uur  workshops 
13.00 uur  potluck lunch 
        
Tijdens het koffiedrinken kunt u zich opgeven voor een van de workshops. Er is te kiezen uit: 
 

 een creatieve workshop (onder leiding van Janny v/d Bergh) 

 een wandel workshop (onder leiding van Wil Vree) 

 een workshop voor kinderen (onder leiding van Mirjam Heijstee-Sas, Evelien van Gijzen-Heijnen en Willy 
Oostenrijk) 

 crazy 88, een opdrachten workshop in en rond de kerk (onder leiding van Jitse Morrema en Pauline de 
Groot) 

 een rond-de-tafel gesprek 
 
U zult na de kerkdienst horen wat er in elke workshop zal worden gedaan. Na de workshops delen we met elkaar 
een Potluck Lunch. Nu zult u zich misschien afvragen: wat is dat?? 
 
Voor deze lunch is het de bedoeling dat u zelf iets meebrengt van huis, net iets meer dan het aantal personen waar 
u mee komt. U kunt dan denken aan brood en beleg, quiche, salade of iets anders wat u lekker vindt. We 
verzamelen al het eten voorafgaand aan de dienst en delen dat met elkaar bij de lunch. Zo brengen we het 
jaarthema al gelijk in de praktijk. 
 
Voor drinken wordt gezorgd! 
 
Rond 14.00 uur ronden we met elkaar de starzondag af. Dan zijn we hopelijk zowel letterlijk als figuurlijk innerlijk 
gevoed en kunnen we er een mooi nieuw seizoen van maken! 
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● Van de kerkenraad 
 
Ieder jaar in september, aan het begin van het nieuwe seizoen is er de wisseling van de wacht: we nemen afscheid 
van ambtsdragers en kerkrentmeesters, omdat hun (maximale) termijn verstreken is; daarnaast zijn er ook 
ambtsdragers en kerkrentmeesters, die bereid zijn nog een (deel van een) termijn in functie te blijven én we hopen 
ook iedere keer weer mensen bereid te vinden (opnieuw) een taak op zich te nemen.  
Dit jaar verwelkomen we geen nieuwe ambtsdragers en kerkrentmeesters, maar we hoeven ook geen afscheid te 
nemen van ambtsdragers of kerkrentmeesters!  
Diaken mw. K.F. Hilders-van de Wetering is bereid haar tweede termijn als diaken vol te maken; zij blijft dus nog 
twee jaar diaken. Scriba mw. A.B. de Vries-Hooghordel is aftredend; zij is bereid een tweede termijn die taak te 
vervullen. De heer D. Hortensius is bereid een tweede termijn als kerkrentmeester aan te blijven. De kerkenraad is 
heel blij met de positieve reacties van deze ambtsdragers en kerkrentmeester.  
 
Atie de Vries, scriba 
 
 
 
 
 
 

● Thee met de dominee – What’s in a name 
 
 
Zoals u in de activiteitengids kunt lezen wil ik in het najaar een serie ontmoetingsbijeenkomsten organiseren met 
als titel ‘thee met de dominee’. Het lijkt me leuk om u te ontmoeten en te leren kennen. Zo kan ik mij omgekeerd 
voorstellen dat u het fijn vindt om de nieuwe dominee wat beter te leren kennen. Daarom nodig ik u allen uit voor 
een kopje thee (of koffie, maar dat rijmt niet).  
Tijdens onze ontmoeting zullen we het hebben over onze eigen naam, over onze wortels, maar ook over Bijbelse 
namen die vaak veelzeggend zijn en over Gods naam. Weet u wat uw naam betekent? Weet u wat mijn naam, 
Berit, betekent? Weet u hoe God zichzelf noemt en wat de namen van Jezus betekenen? Niet voor niets luidt het 
Engelse gezegde: ‘What’s in a name?’ 
 
De volgende data staat de thee voor u klaar: 
Donderdag 21 september om 10.30 uur in het Lichthuis 
Vrijdag 22 september om 14.30 uur in Driemond, Zonnehof 31 
Donderdag 28 september om 14.30 uur in het Lichthuis 
Maandag 2 oktober om 20.00 uur in het Lichthuis  
Woensdag 4 oktober om 20.00 uur in het Lichthuis. 
 
Iedereen die dat wil kan zich voor één van de bijeenkomsten opgeven, want alle keren zal het programma 
hetzelfde zijn. Per bijeenkomst is er plek voor 10 tot 12 mensen. Wilt u bij het opgeven dus altijd een eerste en een 
tweede keus opgeven? Dit om teleurstellingen te voorkomen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan er plek is, dan 
zullen er meer bijeenkomsten gepland worden. Opgeven kan vanaf 5 september telefonisch of per email bij 
ondergetekende. 
 
Bewust schrijf ik dat iedereen die dat wil zich op mag geven. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor 
mensen die in ‘mijn’ wijken wonen. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom!  
 
Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten! 
 
Ds. Berit Bootsma, 0294-269233, Berit.bootsma@pgwd.nl 

 
 
 

mailto:Berit.bootsma@pgwd.nl
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 
nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 

dinsdag t/m zondag geopend  
voor lunch en diner 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Van de diaconie  
 
 
ICS 
Al heel wat jaren gaat er elke maand zo'n € 60 collectegeld via de Diaconie naar de organisatie ICS. Wij steunden 
daarmee aanvankelijk 3 kinderen en hun omgeving. De werkwijze van ICS is in de loop van de tijd veranderd. Het 
geld wordt nu anders besteed. Wij willen u daarover graag informeren. 
 
De geschiedenis. 
ICS is opgericht in 1980 en stond toen voor Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS). De organisatie richtte zich 
volledig op noodhulp. Er werden hulpacties op touw gezet in onder meer Afghanistan, Pakistan, Libanon, 
Mozambique, Angola, Somalië, Oeganda, Vietnam, Laos en Cambodja. 
 
Van steunfonds naar support 
In 2004 is het tijd voor een nieuwe naam. ICS blijft maar de afkorting wijzigt in International Child Support. De 
reden van deze wijziging is dat de toevoeging 'christelijk' suggereert dat de hulp alleen voor christenen is. Maar 
ICS biedt internationaal steun, met een focus op kinderen, en opereert volledig los van geloof, ras en/of politieke 
overtuiging. 
 
ICS anno 2017: driver of development 
Een naam die nog beter past bij het werk dat ICS nu doet: ontwikkeling aanjagen en groeikansen scheppen. In de 
loop der jaren zijn de programma's en aanpak veranderd. Van een organisatie die ooit begon met het bieden van 
noodhulp is ICS nu uitgegroeid tot één van de pioniers op het vlak van social businesses in Oost-Afrika. We zetten 
sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen onderdeel van 
uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve 
opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin positief te beïnvloeden. Zo zetten we een keten van 
duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.  
 
Thema's 
Anno 2017 werkt ICS aan de volgende thema’s: 

 Ouderschap 

 Landbouw 

 Schoon drinkwater 
 
Werkgebied 
Ons werkgebied is Oost-Afrika, we richten ons daarbij specifiek op plattelandsgebieden. In Kenia werken we in het 
westen, in de county's Kakamega, Busia, Siaya, Bungoma, Trans Nzoia en Nandi. In Tanzania werken we in het 
noorden, in de county’s Shinyanga, Geita en Mwanza. Voor 2016/2017 heeft ICS bovendien plannen om uit te 
breiden naar buurland Oeganda, net over de grens van Kenia. 
 

Zie: www.ics.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ics.nl/
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● Van de beleidsplancommissie 
 
De beleidsplancommissie is deze zomer aan de slag 
gegaan! De komende maanden zal er hard gewerkt 
worden aan een nieuw plan 2018-2022, dat onze kerk 
de toekomst in kan dragen. Wat voor kerk willen we 
zijn de komende jaren? U zult er in de volgende 
edities van de Onderweg nog veel over gaan lezen. 
Zo houden we u op de hoogte en kunt u ook blijven 
meedenken! Begin november willen we na een 
kerkdienst aan u een eerste versie voorleggen, zodat 
we ook uw feedback mee kunnen nemen. 
 
De beleidsplancommissie: boven v.l.n.r. Pauline de 
Groot, Linda de Zeeuw, ds. Marije Hage,  
beneden v.l.n.r. Wim de Groot, Frans Lijnsvelt, niet 
aanwezig op foto: Herco Mul en Ans de Groot  
mailadres: beleidsplan@pgwd.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Jaarthema: Brood voor onderweg 
 
Herkent u het tafereel op het plaatje hieronder nog? 
 
Weet u nog dat je vroeger met een trommeltje met brood op de fiets naar werk of school ging? Soms zat er iets te 
snoepen in of, gezonder, een appel. Ook als je een dag zo maar ergens naar toe ging, nam je brood mee. 
Maar dat oude begrip ‘brood voor onderweg’ is bij velen wel iets uit de oude doos geworden. Zou het komen omdat 
we dat brood onderweg minder nodig hebben? Of omdat de welvaartsmaatschappij toestaat om elders dat brood te 
kopen? U mag het zeggen. 
 
In de bijbel wordt meerdere keren op brood gewezen. Vaak in de betekenis van “nodig om van te leven”. 
Voor het aanstaande seizoen heeft de voorbereidingsgroep geprobeerd een iets ander soort brood aan te reiken. 
Bij deze Onderweg treft u het nieuwe boekje met activiteiten van onze kerken aan. Het is een variatie op bruin en 
wit brood. Of zo u wilt, brood ter lering of ter vermaak. Maar het deelnemen zeker waard. 
 
De voorbereidingsgroep Kringenwerk,  
Jolanda Kalwij, Jonna Morrema, Mirjam Heijstee, Henk 
de Groot en Felix Geerling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beleidsplan@pgwd.nl
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● Berichten 
 

Dank 

 
Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor de 
voorbeden en de bloemen; de mooie kaarten met 
lieve woorden, en de telefoontjes en bezoekjes die ik 
kreeg na mijn heupoperatie. 
Fijn om ook door deze dingen het 'Gemeentezijn' te 
mogen ervaren. 
Het heeft me goed gedaan! 
 
Met een hartelijke groet van Elly Lijnsvelt-van 
Dusseldorp 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 8 september wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 9 september wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrouwen Op Weg 
 
Maandag 4 september a.s. starten we het nieuwe 
seizoen weer zoals gebruikelijk met een gezellige 
broodmaaltijd. Vanaf 17.00 uur bent u van harte 
welkom voor een hapje en een drankje, om 17.30 uur 
begint de maaltijd. Wij vragen hiervoor een bijdrage 
van € 5.00. 
 
Heeft u zich al op gegeven? Dit kunt u doen bij Nel v. 
Nigtevecht Tel. 750442  of Tini van Bodegraven Tel. 
251841. 
 
Onze verdere avond wordt verzorgd door 
medewerkers van het Rode Kruis. Zij komen ons 
vertellen over Humanitair oorlogsrecht en het Rode 
Kruis Tracing team. Dit team spoort mensen op die 
elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens conflictsituaties. 
Het wordt vast een heel interessante avond. 
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur  in Het 
Lichthuis  Waagplein 10 in Weesp. Om 19.30 uur 
staat de koffie klaar. 
 
Namens het bestuur Tini van Bodegraven. 
 
 
 
 
 

Woonruimte gezocht  
 
Mijn naam is Sylvia, 22 jaar, werkzaam als 
verpleegkundige in Amsterdam Zuid. Ik ben belijdend 
lid van de hervormde gemeente Kampen. Vanwege 
mijn werk ben ik op zoek naar woonruimte (in de 
buurt van Amsterdam). Max. budget: 500,- p/mnd 
inclusief. Woonruimte moet op fiets/openbaar vervoer 
afstand liggen van Amsterdam Zuid. Bent u of kent u 
iemand die mij verder kan helpen, dan kom ik graag 
met u in contact via sylviavandenbrink9@hotmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, Sylvia van den Brink 
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● Informatief 
 

Wat is een mandorla  
in de Christelijke Kunst 
 

Donderdagavond 7 september: 
 
Priester-kunstenaar Jan Haen doet verslag van de 
mandala en mandorla schilder project dat plaatsvond 
in de RK H.Nicolaaskerk in Muiden in Maart 2017. 
Dit schilder project vond plaats in het kader van een 
 
 project van de Jozefschool in Muiden en Weesp. Elk 
jaar worden een paar weken besteed aan een religie 
anders dan de Christelijke. Dit jaar was dat 
Boeddishme. De Tibetaanse Lama (Boeddhistische 
monnik) Choenyi maakte een kleurrijke mandala met 
heel fijn zand. Tegelijkertijd maakte Pater Jan Haen 
een mandorla schildering. 
 
Met hulp van afbeeldingen zal Pater Jan Haen 
vertellen over mandorla in de Christelijke kunst op 7 
september in de H.H. Laurentius en M. 
Magdalenakerk, zaal open om kwart voor acht.; 
aanvang 20.00 uur 
 
 
 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen van Mw. B. €10,- en van Fam. C. € 10,- 
 
Hartelijk dank, Pitty Wijm 
 
 
 

Bedankt! 
 
Tamme is weer thuis! Alle kaarten zijn opgehangen. 
Het zijn er meer dan 100! 
 
Iedereen die een kaart gestuurd heeft of op een 
andere manier een blijk van medeleven heeft 
getoond, willen wij heel hartelijk bedanken. Er komt 
een heftige tijd aan, maar het weer samen zijn in ons 
heerlijke huis, maakt het  toch fijn. We zouden het 
wel prettig vinden als ook voor u deze fase niet 
voorbij is, maar dat het “omzien naar elkaar” gewoon 
door kan gaan bij ons thuis. 
Wij gaan ervoor! 
  
Hartelijke groet, 
Tamme en Annelies Westra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur 
is aanwezig. Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 
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● Wisseling van Pastorie 
 
 
Met de komst van Ds. Berit Bootsma- Gerritsen (gezin met drie kinderen) was al snel duidelijk dat de pastorie  aan 
de Amstellandlaan niet geschikt was om gebruikt te worden. Alleen via een ingrijpende en kostbare verbouwing 
zou de pastorieaangepast kunnen worden. Via de kerkenraad kreeg het CvK mandaat om uit te kijken naar een 
moderne pastorie. Met wat hulp kon snel M. Dotingalaan nr. 31 aangekocht worden die na een kleine aanpassing 
prima geschikt is als pastorie. Een moderne goed geïsoleerde hoekwoning. De aankoopprijs van de woning is 
€ 475.000,00 daar kwamen nog wat kosten bij voor kleine herstelwerkzaamheden plus kosten koper.  
 
Inmiddels is ook de Amstellandlaan verkocht voor € 340.000,00 (hier moeten de makelaarskosten nog van af).  
Tevens  worden er een paar verbeteringen aangebracht aan de pastorie Bührmannlaan  zodat beide pastorieën in 
prima staat verkeren. 
 
Het College van kerkrentmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-411469, 
 kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben Bloemendaal 
(0294-419973, bloemendaalb@gmail.com). 
 

 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

7 september 2017 
 
Vanavond is Carolien Langendijk te gast. Zij schreef 
het boek ‘In voor- en tegenspoed’.  
Negen jaar lang zorgde Carolien Langendijk, samen 
met haar vader, voor haar dementerende moeder. In 
2014 werd ook de vader van Carolien ernstig ziek, 
waardoor haar moeder naar een verpleeghuis moest. 
De ziekte van haar vader bracht met zich mee dat 
Carolien hem ten slotte naar een hospice moest 
brengen, waar hij na twee weken overleed. In 
diezelfde week overleed ook haar moeder. 
 
‘In voor- en tegenspoed’ is mooi, ontroerend, pijnlijk 
realistisch, maar ook positief geschreven en zit vol 
praktische tips voor iedereen die voor een dierbare of 
cliënt zorgt. 
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● Boekenmarkt: Wisseling van de wacht 
 
 
De coördinatie van de boekenmarkt was vanaf het begin in handen van Gerard van den Bosch. Vorig jaar heeft 
Marien Weststrate dit overgenomen. We hebben beide heren gevraagd iets te vertellen over verleden en toekomst. 
 
Gerard:  
 
Hoe het begon 
Toen ik een paar jaar penningmeester van de Kerkvoogdij, nu 
Kerkrentmeesters, kwam bij mij het idee op om een boekenmarkt 
tijdens het S. en B. feest te organiseren. Dat moet in 1997 zijn 
geweest. Een jaar eerder of later zou ook kunnen. In het kerkblad 
stond in juni een klein stukje met de vraag of mensen boeken 
wilde inleveren. Eind augustus tijdens het S. en B. feest stonden 
we voor de kerk met een marktkraam met boeken. We verkochten 
voor ongeveer 600 gulden, waaronder een modelscheepje, 
aangebracht door een meelevend kerklid. We waren heel erg blij 
met de opbrengst. Dit herhaalden we een paar jaar. We kregen 
wat meer boeken en de opbrengst steeg, maar niet spectaculair. 
Tot Magda Bakker (is haar voornaam juist?) mij aansprak en 
suggereerde om al veel eerder in het kerkblad te vragen om 
boeken. We besloten toen om het hele jaar om boeken te vragen. 
Dat werd een groot succes. Mensen kwamen ook met 
grammofoonplaten aan. We konden het niet meer kwijt in de kerk. 
Gelukkig stelden Wijnand en Tiny van Bodegraven een voormalige 
stal beschikbaar en dat doen ze nog steeds. Het rubriceren naar 
onderwerp van boeken was niet meer in een dagje te doen. Tot 
dan deed ik vrijwel alles alleen, maar ik had hulp nodig. Die kwam 
er ook, eerst Nelly Vogel, toen Marien Weststrate, weer later Marja 
Post en Marjan Nagel. Van een paar duizend boeken werden het 
duizenden. Nu zijn het er meer dan 20.000. 
Intussen is het een geoliede machine geworden met vele sjouwers 
en sorteerders in de kerk. Want buiten kan niet meer, de hele kerk 
staat vol met boeken. 
Tijdens het 650 jarig bestaan van Weesp hebben een extra boekenmarkt in april georganiseerd met andere 
activiteiten in de kerk. Dit bracht ons op het idee om jaarlijks in het voorjaar op een zaterdag een 2de boekenmarkt 
te houden. Later kwam de vrijdag erbij. In het voorjaar komen vooral de boekenliefhebbers en verzamelaars en in 
augustus komen die ook aangevuld met de bezoekers van het S. en B. Feest. 
 
Bijzonder 
Ik heb heel veel jaren de boeken bij mensen opgehaald. Op een zaterdag haalde ik boeken op in een paar 
vuilniszakken. Toen ik thuis de boeken netjes in dozen wilde stoppen, vond ik een boek wat geld. Het bleken 31 
briefje van 50 euro te zijn: 1550 euro. Gelukkig wist ik waar ik de boeken opgehaald had. Ik heb direct gebeld met 
de vraag of ik nog even langs mocht komen omdat ik wat geld in een boek had gevonden. Ik heb het boek met het 
geld teruggebracht. Natuurlijk heb ik de andere boeken nog nagekeken, maar dit was het wel. De dame in kwestie 
was er nerveus van. Een paar weken later stond voor de deur met een bos bloemen en 50 euro. De bloemen heb 
ik in huis gezet en de 50 euro is in de pot van de boekenmarkt gegaan. 
Ook kreeg ik een keer 2 boeken aangereikt over Zuid-Amerika, een paar eeuwen oud met prenten en kaarten. Een 
veilinghuis had wel belangstelling. De boeken hebben 600 euro opgebracht. 
Een paar jaar geleden hadden we heel veel boeken over religie en filosofie opgehaald van een adres in 
Amsterdam van een medewerker van drukkerij met heel veel reli-boeken. Het toeval wilde dat er een man uit 
Kampen belangstelling had. Hij kocht een kleine bestelwagen vol voor 1000 euro. 
De bijbels zijn gratis en vinden gretig aftrek. 
 
Overdracht 
Alles is overgedragen aan Marien. Ik ben nu een van de vele vrijwilligers die de boekenmarkt tot een succes 
maken met opbrengsten per jaar van meer dan 10.000 euro. 
Mijn werk bestaat nu uit het sorteren van de boeken op 40 maandagochtenden per jaar. Ik zorg dat er op 
zaterdagmiddag tijdens de openstelling van de kerk boeken kunnen worden verkocht en verder loop ik tijdens de 
verkoopdagen rond om mensen te informeren en vragen te beantwoorden. 
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● Boekenmarkt: Wisseling van de wacht - vervolg 
 
 
Marien: 
 
Overdracht 
Gerard wilde al langere tijd stoppen en de algehele coördinatie aan 
mij overdragen. Ik deed al een aantal jaren de werving van 
vrijwilligers die helpen bij het sjouwen en transport van de boeken op 
woensdagavond en zaterdagavond. Maar ik werkte toen nog en had 
onvoldoende tijd om alle organisatorische activiteiten van Gerard 
over te nemen. 
Ik ben 1 juli 2016 gestopt met werken en toen zag Gerard zijn kans 
schoon om de meeste activiteiten over te dragen. Ik heb tweede helft 
van vorig jaar alles van Gerard overgenomen. Gerard blijft nog wel 
betrokken bij het sorteren van de boeken. En daar ben ik heel erg blij 
om want hij heeft een enorme, brede kennis van boeken. Hij neemt 
nu de positie in van “onbezoldigd topadviseur boeken’. 
 
Toekomst 
De boekenmarkt is al vele jaren, mede door Gerard (en de vele 
vrijwilligers), een groot succes, met een jaarlijkse opbrengst van 
ongeveer € 10.000! Er is dan ook weinig reden om veel te 
veranderen, immers “never change a winning team”. 
Ik heb wel een groepje samengesteld om de diverse activiteiten te 
verdelen. Zo is er een jonge dame die ons nu helpt met de publiciteit 
via Internet. En dat heeft al zijn vruchten afgeworpen. Bij de 
boekenmarkt in maart kreeg ik van bezoekers al te horen dat we nu 
voor het eerst op heel veel boekensites te vinden zijn met onze 
boekenmarkt.  
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


