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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr. W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 2: vrijdag 26 januari 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 5 februari 2018. 

Activiteitenperiode: 7 februari tot en met 27 februari 2017. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 21 januari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  oecumenische dienst 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst  

 
1e collecte Raad van Kerken (plaatselijk) 
2e collecte Raad van Kerken (extern) 
 
Het Lichthuis, Waagplein10 
19.00 uur Ds. W. van den Hul, Amersfoort,  
 
1e collecte  Diaconie 
2e collecte Kerk 
  

Zondag 28 januari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte Catechese en Educatie 
2e collecte Kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
16.00 uur Kliederkerk 
 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Catechese en Educatie 
2e collecte Kerk 
 

Zondag 4 februari 
zondag Werelddiaconaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte  Werelddiaconaat 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Werelddiaconaat 
2e collecte Kerk 
 

De foto op de voorkant is gemaakt door 
Agnes Bruin 
 
Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
26 januari  Dhr G. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
Geen informatie ontvangen 
 

 

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws 
en foto’s. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 

http://www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl/
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 

W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 21 januari 
rit A  Dhr J. van Baars 254190 
rit B  Dhr P. v. Lindenberg 412709 
 
Zondag 28 januari 
rit A/B  Dhr W. v Bodegraven 251841 
 
Zondag 4 februari 
rit A  Dhr S. Biesheuvel 417859  
rit B  Dhr F. Lijnsvelt 410455 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Donderdag 18 januari en 1 februari 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur)  
of jannyvandenbergh@hetnet.nl 
 
Donderdag 18 januari 
Bijeenkomst PCOB 14.00 uur 
Onderwerp: De Hollandse waterlinie 
spreker: de heer K. Schipper 
 
Woensdag 17 januari 
Film Être et avoir (zie pagina 12) 20.00-22.15 uur 
entree 2 euro, leiding Dhr W. van Zoest 
tel 769066 of wzoest@xs4all.nl 
 
Zaterdag 20 januari 
Als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan 
Landgoed Haarzuilens, 10 km 
(zie ook pagina 17) 
Leiding: Nine Kogelenberg, Patrick Kalwij en Wil Vree 
 
Woensdag 24 januari 
Bijbelquiz (meer info op pagina 11) 20.00 uur 

 
Donderdag 1 februari 
Alzheimercafé, Herengracht 35, 19.30 uur 
ond: Dementie en mondverzorging 
gast: Mw P.J. van Bruggen 
(zie ook pagina 16) 
 
Maandag 5 februari 20.00 uur 
‘Paulus, een Jood geraakt door Jezus’  
bijeenkomst, geleid door ds D. Pruiksma. 
opgave alleen via e.mail: pruiksma.dick@gmail.com 
Meer informatie op pagina 17  
 
Maandag 5 februari 
Ver. Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur 
gast: Dhr Griffioen 
(zie ook pagina 16)  
 
Donderdag 8 februari 
Kring spiritualiteit, 20.00-22.00 uur  
Biosgebouw, Middenstraat 131  
contact: Janny van den Bergh, 0294-417082 en 
Jolanda Kalwij 0294-432263 
 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 

contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 
 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

We geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt door betaling op 

bankrekeningnummer NL32 RABO 

0157 0261 83 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters Protestantse 

Gemeente te Weesp en Driemond. 

Wilt u duidelijk aangeven welke 

bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw 

betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

Zie ook het bericht op pagina 12 over 

bestellen via de website of de app. 

mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:pruiksma.dick@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI6ITL-NbXAhWBZFAKHc0CDxAQjRwIBw&url=http://jezuskomtspoedig.com/de-bijbel/&psig=AOvVaw30OQttJXkXJW-P3acHtFod&ust=1511603616457484


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door Jan Overduin 
 

Over dichters, dood en troost 

 
Ruim zeven jaar geleden overleed de liefde van mijn leven: Anke, nog maar 64 jaar. In ons gelukkig huwelijk 

hadden beeldende kunst, klassieke muziek en literatuur een centrale plaats. Voor mij geldt dat nog steeds. Bij 

concerten en in musea ervaar ik hoe de schoonheid van kunst heilzaam, helend kan zijn voor lichaam en geest. 

Omdat ze een mens verheft, verbindt met iets groters dan jezelf en ook met mijn verloren geliefde. In de zeven 

magere jaren zonder levenspartner ontdekte ik ook hoe kunst kan troosten.  

Kort na de dood van mijn vrouw kreeg ik van een vriendin dit troostgedicht van Gerrit Achterberg.  

Ik kan alleen woorden ontmoeten, jou niet meer.  

Maar hier houdt het groeten aan, zo zeer, dat ik wel moet geloven dat jij luistert,  

zoals ik omgekeerd jouw stilte in mij hoor.” 

Sindsdien ging ik ze verzamelen, gedichten over dood en verlies. Want dichters en schrijvers zijn in staat om 

gevoelens van rouw, verlatenheid en verdriet uit te drukken, die je herkent als de jouwe, maar waarvoor je zelf nog 

geen woorden vond. In hun verzen geven zij taal aan hun droefheid en wanhoop, en zo aan die van mij. Bij mijn 

zoektocht naar schrijvers en dichters die in hun werk de dood van dierbaren verwoorden, bladerde ik in een 

Amsterdams antiquariaat in de verzamelde gedichten van Hanny Michaelis. Als een vuistslag trof mij deze 

versregel: “Sinds je mij voor altijd bent binnengegaan, ben ik tot de rand van je vervuld.” En nog veel meer zo uit 

mijn gebroken hart gerukte zinnen. Bij de dichter Poesjkin vond ik dit prachtige rouwcredo:  

In al mijn smart kwam jij te wonen, ja jij, alleen maar jij.  

En het hart gloeit wederom en mint, en is tot niet beminnen niet bij machte.”  

De herkenning van hun verdriet was als balsem voor mijn bedroefde ziel.  

Ook schrijvers troostten mij. In het zwarte jaar 2010, waarin ik mijn Anke verloor en auteur A.F.Th. van der Heyden 

zijn Tonio, schreef Connie Palmen haar ontroerende “Logboek van een onbarmhartig jaar” over de dood van haar 

grote liefde Hans van Mierlo. Zij omschreef haar rouw als “verliefdheid zonder verlossing” vanwege de 

allesbeheersende gerichtheid op de verloren geliefde. Deze en andere beschrijvingen uit haar rouwdagboek waren 

een licht op mijn zware tocht door het duister van de rouw.  

Een lievelingsdichter van Anke en mij is Ida Gerhardt. Ze was in de jaren 50 in Kampen lerares klassieke talen aan 

het gemeentelijk gymnasium, waar Anke en ik een paar jaar later ook op zaten en verliefd op elkaar werden. 

Daarom stond haar prachtige vers over gemis op de liturgie van Ankes afscheidsdienst:  

Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op handen en voeten.  

Zeven maal om die ene te groeten, die daar lachend te wachten zou staan.  

Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren,  

wat zou het me deren, kon uit de dood ik die ene doen keren.  

Zeven maal over de zeeën te gaan, zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 

In mijn afscheidswoord voor Anke sprak ik de onsterfelijke dichtregels uit van M. Vasalis:  

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet, maar één, het afstand doen en scheiden. 

En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn.”  

Tot slot citeer ik een gedicht van de 17-eeuwse dichter Jan Luyken. Omdat hij daarin mijn geloof en dat van Anke 

in het hart raakt:  

Ik meende ook de godheid woonde verre, op enen troon hoog boven maan en sterre.  

En ik hefde menigmaal mijn oog in diep verzuchten naar omhoog.  

Maar toen Gij u beliefde te openbaren, toen zag ik niets van boven nedervaren.  

Maar in het diepst van mijn gemoed, daar werd het liefelijk en zoet,  

zodat ik U, o God, bevond te zijn de grond van mijne grond.” 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 

1381 BB Weesp 
Telefoon 0294 417508 

 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
 

Wijnand van Bodegraven, 
 
 

tel. 0294 251 841 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 21 januari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag is er een oecumenische dienst samen 
met de Parochie van levend water in het kader van de 
week voor gebed om eenheid. Elk jaar wordt er 
gebeden om eenheid tussen christenen en eenheid in 
de wereld. Het thema van dit jaar is ‘Recht door zee’. 
We lezen hoe het volk zingt nadat het de Rode Zee is 
doorgetrokken (Exodus 15: 1 t/m 6 en 20 + 21), maar 
ook hoe Paulus recht door zee is over zijn geloof 
(Romeinen 8: 14 t/m 17). De dienst begint om 10.00 
uur en wordt gehouden in de Grote of Laurenskerk. 

De voorgangers zijn Pater Jan Haen en ds. Berit 
Bootsma. Muzikale medewerking aan de dienst wordt 
verleend door het Laurenskoor o.l.v. Frits Heil. 
 
Ds. Berit Bootsma 

 
Zondag 28 januari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag lezen we uit Deuteronomium 18, 15-20 
en uit Marcus 1, 21-28. Wanneer Jezus in de 
synagoge een man geneest die gekweld wordt door 
geesten, zijn de omstanders onder de indruk. Wie is 
deze Jezus? En wat komt hij doen? Welkom in deze 
viering! 
 
Ds. Marije Hage 

 
Zondag 4 februari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Een dag uit het leven van Jezus’ zou de titel kunnen 
zijn van het gedeelte uit Marcus dat wij deze zondag 
lezen (Marcus 1: 29 t/m 38). Het is een dag in dienst 
van het evangelie zoals ook Paulus daarover spreekt 
in 1 Korinthiërs 9: 16 t/m 23). Hoe dienen wij het 
evangelie? Hoe groot of klein mag je dat denken? 
Daar denken we over na in deze dienst, waarin we ook 
met elkaar de Maaltijd van de Heer willen vieren. 
 
Ds. Berit Bootsma 

 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 

Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

 

 

 
 

 

Bestellen huispaaskaarsen 
 
Ook dit jaar bieden wij gelegenheid om 
huispaaskaarsen bestellen.  
U kunt kiezen uit 4 verschillende opdrukreliefs: Duif-
regenboog, Levensboom, Chi-Rho kruis en 
Waterbekken. 
Er zijn 5 afmetingen leverbaar, vanaf 18 cm tot 60 cm 
hoogte. De prijzen variëren van € 13,95 tot € 54,95. 
 
Na de kerkdiensten van 19 en 26 februari zullen Lia 

Bogerd en Charlotte Kortbeek in de kerk aanwezig zijn 
met de intekenlijst. Bij intekening graag contant 
betalen (liefst gepast). 
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● In memoriam 
 

 
 
 
 

Alberdina den Hartog-Vos 
Dien 

 
28 oktober 1923 – 19 december 2017 

 
In het licht van Pasen gedenken we Alberdina den Hartog-Vos. Dien overleed op 19 december 2017 in de leeftijd 
van 94 jaar. De laatste periode van haar leven woonde ze in verpleeghuis Hogeweyk, waar ze zelf ook jarenlang 
vrijwilligerswerk heeft gedaan. Toen haar man nog leefde, deden ze dat samen, en runden ze het winkeltje.  
In alles wat ze deed was Dien mateloos trouw, haar vrijwilligers werk, haar huwelijk, haar gezin: ze deed het met 
liefde en innige toewijding. Ze hield van gezelligheid, het huis had een open deur, en bovenal: bij Dien kon je jezelf 
zijn. Wat een groot goed is dat als je dat gevoel kunt doorgeven aan wie je lief zijn!  
 
In de afscheidsdienst werden herinneringen opgehaald door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
We lazen de trouwtekst van Dien en Beb uit 2 Kronieken 30: Geeft de HERE uw hand. 
Dien zal worden gemist door wie haar lief waren, maar wij vertrouwen er op dat wij haar hebben kunnen loslaten 
omdat ze in de handen van de Eeuwige wordt opgevangen. 
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, 
in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

Hanna Lam 
 
 

 

 
 
 



 

 Onderweg 9 

● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 
 

Lieve mensen, 
 
Het nieuwe jaar 
Wat een mooie kerstperiode 

hebben we achter ons liggen. Fijne 
diensten, mooie (kinder) 
activiteiten, kerstmaaltijden: wat 
een werk is er weer verricht om 
alles zo goed mogelijk te laten 

draaien! Geweldig! Ook een heel hartelijk dank voor 
alle kerstkaarten die wij persoonlijk mochten 
ontvangen.  
 
Op 7 januari sloten we de kerstperiode af met een 
dienst over de drie wijzen. Daarna wensten we elkaar 
een gezegend nieuw jaar. Niet iedereen ging het 
nieuwe jaar gemakkelijk in. Op Facebook schreef ik 

een stukje voor al deze mensen. Maar omdat niet 
iedereen een Facebook-account heeft, schrijf ik het 
hier voor u nog een keer: 
 
Voor wie aarzelend het nieuwe jaar in ging. Onzeker 
over de toekomst. Voor wie dit keer niet tot 
voornemens is gekomen, niet tot vuurwerk, niet tot 
dansen in de nacht. Voor wie nog te moe is of op zoek 
is naar beginnen. 
Laten we elkaar bij de hand nemen. En 2018 stapje 
voor stapje doen. Adem voor adem. Beetje bij beetje. 
Dan zullen er dagen zijn met tranen. Maar ook dagen 
met lachen. Want er is geen jaar dat voorbij gaat 

zonder een moment van ergens even ontspanning. 
Misschien al morgen. Misschien ergens op een grijze 

zaterdagmiddag in februari, onverwachts. Als je de 
hond net hebt uitgelaten, of tijdens het koken. De lucht 
breekt open, het licht gaat door. 
Laten we samen gaan staan waar de beloftes waaien. 

Niet die van de successen, die zwaar voelen. Niet die 
van de zekerheden, die verdwijnen in de nacht. Maar 
de echte beloftes, over hoe en waar de liefde is. Die je 
optillen, en lichter maken. Die zich ontvouwen, in een 
moment, in een woord, in de handen van een ander. 
Laten we gaan staan in de stilte. In het nog even niet 
weten. In het kwijt zijn. In het begin van het beginnen. 
Laten we het samen doen. 
 
Kerksite ervaringen 
In januari beginnen we met een nieuwe kerksite 
ervaringen. Samen met Willy Schulte en met enkele 
leden van de jeugddienstcommissie én natuurlijk met 

de jongeren gaan we de jeugddienst voorbereiden van 
11 februari. Het wordt ongetwijfeld weer iets heel 
bijzonders en ik zie er naar uit om dit samen te gaan 
vormgeven. 
 
Pastoralia 
Wij zijn in gedachten en gebeden bij hen die ernstig 
ziek zijn. Ook leven we mee met echtpaar Bokhorst, 
met de heer Peter Bokhorst die eind januari (23ste 
D.V.) voor een heupoperatie naar het ziekenhuis 
moet. Voor wie een kaartje wil sturen, dit kan naar 
Hugo de Grootlaan134. 
 
Een heel vriendelijke groet, ds Marije Hage 

 

Ds. Berit Bootsma 
 

Aangezien dit de eerste Onderweg 
is die in het nieuwe jaar uitkomt wil 

ik u allen allereerst een gezegend 
2018 toewensen. Natuurlijk 
kunnen we elkaar elke dag veel 
heil en zegen toewensen. 
Misschien is het wel een mooi 
voornemen om te zien of we elke 

dag tot zegen kunnen zijn van iemand anders in onze 
omgeving. Toch is het goed om van die bijzondere 
momenten tet hebben waarop we er aan toekomen 
elkaar het goede toe te wensen. Zo ligt op dit moment 
het jaar als een boek vol onbeschreven bladzijden 
voor ons open. We hopen dat ze gevuld worden met 

vele mooie gebeurtenissen, maar we weten dat er 
naast de lach waarschijnlijk ook tranen en zorgen 
zullen zijn. Die horen net zo goed bij het leven. Ik hoop 
vooral dat er door het jaar heen mensen zullen zijn om 
uw verhalen vol blijdschap of vol zorgen mee te delen. 
 

Terugblik op kerst 
Met elkaar kunnen we volgens mij terugkijken op een 
hele geslaagde kerstperiode. Er zijn vele mooie 
diensten geweest en de kerk heeft voor heel veel 

verschillende groepen haar deuren kunnen openen. 

Hier voor zijn heel veel mensen, waaronder onze 
koster Agnes en haar hulpploegen, vaak tot ’s avonds 

laat bezig geweest om stoelen te versjouwen en 
dergelijke. Het is bijzonder wat zij in korte tijd mogelijk 
hebben gemaakt! 
 
De diensten met kerst zelf waren genieten. Het was 
goed om op kerstavond in de kerk te kunnen zitten en 
de dienst als gemeentelid te kunnen beleven. Maar 
van de gezinsdienst op kerstochtend heb ik ook volop 
genoten. Met elkaar hebben we kerst in de kerk echt 
tot een feest gemaakt. Ik hoop dat het gelukt is om dat 
licht uit te stralen naar de mensen die u de verdere 
feestdagen bent tegen gekomen. 

 
Voorstellen Hans Buurmans 
Op 31 december hebben we Hans Buurmans 
voorgesteld als vaste vervanger van onze organist 
Christine Kamp. Het is fijn om, als Christine er niet is, 
een vast gezicht te hebben achter het orgel en de 
vleugel. We zijn blij dat Hans Buurmans deze taak op 
zich wil nemen en we wensen hem daar veel geluk bij. 
Verderop in deze Onderweg kunt u nog wat meer over 
hem lezen. 
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● Van de predikanten 
 
Kloosterdag 9 juni 
Op zaterdag 9 juni kunt u voor een dag van stilte en 
bezinning mee naar de Abdij van Egmond. Hier leeft 
al meer dan duizend jaar een gemeenschap van 
benedictijnse monniken met elkaar en met God. We 
verzamelen die dag om 8.00u bij de Grote Kerk om 
met de auto richting het klooster te rijden. Daar zullen 
wij om 9.30 uur, om 12.30 uur en om 17.00 uur de 

getijdengebeden meemaken.  
Tussendoor zal er een eigen programma lopen, 
waarin we een wandeling zullen maken, de stilte 
zullen proeven en ook tijd zullen nemen om het 
klooster te bekijken. Bijzonder is dat wij in de ochtend 
een ontmoeting zullen hebben met een van de 
broeders, Broeder George. Hij zal ons kunnen 
vertellen over het leven in het klooster en onze vragen 
kunnen beantwoorden.  
 
Het is nog wat ver weg, maar opgeven kan al bij 
ondergetekende (in tegenstelling tot wat er in de 
activiteitengids staat). De Abdij wil graag enigszins op 
tijd weten met hoeveel mensen we komen. Hebt u dus 
zin om mee te gaan, geef u dan alvast op! 

Basiscatechese 
Op dinsdag 6 februari gaat voor de kinderen van groep 
7 en 8 van de basisschool de basiscatechese weer 
van start. Spelenderwijs gaan we aan de slag met 
thema’s in de Bijbel. Dit jaar is het dus op 
dinsdagmiddag en een persoonlijke uitnodiging volgt 
nog! 
 

Pastoraat 
Wij leven mee met allen die deze periode niet met een 
schone lei konden beginnen, maar zorgen vanuit het 
oude jaar hebben meegenomen. Zorgen om jezelf of 
een geliefde, vriend of vriendin die het moeilijk heeft. 
Verdriet, pijn en zorgen kan je vaak niet zomaar 
afsluiten en achter je laten. Laten we er voor hen zijn, 
naar hen luisteren en met hen meeleven. 
 
Een vriendelijke groet, ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 

 
 
 

● Van de kerkeraadscommissie 
 

Natuurlijk, het nieuwe jaar, wat zal het jaar 2018 ons 
brengen is een veel gehoorde opmerking en terecht, 
we kunnen nu eenmaal niet in de toekomst kijken. 
Alhoewel de Bijbel dat wel doet als we de Openbaring 
lezen van Johannes 21 vers 1, En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en 
de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was 
er niet meer. 
 
Laten we maar naar die toekomst kijken. Het is 

Christus die ons meeneemt naar Zijn toekomst, wat 
een troost, dat Hij het voleinden zal. Laten we Hem 
maar zoeken en vinden! En duidelijker kan ik het niet 
vertellen dan in de verhaal (chassidische vertelling) 
van de joodse filosoof Martin Buber. 
 
Rabbi Baruchs kleinzoon Jechiël speelde eens met 
een andere jongen verstoppertje. Hij verstopte zich 
goed en wachtte tot zijn vriendje hem opzocht. Toen 
hij lang gewacht had, kwam hij uit zijn schuilplaats; 
maar de ander was nergens te zien. Nu merkte Jechiël 
dat deze van het begin af niet naar hem had gezocht. 
Daarover barstte hij in tranen uit, kwam huilend de 
kamer van zijn grootvader binnengehold en beklaagde 
zich over zijn slechte speelkameraadje. Toen 
stroomde rabbi Baruch de tranen over de wangen en 
hij zei: „Zo spreekt God ook: Ik verberg Mij, maar 
niemand wil Mij zoeken.” 
 
 

Afgelopen maand december is Joke Groenendaal de 
echtgenote van onze ouderling Thomas op 
buikklachten onderzocht en heeft te horen gekregen, 
dat ze een ernstige ziekte heeft. Gelukkig denken de 
oncologen aan een milde vorm en als ze gelijk hebben 
is het goed te behandelen, maar toch. Ze heeft wel te 
horen gekregen dat e.e.a. niet operabel is. Inmiddels 
zijn er diverse onderzoeken geweest en hoort Joke 
begin januari wat de mogelijkheden zijn. Wij wensen 
haar veel sterkte en herstel toe. 

 
Jennie Blaauw kampt nog steeds met reuma in haar 
handen en dat geeft veel pijn waardoor je erg 
gehandicapt bent, een lichtpunt is dat de medicijnen 
goed aanslaan en ook Jennie wensen we veel sterkte 
en herstel toe. 
 
Laten we aan hen, die ziek zijn denken, maar ook aan 
hen die verdriet hebben vanwege een gemis, of 
misschien wel zorgen hebben om wat dan ook. Lieve 
mensen, laat zo af en toe eens weten wie er ziek is en 
bezoek wil. We wensen u allen Gods kracht en liefde 
toe met de woorden uit Psalm 42 vers 5a  
 
Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij die ‘s daags Zijn gunst gebiedt; 
‘k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied. 
 
Namens de Kerkenraadscommissie 
Willem van Dijk 
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● Bijbelquiz 

 
 
De datum voor de bijbelquiz is inmiddels bekend! 
Na alle december drukte een welkome afwisseling in de “saaie” januari maand. 
Deze avond vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 in het Lichthuis. 
 Iedereen is vanaf 19.30 welkom. 
Na koffie of thee, met wat lekkers erbij, willen we om 20.00 uur met de quiz beginnen. 
 U kunt alleen of met een groepje meedoen. We vragen u deze avond een eigen balpen mee te nemen. 
We gaan er vooral een gezellige avond van maken, maar wie weet ook 
nog wat (extra) Bijbelkennis aan over houden. De vragen zijn heel 
gevarieerd en dus voor ieder wat wils. 
Misschien vindt u het spannend om mee te doen, omdat u denkt niet 
voldoende Bijbelkennis te hebben. Dat hoeft geen reden te zijn om af te 
haken. 
Door de opzet wordt u op geen enkele manier voor het blok gezet, u 
kijkt bijvoorbeeld u eigen antwoorden na. 
Onze “quizmasters” deze avond zijn Marije Hage en Jolanda Kalwij. 
 
In verband met de hoeveelheid koffie en thee, is het handig als u zich van tevoren even opgeeft. 
marijehage@pgwd.nl of Jolandakalwij@online.nl 
 
Namens de activiteiten commissie 

 

Van de beleidsplancommissie 
 
De laatste puntjes op de i worden gezet in het 
beleidsplan. De commissie bereidt zich nu voor op de 
kerkenraadsdag op 17 februari, waar we aan de hand van 
het beleidsplan zullen gaan kijken naar de toekomst. 
Welke zaken hebben prioriteit? En hoe kunnen we Kerk 
Binnenstebuiten gaan vormgeven? De voorbereidingen 
voor een mooi dagprogramma zijn in volle gang.  
 
Verslag over de kerkenraadsdag volgt in een latere 
Onderweg!  

mailto:marijehage@pgwd.nl
mailto:Jolandakalwij@online.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI6ITL-NbXAhWBZFAKHc0CDxAQjRwIBw&url=http://jezuskomtspoedig.com/de-bijbel/&psig=AOvVaw30OQttJXkXJW-P3acHtFod&ust=1511603616457484
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91v3HguHXAhVObVAKHYi-BYYQjRwIBw&url=http://www.ariadne-analysis.nl/portfolio/non-profit/&psig=AOvVaw2XpDlsNH_Avqf_l-fPyKbt&ust=1511949895169692
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● Berichten 
 

Kerkbalans, giften, collectebonnen en 
communicatie via nieuwe media 
 
In oktober hebben we u/je 

geïnformeerd over het op digitale 
wijze aanbieden van Kerkbalans, 
giften, collectebonnen en een 
aantal andere zaken.  
Een werkgroep bestaande uit leden 
van het College van 
Kerkrentmeesters, de Diaconie en 
de Web-redactie is hier de 
afgelopen maanden mee bezig 
geweest en we zijn nu zover dat we 
gebruik kunnen maken van een 
eigen Webwinkel. De Webwinkel is 
toegankelijk via zowel onze eigen 

website (www.pgwd.nl) als via een 
App. Ook kan een groep gemeenteleden in januari de 
toezegging Kerkbalans 2018 digitaal doen. Via mail 
zullen de betrokken gemeenteleden hierover 
geïnformeerd worden.  
Op onze website treft u meer informatie aan om gebruik 
te gaan maken van de Webwinkel en de App. Via de 
Webwinkel kunt u onder meer collectebonnen 
bestellen/betalen, giften overmaken en de App bevat 
daarnaast ook het nieuws en de liturgie voor de dienst op 
zondagmorgen. Met deze veranderingen gaan we met de 
tijd mee en kunt u bijvoorbeeld tijdens een dienst ook 

digitaal de collecte doelen ondersteunen. 
Als u vragen en aanbevelingen heeft dan horen wij dit 
graag.  
 
Namens de werkgroep, 
Diaconie: Aart Mul en Joost van Nigtevecht 
College van Kerkrentmeesters: Wijnie Holtmanns en Nico 
de Groot 
Web-redactie: Hans van der Zande en Willem Hilders 
 

De Kerst-inloop 2017 was weer een succes! 
 
Met ongeveer 15 vrijwilligers hebben we ruim 45 gasten 
kunnen verwelkomen voor een geslaagde middag. 

Allerlei lekkers kwam langs, een kerstverhaal, pianospel 
met het samen zingen van bekende kerstliederen. Om 
15.00 uur een bingo met geweldige prijzen (waarvoor 
dank aan vele Weesper winkeliers) en tot slot een Weesp 
Wereldwijd Culinair diner. Verschillende 
restauranthouders hebben een gesponsorde bijdrage 
geleverd aan een verrassend gevarieerd diner. Het was 
heerlijk en heel gezellig! 
Rond 18.30 uur verschenen de vrijwillige chauffeurs en 
zijn alle gasten weer thuis gebracht. 
Alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk dank voor het laten 
slagen van de Kerst-inloop 2017! 
 

Tiny van Hal en Lia Bogerd 
 
 
 
 

Film: Être et avoir 
 
In een klein dorpje in de Auvergne geeft Georges 
Lopez in zijn eentje les aan een klasje met dertien 
kinderen van vier tot twaalf jaar. Geduldig en 
liefdevol onderwijst hij deze verschillende kinderen 
met een verschillende leeftijd, karakter en niveau. 
Van de strenge winter tot aan de zomervakantie 
volgen we hun leerproces, afgewisseld met lyrische 

beelden van het veranderende landschap in deze 
dunbevolkte streek.  
De kinderen zijn ook thuis gefilmd op de boerderij, 
als ze aan het werk zijn of op hun huiswerk zitten te 
zwoegen, al dan niet “geholpen” door hun ouders. 
Het einde van de film is tevens het einde van de 
loopbaan van de onderwijzer: hij gaat met pensioen 
en neemt geëmotioneerd afscheid. 
 
Een met veel liefde gemaakte, ontroerende en 
onvergetelijke succesdocumentaire over een van de 
vele honderden Franse dorpsschooltjes, waar alle 
leerlingen in één klas passen. 
 
Een echte klassieker in zijn genre! 
 
Datum: woensdag 17 januari 
Tijd: 20.00 – 22.15 uur 
Plaats: benedenzaal van Het Lichthuis  
Entree: 2 euro 
Leiding: Wim van Zoest, telefoon 769066; 
e-mail: wzoest@xs4all.nl 
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● Kennismaken met Hans Buurmans 
 
Als kind zat ik een paar jaren op pianoles en ik 
genoot van Chopin en Beethoven. Een vriend vroeg 
me omstreeks mijn achttiende of ik zin had om een 
keer op zijn orgel te komen spelen. Als groot 
muziekliefhebber zei ik gelijk ja, in de 
veronderstelling dat we bij hem thuis op een 
Hammond-orgel of iets dergelijks zouden gaan 
musiceren. Bij het maken van een afspraak bleek 

echter dat hij het orgel van de Lutherse 
Augustanakerk in Amsterdam-West bedoelde. Ik ben 
thuis niet kerkelijk opgevoed, maar ik vond het 
prachtig en kwam er daarna frequent spelen. Ik nam 
les bij de vaste organist van de Augustanakerk Niek 
Hermanides en werd al gauw zijn invaller: voor mijn 
allereerste dienst omstreeks 1972 nam Niek de hele 
dienst in detail met me door om me niet te laten 
verdwalen tussen het zondagslied en het Amen.  
 
Tijdens de Lutherse werkweek voor de kerkmuziek in 
een zomervakantie ontmoette ik mijn huidige vrouw. 
We kregen na ons huwelijk drie (inmiddels 
volwassen) kinderen en verhuisden naar Amstelveen 
en later naar Bussum. En toen stopte ik na een jaar 
of tien met orgel spelen. Ik bleef wel altijd genieten 
van muziek en ben nooit gestopt met pianospelen.  
Ik heb een aantal jaren geroeid; een roeivriendin 
vroeg me een keer of ik kon orgel spelen bij een kerk 
waar een organist nogal plotseling was gestopt. En 
daardoor speel ik sinds een jaar of zes weer orgel in 
een stuk of vijf kerken. Overigens heb ik dat aantal 
met ingang van 2018 teruggebracht tot 3 kerken. 
Ik heb orgelles van Christine Kamp. En ik heb 
onlangs de 3-jarige organistenopleiding van de PKN 
afgerond. 

 
Sinds twee jaar ben ik niet meer werkzaam als 
registeraccountant in het bankwezen. Dat geeft me 
veel meer tijd voor andere dingen en dus met name 
voor het orgel/muziek. Verder ben ik dol op vogels, 
moderne kunst, musea, literatuur.  
 
Het orgel van de Grote kerk in Weesp is een heerlijk 
orgel in een mooie kerk met een mooie akoestiek: 
mooier kan het dus niet.  
Ik heb fijne herinneringen aan heel veel grote en 
kleine orgels waarop ik inmiddels heb mogen spelen: 
Alkmaar, Oude kerk Delft, Concertgebouw, een 

Italiaans orgel uit 1518 in Siena , de Dom in Trier .... 
maar het orgel in Weesp blijft een heerlijk orgel om 
iedere keer weer bij terug te keren. 
 
In Nederland hebben we zoveel mooie orgels in 
zoveel mooie kerken dat we bijna zouden gaan 
denken dat dat heel normaal is. Maar in veel andere 
landen zie je dat kerken en vooral ook orgels 
verkommeren omdat er geen geld maar vooral geen 
belangstelling meer voor is. Ik kwam een paar jaar 
terug in een dorp in Friesland waar men de kerk 
wilde slopen: eerst toen besloot het hele dorp dat 
kerk en orgel moesten worden gered en er staat nu 
een prachtige kerk die het centrum (van alle 
bewoners) van het hele dorp is geworden. 

Laat Weesp haar prachtige Grote kerk en orgels 
koesteren: als het aan mij zou liggen dan zou bijna 
iedere inwoner van Weesp vriend van de Grote kerk 
moeten zijn. 
 
Ik houd van heel veel stijlen van muziek en orgels en 
perioden en ik speel ook al jaren samen met 
wisselende andere muzikanten. De grote 

liedbegeleider Gerald Moore schreef een boekje over 
het begeleiden van zangers: "Am I too loud Sir?", 
met dat soort vragen zit ook een kerkorganist vaak: 
te snel, te langzaam, te hard, te zacht? Ton 
Koopman vertelde een keer: "In Nederland vinden ze 
vaak dat ik te snel speel en in Frankrijk vinden ze 
vaak dat ik te langzaam speel" (Ton K. gaf me 
overigens een paar maanden geleden ook een les in 
Weesp en vond het een mooi Batz orgel) . Als het 
voor zo'n titaan niet mogelijk is om het iedereen naar 
de zin te maken, dan mag een "gewone 
kerkmusicus" die iedere week "viert" met zijn 
gemeente, oprecht blij zijn als daar iets gebeurt dat 
meer is dan alleen het laten klinken van noten.  
 
Het mooie van kerkmuziek is dat het ertoe doet. Of 
het een huwelijk is, een begrafenis of een zondagse 
kerkdienst: muziek kan mensen raken, muziek raakt 
mij.  
Ik speelde eens voor een oude vriendin haar 
lievelingspsalm en ze was er diep door geroerd. Dat 
zegt weinig over mijn spel maar veel meer over haar 
liefde voor die psalm en zo hoop ik in Weesp er af en 
toe aan te mogen bijdragen dat het woord en het 
vieren samen komen in de muziek. Ik ben blij met de 
wijze waarop ik op oudjaarsdag bij u allen werd 

"geintroduceerd " tijdens de kerkdienst: ik ken al heel 
veel gemeenteleden en hoop dat zij mij nu ook een 
beetje kennen. 
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  
voor lunch en diner 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Van de diaconie 
 

Opbrengst collectes Kerstperiode 
  
De opbrengst voor het Adventsproject van de Kinderdienst samen met ZWO in ‘de doos’ was in totaal: € 
1039,66! Een prachtig bedrag, bestemd voor boeken voor vluchtelingenkinderen in Lesbos, in de daar gangbare 
talen. Het streefaantal van 100 boeken à € 10 euro is ruimschoots gehaald! De lege boekenkasten kunnen door de 
medewerkers gevuld worden. Hartelijk dank voor uw trouwe bijdragen op de Adventszondagen en tot slot op 
1e Kerstdag! 

 
 
In de collecte in de Kerstnachtdienst werd € 1122,61 ingelegd! Dit was bestemd voor Huize Jemima. 
In dit huis, op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala, worden 60 palestijnse kinderen 
en jong-volwassen met een verstandelijke (meervoudige) handicap liefdevol verzorgd. Het leven en de 
ontwikkeling van een kind met een beperking wordt in Jemima mogelijk. Kinderen, maar ook volwassenen, leren 
sneller en beter als ze ergens vreugde en plezier aan beleven. Samen genieten is dan ook het motto als er gewerkt 
wordt aan doelen. In de dagbesteding helpen thematische activiteiten om leren plezierig te maken. Spelenderwijs 
werken kinderen aan de ontwikkeling van hun cognitieve, sociale, communicatieve en huishoudelijke 

vaardigheden. Vrijetijdsbesteding in de woongroepen biedt dezelfde mogelijkheden. Het huis is volledig afhankelijk 
van giften en donaties. Wij kunnen met de opbrengst van de collecte in de Kerstnachtdienst hieraan bijdragen. 
Hartelijk dank voor uw gulle gaven! Zie ook: www.jemima.nl 

 
 

De collecte op 1e Kerstdag voor ‘Kinderen in de Knel’ was in 
totaal (ochtend en avonddienst) € 763,43! Hartelijk dank! 
Dit bedrag is bestemd voor het project van Kerk in Actie: Kinderen 
in de knel. 
Dit jaar met als onderwerp: Geef hoop aan een kind op de vlucht 
en Syrië. 
“We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren 
laten gaan”. 
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst 
 
 
De Diaconie collecte op zondag 24 december was bestemd voor de jaarlijkse Kerstgiften aan inwoners van 
Weesp met een zeer smalle beurs. 

Deze heeft opgebracht: € 231,75. Ook hiervoor hartelijk dank! 
 
 
Verkeerd rekeningnummer: 
In Kerkblad onderweg nr 16 (2017) stond bij de oproep voor een bijdrage aan de Kerstgiften een verkeerd 
rekeningnummer. 
Onze excuses daarvoor! 
U kunt desgewenst uw gift alsnog storten op het goede rekeningnummer: 
NL79RABO0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond onder vermelding van KERSTGIFT 2017 
  
Namens de diakenen: hartelijk dank voor al uw bijdragen in de Kerstperiode 2017. U heeft geweldig gehoor 
gegeven aan onze oproep gul te geven, om ook anderen een mooi Kerstfeest te gunnen! 
 
 

http://www.jemima.nl/
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● Berichten 
 

Inschrijving 
M.L.J. (Martin) van den Reek heeft zich laten 
inschrijven bij de PGWD. 

 

Kerkcontact 
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen de 
bezoekdames en heren van kerkcontact u allen een 
goed 2018. 
We hebben het afgelopen jaar heel wat bloemetjes 
gebracht bij verjaardagen van de 75-plussers in onze 
gemeente, ook bij lief en leed hebben we geprobeerd 
aandacht te geven, maar niet alles is bij ons bekend. 

 
Ook bij huwelijksjubilea hoort een bloemetje (25, 40, 
50 en 60 jarig) maar ook dat lukt niet altijd, want niet 
iedereen staat op onze lijst! 
Geeft u alstublieft aan ons door wanneer u een 
bezoekje op prijs stelt! 
 
Ontvangen voor kerkcontact van mevrouw P een 
bedrag van € 50.—waarvoor hartelijk dank. 
 

Voor kerkcontact ontvangen van de heer F een bedrag 
van € 40.—waarvoor hartelijk dank. 
 

Ontvangen van fam. R. 20,-- euro via mevr. W. 
 
Een groet van ons allen, de wijkhoofden: 
Agaath Bakker tel. 410896 
Ineke Sliggers tel. 775474 
Mini Selders tel. 412585 
Ankie Wiereyn tel. 410722 
Pitty Wijma tel. 416141 
 

Protestante vrouwen op weg 
Op onze verenigingsavond van maandag 5 februari 
a.s. zal de heer H. Griffioen ons mee nemen op zijn 
verre reizen. Daar de heer Griffioen een boeiend 
verteller is wordt het zeker een heel interessante 
avond. 

 
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis Waagplein 10. 
Om 19.30 uur staat de koffie klaar. 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-411469, 
kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben Bloemendaal 
(0294-419973, bloemendaalb@gmail.com). 
 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 9 februari wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 10 februari wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Dementie en mondverzorging. 
Gastspreker: mevr. P.J. van Bruggen, tandarts 
geriatrie Hilversum. 
Iemand met dementie heeft steeds meer hulp nodig 
bij dagelijkse handelingen. Ook bij de verzorging van 
de mond en tanden. Iemand met dementie kan soms 
niet aangeven dat hij of zij pijn heeft aan het gebit. 
Dit kan invloed hebben op het eet- en drinkgedrag. 
Problemen met het gebit kunnen leiden tot onbegrip 
en angst. Het is goed om in een vroeg stadium de 

tandarts te vragen om een lange-termijn aanpak. 
 
Donderdag 1 februari  
Hart van Weesp, Herengracht 35 
Inloop van 19:00 - 19:30 uur 
 
 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
0294 48 39 93 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De plek om “bij elkaar” te komen. 
Fijn om elkaar te spreken. 

Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
Audiovisuele apparatuur is aanwezig. 

Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
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● Berichten

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 

Op zaterdag 20 januari willen wij de 
Groene Wissels wandeling Maarssen: 
Landgoed Haarzuilens. 10 km lopen. 
 

Wij verzamelen om 9.00 uur bij station Weesp. 
Het is een wandeling van station tot station, vandaar 
dat wij dit keer met de trein gaan. 
Een reistijd van ongeveer een uur met tweemaal 
overstappen. 
 

In Maarssen aangekomen beginnen wij bij het station 
met koffie of thee. 
Het is een afwisselende wandeling over het Landgoed 
Haarzuilens. Wij lopen dan over talrijke graspaden 
langs slootjes en langs een oeverzwaluwwand richting 
Vleuten. 
Vleuten beschikt naast een fraaie kerk ook over 
Broederschapshuizen. Dit zijn huizen speciaal 
gebouwd voor de armenzorg.  
Vanaf station Vleuten vertrekken wij weer naar 
Weesp. 
 

U kunt zich opgeven bij Nine van Kogelenberg email: 
ninevankogelenberg@live.nl; tel. 772965 of bij Patrick 
Kalwij email: patrick.kalwij@online.nl, tel.432263. 
Opgave graag uiterlijk donderdag 18 januari. 
De treinkosten zijn zonder meereis korting in totaal 

€14.40 en met meereis korting €8.70 
 

Namens Nine van Kogelenberg,Wil Vree en Patrick 
Kalwij 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 

Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
Jan Vogel 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
 

Pauluskring 
 

We zetten in deze kring de gesprekken voort over 
Paulus. Deze keer aan de hand van een boekje dat 
werd geschreven door leden van de Protestantse 
Raad Kerk en Israël: ”Een Jood, geraakt door Jezus”. 

Ondertitel: Paulus radicaal opnieuw. In de dialoog 
van Joden en christenen komt ook Paulus ter sprake. 
Voor velen is hij de grote boosdoener die de 
eenvoudige boodschap van Jezus heeft 
verdonkeremaand om het christendom te kunnen 
stichten. Maar het zijn juist de joodse 
gesprekspartners die ons leren zien hoe door en 
door joods zowel Jezus als Paulus waren. In het 
boekje “Een Jood, geraakt door Jezus” hebben we 
geprobeerd om iets van dat alles bespreekbaar te 
maken in gemeentegroepen.  
In het boekje “Een Jood, geraakt door Jezus” wordt 
eerst in drie inleidende hoofdstukken geprobeerd een 

algemeen beeld te schetsen wie Paulus was, hoe het 
recente theologische onderzoek naar Paulus eruit 
ziet en wat de bijzondere toekomstverwachting van 
Jezus en Paulus inhield. Daarna worden in een 
viertal hoofdstukken thema’s uit de brieven van 
Paulus besproken. We zullen dus een keuze moeten 
maken. Bovendien is er nog meer nieuw materiaal 
onderweg! 
De kring is niet alleen bedoeld voor wie al eerder 
meededen. Ook nieuwe gesprekspartners zijn van 
harte welkom. Het boekje is bij ondergetekende te 
verkrijgen en kost negen euro.  
 
Data:  Maandagen 5 en 19 februari  

en 5 maart 2018. 
Tijd:  20.00 uur. 
Plaats:   Het Lichthuis. 
Opgave:  Liefst per email  
pruiksma.dick@gmail.com  

dan wel via (0294) 412537.  
Opgeven vóór 29 januari. We spreken af hoe we het 
boekje ronddelen. 
Deelname: Minimaal tien deelnemers.  
 
Ds. D. Pruiksma 
 

Verjaardagfonds 
 

Beste gulle gevers en medewerkers: u wordt allen 
weer heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
Er is in het laatste kwartaal 2017 weer een mooi 
bedrag opgehaald, te weten € 984,- 
 
En bij deze wil ik nog een vacature onder de aandacht 
brengen: voor de wijk Sinnigvelderstraat en de 
Gemeenschapspolderweg. 
Een kleine wijk; vergt weinig tijd! 
 
U kunt zich opgeven bij: 
Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp 
Tel. 0294 410810 
email: e.lijns.dussel@hotmail.com 
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Taizé reis 2018 
Het jaar 2018 is nog geen maand oud, maar toch is het tijd om 
vooruit te gaan kijken naar wat dit jaar ons gaat brengen. Dus ben 
jij tussen de 17 en 30 jaar oud? Ben je vrij van 29 april t/m 6 mei? 
Heb je zin in een week vol met nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten, 
contacten met jongeren (uit de hele wereld)? Dan is deze 
uitnodiging voor jou bedoeld. Je bent namelijk van harte uitgenodigd 
om een week mee te gaan naar Taizé!  

Al jaren gaat er in de meivakantie een groep jongeren vanuit Weesp 
naar Taizé. Dit is een broedergemeenschap (in een dorpje tussen 
Lyon en Dijon) waar ongeveer 120 mannen wonen. Deze mannen 
hebben ervoor gekozen om te leven in de religieuze gemeenschap 
van Taizé. Zij beschouwen het als hun bijzondere opdracht om een 
welkom te zijn voor jongeren uit de hele wereld, een veilige plek 
waar jongeren zich thuis voelen en waar we met z’n allen een 
atmosfeer creëren van respect, waarin iedereen zich vrij en 
uitgenodigd kan voelen om zichzelf te zijn, uitbundig, actief of juist 
wat meer ingetogen en op jezelf. Taizé is een plek waar je de tijd en 
ruimte hebt om eens aandacht e besteden aan wat echt belangrijk 
voor je is. De broeders heten iedereen welkom zonder vooroordeel 
en zonder te vragen naar geloof, rang, politieke overtuiging, etc.  

Gedurende het hele jaar komen er jongeren vanuit de hele wereld naar Taizé voor een Taizé-ervaring: een weekje 
zonder TV, radio en krant; een week van twee keer per dag warm eten en alleen met een lepel; drie keer per dag 
met z’n allen stil zitten onder één dak samen met de broeders en meezingen met de bekende liederen (of ernaar 
luisteren). Kortom: een week meedeinen op het ritme van Taizé! 

De reis is in eerste instantie bedoeld voor iedereen tussen de 17 en de 30 jaar. Mochten er ook jongeren van 15 
en/of 16 jaar belangstelling hebben, dan hoor ik dat ook graag. Als er mensen (mag ook 30+) mee willen als 
chauffeurs en/of begeleider van de 15/16-jarigen, laat het me dan ook weten. Dan kan ik bepalen of we ook jongeren 
van 15 en/of 16 jaar mee kunnen nemen. Bij opgave hoor ik ook graag of je in het bezit bent van een rijbewijs (en 
wil rijden) en/of een auto. 

Een week Taizé kost €130,00 voor jongeren. Voor volwassenen (30+) geldt een tarief van 
€230,00. Hierbij is de reis, het verblijf (in barakken) en het eten en een deel van het drinken inclusief. 
 
Samengevat: 
Vertrek:  29 april 2018, ongeveer 05.00 uur 
Terug:   6 mei 2018, ongeveer 22.00 uur 
Kosten:  €130 (15 t/m 29 jaar); €230 (30+) 
 

Belangstelling/ vragen? 

Laat het weten aan Pauline de Groot via pauline.m.degroot@gmail.com 

Bij opgave graag je naam en geboortedatum opgeven. Ook ontvang ik graag of je in het bezit bent van een 
rijbewijs (en wilt rijden) en of je beschikking hebt over een auto.  
Opgeven kan tot en met 18 maart 

 

mailto:pauline.m.degroot@gmail.com
mailto:pauline.m.degroot@gmail.com
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Kinderclub de Regenboog 

Allereerst willen we als leiding van kinderclub ‘de regenboog’ jullie allemaal een heel fijn en gezond 2018 
toewensen! 
We zien terug op een gezellige Kerstmiddag met de kinderen, het is elk jaar weer bijzonder om te mogen 
vertellen over de geboorte van dat Kindje die door ontbering en vijandigheid heen gaat, om onze hemelse Koning 
te worden. De kinderen hebben een glinsterende versiering geknutseld, er waren heerlijke kerstkransen én een 
prachtig kerstverhaal over Roel, Timo en Rashid, de asielzoeker die net als het Kerstkind óók nergens welkom 
was. 
 
Traditiegetrouw start de kinderclub In de maand januari ook weer met de stroopwafel en rookworsten aktie. We 
vinden het fijn dat we met de kinderen op deze manier geld kunnen verdienen om arme kinderen wereldwijd te 
helpen. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar het hospitaalschip ‘Mercy Ships’ waar artsen en 
verpleegkundigen (450 stuks) werken op vrijwillige basis. Alle hulp die Mercy Ships biedt is gratis. Vrijwilligers die 
op het schip komen werken betalen zelf voor hun kost en inwoning - in de meeste gevallen laten zij zich dan ook 
sponsoren - zodat alle donaties gebruikt kunnen worden voor hulp aan de allerarmsten. Voor veel kinderen (en 
volwassenen) in Afrika is dit schip de laatste kans op een leven zonder tumor, aangeboren afwijkingen zoals 
hazelippen, vergroeide benen of huidvretende infectieziekten. 
 

Op de kinderclubmiddag van 24 januari hoopt verpleegkundige Martha Rodenburg hierover te vertellen en foto’s 
te laten zien. Ze heeft zelf óók meegevaren en ervaren wat een enorm 
verschil Mercy Ships maakt voor de kinderen die er geholpen kunnen 
worden. Graag willen we de ouders en alle belangstellenden ook 
uitnodigen om deze middag (14.15 tot 15.45 uur) met ons mee te 
maken!! Voel je welkom! 
De kinderen hopen daarna weer met de intekenlijsten op pad te gaan 
om zoveel mogelijk rookworsten en pakjes stroopwafels te verkopen 
voor dit project.Bestellen kan natuurlijk ook direct via juf Elly van Beek 
(tel. 416975), ze kosten €2,75 per stuk of 3 stuks voor €7,50.  

Ook in dit nieuwe jaar zijn alle kinderen weer welkom op onze 

kinderclub, dus neem gerust je vriendjes en buurkinderen mee!   Martha Rodenburg is ook te zien 

Meedoen is gratis       geweest in de opnames die de EO op dit

         bijzondere schip maakte 

Groetjes van de leiding van kinderclub ‘de regenboog’ 

● Verslag Kinderkerstfeest 17 december 2017 

Dit jaar voor het eerst samen georganiseerd door de leiding van de kinderdienst en de Kliederkerk Weesp. 

Ongeveer 50 kinderen kwamen er samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes en 

vriendinnetjes naar het Kinderkerstfeest. Na de intocht met de kaarsjes hebben we samen kerstliedjes 

gezongen en naar het kerstverhaal geluisterd. Daarna mocht iedereen kiezen wat hij/zij wilde doen; een 

spelletje doen of knutselen, puzzelen of een kleurplaat maken. Toen was het tijd voor de 

muziekinstrumentjes, er werd enthousiast gemusiceerd! Ook de traktatie ontbrak natuurlijk niet, er werd 

volop gesmikkeld. Hierna ging iedereen met de zegen van ds. Marije Hage weer naar huis. 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


