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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr.  W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 3: vrijdag 16 februari 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 26 februari 2018. 

Activiteitenperiode: 28 februari tot en met 20 maart 2018. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 11 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31                               
10.00 uur Mw Ds M.C. Hage 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte door jeugdcommissie te bepalen 
  meer informatie tijdens de dienst 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein10 
19.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte  diaconie 
2e collecte Kerk 
  

Zondag 18 februari 
1e zondag 40 dagen, 
 Invocabit, Roept Hij mij aan 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00  uur Mw Ds M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte ZWO - vluchtelingen op Lesbos 
  zie ook pag. 12 
2e collecte orgelfonds 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds W.van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
  voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 

Zondag 25 februari 
2e zondag 40 dagen 
Reminiscere, Gedenk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw Ds B. Bootsma-Gerritsen 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte  diaconie 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO - vluchtelingen op Lesbos, 

zie ook pag. 12 
2e collecte Kerk 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
23 februari  Dhr G. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
zondag 11 februari   Dhr G. Herderschee        14.30 uur 
zondag 25 februari   Dhr G. Herderschee        14.30 uur 
 

 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 

 

Meer informatie over het kanselkleed op de voorkant 
vind u op pagina 7. 
 
Hebt u een mooie foto van onze kerk? Stuur hem naar 
de redactie! 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 11 februari 
rit A  Dhr G. v.d. Zande 414840 
rit B  Dhr F. Lijnsvelt 410455 
 
Zondag 18 februari 
rit A  Dhr E. Post 416933 
rit B  Dhr P. Lindenberg 412709 
 
Zondag 25 februari 
rit A  Dhr G.v.d. Zande 414840 
rit B  Mw J. Moolhuizen 411753 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
 
Donderdag 8 februari 
Kring spiritualiteit, 20.00-22.00 uur  
Biosgebouw, Middenstraat 131  
contact: Janny van den Bergh, 0294-417082 en 
Jolanda Kalwij 0294-432263 
 
 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
 
Maandag 12 februari 
30-50 groep, Heemraadweg 607 20.30 uur 
contactpersonen: Henk de Groot, henk-irenedegroot@hetnet.nl 
en Everdiene Geerling, e.geerling@xs4all.nl 
 
 
Donderdag 15 februari 
Creatieve groep, 10.00 – 12.00 uur 
info Janny van den Berg, tel 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur)  
of jannyvandenbergh@hetnet.nl 
 
 
Donderdag 15 februari 
Het klimaat verandert, maar verandert het ons ook 20.00 uur 
Ond: schepping en gave 
Ontmoetingscentrum, Populierenlaan 2-b, Muiderberg 
info: Nel Pronk, tel 0615071576 of  
Gerben Hoogterp, 0294-769042, info@parochievanlevendwater.nl 
 
 
Donderdag 15 februari 
Bijeenkomst PCOB 14.00 uur 
 
 
Maandag 19 februari 
Paulus, een Jood geraakt door Jezus 20.00 uur 
opgeven via e-mail: pruiksma.dick@gmail.com 
 
 
Woensdag 21 februari 
Passage,  19.45 uur 
onderwerp: medische pedicure 
Gast: Mw Nelly Lijnsvelt,  
Speeltuingebouw Driemond 
 
 
Woensdag 21 februari 
Gemeentemaaltijd, kosten € 6,00 18.00 uur 
aanmelden: gemeentemaaltijd@pgwd.nl of 
Jetty van Kessel, tel 0294-412537 
 
 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 
 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

We geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt door betaling op 

bankrekeningnummer NL32 RABO 

0157 0261 83 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters Protestantse 

Gemeente te Weesp en Driemond. 

Wilt u duidelijk aangeven welke 

bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw 

betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

Zie ook onze website om gebruik te 

maken van de Webwinkel en de App. 

Via de Webwinkel kunt u ook 

collectebonnen bestellen/betalen. 

mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:pruiksma.dick@gmail.com
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 

Het lied op andere lippen 

 
Je stem is een schitterend instrument. Het is ook een gevoelig instrument. Professionele zangers en zangeressen 
zijn er altijd heel zuinig op, dragen sjaals als het koud is, letten goed op hun beweging en eten gezond. Want, 
anders dan andere muziek, draag je voor zingen altijd je eigen instrument met je mee: je adem en je stembanden. 
Als je niet lekker bent, kortademig of grieperig, merk je dat meteen. Ook als iemand ontroert is, merk je dat. Een 
brok in de keel, een snik in de stem. 
 
Een lied in het Nieuwe Liedboek dat over ademen en zingen gaat, is lied 657: 

 
Zolang wij ademhalen  

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank 
de lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank 
 

Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 

draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Dit lied gaat niet over 'mooi' kunnen zingen. Het gaat over het lied dat ons leven is, en dat we mogen zingen en 
doorgeven, zolang wij ademhalen.We zingen het vaak aan het eind van een dienst, na een preek, of tijdens een 
afscheidsdienst van iemands leven.  
 
Niet zelden laten mensen weten de tekst van het lied te waarderen. Met name het tweede vers roept herkenning 
op. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen, draagt mij dan door de nacht. Het 
zijn woorden die momenten omschrijven waarop het zingen ons niet lukt. Door verdriet, door moeheid, door ziekte, 
doordat we het simpelweg even zelf niet meer kunnen. Op die momenten hebben we anderen nodig, die het 
zingen even overnemen. Die het lied verder brengen, die voor ons de woorden dragen. Wij mogen dan luisteren en 
bijkomen. 
  
Als gemeenschap samen komen, met al die verschillende mensen en al die verschillende verhalen, herinneren we 
elkaar er aan dat we dat zingen niet altijd zelf hoeven te doen. Als de een het even niet kan zingen, neemt de 
ander het over en omgekeerd. Zo zorgen we voor elkaar, zo zijn we elkaar gegeven, tot kleur en samenklank.
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
 

Wijnand van Bodegraven, 
 
 

tel. 0294 251 841 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 
 
 

 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@pgwd.nl 
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● Rondom de vieringen 
 

Zondag 11 februari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 11 februari bent u van harte welkom bij de 
jeugddienst! De jongeren van de kerksite zijn de 
afgelopen weken druk geweest met de 
voorbereidingen. U zult u niet vervelen!  
Het thema is: Saai? Of niet? Wanneer is iets nou 
interessant en wanneer niet? Wat maakt dat je iets 
leuk vindt of juist niet? En hoe kom je 40 jaar in de 
woestijn door zonder je te vervelen? U gaat het 
allemaal horen!  
Eén vraag namens de jongeren: zou u een petje mee 
willen nemen: dat mag een gewoon petje zijn, of een 
hoed. Jong en oud welkom! 
 
Ds. Marije Hage 
 
 

Zondag 18 februari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd lezen 
we over hoe Jezus veertig dagen in de woestijn 
verblijft. Hij leefde er te midden van wilde dieren en 
engelen zorgden voor hem, staat er in het 
Marcusevangelie.  
Ook onze veertig dagen naar Pasen toe zijn van start 
gegaan. Wat brengt ons deze periode van verstilling 
en inkeer? Welkom om deze dagen met elkaar in te 
gaan.  
Extra muzikale medewerking op de dwarsfluit door 
Gerda Schoneveld en Wina Galesloot! 
 
Ds. Marije Hage 
 
 

Zondag 25 februari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag is de 2e zondag in de veertigdagentijd. 
Deze zondag draagt van oudsher de naam 
Reminiscere. Deze naam is gebaseerd op Psalm 25 
waarin de dichter vraagt aan God: ‘Denk aan uw 
barmhartigheid, God, aan uw liefde door de eeuwen 
heen’. Over die liefde en hoe die op unieke wijze 
zichtbaar werd in Jezus lezen we vandaag. In Marcus 
9: 2 t/m 10 lezen we hoe Jezus een berg op gaat en 
daar Mozes en Elia ontmoet. Een ontmoeting die 
Jezus de moed geeft om de zware weg te gaan die 
voor hem ligt.  
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oproep voor de jeugddienst 
 
Op 11 februari is er een jeugddienst. De jongeren die 
deze dienst hebben voorbereid vragen aan u: wilt u 
op deze ochtend een petje of hoed meenemen van 
thuis? Wat we daar mee gaan doen? U gaat het zien! 
 
        

 
 
 
 
 

Het paarse kleed van de Veertigdagentijd 
 

             
 
Paars is de kleur die ons wijst op de voorbereidingstijd 
van een groot feest.  
Wat opvalt is het kruis, dat is waarnaartoe Jezus, en 
wij in zijn kielzog, op weg is in de veertigdagentijd. Op 
de zes zondagen in deze periode vindt catechese 
plaats aan de hand van de evangelielezingen. Midden 
in de veertigdagentijd, zondag Laetare (verheugt u) 
lezen we volgens de oud-kerkelijke traditie over het 
teken van het brood (Johannes 6). Vijf broden en twee 
vissen werden aangedragen. Met het teken van het 
brood gedenken we de maaltijd van de Heer en de 
maaltijd in het koninkrijk. 
Het brood des levens is ook aanwezig in de vorm van 
een korenaar. Dit verwijst naar Johannes 12:24 'als 
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij 
veel vrucht.' 
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● In memoriam 
 
 

Dick Ligtvoet 
 

20 november 1947 – 17 januari 2018 
 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Dick Ligtvoet. Heel onverwacht overleed hij op donderdag 17 januari 2018. Dick 
is 70 jaar oud geworden. De afgelopen jaren waren er diverse lichamelijke tegenslagen voor Dick, maar daar leek 
hij zich goed van te herstellen. Zijn plotselinge overlijden komt dus als een schok voor iedereen, maar vooral voor 
zijn vrouw Jankina en zoon Marc en schoondochter Gabriëlle. 
 
Dick was een man met wie je kon lachen, maar bovenal ook iemand die goed kon luisteren. Altijd kon je met je 
verhaal bij hem terecht. Reizen was zijn lust en zijn leven. Op vele plekken in de wereld is hij geweest. Samen met 
Jankina is hij ook een keer in Taizé geweest. De oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De 
verbondenheid die hij daar voelde vond hij zeer inspirerend. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 25 januari uur in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster 
te Amsterdam.  
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 

Emmy Alida Molenaar – Cornelissen 
 

02 december 1943 – 22 januari 2018 

 
In het licht van pasen gedenken wij Emmy Alida Molenaar- Cornelissen. Emmy overleed op maandag 22 januari in 
de leeftijd van 74 jaar. Uiteindelijk toch nog sneller dan verwacht, maar in de aanwezigheid van Gé. Emmy was al 
een tijd ziek. Twee jaar geleden kreeg ze te horen dat ze leed aan chronische longfibrose, een progressieve ziekte 
waar ze aan zou sterven. Sindsdien leefde zij, zoals ze dat noemde, in de bonustijd. Lang heeft ze zich kranig 
verweerd, een tijd leek het ook stabiel te blijven, met hier en daar de nodige teleurstellingen. Uiteindelijk ging het de 
afgelopen maanden snel achteruit.  
Wij verliezen in Emmy een positieve, krachtige, trouwe en lieve vrouw. Jaren werkte ze als juf, dat vond ze heerlijk. 
Ze kon ook prachtig schilderen. Haar gezin was alles voor haar, en ze wist haar leven te rekken totdat het niet meer 
kon om zo lang mogelijk van haar man, kinderen en kleinkinderen te kunnen genieten en te zorgen.  
De afscheidsdienst op 29 januari heeft in het teken gestaan van de liefde, zoals Emmy dat wilde. Er werden prachtige 
herinneringen opgehaald, mooie muziek gezongen en we lazen 1 Kor 13. Na afloop hebben we Emmy gebracht naar 
Carspelhof. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
Ds Marije Hage 
 
 

Willem Tinholt 
 

28 december 1938 – 26 januari 2018 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Willem Tinholt. Vrijdag 26 januari 2018 overleed hij in het AMC op 79 jarige 
leeftijd.  
 
Wim was geboren en getogen in het Gein. Na wat omzwervingen kon hij zijn geboorteboerderij weer kopen, wat hij 
dan ook onmiddellijk deed. Samen met zijn vrouw woonde hij op het plekje dat hem zo dierbaar was. Altijd was hij 
bezig, bijvoorbeeld met zijn schapen, en zijn erf zag er goed verzorgd uit. Het buitenleven was zijn lust en zijn leven. 
Zijn liefde liet hij zien door de dingen die hij voor anderen deed. Een prater was hij niet en ook niet over de lichamelijke 
problemen waar hij de laatste jaren mee kampte.  
 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op woensdag 31 januari in de Grote Kerk te Weesp. Aansluitend was de graflegging 
op de begraafplaats van Driemond. 
 
Ds. Berit Bootsma 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
 
Kerksite ervaringen 
De afgelopen kerksite ervaringen 
bijeenkomsten hebben we 
ingevuld met het nadenken over de 
jeugddienst op 11 februari. Het 
thema is: Saai? Of niet? Het 

belooft een leuke, afwisselende dienst te worden. U 
mag zelf aan het eind beslissen of het saai was. Of 
niet! 
 
20+ groep 
Ook zijn we in januari gestart met een groep van 
20+ers. Deze leeftijd valt net tussen de kerksite plus 
en de 30+groep in, maar er is wel behoefte aan 
verdieping en verder praten met elkaar. Het is een 
serie van vijf avonden over de bergrede. De eerste 
avond hebben we het begin van de bergrede met 
elkaar gelezen uit Matteüs 5. Gelukkig de nederigen 
van hart, gelukkig de treurenden? Wat bedoelt Jezus 
hier mee? En wat is geluk eigenlijk?  
 
 

 
Bijbelquiz 
De bijbelquiz die op 24 januari had moeten 
plaatsvinden kon helaas door technische problemen 
niet doorgaan. Gelukkig hebben we een nieuwe datum 
gevonden voor een herkansing: 7 maart! U komt toch 
zeker weer? Ook voor wie zich de vorige keer niet 
hebben opgegeven: dit is een nieuwe kans! Elders in 
de Onderweg vindt u een uitgebreide aankondiging. 
 
Pastoralia 
Er zijn veel mensen met zorgen om ziekte. We denken 
hier ook aan onze broeders en zusters uit de GB. In 
onze gedachten en gebeden dragen wij hun namen, 
wij noemen hier in het bijzonder Willem van Dijk en 
Joke Groenendaal.  
Daarnaast zijn er ook dingen om verheugd over te zijn: 
het echtpaar Alberts (Oudegracht 45) viert hun 60-
jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd! Wat 
een rijkdom om zo veel jaar met elkaar te kunnen 
vieren. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds Marije Hage 
 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Team nieuwe wijken van start 
In januari is het team ‘presentie 
nieuwe wijken’ van start gegaan. 
Met zes enthousiaste mensen ben 
ik gaan nadenken over wat onze 
doelstellingen zijn en wie we 
denken dat onze doelgroep is. Als 
we dat duidelijk hebben gaan we 

kijken wat bij onze doelstellingen past qua activiteiten 
of acties. In februari gaan we hier weer verder over 
brainstormen en daar heb ik nu al weer zin in. Het is 
mooi om zo met elkaar met dit onderwerp bezig te zijn! 
 
Preekstoel of niet? 
Inmiddels ben ik al weer 7 maanden predikant hier in 
Weesp. Ik begin steeds meer vertrouwd te raken met 
de gemeente en met haar leden. Alle namen kan ik 
nog niet onthouden, maar er blijven er steeds meer 
hangen. Tot nu toe heb ik het goed naar mijn zijn hier 
in Weesp. 
 
Wel zult u misschien gemerkt hebben dat ik de 
afgelopen maanden op zoek ben geweest naar mijn 
plek tijdens de kerkdienst. Dat bedoel ik in dit geval vrij 
letterlijk. Waar ga ik staan tijdens de preek? Hier in 
Weesp bent u gewend dat de predikant de preekstoel 
op gaat voor de preek, maar in Den Haag was dat niet 
gebruikelijk en werd de preekstoel eigenlijk nooit 
gebruikt. Dat zorgde ervoor dat ik de afgelopen tijd op 

zoek ben geweest. Ik ben een paar keer de preekstoel 
opgegaan en andere keren bleef ik beneden staan. 
 
In overleg met het moderamen heb ik besloten dat ik 
tijdens de preek beneden op het liturgisch centrum blijf 
staan. De eerste reden hiervoor is dat ik ontdekt heb 
dat ik tijdens de preek graag tussen de mensen in sta. 
Dat maakt het voor mij makkelijker om contact te 
maken en de boodschap dicht bij de mensen te 
brengen. De belangrijkste reden voor mij is echter dat 
ik het gevoel heb dat het beter over komt wat ik te 
zeggen heb als ik beneden blijf staan. Ik merk aan 
mijzelf dat ik minder stijf ben en meer geconcentreerd 
ben op de boodschap die ik over wil brengen. De 
vrijheid die ik beneden ervaar, door de ruimte om me 
heen en door de mogelijkheid om letterlijk afstand te 
nemen van mijn papier, geeft mij de vrijmoedigheid om 
recht uit het hart tot u te spreken. Hiermee wil ik niet 
zeggen dat dit op de preekstoel niet kan, maar wel dat 
ik merk dat mij dat niet zo goed lukt. 
 
Dit besluit neem ik in het besef dat sommigen van u 
mij hierdoor tijdens de preek niet goed kunnen zien. 
De komende tijd zal ik uitproberen of ik achter de tafel 
beter zichtbaar ben dan achter de lezenaar. Graag 
hoor ik van u op welke plek op het liturgisch centrum 
ik het beste zichtbaar ben. Tijdens de diensten dat de 
kerk zeer druk bezocht is, bijvoorbeeld met Kerst, zal 
ik uiteraard wel gebruik maken van de preekstoel. 
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● Van de predikanten 
 
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen uitleggen hoe ik, in 
goed overleg met het moderamen, tot dit besluit ben 
gekomen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet 
om daarover contact met mij op te nemen. 
 
Vervolg op de thee met de dominee 
In het najaar heb ik in het totaal 7 bijeenkomsten 
gehad onder de titel ‘thee met de dominee’. Deze 
bijeenkomsten waren gericht op de wederzijdse 
kennismaking. Ik merkte echter ook dat verschillende 
deelnemers het leuk vonden om met elkaar in gesprek 
te zijn over een onderwerp. 
Dat bracht mij op het idee om een soort doorstart te 
maken met de ‘thee met de dominee’. Een 
bijeenkomst met als doel de onderlinge ontmoeting en 
een goed gesprek over een thema dat raakt aan het 
leven en ons geloof. Bij voldoende belangstelling is 
het mijn bedoeling om eens per maand een ‘thee met 
de dominee’ te organiseren. 
 
Iedereen die interesse heeft nodig ik uit om op 
donderdag 22 februari om 10.30 uur een kopje thee te 
komen drinken. Het thema voor deze keer is ‘geluk’. 
Wat is geluk? Wanneer voelen wij ons gelukkig en 
waarom? U kunt zich per telefoon of per email bij mij 
opgeven. 
 
Kloosterdag 9 juni 
Ik herhaal nog een keer de oproep om u op te geven 
voor de kloosterdag op zaterdag 9 juni. Als u mee wilt 
voor een bezoek aan de Abdij van Egmond kunt u zich 
bij ondergetekende opgeven.  
 
Basiscatechese 
In februari gaat voor de kinderen van groep 7 en 8 van 
de basisschool de basiscatechese weer van start. Op 
6, 13 en 20 februari en 6, 13 en 20 maart zijn we van 
16.00 tot 17.00 uur te vinden in het Bios. 
 

 
We gaan het dit jaar hebben over het Avondmaal. 
Waarom vieren we dat? Wat betekenen de 
verschillende onderdelen? We hopen met elkaar 
gezellige en leerzame bijeenkomsten te hebben. 
 
Pastoraat 
In het pastoraat merk ik dat het turbulente weken zijn 
voor veel gemeenteleden. Er bereikten ons vele 
berichten over gemeenteleden die zelf met ziekte te 
kampen hebben of een dierbare hebben die ernstig 
ziek is. Wij leven met hen mee en staan biddend om 
hen heen. De afgelopen maand is dhr. van den Bosch, 
Aquamarin 43, geopereerd en heeft een nieuwe heup 
gekregen. We hopen met hem op een voorspoedig 
herstel. 
 
Zoals u hebt kunnen lezen zijn er deze periode ook 
een aantal gemeenteleden overleden. In enkele 
gevallen was dit onverwacht en bij anderen was het 
de afsluiting van een lange weg. Wij leven mee met 
alle nabestaanden die verdrietig zijn en hun weg 
moeten vinden met een lege plaats in hun leven. 
 
Huwelijksjubilea 
In onze gemeente zijn er twee echtparen die de 
komende maand hun huwelijksjubileum mogen 
vieren. Op 10 februari zijn dhr. en mw. de Vries, Burg. 
Kasteleinstraat 53, 1109 BB Amsterdam, 60 jaar 
getrouwd. 
Op vrijdag 23 februari zijn Elbert en Marja Post, Gein 
Noord 71, 1391 HX Abcoude, 50 jaar getrouwd. 
 
We feliciteren beide echtparen met deze bijzondere 
jubilea. Het is mooi om zo lang lief en leed met elkaar 
te kunnen delen. We hopen dat zij dit feest mogen 
vieren met allen die hun lief zijn. 
 
Met hartelijke groet, ds. Berit Bootsma

 
 

 

Bestellen huispaaskaarsen 
 
In de vorige onderweg stond onjuiste informatie over 
het bestellen van de paaskaarsen – dit zijn de juiste 
informatie en besteldata: 
 
Ook dit jaar bieden wij gelegenheid om 
huispaaskaarsen bestellen.   
 
In verband met de vroege Pasen moeten we de 
bestelling vóór 25 februari versturen. 
 
U kunt kiezen uit 4 verschillende opdrukreliefs: Duif-
kelk-kruis, kruis-brood-vissen, Chi-Ro kruis en 
Waterbekken. Er zijn 5 afmetingen leverbaar in de 
maten: 20, 25, 30, 40 en 50 cm hoogte. 
 
De prijzen zijn afhankelijk van de grootte: € 15,  
€ 19,95, € 26,50, € 33,75 en € 58,95. 
 
 

 
Na de kerkdiensten van 11 en 18 februari zullen 
leden van de Coördinatie Commissie Vieringen 
(CCV) in de kerk aanwezig zijn met de intekenlijst.   
 
Bij intekening graag contant betalen (liefst gepast). 
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● Van de Kerkeraadscommissie 
                        
 
Joke Groenendaal heeft inmiddels diverse 
onderzoeken moeten ondergaan en dat heeft veel 
spanning gegeven. Ook de pijnklachten worden nu 
bestreden. Donderdag 18 januari heeft ze een 
negatieve uitslag gekregen. Het zijn 2 soorten 
lymfklierkanker: een milde en een agressieve soort. 
Een dag later zijn ze al begonnen met de eerste van 
6 chemokuren. In totaal is ze daar 4,5 maand mee 
bezig. Het zullen voor Joke en haar gezin moeilijke 
en spannende tijden zijn. Toch vertelde ze dat ze erg 
dankbaar is, zoveel reacties uit de gehele 
Protestante gemeente Weesp, kaartjes, telefoontjes 
en mails, zo bemoedigend. 
Ook dhr. Piet Zevering ondervindt steeds meer 
beperkingen in zijn functioneren binnen het gezin, 
weet u, het wel willen maar niet weten hoe, of het 
herkennen van iets of iemand, het maakt het geheel 
niet gemakkelijker. Gelukkig krijgen ze beiden Piet en 
Nel binnenkort ondersteuning vanuit de medische 
zorg om binnen het raam van de mogelijkheden nog 
samen een tijdje verder te kunnen. En dat geeft weer 
reden tot dankbaarheid. 
We dragen hen die ziek zijn op in uw gebeden. 
 

 
Op D.V. woensdag 14 februari wordt de Bijbelkring 
gehouden bij de fam. K. Samplonius. 
Behandeld wordt hoofdstuk 4 van het boekje over 
Ester. 
 
Terwijl ik dit stukje schrijf en vraag om uw gebed 
bekroop mij het gevoel van, wat is het toch heerlijk 
om al je nood en angst bij de Heere te brengen en te 
luisteren wat Hij ons vertellen wil. 
Van Sören Kierkegaard 1813-1855 (Deens filosoof, 
protestants theoloog en cultuurcriticus) las ik 2 
uitspraken en ik vind ze te mooi om ze u te 
onthouden.  
 
Luisteren naar God. 
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, 
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in 
die stilte hoorde ik de stem van God. 
Horen we dat niet in de Bijbel als de Heere komt in 
het ruisen van de wind of als we bidden nemen we 
dan ook tijd om te luisteren 
 
Namens de Kerkenraadscommissie 
Willem van Dijk 

 
 
 
 

 
 
 

● Van de diaconie 

 

“Tafels van Hoop”, wie wil meehelpen organiseren? 
 
Dit najaar werd de diaconie benaderd door Kerk in 
Actie om mee te doen aan "Tafels van Hoop" op 18 
december. De bedoeling was om zoveel mogelijk 
mensen, waaronder met name vluchtelingen, te eten 
uit te nodigen. Onderzoek van EenVandaag wijst uit 
dat 94% van de vluchtelingen in Nederland zich 
eenzaam voelt. Bekend is dat vriendschappen heel 
belangrijk zijn voor succesvolle integratie. “Het is 
goed om met vrienden, jongeren en gemeenteleden 
te eten, geld op te halen voor vluchtelingen, te praten 
over hun situatie, maar het geeft een extra dimensie 
om ook vluchtelingen uit te nodigen aan uw tafel”, zo 
schreef Kerk in Actie. 
  
Wij vonden het op dat moment te kort dag om hier 
iets voor te organiseren. Naar aanleiding van het 
verzoek van Kerk in Actie kwam bij ons de gedachte 
op dat wij als gemeente wel op termijn een bijdrage 
kunnen leveren aan het verwelkomen van 
vluchtelingen in Weesp.  
Tot nu toe hebben we als Diaconie een aantal keer 
voor individuele vluchtelingen iets kunnen betekenen. 
In Weesp wonen inmiddels heel wat statushouders 
uit Syrië en Eritrea. Nu wij de kerstgedachte nog vers 
in het geheugen hebben lijkt het ons het moment om 
te kijken of er in onze gemeente mensen zijn die 

willen mee denken om een kennismaking te 
organiseren met deze inwoners van Weesp.  
 
Hierbij de vraag: wie wil er mee denken?  
Op gave kan per mail: diaconie@pgwd.nl of 
telefonisch bij Aart Mul 06-10567076 
 
 

  

http://diaconiepgwd.nl/
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● Van de ZWO-commissie 
 

Bij de collecte van 18 februari voor het ZWO-project 
 
“Vluchtelingenkamp Moria is een hemeltergende verschrikking” 

“Werkelijk hemeltergend. Ronduit een verschrikking!” 
Zo vatte het gepensioneerde Haagse 
doktersechtpaar Marijke Lutjenhuis en Joep Avezaat 
de situatie samen in het vluchtelingenkamp Moria op 
het Griekse eiland Lesbos. Daar verrichtten zij als 
vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling avond- en 
nachtdiensten. Eerder werkten zij in de armste 
gebieden van de wereld, zoals Bangladesh en India. 
“Maar zo erg als op Lesbos was het nergens. Het is 
er totale chaos. Duizenden desperate, 
getraumatiseerde mensen. Moeders met kleine 
kinderen in dunne tentjes in de modder. 
Vluchtelingen met paniekaanvallen, die in hun armen 
snijden en zelfmoord willen plegen. Echt heel 
schokkend.” 
Dit dramatische beeld wordt bevestigd door 
Annerieke Berg, directeur van Stichting 
Bootvluchteling. Zij was medio oktober te gast op de 
startzondag van ons ZWO-project voor de 
bootvluchtelingen op Lesbos. In een mail schrijft 
Annerieke: “De nood is er groot. Het  aantal 
vluchtelingen in Moria is nu ruim 5000, terwijl het 
kamp is opgezet voor 2000 mensen. Wij zijn dan ook 
dankbaar voor de hulp van de Protestantse 
Gemeente in Weesp en Driemond die zich via het 
ZWO-project twee jaar inzet voor verbetering van de 
uiterst slechte leefomstandigheden van de 
vluchtelingen op Lesbos. De winter met kou en regen 
maakt het leven extra zwaar. De temperatuur en 
weersomstandigheden op Lesbos zijn vergelijkbaar 
met het winterweer in Nederland. Overdag is het 
rond de 10 graden en in de nacht rond de 5. In 
december is een grote groep vluchtelingen naar het 
vasteland verplaatst. Maar er kwamen de afgelopen 
weken 126 vluchtelingen per dag bij. Veel 
nieuwkomers slapen in dunne tentjes. Inmiddels 
heeft een deel van hen een cabine gekregen, maar 
het is nog onduidelijk of de rest van de mensen ook  
 

 

 
 
een betere plek gaat krijgen. De voorzieningen in het 
kamp zijn slecht. De toiletten zijn erg vies, waardoor  
steeds meer mensen buiten het kamp hun behoefte 
doen. Ook douchen met ijskoud water is niet te doen. 
Door de lage temperatuur en de vochtige lucht 
drogen tenten en kleren amper. Mensen gaan 
vuurtjes in hun tenten stoken om het warmer te 
krijgen. Dat levert brandgevaarlijke situaties op.  
Stichting Bootvluchteling is actief in 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos en doet er alles 
aan om vluchtelingen de winter door te helpen en de 
erbarmelijke omstandigheden van de vluchtelingen te 
verbeteren. Dagelijks staat een team van 
psychologen, social workers en artsen klaar om 
medische en psychosociale hulp te bieden. Kinderen 
en volwassenen in het kamp kunnen nu naar school 
om Engelse les en wiskunde te volgen. Daarnaast 
geeft ons team dagelijks workshops, waar 
ademhalingstechnieken worden gegeven om stress 
kwijt te raken. Ook zijn er praatgroepen gestart om 
de vele spanningen te bespreken. Hulp blijft hard 
nodig. We zijn erg blij met de prachtige opbrengst 
van de Adventsactie voor boeken in onze nieuwe 
kampbibliotheekje en met het 40Dagenproject voor 
een printer om lesmateriaal te printen. En voor alle 
collectebijdragen ten bate van de vluchtelingen op 
Lesbos. Graag groet ik alle goede gevers namens 
ons team in Utrecht en op Lesbos”, aldus Annerieke 
Berg.   
Op zondagmorgen 18 februari kunt u weer 
meehelpen om via de collecte voor ons ZWO-project 
de wanhoop van vluchtelingen op Lesbos een beetje 
te verminderen.  
 
De ZWO-commissie, 
Jan Overduin 
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● Bijbelquiz     NIEUWE DATUM!!! 
 
Helaas kon de bijbelquiz op 24 januari niet doorgaan vanwege 
technische problemen. Maar: er is een nieuwe datum gevonden 
waarop we voor een herkansing gaan. Deze nieuwe datum is:  
 
woensdag 7 maart  2018 in het Lichthuis. 
 
U komt toch zeker weer? Iedereen is wederom vanaf 19.30 welkom. 
Na koffie of thee, met wat lekkers erbij, willen we om 20.00 uur met de 
quiz beginnen. 

 
U kunt alleen of met een groepje meedoen. We vragen u deze avond een eigen balpen mee te nemen.Zoals we 
ook bij de vorige keer benadrukt hebben:  
We gaan er vooral een gezellige avond van maken, maar wie weet ook nog wat (extra) Bijbelkennis aan over 
houden. De vragen zijn heel gevarieerd en dus voor ieder wat wils. 
Misschien vind u het spannend om mee te doen, omdat u denkt niet voldoende bijbelkennis te hebben. Dat hoeft 
geen reden te zijn om af te haken. 
Door de opzet wordt u op geen enkele manier voor het blok gezet, u kijkt bijvoorbeeld u eigen antwoorden na. 
Onze “quizmasters”deze avond zijn Marije Hage en Jolanda Kalwij 
 
Namens de activiteiten commissie, van harte welkom op 7 maart! 
 
 
 
 

● Taizé reis 2018 

 

Al jaren gaat er in de 
meivakantie een groep 
jongeren vanuit Weesp naar 
Taizé. Dit is een 
broedergemeenschap (in 
een dorpje tussen Lyon en 
Dijon) waar ongeveer 120 
mannen wonen. Deze 
mannen hebben ervoor 
gekozen om te leven in de 

religieuze gemeenschap van Taizé. Zij beschouwen 
het als hun bijzondere opdracht om een welkom te zijn 
voor jongeren uit de hele wereld, een veilige plek waar 
jongeren zich thuis voelen en waar we met z’n allen 
een atmosfeer creëren van respect, waarin iedereen 
zich vrij en uitgenodigd kan voelen om zichzelf te zijn, 
uitbundig, actief of juist wat meer ingetogen en op 
jezelf. Taizé is een plek waar je de tijd en ruimte hebt 
om eens aandacht e besteden aan wat echt belangrijk 
voor je is. De broeders heten iedereen welkom zonder 
vooroordeel en zonder te vragen naar geloof, rang, 
politieke overtuiging, etc.  

Gedurende het hele jaar komen er jongeren vanuit de 
hele wereld naar Taizé voor een Taizé-ervaring: een 
weekje zonder TV, radio en krant; een week van twee 
keer per dag warm eten en alleen met een lepel; drie 
keer per dag met z’n allen stil zitten onder één dak 
samen met de broeders en meezingen met de 
bekende liederen (of ernaar luisteren). Kortom: een 
week meedeinen op het ritme van Taizé! 

De reis is in eerste instantie bedoeld voor iedereen 
tussen de 17 en de 30 jaar. Mochten er ook jongeren 
van 15 en/of 16 jaar belangstelling hebben, dan hoor 
ik dat ook graag. Als er mensen (mag ook 30+) mee 
willen als chauffeurs en/of begeleider van de 15/16-
jarigen, laat het me dan ook weten. Dan kan ik 
bepalen of we ook jongeren van 15 en/of 16 jaar mee 
kunnen nemen. Bij opgave hoor ik ook graag of je in 
het bezit bent van een rijbewijs (en wil rijden) en/of een 
auto. 

Een week Taizé kost €130,00 voor jongeren. Voor 
volwassenen (30+) geldt een tarief van 
€230,00. Hierbij is de reis, het verblijf (in barakken) 
en het eten en een deel van het drinken inclusief. 
 
Samengevat: 
Vertrek:  29 april 2018, ongeveer 05.00 uur 
Terug:   6 mei 2018, ongeveer 22.00 uur 
Kosten:  €130 (15 t/m 29 jaar); €230 (30+) 
 

Belangstelling/ vragen? 

Laat het weten aan Pauline de Groot via 
pauline.m.degroot@gmail.com 
Bij opgave graag je naam en geboortedatum 
opgeven. Ook ontvang ik graag of je in het bezit bent 
van een rijbewijs (en wilt rijden) en of je beschikking 
hebt over een auto.  
Opgeven kan tot en met 18 maart 

 

 

mailto:pauline.m.degroot@gmail.com
mailto:pauline.m.degroot@gmail.com
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● Informatief 

 
Laudato Si 

 
       

 
 

 
 

 

 
 
Ik geloof in de heiligheid van de aarde 
de heelheid van de schepping, 
En de waardigheid van alle schepselen. 
Ik geloof in een genadige God, 
die de mensheid, man en vrouw, 
schiep naar zijn beeld 
en hen de mogelijkheid en de 
verantwoordelijkheid gaf 
de aarde te onderhouden. 
Ik geloof dat alles in het leven 
met elkaar verweven is 
Schepper en schepsels, 
adem en gebed, 
de kosmos en het individu, 
voedsel en vrijheid, 
West, Noord, Oost en Zuid, 
seksualiteit en spiritualiteit, 
ecologie en theologie. 
Ik verbind mij er daarom toe 
om samen met alle betrokken mensen 
overal ter wereld 
zorg te dragen voor Moeder Aarde, 
vrede en gerechtigheid te bevorderen, 
te kiezen voor het leven 
en dat te vieren

 

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis 
 
HET KLIMAAT VERANDERT, MAAR VERANDERT HET ONS OOK?   
 
RK-parochie Levend Water en PKN-gemeenten Weesp, Muiden en Muiderberg willen met u van gedachten 
wisselen over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. In de encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus 'alle 
mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. 
  
Elke avond bestaat uit 2 delen. Eerst drie inleidingen vanuit drie verschillende invalshoeken Bijbel, lokale politiek 
en maatschappij, gevolgd door uitwisseling van ideeën hierover.  
Meer informatie vindt u in het blauwe boekje " Brood voor onderweg" dat in de kerken verkrijgbaar is. 
 

Avond 1: Schepping en Gave 
Donderdag 15 februari 2018, 20.00 uur 
Muiderberg: Ontmoetingscentrum 
Adres: Populierenlaan 2B 
 
Avond 2: Klimaat als opdracht/zorg 
Donderdag 8 maart 2018, 20.00 uur 
Weesp: Het Lichthuis 
Adres: Waagplein 10 
 

Informatie: Nel Pronk, tel 06-15071576 of Gerben Hoogterp, tel. 0294-769042 
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  
voor lunch en diner 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 
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● Berichten 

 

Gemeentemaaltijd 
 
Het kookteam nodigt u weer uit voor een heerlijke 
maaltijd. 
 
Datum:  woensdag 21 februari 2018 
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: 6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 
U kunt zich t/m vrijdag 16 januari aanmelden bij: 
 
Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
U kunt zich ook aanmelden door een mailtje te  
sturen naar: gemeentemaaltijd@pgwd.nl  
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 

Oproep 

 
 
Binnenkort start de Vastenactie, een initiatief van 
Stichting BVA die mensen in ontwikkelingslanden 
ondersteunt. In het kader van de Vastenactie doe ik, 
Yvonne Witter, mee aan een 40 dagen challenge. Mijn 
challenge uitdaging is dat ik 40 dagen lang een 
honderdplusser bezoek en enkele vragen stel, zoals: 
wat heeft u kracht gegeven in moeilijke tijden? Welk 
advies zou u willen meegeven aan mensen die een 
moeilijke periode meemaken, zich eenzaam voelen of 
verlies, teleurstelling ervaren? Waar wordt u blij van? 
Wat zou u willen 'doorgeven'? De verhalen schrijf ik op 
(anoniem desgewenst) en zullen geplaatst worden op 
sociale media zoals deFacebookpaginaa van 
Vastenactie en Ned7 (www.ned7.nl). Ik zou de 
verhalen graag uiteindelijk op simpele wijze bundelen. 
Ik hoop dat de verhalen lezers inspireren, ontroeren, 
kracht geven of gewoonweg een lach op het gezicht 
kunnen toveren. En dat de ouderen die ik bezoek een 
gezellig moment hebben en ze hun lange 
levenservaring kunnen delen.    
Ik doneer zelf per bezoek dat ik breng vijf euro voor de  
Vastenactie. Dit jaar zamelt de Vastenactie geld in ten 
behoeve van mensen met hiv/aids in Zambia. 
http://www.vastenactie.nl/kominactie/40dagenchallenge 
  
Kent u of bent u iemand die 100 jaar of ouder is (in 
Weesp of buiten Weesp)? Vindt u het leuk als ik 
tussen half februari en eind maart langskom (een 
uurtje) en een gesprekje heb? Ik hoor graag van u! 
 
Mijn gegevens zijn: 
y.witter@kcwz.nl 
06 10175039 
  
Hartelijke groet, 
Yvonne Witter 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
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● Berichten 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 9 februari wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 10 februari wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 

Voedselbank 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 

 

Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de app 
zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 

   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pgwd.nl 

 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 
 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

                         
 
 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audiovisuele 
apparatuur is aanwezig. Ook voor familie-
bijeenkomsten en recepties. 
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● Berichten 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 

            
 
 
Nadat de storm Nederland weer had verlaten en alle 
omgewaaide bomen van het spoor waren verwijderd, 
vertrokken we zaterdag 20 januari naar Maarssen. 
We vertrokken met de trein van 9.10 uur vanaf station 
Weesp en na twee maal overstappen waren we om 
10.00 uur in Maarssen. Onderweg kregen we twee 
keer controle. Één conducteur beschikte naast zijn 
elektronische apparaatje, nog over een echte 
kniptang. Om onze OV-chipkaarten te sparen, kreeg 
Nine een knipje in de vorm van een treintje, in een 
papieren zakdoekje. 
Hoe nostalgisch wil je het hebben? 

Tegenover station Maarssen eerst koffie met gebak 
genomen en daarna aan onze wandeling van tien 
kilometer begonnen. 
Nadat we de bebouwde kom hadden verlaten en via 
een lange brug over de A2 waren gegaan, kwamen we 
in het natuurgebied Landgoed Haarzuilens. 
De wandeling gaat een stukje langs de Haarrijnseplas, 
met zijn oeverzwaluwwand en vervolgens door 
grasland tot hoeve Wielrevelt. 
Daar is een bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten gevestigd en kun je in de Gasterij 
wat gebruiken. Wij maakte alleen even een sanitaire 
stop en vervolgde onze weg richting Vleuten. 
Onderweg nog een archeologische opgraving van een 
huis met stal. In Vleuten aangekomen, via de 
Torenplein kerk naar het station gelopen. Via Utrecht 
weer terug naar Weesp. 
 
Deze z.g. groenewissel route was goed beschreven 
en heeft ons weer een stukje Nederland getoond, wat 
we nog niet kenden. 
 
De volgende wandeling is op zaterdag 21 april en 
loopt over het landgoed Mariënwaerdt. Nadere 
informatie volgt in Onderweg. 
 
Jolanda Kalwij 
 
 

 
 
 

● Bericht van de Kinderdienst 

 

PROJECT VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN VAN DE KINDERDIENST 
 

thema  “IK ZORG VOOR JOU” 
 

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Jezus maakt op deze weg 
moeilijke dingen mee, maar hij is niet alleen. God zorgt voor hem! Op deze manier laat Jezus ook zien hoe mensen 
voor elkaar kunnen zorgen. We gaan ontdekken dat je op heel veel verschillende manieren voor elkaar kunt 
zorgen! 
 
Naast de mooie verhalen waar we naar gaan luisteren, hebben we tijdens de kinderdienst ook tijd om leuke 
activiteiten te doen. We verklappen alvast dat we een traktatie voor bij de koffie na de dienst gaan maken, een 
microfoon gaan knutselen, van een frisdrankflesje een haan maken en ons afvragen wie uiteindelijk het grootste 
boonplantje krijgt.  

 
SPAART U WEER MET ONS MEE?! 
 
Natuurlijk staat er in de veertigdagentijd en Pasen weer een spaarpot voor in de 
kerk om geld in te zamelen voor stichting Bootvluchteling. Zij hebben gevraagd of 
we kunnen sparen voor een professionele printer met toebehoren. Dan is het niet 
nodig dat de juffen elke dag naar het dorp moeten fietsen om het lesmateriaal te 
kopiëren.   

 
TOT ZIENS BIJ DE KINDERDIENST!!!  
 
Groetjes van de leiding 
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● Voor de jeugd 
 

Kinderclub De Regenboog 
 
Zoals u in het vorig kerkblad hebt kunnen lezen start de kinderclub ook in deze maand januari weer met de 
stroopwafel- en rookworsten actie. 
 
We vinden het fijn dat we met de kinderen op deze manier geld kunnen verdienen om arme kinderen wereldwijd te 
helpen. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar het hospitaalschip ‘Mercy Ships’ waar artsen en 
verpleegkundigen (450 in totaal) werken op vrijwillige basis. Alle hulp die Mercy Ships biedt is gratis. Vrijwilligers 
die op het schip komen werken betalen zelf voor hun kost en inwoning en in de meeste gevallen laten zij zich dan 
ook sponsoren zodat alle donaties gebruikt kunnen worden voor hulp aan de allerarmsten. Voor veel kinderen (en 
volwassenen) in Afrika is dit schip de laatste kans op een leven zonder tumor, aangeboren afwijkingen zoals 
hazenlippen, vergroeide benen of huidvretende infectieziekten. 
 
Op de kinderclubmiddag op woensdag 24 januari was verpleegkundige Martha Rodenburg aanwezig om hierover 
te vertellen en foto’s te laten zien. Ze heeft zelf óók meegevaren en ervaren wat een enorm verschil Mercy Ships 
maakt voor de kinderen die er geholpen kunnen worden. Het was een hele interessante middag. De kinderen (het 
waren er veel!) waren erg betrokken en stelden veel vragen. 
 
De kinderen hopen weer met de intekenlijsten op pad 
te gaan om zoveel mogelijk rookworsten en pakjes 
stroopwafels te verkopen voor dit project. 
Nieuw is dat de allerkleinsten dit jaar ook mee 
kunnen doen. Zij hebben een bouwplaat mee naar 
huis gekregen, waar ze een spaarpot van kunnen 
maken. Daarbij ook een prikkaart. U kunt op de kaart 
kiezen voor b.v. een setje pleisters, of verband. Aan 
de achterkant van de kaart staat wat dit setje kost. 
Als u dat bedrag in de spaarpot doet, wordt het voor 
de bestemming die u aangeeft op de kaart gebruikt. 

De pakjes stroopwafels en de rookworsten kosten € 2,75 per stuk of 3 stuks voor € 7,50. 
Bestellen kan natuurlijk ook direct via juf Elly van Beek (tel. 416975) 
 
Tot slot: ook in dit pas begonnen nieuwe jaar zijn alle kinderen weer welkom op onze kinderclub, woensdagmiddag 
van 14.15 uur t/m 15.45 uur. Neem gerust je vriendjes en buurkinderen mee!  
Meedoen is gratis! 
 
Groetjes van de leiding van kinderclub ‘de Regenboog’ 
 
 

Kliederkerk 28 januari 2018 

  
Het was een geslaagd feestje vanmiddag! We hebben geluisterd naar het verhaal over de 
Bruiloft te Kana, waarbij Jezus water in wijn veranderde! We hebben liedjes gezongen met 
soms een dansje erbij.  
Daarna werd er weer volop geknutseld: een uitnodiging, een bruidspaar van WC-rolletjes, een 
hartjes slinger, een kruik met een draaischijf zodat het water in de kruik wijn werd, een 
magneethart van krasfolie. Ook werden er cupcakes versierd zodat we een mooi gevulde en 
feestelijke etagère kregen, waar we na het eten als toetje van mochten smullen. 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 
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GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


