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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr.  W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 7: vrijdag 18 mei 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 28 mei 2018 

Activiteitenperiode: 30 mei tot en met 19 juni 2018. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Donderdag 10 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Kerk aan Zee, Kerkpad 2, Muiderberg 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Ds. G. Hoogterp  
  en Hr. W van Deijk 
  Dienst samen met Muiden en  
  Muiderberg   
  

Zondag 13 mei 
Exaudi, Wezenzondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Kerk 
 

19.00 uur Proponent J. Mulder, 
Nijkerkerveen 

  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
10.00 uur Kerksiteviering 
 

Zondag 20 mei 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 

Inzameling voor de Voedselbank  
 

1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 

19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zondag 27 mei 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
16.00 uur kliederkerk  
 

Kerkdiensten Zorgcentrum Oversingel 
 
25 mei Dhr. G. Herderschee 
 

 

Kerkdiensten De Hogeweyk 
 
27 mei Dhr. G. Herderschee 14.30 uur 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 

Welkom in Het Lichthuis! 

 
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 

aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 

uitsluitend mogelijk na een afspraak. 

Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door 
Agnes Bruin 

 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 13 mei 
rit A/B  Dhr E. Post 416933 
 
Zondag 20 mei 
rit A  Dhr E. Post 416933 

rit B  Mw M. Stevens 411271 
 
Zondag 27 mei 
rit A  Dhr W.v. Bodegraven 251841 
rit B  Dhr F. Lijnsvelt 410455 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 14 mei 
30-50 groep 20.30 uur 
Contactpersonen: Henk de Groot, henk-irenedegroot@hetnet.nl 
Everdiene Geerling, e.geerling@xs4all.nl 
 

Woensdag 16 mei 
Mandala’s tekenen  20.00 uur 
Contactpersoon: Jonna Morrema  
                            tel: 0294416457 of 06-19778467 
                            jonna@morrema.demon.nl  
 

 
 
Donderdag 17 mei 
Kring spiritualiteit 20.00-22.00 uur  
Biosgebouw, Middenstraat 131  
contact: Janny van den Bergh, 0294-417082 en 
Jolanda Kalwij 0294-432263 
 

Donderdag 17 mei 
Bijeenkomst PCOB 14.00 uur 
 
Donderdag 24 mei 
Creatieve groep 
info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur) 10.00 – 12.00 uur 
of jannyvandenbergh@hetnet.nl  
 
Zaterdag 26 mei 
Als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil te staan 
Angstelroute, leiding: Nine Kogelenberg, Patrick Kalwij en  
Wil Vree 

 
Zondag 27 mei 
Kliederkerk 16:00 uur 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App 'Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:jonna@morrema.demon.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/?s=mandala


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

‘Ieder paradijs heeft een boom’ 
 
Wat is het ‘goede leven’? Wat maakt een mens 
gelukkig? Iedere religie of wereldbeschouwing heeft 

daar zo zijn eigen visie op. Hoewel de antwoorden 
verschillen, delen ze met elkaar de zoektocht naar 
mogelijke antwoorden op de vraag naar de zin van 
het leven. Dat maakt ze onmisbaar, want 
bijvoorbeeld de wetenschap kan ons uiteindelijk niet 
vertellen waar we als mens naar zouden moeten 
verlangen. De wetenschap onderzoekt wat is en 
probeert dat te verklaren. Het geloof richt onze blik 
op de toekomst: wat is het waard om je voor in te 
zetten, wat draagt er aan bij dat het leven goed is? 
 
De Bijbel begint bij dat goede leven. In Genesis 1 
wordt verteld hoe God de wereld maakt. Zes keer 

klinkt er aan het einde van de dag: ‘En God zag dat 
het goed was.’ Na het licht, na alle het jonge groen 
dat ontkiemd is en nadat alles wat ademt is 
geschapen trekt God dezelfde conclusie. Het is tov, 
oftewel goed. 
 
Het bijzondere is dat goed niet gelijk staat aan 
perfect. Want midden in het paradijs staat een 
boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. 
De enige boom waar ze de vruchten niet van mogen 
eten. Het is die boom waar Adam en Eva naar toe 
trekken. Ze hebben alles wat ze kunnen wensen.  

Wat zouden ze nog meer nodig hebben om hun 
leven ‘goed’ te maken? Toch gaat hun verlangen 
naar die ene boom uit  
      

 Hieronymus Bosch, Adam en Eva  
 
Het is de onrust, die wij zo goed herkennen. 
Wanneer is het goed genoeg? Is het gras bij de  
buurman niet altijd groener? Is er niet altijd nog dat 
ene stuk dat je aan je verzameling toe wilt voegen?  

 
Die ene reis die je gemaakt móet hebben? Wat je 
wilt bereiken lijkt altijd net buiten je bereik te zijn. Er 

dient zich altijd iets nieuws aan. 
‘Ieder paradijs heeft een boom’ zo sprak Miroslav 
Volf bij de dag waarop het honderd jarig jubileum 
van de Nederlandse Bond voor Predikanten werd 
gevierd. Hij maakte een analyse van de huidige tijd 
en de rol van het christendom in deze tijd. Zijn 
observatie is dat mensen in onze samenleving 
depressief zijn omdat de doelen waarnaar ze 
streven constant bewegen. Heb je net dat ene 
bereikt wat je zo graag wilde hebben of kunnen, is 
er weer een volgend doel. Dat betekent dus dat 
goed, nooit genoeg is. Dat de onrust in je systeem 
gaat zitten en de stress die daarbij hoort ook.  

 
Volgens Miroslav Volf is een van de belangrijkste 
redenen hiervoor dat we het verleerd hebben om 
dankbaar te zijn. In de kerk lijden we daar net zo 
goed aan als buiten de kerk. We kunnen in het 
paradijs zijn en tóch ontevreden zijn …..  
Misschien begint het paradijs wel door in het hier en 
nu dankbaar en blij te zijn voor de goede dingen op 
onze weg. Door het goede op te merken en goed 
genoeg te laten zijn.  Dat is iets waar het 
christendom aan bij zou kunnen dragen. De 
woorden vreugde, dankbaarheid en blijdschap 

komen namelijk regelmatig voor in de Bijbel. Het 
evangelie is een goede boodschap die onder 
andere vertelt over het koninkrijk van God, waar het 
leven voor iedereen goed is. Dat koninkrijk is niet 
alleen toekomstmuziek, maar wordt zichtbaar daar 
waar mensen in liefde met elkaar samen leven. 
 
Op de jubileumdag deed Miroslav Volf een oproep 
om als kerken een ‘theology of joy’ een theologie 
van vreugde en dankbaarheid met elkaar te 
ontwikkelen. Niet als een theoretisch leerstuk, maar 
als geleefd geloof. Dat wil zeggen dat we elkaar 
durven uitdagen om uit te spreken waar we 

dankbaar voor zijn en blij voor zijn in ons leven en 
ons geloof. Dat betekent dat we die boom even laten 
voor wat hij is, die staat er morgen en overmorgen 
ook nog wel, en om ons heen gaan kijken om te zien 
wat voor moois we allemaal al hebben.  Dat maakt 
de wereld niet gelijk tot een paradijs, maar het kan 
goed zijn dat we zomaar aan wat glimpen ervan 
voorbij gesneld zijn. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
Miroslav Volf (Kroatië, 1956) is hoogleraar aan Yale 

Divinity School (USA). Hij maakte naam als publiek 
theoloog door zijn boek ‘Exclusion and Embrace’ 
over identiteit en verzoening. Hij staat in een traditie 
van theologen die profetisch-kritisch reflecteren op 
samenlevingsvragen. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 

   Tel. Kantoor   0294-412412              Tel. Beton   0294-491600 
   E-mail   info@hagengroep.nl         Web   www.hagengroep.nl 

 
 

 
 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

mailto:E-mail%20%20%20info@hagengroep.nl


 

 Onderweg 7 

Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws  
en foto’s. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Berit Bootsma 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

●

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

Donderdag 10 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Kerk aan Zee, Muiderberg, 10.00 uur 
 
Vandaag is het Hemelvaart. 
Het feest waarbij we vieren dat Jezus teruggegaan is 
naar zijn Vader. Om daar voor de wereld te bidden en 
te pleiten. Verderop in deze Onderweg staat het 
programma van deze ochtend. In de kerkdienst lezen 
we verschillende Bijbelteksten, hebben daar enkele 
overwegingen bij, we zijn stil, we zingen en we 
bidden. Dat samen met gemeenteleden uit Muiden en 
Muiderberg. Komt u ook mee vieren? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 

Zondag 13 mei 
Zondag Exaudi, Wezenzondag 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is altijd 
een beetje een rare zondag. Hij hangt er zo’n beetje 
tussenin. Niet voor niets heeft deze zondag in de loop 
der tijd de naam ‘Wezenzondag’ mee gekregen. Het 
is een zondag die stil staat bij het leven ‘tussen de 
tijden in’, bij het leven van de belofte. Daarom lezen 
we Genesis 9: 8 t/m 17, over God die een verbond 
sluit met de mensen en de regenboog daarvan het 
teken maakt, en uit Johannes 17: 20 t/m 26 over 
Jezus die voor zijn volgelingen bidt. Durven wij het 
aan om te leven van beloftes? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 

Zondag 20 mei 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Het is feest vandaag, het is Pinsterfeest! We vieren 
de komst van de Geest, die spreekt in vele talen, die 
tot in ons hart doordringt en ons in vuur en vlam zet. 
We lezen het verhaal uit Handelingen 2. Voor de 
muzikale medewerking mogen we deze ochtend het 
koor Rejoyce ontvangen uit Loosdrecht. Zij zullen een 
aantal prachtige liederen voor ons zingen. 

De ochtend is extra feestelijk omdat in deze viering 
Eddie en Emil zullen worden gedoopt, de zoontjes 
van Max en Julia Stroebe-Schneider. Welkom aan 
iedereen om dit geweldige feest mee te vieren! 
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 

Zondag 27 mei 
Zondag Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
‘Het christelijk geloof is niet doorgegeven door 
kennis, maar door de levens van mensen’ sprak 
Miroslav Volf op dezelfde dag als waar ik in mijn 
meditatie over sprak. Het is een interessante 

gedachte en betekent wat voor onze opdracht waar 
we voor staan, zo na Pinksteren. Paulus is zich daar 
ook bewust van in zijn tweede brief aan Timoteüs. We 
lezen hoe hij de oma en moeder van Timoteüs roemt 
en dan doorgaat over de geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid die ook op Timoteüs rust (2 Timoteüs 
1: 3 t/m 14). Met elkaar zijn we dankbaar voor die 
Geest waar ook wij in mogen delen. In deze dienst 
willen we ook met elkaar de Maaltijd van de Heer 
vieren. 
 
Ds. Berit Bootsma 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Vieringen 

Een aantal vieringen wil ik hier 
voor het voetlicht werpen. De 
oecumenische viering van 6 mei is 
nog niet geweest, terwijl ik dit 
schrijf. Toch vind ik het belangrijk 
om even te noemen. Ik kijk er 

namelijk altijd erg naar uit. Ooit begonnen in de 
nadagen van de tweede wereldoorlog, want een 
oorlog zet de dingen op scherp. Wat is nu werkelijk 
belangrijk? Laten we werken aan vrede. Aan 
samenwerking, aan opbouw, aan delen, aan 
verzoenen. Laten we zien wat belangrijk is. 
Oecumene is belangrijk.  

Daarnaast wil ik de pinksterviering op 20 mei noemen. 
In deze viering worden Eddie en Emil gedoopt, de 
zoontjes van Max en Julia Stroebe-Schneider. Het 
wordt een bijzondere en mooie viering. Ik hoop dat u 
allemaal in de gelegenheid bent om dit heuglijke feit 
tijdens het feest van de Geest mee te vieren als 
gemeente om hen heen.  
 
Basiscatechese afsluiting 
Deze maand hebben we de basiscatechese 
afgesloten met een leuk etentje. We zijn zes 
bijeenkomsten met elkaar onderweg geweest en het 
is elk jaar een feestje om dat af te sluiten met elkaar, 
en met de ouders, broertjes en zusjes. Deze 
afgelopen weken hebben we het over symbolen 
gehad. De kinderen maakten kennis met de Pesach-
maaltijd, zie foto. Katinka Hilders had alles heel mooi 
klaargezet en de kinderen mochten zelf proeven! Ook 
maakten we een mooi avondmaalskleed wat in de 
kerkdienst van 22 april heeft gehangen terwijl we het 
heilig avondmaal vierden. Voordat we ons etentje 
hadden, zijn de kinderen ook nog in de kerk rondgeleid 
door Ineke v/d Pol. Ze wisten al heel veel dingen, en 
Ineke kon ze nog heel veel meer vertellen. Zo mooi 
om te zien hoe aandachtig en vol vragen ze hebben 
geluisterd.  

 
 
Jubilea 
We feliciteren Marien en Elly Weststrate (Simon de 
Vliegerlaan 15) van harte met hun 40 jarig 
huwelijksjubileum! Wat een mooi kroonjaar en we 
hopen dat jullie er op de 24ste mei heel erg van 
genieten met elkaar en met wie jullie lief zijn. We 
feliciteren ook het echtpaar Wiltenburg 
(Waardijnstraat 34) met hun 60 jarig jubileum op 7 
mei! Wat een tijd met elkaar, en wat een zeldzaam 
mooi iets om dat zo lang met iemand te kunnen delen. 
Van harte. 
 
Pastoraat 
We leven mee met iedereen die ziek is. Met wie een 
operatie moeten ondergaan. Met wie wachten op een 
uitslag, moeten leven met onzekerheid. Hen dragen 
we in onze gebeden. We hoeven het niet alleen te 
doen, er zijn vele schouders waarop we kunnen 
leunen en God gaat met ons mee. Bent u de afgelopen 
tijd ook ziek geweest, verdrietig of eenzaam? Wilt u 
iets delen, bent u bezorgd of heeft u bepaalde vragen 
over het geloof? Schroom niet en geef het door via 

pastoraat@pgwd.nl of bel een van de predikanten. 
 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage  
 

 

       

mailto:pastoraat@pgwd.nl
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Ds. Berit Bootsma 

Lieve mensen, 
 
Meestal loopt vanaf begin mei het 
kerkenwerkseizoen wat af richting 
de zomer. Dit jaar is daar niet 
zoveel van te merken in mijn 
agenda. Er zijn nog volop dingen te 
doen. We kijken naar het nieuwe 

seizoen, zijn bezig met de startzondag en alle 
bijzondere diensten die in juni en juli nog plaatsvinden. 
Leuk om te merken dat er zoveel enthousiasme leeft 
in de gemeente. 

 
Team nieuwe wijken 
Sinds een paar maanden draaien we als team. Naast 
mijn persoon, zijn er 6 andere mensen die met mij mee 
willen denken. Ik kan u vertellen dat wij tot nu toe leuke 
vergaderingen en goede gesprekken hebben gehad. 
Diepgaande gesprekken vooral, over de functie van 
de kerk in deze tijd en wat wij als Protestantse 
Gemeente willen betekenen voor Weesp en haar 
inwoners. Dat alles heeft ertoe geleid dat wij een 
hoofddoel en een aantal subdoelen hebben 
geformuleerd voor ons project. In mei willen we dat in 
de kerkenraad presenteren en daarna zullen we 

uiteraard informeren. Want het is niet het project van 
onze werkgroep, maar van ‘ons’ als gemeente! 
 
De komende maanden gaan we brainstormen over de 
activiteiten die binnen onze doelstelling passen. We 
gaan daarnaast bij een twee of drietal plekken langs 
die met dezelfde uitdaging te maken hebben, bijv. de 
kerk op IJburg. Daar hopen we geïnspireerd vandaan 
te komen. Ons streven is om in het nieuwe seizoen 
een aantal zaken op te gaan zetten. Zodra we daar 
meer over weten, komen we zeker bij u terug. 
 
Dank-u bijeenkomst 
Het is al bijna weer zo ver. Op 2 juni is de jaarlijkse 
dank-u bijeenkomst, waarmee de kerkenraad de vele, 
vele vrijwilligers in onze gemeente wil bedanken. Dit 
jaar is het dus op een zaterdag en willen we met elkaar 
gaan barbecueën. Verderop in de Onderweg staat 
meer informatie en ik hoop u allen te zien! 
 
Hemelvaart 
Vlak nadat deze Onderweg uitkomt is het Hemelvaart. 
Zoals inmiddels traditie vieren we dit samen met de 
kerken uit Muiden en Muiderberg. Elders in deze 
Onderweg staat alvast wat meer informatie over het 
programma van die dag. 

 
25 mei 30’ers borrel:  
Meet & greet in de tuin van de dominee 
25 mei aanstaande is het dan zo ver: de borrel voor 
iedereen tussen de 25 en 45 jaar in onze gemeente. 
Niet alleen voor iedereen in onze gemeente, maar ook 
voor Rooms Katholieke Parochie. Het lijkt ons mooi 
om een paar keer per jaar een dergelijke activiteit te 
hebben en zo een netwerk op te bouwen van jonge 
christenen in Weesp. 
 

25 mei is er een meet & greet in de tuin van de 
dominee (M. Dotingalaan 31). Vanaf 20.00 uur is 
iedereen welkom en neem vooral vrienden en 
bekenden mee. In verband met de boodschappen zou 
het wel fijn zijn als je even laat weten of je komt. 
Opgeven kan bij ondergetekende, email: 
berit.bootsma@pgwd.nl  
 
Pastoraat 
Mw. Vink, Joh. Vermeerstraat 14, 1382 AT, is 
afgelopen periode aan haar gecompliceerde 
beenbreuk geopereerd. Het herstel hiervan gaat 

langzamer dan gehoopt. We wensen haar en haar 
man veel sterkte bij de revalidatie. 
Cor Bruyne is verhuisd naar verpleeghuis 
Zonnehoeve in Hilversum. Wel blijft hij lid bij onze 
gemeente in Weesp. Het gaat hem goed, al is het een 
grote verandering. We wensen hem en zijn vriendin 
Elly veel sterkte. 
 
Zo leven we mee met allen die met ziekte en zorgen 
te maken hebben. We denken aan hen in onze 
gebeden. U kunt op zondag altijd laten bidden voor 
gemeenteleden of anderen die u lief zijn. Hiervoor ligt 
er een voorbedeboek achter in de kerk, bij de 

gedachtenishoek.  
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 

Hemelvaart 
 
Op 10 mei is het Hemelvaart. We willen dit vieren 
met de drie gemeentes van Muiden, Weesp en 
Muiderberg. Dit jaar zal Muiderberg de gastkerk zijn. 
 
Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit: 
8.00  vertrek vanuit Muiderberg naar Weesp 

8.25  verzamelen bij Grote Kerk in Weesp 
8.30 vertrek naar Slothoeve  

(boerderij fam. Nell) 
8.45 langs Grote Kerk Muiden 
9.00 aankomst bij boerderij,  

uitleg verantwoord natuurbeheer, 
 aansluitend koffie met krentenbollen 
9.45 vertrek naar Kerk aan Zee 
10.00  aanvang dienst 
 
Het adres van de kerk is: 
Kerkpad 2, 1399 HA Muiderberg 
 

Wij hopen op een geslaagde ontmoeting (en mooi 
weer).  
 
Ds. Berit Bootsma, ds. Gerben Hoogterp en Wim van 
Deijk. 
 
 
 

mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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● Van de Scriba – Jaarrekening Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van eind mei de jaarrekeningen van het voorgaande jaar van onze 
protestantse gemeente en van de diaconie behandeld. 
In dit nummer van Onderweg staan voor u ter informatie de (verkorte) jaarrekeningen over 2017 zowel van de 
protestantse gemeente als van de diaconie 
 
Toelichting van het College van Kerkrentmeesters bij 

de cijfers van de Protestantse Gemeente te Weesp 
en Driemond: 
Onderstaand treft u aan de verkorte jaarrekening 
2017 van de Protestante Gemeente Weesp en 
Driemond. Het resultaat over 2017 is uitgekomen op 
€ 25.988 positief. Dit is ca. € 57.000 beter dan 
begroot als gevolg van hogere opbrengsten uit 
verhuur van het Lichthuis en de kerk, hogere 
opbrengst van de boekenmarkt, een lagere 
opbrengst uit vermogen en lagere kosten. De kosten 
zijn lager door de later dan verwachte beroeping van 

de nieuwe predikant, minder energieverbruik, een 

lagere premie inzake verzekeringen en minder 
activiteiten/kosten gerelateerd aan het beleidsplan 
2014-2017. 
Het vermogen is in 2017 met ca. € 110.000 gedaald. 
Deze daling is het saldo van de aankoopkosten van 
de nieuwe pastorie aan de M. Dotingalaan, de 
verkoopopbrengst van de pastorie aan de 
Amstellandlaan, positieve koersverschillen uit de 
beleggingsportefeuille en het positieve resultaat over 
2017. 
 

 

 
 

 
 
Met vragen over de jaarrekening 2017 van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond kunt u contact 
opnemen met de heer C. Bogerd (tel. 450211) of de heer N. de Groot (tel. 416290). 

Staat van Baten en Lasten (* € 1.000)

Baten 2017 begroot 2016

Opbrengsten uit bezittingen 63 65 62

Bijdragen gemeenteleden 205 201 208

Overige bijdragen (o.a. boekenmarkt, Onderweg) 27 20 24

Totaal baten 295 286 294

Lasten

Pastoraat (predikanten) 100 123 131

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6 13 6

Bijdragen aan andere organen PKN 15 16 15

Gebouwen en inventaris 80 97 89

Salarissen en vergoedingen (organist, koster) 48 50 47

Overige kosten (o.a. beheer, administratie, bank) 20 18 16

Totaal lasten 269 317 304

Resultaat 26 -31 -10

Balans per 31 december (* € 1.000)

2017 2016 2017 2016

Vaste activa 1.572 1.588 Vermogen 1.241 1.351

Vlottende activa 38 122 Voorzieningen 270 271

Schulden 99 88

Totaal activa 1.610 1.710 Totaal passiva 1.610 1.710
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● Van de Scriba – Verkort Overzicht Diaconie 
 
Baten en Lasten 
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Van de Scriba – Verkort Overzicht Diaconie 
 
Balans 
 

 
 
Toelichting 
In 2017 zijn de beleggingen toegenomen met € 24.527. Het resultaat is € 14.160 negatief en is € 1.560 lager dan 
begroot. 
 
Met vragen over de jaarrekening 2017 van de diaconie kunt u terecht bij de heer J. van Nigtevecht (tel. 06-
27160084) of de heer D. van den Broek (tel. 417331). 
 
 
 
De beide jaarrekeningen zullen van 14 t/m 20 mei as. ter inzage liggen bij de scriba (tel.nr. 450041).  
U kunt ook een digitale versie aanvragen (scriba@pgwd.nl). 
 
Atie de Vries, scriba 

 

mailto:scriba@pgwd.nl
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Berichten 
 

Van de kerkenraad 
 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, 
dat de heer Arie Taal bereid is vanuit de 
Gereformeerde Bond ouderling-kerkrentmeester te 

worden. Als u daarmee instemt, zal de bevestiging 
plaatsvinden op zondag 20 mei as., in de GB-dienst 
om 19.00 uur. 
 
De dank u-bijeenkomst voor alle vrijwilligers is op 
zaterdag 2 juni as., 16.00 - 20.00 uur; dit jaar met 
een gezellige barbecue op het erf van de familie 
Verweij, Kanaaldijk 1.  
 
 
Atie de Vries, scriba 
 

Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze foto is gemaakt door Marieke da Costa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 

Zaterdag 28 april zijn we met negen mensen, 
verdeeld over drie auto`s naar de “Heerlijkheid 
Mariënwaerdt” in Beesd gereden. 
Daar aangekomen hebben we eerst even 
koffie gedronken. 
Daarna zijn we met de wandeling van 12,5 
kilometer begonnen. 
De wandeling was heel afwisselend. 
Gedeeltelijk ging de route langs de weilanden 
van het landgoed, dan weer door het bos en 
een stuk langs de rivier de Linge over de 
Appeldijk. 
Ondanks het warme weer van half april, 
stonden de appelbomen nog mooi in bloei. 
Halverwege de dijk, gestopt om ons brood te 
eten. 
Toen we weer bij het beginpunt waren, 
hebben we nog even in de landgoed winkel 
gekeken en sommige van ons ook wat 
gekocht. Vervolgens weer terug naar Weesp, 
waar we bij half 4 weer aan kwamen. Het weer 
viel gelukkig mee, twee kleine buitjes en 
verder droog en af en toe zon. 

 
 
De volgende wandeling is al zaterdag 26 
mei. We willen dan de “Angstelroute” lopen. 
Deze route is 11 kilometer, loopt een stukje 
langs de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en 
verder langs de Angstel. We beginnen bij 
Nieuwersluis. 
We verzamelen om 9 uur bij de kerk. 
Of we horeca tegenkomen is maar de vraag, 
dus zorgt u voor voldoende drinken. 
Graag opgeven in verband met het regelen 
van auto’s. 
U kunt zich opgeven bij Nine van Kogelenberg 
email: ninevankogelenberg@live.nl; tel. 
772965 of bij Patrick Kalwij email: 
patrick.kalwij@online.nl; tel.432263. Opgave 
graag uiterlijk donderdag 24 mei. 

mailto:ninevankogelenberg@live.nl
mailto:patrick.kalwij@online.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

  

 
Utrechtseweg 88, Weesp 

Tel. 0294 411 530 / 412 464 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATER installaties, 

SANITAIR, DAKBEDEKKING, 
LOOD- en ZINKWERKEN 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Berichten 
 

Mandala’s tekenen 

  
Het tekenen en kleuren van een mandala ontspant je 
én het geeft je energie! 
 
Dat kun je 16 mei 2018 ervaren onder leiding van Wil 
Vrielink. We zetten samen een mandala op en 

daarna maak je er je eigen unieke mandala van. 
Tekentalent is niet nodig!  
 
Graag opgeven bij onderstaand emailadres of 
telefoonnummer 
 
Data:    16 mei 2018 
Tijd:   20.00 uur 
Locatie:   het Lichthuis 
Contactpersoon: Jonna Morrema,  

tel. 0294-416457/ 
06-19778467 
Jonna@morrema.demon.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
 

 
 
Deze foto is gemaakt door Cora Sloot 
 
 

Van de archiefcommissie 
 
De archiefcommissie documenteert SoW: 1982-2006. 
 

'Help niet slechts ons, maar ook uzelf!' Onder dat 
motto plaatste de archiefcommissie (AC) eind 2016 
een oproep in Onderweg om zo veel mogelijk stukken 
in te leveren betreffende de jaren waarin het 
samengaan van de Evangelisch Lutherse Gemeente 
(ELG), Gereformeerde Kerk (GK) en Hervormde 
Gemeente (HG) in het Samen op Weg-proces werd 
voorbereid en tot stand gebracht.  
 

Veel van die stukken zijn inmiddels geïnventariseerd, 
ontdubbeld, beschreven en verpakt. Het is de 
bedoeling dat ze nog dit jaar als afzonderlijk SoW-
archief (1982-2006) naar de kluis van het 
Gemeentearchief te Weesp worden overgebracht. 
Tegelijk zullen dan nog enkele sinds 2016 
binnengekomen aanvullingen op de daar reeds 

aanwezige archieven van de ELG, GK en HG worden 
geplaatst. Wie de SoW-stukken doorneemt, krijgt diep 
respect voor de mannen en vrouwen die zich dikwijls 
jarenlang hebben ingespannen om dit proces (dat 
naast vele goede soms ook pijnlijke momenten 
opleverde) zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Inmiddels groeit naast het SoW-archief het zgn. 
'lopende' archief van de Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond (pgwd) (2006-heden) steeds 
verder aan. Als ook al deze stukken zijn verwerkt, 
wordt het PGWD-archief geplaatst in de archiefkast in 
het Lichthuis. De stukken zullen daar voor 
belanghebbenden via een voorlopige inventaris 

gemakkelijk te raadplegen zijn. 
 

Neem als voorbeeld de restauratie van het Bätzorgel, 
de voorbereidingen daartoe en de nazorg, de 
gevoerde acties, enz. (2007-2017): het merendeel van 

de desbetreffende stukken is reeds zuurvrij 
opgeslagen in een archiefdoos. Bij later onderhoud 
kan men dan simpelweg nagaan welke beslissingen 
destijds zijn genomen en waarom. 
 

Meerdere malen wordt ons als AC gevraagd: hebben 
jullie iets over …? Meestal kunnen we hulp bieden, 
maar soms niet. Gewoon – omdat stukken ontbreken. 
Omdat we het SoW-archief liefst zo compleet mogelijk 
willen aanleveren, vragen we ieder die nog stukken 
betreffende het SoW-proces in de jaren 1982-2006 in 
bezit heeft, deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij 
één van de aan het einde van dit bericht genoemde 
personen. Ook stukken uit later jaren zijn 
vanzelfsprekend welkom. Één gaping in het tot dusver 
verzamelde materiaal noemen we bij name: een serie 
diaconienotulen, beginnend bij 6 sept. 2004 tot aan 19 
sept. 2011.  
 

Stukken kunnen ingeleverd worden bij de leden van 
de AC: mw Riet Bakker-Haas, mw Ineke Lans-
Hoogeveen, mw Marja Post-Jansen, mw Atie de 
Vries-Hooghordel, en ondergetekende, Jasper Vree 
(0294-430219; vreej@xs4all.nl) 

.

mailto:Jonna@morrema.demon.nl
mailto:vreej@xs4all.nl
https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/?s=mandala
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 mei wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 mei wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten 
 

Van de werkgroep oud papier 
 
Graag wil ik U de omzetten van het oud papier ophalen 
van het 4e kwartaal 2017 en het eerste kwartaal 2018 
presenteren. 
 
De verschillen per maand zijn fors. Dat heeft te maken 
of we in een maand voor 4 weken papier ophalen of 
voor 5 weken ophalen. Als we een periode van 5 weken 

hebben dan zitten de auto's veelal vol en als het tegenzit 
dan kunnen we het oud papier niet allemaal meenemen 
en blijft het in het weekend op straat staan met alle 
gevolgen van dien. Er wordt in Weesp gebouwd met als 
gevolg steeds meer oud papier.  
Om die reden moet er een auto bijkomen maar deze 
moet wel bemenst worden. 
 
Wie meldt zich aan om mee te helpen om één keer per 
maand oud papier op te halen. 
Of geef je anders op als reserve zodat je eventueel in 
kan vallen als iemand verhinderd is. 
 
Overzicht van de afgelopen maanden wat we aan oud 
papier opgehaald hebben: 
Oktober 2017  33545 kg € 1.158,78 
November 2017  33155 kg € 1.142,95 
December 2017   29405 kg  € 1.012,05 
 
Januari 2018            44060 kg € 1.523,10 
Februari 2018        30726 kg € 1.060,00 
Maart 2018   32243 kg € 1.111,81 
 
Als je de geld bedragen bij elkaar optelt dan is het zeker 
de moeite waard om oud papier op te halen. Het zou 
jammer zijn te moeten stoppen, doordat er te weinig 

mensen zijn die mee helpen met het ophalen. 
Het geld is nodig om de grote kerk in goede staat te 
houden. 
Daarom: kom op, geef je op 
 
Namens de werkgroep oud papier, 
Kees Lijnsvelt  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositie in het Lichthuis 
 
Van John Rolff 
 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien 
zijn in de maanden mei, juni en juli 2018. 
 
John is bij toeval gaan schilderen door een 
opmerking van een buurvrouw. Door 

omstandigheden kwam hij in 2011 zonder werk te 
zitten en die buurvrouw wilde daarom van hem een 
zelfgemaakte kerstkaart krijgen, omdat hij daar nu 
tijd voor had! 
 
Zo begon John met schilderen en hij kreeg zoveel 
leuke reacties hierop, dat hij bleef schilderen. John 
schildert met acrylverf, dat is makkelijker uit kleren 
te krijgen dan olieverf.  
 
Inspiratie haalt John van internet, eigen foto’s en 
mooie afbeeldingen uit bladen e.d. John is een 
echte autodidact, hij heeft zich het schilderen 
helemaal zelf aangeleerd. Hij schildert niet alleen op 
doek, maar ook op boomstamschijven, steigerhout, 
plankjes, kistjes en dienbladen. Hij heeft er erg veel 
plezier in. 
 
Hij vindt het een eer om in het Lichthuis te mogen 
exposeren en heeft zijn best gedaan om een mooie 
selectie van zijn werk samen te stellen voor deze 
expositie. 
Het resultaat hiervan kunt u bewonderen in Het 
Lichthuis.  
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de 

openingstijden van Het Lichthuis: dinsdag-, 
woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 
uur 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten  
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-411469, 
kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben Bloemendaal 
(0294-419973, bloemendaalb@gmail.com). 

● Berichten 
 

Van de diaconie 
 

 
 
Inzameling voor de Voedselbank  
Op 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, zal er weer een 
inzameling zijn voor de voedselbank gehouden 
worden. 
Nu de vakantieperiode er aan komt en velen er even 
tussen uit gaan doen wij, de Protestantse Gemeente 
en de RK-Parochie voorafgaand aan deze vakantietijd 
een beroep op u, zodat de cliënten van de 
Voedselbank ook in de komende periode hun pakket 
kunnen krijgen. 
 

Bij de ingang van de kerk zullen er mensen klaar staan 
om de door u meegebrachte producten in ontvangst te 
nemen.  
 
Doorgaans maken in Weesp ca. 50 mensen gebruik 
van de voedselbank.  
Om u een idee te geven welke producten vooral nodig 
zijn, bij deze wat voorbeelden:  

• blikgroenten 

• pasta 

• rijst 

• koffie 

• wasmiddel 

• tandpasta 

• blikken soep 

• toiletartikelen 

• thee 

• zoet broodbeleg 
U mag ook zelf iets bedenken, maar het moeten in 
ieder geval houdbare producten zijn.  
 
Mocht u vergeten zijn om producten mee naar de kerk 

te nemen? Er ligt ook een collectezak klaar.  
 

 
 

Doet u mee? De voedselbank en de cliënten zijn u 
dankbaar! 

Vacatures verjaardagfonds 

  
Met spoed gezocht medewerkers/sters voor het 
verjaardagfonds, voor de wijk: 
Gemeenschapspolderweg / Sinnigvelderstraat / 
Heemraadweg (behalve verpleegtehuis Hogeweyk) 
En voor de wijk: Nijhoffstraat / Rembrandt van 
Rijnstraat met wat aangrenzende straten 
 

Het brengt iedere keer weer veel geld op en vergt 
niet zo heel veel tijd! 
 
Geïnteresseerden gelieve zich op te geven bij: 
Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel.nr.: 0294 410810 / 06 25236190 
email: e.lijns.dussel@hotmail.com 
 

Kerkcontact 

  
Ontvangen van Mw. B. €10,00, hartelijk dank! 
  
Vr. groet, Pitty Wijma. 

 
 

Oppas / gsstouder aangeboden 
 

Ik ben Thea en ik ben graag beschikbaar om voor uw 
kinderen te zorgen wanneer u andere dingen hebt 
staan. 
Op dit moment heb ik nog ruimte op de woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
Mensen typeren mij als rustig, betrokken, creatief en 
duidelijk. 
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek, 
dan ben ik daartoe graag bereid.  
 
Groeten van Thea ter Beek  
M: 06-10911436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:bloemendaalb@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Rembrandt+van+Rijnstraat+129&entry=gmail&source=g
http://tel.nr/
mailto:e.lijns.dussel@hotmail.com
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Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis 
links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 

brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 

Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet of smartphone! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl  

 

               
 
Opvang in Armenië 

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws 
i.v.m. de erkenning van de genocide en de 
problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen 
weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter 
wereld is. In 301 werd het christendom als 
staatsreligie aangenomen. Bijna 95% van de 
inwoners van Armenië behoort tot de Armeens 
Apostolische kerk. De term "apostolisch" werd 
toegevoegd omdat volgens de overlevering het 
christendom in Armenië werd gepredikt door de 

apostelen Thaddeus en Bartholomeus. 

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. 
Volgens een recent onderzoek van Unicef en het 
Bureau voor Statistiek in Armenië leeft 1 op de 3 
kinderen in Armenië op of onder de 
armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar 

kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin 
worden gehaald en in weeshuizen worden 
geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat 
kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden 
afgestaan vanwege de armoede. 

Voor Mission Possible reden om actief aan de 
slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken 

worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen 
worden na schooltijd opgevangen, krijgen een 
maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale 
vaardigheden en kunnen meedoen met 
verschillende activiteiten. En aan het eind van de 
dag gaan ze weer naar huis, naar hun eigen 
ouders. 

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van 
start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh 
(Nagorno Karabakh). 

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,- 
U kunt deelnemen aan dit project door het 
overmaken van elk willekeurig bedrag ovv 

“Armenië". 

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
0595 438672 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 

NL07 RABO 0158 0454 24 

 
 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
http://www.missionpossible.nl/
mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.nl/
https://www.missionpossible.nl/
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Pinksterkleurplaat 

 

 

           En allen werden  

           vervuld van de  

           Heilige Geest.  

 

           Handelingen 2:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bron:  

           www.gkvapeldoornzuid.nl 



 

20 Onderweg 

 

 
 

 
 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster. 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Wijnand van Bodegraven, tel. 
0294 251 841 

 
 


