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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr.  W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 27 juli 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 6 augustus. 

Activiteitenperiode: 8 augustus tot en met 4 september 2018. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

      
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 

 Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 

kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
27 juli  Dhr. G. Herderschee 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
22 juli  Dhr. G. Herderschee  

Zondag 15 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

afscheid kinderdienst, 
overvliegen 

  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 131 

10.00 uur Kerksiteviering 
  

Zondag 22 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

Zondag 29 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 

2e collecte Kerk 
 

Zondag 5 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 

10.00 uur Ds. J. Vree, Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Proponent W.J. de Hek, 
Amsterdam 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 
 

De foto op de voorkant is gemaakt door 
Marieke da Costa 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 

W.H. Remeijn 411588 
 

Zondag 15 juli 
rit A/B  Dhr. J. Vree 06-22487178 
 

Zondag 22 juli 
rit A  Dhr. J. v Baars 254190 
rit B  Dhr. P. v Lindenberg 412709 
 

Zondag 29 juli 
rit A  Dhr. G. v.d. Zande 414840 
rit B  Mw. M. Stevens 411271 
 

Zondag 5 augustus 
rit A  Dhr. G. Molenaar 411741 
rit B  Dhr. J. de Vries 450041 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Donderdag 12 juli 
Kring spiritualiteit, 20.00-22.00 uur  
Biosgebouw, Middenstraat 131  
contact: Janny van den Bergh, 0294-417082 en 
Jolanda Kalwij 0294-432263 

 
Zondag 15 juli 
Wees welkom middag, 14.00-17.00 uur 
Voor wie van buiten Nederland in Weesp 
is komen wonen en voor gemeenteleden. 
Met een hapje en een drankje elkaar ontmoeten.  
Neem een lekker hapje mee om te delen! 
Kinderen zijn ook welkom!  
Opgeven dat u komt is fijn, graag een mailtje 
naar Cathalien Op 't Land diaconie@pgwd.nl K 
Zie de achterpagina voor de uitnodiging. 
 
Donderdag 19 juli en 2 augustus 

Creatieve groep, 10.00 – 12.00 uur 
info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur)  
of jannyvandenbergh@hetnet.nl 
 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App  'Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

 

LICHTHUIS GESLOTEN 

 
In verband met het jaarlijks onderhoud van de vloeren van het 
Lichthuis, is het Lichthuis gesloten vanaf 30 juli t/m 1 augustus. 
 
Agnes Bruin. 

Presentatie meelezen op uw tablet of telefoon 
 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

De kunst van dankbaarheid 
 

10 juni hadden wij een mooie jeugddienst waarin we het hadden over de kunst om dankbaar te zijn. De jongeren 

hadden hun eigen bijdragen aan de dienst. Onder andere hebben zij op een hele bijzondere wijze Prediker 3 aan 

ons voorgedragen. Er was een ‘commentator’ en twee verschillende stemmen die spraken over de tijden van het 

leven. 
 

Commentator  

Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  
 

Stem     Tegenstem 

Er is een tijd om te baren  en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten   en een tijd om te rooien. 

Er is een tijd om te doden  en een tijd om te helen, 

een tijd om af te breken   en een tijd om op te bouwen. 

… 

Er is een tijd om lief te hebben  en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog   en er is een tijd voor vrede. 
 

 

 

 

Een bekend gedeelte uit het boek Prediker over de tijden in het leven van een mens. Het is een gedeelte dat bij veel 

mensen herkenning oproept. Ons leven beweegt zich nu eenmaal heen en weer tussen uitersten. Soms lopen de 

mooie en de moeilijke tijden van een leven dwars door elkaar heen. Dan kan het helemaal moeilijk zijn om daar goed 

mee om te gaan. Het lukt ons niet altijd om de zin te ontdekken van de dingen die ons overkomen. ‘Waarom gebeurt 

dit? Waarom lijk ik steeds alle pech te hebben terwijl anderen fluitend door het leven gaan? Wat is Gods rol in alles 

wat mij overkomt?’ Het zijn zomaar wat vragen waar wij als mens en als gelovige mee kunnen worstelen. 

De conclusie die Prediker trekt is dat de mens niets zal snappen van het grote geheel, maar dat dit niet hoeft te 

betekenen dat het leven zinloos en doelloos is.  Zo zegt Prediker nadat hij de tijden van het leven heeft opgesomd: 

‘Het beste dat een mens kan doen is blij te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij eet en drinkt, en 

geniet van al het goede dat hij met al zijn inzet bereikt heeft, is dat een geschenk van God’.  

De opdracht die Prediker hier geeft is om in het verwarrende leven van alle dag, waar vaak geen touw aan vast te 

knopen is, het goede te blijven zien. De dingen te zien waar we dankbaar voor zijn. Dat zijn vaak niet de dingen die 

we zelf bereiken, maar het zijn juist de dingen die we van anderen ontvangen.  
 

Zo kwamen we uit bij ‘de kunst van dankbaarheid’. Een kunst, omdat het iets is waarop getraind kan worden.  

Een schilder moet oefenen om mooie schilderijen te kunnen maken. Een violist moet studeren om een moeilijk 

muziekstuk onder de knie te krijgen. Als je dat doortrekt zou je kunnen zeggen dat dankbare mensen er op trainen 

om elke dag iets goed, iets moois of iets leuks te vinden om dankbaar voor te zijn.  

Het is een kunst om ongeacht de tijden van je leven te genieten van het goede. 

 

In de dienst hebben we een begin gemaakt met onze dankbaarheid work-out. Iedereen werd uitgenodigd om op een 

post-it iets te schrijven waarvoor men dankbaar was. Het leverde een overvolle ‘dankmuur’ op, met vele ontroerende 

en soms verrassende dankpunten op. 

Veel werd er gedankt voor familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen. Maar ook gezondheid, de zomer en vrijheid 

kwamen voorbij. Grote gebeurtenissen als geboortes waren terug te vinden, maar ook kleine dingen als 

dankbaarheid voor zelfgekweekte aardbeien op de beschuit. 

Al met al was het een kleurrijk geheel waarvan u hierboven een kleine selectie kan zien.  
 

Een bekende slogan vroeger was: een betere wereld begint bij jezelf. Misschien kunnen we de wereld wel een klein 

beetje mooier maken door te proberen de kunst van de dankbaarheid te gaan beheersen. Want dat is waar geluk 

begint: bij je rijk voelen en het goede zien in het leven van alle dag. Ik denk dat dit geluk wel eens heel aanstekelijk 

kan werken. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 

   Tel. Kantoor   0294-412412              Tel. Beton   0294-491600 
   E-mail   info@hagengroep.nl         Web   www.hagengroep.nl 

 
 

 
 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

mailto:E-mail%20%20%20info@hagengroep.nl


 

 Onderweg 7 

Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 

 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Flyer voor de verhuur van de kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 15 juli 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze zondag is de overvliegdienst. Dit jaar zullen 
Nikki Heijstee en Thijmen Buurman overvliegen van 
de kinderdienst naar de Kerksite. Een nieuwe fase 
voor zowel Nikki en Thijmen als hun ouders. Zij 
gaan onderweg, maar eigenlijk zijn wij allemaal 
onderweg.  
 
In de dienst staan we stil bij Jezus die zijn leerlingen 
er op uitstuurt om onderweg te gaan en zijn 
boodschap te verkondigen. Ze mogen daarbij niets 
anders meenemen dan hun goede humeur, de 
lessen die ze van Jezus geleerd hebben en de 
sandalen aan hun voeten. Wat een vertrouwen 
vraagt dat! Een bijzondere tekst om van te leren en 
mee te nemen de zomer in. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 

Zondag 22 juli 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We lezen deze zondagen verder in het Marcus-
evangelie. Vandaag staat het verhaal van de 
wonderbare spijziging centraal uit Marcus 6: 30-44. 
Vijf broden en twee vissen was alles wat er nodig 
was om een hele menigte te eten te geven. Een 
mooie zomerse zondag waarin we ons jaarthema 
van dit seizoen “Brood voor Onderweg” afsluiten en 
naar de toekomst kijken. 
 
Ds. Marije Hage 
 

 
 
 

Zondag 29 juli 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Voor een tweede keer lezen we een verhaal over 
water. Over naar de overkant gaan, over een storm 
op het meer, leerlingen die nauwelijks vooruitkomen 
hoe hard ze ook roeien. Waarom heeft de schrijver 

van het Marcus-evangelie het nog een keer over dit 
water? En waarom loopt Jezus de leerlingen eerst 
voorbij? Deze vragen, en meer, in deze viering. 
Welkom! 
 
Ds. Marije Hage 
 
 

Zondag 5 augustus 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We beginnen de week met Deuteronomium 10: 12-
22 en Marcus 7: 1-23. De psalm van deze zondag, 
Psalm 15, past daar uitstekend bij. De lezingen 

gaan onder meer over zeventig mensen die door 
honger gedreven een beter bestaan zochten in een 
ander land, over traditie en identiteit. Over identiteit 
gaat ook de derde lezing van het rooster (die niet in 
de dienst gelezen zal worden) Efeziërs 4: 17-24: 
afleggen van de oude mens, voortdurende 
vernieuwing van ons denken; hoe leven we naar 
Gods wil in de wereld van 2018? 
 
Ds. J. Vree 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
 

Projectgroep pastoraat 2.0 
Vanuit het consistorie zijn we bezig 
met de eerste stappen naar een 
projectgroep pastoraat 2.0. Deze 
projectgroep zal zich het komende 
jaar buigen over initiatieven op het 

gebied van pastoraat, met name voor de leeftijdsgroep 
onder de 75 jaar. De groep zal op bezoek gaan in het 
land bij gemeentes die nieuwe vormen hebben 
gevonden voor het pastoraat. U zult hier in het nieuwe 
seizoen nog meer over horen. 
 
Marcus-evangelie 

In de komende weken zullen we ons buigen over 
teksten uit het evangelie volgens Marcus. Het is het 
kortste van de vier evangeliën en volgens velen ook 
het oudste. Waarschijnlijk is het zo rond 70  na 
Christus geschreven. Het boek was bedoeld voor 
christenen die niet van Joodse afkomst waren. De stijl 
van het boek is eenvoudig, maar de inhoud is even 
gelaagd en dynamisch als de andere evangeliën. Het 
is mooi om een paar weken hier in te duiken. Duik mee 
en ik zie u in juli tijdens de zomervieringen.   

De zomer, de zomer! 
Het kerkelijk seizoen nadert zijn einde. Alle activiteiten 
hebben een pauze. Mensen gaan of zijn op vakantie. 

In Weesp schijnt de zon.  
 
Het was een fijn en mooi seizoen. We hebben veel 
gedeeld en geleerd. Er is gedoopt, gevierd, scholen 
rondgeleid, mensen ontvangen in ons midden, maar 
we hebben ook afscheid van mensen moeten nemen. 
We zijn met elkaar onderweg geweest. We hebben 
ons brood voor deze weg ontvangen in de woorden 
die er hebben geklonken in de vieringen, en in de zorg 
voor elkaar. Vandaag denken we ook aan iedereen 
voor wie de zomer juist een lastige en eenzame tijd is, 
omdat de kinderen en kleinkinderen weg zijn op 
vakantie. We denken aan wie ziek zijn en binnen 

moeten blijven terwijl buiten de zon schijnt. We 
denken aan hen die niet op vakantie kunnen vanwege 
financiële problemen. Onze gebeden en gedachten 
zijn bij jullie. En schroom niet om aan de bel te trekken, 
ook in de vakantie zijn er predikanten aanwezig en/of 
is er afdoende achterwacht.  
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage  

 
 
 
 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
 
Terugblik kloosterdag 
Op 9 juni trokken we met 16 leden 

van onze gemeente en uit de 
Rooms Katholieke parochie naar 
Egmond-Binnen voor een bezoek 

aan de Sint Adelbert Abdij.  
 
We waren op tijd voor de eucharistieviering en 
maakten daarin kennis met hoe er in een klooster 
gezongen en gevierd wordt. Voor sommige mensen 
uit de groep een hele nieuwe ervaring. 
 
Na de eucharistieviering hadden we een ontmoeting 
met broeder George. Een van de 16 broeders die op 
dit moment in het klooster leven. Het werd een 

openhartig gesprek, waarin alle vragen gesteld 
mochten worden. Broeder George vertelde over het 
leven in het klooster, over hoe hun ritme bepaald 
wordt door stilte, getijde gebeden en werken. De 
discussie ging over traditie en vernieuwing en hoe dat 
ook in een klooster zoeken is om daar evenwicht in te 
vinden. De zin die ons het meeste bij bleef is dat 

broeder George vertelde 
hoe in het klooster 
mensen binnenkomen die 
‘een vermoeden van God 
hebben’. Gelovigen die 

dat vermoeden verder 
willen verkennen en daar 
hun leven aan willen 
wijden. 
 
Na een lunch bij prachtig 
weer en het onveilig 
maken van de abdijwinkel 
werden we rondgeleid op 
het terrein van het 
klooster. Vele verhalen 
hebben we gehoord, van 
de legende over de overblijfselen van de heilige 

Adelbert, tot verhalen over de toekomst en misschien 
wel uitbreiding van het klooster. 
Als afsluiting woonden we nog de vesperviering om 
17.00 uur bij. Moe en vol indrukken gingen we weer 
terug naar Weesp. Mijmerend over de tekst die boven 
de oude ingang van het klooster staat: Deo Vacare 
(Vrij voor God). 



 

 Onderweg 9 

Kraam op de weekmarkt 
Dinsdag 26 juni stonden wij als Protestantse 
Gemeente met een kraam op de weekmarkt. Niet 
alleen hadden we mensen bij deze kraam staan, maar 
daarnaast was de kerk open voor publiek. Daar kon 
geluisterd worden naar muziek, een kopje koffie 
gedronken worden en een kaarsje aangestoken 
worden. 
Het was een prachtige zonnige dag en mede daardoor 
een groot succes! Op de markt vroegen we aan 
passanten of ze iemand hadden voor wie ze een 
kaarsje aan wilden steken. De mensen kregen dan 
een kaarsje mee en werden verwezen naar de kerk.  
 

 
 
Uiteindelijk stonden er bijna 70 kaarsjes in de bak en 
zijn er vele goede gesprekken gevoerd. Er was voor 
mensen even de gelegenheid stil te zijn en stil te staan 
bij iets wat aandacht vroeg. Het was een mooie manier 
om als kerk zichtbaar aanwezig te zijn in de stad en 
haar normale dagelijkse leven!  
 

 
 
Iedereen die meehielp voelde: dit is de kerk Binnen-

ste-Buiten.  
Kortom: volgend jaar weer en binnenkort de 
verenigingenmarkt! 
  

Team nieuwe wijken 
Met het Team voor de nieuwe wijken zijn we de 
afgelopen tijd hard aan de slag geweest. We hebben 
een inspirerende brainstormsessie gehouden, waarbij 
we ideeën hebben opgedaan wat we zouden kunnen 
doen en organiseren. Er kwamen de meest wilde 
plannen voorbij, maar ook hele leuke en haalbare. 
 
Daarnaast zijn we op een drietal plekken wezen 
luisteren en kijken. We zijn bij ds. Anna Walsma in 
Amersfoort geweest, bij Alexander Noordijk op IJburg 
en bij ds. Pieter ter Veen in Almere. Drie hele 
verschillende mensen die betrokken zijn bij hele 
verschillende initiatieven en kerkplekken. Het was 
heel leerzaam om hun verhalen te horen en te 
ontdekken waarom iets werkt en waarom niet. 
 
De komende tijd gaan we alle informatie die we 
hebben verzameld bij elkaar halen, ordenen en 
filteren. Uiteindelijk hopen we na de zomer te komen 
met concrete ideeën voor volgend seizoen en daarna. 
U zult dan meer van ons horen! 
 
Pastoraat 
Afgelopen periode is Gerben Jan Hooijer geslaagd 
voor zijn examens. We feliciteren hem van harte 
hiermee. Misschien hebt u ook wel een (klein)kind dat 
geslaagd is, van harte gefeliciteerd met dat heuglijke 
feit. Voor iedereen die nog herexamens moet maken: 
veel sterkte toegewenst, en voor allen die gezakt zijn: 
balen en succes voor volgend jaar.  
 
Naast alle mooie dankpunten die op de dankmuur 
geschreven waren weten we ook dat er 
gemeenteleden zijn die zorgen kennen. We leven met 
hen mee en bidden voor hen. We denken ook aan 
iedereen die opziet tegen de zomerperiode die gaat 
komen. Kinderen ver weg en weinig activiteiten maken 
dat voor veel ouderen de zomer een moeilijke periode 
is. Laten we naar hen omzien met wat extra aandacht. 
Daarnaast zijn er ook in Nederland vele gezinnen die 
niet op vakantie kunnen doordat het te duur is of er 
andere omstandigheden zijn. Laten we ook hen niet 

vergeten. 
 
Toch hoop ik dat iedereen een goede zomer heeft. 
Met rust om even uit de hectiek van het normale leven 
te kunnen stappen. Met zon om energie op te doen 
voor een nieuw schooljaar en kerkenwerk seizoen. 
Met natuur om van te genieten en onder de indruk van 
te zijn. Een goede vakantie toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
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● Van de kerkenraad, april - juni 2018 
 
In de kerkenraadsvergadering van 28 mei jl. is de 
jaarrekening 2017 van onze protestantse gemeente, 
opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, 
besproken. De financiële controle commissie heeft 
de financiële administratie gecontroleerd en in orde 
bevonden. De financiële controle commissie stelt de 
kerkenraad voor het College van Kerkrentmeesters 
te déchargeren. De kerkenraad heeft de jaarrekening 

2017 vastgesteld en décharge verleend aan het 
College van Kerkrentmeesters.  
 
Ook de jaarrekening 2017 van de diaconie is 
besproken. De financiële controle commissie heeft 
de financiële administratie van de diaconie ook 
gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening 
2017 van de diaconie is door de kerkenraad 
vastgesteld. Op voorstel van de financiële controle 
commissie is ook aan het College van Diakenen 
décharge verleend.  
 
Voor de duidelijkheid vermelden we hier nog even de 
richtlijnen voor folders en posters in het Lichthuis: 
 

• Informatiemateriaal van culturele en/of 
maatschappelijke (niet-commerciële) 
organisaties mag in de schappen neergelegd 
worden, evenals infomateriaal van goede 
doelen-organisaties. 

• Posters op het raam: alleen van activiteiten 
van onze protestantse gemeente. 
 

Met het oog op de uitwerking van het beleidsplan 
2018-2021 werkt het moderamen aan het tijdpad 
voor de actiepunten, die voortvloeien uit het 
beleidsplan. Na de zomer zullen we u daar meer over 
vertellen. 
 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen 
de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die 
nieuwe wet heeft veel consequenties voor alle 
organisaties in de Europese Unie, dus ook voor onze 
protestantse gemeente. In de afgelopen maanden 
zijn de consequenties voor onze protestantse 
gemeente geïnventariseerd door een werkgroep van 
gemeenteleden vanuit verschillende geledingen. De 
werkgroep zal u via Onderweg informeren over de 
maatregelen, die genomen moeten worden. 
 

Atie de Vries, scriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

is meer informatie beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

        
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 

(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

•  

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 

    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

http://www.pgwd.nl/
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● Van de diaconie 
 

Fruitbakjes/Kerstbroodjes 

 
In het begin van dit jaar is de werkgroep 
'Fruitbakjes/Kerstbroodjes' samengesteld, bestaande 

uit de wijkhoofden van Kerkcontact, 
vertegenwoordigers van de Oogstdienstcommissie, 
van de Diaconie en van het Consistorie (de 
ouderlingen en predikanten). Aanleiding daarvoor 
waren o.a. reacties van gemeenteleden die zich nog 
'te jong' achten voor deze gaven, en/of aangaven het 
goed te hebben, en de goede gaven beter op zijn 
plaats waren bij gemeenteleden die krapper bij kas 
zaten. Ook brachten mensen, die bij de doelgroep 
behoorden, soms zelf de bakjes en de broodjes rond. 
Vanuit de Diaconie kwam de vraag naar de 
oorsprong en de bedoeling van deze traditionele 
gaven. 

 
Over de geschiedenis van het Kerstbroodje en het 
Fruitbakje kunt u op een andere plaats in Onderweg 
lezen wat Agaath Bakker daarover te weten is 
gekomen. Haar eigen herinneringen gaan terug tot 
1973. Ze heeft daarom ook Mini Selders gevraagd 
naar haar herinneringen. Bijzonder om te lezen! 
 
Er is in de werkgroep flink gediscussieerd! Allerlei 
argumenten zijn aan bod gekomen. 
De uitkomst van dit overleg is het volgende: 
 

Fruitbakjes bij de oogstdienst, uit te delen aan: 

• Zieke gemeenteleden 

• Gemeenteleden ouder dan 80 jaar (was 75 
jaar) 

• Gemeenteleden die het afgelopen jaar hun 
partner hebben verloren 

• Daarnaast zullen er ongeveer 30 fruitbakjes 
gemaakt worden die verstrekt kunnen 
worden aan zieke niet-gemeenteleden. 

 

Kerstbroodjes: voorgesteld werd om dit helemaal te 
stoppen. 

 
Hiervoor in de plaats zullen er door de 
bezoekdames/-heer Kerstkaarten naar 
gemeenteleden van ouder dan 75 jaar gestuurd of 
gebracht worden. Met name naar hun eigen 
bezoekadressen, omdat zij het beste contact hebben 
met deze gemeenteleden. 
 
Het contact dat gepaard ging met het bezorgen van 
de fruitbakjes en de kerstbroodjes werd altijd zeer op 
prijs gesteld. Het was een goede gelegenheid om 
een afspraak voor een andere keer te maken. De 
werkgroep wil graag duidelijk maken dat het niet de 

bedoeling is dat het brengen van bezoekjes 
verminderd zal worden. Kerkcontact blijft de 75+ers 
jaarlijks bezoeken. Met de Kerstkaarten zullen de 
gegevens van de betreffende contactpersoon mee 
gestuurd worden. 
 
Financieel hoefde de Diaconie niet veel bij te leggen 
bij de uitgaven voor de fruitbakjes, daar er aan de 
collecte voor dit doel altijd zeer ruimhartig gegeven 
werd. 
 
De Kerstbroodjes werden volledig gefinancierd door de 

Diaconie. Dat betrof € 1100,- tot € 1200,- per jaar. De 
diaconie wil daar graag een andere actie mee 
financieren, gericht op de allerarmsten in Weesp. 
Hierover zullen wij u te zijner tijd informeren. 
 
Namens de diaconie, 
Cathalien op ‘t Land

 
 

 
 

Inzamelingsactie Voedselbank
 
De inzamelingsactie voor de Voedselbank op 1e 
Pinksterdag heeft opgeleverd: 

• 375 producten  

• en € 377,- in de collectezak die bij kratten lag! 

De cliënten en de medewerkers van Voedselbank zijn 
zeer dankbaar voor dit mooie resultaat! 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

  

 
Utrechtseweg 88, Weesp 

Tel. 0294 411 530 / 412 464 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATER installaties, 

SANITAIR, DAKBEDEKKING, 
LOOD- en ZINKWERKEN 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Informatief 
 

De (zeer waarschijnlijke) geschiedenis van het Kerstbroodje en het Fruitbakje 
 
In de vroegere Gereformeerde Kerk heette, wat nu 
Kerkcontact is: Ziekenzorg. 
 
De dames, (waarschijnlijk geen heren) van ziekenzorg 
werden geacht een of tweemaal per week een drie 
gangen maaltijd te koken voor zieken, want ze hielden 
zich vnl. bezig met zieke mensen. Mini weet niet zeker 

of alle dames van Ziekenzorg kookten, maar de moeder 
van Mini kookte voor de heer en mevrouw Mulder van 
de Achtergracht. Ze deed dat afwisselend met een tante 
van Mini. 
Mini bracht als meisje van +/- 13 jaar die maaltijd dan 
weg (+/- 60 jaar geleden). De gracht was toen nog open 
en die is in 1957/'58 gedempt. 
Mini vermoedt dat het koken van maaltijden zo rond 
1960 is gestopt. 
 
De dames van Ziekenzorg bezochten ook de 
gemeenteleden in het ziekenhuis. Dit gebeurde nog 
steeds na 1996 toen Mini in Ziekenzorg/Kerkcontact 
kwam. Er werd verslag van gedaan in de vergaderingen. 
 
Met Kerst werden er bonbons uitgedeeld. Dozen van 
een pond!! Waarschijnlijk aan de 65-plussers (en de 
zieken?). Dat werd op de lange termijn mogelijk te duur 
en men stapte over op een banketstaaf. Waarschijnlijk 
ook om het kostenplaatje (en mogelijk de kwetsbaarheid 
van banketstaven of omdat niet iedereen houdt van 
banketstaaf) is men overgestapt op het kerstbroodje. 
Volgens Ina Slokker is het kerstbroodje een Lutherse 
traditie die overgenomen is. 
Mini's moeder is overleden in 1992 en Mini kan zich 
niet herinneren dat haar moeder en/of vader ooit een 

kerstgave hebben ontvangen in de vorm van een 
Kerststaaf of een -broodje. Wel de bonbons. 
De aandacht ging op den duur meer uit naar de 
senioren dan naar de zieken. Toen ik hier al woonde 
(v.a. 1973) is op een gegeven moment het besluit 
genomen dat de bezoekdames geen 
ziekenhuisbezoeken meer zouden doen.  
 
Toen de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk 
gingen samenwerken is ook in de G.K. de oogstzondag 
ingevuld met het verzamelen en uitdelen van fruit. 
In eerste instantie namen de gemeenteleden zelf fruit 
mee naar de kerk en werd dat na de dienst 

rondgebracht. Je kon ook een financiële bijdrage geven 
(collecte ??) zodat de kosten van het door de 
kerk/diaconie gekochte fruit konden worden gedekt. 
 
Dit uitdelen van fruit is bij de Hervormde Kerk kort na de 
oorlog in het leven geroepen, zo vertelde Wenny 
Schippers. Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid 
werden fruit of andere producten van de boerderij 
meegenomen voor de minder draagkrachtigen onder de 
gemeenteleden en dus ook voor zieken. Het was met 

name de heer Van Eck die als diaken zich 
daarvoor inzette. Uit deze traditie van het 
meenemen en uitdelen van fruit, in eerste instantie 
aan 65-plussers, is het uitdelen ontstaan waarbij 
de diaconie dit financierde. 
Na het overlijden van de heer van Eck, is de 
coördinatie overgenomen door zijn vrouw, en ik 

kan me nog herinneren toen dit gebruik 50 jaar 
bestond, dat zij daarvoor nog in het zonnetje is 
gezet, aldus Wenny. 
 
Nadat de drie kerken zijn gaan samenwerken is het 
maken van fruitbakjes gezamenlijk voortgezet. 
 
Nadat de drie Kerken over zijn gegaan in de PKN 
is de naam Ziekenzorg veranderd in Kerkcontact 
(mijn herinnering). Mini denkt dat de naam 
Kerkcontact al eerder werd gebruikt. 
De naam Ziekenzorg dekte ook de lading niet meer 
want de inhoud verschoof steeds meer naar het 
groeiend aantal bejaarden en de ziekenhuis 
opnames werden veel korter van duur. 
 
 
Met een groet, 
Agaath Bakker  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature verjaardagfonds 
 
Alle gulle gevers en alle medewerkers/sters 

worden weer heel hartelijk bedankt voor hun 

bijdrage en hun inzet! 

 

Er is met elkaar weer een mooi bedrag 

opgehaald, te weten: € 1.293,80 

 

En bij deze wil ik nog een vacature onder de 

aandacht brengen voor de wijk 

Sinnigvelderstraat / Gemeenschapspolderweg / 

Heemraadweg (behalve verpleegtehuis 

Hogewey) 

 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij: 

Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp 

Rembrandt van Rijnstraat 129 

telefoonnummer: 0294 410810 / 06 25236190 

email-adres: e.lijns.dussel@hotmail.com  
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 

 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met 
 Kees Lijnsvelt (0294-411469, 
  kees.lijnsvelt@gmail.com)  
of Ben Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 juli augustus wordt in  
 het centrum van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 14 juli wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen van Mw. B. €10,-. 
 
Hartelijk dank! 
  
Pitty Wijma 

 
 
 

Bedankt 

 
Bedankt voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes, lieve 
woorden en bezoekjes tijdens onze herstelperiode na 
de operaties.  
 
Klaas en Elly Vink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Op donderdag 2 augustus 2018 is het Alzheimer 
Café Weesp wegens vakantie gesloten.  
 
Voor meer informatie: 
 
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-
advies/regionale-afdelingen/afdeling-gooi-en-
omstreken/weesp.aspx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: 
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-gooi-en-omstreken/weesp.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-gooi-en-omstreken/weesp.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-gooi-en-omstreken/weesp.aspx
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● Voor de jeugd 
 

Uitnodiging VakantieBijbelWeek 
 
Van 27 tot en met 31 augustus gaan we weer een fantastische 

VakantieBijbelWeek houden. Schrijf alvast in je agenda (of laat je ouders het 
doen) dat we die week op onderzoek uitgaan. 
 
Want wie is die Jezus nu eigenlijk en wat deed hij in zijn tijd?  
En wat kan ik daar nu mee? Dat gaan we allemaal uitzoeken, maar daar 
hebben we jullie voor nodig! 
 
Dus zit je op de basisschool en woon je in Weesp, Muiden of Muiderberg, 
kom dan samen met je vriendjes, vriendinnetjes en logeetjes naar het 
Lichthuis (naast de Grote kerk).  
Met elkaar gaan we naar verhalen luisteren uit de bijbel, veel liedjes zingen 
en gezellig samen knutselen.  
 
Om 9.45 beginnen we en rond 12.00 uur kun je weer opgehaald worden bij 
het Lichthuis. En dat de hele week, tot en met vrijdag! Het gaat weer heel 
gezellig worden, dus vergeet het niet! 
Op zondag 2 september sluiten we af met een feestelijke viering in de Grote Kerk.  
Jullie doen toch mee? Neem naar die viering je vader, moeder, opa en oma mee! 
 
Namens de stuurgroep VBW Weesp, 
Han Op 't Land 
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Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster. 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Wijnand van Bodegraven, tel. 
0294 251 841 

 
 


