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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr.  W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 11: vrijdag 24 augustus 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 3 september. 

Activiteitenperiode: 5 september t/m 25 september. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

  
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 

 Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
 
Iedere zondagavond: 

Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
24 augustus Dhr G. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
12 augustus Dhr G. Herderschee 
 
26 augustus Dhr G. Herderschee  

Zondag 12 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. E. van Leersum, de Bilt 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

 
Zondag 19 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  mmv Dhr. W. Pantjes,  
  (dovenpastor te Amsterdam) 
  Koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Dovenpastoraat in Amsterdam 
 
19.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Orgelfonds 
 

 
Zondag 26 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 

  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Proponent M.G.M. Mudde 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

 
Zondag 2 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  Afsluiting Vakantiebijbelweek 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 

 
19.00 uur Ds. P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 
 

De foto op de voorkant komt van h.beek21 
en is ontvangen in de mailbox van 
Onderweg  
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 12 augustus 
rit A  Dhr. G. v.d. Zande 414840 
rit B  Mw. J. Moolhuizen 411753 
 
Zondag 19 augustus 

rit A  Dhr. J. van Baars 254190 
rit B  Dhr. P. v. Lindenberg 412709  
 
Zondag 26 augustus 
rit A  Dhr. S. Biesheuvel 417859 
rit B  Mw. M. Stevens 411271 
 
Zondag 2 september 
rit A/B  Dhr. J. Vree 06-22487178 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Vrijdag 10 en Zaterdag 11 augustus 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
 
Donderdag 16 en 30 augustus 
Creatieve groep, 10.00 – 12.00 uur 
info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur)        
of jannyvandenbergh@hetnet.nl 
 
 
Donderdag 23 augustus 
Verenigingenmarkt 19.00-21.00 uur 
Samen met de Parochie van Levend Water zal onze kerk op de 
markt aanwezig zijn 
 
 
Vrijdag 24 augustus  12.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 25 augustus  10.00 - 17.00 uur. 
Tweedehandsboekenmarkt en terras in de Grote Kerk 
 
 
Maandag 27 augustus - Vrijdag 31 augustus 
VakantieBijbelWeek   9.45 – 12.00 uur 
Thema: Zoek het uit! 

                                                         
 
 
Maandag 3 september 
Ver. Protestantse Vrouwen op Weg  
hapjes en drankjes  17.00 uur 
maaltijd, bijdrage € 5,00  17.30 uur 
presentatie over het onderwerp `medische verrassingen in de 
bijbel` door Mw. drs. A. Hoek van Kooten 19.45 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkradio 
Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App  'Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16..00 uur 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 

Brood voor Onderweg 
 

Het afgelopen seizoen luidde ons jaarthema “Brood voor Onderweg”. Een van de bekendste verhalen over brood in 

de bijbel is het verhaal van de wonderbare spijziging. Over dit wonder wordt door élk van de vier evangelisten verteld. 

Zowel Mattheus als Marcus als Lucas en Johannes hebben er woorden over opgeschreven. Er moet dus wel iets 

bijzonders gebeurd zijn, toen, lang geleden. Iets wat de mensen die er bij waren heeft geraakt, zodat het zijn weg 

vond in de mondelinge verhalen die rondgingen en uiteindelijk ook werd opgeschreven. Sterker nog, in sommige 

evangeliën, zoals bij Marcus en Mattheus, komt het verhaal zelfs twee keer voor!  

 

In de eerste versie die Marcus opschrijft, is Jezus in eerste instantie moe en hij wil naar een rustige plek. Maar zijn 

vertrek wordt opgemerkt en nog voor Jezus en zijn leerlingen aankomen bij de afgelegen plaats zijn er hordes 

mensen naar de plek toe gereisd. Wanneer jezus die mensen ziet, krijgt hij medelijden, hij kan het niet over zijn hart 

verkrijgen om deze mensen nu weg te sturen. Ze zien er uit als schapen zonder herder, staat er in het verhaal. 

Mensen op drift, hongerig naar betekenis, naar leven. Zielshonger. En hij laat ze zich om hem heen scharen, en 

onderwees hen langdurig.  

Zo lang praat Jezus met hen, dat de zon zakt, de avond valt. Naast de zielshonger wordt het nu ook noodzaak dat 

de mensen letterlijk te eten krijgen. Dan laat Jezus daar in het gras de mensen zitten, spreekt de zegen uit over de 

'schamele' oogst van vijf broden en twee vissen die bij elkaar gezocht is, en begint te delen. Hij deelt en deelt en 

deelt, en het houdt niet op. De mensen kunnen eten, er is meer dan genoeg! Manden vol blijven over van wat Jezus 

deelde.  

 

Bij dit verhaal moest ik ineens denken aan een voorval, een hele tijd geleden, het zal in een zomervakantie zijn 

geweest, dat wij reden met het gezin in de auto naar een bestemming. We kwamen op een gegeven moment op het 

onderwerp van 'survivallen'. Wat als we ergens stranden en er is niets te eten? “Dan gaat opa voor ons op jacht,” zei 

er eentje van de achterbank. Want opa had een aantal weken daarvoor opgeschept over zijn kennis van planten en 

besjes, dus dat lag voor de hand. “Ja, zei een ander, of we eten Rosa op.” Rosa is de hond. “Nee, niet Rosa!” zeiden 

we in koor. Maar wie dan? “Neem mij maar,” zeiden Martin en ik bijna tegelijk, “want jullie zijn jong en hebben nog 

een heel leven.” “Ja, zei de achterbank, maar jullie zijn al ouder en dus taai.” Ik moest hier aan denken omdat de 

kern van het verhaal over de wonderbare spijziging over het wezenlijke van de liefde gaat. De liefde is het meest 

raadselachtige dat er is. Het brengt ons voorbij onze grenzen, zodat we zelfs ons eigen leven zouden opofferen, 

zonder twee keer te hoeven nadenken, voor wie ons lief zijn. 

 

In het breken van het brood in dat groene gras zien we dan als we goed kijken een teken van wat komen gaat. In het 

brood tijdens dat avondmaal in de late zon, licht ineens ook die laatste maaltijd op waarbij Jezus het brood neemt, 

en aangeeft dat hij zélf dat brood is, dat zal worden gedeeld over de wereld. Dat altijd met ons mee zal gaan, waar 

we ook gaan, en dat ons voedt, ook wanneer het leven van de mens Jezus ophoudt. 

Daarmee laat Jezus zich zien als Christus, gezalfde van God, laat hij God zien, God in essentie. Ons leven wordt in 

een ander perspectief gelegd, het perspectief van de liefde. Liefde die nooit op raakt en die er zal zijn. In ons leven. 

In onze gebrokenheid. Juist op de momenten waarop wij ervaren: de koek is op, we kunnen niet meer. Juist daar, in 

dat moment, wanneer er niets meer over lijkt, in die leegte, kunnen we ons overgeven aan die liefde, aan God, en 

draait zich het perspectief ineens om. 

Leeg wordt weer vol, brood worden broden, manden vol, het einde een begin, gebrokenheid heelheid. Sterven wordt 

leven. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 

   Tel. Kantoor   0294-412412              Tel. Beton   0294-491600 
   E-mail   info@hagengroep.nl         Web   www.hagengroep.nl 

 
 

 
 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

mailto:E-mail%20%20%20info@hagengroep.nl


 

 Onderweg 7 

 
Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

 
Zondag 12 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We kijken uit naar een mooie viering waarin  
Ds. E. van Leersum voorgaat. 
 
 
 

 
 
Zondag 19 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
‘Zegenende handen’ is het thema van deze dienst. 
Een bijzondere dienst, omdat we deze samen vieren 
met dove gemeenteleden uit heel Noord-Holland. 
Voor dove mensen zijn hun handen heel belangrijk. 
Ze zijn hét middel waarmee ze communiceren. We 
lezen over Jezus die zijn handen gebruikt om de 
kinderen te zegenen, Marcus 10: 13 t/m 16. In deze 
dienst zal ik voorgaan samen met dhr. Wieger 
Pantjes, dovenpastor te Amsterdam. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 

 

 
 
Zondag 26 augustus 
Tiende zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
De 26e augustus is nog heel ver weg wanneer deze 
regels worden geschreven. Echte beslissingen over 
de inhoud van de dienst kunnen dus nog even 
wachten. Bovendien, voor heel veel mensen zal het 
vooral de zondag na de Sluis- en Bruggenfeesten 

zijn. Maar voor wie er die ochtend toch bij is (komt 
allen!) een hint. Het zou heel goed kunnen zijn dat we 
ons deze zondag gaan bezighouden met de 
gelijkenis uit Matteüs 25 die meestal de gelijkenis van 
de talenten werd genoemd. De Nieuwe 
Bijbelvertaling maakt daar terecht een enkelvoud 
van: het gaat om een talent. Dat betekent: het gaat 
om heel veel geld. En bij wie kunnen we dan beter in 
de leer gaan dan bij de eend die het meeste geld had 
van allemaal: oom Dagobert Duck. 
 
Ds. Dick Pruiksma 
 

 
 

 
Zondag 2 september 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze viering is voorbereid samen met het team van 
de VakantieBijbelWeek. Jaarlijks is deze week er 
voor de kinderen: om te knutselen, plezier te maken 
en om verhalen te horen die in de bijbel zijn 
opgeschreven.  
Het thema van de week en ook van deze viering is: 
Zoek het uit!  
De medewerkers van de VakantieBijbelWeek zullen 
vertellen over hoe de week is verlopen, we zullen 
enkele liedjes zingen die de kinderen hebben 
geleerd én we lezen een verhaal samen over Jezus 
die een blinde man geneest (Marcus 8: 22-26).  
De viering is voor iedereen: jong en oud! Iedereen 
welkom! 
 
Ds. Marije Hage 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Vieringen 

Ik heb genoten van de afgelopen 
vieringen. Met elkaar zijn we een 
stukje door het Marcus-evangelie 
gelopen. Bij het lezen van het 
verhaal over de wonderbare 
maaltijd hebben we samen onze 

snoepjes gedeeld. De kinderen gingen langs bij 
mensen die pepermuntjes, keelsnoepjes en dropjes 
mee hadden. Eenmaal uit hun verpakkingsjasjes 
ontdaan bleken er genoeg snoepjes te zijn om de hele 
kerk te eten te geven. Er bleef zelfs over! Zo mochten 
we ervaren dat als we delen er altijd genoeg is.  
 

Goede voorbereidingen  
Ondanks dat de zomer nog maar net is begonnen, zijn 
we al bezig gegaan met de voorbereidingen voor een 
aantal vieringen na de vakantie. De voorpret is leuk, 
want het belooft in september een mooi begin van een 
nieuw seizoen te worden!  
 
Op 2 september vieren we in de Grote Kerk de 
afsluiting van de VakantieBijbelWeek. Al maanden is 
er een team bezig om van de inmiddels bekende week 
voor alle kinderen een toptijd te maken. Op 
2 september zullen we daar een feestelijke viering aan 
wijden. Het thema is: Zoek het uit!  
 
Een week daarna zullen we het seizoen officieel 
openen met de startzondag. Op 9 september bent u 
van harte welkom om dat mee te vieren. Meer 
informatie hierover vindt u op pagina 19. Wij als 
predikantenteam hebben er in ieder geval al heel veel 
zin in!  
 
Tot slot zijn er ook al voorbereidingen voor de 
oecumenische viering van 16 september. Deze viering 
zal in de Grote Kerk plaatsvinden. Meer informatie 
daarover zult u in de volgende Onderweg lezen.  

Vacare 
Al deze voorbereidingen zijn natuurlijk niet voor niets. 
Ten eerste komen we zo beslagen ten ijs, maar 

belangrijker is nog dat we door deze vroege 
voorbereidingen straks een aantal weken hebben voor 
vakantie. Vakantie komt van het latijnse vacare, wat 
betekent: leeg zijn. Vakantie maakt ons dus, als het 
goed is, leeg. We maken ons leeg, zodat we ons 
daarna weer kunnen vullen. Vacare is af en toe 
broodnodig, anders stromen we over. Dan kan er niets 
meer bij en raken we overvol. Hoe dat vacare er uit 
ziet, dat kan verschillen. Je kunt je leeg maken door 
een heel eind te fietsen. Je kunt je leeg maken door in 
een hangmat te hangen. Je kunt je ook leeg maken 
door met vrienden te eten, of iets te doen wat je plezier 
brengt. Zo maak je je leeg van oude zorgen, van 

piekergedachten. Ik wens iedereen vacare. Of het nu 
hier is, in Weesp, of elders in het buitenland.  
 
pastoraat 
We leven mee voor wie in deze weken, door ziekte, 
aan huis gebonden zijn. We leven mee voor wie door 
geldgebrek niet met vakantie kunnen. We leven mee 
met iedereen die zorgen heeft, met wie de kinderen en 
(klein)kinderen mist in deze weken. U bent in onze 
gedachten en gebeden. Meer pastorale informatie 
leest u onder het kopje “gemeente(mee)leven” op 
pagina 9. 
 
Tot in het nieuwe seizoen! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage  
 
 
 
 
 
 

 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
 
 
 
 
 
 

 
In onze vakantie hopen Jelmer en ik met de kinderen 
lekker te gaan wandelen. Genieten van de mooie 
natuur en de vergezichten. Ik vond dit gedicht van Adri 
Kortekaas, monnik in de Sint-Adelbertabdij. Het heet 
‘de berg op’ 
 

Stiller wordt het, 
ijler de lucht. 
Ik hap naar adem, 
snak naar leven. 
Geen woorden meer, 
veen wegen verderop. 
Alleen het zuchten  
van de Geest 

 
Uit de nevel rijst 
voorbij de  
allerlaatste steenman 
onuitsprekelijk  
de top. 
 



 

 Onderweg 9 

Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 

 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt (0294-411469,  
kees.lijnsvelt@gmail.com) of  
Ben Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

Toelichting bij kerkdienst 19 augustus 
Zoals u bij de informatie over de kerkdiensten kunt 
lezen wordt 19 augustus een beetje en bijzondere 
dienst. Het wordt namelijk een dienst samen met dove 
kerkleden. Al sinds mijn studententijd ben ik betrokken 
bij het dovenpastoraat. Dit is een interkerkelijke 
stichting (gevormd door de PKN en de Christelijk 
Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt) die kerken helpt om vorm te geven aan 
het kerkelijke werk onder doven. Hiervoor zijn een 
viertal dovenpredikanten in dienst die doven 
bezoeken, voorgaan in speciale diensten, maar ook 
plaatselijke gemeenten adviseren. Daarnaast heeft 
Amsterdam van oudsher nog zijn eigen kerkelijke 
werker voor doven. Momenteel is dat de dhr. Wieger 
Pantjes. 
 
Ik ben al lang bij dit samenwerkingsverband 
betrokken. Een aantal keer per jaar ga ik voor in een 
kerkdienst speciaal voor doven. Dit keer heeft de 
commissie voor Noord-Holland mij gevraagd of de 
doven welkom zijn in onze kerkdienst.  
Samen met dhr. Pantjes heb ik deze dienst 
voorbereid. Er zullen een aantal kleine aanpassingen 

zijn. Zo zal er een gebarentolk in de dienst aanwezig 
zijn. Bij de liederen zal er een muis zichtbaar zijn op 
het scherm zodat de dove kerkgangers weten waar wij 
zijn met zingen.  
 
Het belooft een mooie dienst te worden. 
 
Verenigingenmarkt 
Op donderdag 23 augustus van 19.00-21.00 uur is 
weer de Verenigingenmarkt in het kader van het Sluis- 
en Bruggenfeest. Samen met de Parochie van Levend 
Water zullen wij op de markt aanwezig zijn. Het is 
goed om op dit soort momenten zichtbaar aanwezig te 
zijn in de maatschappij van Weesp. Hierdoor kunnen 
weer hele nieuwe contacten, initiatieven en 
samenwerkingsverbanden ontstaan. We wensen de 
vrijwilligers veel succes en mooie ontmoetingen toe! 
 
Ik wens u allen een goede zomer toe! 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente(mee)leven  

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
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● OOG VOOR ELKAAR – pastoraat voor gemeenteleden door gemeenteleden 
 
Met de komst van ds. Bootsma vorig jaar juli is het 
team van predikanten binnen onze gemeente al weer 
meer dan een jaar compleet. Het is fijn om als 
collega’s de zorg voor de leden van de gemeente met 
elkaar te kunnen delen en de werklast te kunnen 
verdelen.  
 
Wanneer we terugkijken zien we dat er in een klein 

aantal jaren toch relatief veel veranderingen zijn 
geweest voor de gemeente. De predikantsformatie 
bijvoorbeeld, is na het vertrek van ds. Lamfers en ds. 
Groeneveld van 2,3 ft naar 1,3 ft gegaan. Dit heeft er 
toe geleid dat er de afgelopen jaren goed is gekeken 
naar de manier waarop wij het pastoraat 
georganiseerd hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat mensen gezien worden en hun verhaal kwijt 
kunnen? Hoe maken we zo goed mogelijk gebruik van 
de tijd van onze predikanten? 
 
Een van de conclusies is geweest dat het belangrijk is 
als gemeenteleden oog voor elkaar te hebben. 
Daarom zijn we in de afgelopen tijd bezig geweest het 
onderlinge pastoraat te verstevigen. “Onderling 
pastoraat” klinkt misschien wat ingewikkeld, maar er 
wordt niets meer of minder mee bedoeld dan de zorg 
die 'gewone' gemeenteleden elkaar kunnen bieden én 
dat al doen.  
Zonder dat we het zo benoemen, gebeurt er al heel 
veel onderling pastoraat. Als we elkaar bijvoorbeeld 
even aanspreken bij het koffiedrinken om te vragen 
hoe het gaat. Wanneer we spontaan langsgaan bij 
iemand van wie we weten dat hij of zij het moeilijk 
heeft.  
Datzelfde geldt voor alle contacten die er al zijn in de 

diverse groepen binnen onze gemeente, van de 
werkers bij de Oud Papier groep tot aan de soos, van 
de Kliederkerk tot aan het Smakelijk Gesprek. En ga 
zo maar door. Allemaal momenten waarin we elkaar 
treffen en elkaar tot steun kunnen zijn. 
 
Het is dus niet zo dat u opeens allerlei extra dingen 
moet gaan doen. Er is al heel veel oog voor elkaar. 
Onderling pastoraat gebeurt al. We noemen het alleen 
niet altijd zo of soms wordt het niet ervaren als 
aandacht namens de kerk. Maar wij als predikanten 
zien wel degelijk hoeveel onderlinge zorg er is en hoe 
belangrijk u daarin voor elkaar bent.  

 
Vaak is wat aandacht of wat praktische hulp 
voldoende. Toch zijn er momenten waarop het goed is 
iemand anders binnen de kerk er bij te roepen Daarom 
is er in de afgelopen maanden voor de signalen die 
door gemeenteleden kunnen worden opgevangen het 
mailadres pastoraat@pgwd.nl in het leven geroepen. 
Via dit mailadres kunt u doorgeven als u weet dat er 
iemand ziek is, gevallen is of dat er andere dingen zijn 
die om aandacht vragen. 
 
Via dit email adres kunt u ook namen doorgeven voor 
de bloemengroet. Elke week geven we de bloemen  

 
vanuit de kerk aan iemand die het kan gebruiken. Het 
mag om iemand gaan die (ernstig) ziek is, maar dat 
hoeft niet altijd. De bloemen mogen ook naar mensen 
die een stukje aandacht nodig hebben om andere 
redenen of die iets te vieren hebben.  
 
Er zijn nog een aantal andere wegen waarlangs u 
dingen aan kunt geven die u signaleert of zelf 

ondervindt, namelijk bij:  

• uw bezoekdame/of -heer  

• uw wijkhoofd Agaath Bakker, Harm Boer, Pitty 
Wijma, Ineke Sliggers, Mini Selders 

• uw ouderling Willy Verweij, Ida Westland, Han 
op 't Land en Wim van Dijk 

• uw predikanten ds. Marije Hage en ds. Berit 
Bootsma 

 
Nu we toch iets schrijven over pastoraat willen wij u 
laten weten dat, als u nadenkt over het op een rijtje 
zetten van wensen voor uw uitvaart, de predikanten u 
graag tot hulp willen zijn. In gesprekken merken wij dat 
mensen met dit onderwerp bezig zijn, maar het soms 
moeilijk of te verdrietig vinden om het er over te 
hebben en concreet dingen op papier te zeten Soms 
is het dan fijn als er iemand mee kan kijken en mee 
helpt. Het kan een gerust gevoel geven om dit goed 
op papier te hebben, ook voor de kinderen.  
 
Tot slot: er is weer plek voor nieuwe bezoekdames of 
-heren. Dit zijn belangrijke werkers in het pastorale 
veld omdat zij veel contacten hebben met 
gemeenteleden die lang niet altijd meer in de kerk 
(kunnen) komen. Wanneer u bezoekdame of -heer 
wordt, krijgt u van het wijkhoofd een lijstje met namen 
van gemeenteleden in de wijk. Dit zijn uw contacten 
waar u contact mee mag onderhouden. U bent voor 
deze mensen een eerste aanspreekpunt en bezoekt 

ze een aantal keer per jaar. De tijd die u besteedt per 
maand aan het bezoekwerk kunt u zelf indelen. 
Uiteindelijk investeren de meeste bezoekdames en -
heren een handvol uren per maand aan hun taak. Wilt 
u hier meer over weten? Schroom niet om één van 
bovengenoemde personen te vragen.  
 
Namens de wijkteams, de wijkhoofden en de 
ouderlingen, 
Ds. Hage en Ds. Bootsma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
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● van de Diaconie 

Project Rugzak
 
Alweer voor de 4e keer is ook dit jaar, in 
samenwerking met de diaconie, het project Rugzak 

uitgevoerd.  
 
Het project houdt in dat kinderen, die door financiële 
omstandigheden niet op vakantie gaan, een rugzak 
(dit jaar een sporttas) aangeboden krijgen met 
tegoedbonnen en artikelen zodat ook zij een leuke 
zomervakantie kunnen hebben.  
 
In Weesp is gekozen voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd (4-12 jaar) van ouders die cliënt 
zijn van de Voedselbank. 
 
 

Ook dit jaar werd er weer meegedaan door Weesper 
middenstanders en kregen de kinderen vrijkaartjes 
voor de speeltuin.  

 
De sporttassen zijn op 19 juli uitgedeeld aan de 
kinderen. Ze waren ontzettend blij en verrast! 
 
Het project is zeker voor herhaling vatbaar, het was 
een feestje om dit te doen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ineke Sliggers, Ria van der Tholen en Jonna 
Morrema 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verslag van de De 'Wees Welkom Middag' in het Lichthuis.

Een succes! Zo kunnen we deze 'Wees Welkom 
Middag' wel noemen. 
 
Het was nog maar nauwelijks 14.00 uur op 
zondagmiddag 15 juli of er liepen al heel wat mensen 
het Lichthuis binnen met in hun handen een schaal 
met lekkernijen. Allerlei mooie, lekker uitziende 
baksels werden neer gezet op de tafels in de hal van 
het Lichthuis.  

Ook de Weesper moppen en kleine stroopwafeltjes 
ontbraken niet. 
 
Ieder werd welkom geheten en werd gevraagd om de 
voornaam op een sticker te schrijven, en die op de 
kleding te plakken. 
 
Gemeenteleden van de diverse 
kerkgemeenschappen en nieuwe Weespers, die 
vanuit het buitenland in Weesp zijn komen wonen, 
maakten kennis met elkaar. Daarvoor was deze 
middag bedoeld, en daarvoor was men duidelijk 
zichtbaar ook gekomen. Er ontstonden geanimeerde 

gesprekken. Koffie, thee, fris en wat van de 
lekkernijen kwamen daarbij goed van pas. 
 
Op een Grote Wereldkaart kon men met een speld 
met gekleurd knopje aangeven uit welk land men 
afkomstig was. 
 
Er waren over de hele middag zo'n 60 à 70 
bezoekers, waarvan zo'n 20 à 25 nieuwe Weespers. 

De kinderen die meegekomen waren vermaakten 
zich goed in de ruimte op de eerste verdieping. 
 
"Voor herhaling vatbaar" is de conclusie van de 
werkgroep die deze middag organiseerde. 
Volgend voorjaar is het plan. U zal hierover t.z.t. 
geïnformeerd worden. Wij hopen dat u ook de 
volgende keer zo enthousiast met uw lekkernijen het 
elkaar ontmoeten fleur wil geven! 
 
De Werkgroep "Wees Welkom Middag". 
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● Boekenmarkt tijdens het Sluis- Bruggenfeest 2018 
 

Tweedehandsboekenmarkt                            
en terras in de Grote Kerk  
 
De tweedehands boekenmarkt tijdens het jaarlijkse 

Sluis- Bruggenfeest vindt weer plaats op vrijdag 
24 augustus van 12.00 uur tot 20.00 uur en op 
zaterdag 25 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Maar voordat het zover is, is er heel wat, voor velen 
onzichtbaar, werk verzet en moet er op het laatste 
moment nog het nodige gebeuren. 
 
Sinds de vorige boekenmarkt, tijdens de 
Boekenweek, zijn door een groep vrijwilligers, vrijwel 
elke week op maandagochtend, bij Wijnand en Tini in 
de schuur, boeken gesorteerd en netjes in dozen 
gedaan.  

 
Woensdag 22 augustus om 13.00 uur gaat een groep 
sterke mannen de stoelen in de Grote Kerk opruimen 
en in het koor zetten. Daarna worden de schragen 
geplaatst, die eerder door Elbert en Lex, uit de 
vroegere verwarmingsputten zijn gehaald. De kerk 
wordt in gereedheid gebracht voor de boekenmarkt 
en het terras. 
Woensdagavond, 19.00 uur, staat een grote groep 
vrijwilligers klaar om dozen met boeken de kerk in  te 
dragen. De dozen worden met 4 auto’s bij Wijnand 
opgehaald en naar de Grote Kerk vervoerd. 

Om half negen, zal de klus wel geklaard zijn en staan 
de dozen op hun plaats. 
Dan de donderdag: een aantal vrijwilligers helpt met 
het uit de dozen halen van de boeken om ze netjes 
neer te zetten, met de titel op de rug steeds dezelfde 
kant op. 
Het koffieterras wordt in gereedheid gebracht, tafels 
uit het Lichthuis gehaald. 
Er zijn boeken in velerlei categorieën, te weten o.a. 
thrillers, romans, literatuur, geschiedenis, natuur, 
transport, wetenschap, jeugd (heel veel!), religie, 
reizen, etc. 
Vrijdagochtend zetten we ‘de puntjes op de i”: 

kassa’s klaar zetten, wisselgeld er in.  Alles nog een 
keer nalopen; staan de boeken netjes, zijn ze goed 
gesorteerd, etc. 
En dan, om 12.00 uur gaat de deur open. 
Een grote groep boekenliefhebbers stormt dan (zo 
gaat dat iedere boekenmarkt) de kerk in en loopt 
direct naar het koor, waar de bijzondere boeken, 
regio, Amsterdam en de kunstboeken staan. Zij 
vinden gretig aftrek.  
Velen gebruiken na hun aankoop wat op het terras. 
Er volgen twee hele drukke dagen voor een groep 
vrijwilligers. Hopelijk kunnen we zaterdagavond 
terugkijken op weer een geslaagde boekenmarkt, 

waar heel veel mensen een steentje aan hebben 
bijgedragen. 
 
Marien Weststrate 
 

 

Hulp gezocht voor het terras! 

 
Voor het terras op de boekenmarkt op 24 en 
25 augustus zijn we op zoek naar uw hulp!   

 
We zoeken: 
 

1. Bakkers 

- die het leuk vinden een lekkere koek of taart 
te bakken, 
het baksel willen voorzien van een kaartje 
met daarop de soort koek of taart 

en op de onderkant van bakplaat, springvorm 
of schaal de naam van de bakker vermelden 
(dan komt alles weer op de juiste plaats 
terug!) 

 

2. Terras-medewerkers 

- die vrijdagmorgen willen helpen het terras op 
te bouwen en zo te zorgen dat we klaar zijn 
om te starten om 12 uur 

- die koffie, thee en allerlei lekkers willen 
verkopen op vrijdag of volgens een rooster 
van 3 uur 

- die afwassen en de koffie en thee voorraad 
op orde houden 

- die de toiletten schoonhouden 

- die zaterdag aan het eind van de middag 
alles weer helpen opruimen. 

 

Doet u mee? 
Dan graag een berichtje via terras@pgwd.nl 
of een telefoontje (liefst ‘s avonds) naar Thea,  
tel 0294-450675. 
 

Wij vinden het fijn als u wilt helpen, maar lukt dit niet 
dan hopen we u te ontmoeten op het terras. 
 
We zien u graag op 24 en 25 augustus! 

 
Ans de Groot en Thea van der Zande 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:terras@pgwd.nl
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● Van de ZWO-commissie 
 

Weesp helpt bootvluchtelingen op Sluis- en Bruggenfeest 

Tijdens het Sluis- en 

Bruggenfeest staat in de 

Grote Kerk (rechts van de 

toreningang) een tafel met 

verkoopartikelen ten bate 

van de bootvluchtelingen op 

het Griekse eiland Lesbos.  

 

Deze tweedaagse actie (op vrijdag 24 en zaterdag 25 

augustus) van de ZWO- en de Jeugdcommissie is 

hard nodig. Want de nood in het vluchtelingenkamp 

Moria is hoog en de leefomstandigheden zijn 

hemeltergend. In plaats van de beoogde 2200 

bootvluchtelingen zijn er nu meer dan 4000. De 

spanning is opgelopen na hevige gevechten tussen 

wanhopige vluchtelingen en de politie. Met als gevolg 

dat aan de rand van de weg tussen hoofdingang en 

het centrum van het kamp talloze kleine koepeltenten 

zijn opgezet met daarin hele gezinnen. Zij verbleven 

in de olijfboomgaarden rondom het kamp, 

onbeschermd door politie en militairen. Uit angst voor 

beroving en nieuwe gevechten zijn tientallen 

gezinnen verhuisd binnen de veilige omheining van 

het al overbevolkte kamp. Zelfs de ruimte tussen de 

dubbele hekken staat nu vol met tentjes, 

waaromheen complete families met veel kinderen in 

de zon zitten. De al ernstig getraumatiseerde 

bewoners van kamp Moria zijn bang voor het 

opnieuw uitbreken van geweld. De spanning loopt 

op, ook doordat de vluchtelingen zo dicht op elkaar 

moeten leven. Maanden wachten zonder iets om 

handen te hebben is een loodzware belasting voor 

mensen die alles kwijt zijn. Onder deze zware en 

uitzichtloze omstandigheden steken depressie en 

somberheid gemakkelijk de kop op, na al eerder 

opgelopen trauma's van de oorlog en de 

levensbedreigende zeereis. Geen wonder dat 

dagelijks tientallen getraumatiseerde vluchtelingen 

om hulp aankloppen bij de medische en 

psychosociale hulpposten van Stichting 

Bootvluchteling. "Dit werk wordt alleen maar 

intensiever", zegt vrijwilliger Jean-Paul. “Kamp Moria 

oogt nu als een humanitaire crisis in een crisis. Hier 

moeten mensen lange tijd leven in een smeltkroes 

van oplopende spanningen".    

 

Als een reddende engel in nood ontfermt Stichting 

Vluchteling zich over de bootvluchtelingen. Met 

veelsoortige hulp. In de medische kliniek worden elke 

avond zo'n 80 mensen geholpen door 10 doktoren en 

verpleegkundigen. Daarnaast is er de Mental Health 

kliniek, waar geleerd wordt om te gaan met 

spanningen, depressie en slapeloosheid. Wie wil 

leren, kan zich melden bij de School van de Hoop, 

waar 5 dagen per week onderwijs aan 80 kinderen 

wordt gegeven door 7 leraren uit het kamp. 

Lesmateriaal wordt gekopieerd door een printer, 

aangeschaft met de giften van onze 40Dagenactie. 

Zeventig vluchtelingen volgen drie dagen per week 

Engelse les. Er is een alfabetklas voor beginners en 

een computerklas voor 16 studenten die twee lessen 

per week krijgen. Voor zelfstudie en ontspanning 

kunnen jong en oud terecht in de bibliotheek bij de 

400 boeken in vier talen. Van de opbrengst van onze 

Adventsactie is de aanschaf van kinderboeken en 

boekenkasten bekostigd.                                                                                                                                            

 

U kunt dit belangrijke werk van Stichting 

Bootvluchteling - ons ZWO-project - steunen. Kom 

naar de tafel “Weesp helpt bootvluchtelingen” in de 

Grote Kerk op de vrijdag of de zaterdag van het 

Sluis- en Bruggenfeest.  

En buig door uw aankoop of gift hun wanhoop 

om in hoop! 

 
Namens de ZWO-commissie, 
Jan Overduin 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

  

 
Utrechtseweg 88, Weesp 

Tel. 0294 411 530 / 412 464 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATER installaties, 

SANITAIR, DAKBEDEKKING, 
LOOD- en ZINKWERKEN 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Informatief 
 

Het ontstaan van Kerkcontact 

Toen ik in 1974 gevraagd werd om bij Ziekenzorg te 
komen, waren we met 11 dames.  Het geheel bestond 
uit 12 wijken en ieder kreeg een wijk. 
 
In het kerkblad, het “ROK-je”, las je als er nieuwe 
mensen in Weesp waren komen wonen. Dan ging je 
erheen met een plantje of bloemetje als welkom. 

 
Onze naam gaf vaak verwarring.  “Ik ben niet ziek”, zei 
men als je langskwam. 
“Zo heten we nou eenmaal”, zei ik dan. 

In 1984 had ik voorgesteld om een andere naam te 
verzinnen voor onze groep. We zouden allemaal een 
naam verzinnen. In de volgende vergadering kwam dit 
aan de orde, maar niemand had een naam bedacht. 
Ik had er 3 bedacht. Kringdames, Contactdames en 
Kerkcontact. 
 

Na stemming werd het Kerkcontact. Nu weet U hoe de 
naam ontstaan is.  In 1996 ben ik na 22 jaar gestopt. 
Dat gaf een raar gevoel, want ik deed dit werk graag. 
 
Janny Bruin- van Gent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bescherming persoonsgegevens 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er per 25 mei jl. nieuwe 
wetgeving van kracht is over het beschermen van 
persoonsgegevens.  
 
Veel organisaties zijn bezig (geweest) om te voldoen 
aan de nieuwe regels. Het op een zorgvuldige wijze 
omgaan met uw persoonsgegevens vonden wij als 
PGWD altijd al belangrijk, maar vanwege de nieuwe 
wetgeving hebben we extra stappen gezet. Zo hebben 
wij op onze website de zogenaamde privacyverklaring 
opgenomen waarin u kunt lezen hoe wij omgaan met 

uw persoonsgegevens.  
 
Daarnaast hebben we in de Kerkenraad gesproken 
over onze verantwoordelijkheid en verplichtingen als 
we gebruik maken van persoonsgegevens. Dat levert 
soms dilemma’s op, want aan de ene kant willen we 
zorgvuldig met gevoelige informatie omgaan, maar 
aan de andere kant willen we die informatie met elkaar 
delen waardoor we met elkaar mee kunnen leven.  
 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de namen en 
adresgegevens van de gemeenteleden die ziek zijn of 
een jubileum te vieren hebben.  
Er is besloten om die informatie wel in de papieren 
versie van Onderweg op te nemen, zodat u 
bijvoorbeeld een kaartje kan sturen, maar het niet op 
te nemen in de digitale versie die onder andere op de 
website komt te staan.  
 
Zo zijn er nog een aantal andere zaken waarover wij 
nadenken, zoals de colofon in Onderweg en foto’s op 

de website.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij 
het graag (via email bereikbaar: privacy@pgwd.nl).   
 
Namens de werkgroep, 
Consistorie  Berit Bootsma 
Diaconie   Cathalien Op ’t Land 
Web-redactie   Willem Hilders 
College van  
Kerkrentmeesters  Nico de Groot 
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● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Protestantse vrouwen op weg 

 
Ondanks het hoogzomer gevoel beginnen we toch 
weer aan ons winterseizoen. 

 
En zoals altijd is ons begin een gezellige 
broodmaaltijd, dit jaar op maandag 3 september, 
waarvoor we een bijdrage van €5 vragen.  
Wilt u zich opgeven voor deelname dat kan bij  
Nel van Nigtevecht tel 750442 of bij  
Tini van Bodegraven tel. 251841. 
Vanaf 17.00 uur staat er een hapje en een drankje 
klaar en om 17.30 uur begint de maaltijd. 
 
Voor de tweede helft van de avond komt Mw. Alie 
Hoek van Kooten. Zij geeft een presentatie over het 
onderwerp: Medische verrassingen in de Bijbel. Dit 

wordt vast een heel boeiende avond. 
Iedereen van harte welkom op 3 september om 
19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10. 
 
Voor de a.s. Bazaar zijn wij nog steeds heel blij met 
D.E-zegels. 
 
Namens het bestuur 
Tini van Bodegraven 
 
 
 

 
 

Kerkcontact 
 
Voor kerkcontact ontvingen wij van mevrouw v. A. een 
bedrag van € 20,- waarvoor hartelijk dank. 
  
Groet, 
Ineke Sliggers 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

Ophaaldagen:                                          
• Vrijdagmorgen 10 augustus wordt in het 
centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 

• Zaterdagmorgen 11 augustus wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 

Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

is meer informatie beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

        
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

http://www.pgwd.nl/
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Bedankt 
 

Iedereen die op de 
één of andere wijze 
betrokken is geweest 
bij het leven en 
sterven van Tamme 
wil ik van harte 
bedanken!  

Er zijn zoveel mensen 
geweest die kaarten 
of een mailtje hebben 
gestuurd, naar de 
dankdienst voor zijn 
leven zijn geweest of 
hem tijdens de laatste 
moeilijke jaren van 
zijn leven even 
hebben aangesproken 
en vastgepakt.  
 

 
Tijdens de condoleance en de dankdienst stonden 
mandjes met “dank-je-wel kaartjes”, met 
klaprooszaad daarin. Mocht je dat gemist hebben, ik 
heb er nog een aantal over en zet ze op Startzondag 
op de koffietafel waar Tamme altijd zat. Neem er 
gerust één mee en zaai het zaad op een plekje waar 

niet gemaaid wordt. Dan kun je elk jaar, wanneer 
ze bloeien, nog eens denken aan Tamme!  
 
Bedankt, Annelies Westra en de meiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitnodiging voor deelname aan het 
GOOIS VAN PRAAG LEERHUIS 2018-2019 

 
Het programma is samengesteld uit zeven 
leerhuisavonden en wordt afgesloten met een 
evaluatie. 
 
Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt 
met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan 
de hand van de indeling die bij het lezen van de Tora 
in de synagoge wordt gehanteerd. Komend seizoen 

zullen we daarmee verder gaan, we slaan de 
parasja’s over Abraham over - er is in ons leerhuis 
onlangs uitgebreid aandacht aan dit onderwerp 
besteed - en gaan verder met Jakob en Ezau, Lea en 
Rachel en de Jozefverhalen. 
Het Bijbelboek Genesis is hierbij de leidraad. 
De avonden worden gehouden op de 
donderdagavonden 
 
1 en 15 november 2018 
Inleider deze beide avonden is Afke Maas. 
We bestuderen de parasja’s Toledot, Wajetsé en 
Wajisjlach (Gen 25:19 – 36:43), de verhalen over 
Jakob en Ezau, Lea en Rachel. 
 
29 november en 13 december 2018 
We vervolgen Genesis met de Jozefverhalen, de 
parasja’s  Wajesjew, Mikeets, Wajigasjen en Wajechi 
(Gen 37:1 – 50:26). We doen dit samen met Rob 
Cassuto. 
 
De leerhuisavonden van 17 en 31 januari en 14 
februari 2019 zijn gewijd aan de Bergrede 
(de hoofdstukken 5,6 en 7 van het evangelie van 
Matteüs): Marcus van Loopik zal beginnen met het 
behandelen van de zaligsprekingen. Op de volgende 

twee avonden zullen onder leiding van Eric 
Ottenheijm en Marcus van Loopik verschillende van 
de zogenaamde antithesen aan de orde komen (jullie 
hebben gehoord dat gezegd is… maar ik zeg 
jullie…..).  
 
28 februari 2019 is de afsluiting van het 
leerhuisseizoen met een evaluatie. We spreken over 
de bevindingen van afgelopen seizoen en blikken 
vooruit.                             
 
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in 
Hilversum 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
 
Inleiders: Afke Maas, Rob Cassuto, Marcus van 
Loopik en Eric Ottenheijm 
 
Kosten: € 120. Per keer betalen kan ook. Het bedrag 
per avond is € 20.  
 
Zie voor info en opgave: 
https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com 
 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: 
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com/
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Expositie in het Lichthuis 
 
Van Martin van den Broeck 
 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden augustus, september en oktober 2018 
 
Martin schildert en tekent al van jongs af aan. Schilderen geeft ontspanning en verbreed je horizon. Hij werkt graag 
met olieverf, daar kun je mooie luchten mee schilderen en wat fijner werken, maar schildert ook met acryl en 
pastelkrijt.  

Als voorbereiding op een schilderij schetst Martin met een zacht potlood of houtskool. Hij schildert het liefst plein-
air, dus veldezel mee en schilderen zoals waargenomen wordt en laat zich door de natuur inspireren. 
In 2000 heeft Martin voor het eerst met zijn werk geëxposeerd en er volgde al snel meerdere exposities vaak in 
samenwerking met andere kunstschilders. 
Momenteel volgt Martin schilderles bij Ingrid Jansen en ontstaan er verrassende werken in verschillende 
materialen. De onderwerpen zijn landschappen, dorps- of stadsgezichten 
Het resultaat hiervan kunt u bewonderen in Het Lichthuis.  
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Het Lichthuis:  
dinsdag-,woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 

Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● 9 september Startzondag: Een goed gesprek! 
 
 
Op 9 september starten we het nieuwe seizoen met een hele leuke startzondag! Een mooie viering, met als 
onderwerp natuurlijk het nieuwe jaarthema EEN GOED GESPREK, heerlijk lekkers bij de koffie, workshops en een 
potluck-lunch met elkaar. Hieronder vindt u het programma en de nodige uitleg. (Alle tijden om en nabij, behalve de 
aanvang van de kerkdienst natuurlijk)  
 
 
10.00 uur  feestelijke kerkdienst 

11.15 uur  koffie, thee, en limonade met lekkers door de bakploeg 
12.00 uur  workshops 
13.00 uur  potluck lunch 
 
 
We willen u allereerst vragen om een 
zomerfoto mee te nemen. Dit mag van een 
dag uit uw vakantie zijn of van een dag in 
Weesp, of elders. 
 
 
Verder: tijdens het koffiedrinken kunt u zich 
opgeven voor een van de workshops. Er is te 
kiezen uit: 
 

 een fotospeurtocht (onder leiding van 
Willem Nell) 

 een emmaüswandeling (onder 
leiding van ds. Bootsma) 

 een workshop “Door stilte in gesprek” 
(onder leiding van Jetske Kalwij) 

 een rond-de-tafel gesprek (onder 
leiding van ds. Hage) 

 iets leuks voor de kinderen (onder leiding van de kinderdienst) 
 
 
U zult na de kerkdienst horen wat er in elke workshop zal worden gedaan.  
 
 
Als afsluiting delen we, net als vorig jaar, met elkaar een Potluck Lunch. Voor deze lunch is het de bedoeling dat u 

weer zelf iets meebrengt van huis, net iets meer dan het aantal personen waar u mee komt. U kunt dan denken aan 
brood en beleg, quiche, salade of iets anders wat u lekker vindt. We verzamelen al het eten voorafgaand aan de 
dienst en delen dat met elkaar bij de lunch. Voor drinken wordt gezorgd! 
 
 
Op zondag 26 augustus en 2 september kunt u zich opgeven voor de startzondag d.m.v. een flip-over in de kerk. 
Mocht u deze zondagen niet aanwezig zijn, maar toch willen komen dan kunt u ook een van de predikanten mailen. 
 
 
Rond 14.00 uur ronden we met elkaar de starzondag af. Tegen die tijd hebben we er vast al veel goede gesprekken 
op zitten en zijn we zowel letterlijk als figuurlijk innerlijk gevoed. We gaan er een mooi nieuw seizoen van maken! 
 
 

Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
Ds. Marije Hage 
Willem Nell 
Marieke Da Costa 
Ans de Groot
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Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster. 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Wijnand van Bodegraven, tel. 
0294 251 841 

 
 

 
Uitnodiging VakantieBijbelWeek 
 
Van 27 tot en met 31 augustus gaan we weer 
een fantastische VakantieBijbelWeek houden.  
 
Want wie is die Jezus nu eigenlijk en wat deed 
hij in zijn tijd?  
En wat kan ik daar nu mee? Dat gaan we 
allemaal uitzoeken, maar daar hebben we jullie 
voor nodig! 
 
Met elkaar gaan we naar verhalen luisteren uit 
de bijbel, veel liedjes zingen en gezellig samen 
knutselen.  
 
Om 9.45 beginnen we en rond 12.00 uur kun 
je weer opgehaald worden bij het Lichthuis. En 
dat de hele week, tot en met vrijdag! Het gaat 
weer heel gezellig worden, dus vergeet het 
niet! 
 
Op zondag 2 september sluiten we af met een 
feestelijke viering in de Grote Kerk.  
Jullie doen toch mee? Neem naar die viering je 
vader, moeder, opa en oma mee! 
 
Namens de stuurgroep VBW Weesp, 
Han Op 't Land 


