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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294-414138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: tot nader order, dhr.  W. van Dijk, zie gegevens hierboven 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 16 november 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 26 november. 

Activiteitenperiode: 28 november tot en met 18 december 2018. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 
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● Erediensten 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

     
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u  

van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een  

kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 

aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 

uitsluitend mogelijk na een afspraak. 

 

 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 
jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 
uur. 
 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
23 november Dhr. G. Herderschee 
 

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
11 november Dhr. G. Herderschee  
25 november Dhr. G. Herderschee  
 

Zondag 11 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  m.m.v. de heer Theo Dekker, Ermelo 
  Jeugddienst 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Stichting Schuilplaats, zie ook pag. 7 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
 

Zondag 18 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  Viering Heilig Avondmaal 
  Stamtafelgesprek 
   Koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte ZWO 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Kerk 
 
Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
16.30 uur Taizé viering 
 
 

Zondag 25 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen en 
  Mw. Ds. M.C. Hage 
  Stamtafelgesprek 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W. v.d. Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door 
Hans van der Zande 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
W.H. Remeijn 411588 
 

Zondag 11 november 
rit A. Hr. G. v.d. Zande         414840 
rit B  Hr. Mw. J. Moolhuizen     411753 
 

Zondag 18 november 
rit A  Hr. J. van Baars             254190 
rit B  Hr. P. van Lindenberg     412709 
 

Zondag 25 november 
rit A  Hr. S. Biesheuvel           417859   
rit B  mw. M.A. Stevens          411271 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 

Woensdag 7, 14 en 21 november 
Stiltemeditatie                                                          9.00-9.30 uur 
Koor van de kerk 
Contact: ds. Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of 0294 752009 

 
Donderdag 8 november                                     

Gesprekskring aanmoedigingsbrief              20.00-22.00 uur 
Verheug je en Juich 
Bios-gebouw, Middenstraat 131       
Contactpersonen: Janny van den Bergh, 0294 417082 of 
Jolanda Kalwij,  0294 432263 
 

Donderdag 8 en 22 november   
Creatieve groep,                                  10.00-12.00 uur 
Info Janny van den Bergh, tel 0294 417082 
(van 17.30 – 19.00 uur) of jannyvandenbergh@hetnet.nl 

 
Vrijdag 9 november 
Ver, Protestantse Vrouwen op Weg 10.00 uur 
Bazaar 

 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 november 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór    8.00 uur 

 
Maandag 12 november 
30-50 groep, contact: Everdiene Geerling, egeerling@xs4all.nl 
of Henk de Groot, henk-irenedegroot@hetnet.nl  

 
Woensdag 14 november 
Film,Des hommes et des dieux                          20.00-22.00 uur 
Entree € 2,-,  
Info: Wim van Zoest, 0294 769066 of wzoest@xs4all.nl 

 
Donderdag 15 november 
Denk mee met de dominee 10.30-12.00 uur 
Contact: ds. Berit Bootsma, 0294 269233 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 

 
Donderdag 22 november 
Bijeenkomst PCOB  14.00 uur 

 
Zaterdag 24 november 
Als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan             9.00 uur 
Verzamelen voor het station  
Organisatie: Nine Kogelenberg en Patrick Kalwij 

 
Woensdag 28 november 
Passage 19.45 uur 
Creatief Speeltuingebouw, Driemond 

 
Woensdag 28 november 
Zin in Mantelzorg              20.00-21.30 uur 
Contact: ds. Berit Bootsma, berit.bootsma@pgwd.nl of  
0294 269233 

 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
Contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van 
collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

mailto:marijehage@pgwd.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:egeerling@xs4all.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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● Meditatie door ds. Marije Hage  

 

Licht 

 
Nu de dagen weer korter worden, en de nachten langer, op (veler) verzoek het verhaal dat ik de kinderen wel eens 

heb verteld over de koning en zijn drie dochters: 

Er was eens een oude koning. Hij leefde in een land hier ver vandaan. Het was er goed, de koning regeerde zijn land 

met mildheid en wijsheid. Maar hij was oud en voelde dat zijn dagen van regeren op raakten en dat hij een 

troonopvolger moest gaan zoeken.  

Op een dag riep hij zijn drie dochters bij zich. “Dochters,” zei hij, “ik ben oud en het wordt tijd voor mij om af te treden.” 

De dochters knikten. Het was inderdaad tijd dat de oude koning ging aftreden.  

“Ik wil jullie wat vragen,” vervolgde de koning, “kennen jullie de grote kasteelzaal van dit paleis?” 

De dochters knikten weer. Het was de grote kasteelzaal met de glanzende houten vloer waar ze vroeger uren op 

speelden en dansten.  

“Ik geef jullie ieder één dag om deze kasteelzaal te vullen. Met wat dan ook. Dat mogen jullie zelf beslissen”. De 

dochters keken elkaar aan. Het was een vreemde opdracht, maar ze vertrouwden op de wijsheid van hun oude vader 

en gingen snel aan het werk.  

De eerste dochter ging langs bij de boer die naast het paleis woonde. Van hem mocht ze de hooibalen lenen die net 

waren gemaakt van het gras van de paleistuinen en omliggende weilanden. De hele dag was ze in de weer. Maar 

hoe veel hooibalen ze ook naar de kasteelzaal sleepte, aan het einde van de dag reikten de balen nog nauwelijks 

verder dan de deurpost van de ingang.  

De tweede dochter ging de volgende dag langs bij de lokale veehouder. Van hem mocht ze zakken vol veren lenen. 

Dat was al beter dan de hooibalen. De veren waren licht en er waren zakken genoeg om de hele dag mee te sjouwen. 

Maar aan het einde van de dag was de zaal niet gevuld. 

De derde dochter was de dag daarna aan de beurt. Vanuit zijn slaapkamerraam keek de koning rond het middaguur 

nieuwsgierig of er al wat gaande was. Maar zijn derde dochter was nergens te bekennen. Nog een paar uur gingen 

voorbij en de koning begon zich zorgen te maken. Geen van zijn dochters was tot nu toe in staat geweest de opdracht 

te vervullen.  

Tegen het einde van de middag ontving de koning een kleine brief. KOM BIJ ZONSONDERGANG NAAR DE 

KASTEELZAAL stond er op geschreven. Toen de zon nog net een streepje licht liet zien, haastte de oude koning 

zich naar de grote kasteelzaal. Daar in het midden van de zaal stond de derde dochter. De zaal was nog steeds leeg 

en het einde van de dag naderde.  

“Dochter”, riep de oude koning, “vertel me, waarvoor ben ik toch hier? Is het niet gelukt om iets te vinden wat deze 

zaal zou kunnen vullen?” 

De dochter antwoordde: “Wacht en u zult het zien”. 

Na haar woorden verdween de zon achter de laatste heuvel, de avond trad in. De dochter zette een klein kistje op 

de houten vloer van de zaal en opende het. In het kistje zat een klein kaarsje. Zodra de dochter het kaarsje aanstak, 

vulde de gehele zaal zich met licht. In elk hoekje en gaatje, in een oogwenk was de ruimte gevuld.  

De oude koning verbrak na een tijdje de heilzame stilte die over de zaal was gelegd: “Nu weet ik wie mij op kan gaan 

volgen” en bleef nog een tijdje in het licht zitten. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 

   Tel. Kantoor   0294-412412              Tel. Beton   0294-491600 
   E-mail   info@hagengroep.nl         Web   www.hagengroep.nl 

 
 

 
 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

mailto:E-mail%20%20%20info@hagengroep.nl
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Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

Zondag 11 november 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze viering zal aansluiten op het jaarthema Een 
goed gesprek. Ds. Pruiksma gaat voor in deze 
dienst en er zal een verhaal en een getuigenis 
verteld worden door Theo Dekker (Theatergroep No 
More Lies). Daarnaast gaan we lekker zingen en 
hopen we er een fijne dienst van te maken. 
 
Tijdens deze jeugddienst zal er gecollecteerd 
worden voor Stichting Schuilplaats. Dit is een 
landelijke, interkerkelijke stichting die vanuit 
christelijk oogpunt psychosociale hulpverlening 
verricht. Zij bieden mensen die behoefte hebben 
aan 'een goed gesprek' een luisterend oor en 
passende hulp waar nodig.  
Collecte van harte aanbevolen!       

                                             
 
Namens de jeugddienstcommissie, 
Pauline de Groot 
 
 

 
Zondag 18 november 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Een bijzondere viering! We vieren met elkaar het 
heilig avondmaal én we dopen Melle Westerneng, 
zoontje van Martine en Mathijs Westerneng-van 
Rheenen, broertje van Lukas. Daar zijn we heel blij 
mee en iedereen is welkom om dit mooie feest mee 
te vieren. 
 
Ds. Marije Hage 
 
 

 

Zondag 25 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Op deze zondag noemen we de namen van de 
gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. We zoeken 
troost bij liederen en muziek, bij teksten uit de bijbel, 
bij God en bij elkaar. Zoals ieder jaar is er 
gelegenheid een kaarsje aan te steken. Welkom aan 
iedereen, naasten en familieleden, om deze dienst 
van gedenken met elkaar mee te maken.  
 
Ds. Berit Bootsma en Ds. Marije Hage 
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● In memoriam 
 
 

Hendrika (Hennie) Schulp – Roest 
 

2 januari 1935 – 8 oktober 2018 
 

In het licht van Pasen gedenken wij Hendrika Schulp – Roest. Op maandag 8 oktober is Hennie overleden in de 
leeftijd van 83 jaar oud. 
 
Samen met haar man Lex was Hennie een trouw en betrokken kerklid. Hun liefde begon meer dan 60 jaar geleden 
zelfs in de Grote of Laurens Kerk te Weesp. Ze zijn vanuit deze kerk getrouwd, hun kinderen zijn er gedoopt en op 
15 oktober jl. is Hennie Schulp vanuit deze kerk uitgedragen. 
  
Hennie is actief geweest in de hulpverlening, de voorloper van het kerkcontact, ze is bestuurslid geweest van de 
Protestantse Vrouwen op Weg en nog vele andere zaken. Voor menig bazaar is Hennie druk in de weer geweest.  
 
Hennie zal herinnerd worden als een liefdevolle vrouw en moeder. Ondanks dat haar gezondheid haar vaak parten 
speelde, was ze altijd opgewekt en een echte doorzetter.  
 
Op de rouwkaart staat Psalm 121, de trouwtekst van Hennie en Lex:  
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
In dat vertrouwen dat God over ons waakt over de grenzen van leven en dood heen, hebben we afscheid 
genomen. Onze gedachten en gebeden zijn bij haar man Lex, bij Leo en Arjan, hun partners en bij Hennie’s 
kleinkinderen. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, 
in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

Hanna Lam 
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 In memoriam overleden gemeenteleden 27 november 2017 – 26 oktober 2018 
 
 
Huberdina Boogaard - Vermaas 
23-05-1931 -  03-12-2017 
 
Alberdina den Hartog - Vos 
28-10-1923  -  19-12-2017 
 
Dirk Huigen 
28-02-1927  -  28-12-2017 
 
Martha van der Leek - Mus 
20-07-1929  -  29-12-2017 
 
Dirk  Verburg 
22-02-1935  -  31-12-2017 
 
Dick  Ligtvoet 
20-11-1947  -  17-01-2018 
 
Emmy Alida Molenaar - Cornelissen 
02-12-1943  -  22-01-2018 
 
Willem Tinholt  
28-12-1938  -  26-01-2018 
 
Hendrik Jacobus Kas  
30-11-1927  -  06-02-2018 
 
Renske de Groot - Rop  
22-12-1924  -  20-02-2018 
 
Aaltje van Soest  
17-11-1932  -  20-02-2018 
 
Sara Ietswaart  
15-08-1941  -  04-03-2018 
 
Lucie de Graaf  
30-12-1918  -  20-03-2018 
 
Anna Oosterhoff - Oosterhuis  
18-06-1929  -  20-03-2018 
 

Catharina Maria Woldendorp - Luiten  
01-09-1928  -  21-03-2018 
 
Grietje Elisabeth de Graaf  
27-03-1923  -  27-03-2018 
 
Ina Doornekamp - Kolling  
15-12-1933  -  06-04-2018 
 
Petrus Cnossen  
08-03-1932  -  08-04-2018 
 
Arie Waarhuijs  
14-04-1933  -  07-05-2018 
 
Tamme Westra  
20-04-1944  -  15-05-2018 
 
Frederika Martina van Willigen - van der Put  
06-05-1931  -  22-05-2018 
 
Adriana Cornelia Antonia Kleine - Steltman  
10-11-1928  -  09-06-2018 
 
Rein Voorneveld  
07-07-1939  -  02-08-2018 
 
Jan de Wit  
10-06-1932  -  27-08-2018 
 
Maria Johanna Baarspul - van  ’t Hoog 
02-02-1927  -  05-10-2018 
 
Gerrit Gustaaf Rekers 
14-02-1940  -  06-10-2018 
 
Hendrika Schulp - Roest 
02-01-1935  -  08-10-2018 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Dopen 
Op 18 november zullen we Melle 
Westerneng dopen, zoontje van 
Martine en Mathijs Westerneng- 
van Rheenen, broertje van Lukas. 
Wees allemaal welkom om dit mee 
te maken. Het is altijd weer 

bijzonder om zo een nieuw leven binnen onze 
gemeenschap te verwelkomen. Persoonlijk vind ik dat 
altijd het mooiste moment: wanneer de gemeente 
opstaat en zegt “wij staan om jullie heen, jullie hoeven 
het niet alleen te doen.”  
 
Voor de toekomst mogen we de vragen ook 
meenemen: hoe doen we dat in de praktijk? Hoe staan 
wij om een jong gezin heen? Hoe kunnen we daar 
handen en voeten aan geven? Met deze vragen zijn 
we, deels, al volop bezig in ons nieuwe wijken project 
en in onze nieuwe projectgroep pastoraat 2.0. Maar 
het zijn ook goede vragen om zelf als gemeenteleden 
bij stil te staan. 
 
Eeuwigheidszondag 
De zondag daarna is Eeuwigheidszondag, waarin we 
onze overleden geliefden herdenken. Hun namen 
klinken in ons midden, zoals wij die ook in ons hart 
meedragen. “De mensen van voorbij, zij worden niet 
vergeten”. De viering zullen wij als predikanten samen 
dragen. Met muzikale medewerking van de soliste 
Gina van Elburg en met Christine Kamp op de vleugel 
en het orgel. 
 
 
 

PR 
Onze kerk kent een aantal communicatiekanalen. Om 
er een paar te noemen: de website, het kerkblad, het 
activiteitengidsboekje, etc. Met een kleine groep 
betrokkenen hebben wij ons twee avonden over deze 
kanalen gebogen: wat gaat er goed en wat kan er 
beter? Deze avonden hebben geleid tot twee 
oproepen, waar u ons mee zou kunnen helpen. Kijk op 
pagina 14 om te zien wat wij zoeken.  
 
Onze Vader  
Het afgelopen jaar was ik betrokken bij een 
schrijfproject van de theoloog des Vaderlands Claartje 
Kruijff. Haar jaar zit er op en we hebben een prachtig 
boek gemaakt naar aanleiding van de woorden van 
het Onze Vader. Het boek heet: Slow food. 
Broodnodige gesprekken over het Onze Vader, en is 
te koop voor 13,99 euro via (onder andere) 
www.ako.nl of www.boekenwereld.com.   
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen,  
 

 1.  Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
  ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 
  het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
  van ster tot onstuimige zee. 
 

 2.  Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid  
  stroomt over in arbeid, in passie en pijn,  

     in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
     in elk kind, onbevangen en klein.  
 

    3.  Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
     welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.  

    Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
     bevrijdt onze ziel van verdriet.  
 

    4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,  
     wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  

    Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede  
     tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 

Lied 880 Liedboek 2013 

http://www.ako.nl/
http://www.boekenwereld.com/
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● Van de predikanten 

Dit lied zongen we op 4 november tijdens de 
oogstdienst. De week ervoor waren er weer fruitbakjes 
gemaakt en uitgedeeld. Tijdens de dienst stonden we 
stil bij de balans tussen werken en rusten. Dit lied vond 
ik een mooi danklied. Met een warme oproep om te 
houden van het leven. Ik hoop dat we niet alleen tijdens 
de oogstzondag die dankbaarheid ervaren, maar elke 
dag opnieuw.  
 
Eeuwigheidszondag 
Voordat we aan de adventsperiode beginnen, nemen 
we een zondag de tijd om terug te kijken. We noemen 
de namen van alle gemeenteleden die het afgelopen 
jaar overleden zijn. De nabestaanden krijgen hier een 
uitnodiging voor. Het is echter ook een moment 
waarop u allen de geliefden mag herdenken die het 
afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun naam 
vol liefde en voelen dat zij voortleven in onze 
herinneringen. U bent van harte uitgenodigd om deze 
dienst bij te wonen. 

Kerksite ervaringen 
Op 9 november is er weer kerksite ervaringen voor de 
jongeren van 12+ jaar. Tijdens deze twee avonden (de 
eerste op 2 november is bij het verschijnen van deze 
Onderweg  al geweest) verdiepen wij ons in het thema 
‘Duurzaamheid’. Er wordt veel over gezegd en 
geschreven, maar wat vinden wij er van? Is het iets wat 
ons bezig houdt? Locatie BIOS-gebouw, inloop vanaf 
19.30 uur. 
 
Gift 
Via Ds. B. Bootsma € 20  n.n. 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gemeente (mee)leven 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We leven mee met alle gemeenteleden die in 
spanning zitten over hun gezondheid, wachten op een 
behandeling of herstellende zijn. Dat zijn spannende 
tijden die vaak veel van hen en van de mensen om 
hen heen vragen. 
 
We denken aan allen die leven met een verdriet, 
afscheid hebben moeten nemen van een geliefde, 
soms heel onverwacht.  
 
Wij bidden om troost en kracht voor hen allen. Dat wij 
als gemeente om hen heen kunnen staan met liefde 
en zorg. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Denk mee met de dominee 
 
Dominee zijn, kan soms een eenzaam beroep zijn. In 
je stille werkkamer ben je aan het zwoegen op de 
preek van die week. Dat terwijl er zoveel wijsheid en 
levenservaring bij de gemeenteleden in Weesp en 
Driemond aanwezig is. Dit willen wij niet onbenut laten 
en daarom starten wij met een maandelijkse 
bijeenkomst ‘denk mee met de dominee’.  
 
In deze groep zal stil worden gestaan bij de preek 
waar de zondag erop over gepreekt zal gaan worden. 

Volgens ons een win-win situatie. Uw visie op een 
verhaal is voor ons verrijkend en u hebt een 
interessant gesprek en alvast voorkennis voor die 
zondag.   
 
De volgende voorbereiding is op Donderdag 15 
november (voorbereiding 25 november) van 10.30-
12.00 uur in het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP 
Weesp 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

  

 
Utrechtseweg 88, Weesp 

Tel. 0294 411 530 / 412 464 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATER installaties, 

SANITAIR, DAKBEDEKKING, 
LOOD- en ZINKWERKEN 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Van de diaconie 
 

Wijziging Diaconierekening 
 
Vanaf 1 november heeft de Diaconie een andere 
betaalrekening voor o.a. de MDO-bijdragen: 
NL98RABO0373709900 
 
Betalingen van Acceptgiro’s die via onlinebankieren 
worden gedaan ná 1 november, worden via een 
overstapservice naar het nieuwe rekeningnummer 
overgemaakt. 
 
Acceptgiro’s die u ná 1 november bij uw bank inlevert, 
worden niet meer uitgevoerd. 
 
U kunt eventueel alsnog gebruik maken van het 
nieuwe rekeningnummer. 
 
Het RABO-rekeningnummer dat in het kerkblad 
vermeld staat op de info-pagina blijft bestaan. 
 
 

Actie voor Sulawesi 
 
Op 7 oktober jl heb ik in de kerkdienst een oproep 
gedaan voor vrijwilligers die op 10 oktober tijdens de 
nationale actiedag van giro 555 voor Sulawesi mee 
wilden werken als telefonist op de landelijke 
telefooncentrales in Almere of Houten. 
Ik kreeg 4 reacties en inclusief mijzelf zijn we dus 
met 5 mensen aanwezig geweest op de 
telefooncentrale om daar mee te helpen. 
Wat fijn dat er mensen zijn die zich geroepen voelen 
om ook mee te helpen. 
Laten we dat er in houden! Omzien naar elkaar en 
helpen waar we kunnen helpen. Bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie 
Astrid Bijvoet 
 
 

 
 

Bedankt damesfiets gezocht 
 
In de vorige Onderweg stond een oproep voor een 
damesfiets voor een jonge tiener. Wat fijn dat we 
deze tiener hebben kunnen helpen. 
Er kwamen zelfs 3 fietsen binnen. 
We hebben haar één van de 3 fietsen kunnen geven 
en de andere 2 hebben ook een goede, andere 
bestemming gevonden. 
Want er bleken meer fietsen nodig te zijn dan we in 
eerste instantie gedacht hadden. 
Hartelijk dank, ook namens de ontvangers, aan de 
gevers. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Astrid Bijvoet 
 
 

Kerstavond Hollandse stijl voor  
‘Vrouwen van Weesp’ 
 
De stichting 'Vrouwen van Weesp', met als 
doelstelling participatie en integratie van vrouwen 
van allerlei nationaliteiten in de omgeving van 
Weesp, wil graag een Hollandse Kerstavond 
organiseren voor zo'n 25 van haar deelnemers. En 
wel op woensdagavond 19 december 2018. 
 
Vraag: zijn er vrouwen en mannen die mee willen 
organiseren, en/of een deel van deze Kerstmaaltijd 
willen bereiden? Eventueel het Kerstverhaal willen 
voorbereiden? 
 
U kunt zich melden via email: diaconie@pgwd.nl of 
Tel: 0644540444 van Cathalien Op 't Land 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

mailto:diaconie@pgwd.nl
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 9 november wordt in het 

centrum van Weesp het oud papier 
opgehaald. 

• Zaterdagmorgen 10 november wordt in de 
rest van Weesp het oud papier opgehaald. 

 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten
 

Werkgroep Oud Papier 
 
De omzet van de eerst negen maanden van 2018 wat 
betreft het ophalen van oud papier. 
 
De zomermaanden wordt er altijd minder papier 
opgehaald. Minder reclame folders  en vakanties 
zullen hier een rol in meespelen.  
 
In de Bloemendaler polder wordt weer volop gebouwd. 
Ook hier gaan we, zodra de huizen bewoond zijn, het 
papier ophalen. Kortom genoeg werk aan de winkel. 
 
Hier het overzicht van de afgelopen  negen  maanden 
in kilo's en in geld. 
Januari  44060 Kg.            € 1.523,10 
Februari 30726 Kg.            € 1.060,00 
Maart  32243 Kg.            € 1.111,81 
April  43006 Kg.            € 1.489,08 
Mei  33119 Kg.            € 1.138,67 
Juni  34848 Kg.            € 1.200,44 
Juli  38617 Kg.            € 1.332,81 
Augustus 28304 Kg.            €    972,12 
September 32003 Kg.            € 1.101,79 
 
Alles bij elkaar opgeteld is het zeker de moeite waard 
om hiermee door te blijven gaan. Het zou jammer zijn 
dat door te weinig helpers deze activiteit moet 
stoppen. 
 
Namens de werkgroep oud papier 
Kees Lijnsvelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oproep Facebook 
 
Onze gemeente heeft een eigen Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Protestantse-Gemeente-
Weesp-en-Driemond-196368103772466/?ref=br_rs.  
 
We willen deze pagina graag wat nieuw leven in 
blazen. Daarom zoeken we mensen die het leuk 
vinden om 1 keer per maand een bijdrage te leveren 
aan de pagina.  
 
Dit kan in de vorm van: een tekst (bijvoorbeeld over 
een activiteit) of een mooie foto.  
 
U kunt zich aanmelden via: 
kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 
 

 
 
 
 

Oproep  
Word/Technisch/Opmaak  

voor Onderweg 
 
Voor het maken van dit kerkblad wordt een format in 
Word gebruikt.  
Helaas is dit een programma waarbij er veel 
(tekst)verschuiving plaats vindt en daarmee kost het 
maken onnodig veel tijd. Wij zoeken iemand die de 
redactie kan helpen om naar een ander handiger 
format (dan Word) te zoeken. 
 
U kunt zich aanmelden via: 
kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Protestantse-Gemeente-Weesp-en-Driemond-196368103772466/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Protestantse-Gemeente-Weesp-en-Driemond-196368103772466/?ref=br_rs
mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
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● Berichten 
 

Film ‘Des hommes et des dieux’ 
  
Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun 
islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun 
werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over 
hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen 
echter langzaam maar zeker de bovenhand in de 
regio. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers 
door een Islamitisch fundamentalistische groep wordt 
vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat 
ze weigeren. Ondanks het toenemende gevaar dat 
hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de 
monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele 
gewonde terroristen te behandelen, reageren de 
autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug 
te keren naar Frankrijk. 
Uiteindelijk lukt het broeder Luc iedereen ervan te 
overtuigen dat het beste zou zijn om voet bij stuk te 
houden en te blijven vertrouwen in kracht van God. De 
monniken voelen zich ook verantwoordelijk voor de 
dorpsgenoten die geterroriseerd worden door het 
geweld en bij hen aankloppen voor medische steun. 
Het is een knappe prestatie van Beauvois dat die 
verantwoordelijkheid nooit omslaat in een soort 
postkolonialistisch superioriteitsgevoel, dat natuurlijk 
wel altijd op de loer ligt. Alsof de Algerijnse 
dorpelingen per definitie behoefte hebben aan de 
aanwezigheid van Franse monniken. 
 
De monniken trekken de uiterste consequentie uit hun 
geloof. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal.     
 
Datum: woensdag  14 november 2018 
Tijd: 20.00 – 22.15 uur 
Plaats: benedenzaal van Het lichthuis (Waagplein 10) 
Entree: 2 euro 
Leiding: Wim van Zoest, telefoon 769066; e-mail: 
wzoest@xs4all.nl 
 
 

      

Bazaar 
 

9 november 2018 van 10 tot 22 uur  
in het Lichthuis, Waagplein 10 

 

• Leuke koopjes 

• Rad van Avontuur 

• Vele andere verlotingen 

 

 
 

En een gezellig restaurant met koffie, 
thee en heerlijke soep. 

 
Vereniging Protestantse Vrouwen op Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 
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● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse vrouwen op weg 
 
Vrijdag 9 november is het weer onze Bazaar dag.  
 
Willen de helpers van de ochtend ploeg om 9.30 uur 
aanwezig zijn en via de achterdeur binnen komen? 
 
We hopen weer op een heel gezellige en geslaagde 
Bazaar dag 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expositie in het Lichthuis 

Van José Wasser 
 
De volgende expositie in het Lichthuis zal te zien zijn 
in de maanden November en December. 
 
José heeft het volgende stukje geschreven: 
 
Verstedelijkt landschap geeft mij een uitdaging om te 
schilderen wat ik om mij heen zie.  
Het lijnenspel dat door bouwwerken en 
architectonische kunstwerken ontstaat, prikkelen 
mij om te schilderen.  
Dit kan soms in schril contrast staan met de 
vormgeving die de natuur zelf schept. Ik ben na een 
studie van 2011-2016 aan de Wackers Academie in 
Amsterdam afgestudeerd met het project “bruggen”. 
Het lijnenspel dat vaak rondom bruggen en tunnels 
(“kunstwerken” volgens RWS) ontstaat.  
Bruggen scheppen verbinding voor mens en dier! 
Nadat ik schetsen en ontwerpen gemaakt heb, werk 
ik mijn ontwerpen met olieverf  in mijn atelier uit en 
probeer de contrasten in licht en donker vast te 
leggen.   
Ook maak ik werken waarbij de natuur mij inspireert 
met kleine dingen of juist grootse landschappen.  
 
Voor meer informatie zie de website 
www.josewasser.nl 
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van het Lichthuis 
Dinsdag-,woensdag- en donderdagmorgen  
van 9.30 – 12.00 uur 
 
Namens de werkgroep, Lia Bogerd 
 

     
 

     

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

is meer informatie beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

        
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

http://www.pgwd.nl/
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

● Berichten 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen via mevr. K. van N.N. € 50.00 voor de 
bloemengroet. 
 
Hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harm Boer 
 
 

Creatieve groep het Lichthuis 
 
De creatieve inloopgroep Het Lichthuis draait al een 
aantal jaren dankzij enthousiaste leden. Iedereen die 
van knutselen, handwerken of creatief bezig zijn 
houdt is van harte welkom. 
 
Maar alleen een kopje koffie komen drinken en kijken 
waar de anderen mee bezig zijn mag natuurlijk ook.  
 
Wij komen eens in de 14 dagen op 
donderdagochtend bij elkaar. Deelnemers nemen 
hun eigen handwerk, schilderwerk of iets anders mee 
naar het Lichthuis om daaraan verder te werken. Zo 
doe je vaak leuke ideeën op van elkaar.  
 
Opgave van te voren is niet nodig.  
U komt gewoon als u zin heeft.  
 
 
 
 
Data:     Donderdag 8 en 22 november 
Tijd:     10.00-12.00 uur 
Locatie:                 het Lichthuis  
Contactpersoon:   Janny van den Bergh 
                              0294- 417082  
                             (tussen 17.30 en 19.00 uur) of 
                              jannyvandenbergh@hetnet.nl 

Verkoop cupcakes 
 
Op zondag 14 oktober hebben de kerksite jongeren 
cupcakes verkocht in het biosgebouw. Tijdens de 
kerkdienst zijn de cupcakes eerst versierd. Na de 
kerkdienst was er voor iedereen koffie, thee, 
limonade én stonden natuurlijk de cupcakes klaar 
voor de verkoop. Wat was het een groot succes en 
zag het Bios-gebouw er feestelijk uit!  
 
We hebben een bedrag van € 367,- opgehaald.  
 
Bedankt voor uw komst en gift! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: 
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
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● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstboomversiering 2018 
 

De grote kerstboom in de kerk 
heeft versiering nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdagavond 6 december wordt de boom 
opgetuigd.  
Elk jaar proberen we iets te bedenken wat in het 
jaarthema past. Dit jaar is het thema “Een goed 
gesprek”. Hoe verbeeld je dat? 
We hebben gedacht aan sterren die ons de weg 
wijzen, met daarbij losse letters, waar we van alles 
mee kunnen “zeggen”. 
 

Helpt u ons ook dit jaar weer mee met 
eigen gemaakte versiering de boom 
mooi te maken? 
 
We gaan witte en zilveren (karton, stof, garen, hout 
metaal) sterren maken. 
 
De letters maken we van rood metallic karton. 
 

• Vanaf zondag 11 november gaan we aan de 
slag, op de twee tafels achter de preekstoel. 
Annelies zorgt voor papier en scharen. 

• Op zondag 11, 18, 25 november en 2 
december is de knutselhoek in bedrijf! 

• Natuurlijk kunt u ook thuis aan de slag. Geen 
materiaal? Kom even vragen! 

• Ook op donderdag 8 en 22 november plus 6 
december kan er tijdens de creatieve morgen 
in het Lichthuis gewerkt worden aan de 
sterren. 

 
Formaat: de sterren moeten minimaal 12 cm doorsnee 
worden. Het is immers een grote boom! 
 
De laatste sterren kunnen zondag 2 of donderdag  
6 december worden ingeleverd. 
 
We hopen op een heleboel mooie sterren!  
 
Irene en Annelies  
 
 
 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
 
 
Zaterdag 6 oktober zijn we om 9.15 uur met 10 
personen, verdeeld over 3 auto`s naar De Rijp 
gereden. 
 
Buiten het historische centrum, bij de supermarkt, 
konden we de auto`s parkeren. 
Aan de andere kant van het winkelcentrumpje 
begon onze wandeling van 12 kilometer. 
“Ommetje Graft DeRijp”.  De wandeling begon in 
het oude centrum en aan het eind van de 
Kerkstraat bij Het Wapen van Munster trakteerden, 
nog ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, 
Agniet en Wim ons op koffie. 
In dit café-restaurant lijkt het wel een museum, 
allerlei voorwerpen van vroeger hangen hier aan 
de muur, het plafond of staan op plankjes.  
Na de koffie vervolgden we onze wandeling en 
verlieten we De Rijp. We liepen via diverse 
schapen dijkjes (de schapen gingen keurig aan de 
kant) en kwamen meerdere hekken tegen, de 
meeste konden na het verwijderen van een touw 
open maar over een enkele moest toch echt even 
geklommen worden.  
Via Oost-Graftdijk kwamen we in West-Graftdijk 
waar we een lunchstop maakten.  
Aan de waterkant stonden meerdere picknick 
tafels, waar we van de buren wel gebruik van 
mochten maken. Na de lunch liepen we weer 
verder en kwamen weer in De Rijp.  
 
De volgende wandeling is op zaterdag 24 
november. We willen dan het Vechtpad Oud-
Zuilen lopen. 
Deze keer gaan we per trein naar Utrecht centraal. 
We verzamelen om 9 uur voor het station in 
Weesp. De trein vertrekt om 9.13 uur. We kunnen 
dan nog even meereiskorting indien van 
toepassing op onze OV-kaart zetten. 
 
Vanaf station Utrecht centraal lopen we eerst naar 
het begin punt van onze wandeling de Weerdbrug 
op het Nijntjepleintje. Hier start de wandeling van 
14 kilometer.  
We volgen het Utrecht-pad langs de Vecht naar 
Oud-Zuilen en lopen aan de andere kant van het 
water weer terug naar Utrecht. Een afwisselende 
wandeling met veel bezienswaardigheden. 
 
U kunt zich opgeven bij Nine van Kogelenberg 
email: ninevankogelenberg@live.nl ; tel. 772965 of 
bij Patrick Kalwij email: patrick.kalwij@online.nl ; 
tel.432263. Opgave graag uiterlijk donderdag 22 
november. 
 
Nine, Patrick en Jolanda  
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Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster. 

Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Wijnand van Bodegraven, tel. 
0294 251 841 

 
 


