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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 
 

Advertenties 

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen, e-mail groen41@gmail.com 

of telefoonnummer 0294-457799 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 5: vrijdag 29 maart 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 8 april. 

Activiteitenperiode: 11 april tot en met 7 mei 2019. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 

mailto:vrienden@pgwd.nl
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● Erediensten 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

  
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 

 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
 
Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
22 maart Dhr. G. Herderschee 
 
 
Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
24 maart Dhr. G. Herderschee 
7 april  Mw. H. Kuijpers 
  
. 

Zondag 24 maart 
3e zondag van de 40 dagen,  
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. M. C. Hage 
  Stamtafelgesprek 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W. v.d. Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

Zondag 31 maart 
4e zondag van de 40 dagen,  
Laetare, Verheugt u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur  Mw.ds. P. Cornelisse, Nieuwegein 
  Stamtafelgesprek 
  Viering Heilig Avondmaal 
  Koffiedrinken na de dienst 
    
1e collecte ZWO 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
  

Zondag 7 april 
5e zondag van de 40 dagen, 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma- Gerritsen 
  Stamtafelgesprek 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Orgelfonds 
 
19.00 uur Ds. L. Schaap, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Orgelfonds 
 
Koor v/d Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
16.30 uur Taizéviering 
 
 

Meer informatie over het kanselkleed op 
pagina 7. 
 
Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
Stuur hem naar de redactie! 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel 417859 
 

Zondag 24 maart 
rit A   Dhr. J. de Vries  450041 
rit B   Dhr. E. Post 416933 
rit C1 Fam. Boshuizen 06-4527364 
rit C2 Dhr. N. Bakker 410302 
 
Zondag 31 maart 
rit A  Dhr. J. van Baars 254190 
rit B  Dhr. G. v.d. Zande 414840 
rit C  Mw. J. Moolhuizen 411753 
 
Zondag 7 april 
rit A  Dhr. H. Op ’t Land 418669 
rit B  Mw. M. Stevens 411271 
rit C  Dhr. A. v.d. Bergh 417082 
 
 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 

Woensdag 20 maart, 27 maart en 3 april 
Stiltemeditatie     9.00-9.30 uur 
Koor van de kerk 
Contact: ds Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of 0294-752009 

 
Woensdag 20 maart 
Chariots of fire (film) 20.00-22.15 uur 
Entree 2 euro, Leiding Wim van Zoest, tel: 769066 of 
wzoest@xs4all.nl 

 
Donderdag 21 maart 
PCOB middag, gast: Dhr. H. Griffioen            14.00 uur 
De historie en beleving van 6 pelgrimstochten 
 

Zaterdag 23 maart 
Als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan 
Organisatie: Nine Kogelenberg en Patrick Kalwij 

 
Donderdag 28 maart  
Creatieve groep,  10.00-12.00 uur 
Info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30-19.00 uur) of jannyvandenbergh@hetnet.nl 
 

Donderdag 28 maart 
Samen zorgen!  Zingeving en mantelzorg   20.00-21.45 uur 
Info: Nel Pronk, tel 06 15071576 of Gerben Hoogterp,  
tel: 0294 769042 
 

Maandag 1 april 
Protestantse Vrouwen op Weg,               19.45 uur 
Gast: Mw. Drs. Alie Hoek-van Kooten 
Onderwerp: Eenzaamheid daar hoef je niet oud voor te zijn. 

 
Donderdag 4 april 
Johannes Passion van Johann Sebastiaan Bach       20.00 uur 
Inleiding: Ineke Radecker, Jan Broenink, jwbroenink@hotmail.com 
 

Donderdag 4 april 
Alzheimercafé 19.30 – 21.00 uur 
De juf, de bakker en de dominee 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 

Zondag 7 april 
Zondagmiddag voor 50-plussers    16.00-18.00 uur 
Opgeven: Margreet Schep, tel:419102, Lia Bogerd, tel: 450211 of                 
Gerda v.d. Broek, tel: 417331 
 

Woensdag 10 april 
Gemeentemaaltijd, kosten 6 euro p.p.             17.30 uur 
Contactpersoon: Jetty van Kessel, 0294-412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl  
 
 

 
 
 
 
 

Ouderensoos 

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 

Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

mailto:marijehage@pgwd.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:jwbroenink@hotmail.com
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
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● Meditatie door ds. J. den Dikken 

 
“Nu het nog kan” 

 
“Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, 

kunt u hen weldoen, maar Mij hebt u niet altijd”. 

Marcus 14: 7. 

 

Iemand aandacht en liefde geven als het nog kan. 

Ja soms ben je te laat. De ziekte is zo ver gevorderd 

dat je hem of haar niet bereiken kunt. Als je te laat 

bij  één van je afscheidnemende geliefden komt, dan 

denk je: Had ik maar!!. Anderen spoorden je 

misschien aan: joh, je moeder is ziek, je vader ligt 

op sterven, nu kan het nog. Of een vriend, of een 

gemeentelid. Je moet iets doen, aandacht geven, 

liefde geven nu het nog kan. Als je te laat bent, blijft 

het altijd schuren in je leven. Door traag te handelen, 

door laksheid kunnen kostbare uren of minuten 

verstrijken. Het gebeurt ook dat mensen nog een 

laatste wens hebben. Een dag naar zee, als kost het 

veel kracht, toch doen; het geeft voldoening. Of nog 

één keer naar je geboorteplaats, de inspanning is 

het waard; naar een vroegere vriend of vriendin. De 

wens-ambulance kan worden ingeschakeld. Kosten 

nog moeiten worden gespaard. Nu het nog kan. 

 

Een klein gebaar, een kort bezoekje, even een 

bemoediging, wat kan het veel betekenen, als je 

levensdagen inkorten. Niet het vele is goed, maar 

het goede is veel. Maria van Bethanië begreep het. 

Jezus was voor Zijn lijden nog één keer in Bethanië, 

in het huis van Simon de Melaatse. Waarschijnlijk 

was Simon genezen door Jezus van zijn 

melaatsheid. Dan komt Maria binnen, als je dit 

gedeelte vergelijkt met andere evangeliën, ligt 

voorhanden dat zij het geweest moet zijn, al staat er 

gewoon een vrouw. Dat betekent dat je je eigen 

naam mag invullen. En je de vraag moet stellen: heb 

ik ook zoveel liefde voor Jezus? Ben ik ook zo 

dankbaar dat Hij voor mij stierf? We leven in de 

lijdenstijd. Deze dagen herinneren ons aan de grote 

liefde en genade van Jezus dat Hij in onze plaats 

wilde staan. Wat een wonder van liefde. Hij voor ons 

naar het kruis. Daar word je stil van. Maria voelde 

het in het geloof aan dat het ging gebeuren, want Hij 

had het meerdere keren uitgesproken. Ik ga naar 

Jeruzalem om te sterven, om begraven te worden 

en om weer op te staan. Meerdere keren zelfs. De 

discipelen willen er niet van horen, van lijden en 

sterven; ze denken alleen maar aan glorie en 

overwinning. Maar Maria uit haar liefde en dank nu 

het nog kan. Ze wil vlak voor Zijn sterven nog een 

gebaar van dank en liefde uiten. Ze giet een flesje 

nardusolie over Jezus heen. Een bijzondere lotion 

afkomstig uit India. Kosten: een jaarsalaris van een 

gemiddelde werknemer. 

 

Het wordt haar door de discipelen niet in dank 

afgenomen. Ze nemen het haar kwalijk. In één 

enkele minuut zien ze een kostbaar flesje nardusolie 

leeglopen over het hoofd en lichaam van Jezus. Ze 

zien een kapitaal wegstromen in enkele minuten. En 

ze zijn goede rekenmeesters, en Judas spant de 

kroon. Wat had je met dat bedrag veel goede doelen 

kunnen steunen, armen kunnen helpen. Maar Jezus 

neemt het voor haar op. Zij heeft een goed werk aan 

Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en 

wanneer u wilt, kunt u hen weldoen, maar Mij hebt u 

niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon; ze heeft van 

tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Zo 

neemt Jezus haar in bescherming. Ja, Maria uit haar 

liefde, nu het nog kan. Wat moet dat Jezus goed 

gedaan hebben, zo vlak voor Zijn lijden en sterven. 

Even die aandacht, die liefde. Dat spontane, dat 

overvloedige in die nardusolie. Want Jezus is ook 

niet karig of zuinig. Eén die het door heeft, die het 

begrijpt, die zijn woorden serieus neemt en echte 

liefde heeft. Hij gaat alles geven, Zijn lichaam, Zijn 

bloed, als offer voor onze zonden. En Hij deelt uit, 

geeft, genade mild en overvloedig. Wat een 

uitbundige overvloed.  Hij schenkt zijn kinderen uit 

goedheid en genade het eeuwige leven. 

Onvoorstelbaar wat een royale, koninklijke gaven. 

Mild en overvloedig. 

 

Nu het nog kan. Dit liefdevolle gebeuren staat vlak 

na een oproep om waakzaam te zijn. Het slot van 

het vorige hoofdstuk. Het gaat over de vijgenboom. 

De bladeren gaan groeien. Het wordt voorjaar. Een 

teken dat de zomer naderbij komt. Jezus bedoelt 

ermee: gebruik je kostbare tijd. Er is haast bij. Je kan 

zomaar te laat zijn. Zoek Jezus nu het nog kan. 

Genadetijd noemen we dat. Wij leven nu ook in het 

voorjaar. Een prachtige tijd van uitbottend leven in 

de natuur. Dat zien we. Dat begrijpen we. Daar 

houden we rekening mee. We willen er straks ook 

op zijn Paasbest uitzien. Niks mis mee. Maar 

geestelijk, voor het geloof. Het is lijdenstijd. Hij voor 

u, jou en mij naar het Kruis. Wat een onbegrijpelijke 

liefde. Houdt er rekening mee. Nu het nog kan. 

Jezus wacht ook op onze liefde. Wederliefde op Zijn 

oneindige liefde. Wacht niet te lang. Geef je hart, nu 

het nog kan. Dan mag je straks ook het Paaskleed 

dragen, het kleed van overwinning.     
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/
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Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het paarse kleed van de Veertigdagentijd 
 
Paars is de kleur die ons wijst op de 
voorbereidingstijd van een groot feest. Wat opvalt is 
het kruis, dat is waarnaartoe Jezus, en wij in zijn 
kielzog, op weg is in de veertigdagentijd. Op de zes 
zondagen in deze periode vindt catechese plaats aan 
de hand van de evangelielezingen. Midden in de 
veertigdagentijd, zondag Laetare (verheugt u) lezen 
we volgens de oud-kerkelijke traditie over het teken 
van het brood (Johannes 6). Vijf broden en twee 
vissen werden aangedragen. Met het teken van het 
brood gedenken we de maaltijd van de Heer en de 
maaltijd in het koninkrijk. 
Het brood des levens is ook aanwezig in de vorm 
van een korenaar. Dit verwijst naar Johannes 12:24 
'als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, 
draagt hij veel vrucht.' 
 

 
 
 

 
 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

Zondag 24 maart 
3e zondag v/d 40 dagen,  
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
De derde zondag van de veertigdagentijd lezen we 
in Lucas 13: 1 t/m 9 over een man die een 
vijgenboom in een wijngaard heeft gepland. De 
boom wil maar geen vruchten geven. De man is het 
zat en wil de boom omhakken. Wacht nog even, 
zegt de wijngaardenier. Het thema van deze zondag 
is “Geduld”. Welkom! 
 
Ds. Marije Hage 
 

 

Zondag 31 maart 
4e zondag v/d 40 dagen,  
Laetare, Verheugt u 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We kijken uit naar een mooie viering waarin  
mw. ds. P. Cornelisse uit Nieuwegein voorgaat. 
 

 

Zondag 7 april 
5e zondag v/d 40 dagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Het is de 5e zondag van de veertigdagentijd. Deze 
zondag draagt de naam ‘Judica’ wat betekent 
‘verschaf mij recht’. Het evangelieverhaal gaat deze 
zondag dan ook over recht en onrecht. We lezen de 
gelijkenis die Jezus verteld over de wijngaard die 
verpacht wordt, Lucas 20: 9 t/m 19. Als de eigenaar 
dienaren stuurt om zijn pacht te innen, gebeuren er 
gruwelijke dingen. Een grimmige tekst zo aan de 
vooravond van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem. Welk 
licht werpt deze gelijkenis op de gebeurtenissen die 
gaan komen? 
 
Ds. Berit Bootsma 
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● In memoriam 
 

Wilhelmina Dorothea Schoenmaker – Balder 
2 februari 1932 - 18 februari 2019 

 

In het licht van Pasen gedenken we Wilhelmina Dorothea (Wil) Schoenmaker – Balder. Wil overleed maandag 18 
februari. Zij is 87 jaar geworden. 
Wil Schoenmaker hield er van om thuis op de boerderij te zijn. Daar voelde ze zich op haar gemak en kon ze 
helemaal zichzelf zijn. Vroeger al hield ze er niet van om op vakantie gaan. Later, toen met de ouderdom 
lichamelijke klachten kwamen, ging ze weinig meer het huis uit. Daar had ze geen moeite mee, want in haar eigen 
huis was het leven goed. 
Als moeder was Wil er altijd voor haar kinderen. Ze was zorgzaam en belangstellend. Met haar liefdevolle 
aanwezigheid heeft ze haar kinderen een heel veilig thuis kunnen bieden. Dat was een veilige basis voor hun 
leven.  
Recent, rond 2 februari, heeft Wil nog haar verjaardag kunnen vieren met iedereen die haar lief was. Extra dierbaar 
was het bezoek van haar zus. Het waren momenten waar ze volop van genoten heeft. Kort daarna is ze ziek 
geworden en korte tijd later in het ziekenhuis overleden. 
Al enige jaren was het voor haar niet meer mogelijk de kerkdienst te bezoeken. Wel keek ze elke zondag trouw 
naar ‘Nederland zingt’. Verder sprak ze niet veel over haar geloof, maar was wel duidelijk dat het belangrijk voor 
haar was. Ze leefde vanuit het vertrouwen dat je bij God altijd thuis kan komen. Daarnaast was ze altijd dankbaar 
en had ze oog voor de kleine, waardevolle dingen in het leven. 
We wensen haar kinderen, Cora, Jantine en Jacob, hun partners en de kleinkinderen veel sterkte met het verlies 
van hun moeder en oma.  
 

Ds. Berit Bootsma 
 

Cornelia van den Bergh – van Gent 
20 augustus 1923 – 21 februari 2019 

 

In het licht van Pasen gedenken wij Cornelia (Corrie) van den Bergh – van Gent. Op donderdag 21 februari is zij 
overleden in het bijzijn van haar dochters. Zij is 95 jaar oud geworden. 
Corrie van den Bergh kwam uit een gezin met 9 kinderen. Ze trouwde met Jan en woonde in het hartje van Weesp. 
Voor hun dochters was Corrie een lieve en zorgzame moeder. Ze was altijd opgewekt en positief. Niet alleen voor 
haar familie zorgde ze, maar ook de ouderen uit de kerk konden op haar zorg rekenen. 
De laatste jaren had zij zelf zorg nodig en woonde zij in Oversingel. Dat was in het begin even wennen voor haar. 
Later voelde zij zich daar helemaal thuis. Ze ging daar graag naar de maandelijkse kerkdiensten. Uit volle borst 
zong ze dan altijd mee. Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben we enkele van haar lievelingsliederen met 
elkaar gezongen. Op de rouwkaart stond ‘er is een land van louter licht, waar heil’gen heersers zijn. Nooit gaat de 
gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.’ 
Corrie van den Bergh was een gelovige vrouw. Eén van haar lievelingsliederen was Psalm 23. Ze voelde zich in 
haar leven gedragen door God, ondanks alles wat ze mee had gemaakt. Die gevoelens vonden weerklank in dit 
lied. Zij heeft het leven kunnen loslaten in het vertrouwen dat zij thuis zou komen bij God. Het beste stond haar nog 
te wachten, zo zei ze altijd. 
We wensen haar kinderen en kleinkinderen en overige familie sterkte toe bij het verlies van hun lieve en zorgzame 
moeder, oma en familielid. We denken aan hen in onze gebeden. 
 

Ds. Berit Bootsma 
 

Maria Visser – Leerling  
19 augustus 1935 - 7 maart 2019 

 

In het licht van Pasen gedenken wij Maria Visser-Leerling. Zij woonde de laatste jaren in de Klaas Listinghsteeg. 
Op 7 maart 2019 overleed zij in de leeftijd van 83 jaar, in het hospice te Naarden waar zij een paar dagen daarvoor 
naar toe was gebracht voor de laatste fase van haar leven. Dat einde kwam, uiteindelijk, toch nog vrij snel. Ria was 
al jaren ernstig ziek, de COPD maakte haar benauwd en moe. Enkele maanden geleden hoorden we dat daar ook 
kanker in de longen bij was gekomen. Ondanks verliezen in haar leven, zij verloor een dochtertje en ook haar man 
vrij jong, was ze een veerkrachtige persoonlijkheid die ook hield van een grapje en van de uitstapjes die ze nog 
kon maken. We verliezen in haar een nuchtere en ook eerlijke vrouw. In de dankdienst voor haar leven, die 13 
maart plaatsvond, lazen wij Jesaja 35 vers 1 en 2 en 2 Korintiërs 12 vers 9. Ook zongen wij een door Ria 
uitgekozen lied over Ruth en bedachten hoe veerkrachtig beide vrouwen hun levens, ondanks de verliezen, 
hebben geleid. Aansluitend heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe bij dit verlies. 
 
Ds. Marije Hage
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Afscheid 
Er is een tijd van komen en een tijd 
van gaan. Wellicht is het u al ter 
ore gekomen in de kerkdienst of 
via via, maar over een paar 
maanden neem ik afscheid als 
predikant van deze gemeente. Ik 

sta hier dan al weer negen jaar. De tijd lijkt wel te 
vliegen! Het zijn negen hele mooie jaren geweest en 
ik ga de gemeente (nu al) ontzettend missen. Tegelijk 
voel ik dat ik de gemeente met een gerust hart kan 
achterlaten. Ik vertrouw volledig op dat mooie 
samenspel tussen mensen en God. Na mijn vertrek 
begin ik aan een sabbatical, of zoals iemand in de 
kerkenraad zo mooi zei “een jubeljaar”. Tijd om te 
reflecteren op wat is geweest, tijd om plannen te 
maken voor nieuwe uitdagingen. Voorlopig ben ik nog 
niet weg. De komende maanden staat er nog van alles 
moois in de planning. Op 1 september zal de 
afscheidsdienst zijn. Er is dus nog ruim te tijd om van 
elkaar te genieten!  
 
Kerksite ervaringen blok 3 
Op 22, 29 maart en 5 april duiken we met kerksite 
ervaringen in het passieverhaal. Op weg naar Pasen 
bekijken we de verschillende versies van dit verhaal in 
de bijbel. Vier verschillende evangelisten aan het 
woord, vertellen zij allemaal hetzelfde? En welke 

versie spreekt de jongeren het meeste aan? Wat 
betekent de lijdenstijd en Pasen eigenlijk? En welk 
passieverhaal schuilt in de jongeren zelf? Wil Schulte 
en ondergetekende hebben er weer zin in. 
 
Projectgroep pastoraat 2.0 
De projectgroep pastoraat 2.0 is in september vorig 
jaar in het leven geroepen om verschillende nieuwe 
vormen te onderzoeken voor het pastoraat aan 
jonge(re) generaties. De afgelopen maanden heeft de 
groep niet stil gezeten. Zo bezochten we de volgende 
initiatieven/gemeentes in de regio: Jong&Vrij 
(Amsterdam), De Verbinding (Hilversum), en tot slot 
Heilig Vuur West (Amsterdam). De komende tijd zal 
de projectgroep alle informatie gaan verzamelen en 
komen tot een mooie aanbeveling voor de kerkenraad. 
Deze zal dan in september worden besproken. 
 
Een nieuw begin 
Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er sinds de start 
van de veertigdagentijd een groot bord in de kerk staat 
met daarop, conform het overkoepelende thema, “Een 
Nieuw Begin”. U bent uitgenodigd om daar zelf een 
foto of plaatje bij te zoeken die voor u iets zegt over dit 
thema. U kunt deze van huis meenemen of uitzoeken 
uit de tijdschriften die in de kerk bij het bord liggen.  
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 

 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
Veranderingen  
Panta Rhei, alles stroomt, zei de 
Griekse filosoof Heraclitus. 
Daarmee bedoelde hij te zeggen 
dat zoals het water in een rivier 
stroomt en daardoor de rivier nooit 

hetzelfde is, zo ook het leven constant verandert. Dat 
geldt net zo goed voor het leven in onze 
geloofsgemeenschap. Met de mededeling van ds. 
Marije Hage dat zij per 1 september afscheid neemt 
van onze gemeente, is duidelijk dat zowel haar als ons 
de nodige veranderingen te wachten staan. We 
moeten afscheid nemen van een gewaardeerde 
collega en predikant. Dat is jammer en we zullen haar 
gaan missen. Aan de andere kant hoort afscheid bij 
het stromen van het leven. We mogen deze periode 
met elkaar ingaan in het vertrouwen dat Gods kerk is 
waar wij aan meebouwen. In alle veranderingen zal Hij 
ons nabij zijn. 
 
Vasten 
Het vorige nummer schreef ik over het vasten. Een 
aantal gemeenteleden hebben laten weten dat zij in 

de veertigdagen periode vasten. Makkelijk is dat niet 
altijd. Dat merkte ik zelf toen ik gelijk de eerste vrijdag 
uit eten ging. ‘Even’ een wijntje was er dus niet bij. Het 
kost soms een heel gevecht om niet toe te geven aan 
verleidingen.  
Houd vol zou ik willen zeggen. Laat de ervaringen van 
deze periode, ook als het even niet lukt, je dichter bij 
Jezus brengen. Hij begrijpt als geen ander hoe 
moeilijk het is om overeind te blijven. 
 
Goede Vrijdag:  
Mattheüs Passie met Gerard van Amstel 
Omdat het volgende nummer van de Onderweg vlak 
voor Pasen uitkomt, hier alvast een vooraankondiging. 
Op Goede Vrijdag lezen we meestal de verhalen over 
het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar zal dit op 
muzikale wijze gedaan worden. Gerard van Amstel zal 
deze dienst de Mattheüs Passie uitvoeren die hij 
samen met Piet van Midden heeft geschreven. Dit zal 
hij doen met zijn twee vocal groups Midnight en Noon. 
Sinds een paar maanden zing ik zelf bij Noon en mag 
ik dus deze passie instuderen. Het brengt het bekende 
verhaal weer op hele nieuwe wijze tot leven.  
 
Met hartelijke groet, Ds. Berit Bootsma
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Gemeente (mee) leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet iedereen wordt met name genoemd in deze 
rubriek, maar we weten dat er velen zijn die hun 
zorgen kennen. Zorgen om hun gezondheid of die van 
hun geliefden. Zorgen om het welzijn van mensen die 
je lief zijn. Al die zorgen, ons verdriet, onze twijfels en 
onzekerheden mogen we bij God neerleggen. In het 
vertrouwen dat hij ons begrijpt en altijd naar ons 
luistert. Zelfs al hebben we soms het gevoel dat God 
ons niet hoort. 
 

Bedankt! 
 

Lieve mensen, 
 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle 
felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 40-
jarige huwelijk! 
 

Bert en Ida Westland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dankbetuiging Willem van Dijk 

 
Lieve gemeenteleden, 
 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die op 
de begrafenis en bij de condoleance is geweest om 
afscheid te nemen van mijn man en onze vader, 
Willem van Dijk. In het bijzonder willen we iedereen 
danken die in het afgelopen jaar ons en met name 
Willem en Nettie hebben gesteund. Tijdens zijn ziekte 
werd er veel voor Willem gebeden, er leek geen einde 
te komen aan de hoeveelheid lieve gedichtjes en 
opbeurende woorden in kaartjes en bezoeken die hij 
mocht ontvangen. Hij kon daar veel steun en troost uit 
halen. Daarnaast werden Willem en Nettie ook veel in 
praktische zin ondersteund met de vele ritjes naar het 
ziekenhuis e.d.  
 
Het afgelopen jaar was een moeilijke tijd voor mijn 
vader. Soms voelde hij zich alleen, maar hij wist zich 
uiteindelijk gedragen door zijn geloof in God. Hij 
refereerde daarbij vaak aan onderstaand gedicht en 
we willen dit graag aan hem opdragen. 
 
Namens de familie, 
Annette van Dijk 
 
 

Voetstappen in het zand 
 

Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 

  
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 

 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 

 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 

 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 

 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
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● Berichten 
 

Van de kerkenraad, januari – maart 2019 

 

• U heeft het waarschijnlijk al gehoord: ds. Hage heeft 
op 3 maart jl. na afloop van de dienst meegedeeld, 
dat zij op zondag 1 september as. afscheid neemt van 
onze protestantse gemeente. In de rubriek ‘Van de 
predikanten’ vertelt ze daar meer over.  
De kerkenraad denkt na over de consequenties en 
alle aandachts- en actiepunten voor de komende tijd. 
We houden u op de hoogte! Noteert u alvast de datum 
van de afscheidsdienst: zondag 1 september 2019! 
 

• Voor de post van de kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters hebben we een postbus. Vanuit het 
college van kerkrentmeesters kwam de vraag of we 
de postbus nog wel nodig hebben. Het Lichthuis kan 
ook gebruikt worden als postadres van de PGWD. 
We hebben daarmee ingestemd. In de loop van 2019 
zal postbus 5053 opgezegd worden.  
Het postadres van de PGWD wordt dan: Waagplein 
10, 1381 XP Weesp. 
NB postbus 5090 van de diaconie blijft op verzoek 
van de diaconie gehandhaafd. 
 

• De Evangelisch-Lutherse Synode wil graag contact 
houden met de Lutheranen in Nederland, zowel de 
Lutheranen in Lutherse Gemeenten als die in 
gefuseerde gemeenten. Daarbij gaat het om 
“kennismaking, omzien naar elkaar en het weet 
hebben van wat de ander bezighoudt.” Omdat bij de 
fusie in Weesp ook de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente betrokken was, heeft de Evangelisch-
Lutherse Synode ons de vraag voorgelegd of de 
voormalig Lutheranen in onze gemeente 
belangstelling hebben voor een gesprek met 
afgevaardigden van de ELS.  
Hierbij leggen we die vraag aan alle voormalige 
Lutheranen voor: stelt u prijs op een gesprek? We 
horen uw reactie graag vóór 1 april a.s. 
 

• Elk jaar worden de jaarstukken en de financiële 
administratie zowel van onze protestantse gemeente 
als van de diaconie gecontroleerd door de financiële 
controle commissie. Deze commissie bestaat uit drie 
leden, waarvan er jaarlijks één aftreedt en er dus ook 
jaarlijks een nieuw lid bij komt. Dit jaar bestaat de 
financiële controle commissie uit mw. Jantine 
Galesloot, de heren Wim Koole en Harm Boer.  

 
Atie de Vries, scriba 

Film: Chariots of fire  
 

Deze Oscar winnende; internationaal bejubelde film 
vertelt het aangrijpen, waargebeurde verhaal van 2 
Britse sprinters die in 1924 strijden om het 
Olympisch goud tijdens de Spelen in Parijs. Harold 
Abrahams, een gedreven atleet van Joodse 
afkomst, loopt om vooroordelen te overwinnen en 
persoonlijke roem te behalen. Zijn rivaal, Eric 
Liddell, een toegewijde Schotse missionaris, strijdt 
voor de glorie van God. Dit inspirerende verhaal 
over moed en kracht ten overstaan van enorme 
verwachtingen combineert de mooiste elementen 
de mooiste van competitie en menselijke drama, 
met als resultaat een meeslepende en tijdloze 
filmklassieker 
 

Mooie film over waarden en integriteit, die zich 
afspeelt rond 1900. De waarden hoeven niet de 
jouwe te zijn om er een boodschap aan te hebben 
(strikte zondagsrust), maar de consequente houding 
van de hoofdrolspeler wordt mooi in beeld gebracht, 
mogelijk ten koste van zijn carrière. De slappe "als 
het maar goed voelt" mentaliteit die velen vandaag 
huldigen verbleekt bij de moed die in deze mooie 
film wordt getoond. 
 

Woensdag 20 maart, 20.00-22.15 uur in het 

Lichthuis (Waagplein 10) 
Entree 2 euro 
Wim van Zoest, tel: 769066 of wzoest@xs4all.nl 
 
 

Oproep voor liefhebbers van de muziek van 
Elvis Presley! 

 
Op zondag 19 mei zal ds. Fred Omvlee bij ons in 
de kerk voorgaan. Hij is o.a. bekend om zijn Elvis-
diensten. Hij zou het heel fijn vinden om deze 
dienst met een paar enthousiastelingen voor te 
bereiden. Dus……. wat let je en geef je op! 
 
Zou je toch nog wat meer willen weten of je willen 
opgeven, dan kun je contact opnemen met Lia 
Bogerd. Zij zorgt voor de invulling van de 
gastpredikanten en is lid van de werkgroep CCV, 
Commissie Coördinatie Vieringen / ccv@pgwd.nl. 
Haar telefoonnummer is 06-16443238 
 
 
 

Hulp gezocht voor het terras op de boekenmarkt! 
 

Voor de boekenmarkt op 29 en 30 maart zoeken we Bakkers en Terras-medewerkers. 
 

Helpt u mee?  
Dan graag een berichtje via terras@pgwd.nl of een telefoontje naar Annelies, tel 06-28514580.  
 

Wij vinden het fijn als u wilt helpen, maar lukt dit niet dan hopen we u te ontmoeten op het terras.  
 

Ans de Groot, Annelies Westra en Thea van der Zande 

mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:ccv@pgwd.nl
mailto:terras@pgwd.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/


 

 Onderweg 13 

● Berichten 
 

Tweedehandsboekenmarkt 
 
Dit jaar vindt in de Grote Kerk weer de gebruikelijke 
tweedehandsboekenmarkt plaats op vrijdag 29 maart 
van 12 tot 20 uur en zaterdag 30 maart van 12 tot 
17 uur. 
 
Ook deze keer zijn weer heel veel vrijwilligers (meer 
dan 50!) bereid om te helpen en om de markt weer tot 
een groot succes te maken. 
Woensdag wordt de kerk in gereedheid gebracht, en 
donderdag worden alle boeken netjes neergezet. 
 
Zoals elke boekenmarkt, zijn er weer heel veel boeken 
beschikbaar in velerlei rubrieken, zoals literatuur, 
romans, thrillers, regio, religie, kunst, geschiedenis, 
natuur, koken, muziek, jeugd, Amsterdam, bijzonder, 
etc. Daarnaast is er een grote verzameling lang-
speelplaten, CD’s en DVD’s. 
Kortom, er is weer genoeg te verzamelen. 
 
En natuurlijk, zoals elk jaar, is er ook weer ons 
fameuze koffieterras, waar u uw gekochte spullen 
rustig kunt bekijken onder het genot van een kopje 
koffie, thee of een glas limonade met gebak of een 
broodje. 
 

 
 
 

50+ maaltijd 
 
Zondag 7 april 2018 zal er weer een 50+ maaltijd 
plaats vinden in het Lichthuis. 
 
We beginnen met een gezellig praatje onderling 
onder het genot van een drankje en een hapje. 
Rond 17.00 uur beginnen we aan de maaltijd. 
We eten een broodje met lekker beleg met elkaar en 
na de maaltijd zingen we bekende liederen uit het 
liedboek. 
Rond 18.00 uur sluiten we af en gaat u weer 
huiswaarts. 
Van harte welkom!! 
 
Aanvang: 16.30 uur. 
 
Graag opgeven bij:  
Gerda v.d. Broek Tel: 0294-417331 
Lia Bogerd           Tel: 0294-450211 
Margreet Schep   Tel: 0294-419102 

Oproep versterking in het Lichthuis 
 
Zoals de meeste van U weten wordt er op 
dinsdagmorgen een inloop gehouden in het Lichthuis 
tijdens de markt voor het drinken van koffie of thee.  
 
Dit wordt verzorgd door vrijwilligers en daar gaat het 
nu om. Wij hebben versterking nodig en zoeken 
gastvrouwen en gastheren die deze taak 6x per jaar 
willen uitvoeren. 
 
Voor inlichtingen en/of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Luc Cornelissen op telefoonnummer 
06-20889232. 
  
Groet, Luc Cornelissen 
 
 
 

Gemeentemaaltijd 
 
Gezellig met elkaar eten? Dat kan! 
We maken een heerlijk zomers buffet. 
Nog niet eerder geweest?  
Voor alles is een eerste keer. 
Welkom!  
 
Datum:  woensdag 10 april 2019 
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje 

om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:  6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 
U kunt zich t/m zondag 7 april aanmelden door een 
mailtje te sturen naar: 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl, of te bellen naar een van 
de onderstaande dames. 
 
Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 



 

14 Onderweg 

● Van de ZWO 
 

Dank voor jullie hulp! 
 
Graag willen wij van Stichting Bootvluchteling de 
protestantse gemeente van Weesp en Driemond van 
harte bedanken voor de enorme financiële steun en 
hulp die wij afgelopen jaar en deze winter hebben 
ontvangen.  
 
Dankzij jullie geweldige betrokkenheid en alle gulle 
giften hebben wij een printer kunnen aanschaffen, 
heaters voor de verwarming van onze "school van 
hoop" en onze bibliotheek, de medische kliniek van 
elektriciteit kunnen voorzien en staat er een nieuwe 
cabin voor medisch onderzoek. We zijn ontzettend 
dankbaar voor jullie solidariteit met de duizenden 
bootvluchteling in kamp Moria. 
 

 
 
Eind januari werd onze droom werkelijkheid: ons 
nieuwe gemeenschapscentrum werd officieel 
geopend. Het centrum is een huis voor de 
vluchtelingengemeenschap op het Griekse eiland 
Lesbos. Onze vrijwilligers geven in het centrum taal- 
en computerles en psychosociale trainingen om de 
veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare mensen te 
vergroten. Ook is er de bibliotheek gevestigd. Alle 
activiteiten runnen we samen met bewoners van het 
kamp, hulp waar zij en wij erg blij mee zijn. Zo is het 
centrum nu een plek waar kwetsbare mensen kunnen 
leren, groeien, lachen en huilen. En bovenal een plek 
waar mensen zich veilig kunnen voelen en zichzelf 
kunnen zijn. De komende tijd zal het centrum verder 
ingericht worden.  
 
Er is nog eén probleem: regelmatig valt de stroom uit 
en dus ook het licht en de verwarming. Daarom zijn 
we zo blij met jullie 40DagenActie voor een 
stroomaggregaat, zodat we straks altijd elektriciteit 
hebben voor ons centrum, de bieb en de school.   
 
Met enige trots hebben we op 15 februari jl. aan 
staatsecretaris (van Justitie en Veiligheid) Mark 
Harbers laten zien wat de Stichting Bootvluchteling 
allemaal doet voor de vluchtelingen in kamp Moria. 
Mede dankzij jullie giften. 
 
Nogmaals veel dank voor jullie hulp en betrokkenheid, 
ook in dit nieuwe jaar. Ontvang de hartelijk groeten 
van ons team en van mij. 
 
Annerieke Berg 
Directeur van Stichting Bootvluchteling 

Paasgroetenactie 2019 
 
In de veertigdagentijd komen ook weer de 
Paasgroeten in zicht. U weet wellicht dat we als PKN 
in Weesp en Driemond al jaren meedoen met deze 
actie. Kerk in Actie, Amnesty International en de 
stichting Epafras organiseren verzending van groeten 
aan Nederlandse gedetineerden in binnen- en 
buitenland en aan mensenrechtenactivisten in diverse 
landen. Volgens de gevangenispastores, die in 
Nederland de kaarten uitdelen, wordt dit gebaar door 
de ontvangers zeer op prijs gesteld. Veel mensen in 
gevangenissen ontvangen weinig bezoek of post en 
zijn vaak eenzaam.  
 
Voor de gedetineerden in Nederland zijn er dubbele 
kaarten met het thema “Een nieuw begin”. De tweede 
kaart kan de ontvanger zelf aan een bekende sturen. 
De kaarten worden verkocht in een enveloppe en 
voorzien van een gebruiksaanwijzing. De enveloppen 
en de kaarten zijn gefrankeerd. 
 
De Engelstalige kaarten voor mensenrechten-
activisten dragen het zelfde thema. Voor 
mensenrechten activisten, die gevangen of 
ondergedoken zitten, zal dit een diep gewortelde wens 
zijn om opnieuw te beginnen en zich in vrijheid te 
kunnen bewegen. Een blijk van medeleven kan 
aanmoedigen om vol te houden. 
 
Er zijn ook kaarten voor Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen, waar de situatie vaak schrijnend is en 
de eenzaamheid niet te dragen.  
 
De kaarten kunnen na de kerk op 31 maart en 7 april 
bij de uitgang en bij de koffietafel worden gekocht voor 
2 euro per stuk. De kaarten moeten uiterlijk 10 april 
verzonden worden. 
 
De ZWO commissie hoopt dat de kaarten op ruime 
belangstelling kunnen rekenen. Door een vergissing 
bij de verpakking van onze bestelling hebben we veel 
meer kaarten ontvangen dan aangevraagd. Kerk in 
Actie hoopt dat we dit jaar de actie een extra zetje 
willen geven. 
 
Mocht u op andere wijze iets willen doen en hebt u 
belangstelling voor bezoekwerk aan gedetineerden in 
Nederland of hun familieleden, dan kunt u zich 
aanmelden bij Exodus Nederland, die met 1700 
vrijwilligers dit soort werk doet. Tel. 071 5161950. 
 
Namens de ZWO commissie 
M. Mak 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Onderweg 15 

● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samen zorgen! Zingeving en mantelzorg 
 
Het aantal mantelzorgers groeit. Bijna iedereen krijgt 
er mee te maken. Wat betekent dat voor ons leven en 
onze kijk op zorg? Hoe gaan wij om met de 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid van elkaar?  
 
Gerben Hoogterp is naast predikant in Muiden ook 
geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. Hij 
spreekt veel met patiënten en familie over de grenzen 
van de zorg. Over hoop en onmacht, de verlangens en 
het verdriet en hoe mensen hun geloof wel of niet 
beleven in deze situaties.  
Ook over de vragen die het oproept. Over de ethische 
dillema’s en mantelzorg. Wat is goede zorg? Hoe blijf 
je eerlijk tegenover elkaar? Hoe maak je moeilijke 
zaken bespreekbaar?  
 
Een avond over zingeving en geloofsvragen in deze 
fase van het leven. De spiritualiteit van de mantelzorg 
en de verantwoordelijkheid die wij daarbij voor elkaar 
voelen.  
 
Met medewerking van Gerben Hoogterp (ziekenhuis-
predikant), Ton Koot (Alzheimer café Weesp) en  
Hans Biemans (Gemeente Weesp, Sociaal Domein).  
Deze avond is de afsluiting van de gespreksgroep 
serie ‘Zin in Mantelzorg’. Tevens is het de 2e thema-
avond dit jaar in het kader van de pauselijke encycliek 
Laudato Si’. 
 
Wanneer?  
Donderdagavond 28 maart, Het Lichthuis, Weesp, 
20.00 uur. 
 
 

Hulp gezocht bij collecte ZOA 
 
In de laatste week van maart wordt de collecte voor de 
stichting ZOA georganiseerd. Zie voor meer informatie 
de website van deze stichting: www.zoa.nl 
 
Omdat het een christelijke organisatie is, is het 
moeilijk om hier collectanten voor te vinden. 
 
Heeft u tijd in deze week dan zouden wij het wel heel 
fijn vinden als u zich op wilt geven als collectant. Al wilt 
u alleen maar uw eigen straat of flat-galerij lopen, het 
zal ons helpen! 
 
Wilt u hier meer over weten of u opgeven, dan kunt u 
dat bij Ida Westland, telefoon 0294418860 of e-mail  
oost-west@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

is meer informatie beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

        
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

                                                
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

http://www.pgwd.nl/
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

● Berichten 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen van Mw.B.€ 10,- 
  
Hartelijk dank, Pitty Wijma. 
 
 

Alzheimer Café Weesp 
 

De Juf, de bakker en de dominee 
 
De juf, de bakker en de dominee waren in oktober door 
ziekte verhinderd om het 10 jarig bestaan van het 
Alzheimercafé Weesp op te fleuren. Vanavond volgt 
er een herkansing. 
‘De juf kent veel liedjes, maar helaas laat haar 
geheugen haar soms in de steek. Gelukkig schieten 
de bakker en de dominee haar dan te hulp. Een 
programma wat uitnodigt om mee te zingen.’ 
 
Donderdag 4 april 2019 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse vrouwen op weg 
 
Op onze verenigingsavond van 1 april a.s. is Mevrouw 
Drs. Alie Hoek van Kooten onze gast. 
Het thema zal zijn "Eenzaamheid, daar hoef je niet 
oud voor te zijn".  
Zij is een heel boeiend spreekster en daarom nodigen 
we iedereen van harte uit om deze avond met ons bij 
te wonen. 
Aanvang 19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10. 
 
Het bestuur. 
                          
 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: 
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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De Bach Passies komen er weer aan 
 

Carnaval is voorbij en dat betekent dat de tijd van de Passies is begonnen.  
In 1724, precies 295 jaar geleden, schrijft Johann Sebastian Bach zijn eerste grote 
Passie, als sluitstuk van zijn eerste cantatejaar, waarna er nog enkele zullen volgen. 
Helaas zijn er maar twee volledig bewaard gebleven. Het is bekend dat vooral in 
Nederland deze Passies van Bach en met name de Matthäus, op veel belangstelling 
kunnen rekenen. Gelukkig krijgt inmiddels zijn andere grote passie, zijn eerste, de 
Johannes, meer en meer aandacht en misschien ook wel terecht. Daar waar de 
Matthäus beroemd is om dat ene koraal wat steeds terug komt en al die prachtige 
aria’s is de Johannes voor het koor de moeilijkere en uitdagendere passie om te 
zingen. Natuurlijk heeft ook de Johannes schitterende aria’s, en heel veel bekende 
koralen, het is uiteindelijk de grote Bach zelf die componeerde. Bach borduurde voort 
op het principe van passies zoals die toen gebruikelijk. Het reciteren van de 
evangelietekst door de hoofdpersonen vaak nog in het gregoriaans, maar bouwde dit 
volledig uit in de vorm zoals wij die nu kennen. Toch zijn beide passies vergelijkbaar 
maar toch ook heel verschillend. Hoe dat komt? De basistekst die Bach gebruikt is 

rechtstreeks ontleed aan het evangelie van Johannes en Mattheüs. Het Mattheüs-evangelie is langer omdat de 
verhaallijn al begint bij Witte Donderdag, bij het laatste avondmaal. Het Johannes evangelie begint bij de 
gevangenneming en het verraad van Judas. Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het evangelie volgens 
Johannes in Luthers vertaling. Het Johannes-evangelie is nuchter en verhalender dan het Mattheüs-evangelie, en 
daardoor aanmerkelijk dramatischer. En waar Jezus in het evangelie volgens Mattheüs langdurige lessen en 
redevoeringen houdt, gaat Johannes daar vrijwel geheel aan voorbij. Jezus is bij Johannes meer een handelende 
persoon en minder profeet en leraar. Je kunt rustig spreken van een Jezus die niet de kaas van zijn brood laat eten. 
Integendeel, hij staat Pilatus en de hogepriesters stevig te woord. Daardoor is het evangelie dynamischer dan de 
andere evangelies en Bach heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht in de Johannes Passion. De Johannes Passion 
is ook een half uur korter dan de Matthäus Passion. Het is tevens de passie waar vooral het koor een hele grote rol 
speelt. Daar waar het in de Bach’s Matthäus Passion gaat over de lijdende Christus geeft deze passie ook veel 
gelegenheid voor beschouwende en reflecterende teksten, blinkt met name de Johannes Passion uit in zijn fellere 
dialogen tussen de verschillende hoofdrolspelers, in de Matthäus daarentegen zijn de dialogen minder fel. Bach heeft 
zijn composities volledig geënt op de voor hem liggende teksten. Bedenkend dat deze man ook nog door de hele 
passie mogelijkheden zag om zelfs in het notenbeeld de tekst symbolisch terug te laten komen, getuigt van zijn grote 
kundigheid als componist. Of het kerkpubliek in Leipzig alle muzikale symbolen heeft gehoord, of is opgevallen, is 
ons onbekend net zoals wij niet weten hoe deze passies zijn ervaren. Zonder, wie dan ook te kort te doen, kunnen 
we stellen dat Bach een grote meester was, misschien wel de allergrootste, en muziek heeft geschreven waarbij hij 
geen rekening hield met kennis en kunde van zowel uitvoerenden als luisteraars. Het is een algemeen bekend feit 
dat Bach inderdaad vaak ontevreden was over musici en zangers. Iets schrijven voor de eeuwigheid is misschien 
dat wat Bach heeft geprobeerd te doen. Hij vond het zijn roeping, een van God gegeven opdracht om dit te doen, 
misschien is het daarom dat we nog steeds in groten getale naar zijn muziek luisteren en daarvan onder de indruk 
of geëmotioneerd zijn. Dat wij vandaag aan de dag bevoorrecht zijn is zeker. Want wij kunnen ZIJN muziek misschien 
beter kunnen horen dan dat hij dit zelf ooit zo heeft kunnen uitvoeren, door een gebrek aan goede musici wat wij 
vandaag aan de dag niet meer hebben. Beide Passies zijn uiteraard op vele manieren uitgevoerd en op plaat of cd 
gezet. Toch zegt vrijwel iedereen: er gaat niets boven het meemaken van een live uitvoering.  
 
Na de indrukwekkende uitvoering van Handels Messiah in het najaar van 2018 zal het “Vocaal Ensemble Voices” 
Bach’s Johannes Passion uitvoeren, samen met solisten en leden van het Radio Filharmonisch Orkest. Uiteraard 
kunt u daar bij zijn. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.voicesbussum.nl waar kaarten te koop zijn voor 
deze uitvoeringen. Advies: gezien de drukte bij Handels Messiah bestel uw kaarten zo vroeg mogelijk. 

 

  Op zaterdag 6 april 2019 om 19:30 uur  
in de Grote of Laurenskerk, Weesp 

 
Uitvoerenden:  
Heleen Meijer sopraan, Marga Melerna alt,  Scott Wellstead Evangelist/tenor, 
Pim Philipse Christus/bariton Palle Fuhr Jørgensen Pilatus/bas, Vocaal ensemble Voices 
koor, Wilhelminaconsort (leden Radio Filharmonisch Orkest) o.l.v Piet Philipse 
 
 
 

http://www.voicesbussum.nl/
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VBW-nieuws! 
Het voorbereidingsteam voor de 

VakantieBijbelWeek is op 20 februari bij elkaar 

geweest om de voorbereiding te beginnen voor 

VBW 2019. Het krijgt het thema "Schatrijk!" 

 

Van 19 tot en met 23 augustus gaan we weer een 

fantastische week tegemoet! Met een slotviering 

in de Rooms-Katholieke kerk op 25 augustus. 

 

Voor deze week nodigen we kinderen uit Weesp, 

Muiden en Muiderberg uit, om samen de verhalen 

over God te lezen, en om erover te zingen en te 

praten. Daarnaast nemen we natuurlijk ook tijd om 

leuke knutsels te maken. 

Met dit alles willen we graag overbrengen hoe 

bijzonder het is om Jezus te mogen kennen en 

achter Hem aan te gaan.  

Ook vriendjes, vriendinnetjes en logeetjes zijn 

voor de VakantieBijbelWeek van harte 

uitgenodigd! 

 

In deze weken bellen de leden van het 

voorbereidingsteam om zich heen om medewerkers 

van vorig jaar te vragen of ze weer willen 

meedoen. We zijn altijd op zoek naar één of 

meerdere mensen die bereid zijn om te helpen bij 

begeleiden van het zingen, het praten over de 

Bijbelverhalen, het maken van leuke 

knutselwerkjes en de catering.  

 

Ben je nog niet eerder medewerker geweest en 

durf je het aan om samen met ons en de kinderen 

"schatrijk" te worden, meld je dan bij mij aan! 

Iedereen die als leiding / medewerker aan de VBW 

wil meedoen is hierbij alvast van harte uitgenodigd 

voor de "Medewerkersavond" die op 11 April a.s. 

vanaf 20:00 uur in het Lichthuis wordt gehouden.  

 

Zij die niet op een praktische manier kunnen 

bijdragen, maar de VBW wel een warm hart 

toedragen, kunnen ons helpen door deze week in 

gebed aan God op te dragen. 

 

Namens VBW-

voorbereidingsgroep,  

Han Op 't Land 

(jt.opt.land@hccnet.nl), 

Telefoon 0294 418669 
 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 26 januari  stond de wandeling Haarlemse 
hofjes op de planning. 
Met 11 personen gingen we vanaf station Weesp via 
Amsterdam-Centraal naar Haarlem. 
Via de Kruisweg liepen we naar het begin punt van 
de wandeling, bij Brasserie Paris Haarlem dronken 
we eerst koffie. 
De rondwandeling liep door de oude binnenstad van 
Haarlem en ging langs diverse hofjes. 
Niet alle hofjes bleken op zaterdag open te zijn, 
maar er bleven er nog genoeg over om te bekijken. 
Diverse wandelaars brachten ook nog een bezoekje 
aan drogisterij Van der Pigge. 
We hadden goed weer. Hoewel het aantal 
kilometers erg mee viel, was iedereen van het 
sjokken toch behoorlijk moe. Volgende keer maar 
weer de natuur in………. 
 
De volgende wandeling is op zaterdag 23 maart. 
We willen een wandeling maken door het vroegere 
“Bosplan” oftewel het Amsterdamse Bos. 
De wandeling is een kleine 12 kilometer en begint 
en eindigt aan het begin van de Bosbaan, bij het 
bezoekerscentrum, daar parkeren we ook de auto`s. 
We verzamelen om 9 uur bij de kerk en drinken bij 
aankomst eerst koffie bij Grand Café de Bosbaan. 
Aan het eind van de wandeling kunnen we nog een 
kijkje in de Boswinkel nemen. 
In verband met de hoeveelheid auto`s graag 
doorgeven als u mee wilt lopen voor donderdag 21 
maart. 
 
U kunt zich opgeven bij Nine van Kogelenberg 
email: ninevankogelenberg@live.nl ; tel. 772965 of 
bij Patrick Kalwij email: patrick.kalwij@online.nl ; 
tel.432263.  
 
 
Nine, Wil, Patrick en Jolanda 
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Kinderclub ‘de Regenboog’ 
Jammer genoeg zijn we er al weer bijna… De 

laatste clubmiddag van dit seizoen! Wát veel 

gezellige en leuke kinderen zijn er elke keer, het is 

écht genieten met jullie! 

Er was een weekje vakantie maar daarna zijn er 

weer prachtige knutsels gemaakt, de oudste 

kinderen hebben de gezaagde teckels verder 

beschilderd, vissen omwikkeld met gekleurde 

draden en bloemen gemaakt. Wat zag het er 

allemaal prachtig uit! De jongste kinderen gingen 

gekleurde strookjes papier vlechten door een 

koddige beer en ze versierden vissen met 

crêpepapier en kralen. 

 

Met de verhalen zijn we al begonnen richting de 

Pasen. Jezus doet iets opvallends: hij wast de 

voeten van zijn leerlingen, het was in die tijd 

gebruikelijk dat voor je ging eten óók je voeten 

werden gewassen. De mensen liepen op open 

sandalen, en de wegen waren stoffig. Natuurlijk is 

dat niet zo’n leuk werkje dat vaak door een 

dienstknecht werd gedaan… Als er geen knecht 

aanwezig is, gaan de leerlingen van Jezus 

gemakshalve maar met vieze voeten aan tafel. Dan 

staat Jezus op en gaat zélf de voeten wassen, wat 

zullen de leerlingen zich geschaamd hebben!  

Juf Joke was óók helemaal vergeten haar voeten te 

wassen, ze waren helemaal zwart! Wie van de 

kinderen wilde toen de voeten van juf Joke gaan 

wassen?? Dat viel toch niet mee! 

 

In het andere verhaal stond Petrus centraal, hij zei 

steeds dat hij álles voor de Heere Jezus over had… 

maar toen Jezus gevangen was genomen werd hij 

toch wel bang en zei zelfs – als een leugentje voor 

eigen bestwil – dat hij Jezus helemaal niet kende! 

Wat schaamde Petrus zich daar achteraf over dat 

hij Jezus hiermee verdriet had gedaan! Staan wij 

er ook wel bij stil dat als er gevloekt wordt dat dit 

Jezus veel verdriet doet? We kunnen dan zeggen; 

“ïk vind het niet zo fijn als je zo over mijn beste 

Vriend praat!” 

 

Er zijn inmiddels super veel stroopwafels en 

rookworsten verkocht voor de  

MAF (flying docters) !  

Op de laatste clubmiddag gaan we bekend maken 

welk bedrag dit heeft opgeleverd! Spannend hoor! 

 

Op deze laatste middag (woensdag 27 maart) hopen 

we ook weer af te sluiten met een feestelijke 

bingomiddag. De laatste middag is alleen voor 

kinderen die dit afgelopen seizoen de kinderclub 

hebben bezocht. Kom dus snel langs!  

De kinderclub is op woensdagmiddag van 14.15 tot 

15.45 uur!  

Neem gerust je vriendjes en buurkinderen mee! 

Meedoen is gratis, 

 

Groetjes van de leiding van kinderclub ‘de 

regenboog’ 

 

Oproep van de Kliederkerk 
 

Wij zijn op zoek naar versterking van ons team! 

 

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de 

voorbereiding van de Kliederkerk-diensten? 

 

Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste personen 

met veel ideeën die onze kliederkerkdiensten samen 

met ons nog meer kleur kunnen geven. 

 

Heb je interesse? Of wil je meer informatie? 

 

Stuur een e-mail naar kliederkerkweesp@pgwd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep Palmpasenstokken Kliederkerk 
 

Op zaterdag 13 april gaat de Kliederkerk weer 

Palmpasenstokken maken. 

Heeft u toevallig thuis nog één of meerdere 

Palmpasen-kruizen liggen, waar u niets meer mee 

doet, dan willen wij u vragen deze bij ons in te 

leveren. Wij kunnen ze dan hergebruiken en zo onze 

kosten beperken. 

 

Neem ze op zondag 7 april mee naar de kerk of 

lever ze in bij Carla de Groot, Lageweyselaan 29. 

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact 

met ons opnemen via kliederkerkweesp@pgwd.nl  
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Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster. 

Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen, e-mail 
groen41@gmail.com of telefoonnummer 0294-457799 

 
 


