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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag. 

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u. 
 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp,  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 8: vrijdag 7 juni 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 17 juni. 

Activiteitenperiode: 19 juni tot en met 9 juli 2019. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 

mailto:vrienden@pgwd.nl
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● Erediensten 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

  
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 

 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
 
 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
geen diensten 

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
9 juni (Pinksteren) Mw P. Sertons  

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Grote-of St. Nicolaaskerk,  
Kerkstraat 3, Muiden 
10.00 uur Ds J. Bodisco-Massink 
  samen met Muiden en Muiderberg 
 

Zondag 2 juni 
Exaudi, Wezenzondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw Ds M.C. Hage 
  Stamtafelgesprek 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Orgelfonds 
 
19.00 uur Ds A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte Diaconie 
2e collecte Orgelfonds 
 

Zondag 9 juni 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw Ds B. Bootsma-Gerritsen 
  Koffiedrinken na de dienst 
    
1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Zending 
2e collecte Kerk 
 

Zondag 16 juni 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Dhr. T. Kraan, Utrecht 
  Jeugddienst 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Collectedoel wordt door de 

jeugdcommissie bepaald, meer 
informatie in de dienst 

2e collecte Kerk 
 
19.00 uur Ds W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 

 

Hebt u een mooie foto van onze 
kerk? Stuur hem naar de redactie! 
 
 
Meer informatie over het 
kanselkleed voor Pinksteren kunt u 
vinden op pagina 6 
 

 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel  417859 
 

Hemelvaartsdag 
Hr. S. Biesheuvel 417859 
 

Zondag 2 juni 
rit A   Hr. S. Biesheuvel 417859 
rit B   Hr. G. Molenaar 411741 
rit C   Hr. P. v. Lindenberg 412709 
 

Zondag 9 juni 
rit A   Hr. H. Op ’t Land 418669 
rit B   Mw. M. A. Stevens 411271 
rit C   Hr. F. Lijnsvelt 410455 
 

Zondag 16 juni 
rit A   Hr.J.H.F.de Vries 450041 
rit B   Hr. G. v. d. Zande 414840 
rit C1 fam. Boshuizen      06-24527364 
rit C2 Hr. N. Bakker  410302 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 

Woensdag 29 mei, 5 juni en 12 juni 
Stiltemeditatie 9.00-9.30 uur 
koor van de kerk 
contact: Ds. Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of 0294-752009 

 
Maandag 3 juni 
30-50 groep,  
Contactpersonen:  
Everdiene Geerling, e-mail: e.geerling@xs4all.nl  
Henk de Groot, e-mail: henk-irenedegroot@hetnet.nl 
  

Donderdag 6 juni 
Creatieve groep    10.00-12.00 uur 
info Janny van den Bergh, tel 417082 
(van 17.30-19.00 uur)   
of jannyvandenbergh@hetnet.nl 

 
Donderdag 6 juni 
Alzheimercafé 19.30 – 21.00 uur 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
gastspreker: Sjef van Bommel,  
schrijver van het boek: ‘ik ben niet kwijt’ 
 

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 
Ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór  8.00 uur 
 

Donderdag 13 juni 
Gesprekskring aanmoedigingsbrief 
Verheug je en Juich 20.00 - 22.00 uur 
Bios gebouw, Middenstraat 131 
Contactpersonen:  
Janny van den Bergh, tel.: 0294-417082 
Jolanda Kalwij, tel.: 0294-432263 
 

Vrijdag 14 juni 
Orgelconcert               19.30 uur 
De Orgelmis van J.S. Bach 
Zie artikel op pagina 13 of kijk op de website van de vrienden van 
de Grote kerk, www.vgkweesp.nl 
 

 
 

Ouderensoos 

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 

Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer 

NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en 

Driemond. Wilt u duidelijk aangeven 

welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

DIO-drogisterij van Rheenen, 

Nieuwstad 60. 

 

mailto:marijehage@pgwd.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
http://www.vgkweesp.nl/


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

Pinksteren, Gods levensadem 

 
Van alle feesten in het kerkelijk jaar ligt Pinksteren mij het meest na aan het hart. Dat komt omdat ik de 
Heilige Geest ervaar als een belangrijke factor in mijn leven én mijn werk. Voor mij is de Geest de kracht 
waarmee God aanwezig is in mijn leven hier en nu. Zonder de inspiratie van Gods Geest zou ik mijn preken 
niet kunnen schrijven. Zonder de milde liefde van de Geest zou ik mezelf bij elke fout die ik maak de put in 
praten. Het is de Geest die mij laat ervaren dat ik het niet alleen hoef te doen in het leven, maar dat God altijd 
bij me is. 
 
Voor mij is de Heilige Geest de levensadem die alles bezielt wat ik denk en doe, wat ik ben. 
 
Velen zijn verrast als ze horen dat er al in het Oude Testament wordt gesproken over de Geest van God. Zo 
wordt er in Numeri 27 vermeld dat Jozua een man is ‘die geestkracht’ bezit. Daarmee wordt bedoeld dat hij 
een man is die dicht bij God leeft. Daarom is hij in staat om Mozes op te volgen. Bij diverse profeten wordt 
verteld dat de Geest van God op hen rustte. In Psalm 51 zingt David: ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.’ Al in die verhalen is de Geest van God een kracht, een inspirator 
en bezieler.  
Het bijzondere is dat in het Hebreeuws het woord voor geest, Ruach, ook adem betekend. In Genesis 2 is het 
God die zijn ruach, zijn levensadem de neus inblaast en zo de eerste mens tot een levend wezen maakt. 
Zolang wij ademhalen zijn wij dus verbonden met die levensadem van God. 
 
Het zijn allemaal gedachten en ideeën die meeklinken in het Pinsterverhaal zoals de evangelist Johannes het 
vertelt. Het verhaal uit het Bijbelboek Handelingen is bekender, maar ook Johannes vertelt over de Heilige 
Geest.  
Hij vertelt het alleen net iets anders. Bij Johannes is het net na Jezus’ opstanding al Pinksteren. Als Jezus na 
zijn dood is opgestaan, verschijnt hij aan de bange leerlingen. Johannes beschrijft dan het volgende: “Nog 
eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze 
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’” (Johannes 20: 12-22)  
Al zijn het maar een paar verzen, ik kan me voorstellen wat het voor de leerlingen betekend moet hebben om 
daar te zitten. Ze zitten daar vol angst, omdat ze nog niet durven geloven dat Jezus is opgestaan. Dan 
opeens verschijnt Jezus in hun midden. Hij probeert hun angst weg te nemen en hun blik weer vooruit te 
richten. Johannes vertelt over wind, over adem die over de leerlingen wordt heen geblazen. Jezus geeft zijn 
leerlingen een opdracht, maar geeft dus de Heilige Geest mee om die opdracht te kunnen volbrengen. Het zal 
ze de moed hebben gegeven om de draad op te pakken. 
 
Aan de ene kant is de Geest van God een abstract begrip, dat van Pinksteren een lastig feest maakt om uit te 
leggen aan anderen. Aan de andere kant komt het voor mij heel dichtbij als ik het zie als de bezieling, de 
inspiratie en de adem van mijn leven. Dan is de Geest Gods middel om werkzaam te zijn in mijn leven. 
 
Adri Kortekaas heeft hier een mooi gedicht over geschreven getiteld  ‘Adem in mij’: 
 
Adem in mij  
Gij die ondenkbaar  
onzienbaar nabij zijt, 
de wegen voorbij, 
tot waar geen god 
mij nog vasthoudt 
dan Gij, alleen Gij, 
en geen ander dan Gij 
mij zal dragen tot over 
de diepte waarboven 
de spanne mijns levens 
zich waagt. 
 
Naast mij gaat Gij; 
tot waar de morgen 

in licht zich ontvouwt 
weet ik dat Gij 
mij niet loslaat, 
mijn naam in uw handen 
geborgen houdt: 
 
gaandeweg 
zegent Gij mij. 
 
Levende Naam, diep in mij: 
licht op in mij, adem in mij, 
ik in U en Gij in mij. 
 
adem mij open 
adem mij vrij. 

 
Ik hoop dat die Adem u en jou mag bezielen en verrassen deze Pinksteren.
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 

  

 

 

 

 

 

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/


 

 Onderweg 7 

Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 31 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Grote-of St. Nicolaaskerk, Muiden, 10.00 uur 
 
Op Hemelvaartsdag komen de Protestantse 
Gemeenten van Muiderberg, Weesp en Muiden 
samen in de Grote Kerk in Muiden.  
De dienst begint om 10.00 uur.  
Voorganger is ds. J. Bodisco Massink. 
 
Daaraan vooraf is er gelegenheid samen te 
dauwtrappen in Muiden. 
 
Het plan is als volgt: 
We verzamelen om 08.00 uur bij de Grote Kerk in 
Muiden. We wandelen dan naar de splinternieuwe 
wijk De Krijgsman, die op het oude terrein van de 
Kruitfabriek gebouwd wordt. Onze gids Guus Kroon 
weet heel veel te vertellen over de Kruitfabriek, het 
Kruitpad, de wijk in aanbouw en de Westbatterij.  
Stevig schoeisel is wel noodzakelijk, omdat niet alle 
wegen verhard zijn.  
Om 9.30 uur hopen we weer bij de kerk terug te zijn. 
Daar staat dan koffie klaar met een krentenbol.  
Wie niet meewandelt, kan dan aanschuiven bij de 
koffie. 
 
 

Zondag 2 juni 
Exaudi, Wezenzondag 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze zondag staat bekend als Wezenzondag.  
Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 
in.  We hebben afscheid van Jezus genomen, maar 
het feest van de Heilige Geest is nog niet begonnen.  
 
We lezen uit Johannes 14, waarin Jezus zegt: Ik laat 
jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.  
 
Wees welkom allemaal! 
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 juni 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze zondag is het Pinksteren.  
Volop feest in de kerk, want in deze dienst mogen we 
twee kinderen dopen, namelijk Tijmen ter Heide, 
zoon van Jackie June ter Heide, en Juliët Been, 
dochter van Dennis en Jannetta Been.  
 
Daarnaast zal Gospelkoor Edoza uit Hilversum 
meewerken aan deze dienst.  
 
We lezen met elkaar het Pinksterverhaal uit 
Handelingen 2. We hopen op een vrolijke, feestelijke 
dienst waarin de Geest gevierd en gevoeld mag 
worden. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 

Zondag 16 juni 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Tijdens de jeugddienst op zondag 16 november zal 
Thomas Kraan, predikant-in-opleiding voorgaan. De 
dienst is samen met de jeugd voorbereid.  
 
Voor Thomas is het bijzonder om in onze kerk voor 
te gaan omdat hij zijn eigen jongste jeugd in Weesp 
heeft gewoond en is gedoopt in de Hogewey-kerk.  
 
Tijdens de dienst zal er ingegaan worden op de drie-
eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op zondag 
Trinitatis hopen we hier dieper op in te gaan en te 
ontdekken van deze bijzondere zondag voor ons 
leven kan betekenen" 
 
Pauline de Groot 
 
 

Het pinksterkleed 
 
Rood is de kleur van het pinksterfeest. Rood van het 
vuur van de Geest.  
De aarde op dit kleed is gevat in de vlammen van 
het pinksterverhaal. Dit is de bedoeling van dit feest: 
heel het leven van mensen zal vol zijn van de 
opgestane Heer. Op pinksterdag, de vijftigste 
paasdag, begint het Pasen pas echt en slaan de 
vlammen uit.  
Natuurlijk is daar de duif van de Geest die al 
broedde op de wateren toen niets anders was dan 
chaos. De duif die Noach uit zijn kist van behoud liet 
gaan en die kwam met een teken van vrede, een 
olijftak’ 
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● In memoriam 
 
 

Willie Handjes – Pieterse 
10 maart 1935  - 8 mei 2019 

 
In het licht van Pasen gedenken we Willie Handjes – Pieterse. Na een kort ziekbed is zij op 8 mei overleden. Zij is 
84 jaar oud geworden. 
 
Wil Handjes was een lieve vrouw, een levensgenieter en een doorzetter. Samen met haar man heeft ze genoten 
van de vele reizen die ze gemaakt hebben. De uitdagingen van het leven ging ze met de nodige strijdlust aan. 
Daarin was ze een steun en toeverlaat voor velen in haar familie en daarbuiten. Altijd kon je een beroep op haar 
doen. 
 
Tijdens het afscheid, dat plaatsgevonden heeft op woensdag 15 mei, hebben we gelezen uit 1 Korintiërs 13.   
Een tekst die verwoordt hoe Wil in het leven stond en hoe het geloof het dragende fundament in haar leven was. 
Geloof, hoop én liefde vormden samen de kern van wie zij was.  
 
Het overlijden van Wil Handjes, maar ook de korte, heftige periode van haar ziekte, heeft haar man, de kinderen en 
kleinkinderen diep geraakt. We bidden dat zij Gods nabijheid mogen ervaren in deze moeilijke periode. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, 
in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

Hanna Lam 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Marije Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Richting 1 september 
Zoals u weet, neem ik 1 september 
afscheid van deze prachtige 
gemeente. Langzaam beginnen de 
dingen te voelen als laatste keren.  
 
Zo had ik afgelopen week een 

werkgesprek, iets wat we jaarlijks doen. Voor de 
gelegenheid had ik al mijn jaarverslagen eens 
opgezocht. Mooi om te lezen hoe ik in mijn eerste 
verslag in 2011 schreef: “Een jaar geleden kwam ik 
naar Weesp. Vanaf het begin voelde ik een klik, en die 
is er nog steeds. Die is misschien zelfs wel groter 
geworden!” Ja, die klik is gegroeid en we zijn aan 
elkaar gehecht geraakt.  
 
Richting afscheid leven is dan lastig, maar ook goed, 
omdat er zo veel moois is om straks op terug te kijken. 
Maar laten we niet al te veel op de zaken vooruit lopen, 
de komende drie maanden ben ik nog aan het werk. 
Er staan de komende weken een aantal mooie dingen 
op het programma. Ik zie uit naar Pinksteren. 
Ik zie uit naar de jaarlijkse Dank U bijeenkomst, waar 
we weer het voorafgaande seizoen mogen vieren en 
alle vrijwilligers weer even in het zonnetje mogen 
zetten. 
Ook ben ik dankbaar dat ik nog twee huwelijken mocht 
en kan inzegenen. Het huwelijk van Clara en Jesper 
de Groot afgelopen vrijdag, en straks in juni het 
huwelijk van Pauline de Groot en Bas de Korte. Wat 
een feest!  
 

En, tot slot, ben ik dankbaar voor het pastoraat wat ik 
de komende maanden nog kan doen. De mensen die 
ik nog kan begeleiden, waar mogelijk. Ik wil u daarbij 
niet onthouden wat ik in mijn laatste werkverslag 
daarover heb geschreven: “Bovenal ben ik zo 
dankbaar voor alle ervaringen in het pastoraat. 
Sommige dingen grijpen mij natuurlijk net zo goed 
aan. Dan leer ik veel. Ik leer wat doorzetten is, van de 
vele ernstige zieken. Ik leer wat moed is, van hen die 
naar de operatietafel worden gereden. Ik leer wat 
overgave is, van hen die op de rand staan van leven 
en sterven. Het zijn ervaringen die mij altijd bij zullen 
blijven, opgeslagen in mijn hart”.  
 
Naast afscheid nemen, komt ook het nieuwe seizoen 
er aan. Samen met collega ds. Bootsma, de 
kerkenraad en het pastorale team zijn we aan het 
kijken hoe het komende seizoen na mijn vertrek kan 
worden vormgegeven. Op de activiteitengids worden 
deze weken de laatste puntjes op de i gezet. Het 
belooft een mooi programma te worden. Ook de 
voorbereidingen voor de startzondag zijn in gang 
gezet. Het voelt goed om dit zo samen nog te doen, 
ook al zal ik er op 8 september zelf niet bij aanwezig 
zijn. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage  
 
 
 
 
 

 

Ds. Berit Bootsma 

 

Lieve mensen, 
 
Vooruitblik nieuwe seizoen 
Zo na Pinksteren begint het 
kerkelijke seizoen op haar einde te 
raken. Dan komt de tijd van rust en 
ook van het voorbereiden van een 
afscheid. Op 1 september zullen 

we afscheid nemen van ds. Marije Hage. 
 
De weg gaat echter verder en achter de schermen 
wordt al hard nagedacht over het komende seizoen. 
Dit jaar is ons thema ‘een goed gesprek’. Volgend jaar 
gaan we daarop verder met het thema ‘een goed 
verhaal’. Op 8 september zullen we de aftrap van dit 
nieuwe seizoen verzorgen met de startzondag. Over 
de invulling wordt nog nagedacht, maar dan kunt u 
alvast de datum in uw agenda noteren. 
 
Doopdienst met Pinksteren 

Ik zie uit naar de dienst met Pinksteren. Het belooft 
een bijzondere dienst te worden. De eerste 
doopdienst voor mij hier in Weesp. Voeg daarbij een 
goed gospelkoor, waarin ook nog één van de oma’s 
van de dopelingen zingt, en alle ingrediënten voor een 
feestelijke dienst zijn aanwezig.  
 
Dank-u-bijeenkomst 
Op zaterdag 15 juni is de jaarlijkse dank-u-
bijeenkomst. Een moment dat mij altijd even stil doet 
staan bij al die vrijwilligers in onze kerk. Zoveel 
mensen zetten zich met hart en ziel in voor de kerk. 
Voor de schermen, maar veel meer nog achter de 
schermen zijn mensen bezig met het gebouw, de 
mensen, het kerkblad, de liturgie en zoveel andere 
zaken. Als predikant wil ik jullie ook bedanken voor 
jullie inzet en tijd. Ik ervaar het iedere keer weer als 
een eer samen met jullie te werken aan de opbouw 
 
Met hartelijke groet,  
Ds. Berit Bootsma 
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● Berichen 
 

Gemeente (mee) leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de kerkenraad 

 
Vertrek Ds. Marije Hage 
 
Ds. Marije Hage heeft de kerkenraad verteld dat zij per 
1 september onze gemeente gaat verlaten. Marije 
heeft dan 9 jaar in onze gemeente als predikant 
gewerkt. 
 
De kerkenraad heeft inmiddels enkele keren 
vergaderd om  te discussiëren over de vraag  hoe we 
de vacature, die nu ontstaat, gaan invullen. 
Want, dat we de vacature moeten invullen, staat 
buiten kijf. De vraag is alleen hoe? 
 
Belangrijk daarbij is de financiële situatie van onze 
gemeente. Wij moeten goedkeuring vragen aan een 
regionaal kerkelijk college om de vacature te mogen 
invullen. Een van de eisen is dat de kerkelijke 
gemeente daarvoor een meer-jaren begroting 
overlegt, waaruit blijkt dat ze een nieuwe predikant 
voor langere tijd kan betalen.  
Onze gemeente is op de korte termijn redelijk 
financieel gezond, maar op de langere termijn duiken 
we diep in de rode cijfers. Dat komt omdat onze 
gemeente erg vergrijsd is en de jaarlijkse kerkelijke 
bijdrage (kerkbalans) voor een belangrijk deel door 
deze groep gemeenteleden wordt gedragen.  
 
Elk jaar wordt onze gemeente zo’n 40 tot 50 leden 
kleiner door uitschrijvingen en overlijden.  
Dit betekent dat kerkbalans door een steeds kleinere 
groep gemeenteleden opgebracht moet worden. 
 
Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad 
zijn nu bezig om een meer-jaren begroting op te 
stellen, waarvan we hopen en verwachten dat die 
goedgekeurd gaat worden. We denken nu na over 
vermindering van onze uitgaven, waardoor de meer-
jaren begroting er beter uit komt te zien, met minder 
grote tekorten. Echter, dat is geen gemakkelijke 
opgave, dat vraagt de nodige zorgvuldigheid! 
 
Ik ben er van overtuigd dat we daar uitkomen, maar dit 
proces kost veel tijd en energie van alle betrokkenen.  
Wij houden u op de hoogte van onze vorderingen in 
dit proces. 
 
Namens de kerkenraad, Marien Weststrate 
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● Van de diaconie 
 

Inzameling voor de Voedselbank 

 

 
 
Op 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, zal er weer een 
inzameling voor de voedselbank gehouden worden. 
Nu de vakantieperiode er aan komt en velen er even 
tussen uit gaan doen wij, de Protestantse Gemeente 
en de RK-Parochie voorafgaand aan deze vakantietijd 
een beroep op u, zodat de cliënten van de 
Voedselbank  ook in de komende periode hun pakket 
kunnen krijgen. 
 
Bij de ingang van de kerk zullen er mensen klaarstaan 
om de door u meegebrachte producten in ontvangst te 
nemen.  
 
Doorgaans maken in Weesp ca. 50 mensen gebruik 
van de voedselbank.  
Om u een idee te geven welke producten vooral nodig 
zijn, bij deze wat voorbeelden: blikgroenten, pasta, 
rijst, koffie, wasmiddel, tandpasta, blikken soep, 
toiletartikelen, thee of zoet broodbeleg. U mag ook zelf 
iets bedenken, maar het moeten in ieder geval 
houdbare producten zijn.  
 
Mocht u vergeten zijn om producten mee naar de kerk 
te nemen? Er ligt ook een collectezak klaar. 
Doet u mee? De voedselbank en de cliënten zijn u  
dankbaar! 
 

                                             
 
 

Trouw aan je idealen 

 
Afgelopen week heeft de diaconie afscheid genomen 
van de ZWO-commissie. De leden van de ZWO-
commissie zorgen in onze kerk voor onze 
betrokkenheid bij mensen overal in de wereld die 
onze hulp nodig hebben.  
 
De afgelopen jaren heeft onze gemeente de 
Sosuakids gesteund in de Dominicaanse republiek, 
voor de mensen in Albanië spaarden we voor koeien 
via New Day Impact, we hielpen in Oekraïne Roma 
kinderen naar school. We zorgden voor orthopedisch 
schoeisel en operaties voor kinderen in Afrika. En de 
afgelopen twee jaar steunden we bootvluchteling in 
kamp Moira op Lesbos in Griekenland. De lijst is 
bijna onuitputtelijk. De projecten werden gezocht en 
gevonden door de ZWO-commissie en zij hebben dat 
voortreffelijk gedaan. 
 
Zeker niet onvermeld mag blijven, is hoelang de 
leden van de ZWO-commissie hun werk binnen de 
commissie hebben gedaan. De voorzitter Jan 
Overduin heeft dit 36 jaar gedaan.Ab Groen en Greet 
Dalmulder zijn 32 en 31 jaar actief geweest voor de 
ZWO. Marianne Mak nam het secretariaat over in 
2016 van Jan Buurman die helaas door ziekte moest 
stoppen met zijn jarenlange werk voor de ZWO.  Ook 
Marianne heeft vele jaren zich ingezet voor de 
commissie. Vorig jaar is Ineke Sliggers gestopt met 
haar lidmaatschap. 
 
Kortom de hele commissie wordt bedankt voor haar 
lange, trouwe inzet en heeft hiermee de gemeente 
geholpen bij haar taak in de wereld, onze naaste 
dichterbij gebracht. 
 
Vanaf september gaan Annemieke Bakker en 
Katinka Hilders verder met dit werk, tot die tijd neemt 
de diaconie waar. 
 
Namens de diaconie, Katinka Hilders 
 

Wees Welkom middag zondag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur in het Lichthuis

 
Weesp herbergt inmiddels heel wat zogenaamde 
'statushouders', vluchtelingen die een verblijfstatus 
hebben gekregen en vervolgens een huis in Weesp. 
Van daaruit kunnen zij inburgeren. 
 
Voor deze mensen hebben de kerken van Weesp 
vorig jaar een ontmoeting georganiseerd en dit jaar 
gaan we op herhaling! 
 
De meeste van de statushouders in Weesp zijn er 
alweer enige tijd, maar hoe gaat het met hen? Zou u 
deze mensen weer of voor het eerst willen 
ontmoeten? U bent van hárte welkom!  
 
 

 
René Mynkong zal vertellen over zijn ervaringen. 
Hoe het was en is om vanuit Afrika in Nederland te 
komen en te blijven. 
 
Wij vinden het leuk als u wat hapjes naar het model 
van een High Tea mee zou willen nemen, voor zo'n  
3 à 4 personen en vragen dit ook aan de 
statushouders.  
 
We stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt! Dat 
kan via e-mail diaconie@pgwd.nl of per telefoon 06-
44540444 
 
Namens de werkgroep 'Wees Welkom Middag', 
Cathalien Op 't Land 

mailto:diaconie@pgwd.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
                                                                
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 juni wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 juni wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten 
 

Orgelconcert 14 juni 2019 

 
De Orgelmis van J.S. Bach 
 
Dit is de naam die meestal gegeven wordt aan het 
‘Dritter Theil der Clavier Übung’ die Bach heeft 
geschreven voor de 200e verjaardag van de 
Reformatie in de stad Leipzig. Het bestaat uit een 
groots Praeludium in Es majeur op orgel, gevolgd door 
een aantal koraalvoorspelen, gevolgd door gezongen 
koralen en eindigt met de Fuga in Es majeur op orgel. 
De koralen zijn gekozen op basis van de liturgie van 
de Lutherse eredienst: o.a. Kyrië, Gloria, wetslezing, 
gebed, Credo, doop en avondmaal. 
 
De organist is Harry van Wijk, die ook in 2018 een 
orgelconcert verzorgde op het Bätz-orgel in de Grote 
Kerk van Weesp. De koralen woren gezongen door 
het koor Toonkunst Plus Amersfoort onder leiding van 
Ineke Opstal en worden begeleid op klavecimbel door 
Tom Bartelds. 
 
Bach heeft vooral in het Praeludium en Fuga, en 
thema ‘drie-eenheid’ naar voren laten komen. De 
beide stukken hebben drie hoofdthema’s, die elk 
uitgewerkt worden, maar ook worden gecombineerd 
met elkaar. De muziek zit buitengewoon prachtig in 
elkaar! 
 
Aanvang op 14 juni 2019: 
 

• 19:30 uur: Harry van Wijk geeft een uitleg en 
presentatie over deze boeiende muziek. 

• 20:00 uur: Aanvang van het concert. 
 
De toegang is gratis. Na afloop is er een 
collecteschaal om bij te dragen in de kosten van het 
concert. 
 
 

          

Werkgroep Oud Papier 

 
Het eerste kwartaal is voorbij dus is er weer wat 
nieuws te melden hoeveel we  in die periode hebben 
opgehaald. 
 
2018 
Januari   44.060 Kg. €   1.523,10             
Februari  30.726 Kg. €   1.060,00             
Maart  32.243 Kg. €   1.111,81             
April  43.006 Kg. €   1.489,08 
Mei  33.119 Kg. €   1.138,67 
Juni  34.848 Kg. €   1.200,44 
Juli  38.617 Kg. €   1.332,81 
Augustus  28.304 Kg. €      972,12 
September  32.003 Kg. €   1.101,79 
Oktober  43.982 Kg. €   1.513,06 
November  36.822 Kg. €   1.264,66 
December  36.881 Kg. €   1.264,13 
                         --------------- ---------------- 
Totaal               434.611 Kg. € 14.971,67 
 
2019 
Januari  43.540 Kg. €   1.517,50 
Februari  27.459 Kg.     €      949,37 
Maart   32.422 Kg.  €   1.087,46 
 
Toch weer een leuk resultaat van de afgelopen 
maanden, zeker de moeite waard om hiermee door te 
gaan. 
 
Maar we zijn op zoek naar vrijwilligers die met name 
op vrijdagochtend kunnen invallen als er iemand 
verhinderd is. Ongeveer half negen gaan ze op pad en 
rond het middaguur is het weer afgerond. Tussentijds 
wordt er met elkaar koffie gedronken.   
Kortom: een gezellige groep.  
Opgeven kunt u bij Henk Nagel, tel. 06-51414744 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groeten namens de werkgroep, 
Kees Lijnsvelt 
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

● Berichten 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Gastspreker: Sjef van Bommel,  
schrijver van het boek “Ik ben niet kwijt”. 
 
Sjef van Bommel schreef een prachtig boek over hoe 
hij zijn man Thom verliest aan een vorm van dementie. 
Het boek is een aanrader voor iedereen die een 
partner heeft met dementie en voor mensen die meer 
willen lezen over de impact van dementie op een 
relatie. 
Sjef vertelt levendig over onder andere zijn taak als 
mantelzorger en dan met name over de manieren die 
hij uitvindt om het leven voor hen beiden aangenaam 
te houden.  

 

Donderdag 6 juni 2019 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
0294 48 39 93 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 
 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft 

toegang tot de liturgie voor de 

zondagmorgendienst en u kunt collectebonnen 

bestellen en giften geven. Ook is meer informatie 

beschikbaar op onze website www.pgwd.nl 

 

 

       

 
 

mailto:koster@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
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● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links 
    tel. 412403     
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 

 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief 

(aanmelden via de website www.pgwd.nl) ontvangt 

u wekelijks op donderdag een nieuwsbrief met 

daarin een link naar het kerkblad. In verband met 

de privacy publiceren we op de website de 

persoonlijke informatie uit “Gemeente (mee) leven” 

niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 

 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer 

op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan 

een e-mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren 

versie niet langer bezorgd hoeft te worden.  

 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen,  
e-mail advertereninonderweg@pgwd.nl  

of telefoonnummer 0294-457799 

 
 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

