
 

 

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
20e jaargang, nummer 14, 18 november 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de scriba 11 

 

Vouw(st)ers gezocht 13 

 

Kerstwandeling 17  

       Jaarthema 2019-2020: 

Kinderclub de Regenboog 20      ‘EEN GOED VERHAAL’          



 

2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Ds. M. Th. van der Sijs (tijdelijk predikant) 

Simon Stevinweg 94, 1222 ST Hilversum 

Telefoon 035 6312114, e-mail: marnixsijs@hotmail.com 

werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe en do van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp,  

Contactpersoon: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105 

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 6 december 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 16 december. 

Activiteitenperiode: 18 december tot en met 14 januari 2019. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
22 november Dhr. G. Herderschee 

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
24 november Dhr. G. Herderschee 
 8 december Dhr. G. Herderschee 
 

Zondag 24 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

en ds. M.Th. v.d. Sijs 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
 
 

Zondag 1 december 
1e zondag van Advent, 
Ad te Domine, Levavi, Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B.Bootsma-Gerritsen 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Pastoraat 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Pastoraat 
2e collecte Kerk 

 
 

Zondag 8 december 
2e zondag van Advent, 
Populus Sion, Volk van Sion 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  Koffiedrinken na de dienst 
    
1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W. v.d. Brink, Veenendaal 

Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Jeugdwerk 
2e collecte Kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
10.00 uur Caminus samenkomst  
 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

 

Zondag 15 december 
3e zondag van Advent 
Gaudete, Verblijdt u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Viering Heilig Avondmaal 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Kerk 
 
19.30 uur Christmas Carols  
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 

Ouderensoos 

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel  417859 
 

Zondag 24 november 
rit A  Hr. A. v.d. Bergh  417082  
rit B  Hr. G. Molenaar  411741  
rit C  Hr. F. Lijnsvelt  410455 
rit D  Mw. C. Op’t Land  418669 
 

Zondag 1 december 
rit A  Hr. S. Biesheuvel  417859 
rit B  Hr. G. v.d. Zande  414840 
rit C  Fam. Boshuizen     06-24527364 
rit D  Mw. M. Stevens  411271 
 

Zondag 8 december 
rit A   Hr. J. van Baars  254190 
rit B   Hr. J. Vree             06-22487178 
rit C   Hr. N. Bakker  410302 
rit D   Hr. P. v. Lindenberg  412709 
 

Zondag 15 december 
rit A  Hr. H. Op t Land  418669 
rit B  Hr. E. Post  416933 
rit C  Mw. J. Moolhuizen  411753 
rit D  Hr. W. v Bodegraven  251841 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
 

Woensdag 20 november, 27 november, 4 december en 
11 december 
Stiltemeditatie                                                  9.00-9.15/9.30 uur 
Het koor van de kerk 
contact: Jan Bodisco Massink, tel: 0294 254249 of 
jbodisco@gmail.com 

 
Donderdag 21 november en 5 december 
Creatieve groep,             10.00-12.00 uur 
Info Janny van den Bergh, tel. 0294-417082 
(van 17.30-19.00 uur) of jannyvandenbergh@hetnet.nl 

 
Donderdag 21 november 
PCOB bijeenkomst 14.00 uur 
Glazen kerstversiering Oud en Nieuw door Koos Egtberts 

 
Woensdag 27 november 
Passage, Creatief in Speeltuingebouw 19.45 uur 

 
Zaterdag 30 november 
De vereniging Protestantse Vrouwen op Weg     11.00-16.00 uur 
Winter fancyfair 

 
Maandag 9 december                       
Gespreksgroep 30-50 jaar               20.00-21.30 uur 
Locatie bij één van de deelnemer thuis 
Contact: Everdiene Geerling, e.geerling@xs4all.nl  

 
Maandag 9 december 
Vereniging Protestantse Vrouwen op Weg          19.45 uur 
We bereiden ons voor op de komende kerst 

 
Woensdag 11 december 
Gemeentemaaltijd, €6,00 p.p. 17.30 uur 
Contact: Jetty van Kessel, tel. 0294-412537  
email: gemeentemaaltijd@pgwd.nl 

 
Donderdag 12 december 
PCOB Bijeenkomst                                                        14.00 uur  
Kerstviering verzorgd door het bestuur  

 
Donderdag 5 december     19.30 uur- 21.00 uur 
Alzheimercafé, 
Restaurant ‘Hart van Weesp’, Herengracht 35 
Pub quiz 

 
Vrijdag 13 december en zaterdag 14 december 
Ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór    8.00 uur 
 

 

Kerkradio Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg           412709 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de volgende 

bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 

RABO 0157 0261 83 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters Protestantse 

Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt 

u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

Drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

Aanstekelijke hoop 

 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering stonden er geen praktische zaken op de agenda, maar stond het gesprek 
over ons geloof centraal. Deze keer gingen we met elkaar in gesprek over moeilijke teksten van Jezus. Hij heeft 
uitspraken gedaan die niet zo vriendelijk overkomen. We hebben die avond gesprekken gehad die goed, maar niet 
altijd gemakkelijk waren. Soms was het stil, soms was er vertwijfeling of kwamen er zware onderwerpen op tafel. 
Ondanks het ongemak was het goed om de moeilijke geloofservaringen met elkaar te delen. 
 
Dat vraagt de moed om kwetsbaar en eerlijk te zijn. Hoe vaak heb je het met andere mensen over de bittere 
ervaringen en de momenten dat je wanhopig bent? Dat doe je niet zo vaak. Liever spreken we over onze successen. 
Terwijl een mensenleven of ons geloofsleven natuurlijk helemaal niet alleen maar uit succesverhalen bestaat.  
De ervaring leert mij dat waar mensen de moed vinden om open en eerlijk te zijn de meest bijzondere gesprekken 
ontstaan. Dan worden verhalen verteld waaruit blijkt hoe dicht wanhoop en hoop bij elkaar liggen. In de donkerste 
tijden worden sprankjes hoop heel intens beleefd. Je denkt dat je iets niet kan, maar doordat bijvoorbeeld één 
persoon vertrouwen in je uitspreekt kan je opeens bergen verzetten en blijkt het toch te gaan. 
 
Hoe dicht hoop en wanhoop bij elkaar liggen zie je terug in de Bijbel. In verschillende Psalmen, bijv. Psalm 43, 
worden ze in één adem bezongen. Maar de profeet Jesaja weet ook alles van het bitter en het zoet van het leven. In 
de adventstijd en met Kerst worden regelmatig teksten uit dit Bijbelboek gelezen.  
Dat is niet zo vreemd, want de beeldspraak die hij gebruikt raakt ons hart. ‘Een volk dat in duisternis ronddoolt, wordt 
door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9:1) Het is iets waar we ons alles bij kunnen voorstellen of misschien zelf 
hebben ervaren. 
Of Jesaja 11 waarin het beeld gebruikt wordt van een boom die is neergehaald. Dat lijkt het einde, hooguit heeft de 
boom nog nut als brandhout. Dan toch loopt de stronk die in de aarde is achtergebleven opnieuw uit. We hebben 
zo’n boomstronk met uitlopers waarschijnlijk allemaal wel eens gezien langs de kant van de weg. Op een verrassende 
manier gaat het leven door al lijkt alles dood. 
Het zijn beelden die gebruikt worden te midden van hoofdstukken vol onheil, strijd, verdriet en dreiging. De ellende 
is nog lang niet voorbij, maar toch is de hoop zelfs in die duistere tijden niet volledig verdwenen.  
Jesaja spreekt steeds opnieuw over een andere tijd die zal aanbreken. Een tijd waarin het gedaan is met verdriet, 
onrecht, oorlog en strijd. Dan zal er een leider opstaan die het allemaal anders doet. Het zal een leider zijn die zoals 
Jesaja 11: 3 zegt: ‘Ontzag voor de HEER ademt. Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn en hij doet geen 
uitspraak op grond van loze geruchten.’  
Met Kerst mogen we met elkaar vieren dat Jezus is gekomen om de wereld te veranderen. Als iemand het anders 
deed dan de andere leiders, dan was het Jezus wel. Jezus sprak geen spierballentaal, maar was kwetsbaar als een 
kind. Hij misbruikte zijn macht niet en hechtte geen belang aan eigen populariteit, maar hij was trouw aan mensen 
en behandelde ze eerlijk. In Jezus is de hoop dat het anders kan tot leven gebracht om voorgoed te blijven. Als een 
kaars die is aangestoken en die nooit meer uitgaat. Oorlog, geweld, ellende en verdriet zullen eens verleden tijd zijn. 
 
Maar eerst is er de adventstijd. In die periode spreken we met elkaar over de wanhoop dat de wereld nog steeds 
geen hemel op aarde is. We hoeven maar naar het nieuws te kijken om te zien dat er nog genoeg verdriet en ellende 
is in de wereld. We worden bepaald bij onze eigen bijdrage daaraan. Nooit gemakkelijk en comfortabel, maar wel 
heilzaam om ook de schaduwkanten van het leven bespreekbaar met elkaar te maken. 
Als we onze wanhoop durven delen, krijgt ook de hoop een kans om te groeien. Wordt het vuur van ons verlangen 
naar die nieuwe tijden aangewakkerd. In plaats van het gelaten te accepteren dat verdriet en pijn bij het leven horen 
gaan we voelen dat recht en vrede de moeite waard zijn om voor te vechten.  
 
Door de wanhoop te delen worden de ervaringen niet minder bitter, maar ontnemen we wel haar macht om het leven 
te verduisteren. Door te vertellen van je eigen hoop, ontsteek je in anderen het licht van de hoop.  
Hoop is er namelijk niet zomaar. Ze moet worden aangestoken in onszelf en in anderen. Zo kan iedereen een drager 
worden van hoop, soms in de moeilijkste tijden. Want hoop die je deelt wordt meer en werkt aanstekelijk! 
 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer is het duister 
draai je om en zie Gods nieuwe dag. 
(NLB 286: 3) 
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Adverteren in 
Onderweg? 

 

Inlichtingen en opgave bij  
Johan Groen,  

e-mail 
advertereninonderweg@pgwd.nl  
of telefoonnummer 0294-457799 

  

 

 

 

 

 

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/


 

 Onderweg 7 

Bezoekt u ook eens de website  
voor het laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief. 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Zondag 24 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Op deze zondag noemen we de namen van de 
gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. We 
zoeken troost bij liederen en muziek, bij teksten uit 
de bijbel, bij God en bij elkaar. Zoals ieder jaar is er 
gelegenheid een licht te ontsteken aan het licht van 
de Paaskaars. 
 
We lezen uit het Bijbelboek Openbaringen hoofdstuk 
7: 1-4 en 9-17. Een tekst die gaat over een 
onafzienbare menigte uit alle landen en volken. 
Mensen die de strijd hebben gestreden en nu voor 
Gods troon staan om hem te eren.  
 
Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend 
door Coline Gerritsen en Henri Aanstoot. 
 
Welkom aan iedereen, naasten en familieleden, om 
deze dienst van gedenken met elkaar mee te maken. 
 
Ds. Berit Bootsma en Ds. Marnix van der Sijs 
 

Zondag 1 december 
1e zondag van Advent, 
Ad te Domine, Levavi, Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Het is eerste advent deze zondag. We lezen met 
elkaar uit het Bijbelboek Micha. Een profeet die 
behoorlijk scherp en fel kan reageren op de 
misstanden die hij ziet. Deze zondag is het thema: 
Wie maakt het licht? We lezen Micha 2 waarin hij 
spreekt over dat wat hij mis ziet gaan. Het hoofdstuk 
eindigt echter met hoopvolle woorden over God die 
vooropgaat om zijn volk te bevrijden. Wat betekenen 
Micha’s woorden voor ons leven nu? Waar worden 
wij boos om als we het zien? Wat is onze hoop en 
speelt God daar een rol in? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 

Zondag 8 december 
2e zondag van Advent, 
Populus Sion, Volk van Sion 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze tweede zondag in de advent bladeren we terug 
in het evangelie van Matteüs en vinden we in 
hoofdstuk 3 Johannes de Doper. Op de rand van de 
woestijn, op het nippertje van de stilte, staat daar 
iemand van wie, volgens Matteüs, al werd gesproken 
in Jesaja: Er klinkt een stem in de woestijn die 
oproept tot rechte wegen. Graaf de bergen van je 
hoogmoed af en vul de dalen van je troosteloosheid 
met al die trots. Om meer gaat het niet: Leef 
bescheiden, trouw en recht. Dat had Micha al 
gezegd. Met het project van de kinderdienst is de 
eerste lezing uit Micha 4. Daar lezen we een visioen 
van vrede. Dat er een dag zal zijn dat alle mensen 
zullen gaan op de weg van God. Rechte wegen. 
 
De psalm van de zondag is vanouds psalm 80. Het is 
een refreinpsalm: Laat lichten ons uw aanschijn, 
Heer. Doe ons opstaan en help ons weer. Als 
adventslied werd lied 449 gekozen, een lied met een 
dubbelmelodie. Dat hebben we wel vaker gedaan. 
Dus dat gaat lukken. Lied 447 vat de lezing uit Micha 
4 samen. Maar ook lied 771 komt daar dicht in de 
buurt. En wat dacht u van het laatste lied uit ons 
liedboek? Lied 1016 dat we ooit zongen als één van 
de liederen van de Opgang, psalm 122. Kortom: 
keuzestress. 
 
Ds. Dick Pruiksma 
 

Zondag 15 december 
3e zondag van Advent 
Gaudete, Verblijdt u 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
‘Hoe maak je het goed?’ is het thema van deze derde 
adventszondag. In Micha 6: 1 t/m 8 horen we via de 
profeet hoe teleurgesteld God is. Steeds heeft hij het 
goede voor met zijn mensen, maar keer op keer 
luisteren ze niet naar Hem. ‘Wat moet ik nog meer 
doen?’ vraagt God zich af? Wat doet deze klacht van 
God met ons? 
  
In deze dienst vieren we met elkaar de Maaltijd van 
de Heer. 
 
Ds. Berit Bootsma 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● In memoriam overleden gemeenteleden 26 november 2018 – 8 november 2019 
 
Hermanna Hendrika Hogenhout 
20-03-1937  -  29-11-2018 
 
Willem van Dijk  
04-08-1944  -  02-12-2018 
 
Alberta Jacoba Voogd-Heijerman 
14-12-1929  -  18-12-2018 
 
Johannes Nicolaas Woldendorp 
24-03-1923  -  07-01-2019 
 
Louise Vasmel-Kaarsemaker 
31-07-1931  -  22-01-2019 
 
Maria Anna Bavinck-van der Vliet 
17-10-1923  -  23-01-2019 
 
Helena Anita Molema-Fritz 
24-04-1937  -  28-01-2019 
 
Marie Valkhof 
23-09-1930  -  05-02-2019 
 
Wilhelmina Dorothea Schoenmaker-Balder 
02-02-1932  -  18-02-2019 
 
Cornelia van den Bergh-van Gent 
20-08-1923  -  21-02-2019 
 
Willem Bolderheij 
06-10-1927  -  22-02-2019 
 
Maria Visser-Leerling 
19-08-1935  -  07-03-2019 
 
Liskje van Ketel-Hospes 
12-05-1938  -  10-03-2019 
 
Pieternella Wilhelmina Petersen-Wilkes 
04-02-1932  -  19-03-2019 
 
Arie van der Greft 
11-09-1944  -  21-03-2019 
 
Woutje Tameling-Osnabrugge 
24-09-1925  -  24-03-2019 
 
Hillegonda Boin-van Bockhove 
01-05-1946  -  25-03-2019 
 
Theodora Johanna Petronella Labruyère-Kok 
02-06-1923  -  28-03-2019 
 
Janna Jasprijntje Bruin-van Gent 
03-06-1929  -  29-03-2019 
 
Hilda Stam 
07-07-1926  -  03-04-2019 
 

Maria Wilhelmina Mussini-van Dreumel 
22-11-1943  -  12-04-2019 
 
Annetje van Asselt-Schoenmaker 
22-04-1937  -  12-04-2019 
 
Annetje Otten-de Graaf  
20-02-1919  -  21-04-2019 
 
Jeannette Hadewij van Spengen-Goedhart 
30-03-1922  -  29-04-2019 
 
Willem Vossepoel 
09-05-1940  -  29-04-2019 
 
Willie Handjes-Pieterse 
10-03-1935  -  08-05-2019 
 
Waclawa Oostenrijk-Kuczynska 
28-11-1926  -  17-05-2019 
 
Froukje van Leeuwen-Westra 
11-03-1933  -  26-05-2019 
 
Helena Bruinekool-Hofland 
16-08-1929  -  26-05-2019 
 
Geertruida Johanna van Ham-Bouwmeester 
19-04-1927  -  19-06-2019 
 
Joekje Aukje Jansen-Lodewegen 
09-03-1928  -  10-07-2019 
 
Maria Annetje Ridder-Evers 
19-10-1919  -  26-07-2019 
 
Aartje Stokkers-van Dulken 
18-07-1964  -  27-07-2019 
 
Johanna Maria Jaarsveld 
27-04-1948  -  15-08-2019 
 
Adriana Elisabeth van den Bogaert – de Visser 
07-07-1925  -  03-09-2019 
 
Johanna Geertruida van Wijk-Schmidt 
18-12-1921  -  16-09-2019 
 
Roelof Willemsen 
24-03-1931  -  22-09-2019 
 
Dirk Wouter van Wijngaarden 
19-03-1936  -  25-09-2019 
 
Geertje Verweij-van Lindenberg 
24-11-1931  -  02-10-2019 
 
Bertus van der Zande 
16-08-1935  -  11-10-2019 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Berit Bootsma 

Lieve mensen, 
 
Talentenveiling diaconie 
Wat een mooie opbrengst was er 
op zondag 3 november bij de 
talentenveiling. € 1.100,- is er 
opgehaald voor stichting 
Bootvluchteling en in het bijzonder 

vluchtelingenkamp Moira. Iedereen bedankt voor zijn 
of haar inzet.  
 
Graag hoor ik de verhalen hoe het was om te kunnen 
profiteren van de talenten van andere 
gemeenteleden. Dus laat weten hoe de taart 
smaakte of de handmassage was! 
 
Eeuwigheidszondag 
Voordat we aan de adventsperiode beginnen, nemen 
we een zondag de tijd om terug te kijken. We 
noemen de namen van alle gemeenteleden die het 
afgelopen jaar overleden zijn. De nabestaanden 
krijgen hier een uitnodiging voor. Het is echter ook 
een moment waarop u allen de geliefden mag 
herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. We 
noemen hun naam vol liefde en voelen dat zij 
voortleven in onze herinneringen. U bent van harte 
uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. 
 
Bibliodrama 2e opleidingsjaar 
In oktober begon het tweede jaar van mijn 
bibliodrama opleiding. Er staan nu nog 3 studiedagen 
gepland en natuurlijk mag ik weer met mijn 
bibliodrama groep in de gemeente oefenen. 
Afgelopen keer hadden we een hele bijzondere 
avond over het verhaal van Jacob die bij de Jabbok 
vecht met een ander en vervolgens gezegend wordt. 
We daagden onszelf uit om zo min mogelijk te 
praten. Uiteindelijk voelden we allemaal het gevecht 
dat Jacob die nacht geleverd heeft. 
 
De komende periode mag ik ook met wat andere 
groepen met deze mooie werkvorm aan de slag 
gaan. Bij de jeugd zal ik een avond verzorgen en ook 
de 30-50 kring zal in het voorjaar een keer in het 
diepe springen. Voor mij een leuke uitdaging om voor 
iedere groep een passend programma te maken. 

In april krijg ik mijn certificaat en ben ik bevoegd om 
bibliodrama groepen te begeleiden. Hopelijk geen 
einde, maar het begin van vele mooie avonden 
waarin de kracht van al die goede verhalen blijkt. Het 
jaarthema ‘een goed verhaal’ komt voor mij namelijk 
wel heel dicht bij. Als er iets is waar ik van onder de 
indruk ben is hoe bijzonder al die Bijbelverhalen zijn 
waar ik mee mag werken! 
 
Kerstwandeling zaterdag 21 december 
De werkgroep kerstwandeling Weesp is druk aan het 
werk. We vergaderen met enige regelmaat en zetten 
steeds nieuwe stappen om er een mooie wandeling 
van te maken. Overal waar we over het idee vertellen 
wordt er enthousiast gereageerd. Dat geeft ons weer 
energie om dit project tot een goed einde te brengen. 
 
We zoeken nog steeds mensen die als vrijwilliger 
mee willen helpen. Natuurlijk mensen die een rol op 
zich willen nemen of een figurant willen zijn. Maar er 
zijn ook mensen nodig die helpen met het aankleden 
van de diverse posten of die in de catering helpen. 
Als je jezelf nog niet opgegeven hebt: er is nog de 
kans! 
 
Misschien ziet u helpen niet zo zitten, maar bent u 
wel nieuwsgierig. De kerstwandeling is voor jong en 
oud. Dus noteer de datum in uw agenda en ga op 
zaterdag 21 december meedoen met de wandeling. 
Verderop in deze Onderweg is de informatie te 
vinden die u nodig hebt om te kunnen starten. 
 
Christmas Carols 
Op zondagavond 15 december kunnen we weer 
genieten van bekende en minder bekende Christmas 
Carols, gezongen door het Christmas Carolskoor 
Weesp. Ze zijn al druk aan het repeteren en het 
beloofd weer een mooie avond te worden. Van harte 
bij u allen aanbevolen. 
 
Ik wens u allen een goede adventstijd toe waarin het 
Licht zal gaan schijnen. 
 
Met hartelijke groet, 
ds. Berit Bootsma 

Ds. Marnix van der Sijs 

Lieve mensen, 
 

‘Amazing Grace’ 
 

Vorige zomer overleed Aretha 
Franklin. Ik kende haar nauwelijks 
als ‘The Queen of soul’ en de 
enige keer dat ik haar op de 
televisie zag, was toen zij zong bij 

de inauguratie van president Obama. Daar dwong ze 
respect af: zingend in de winterkou, in die akoestiek!  
Ik kende haar wel van een prachtig gospelalbum: 
‘Amazing Grace.’  Nu blijkt dat er bij de opname van 
dat album, bijna vijftig jaar geleden een film gemaakt 
werd door de nog jonge regisseur Sydney Pollack. 
Die film werd nooit uitgebracht, omdat beeld en 
geluid niet gelijk liepen. Dankzij nieuwe techniek kon 
dat hersteld worden en de film draait nu in filmhuis en 
bioscoop. Gaat dat zien! 
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Aretha Franklin was een domineesdochter. Ds. C. L 
Franklin was bevriend met Martin Luther King, die 
een leider zou worden in de burgerrechtenbeweging.  
Aretha begon in de kerk te zingen. Als tienjarige zong 
zij solo met een koor in de diensten die door haar 
vader werden geleid. Hij had evenveel liefde voor 
spirituals en gospels als voor de blues en de jazz.   
Franklin sr. was bij de tweede avond van de 
opnamen aanwezig. Hij droogde liefdevol het 
bezwete voorhoofd van zijn dochter. De temperatuur 
liep letterlijk en figuurlijk hoog op bij de opnamen in 
de ‘New Temple Missionary Baptist Church’ in Los 
Angeles. 
En nog, bij het typen van dit stukje, draait ‘What a 
friend we have in Jesus’ en ik verbeeld me dat mijn 
beeldscherm begint te swingen .... 
De film is ook een schitterend tijdsdocument met de 
Afro-Amerikaanse kapsels en mode uit 1972. 
Rommelig ook, met cameramannen die elkaar filmen 
of met kabels slepen. Maar het maakt het echt en 
niet gelikt. 
 
Ds. James Cleveland speelt naast Franklin een 
belangrijke rol als pianist en animator. Hij nodigt 
iedereen uit van zich te laten horen “als ze de Geest 
krijgen.” Die kregen ze! We zien fraaie beelden van 
wat muziek en de Geest uitwerken en tegelijk wordt 
het geheel gekanaliseerd en in goede banen geleid.  
Ook Cleveland laat zich meenemen. Op een 
gegeven moment wordt het hem te machtig en hij 
duikt achter een zakdoek weg in een kerkbank.   

Cleveland, de organist, combo het koor met een 
geweldige dirigent brengen de kerk in vuur en vlam. 
Maar de ster van de avond - met de stem van de 
avond! - staat bijna wat verlegen te zingen achter de 
lezenaar. Bij enkele nummers neemt ze plaats achter 
de piano.  
 
Het titelnummer ‘Amazing Grace’ wordt heel rustig 
opgezet. Het duurt ruim tien minuten en Franklin 
zingt maar twee coupletten.  
‘Amazing grace, how sweet the sound, that saved a 
wretch like me. I once was lost, but now I’m found, 
was blind, but now I see,’ (Gena’ van God, hoe loof ik 
u, voor redding onverdiend. Verloren eens, gevonden 
nu, een blinde die mag zien). 
President Obama zong het lied in juni 2015 in 
Charleston bij de uitvaart van ds. Clementa Pinckney 
die, met anderen, door een rechts-extremist was 
doodgeschoten in zijn eigen kerk.  
Obama zong tijdens zijn speech onaangekondigd, als 
eerbetoon aan Pinckney. En zei: “Clementa Pinckney 
found that grace.” En daarna volgden de namen van 
de andere slachtoffers. De organist pikte de melodie 
op. De geest deed haar werk. Het roerde mij tot 
tranen toe. Onverwachte genade was mijn deel. 
 
ds. Marnix van der Sijs 
 

 
 

Gemeente(mee)leven

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
 
 
 
 

 
We leven mee met een ieder die de afgelopen 
periode afscheid heeft moeten nemen van een 
geliefde. De afgelopen tijd zijn er een aantal mensen 
onverwacht weggevallen. We wensen de families en 
allen die de lege plaats voelen veel troost en kracht 
toe voor de periode die komt. 
 

 

Bedankt  

 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de blijken 
van steun, die wij in de afgelopen periode mochten 
ontvangen. 
 
De vele bloemen, kaarten en persoonlijke woorden 
hebben ons goed gedaan. 
 
Wij zijn zeer dankbaar dat de operatie van Henny 
naar wens verlopen is en de uitslag van het 
weefselonderzoek daarna ook goed was. 
 
Dit geeft vertrouwen en kracht bij het verdere herstel. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank! 
 
Henny, Max en Monique Gentenaar 
 

Bedankt  

 
Lieve mensen, 
 
Wij willen u bedanken voor de vele blijken van 
medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van Bert van der Zande. 
 
Het is fijn dat zo velen met ons meeleven. 
 
Annie 
Irene en Henk  
Hans en Thea  
en kleinkinderen 
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● Van de scriba 
 
Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van 
eind november de begrotingen voor het komende 
jaar van onze protestantse gemeente en van onze 
diaconie behandeld. In dit nummer van Onderweg 
staan voor u ter informatie de beide (verkorte) 
begrotingen voor 2020. 
 
Toelichting van het College van Kerkrentmeesters 
bij de cijfers: 
Onderstaand treft u aan de verkorte begroting 2020 
van de Protestante Gemeente te Weesp en 
Driemond. Het begrote resultaat over 2020 komt uit 
op € 31.200 negatief. Ten opzichte van de begroting 
2019 betekent dit een vermindering van het te 
verwachten tekort. Dit is het gevolg van een aantal 
getroffen maatregelen zoals verhoogde huurtarieven, 
een teruggang in de formatie van predikanten en 
minder uren voor de nieuwe koster. Stijgende lasten 
(energie, verzekeringen en belastingen) en een 
dalende opbrengst van Kerkbalans blijven de 
komende jaren een uitdaging.    
 

              

  
Staat van Baten en Lasten PGWD (* € 1.000) 
    

      Begroot   Begroot   
  Baten   2020   2019   
             

  
Opbrengsten uit 
bezittingen   64   50   

  
Bijdragen 
gemeenteleden   191   196   

  

Overige bijdragen 
(o.a. boekenmarkt, 
Onderweg)   28   24   

              

  Totaal baten   283   270   

              
  Lasten           
              

  
Pastoraat (o.a. 
predikanten)   120   128   

  

Kerkdiensten, 
catechese en 
gemeentewerk   10   10   

  
Bijdragen aan andere 
organen PKN   15   15   

  
Gebouwen en 
inventaris   102   94   

  

Salarissen en 
vergoedingen 
(organist, koster)   45   51   

  

Overige kosten (o.a. 
beheer, administratie, 
bank)   22   17   

              

  Totaal lasten   314   315   

              

  Resultaat   -31   -45   

              

 

Als u vragen heeft over de begroting 2020 van de 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond, kunt 
u contact opnemen met de heer C. Bogerd (450211) 
of de heer J. Meesters (06-21113653). 
 
Toelichting van de Diaconie bij de cijfers: 
Hieronder treft u de begroting 2020 van de Diaconie 
aan. Het negatieve resultaat van € 14.240 is hoger 
dan de beoogde € 10.000. I.v.m. het grote vermogen 
en het ontvangen legaat vinden we dat acceptabel. 
 

Begroting diaconie 2020 
   getallen x 1000 

Baten en Lasten Begroting  Begroting   
  2020  2019   
       
Baten      
rente en dividenden 7,0   7,0    
levend geld 7,2   6,2    
door te zenden collecten 
en giften 14,5   14,5    

 28,7   27,7    

       
Lasten      
kerkdiensten en 
kerkelijke activiteiten 0,5   0,5    
verplichtingen/bijdragen 
aan andere organen 1,8   2,0    
kosten beheer en 
administratie 0,7   0,6    
bankkosten 5,2   5,5    
diaconaal werk 
plaatselijk 10,8   9,5    
diaconaal werk 
regionaal/landelijk 2,5   2,5    
diaconaal werk 
wereldwijd 7,0   7,0    
afdracht door te zenden 
collecten en giften 14,5   14,5    

 42,9   42,1    

       
Resultaat -14,2  -14,4   

          

 
Als u vragen heeft over de begroting 2020 van de 
Diaconie, kunt u contact opnemen met de heer J. van 
Nigtevecht (06-27160084) of de heer D. van den 
Broek (417331). 
 
De volledige begrotingen liggen ter inzage bij de 
scriba in de week van 27 november tot en met 4 
december (tel. 450041 voor het maken van een 
afspraak). Wanneer u een digitaal exemplaar wilt 
ontvangen, kunt u dat in die week aan de scriba 
vragen (atiedevries@xs4all.nl). 
In december worden de beide begrotingen voor 2020 
definitief vastgesteld op basis van de bespreking in 
de kerkenraadsvergadering en evt. opmerkingen 
n.a.v. de publicatie in Onderweg. 
 
Atie de Vries, scriba 
 

mailto:atiedevries@xs4all.nl
mailto:atiedevries@xs4all.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Berichten 
 

Kerstgiften 

De Kerstdagen komen alweer in zicht. Zoals inmiddels 
traditie geworden is zullen ook dit jaar Kerstpakketten en 
Kerstgiften uitgereikt worden aan mensen met een hele 
smalle beurs. 

Dat zijn doorgaans al langere tijd dezelfde mensen, zij 
zijn ooit bij de Diaconie aangemeld. Mocht u één van de 
mensen zijn, die al langere tijd een Kerstpakket en 
Kerstgift ontvangt en u heeft het inmiddels financieel 
beter, dan kunt u ons daarover berichten 
via diaconie@pgwd.nl. Dan kunnen wij uw pakket en gift 
aan iemand anders geven. 

Bij deze de oproep aan u, gemeenteleden: Kent u 
iemand of een gezin dat het financieel zwaar heeft, en 
Kerstpakket en Kerstgift een welkome verrassing zou 
zijn, laat het de Diaconie weten! Ook 
via diaconie@pgwd.nl 

Talenten veiling 

 
Een groot succes was de talentenveiling die zondag 3 
november na de oogstdienst bij ons in de kerk is 
gehouden. Ds.Marnix van der Sijs had zijn quizmasters 
jasje aangetrokken en na het doel uitgelegd te hebben, 
financiële steun aan stichting Bootvluchteling, ging hij 
rap van start.  
 
Het overgrote deel van de kerkbezoekers was gebleven 
voor de veiling. Ruim 50 kavels moesten verkocht 
worden en dat lukte wonder wel goed. Er werd mooi 
tegen elkaar opgeboden. En eigenlijk was voor alles 
belangstelling, gevulde speculaas zonder garnalen tot 
een dagje naar een museum met koffie en taart en alles 
daartussen. Er was geen interesse in bijles wiskunde, 
dus als u dit leest en u heeft wel interesse, meldt u zich 
vooral. 
 
Dankzij Willem en Marinka Hilders werd alles razendsnel 
opgeschreven en opgeteld en konden we na afloop van 
de veiling meedelen dat de eerste talenten veiling van 
Weesp ongeveer 1200 euro heeft opgeleverd voor het 
goede doel. Ik heb al even overleg gehad met de 
stichting Bootvluchteling hierover. In vluchtelingenkamp 
Moria is zo tegen de winter veel behoefte aan 
medicijnen, door het slechter wordende weer en de 
slechte hygiënische omstandigheden. Misschien is dit 
niet zo spannende doel, wel erg levensreddend. 
Als u de talentenveiling gemist heeft, maar u wilt wel uw 
gift geven aan de stichting Bootvluchteling dan kunt u 
altijd uw gift overmaken naar de diaconie o.v.v. Stichting 
Bootvluchteling. 
 
Namens de ZWO en diaconie hartelijk dank voor uw 
talent of uw gift. 
Katinka Hilders 
 
 

Giften 

 
Gekregen via Kerkcontact: 

- € 20 voor Lesbos van NN 
- € 10 voor Lesbos van Mw v. E. 
- € 10 voor Diaconie van Mw v. E. 

 

Van de beroepingscommissie 

 
Graag wil de beroepingscommissie u op de hoogte 
houden van haar voortgang. Voor de 
zomervakantie was er al een eerste aanzet 
gemaakt om tot een profielschets te komen. 
 
In de maand oktober heeft de vacature online 
gestaan bij de landelijke kerk en op onze eigen 
website. Op 31 oktober, de laatste dag kwam om 
23.45 uur de laatste sollicitatie binnen, in totaal zijn 
er 8 sollicitaties bij ons binnen gekomen. De 
commissie heeft de brieven en de CV’s besproken 
en we hebben besloten dat we met 4 predikanten 
een gesprek willen aangaan.  
 
Mocht u nog namen hebben van predikanten die 
we moeten meenemen in onze zoektocht, dan kunt 
u die altijd aan ons noemen. Eind november 
hebben wij de gesprekken gevoerd en gaan wij bij 
enkele kerkdiensten horen. Zodra er witte rook is 
laten wij weer iets van ons horen. Tot die tijd moet 
u een broedende kip maar niet storen. 
 
Namens de beroepingscommissie, 
Katinka Hilders 
 

Collecte 1 december 

 
Wij genieten jaarlijks in het Lichthuis met z'n allen 
van heel wat kopjes koffie tijdens vergaderingen, 
gemeentemaaltijden, etc. Gelukkig hebben wij een 
vaatwasser met hoge capaciteit die al die kopjes, 
schoteltjes, bestek, schalen en wat nog meer, snel 
en goed reinigt. 
Het was in september flink schrikken toen de 
vaatwasser in het Lichthuis het begaf. Repareren 
was geen optie, zo bleek.  
De hulpkosters en andere vrijwilligers zijn bereid 
om veel te doen, erg veel, maar met de hand 
afwassen is geen optie. De Technische Commissie 
heeft daarom snel een andere vaatwasser kunnen 
bestellen. Ondanks goed onderhandelen gingen de 
kosten voor de installatie van een professionele 
vaatwasser toch richting € 6.000,- ..... Dat sloeg 
een flink gat in de begroting. 
 
Vandaar dat wij de tweede collecte op 1 december 
as. zullen aanwenden om deze budgettaire 
tegenvaller zo veel mogelijk te beperken. Wij 
hopen daarom op een extra hoge opbrengst, ook 
dankzij uw bijdrage.   
 
Carlo J. Bogerd, CVK 

mailto:diaconie@pgwd.nl
mailto:diaconie@pgwd.nl
mailto:diaconie@pgwd.nl
mailto:diaconie@pgwd.nl
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● Berichten 
 

Opbrengst collecte Oogstdienst 3 november 

 
Op 2 november zijn de wijkhoofden weer druk 
geweest met het maken van 192 kleine fruitbakjes 
voor de 80-plussers van onze gemeente, voor onze 
zieken en voor degenen die het afgelopen jaar hun 
partner hebben verloren.  
Daarnaast zijn er 31 grote fruitbakken gemaakt voor 
de 27 huisjes op De Hogeweyk en voor de 4 PG-
afdelingen van Oversingel. 
 
De collecte op 3 november ter bestrijding van de 
onkosten hiervoor heeft € 336,- opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
 
De wijkhoofden en contactdames worden ook dit jaar 
weer hartelijk bedankt voor hun inzet en beschikbaar 
stellen van hun tijd, evenals de dames en heer die de 
logistiek naar en op De Hogeweyk hebben mogelijk 
gemaakt. 
 
Een hartelijke groet, 
namens de oogstdienstcommissie, 
 
Wenny Schippers 
 
 

Giften 

 
Wij ontvingen voor de fruitbakjes van mevrouw P.  
€ 10,- , van de heer M. € 10,- en van de heer F. € 20,- 
 
Hartelijk dank. 
 
Groet, 
Ineke Sliggers 
 
 

Vouw(st)ers gezocht 

 
Al jarenlang verzorgt een klein groepje mensen het 
vouwen van het kerkblad. 
Tot nog toe hebben we het met de beschikbare 
mensen kunnen redden, maar  
op dit moment is er geen enkele reserve meer.  
 
We zoeken op korte termijn  
een persoon die één maal per maand op een 
maandagochtend onze gelederen wil  
versterken. De klus is over het algemeen binnen 
anderhalf uur geklaard. 
 
Daarnaast willen we graag de beschikking hebben 
over enkele reservemensen 
die ingezet kunnen worden bij ziekte of vakantie.   
 
Iets voor u/jou?  
 
Aanmelden graag bij Triencko Boerema, tel. 412744 
 
 

Gemeentemaaltijd 

 
In deze laatste maand van het jaar, nodigt het 
Kookteam u uit voor een gezellige kerstmaaltijd. 
 
Datum:  woensdag 11 december 2019 
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:  6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 
U kunt zich t/m zondag 8 december aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
of te bellen naar een van de onderstaande dames: 
 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

  
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

                                                                
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 december wordt in het 
centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 14 december wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen van mevr. v.d. K. een gift van € 10,- 
 
Hartelijk dank, namens Kerkcontact, 
Liddy Groen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Pub Quiz 
 
Omdat het deze avond Sinterklaasavond is, hebben 
wij een speciaal programma: een quiz.   
 
Natuurlijk is het geen echte quiz, maar gaat het vooral 
om uw ervaringen en uw mening. De theorie zegt 
bijvoorbeeld dat u geen leugentje om bestwil mag 
gebruiken in gesprek met uw naaste met dementie.  
 
Maar wat vindt u zelf daar nu van? Hoe gaat u in de 
praktijk met moeilijke kwesties om?  
 
Donderdag 5 december 2019 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur 
 
 

Write for Rights 
 
Op dinsdag 10 december a.s. wordt in Weesp de actie 
'Write for Rights' georganiseerd. Van 10 tot 22 uur is 
de bibliotheek geopend. Er worden brieven en kaarten 
geschreven naar gewetensgevangenen en regeringen 
om hen op te roepen de Rechten van de Mens te 
respecteren. Er liggen voorbeeldbrieven klaar. 
's Avonds is er livemuziek in de bibliotheek, met musici 
uit Weesp. 
De actie 'Write for Rights' wordt internationaal 
georganiseerd door Amnesty International en in 
Weesp door de bibliotheek, de Stichting Nationale 
Herdenkingen Weesp en oud wethouder Peter Eijking. 
 
 
 
 

Tentoonstelling Muziek in Weesp 
 
Op zaterdag 23 november wordt de tentoonstelling 
Muziek in Weesp geopend in het museum in Weesp. 
Daarom is er op zaterdag 23 november een muzikaal 
spektakel in de Grote kerk. Een koor van ca. 200 
zangers zal liederen ten gehore brengen van o.a. 
Mozart, Fauré, Johan Schafstall. Verder popsongs 
van o.a. Boudewijn de Groot en jongeren van de 
Muziektuin spelen popmuziek uit de 21ste eeuw. 
 
De Kerk gaat open om 15 uur en het concert begint 
om 15.30 uur. 
 
Toegang is gratis. 
 
Het muzikale spektakel wordt mogelijk gemaakt door 
Museum Weesp, Stichting Jubal, Stichting Vrienden 
van de Grote Kerk en de gemeente Weesp 
 
 
 
 

Vrouwen op weg 
 

Maandag 4 november jl. was onze creatieve avond. 
Met veel dames zijn we aan de slag gegaan voor onze 
winterfair (zie flyer). 
Op zaterdag 30 november van 11.00 tot 16.00 uur is 
het zover. 
We hopen dat u allemaal komt! 
 
Maandag 9 december a.s. houden we onze 
kerstavond. 
Hans Buurmans en Wina Galesloot zullen ons 
muzikaal begeleiden. 
Hennie Hottentot vertelt het verhaal en de collecte is 
voor Dorcas. 
 
Een hartelijke groet, 
Het bestuur. 
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten  
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

● Berichten 
 

Kerstboomversiering 2019 
 
De grote kerstboom in de kerk heeft versiering nodig! 
 
Op woensdagavond 11 december wordt de boom 
opgetuigd.  
 
Elk jaar proberen we iets te bedenken wat bij het 
jaarthema en het thema van de Kinderdienst past. 
 
Dit jaar is het thema “Een goed verhaal” en het thema 
van de Kinderdienst “Geef Licht”. Hoe verbeeld je dat? 
 
We hebben gedacht aan een lantaarntje, waar we 
“een goed verhaal” op kunnen schrijven of tekenen. 
Een lantaarntje dat ons Licht geeft in ons hart en op 
onze levensweg. 
 

Helpt u ons ook dit jaar 
weer mee met eigen 
gemaakte versiering 
de boom mooi 
te maken? 
 
We printen lantaarntjes op wit papier. Knip het uit en 
schrijf, teken of kleur de lantaarn met “een mooi 
verhaal”. 
Vanaf zondag 24 november gaan we aan de slag, op 
de twee tafels achter de preekstoel. Annelies zorgt 
voor papier en scharen. 

• Ook op zondag 24 november, 1 en 8 
december is de knutselhoek in bedrijf! 

• Kom gerust een aantal vellen met lantaarntjes 
ophalen en ga thuis lekker aan de slag om de 
Kerstboom met heel veel lantaarntjes te 
“verlichten”. De laatste lantaarntjes kunnen 
zondag 8 of woensdag 11 december worden 
ingeleverd. 

 
We hopen op een heleboel mooie “Lichtgevende 
verhalen”! 
 
Annelies en Irene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korenfestival 
 
Zaterdag, 14 december, vindt weer het jaarlijks 
korenfestival plaats. Het korenfestival begint om 
15.00 uur en eindigt om ongeveer 19.15 uur. 
 
Er treden 33 koren op op 11 locaties. Op elke locatie 
treden 6 koren op, ieder een klein half uur. 
De Grote Kerk is ook deze keer, zoals elk jaar, een 
locatie, waar 6 koren optreden. 
 
De slotmanifestatie vindt om ongeveer 18.15 uur 
plaats in de Grote Kerk. 
 
Met een groep trouwe vrijwilligers verzorgen we dit 
jaar weer de gebruikelijke glühwein, koffie, thee en 
limonade. 
 
Marien Westrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

                                                
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed 
bruikbaar, heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● Berichten 
 

Kerstwandeling: Zoektocht naar Het Licht 

 
Op zaterdag 21 december organiseren de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond en de Rooms Katholieke 
Parochie van Levend Water een kerstwandeling door het centrum van Weesp. Het thema van deze wandeling is: 
Zoektocht naar Het Licht. 
 
Met dit beeldende Kerstverhaal willen wij alle Weespers bereiken. Wij willen de gemeenschapszin bevorderen en 
verbindingen leggen met alle mensen die mee willen lopen. Het is een laagdrempelige manier om mensen kennis te 
laten maken met het Kerstverhaal, de boodschap van hoop, vrede en een nieuw begin voor iedereen. 
 
De afgelopen weken zijn we in beide kerken én daarbuiten druk op zoek geweest naar vrijwilligers. Vele mensen 
hebben zich al opgegeven om te helpen. Daar zijn we heel blij mee en binnenkort ontvangen alle vrijwilligers bericht 
van ons. We kunnen nog veel meer vrijwilligers gebruiken. We zoeken mensen die de posten bemannen of 
opbouwen. Maar we zoeken ook vertellers, figuranten en acteurs. Wilt u meehelpen, maar hebt u zich niet 
opgegeven? Opgeven kan via kerstwandeling@pgwd.nl 
 
Ondertussen komt 21 december steeds dichterbij. Wij hopen natuurlijk dat vele mensen gaan genieten van onze 
wandeling. De wandeling is geschikt voor jong en oud. Op drie punten kan je beginnen aan de wandeling. Vervolgens 
zijn er verschillende posten in het centrum van Weesp waar u iemand uit het kerstverhaal kan ontmoeten. Denk aan 
Jozef in zijn werkplaats, herders met hun schapen en de wijzen. De wandeling duurt hooguit 1,5 uur en eindigt bij 
een kerststal in de Grote Kerk.  
 
Datum:  Zaterdag 21 december 2019 
Tijd:  Starten kan tussen 16.00 en 17.30 uur 
Startpunten:  
Locatie 1:  Stationshal (centrumzijde) 
Locatie 2:  OAZ gebouw, Fijnvandraatlaan/hoek fietspad tunneltje 
Locatie3:  Schoolplein Casparsus College,  Talmastraat 
Lengte:  ongeveer 1,5 uur 
Kosten:  vrijwillige bijdrage (bij de stal in de Grote Kerk) 
 
Wij hopen u allen te verwelkomen deze avond als vrijwilliger of als deelnemer aan de wandeling. 
 
Met hartelijke groet namens de werkgroep Kerstwandeling Weesp, 
ds. Berit Bootsma en Oscar Korte 
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● Berichten 
 

Kerst
 vier je  

 samen 

 
Iedereen: Jong of oud, alleen, samen of met 

de hele familie is 25 december van harte welkom! 
vanaf 12.00 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp 

Eerste Kerstdag 
wordt voor u de tafel gedekt 

 

12.00 uur welkom met een hapje en een drankje. 
13.00 tot 16.00 uur gezellig kletsen, zingen, kerstverhaal, muziek, spelletjes. 
16.00 – 17.00 uur Bingo met hele mooie prijzen 
17.00 – 19.00 uur KERSTDINER 
 
Namens de diaconieën van de Grote Kerk en de Parochie “Levend Water”. 
Het is fijn als u zich vóór 17 december aanmeldt: 
a.westra@kpnplanet.nl of 06 2850 4580 
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is wel fijn! 

 

 
 

 

mailto:a.westra@kpnplanet.nl
mailto:a.westra@kpnplanet.nl


 

 Onderweg 19 

● Voor de jeugd 
 

Kinderdienst - adventstijd-kerstproject 
 

In de adventsperiode vanaf 1 december gaan de 

kinderen van de kinderdienst aan de slag met het 

project ‘Geef Licht’.  

 

De verhalen gaan de eerste 3 adventszondagen over 

de profeet Micha, 4e advent en Kerst gaan over 

Jozef en Maria.  

Aan bod komen de volgende thema’s; 

- ‘Wie maakt het licht’ 

- ‘Een stralende dag’ 

- ‘Hoe maak je het goed’ 

- ‘Het wordt weer licht’ 

en tenslotte met Kerst; ‘Geef licht!’ 

 

 
 

Bij elke zondag hoort een poster, die opgehangen 

gaat worden in de kerk. De kinderen van de 

kinderdienst zullen aan het begin van de dienst een 

gedichtje voorlezen bij het aansteken van de 

adventskaarsen. Ook is er een projectlied ‘Geef 

licht!’ wat bij het moment met de kinderen 

gezongen gaat worden. 

 

In de kinderdienst zelf wordt er een bijpassende 

activiteit gedaan bij het thema van die zondag. 

Voor die activiteiten zijn we nog op zoek naar 

glazen potjes, eierdozen en wc-rollen, wilt u deze 

zaken mee sparen en geven aan de leiding van de 

Kinderdienst? 

 

Met de Kinderdienst willen we het thema ‘Geef 

Licht’ concreet maken in de ondersteuning van een 

goed doel van Stichting Bootvluchteling. In het 

vluchtelingenkamp op Lesbos wil men graag diverse 

afdakjes maken, bijvoorbeeld een afdak boven de 

school en boven de gemeenschapsruimte. In de 

winterperiode geen overbodige luxe! Wij bevelen 

dit project van harte bij u aan en hopen op uw gulle 

gift in de speciale collectedoos. 

 

Met hartelijke groet van de kinderdienst, 

Mirjam Heijstee-Sas 

Josine Dalmulder-Sas 

Wille Oostenrijk 

Evelien Gijzen-Heijnen 

Jelmer Bootsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 

 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden 

via de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks 

op donderdag een nieuwsbrief met daarin een link 

naar het kerkblad. In verband met de privacy 

publiceren we op de website de persoonlijke 

informatie uit “Gemeente (mee) leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 

 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer 

op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan 

een e-mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren 

versie niet langer bezorgd hoeft te worden.  

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.pgwd.nl/
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mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen,  
e-mail advertereninonderweg@pgwd.nl  

of telefoonnummer 0294-457799 
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