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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Ds. M. Th. van der Sijs (tijdelijk predikant) 

Simon Stevinweg 94, 1222 ST Hilversum 

Telefoon 035 6312114, e-mail: marnixsijs@hotmail.com 

werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag en donderdag  

van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal, 

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, telefoon 06-51999169 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp,  

Contactpersoon: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105 

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 4: vrijdag 27 maart 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 6 april. 

Activiteitenperiode: 8 april t/m 5 mei 2020. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster:  

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis 

via telefoonnummer 06 100 59 464 of e-mail koster@pgwd.nl 
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● Erediensten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
Vrijdag 27 maart, 11.00 uur Dhr. G. Herderschee 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
Zondag 22 maart  Dhr. G. Herderschee 

Zondag 15 maart 
3e zondag 40 dagen 
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. M. Th. Van der Sijs 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10  
19.00 uur Ds. P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 22 Maart 
4e zondag 40 dagen 
Laetare, Verheugd u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Viering Heilig Avondmaal 
  m.m.v. Het Laurenskoor 
  Koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
  
 

Zondag 29 maart 
5e zondag 40 dagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. E.H. Egberts, Nijkerk 
  Koffiedrinken na de dienst 
    
1e collecte Binnenlands diaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Prop. P. de Koning, Heteren 

Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Binnenlands diaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 

 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt 
door Hans van der Zande 
 

 

Zaterdag 4 april 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
16.00 uur Kliederkerk 
  Palmpasenstokken maken 

 
Zondag 5 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk 
 
 
19.00 uur Ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk 
 

 
 

Ouderensoos 

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel  417859 
 

Zondag 15 maart  
rit A  Hr. A. v.d. Bergh  417082 
rit B  Hr. W. de Groot      06-53243921  
rit C  Hr. A. de Groot       06-13222483 
rit D  Mw. M.A. Stevens  411271 
 

Zondag 22 maart 

rit A  Hr. H. Op ’t Land  418669 
rit B  Hr. W. de Groot      06-53243921 
rit C  Hr. F. Lijnsvelt  410455 
rit D  Hr. W. Nell              06-15260084    
 

Zondag 29 maart 
rit A  Hr. J. van Baars  254190   
rit B  Hr. G. Molenaar  411741  
rit C  Hr. N. Bakker  410302  
rit D  Hr. W. v. Bodegraven  251841 
 

Zondag 5 april 
rit A  Hr. J. de Vries  450041 
rit B  Hr. E. Post  416933 
rit C  Fam. Boshuizen      06-24527364 
rit D  Hr. P. v. Lindenberg  412709 
 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 

Woensdag 11 maart,18 maart, 25 maart en 1 april 
Stiltemeditatie              9.00-9.15/9.30 uur 
Het koor van de kerk 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294-254249 of 
jbodisco@gmail.com  
 

Stilt’ meditatie. 
Buiten stadsgeroezemoes. 
Dan koert er een duif.  

 

Donderdag 12 maart en 2 april 
20+ avond, Bios-gebouw, Middenstraat 131 20.00-21.30 uur 
Contact: ds. Berit Bootsma, 0294-269233 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 

Donderdag 12 maart 
Beelden van God-Gespreksavond Laudate Sí 20.00 uur 
Pastorie RK Kerk, Herengracht 83, Muiden 
Contact: Nel Pronk-Versluijs, tel, 06 15071576 of 
info@parochievanlevendwater.nl 
 

Donderdag 12 maart 
Vereniging Samen verder,  19.45 uur 
Open Doors, In de zaal van de R.K.-kerk 
 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 
Ophalen oud papier, papier klaarzetten vóór 8.00 uur 
 

Woensdag 18 maart 
Film Twelve angry man 20.00-22.15 uur 
entree 2 euro, Leiding Wim van Zoest,  
tel. 0294-769066 of wzoest@xs4all.nl 
 

Donderdag 19 maart 
PCOB Bijeenkomst 14.00 uur 
Reisverslag met dia’s over Ecuador, Guatemala en Mexico door 
Kees Terlouw. 
 

Donderdag 19 maart en 2 april 
Creatieve groep 10.00-12.00 uur 
Contact: Janny van den Bergh,  
tel 0294417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) of 
jannyvandenbergh@hetnet.nl  
 

Zondag 29 maart 
Zondagmiddag voor 50-plussers 16.00-18.00 uur 
Opgeven bij Margreet Schep (tel. 0294-419102) 
of Gerda v.d. Broek (tel. 0294-417331) 
 

Donderdag 2 april 
Alzheimercafé 19.30 uur 
Rest. Hart van Weesp, Herengracht 35 
Onderwerp: brandveiligheid 
Gastspreker: Dick Molema, wijkbrandweerman 
 

Maandag 6 april 
Gespreksgroep 30-50 jaar 20.00-21.30 uur 
Contact: Everdiene Geerling, e.geerling@xs4all.nl  
 

Maandag 6 april 
Vereniging Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur 
We gaan met elkaar op een bijzondere wijze Pasen vieren 
 
 

Kerkradio Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg           412709 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 

bonnen verkrijgbaar tegen de volgende 

bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze 

Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang 

tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' 

toegankelijk. De collectebonnen 

worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 

RABO 0157 0261 83 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters Protestantse 

Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt 

u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen 

contante betaling dan kunt u terecht bij 

Drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:jannyvandenbergh@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
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● Meditatie door ds. J. den Dikken 

 

Waken of knikkebollen 

 

“Blijf hier en waak”. Marcus 14: 34b. 

 

Maar daar kwam weinig, helemaal niets van terecht. Als ik lees in de lijdenstijd van Jezus in de Hof van Gethsemané, dan 

komt er een zekere schaamte. Jezus neemt drie discipelen mee, zeker niet de eerste de besten. Petrus, Jacobus en 

Johannes. Zij waren er ook, bij de verheerlijking op de berg. Toen bleven ze wakker. Wilden dat het wel zou voortduren. 

Zo’n mooi moment, dat willen ze vasthouden. Maar dat kan niet. Eerst moet Jezus lijden, door de diepte van de dood. 
 

Nu zijn ze weer op een berg, de Olijfberg. Daar waar olijfbomen staan. De bomen staan er heel oud en gehavend en 

gerimpeld bij door ouderdom. Toen Jezus er was nog fris en groen. En de olijvenpers zorgde er voor dat de olie van de 

olijven er door hoge kracht werd uitgedrukt. Nu wordt Jezus overmand door angst en verdriet, zo erg ziet Hij op tegen het 

lijden. En hij zegt tegen de drie discipelen: blijf hier en waak. Toch niet te veel gevraagd. En even later: waak allen en bid. 

Dat moet toch kunnen. Als je van iemand houdt, moet dat toch kunnen? Dat je er voor de Ander bent. 
 

Maar het gaat niet. Ze vallen in slaap. In een oud Joods geschrift worden regels gegeven voor Grote Verzoendag. Grote 

Verzoendag, de enige dag in het jaar dat de hogepriester de tempel ingaat, in het allerheiligste vertrek waar de ark staat, 

de troon van God. Een indrukwekkend gebeuren. Volgens de regels van dat oude Joodse boek mag de hogepriester de 

nacht daarvoor niet slapen. Hij moet klaarwakker blijven, gespitst op zijn taak. Daarbij wordt hij geholpen door een aantal 

jonge priesters. 
 

In de lange nachtelijke uren lezen die jonge priesters hem voor uit het boek Job. Als de hogepriester dreigt in te dommelen, 

gaat knikkebollen, moeten ze met hun vingers knippen. En ze moeten roepen: heer, hogepriester, sta op, wordt wakker. 

Jaag uw slaap op de vlucht door met blote voeten over de stenen vloer te lopen. Die jonge priesters moeten waken over 

het wakker blijven van de hogepriester.  
 

Petrus, Johannes en Jakobus moeten waken en bidden over het wakker blijven van Jezus. Maar wat een armzalig stelletje.  

En daarin zie ik ook mezelf. Ze vallen in slaap. Dat moet een militair op wacht niet doen, dan zwaait er wat. Waken en 

bidden. Wakker blijven als er iets moois is te genieten, als Jezus gelijkenissen vertelt, dat wil ik wel horen. Als Hij onderweg 

is en zieken geneest. Dat wil ik graag zien. Ook als Hij zijn macht toont op het meer van Galilea en roept tegen de wind en 

de golven: wees stil. En de storm gaat liggen. Dat wil ik zien.  
 

Maar Jezus die kruipt in het stof, die zo intens lijdt, dan draai ik onwillekeurig mijn ogen weg. Dat wil ik niet zien. Dat gebeurt 

wel meer. Als ik naar het Journaal kijk, die vluchtelingen, die kloppen op de poort van Europa. Die voortdurende oorlog in 

Syrië. Houdt het nou nooit op? Verschillende keren was ik al op de Herzlberg in Jeruzalem. Yad Veshem. Je moet het zien. 

Aarzelend ga je naar binnen, met de stroom van mensen mee. Gedempt licht, stille stemmen. Gedempte woorden.  

En dan die foto’s, de filmbeelden. Het is goed om het te zien. Opdat we niet vergeten. Af en toe sla ik mijn ogen neer. Hoe 

kon dat gebeuren? Schaamte. Ik wil wel wegkijken, maar de beelden dringen zich aan me op. Ik moet er doorheen. Kan 

een mens zo ver gaan? Blijkbaar wel. Het zien maakt het horen en lezen nog indringender. En zoveel mensen, 

volwassenen en zoveel kinderen. Niet te bevatten. Het monument van de kinderen die vergast zijn bij de uitgang. Nog een 

laatste indruk, die je nooit vergeet. 
 

Je moet het zien en je wilt het niet zien. Liever je ogen dicht. Waakt en bidt. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen nu ik 

zo angstig en verdrietig ben. En toch lukt het niet. Petrus, Johannes en Jakobus, de steunpilaren van de kerk, knikkebollen. 

Alle grote woorden ten spijt laten ze Jezus volstrekt alleen in zijn verdriet, angst en strijd. De geest is wel gewillig, maar 

het vlees is zwak.  
 

Hier kijk je in de spiegel. Wij sliepen toen Jezus leed. Hij was volstrekt alleen. Dat leert ons: we hebben geen millimeter 

bijgedragen aan onze redding. Hij alleen. Volstrekt alleen. Pure genade. Hij was de Held, die streed en overwon. Hij gaat 

gewillig het Kruis tegemoet, drinkt de beker tot de laatste druppel leeg. In onze plaats. Geen zucht van ons. Dat maakt 

klein en dankbaar. 

 

Jezus niet mijn eigen kracht, 

Niet het werk door mij volbracht 

Niet het offer dat ik breng, 

Niet de tranen die ik pleng, 

Schoon ik ganse nachten ween, 

Kunnen redden – Gij alleen. 
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Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 
bestelling@plazaweesp.nl 

 

https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/
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Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Zondag 15 maart 
3e zondag 40 dagen 
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Derde zondag in de veertigdagentijd, zondag ‘Oculi’ 
(‘ogen,’ naar Psalm 25: “Mijn ogen zijn gevestigd op 
God, of Hij mij redt.”)  
 
We lezen verder uit Exodus (6: 2 - 9, 28 - 7: 7).  
Niet voor het eerst staan ze tegen over elkaar: God 
en farao. Een titanenstrijd: zoon van de RaRa´s, de 
goden van Egypte. Daartegenover staat een God die 
geen naam heeft dan een onuitsprekelijke (JHWH), 
de Ene die van zichzelf zegt: ik ben reddend 
aanwezig. En naast die Ene staat zijn vertrouweling 
Mozes, die zegt: ik kan niet spreken.... 
 
Ds. Marnix van der Sijs 
 
 
 

Zondag 22 Maart 
4e zondag 40 dagen 
Laetare, Verheugd u 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Het is deze zondag de 4e zondag van de 40 dagentijd 
en draagt de naam Laetare. De kleur is rozerood in 
plaats van paars. Er breekt al wat lentelicht door in de 
liturgie.  
 
In deze dienst lezen we twee teksten. In Exodus 7: 14 
t/m 25 horen we over de farao die niet naar God wil 
luisteren. In het evangelie van Marcus (11: 15 t/m 19) 
horen we over Jezus die het tempelplein 
schoonveegt. Een heilige verontwaardiging is te 
vinden in beide teksten. Waarom en kunnen wij dat 
soort verontwaardiging soms ook voelen? 
 
In deze dienst willen we de maaltijd van de Heer met 
elkaar vieren. Medewerking wordt verleend door het 
Laurenskoor o.l.v. Frits Heil. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 29 maart 
5e zondag 40 dagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We kijken uit naar een mooie dienst waarin  
Ds. E.H. Egberts uit Nijkerk zal voorgaan. 
 
 
 

Zondag 5 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Palm én passiezondag is het vandaag. Samen met de 
kinderen beginnen we de dienst feestelijk met een 
intocht. De kinderen laten dan de stokken zien die zij 
de dag ervoor bij de kliederkerk hebben gemaakt.  
 
In de dienst slaat de sfeer echter om. Het is tegelijk 
passie zondag. De grimmige sfeer van de 
gebeurtenissen die gaan komen werpt haar schaduw 
al vooruit. Met het alternatieve rooster in Exodus 11 
lezen we hoe er gewaarschuwd wordt voor de ergste 
van alle plagen.  
 
Zo bewegen we ons tussen uitersten zoals het zo 
vaak is in het leven. Welk licht werpt de Eeuwige hier 
op? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 

Diensten Goede Week 
 
De diensten van de Goede Week worden uitgebreid 
toegelicht in het volgende nummer. Aangezien dit 
nummer in de Goede Week verschijnt hierbij al het 
overzicht van de diensten. 
 
Witte donderdag, 9 april 2020, 19.30 uur 
Ds. Marnix van der Sijs,  
met viering van het Heilig Avondmaal 
 
Goede vrijdag, 10 april 2020, 19.30 uur 
Ds. Dick Pruiksma, 
met medewerking van Kamerkoor Victoria 
 
Paaswake, zaterdag 11 april 2020, 20.00 uur 
Ds. Berit Bootsma,  
met doopgedachtenis en viering van het Heilig 
Avondmaal. 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
 
 
 
Lied voor de veertigdagentijd  
en de lente: 
 

In de bloembol is de krokus,  
in de pit de appelboom,  
in de pop huist een belofte:  
vlinders fladderen straks rond.  
In de koude van de winter  
groeit de lente ondergronds,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God ziet naar de schepping om. 
 
Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet.  
 
In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd. 
(Lied 982, Liedboek 2013) 
 
Boekenmarkt 
Op 13 en 14 maart is er weer de boekenmarkt in onze 
kerk. Vele vrijwilligers zijn nu al in de weer om dit 
evenement weer mogelijk te maken. Bij deze alle 
vrijwilligers al vast bedankt voor hun inzet! En u komt 
toch ook even een kijkje nemen voor een boek of een 
kopje koffie en thee met iets lekkers. 
 
20+ groep 
Op donderdag 12 maart is de volgende bijeenkomst 
van de 20+ groep. Een nieuwe avond over muziek en 
de vele levensthema’s die in de muziek bezongen 
worden. 
 
Kerkenraadsmiddag 
De leden van de kerkenraad vormen met elkaar een 
leuk team. Zonder de inzet van deze mensen zou ik 
mijn werk niet kunnen doen. De sfeer in de kerkenraad 
is goed. We kunnen lachen met elkaar, maar ook over 
hele serieuze onderwerpen hebben. 
 
Om de onderlinge band met elkaar te verstevigen 
hebben we elk jaar een kerkenraadsdag. We nemen 

dan de tijd om eens dieper op een onderwerp in te 
gaan. Tegelijk is dat een goede gelegenheid om 
elkaar op een hele andere manier te leren kennen. Dat 
we niet aan ons vaste plekje aan de vergadertafel 
zitten doet al heel veel met de dynamiek. 
Dit jaar hebben we op 21 maart onze 
kerkenraadsmiddag. Deze keer houden we die samen 
met de kerkenraad van Muiden. Zo hopen we elkaar 
beter te leren kennen en te ontdekken waar we als 
buurgemeenten elkaar kunnen versterken. Ik zie er al 
naar uit! 
 
Palmpasen 
Op zondag 5 april is het Palmpasen. De kinderen zijn 
op zaterdag 4 april welkom in het Lichthuis om hun 
stokken te komen maken. Grootouders met 
kleinkinderen zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. 
Iedereen is welkom om op zondag mee te lopen in de 
optocht, maar verplicht is het niet.  
 
Paaswake met een persoonlijke zegen 
Op zaterdag 11 april is om tien uur ’s avonds de 
Paaswake. Een bijzondere dienst waar in het licht van 
Pasen gaat schijnen. Het heeft altijd iets bijzonders 
om zo ’s avonds laat met elkaar naar de kerk te gaan 
en met elkaar te vieren. De nieuwe Paaskaars wordt 
brandend binnen gebracht en we geven elkaar het 
licht door.  
 
Toen ik afgelopen jaar de Paaswake voor het eerst 
hier in Weesp leidde, merkte ik dat een bepaald 
onderdeel van de liturgie in Den Haag mij heel 
dierbaar was geworden. Daar was ik gewend om de 
kerkgangers die dat wilden een persoonlijke zegen te 
geven rond het moment van de doopgedachtenis. 
Voor mij als predikant was dat altijd een heel bijzonder 
moment van persoonlijk contact in zo’n dienst. 
 
Na hierover gesproken te hebben met een aantal 
mensen, onder andere van de commissie coördinatie 
vieringen, is besloten in de Paaswake dit onderdeel in 
Weesp te introduceren. 
 
Tijdens de dienst van deze avond is er altijd ruimte om 
de doop te gedenken. God heeft met onze doop 
beloofd bij ons te zijn en met ons mee te trekken door 
het leven. Het is goed om, in een dienst waarin het 
gaat over een nieuw begin, herinnerd te worden aan 
die belofte. Dat willen we dit jaar dus doen door 
iedereen de mogelijkheid te geven een persoonlijke 
zegen te ontvangen in de Paaswake. Het is uiteraard 
geen verplichting, maar zou u het fijn vinden een 
zegen te ontvangen, dan bent u van harte welkom om 
de Paaswake bij te wonen. 
 
Ik wens U allen een inspirerende veertigdagentijd toe. 
Dat het Licht als nieuw mag gaan schijnen. 
 
Een vriendelijke groet, Ds. Berit Bootsma 
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● Berichten 
 

Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
Niet iedereen wordt met name genoemd in deze 
rubriek, maar we weten dat er velen zijn die hun 
zorgen kennen. Zorgen om hun gezondheid of die van 
hun geliefden. Zorgen om het welzijn van mensen die 
je lief zijn. Al die zorgen, ons verdriet, onze twijfels en 
onzekerheden mogen we bij God neerleggen. In het 
vertrouwen dat hij ons begrijpt en altijd naar ons 
luistert. Zelfs al hebben we soms het gevoel dat God 
ons niet hoort. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerkbalans 2020 

 
In januari hebben wij uw speciale aandacht gevraagd 
voor de actie Kerkbalans. 
Vele vrijwilligers zijn op pad gegaan om de 
enveloppen te bezorgen en uw antwoordenvelop 
weer op te halen, soms wel 3x een adres bezoeken 
maar… niet zonder resultaat. 
Daarnaast werden veel toezeggingen digitaal 
gedaan.  
Mede dankzij verschillende verhogingen levert de 
telling van de toegezegde bedragen voor de actie 
Kerkbalans 2020 tot op heden (25 februari) een 
bedrag op van € 153.905,=. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Maar…. wij zijn er nog niet! 
 
Ondanks dat velen van u de toezegging verhoogden 
zien wij dat de inkomsten van Kerkbalans terug 
lopen. Dit jaar is het toegezegde bedrag ongeveer 
3% minder dan vorig jaar. 
Om onze kerkgemeenschap financieel in balans te 
brengen en houden is er meer nodig. 
Mocht u nog geen (digitale) toezegging hebben 
gedaan dan hopen wij dat u uw bijdrage alsnog wilt 
overmaken.  
Laten wij met elkaar proberen om dit jaar het 
begrootte bedrag van € 170.000,= te gaan halen! 
 Het College van Kerkrentmeesters wil alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Tevens een 
compliment aan het team die de actie heeft 
voorbereid en dit jaar met een uitgave van het 
Weesper Kerk Nieuws de actie Kerkbalans 2020 
extra onder de aandacht heeft gebracht. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag en donderdag 

tussen 9:30 en 12:00. 
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● Van de diaconie 

 

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie 

 
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar 
ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u 
kiezen voor een van de 76 vakanties van 
Hetvakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor 
senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische 
zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij 
de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze 
gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden 
continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. 
Zij staan 24 uur per dag voor u klaar. 
 
Protestantse identiteit 
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open 
protestants-christelijk karakter. Een dominee of 
pastoraal medewerker verzorgt de viering en is 
beschikbaar voor een goed gesprek als u daar 
behoefte aan heeft.  
 
Accommodaties 
In 2020 zijn er zeven (geheel of deels) aangepaste 
vakantieaccommodaties waar vakanties worden 
georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig 
gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod 
van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u 
kiezen voor een van de vier vakanties op het 
aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem 
Alexander. 
 
Meerdere doelgroepen 
Naast de vakanties voor senioren (met of zonder 
zorgbehoefte), en eventuele mantelzorger, 
organiseert Hetvakantiebureau.nl ook vakanties voor 
mantelzorgers en hun thuiswonende partner met 
dementie, mensen met een licht verstandelijke 
beperking en mensen met een visuele beperking. 
Voor het eerst dit jaar organiseert 
Hetvakantiebureau.nl ook een week voor mensen met 
een meervoudige beperking. 
 
Programma 
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals 
een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen 
of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook 
lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige 
(rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de 
omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u 
mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw 
eigen wensen.  
 
Prijs en vervoer 
De prijs is inclusief ontbijt, lunch, 3 gangendiner, 
koffie, thee en fruit. Is de prijs een bezwaar voor u? 
Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een 
tegemoetkoming vanuit het Vakantiefonds van 
Hetvakantiebureau.nl aanvragen. Ook als u een 
vervoersprobleem heeft, zijn er mogelijkheden. Lees 
meer hierover in onze Vakantiegids. 
 
 
 

 
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de 
Vakantiegids van 2020 ontvangen? Of heeft u 
vragen? Neem dan contact met ons: telefoon (0343) 
74 58 90, e-mail info@hetvakantiebureau.nl. Op 
www.hetvakantiebureau.nl kunt u ook de 
Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier 
downloaden.  
 
Wilt u als vrijwilliger meewerken?  
Kijk dan eens op onze website 
www.hetvakantiebureau.nl 
of informeer naar de mogelijkheden: 
telefoon (0343) 74 58 90, e-mail 
info@hetvakantiebureau.nl. 

 
 
 

Gratis vakantie voor gezinnen 
op bijstandsniveau 

  
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl 
(bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) 
samen met RCN Vakantieparken 100 gezinnen met 
een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie 
aan. En ook in 2020 zullen weer 100 gezinnen met 
schoolgaande kinderen in de schoolvakantie gaan 
genieten van een heerlijke vakantie op een van de 
RCN Vakantieparken in Nederland. 
Gezinnen kunnen vakantie vieren in een bungalow, 
mobil-home of safaritent.  
De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt 
worden op een van de parken van RCN in Nederland! 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  

• Wanneer je een gezin met jonge en/of 
schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op 
bijstandsniveau bent, dat graag van dit aanbod 
gebruik wil maken, kun je je (plaatselijke) diaconie 
hierover benaderen. De diaconie kan samen met 
jou en je gezin de aanvraag inclusief korte 
motivatie indienen.  

• De aanmeldingsperiode loopt t/m 30 maart 2020.  

• Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren, 
worden alleen aanvragen van gezinnen, die nog 
niet eerder van dit aanbod gebruik hebben 
gemaakt, in behandeling genomen.  

• In de week van 6 april informeren we de gezinnen 
en de betrokken diaconieën over eventuele 
plaatsing. De (volledig ingevulde) aanvragen 
worden beoordeeld n.a.v. de motivatie (de 
urgentie) en in tweede instantie op volgorde van 
binnenkomst.  

 
Voor meer informatie of aanmelding: 
diaconie@pgwd.nl 
 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
mailto:diaconie@pgwd.nl
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 

● Berichten 
 

 
 
Op 4 februari schreef Johanna van der Meer, 
relatiemanager van Stichting Bootvluchteling het 
volgende:  
 
"Ik heb eens even gerekend (ik zag jullie naam zo 
vaak op ons afschrift van december staan) en ik 
kwam echt tot een FANTASTISCH totaalbedrag!!! 
Geweldig bedankt voor jullie aandacht en actie! Ik 
heb bijgaande sheet gemaakt om (wellicht zondag) 
op de beamer te laten zien aan alle gemeenteleden.  
 
Nogmaals dank!! Mijn collega op Lesbos is druk 
bezig met het afdak bij ons community center. Als het 
e.e.a. gerealiseerd is (dat kan nog wel heel even 
duren op Lesbos), dan stuur ik je uiteraard foto's!  
 
Hartelijke groet!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking Diaconie:  
Dit bedrag is samengesteld uit verzamelde gelden 
via het Adventsproject, Talentenveiling en ZWO-
collecten tijdens Avondmaalsdiensten. 
Naast de afdakjes zal er ook geld gebruikt worden 
voor medicatie. In deze natte winterperiode is dat ook 
hard nodig in Kamp Moria op Lesbos. 
 
 
 

40-dagen project: schoolbankjes voor Moria 

 
Gelukkig heeft de stichting Bootvluchteling in kamp 
Moria een extra klaslokaal gekregen. 
Voor alle kinderen die het zo nodig hebben om naar 
school te gaan. 
 
Tijdens deze 40-dagen tijd gaan wij in de kerk sparen 
voor de inrichting van dit lokaal. Er is nog van alles 
nodig. Tafels, stoelen, laten en leer materiaal. 
Helpt u mee? 
In de kerk staat de spaarpot klaar, natuurlijk mag u 
ook uw gift over maken naar de diaconie o.v.v.: 
Schoolbankjes voor Moria. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Katinka Hilders 
ZWO 

 

Boekenmarkt 

 
Vrijdag 13 maart, van 12.00 tot 20.00 uur, en zaterdag 
14 maart, van 10.00 tot 17.00 uur, wordt weer de 
gebruikelijke boekenmarkt georganiseerd. 
 
Er zijn weer meer dan 20.000 boeken in de Grote Kerk 
te vinden.  
Meer dan 60 vrijwilligers zijn erbij betrokken om dit 
evenement mogelijk te maken. Zonder hen, was dit 
niet mogelijk. 
 
Ook deze keer weer vele categorieën, o.a. literatuur, 
spanning, romans, muziek, kunst, regio, Amsterdam, 
jeugd, natuur, sport, regio, etc. Er zijn ook Lp’s en Cd’s 
aanwezig. 
 
Tevens is er weer een terras aanwezig, waar u koffie, 
thee, limonade, en gebak/koeken kunt kopen. 
Op vrijdagmiddag is er een stroopwafelbakker 
aanwezig, die overheerlijke stroopwafels bakt. 
Kortom, voldoende reden om de boekenmarkt te 
bezoeken. 
 
Marien Weststrate 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Berichten 
 

Zondagmiddag voor 50-plussers 

 
Zondag 29 maart a.s. ontmoeten we elkaar in het 
Lichthuis. 
We drinken een glaasje met een hapje, eten samen 
een broodje en sluiten af met zingen van bekende 
liederen. 
 
Opgeven bij: Margreet Schep, tel. 0294-419102 of 
                     Gerda van den Broek tel. 0294-417331 
 
Tijd: van 16.00 u. - 18.00 u. 
Plaats: Lichthuis. 
 
Welkom, tot dan! 
 
 
 

Vrouwen op Weg 

 
De kerkrentmeesters hebben een steiger aangeschaft 
voor o.a. het schoonmaken van de kerk. 
Toen wij dit hoorden, hebben we besloten om het 
bedrag over te maken. Zo is de opbrengst van onze 
Winterfair goed terecht gekomen. 
Ze waren blij verrast! 
 
We zijn in de 40 dagentijd en op weg naar Pasen. 
Het feest van de opgestane Heer. 
 
Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons, op 
maandag 6 april a.s., te vieren. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositie in het Lichthuis 

 
Van Katinka Hilders 
 
De volgende expositie 
in Het Lichthuis zal te 
zien zijn in de maanden 
maart en april 2020. 
 
Katinka schildert al 
heel wat jaren met veel 
plezier.  
 
Sinds 2014 begeleidt 
zij op de dinsdag een 
schildergroep bij de 
Kreatieve Groep 
Weesp. 

Katinka werkt veel met olieverf en als het kan op een 
wat groter doek. Zij vindt het heerlijk om een nieuw 
schilderij op te zetten.  
 
Haar onderwerpen haalt zij van foto’s van internet, 
die haar inspireren of zelfgemaakte vakantiefoto’s. Zij 
schildert de foto niet over, maar probeert er een 
eigen werkelijkheid van te maken. Haar voorkeur 
gaat uit naar oudere mensen. 
 
Katinka heeft een vaste avond om zich aan de 
schilderkunst te wijden en dan gebeurt het ook. 
Haar laatste schilderij (tot nu toe) is een opdracht van 
haar zoon, die heel graag een schilderij van een 
sleepje scoutingboten wilde hebben.  
 
Katinka vindt het heel leuk om weer in het Lichthuis 
te exposeren om haar nieuwe werk te laten zien. Zij 
hoopt dat u een kijkje komt nemen en ervan zult 
genieten. 
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Het Lichthuis:  
dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 

 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

is meer informatie beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 
 

http://www.pgwd.nl/
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● Berichten 
 

Film Twelve angry man 

 
Een jongen die verdacht wordt van moord, heeft alle 
schijn tegen. 
De jury die in o.a. Amerika uit twaalf geselecteerde 
burgers bestaat, moet in een afgesloten 
vergaderruimte tot een uitspraak komen: Schuldig of 
niet schuldig. 
 
De jongen heeft geen schijn van kans zo lijkt het.  
Elf van de twaalf juryleden lijken hun oordeel op basis 
van schijnbare feiten al klaar te hebben.  
 
Een man neemt het voor de jongen op en gaandeweg 
sluiten aanvankelijke tegenstanders zich bij hem aan. 
 
De film is al wat ouder, maar het is een echte 
klassieker.  
En de problematiek van waarheidsvinding is hoogst 
actueel in onze tijd waarin leugen en halve waarheid 
maar al te vaak opgeld doen. 
 
Het script is ook gebruikt voor een toneelstuk. 
 
Voor wie wil genieten van fascinerende discussies: 
kom kijken!  
 
Datum: 18 maart 2020 
Tijd: 20.00 – 22.15 uur 
Plaats: benedenzaal van Het Lichthuis (Waagplein 10) 
Entree: 2 euro 
Leiding: Wim van Zoest, telefoon 769066; 
e-mail: wzoest@xs4all.nl 
 
 

 
 

Werkgroep Oud Papier 

 
Omzet 2018 en 2019 
 
2018 
Januari   44.060 Kg. €   1.523,10             
Februari  30.726 Kg. €   1.060,00             
Maart  32.243 Kg. €   1.111,81             
April  43.006 Kg. €   1.489,08 
Mei  33.119 Kg. €   1.138,67 
Juni  34.848 Kg. €   1.200,44 
Juli  38.617 Kg. €   1.332,81 
Augustus  28.304 Kg. €      972,12 
September  32.003 Kg. €   1.101,79 
Oktober  43.982 Kg. €   1.513,06 
November  36.822 Kg. €   1.264,66 
December  36.881 Kg. €   1.264,13 
                         --------------- ---------------- 
Totaal               434.611 Kg. € 14.971,67 
 
2019 
Januari 43.540 Kg. €   1.517,50 
Februari 27.459 Kg.     €      949,37 
Maart  32.422 Kg.  €   1.087,46 
April 42.329 Kg. €   1.459,47 
Mei 38.979 Kg. €   1.233,37 
Juni 29.257 Kg. €   1.004,21 
Juli 35.072 Kg. €   1.197,46 
Augustus 27.695 Kg. €      944,75 
September 37.873 Kg. €   1.303,79 
Oktober  34.722 Kg.     €   1.185,86 
November 38.163 Kg.     €   1.305,96 
December 46.726 Kg.     €   1.594,08 
 --------------- ---------------- 
Totaal               434.273  Kg.   € 14.783,28 
 
Dat is het weer voor een jaar, een mooi resultaat. 
Praktisch dezelfde omzet als in 2018. 
 
Het bedrag komt ten gunste voor het onderhoud van 
de Grote Kerk. Samen met onderhoudssubsidie van 
de overheid kunnen we weer heel wat onderhoud 
aan het gebouw doen wat niet ten laste komt van het 
college van Kerkrentmeesters. 
 
Iedereen die het afgelopen jaar zijn of haar 
medewerking heeft verleend: heel veel dank 
hiervoor! 
 
Voor dit jaar hebben we er al weer twee maanden op 
zitten maar we gaan gewoon door, bij mooi weer of 
bij slecht weer, we gaan het papier ophalen. Wat is 
het een gemotiveerde groep die dit werk al jaren 
doet.    
  
Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep,   
Kees Lijnsvelt  
 
 
 

mailto:wzoest@xs4all.nl
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

                                                                
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 maart wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
 
• Zaterdagmorgen 14 maart wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

● Berichten 
 

Gezocht: Schuldhulpmaatje 

 
Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, Muiderberg is op 
zoek naar nieuwe maatjes. 
 
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij 
geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun 
administratie en/of met (dreigende) financiële 
problemen. Zij helpen hen met het op orde brengen 
van hun administratie en financiën, bieden 
ondersteuning aan mensen die een traject van 
schuldhulpverlening doorlopen en kunnen nazorg 
geven wanneer de schuldhulpverlening is afgerond. 
 
Schuldhulpmaatjes helpen om de financiële 
zelfredzaamheid van cliënten te versterken. 
 
Kandidaat schuldhulpmaatjes krijgen een training van 
drie dagen. Na voltooiing van deze training, in 
combinatie met een verklaring omtrent gedrag VOG, 
zijn maatjes gecertificeerd en kunnen ze cliënten gaan 
ondersteunen. 
 
Sinds de start van Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, 
Muiderberg, juli 2013, hebben meer dan 150 cliënten 
de hulp ingeroepen van schuldhulpmaatje. 
 
Bent u geïnteresseerd om schuldhulpmaatje te 
worden, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator Marien Weststrate (tel. nr. 06-39871137 of 
via marien.weststrate@chello.nl). 
 
Marien Weststrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paaskaarsen 

 
Zoals elk jaar kunnen er paaskaarsen voor thuis 
besteld worden. Er zijn een aantal verschillende 
motieven en lengtes. 
 
Op zondag 15 maart ligt na de dienst de catalogus ter 
inzage met een intekenlijst. 
 
Charlotte Kortbeek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 

 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden 

via de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks 

op donderdag een nieuwsbrief met daarin een link 

naar het kerkblad. In verband met de privacy 

publiceren we op de website de persoonlijke 

informatie uit “Gemeente (mee) leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 

 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer 

op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan 

een e-mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren 

versie niet langer bezorgd hoeft te worden.  

 

mailto:marien.weststrate@chello.nl
http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Gespreksavond LAUDATO SÌ 

 
BEELDEN VAN GOD – gespreksavond LAUDATO SÌ  
 
Laudato Sì’ zijn de beginwoorden van het Zonnelied 
van Franciscus van Assisi. Het is titel van de 
pauselijke encycliek uit 2015 en geeft nog steeds veel 
stof tot nadenken. 
 
Na twee avonden over klimaat en milieu (2018) en 
zorg (2019) willen wij dit jaar stil staan bij het 
Godsbeeld van deze brief. 
 
In Laudato Sì lezen wij over God als Schepper. Een 
God die een en al relatie, creativiteit en scheppende 
Liefde is. Dit krachtige beeld vertaalt zich zowel in een 
mystieke spiritualiteit als in concrete maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Hierover organiseren wij in de vastentijd weer een 
thema-avond. Twee theologen zullen deze avond 
inleiden en samen zullen wij in gesprek gaan over de 
betekenis van de Godsbeelden naar aanleiding van 
deze encycliek. 
 
Pastor Wim Vlooswijk zal spreken over relatie God en 
mens en Ds. Gerben Hoogterp, predikant van de 
protestantse gemeente Muiden, zal spreken over het 
oecumenische karakter van Laudato Sì. 
 
Datum:  donderdag 12 maart 2020 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Pastorie RK-kerk Muiden, 

Herengracht 83, Muiden 
Contact: Nel Pronk-Versluijs, 
   tel. 06 150 715 76 

e-mail  
 info@parochievanlevendwater.nl  

 
 
 

 
 

Thema-avond Rituelen 

 
RITUELEN - Thema-avond in de moskee WEESP 
 
Verleden jaar hadden we in samenwerking met de 
Jozefschool een interessante reli-tour langs kerk, 
synagoge en moskee.  
 
Als vervolg nodigt de moskee ons nu uit. Midden in 
onze vastentijd een actuele gespreksavond in de 
Marokkaanse moskee van Weesp over wat ons 
verbindt. Op de thee in de Moskee, de pastoor en 
dominee gaan ook mee!  
 
Met medewerking van immam Aissa Zanzen 
(Assoena moskee), pater Jan Haen (parochie Levend 
Water) en dominee Gerben Hoogterp (PKN). 
Een open gesprek over rituelen, traditie en 
hedendaags geloven. Ook mogelijkheid om het 
avondgebed bij te wonen.  
 
Datum:  donderdag 19 maart 2020 
Tijd:  aanvang 19.30 uur. 
Locatie:  Assoenat moskee 
  M. Nijhoffstraat 1a, Weesp 
 
 

Stiltemeditatie 

 
Middenin de week een moment van stilte in het hart 
van Weesp op een eeuwenoude, heilige plek.  
 
Iedere woensdag is er van 9.00 uur tot 9.30 uur een 
stiltemeditatie in het koor van de Grote of St. 
Laurenskerk.  
 
Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig. 
Aanvang is de klank van een klankschaal of gong. 
Om 9.15 uur kan men weggaan.  
Wie wil kan tot 9.30 uur blijven zitten.  
 
Houd er rekening mee dat het tot en met mei koud is 
in de kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:   iedere woensdagochtend  
Tijd:   9.00 – 9.15 of 9.30 uur  
Locatie:  het koor van de kerk,  

via ingang Waagplein  
Contact:  Jan Bodisco Massink,  

tel. 0294 354 249,  
e-mail:  jbodisco@gmail.com 

 

mailto:info@parochievanlevendwater.nl
mailto:jbodisco@gmail.com
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Alzheimer Cafe Weesp 
 

 
Onderwerp: Brandveiligheid 
 
Vanavond een avond over brandveiligheid. Wat 
kunnen wij doen om woningen en dan vooral 
woningen van ouderen en mensen met dementie zo 
brandveilig mogelijk te maken?  
 
 
Gastspreker is wijkbrandweerman Dick Molema. 
 
Donderdag 2 april 2020 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen:  
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pgwd.nl 

 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

  
 

Iedere dinsdag en donderdag bent u van 9:30 tot 

12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en 

een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag, woensdag en vrijdag is er geen 

gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het 

Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 

 

 

Kledingactie 
 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

Presentatie meelezen op uw  
tablet of telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie 
ook meelezen op de tablet! 
 

                                                
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 
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Kinderclub “De Regenboog” 
 

Jammer genoeg zijn we er alweer bijna… Op D.V. 

woensdagmiddag 18 maart is alweer de laatste 

clubmiddag dit seizoen! Wát veel gezellige en 

leuke kinderen zijn er elke keer, het is écht 

genieten met jullie! 

 

Er was een weekje vakantie maar daarvóór en 

daarná zijn er weer prachtige knutsels gemaakt, 

de oudste kinderen maakte vogels op een stok, en 

hadden een ingewikkeld werkstukje met gekleurde 

wol. Wat zag het er allemaal prachtig uit! De 

jongste kinderen maakte een sneeuwpop met een 

verlichte neus, een slak met een vrolijk huisje, en 

ook zij gingen aan de slag met gekleurde wol voor 

een gevaarlijke slang… 

 

Met de verhalen volgen we Jozef. Hij was het 

lievelingetje van zijn vader en daardoor ging hij 

ongewild op reis; zijn jaloerse broers verkochten 

hem namelijk als slaaf en zo kwam hij in Egypte. 

Uiteindelijk belandde hij zelfs onschuldig in de 

gevangenis… wat kan jaloezie toch een gemeenheid 

en verdriet veroorzaken. De Heere God had 

echter een heel speciaal plan met Jozef, Hij 

zorgde zelfs in de gevangenis voor hem en maakt 

hem uiteindelijk onderkoning van Egypte. 

Jozef moest leren geduld te hebben, en zijn 

broers moesten óók veel leren vanwege hun gedrag 

en leugens… op een bijzondere manier krijgen ze 

een wijze les. Zoals God toen voor Jozef zorgde, 

wil hij óók voor ons zorgen! Elke middag vragen we 

in de oudste groep of er nog dingen zijn waar ze 

voor willen bidden of danken… het is telkens weer 

een hele lijst. Fijn dat we álles aan God mogen 

vertellen en dat Hij zoveel van ons houdt, we 

zingen er vaak van: “Weet je, dat de vader je 

kent? Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand!!“ 

 

Er zijn inmiddels super veel stroopwafels en 

rookworsten verkocht voor het project ‘Helpt u 

Hopen’, dat directe hulp aan biedt aan 

weeskinderen in Oeganda! Op de laatste 

clubmiddag gaan we bekend maken welk bedrag dit 

heeft opgeleverd! Spannend hoor! 

 

Op deze laatste middag (woensdag 18 maart)  

 

 

hopen we ook weer af te sluiten met een 

feestelijke bingomiddag. De laatste middag is 

alleen voor kinderen die dit afgelopen seizoen de 

kinderclub hebben bezocht. Kom dus snel langs!  

 

De kinderclub is op woensdagmiddag van 14.15 tot 

15.45 uur! Neem gerust je vriendjes en 

buurkinderen mee! Meedoen is gratis, 

 

 

Kinderclub “De Regenboog” bestaat 35 jaar! 
 

Ja, u leest het goed! Kinderclub “De Regenboog” 

bestaat 35 jaar.  

 

Héél veel kinderen zijn, door de jaren heen, op de 

club geweest. Wat nu zo mooi is, dat er zelfs al 

een groot aantal kinderen op de club zitten, waar 

van hun ouders er ook op hebben gezeten… 

35 jaar “De Regenboog” een hele tijd!  

En al deze jaren is Willy Nagel al juf van deze 

kinderclub. Ze was één van de oprichters en ze is 

nog steeds zo enthousiast! 

Alles wat zij doet, is in de puntjes toe verzorgd! 

Al die werkstukjes, die de kinderen hebben 

gemaakt, heeft zij bedacht. In één jaar zijn 

ongeveer 22 middagen. 22 x 35 jaar = 770 stuks 

werkstukjes. En dan te bedenken voor de oudste 

groep een ander werkstukje dan voor de jongste! 

Wat een prestatie! 1540 werkstukjes!! 

We zijn héél dankbaar dat zij haar tijd en 

inspiratie hier aan heeft willen geven. Boven al zijn 

we de Heere God dankbaar dat Willy de 

creativiteit heeft ontvangen om zo tot zegen te 

mogen zijn voor de kinderen. Niet alleen de 

werkstukjes, maar ook de andere dingen doet ze 

graag. Willy, wij zijn blij dat je dit gedaan hebt en 

nog steeds doet! We hopen dat je dit nog vele 

jaren wil blijven doen. We kunnen je niet missen! 

Daarbij wensen we haar nog veel zegen en 

gezondheid toe. Vindt u/jij het leuk om een 

kaartje te sturen, haar adres is: Willy Nagel, 

Dammerweg 9, 1383 HT Weesp. 

Wat zou het geweldig zijn, als daar de brievenbus 

overstroomd! Bedankt voor uw/jouw medewerking. 

 

Groetjes van de leiding van kinderclub ‘de 

Regenboog’ 
 



 

 Onderweg 19 

● Voor de jeugd 

  



 

20 Onderweg 

 

 
 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen,  
e-mail advertereninonderweg@pgwd.nl  

of telefoonnummer 0294-457799 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

