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● Van het moderamen 
 

Het coronavirus beïnvloedt ons leven op vele terreinen. Vanaf zondag 15 maart geen kerkdiensten en geen 
bijeenkomsten of activiteiten meer in het Lichthuis; in eerste instantie tot 6 april, maar dat is inmiddels verlengd tot 
1 juni. Dankzij de inzet van onze technici konden we die zondag 15 maart al meteen naar een online viering kijken; 
dat was heel bijzonder! 
Ook de kerkenraad vergadert nu niet, maar het moderamen houdt de vinger aan de pols en komt bijeen om urgente 
zaken te bespreken. Via een extra nieuwsbrief van het moderamen op 13 maart en op 18 maart hebben we u direct 
op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken. Dank aan alle mensen, die dat op zo korte termijn mogelijk 
gemaakt hebben! 
Nu krijgt u de informatie weer via ons kerkblad Onderweg, ook al is dit in een afgeslankte versie. In de huidige 
omstandigheden is het niet mogelijk om de vouwploeg bijeen te roepen om alle kerkbladen te vouwen. Maar omdat 
het wel van groot belang is dat de gemeenteleden geïnformeerd worden, hebben we voor deze tussenoplossing 
gekozen. 
 

Praktische consequenties van de maatregelen tot 1 juni: 
- geen kerkdiensten 
- geen bijeenkomsten of activiteiten van de PGWD in het Lichthuis of op andere locaties 
- geen bijeenkomsten van derden in het Lichthuis 
- de gang van zaken rond de enveloppen voor het verjaardagsfonds zal een beetje veranderd worden; de 

informatie daarover vindt u in de envelop van het verjaardagsfonds 
 

Hieronder vindt u voor alle duidelijkheid nog even de informatie m.b.t. de online diensten: 
Om mee te kunnen kijken is iedere zondagochtend op onze website www.pgwd.nl vanaf 9.45 uur een link te vinden. 
Als u hierop klikt wordt u doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt. Ook voor de 
diensten in de Goede Week zal er een online viering zijn. 
 

Het maken van plannen voor de intrededienst van ds. De Waal op 14 juni a.s. moeten we op een laag pitje zetten, 
totdat er meer duidelijkheid is over de duur van de coronamaatregelen. Zodra het kan, gaan we daarmee aan het 
werk. Ds. Van der Sijs stopt met zijn werkzaamheden in onze PGWD met ingang van 15 juni; dat is volgens de 
afspraak die we vorig jaar gemaakt hebben. Ook de vormgeving van het afscheid van ds. Van der Sijs hangt af van 
de coronamaatregelen. We houden u op de hoogte.  
 

De kerkenraadscommissie GB heeft ons laten weten dat de heer J. Harbers bereid is diaken te worden. De 
bevestiging zou plaatsvinden op zondag 12 april; dat is nu niet mogelijk. Zodra dat mogelijk is, zal de bevestiging 
alsnog plaatsvinden. Deze mededeling vervangt de kerkordelijk voorgeschreven afkondiging in de dienst. 
 

Atie de Vries, scriba 
 

● Van de diaconie 
 

In deze crisistijd is het goed dat wij als diaconie ook onze helpende handen bieden. 
De diaconie heeft zich aangemeld als hulpverlenende instantie bij nietalleen.nl 
Mijn naam en telefoonnummer zijn achtergelaten in de contactgegevens op deze website. 
Wij kunnen als diaconie voornamelijk bemiddelen, omdat de meeste diakenen behoren tot de kwetsbare groep.  
2 jonge mensen hebben aangegeven in de gelegenheid te zijn om hulp te bieden. 
Mocht u óók in de gelegenheid zijn hulp te geven, laat u het ons weten via diaconie@pgwd.nl  
 

Gelukkig zijn er al veel initiatieven ontstaan en is er al veel hulp via diverse andere kanalen aangeboden. Zoals b.v. 
Corona Hulplijn Weesp en omstreken op facebook, waar men op elkaars hulpvraag en hulpaanbod kan reageren. 
 

Hartelijke groet, 
Astrid Bijvoet, 
voorzitter diaconie Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
Mobiel telefoonnr: 06 51999169 
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● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
M. Dotingalaan 31,  
1381 EZ Weesp, 
Telefoon: 0294 269 233,  
e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 
Vrije dagen (geen email): maandag, 
woensdag en vrijdagochtend 
Beste opbeltijden:  
di en do rond 9.00 uur,  
vrij rond 13.00 uur 
 
Ds. M. Th. van der Sijs  
(tijdelijk predikant) 
Simon Stevinweg 94,  
1222 ST Hilversum 
Telefoon 035 6312114,  
e-mail: marnixsijs@hotmail.com 
werkdagen in Weesp: dinsdag en 
woensdag 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate,  
Telefoon: 0294 411 080 
E-mail: voorzitter@pgwd.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-
Hooghordel,  
Waagplein 10, 1381 XP  Weesp,  
tel 0294 450 041 
E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

 
Kerkenraadscommissie  
Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via 
ouderling dhr. T. Groenendaal,  
tel. 0294-251524, E-mail:  
thomasgroenendaal@hotmail.com 

 

● Meditatie door ds. Berit Bootsma 

 

Liefde is licht, Pasen in tijden van crisis 

 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen. (Lied 636: 3, Liedboek 2013) 
 
Terwijl de zon volop schijnt in een strakblauwe hemel, lees ik deze woorden. 
Ze komen uit een Paaslied van ds. André Troost. Na de eerste paar weken 
van maatregelen rondom het Coronavirus, brengt deze regel me bij Pasen. Als 
er iets is waar ik de afgelopen weken van heb genoten is het wel het stralende 
lenteweer. De zon die schijnt, de natuur die weer uitloopt en zich van een 
crisis niets aantrekt. 
 
Het lied zingt over je ziel die je in zonlicht mag laten dopen. Het meest 
gevoelige deel van wie je bent is misschien wel je ziel. Het is de arena waar 
hoop en wanhoop met elkaar strijden. Waar de onrust en de onzekerheid van 
tijden als de onze gevoeld wordt. Als we angstig zijn kan het voelen alsof we 
op slot gaan en het donker wordt in je leven.  Iedereen reageert anders op wat 
er gebeurt, maar niemand laat het onberoerd.  
Je ziel, het deel van jou waar geloven, hopen en de liefde samen komen, dat 
deel van jouw leven mag aangeraakt worden door het licht. Het licht van Gods 
liefde die schijnt, juist als het donker en koud is om ons heen of zelfs in ons. 
 
Het zal een bijzondere Pasen worden, omdat we niet in elkaars nabijheid het 
feest kunnen vieren. Toch laten we het Pasen worden, misschien nog wel 
midden in de crisis. Juist omdat onze ziel het zo nodig heeft het licht te voelen. 
De warmte te voelen van hoop en liefde. Warmte die het geloof in ons laat 
ontkiemen dat we met elkaar én met God hier doorheen komen.  Misschien 
niet vandaag of morgen, maar het zal gebeuren. 
 
De laatste regels van het lied klinken als volgt: 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 
 
Ik wens jullie allemaal toe dat deze Pasen jullie ziel verwarmd en gevoed mag 
worden door het Licht van Gods liefde. 

Colofon 

 

Eindredactie 

Thea van der Zande,  

telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven,  

telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur 

per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of 

gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 

1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg  

nr 15: vrijdag 24 april 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 4 mei. 

Activiteitenperiode: 6 mei tot en 

met 2 juni 2020. 

 

 

 

 

● Van de ZWO / 40-dagen project: hulp voor Moria  

 
OOK TIJDENS DE CORONA-CRISIS 
 
Ook in tijden van deze Corona crisis vraagt de ZWO-commissie uw solidariteit 
met de vluchtelingen in kamp Moria. 
Hoe blijf je gezond in een vies kamp, waar mensen zo dicht op elkaar leven. 
Misschien is de urgentie wel hoger dan ooit. 
Medicijnen, ontsmettingsmiddelen en andere noodhulp. 
De spaarpot is gemaakt, maar wij komen momenteel niet in de kerk als 
gemeente. 
 
Helpt u mee?  
U kunt uw gift overmaken met behulp van de kerkgeld-app, natuurlijk mag u 
ook uw gift over maken naar de diaconie. 
Rekeningnummer: NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 
Driemond.  o.v.v.: 40-dagen project voor Moria. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Katinka Hilders 

mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
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● Erediensten 

 
Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier voor aanvang van de dienst op onze website 
www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live 
in de kerk komt.  
Geld geven aan de collectedoelen kan via de webwinkel op de website www.webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan vermeld op pagina 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Donderdag 9 april 2020, 19.30 uur 
Witte donderdag 
 
In deze livestream-viering lezen we Psalm 116 en 
het verhaal over de voetwassing uit Johannes 13:  
1 - 13. Het is, zo vertelt het verhaal zelf, een 
onbegrijpelijke daad, de wereld omgekeerd!  
Dit teken van liefde tot het uiterste is een 
voorafbeelding van wat er op Golgotha gebeurt. 
Het is een bekend verhaal dat jaarlijks gelezen 
wordt op deze avond. 
Maar zeker dit jaar is onze context anders dan 
anders en dient de vraag zich aan: wat is 
dienstbaarheid en wat is kwetsbaarheid nu ons 
leven op z’n kop staat? 
 
ds. Marnix van der Sijs 
 

Vrijdag 10 april 2020, 19.30 uur 
Goede vrijdag 
 
De viering van de Goede Vrijdag via de livestream 
is een aangepaste vorm van wat de liturgische 
ordening van de kerk ons voor deze dag biedt. De 
kern van de online viering blijft de lezing van het 
lijdens-evangelie. En we bedenken dat bij traditie de 
dienst van de Witte Donderdag in stilte eindigt en 
dat die stilte zich voortzet aan het begin van de 
Goede Vrijdag-viering. Na de lezing van het 
evangelie volgt de rij van gebeden voor deze dag. In 
het gebed zal opnieuw de stilte een plek zijn waar 
ieder van ons zich met de eigen gebeden kan 
voegen in de virtuele kring.  Medewerking wordt 
verleend door mezzo-sopraan Lieke Coenraad die 
samen met Christine Kamp de muziek voor de 
Goede Vrijdag ten gehore zal brengen.  
 
ds. Dick Pruiksma 
 

Zaterdag 11 april 2020, 22.00 uur 
Paaswake 
 
In deze livestream-viering staat het Licht centraal. In 
het donker is het verlangen naar het Licht groot. 
Maar in het donker kan een klein lichtje al verschil 
maken. We lezen het Opstandingsevangelie en 
laten het Licht van Pasen schijnen. 
Ik zou iedereen die deze viering meekijkt willen 
vragen om thuis op tafel of juist in het raam een 
kaars klaar te zetten. Met het binnenkomen van het 
licht kunt u die aansteken. Zo laten we met elkaar 
het Licht van Pasen stralen in onze huizen en in 
onze levens. 
 
ds. Berit Bootsma 

Zondag 12 april 2020, 10.00 uur 
Pasen 
 
 ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ zo zeggen we 
met Pasen tegen elkaar. In de Bijbel blijkt keer op 
keer midden in een crisis de weg op wonderlijke 
wijze door te gaan. Zo gaat voor Jezus de weg 
verder na zijn dood. Voor de volgelingen van 
Jezus ook, al zijn ze nog verlamd door angst. Tot 
twee keer toe klinken de woorden ‘wees niet bang’ 
voor de vrouwen die het graf van Jezus bezoeken 
(Matteüs 28: 1 t/m 10). ‘Wees niet bang’ zijn de 
woorden die deze Paasochtend ook voor ons 
klinken. 
 
ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 19 april 2020, 10.00 uur 
 
Het ongeloofbare zou geloofd moeten worden:  
de Heer is waarlijk opgestaan, uit de dood 
verrezen, verschenen! Maar de discipelen hebben 
zich opgesloten. Ze zijn bevreesd, panisch, 
hulpeloos en ten einde raad. Dat is de situatie. 
Klinken zal psalm 121 en gelezen wordt Johannes 
20:19 t/m 23.  
 
ds. Jan Bodisco Massink 
 

Zondag 26 april 2020, 10.00 uur 
 
We lezen Johannes 21: 1 – 14. Het gaat over 
vissers die niets vingen en de opgestane. 
Gooi het over een andere boeg, zegt Jezus. Dat is 
lastig, om een gewoonte te veranderen, maar 
alles is anders na Pasen. Soms moet je de dingen 
anders doen om verder te kunnen, het gewone 
leven anders aanpakken. Gooi het net uit over 
stuurboord!, zei Jezus. Dan lukt het wel! 
 
ds. Marnix van der Sijs 
 

Zondag 3 mei 2020, 10.00 uur 
 
Voor deze zondag stond een oecumenische 
dienst in de Rooms Katholieke Kerk op het 
rooster. In deze bijzondere tijden maken we er 
een oecumenische livestream-viering van samen 
met de diaken Hans van Meeteren. De dienst 
staat in het teken vrijheid. Wat betekent dat in 
deze tijden? 
 
ds. Berit Bootsma en diaken Hans van Meeteren 
 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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● Van de predikanten 

 
In korte tijd zijn we in een hele andere wereld terecht 
gekomen! Wat tot voor kort onmogelijk leek is nu 
opeens realiteit. Kinderen niet naar school, geen 
bezoek in het verpleeghuis, geen kerkdiensten en 
andere bijeenkomsten. Ik ben zeer dankbaar voor 
iedereen die de livestream heeft mogelijk gemaakt. 
Ondanks dat we elkaar niet konden zien voelde ik me 
toch zeer met jullie allemaal verbonden. De gemeen-
schap die we met elkaar vormen is niet weg, ondanks 
dat we elkaar niet kunnen zien. Dat we elkaar niet zien 
voelt als een gemis. 
Dat wordt voelbaar in de keuze om geen Avondmaal te 
vieren in de Goede Week. Er is een leegte die zich niet 
zomaar laat opvullen. Zo dubbel zal Pasen worden dit 
jaar. Met elkaar vieren, maar op afstand. 
 

Pastoraat 
Het pastoraat gaat anders in deze tijden. Waar mogelijk 
probeer ik telefonisch contact te houden met mensen. 
Zo lang als ik me gezond voel is in urgente gevallen 
een bezoek nog mogelijk. Maar waar ik u vooral toe wil 
aanmoedigen is om contact te zoeken als u behoefte 
hebt aan een luisterend oor. Aarzel niet om te bellen of 
mailen! 
Een vriendelijke groet en een gezegend Pasen,  
ds. Berit Bootsma 
 

Bezoek 
Ik breng op dit moment geen spontane bezoekjes. 
Maar ik ben (tot nu toe) gezond en met gepaste afstand 
kom ik graag bij u langs. Wie bezoek van mij wil; laat 
het me weten! 
ds. Marnix van der Sijs 
 

Columns 
In de komende tijd zullen de predikanten op de website 
van de kerk ongeveer vier keer per week een column 
schrijven. Een column geeft vrijheid van 
onderwerpkeuze. De ene keer zal het stukje pastoraal 
zijn, een andere keer aansluitend bij de actualiteit van 
deze coronatijd, een volgende keer gaat het over een 
lied of een gedicht. Nu kerkdiensten en andere bijeen-
komsten onmogelijk zijn, kan communicatie via het 
wereldwijde web een beetje helpen, hopen we.  
Check de site www.pgwd.nl . 
Een vriendelijk groet, ds. Marnix van der Sijs 
 

● Collectedoelen 
 

  1e collecte 2e collecte 

9 april 2020 ZWO Plaatselijk kerkenwerk 

10 april 2020 geen collecte geen collecte 

11 april 2020 ZWO Plaatselijk kerkenwerk 

12 april 2020 Diaconie Plaatselijk kerkenwerk 

19 april 2020 Plaatselijk jeugdwerk Plaatselijk kerkenwerk 

26 april 2020 Diaconie Plaatselijk kerkenwerk 

3 mei 2020 Raad van Kerken 
(plaatselijk) 

Raad van Kerken 
(extern) 

 

● Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
 
 
 
 
Er wordt volop met elkaar meegeleefd. We horen hoe 
dat in deze tijden nog intensiever gebeurt, dat 
waarderen we zeer. Laten we oog houden voor oude 
én jonge mensen die door de maatregelen eenzaam 
worden. Voor iedereen die door de maatregelen in de 
knel komt. 
 
 
 

● Van de diaconie: De voedselbank 

Zoals elk jaar zullen wij ook deze week vóór Pasen de 
deelnemers van de Voedselbank verrassen met 
een supermarktcadeaubon van € 50,-. Wim Koole, de 
coördinator van de voedselbank schreef ons: ‘Dat komt 
nu heel goed uit, want we krijgen op dit moment 
minder producten. De bonnen zijn een 
welkome aanvulling voor onze klant’. De overheid 
heeft onlangs hulp voor de voedselbanken 
toegezegd, gelukkig. We weten niet hoe de toekomst 
er uit zal zien. We houden contact. Verder 
schreef Wim Koole ook dat het in Weesp nog goed 
gaat wat vrijwilligers betreft. 

http://www.pgwd.nl/

