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● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem 

Telefoon: volgt nog, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

werkdagen in Weesp: donderdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag en donderdag 

van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, telefoon 06-51999169 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp,  

Contactpersoon: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105 

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 7: vrijdag 19 juni 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 29 juni. 

Activiteitenperiode: 1 juli tot en met 28 juli 2020. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster:  

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis 

via telefoonnummer 06 100 59 464 of e-mail koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier voor aanvang van de dienst op onze website 
www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live 
in de kerk komt.  
Geld geven aan de collectedoelen kan via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen staan 
op deze pagina vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Zondag 7 juni 2020, 10.00 uur 
“Zie ik ben bij U alle dagen” 
 
Op zondag 7 juni, drieëenheidszondag, lezen wij Jezus' 
laatste woorden in het evangelie van Matteüs tegen zijn 
leerlingen. Wat betekenen Jezus' belofte van nabijheid 
en woorden van uitzending in deze dagen van afstand 
en gebondenheid aan huis?  
 
Voorganger is Ole van Dongen. Ole van Dongen is 52 
jaar oud. Hij is ooit theologie gaan studeren uit een 
liefde voor taal en een fascinatie voor mensen. Hij is 
werkzaam geweest als gemeentepredikant en als 
predikant in hulpdienst. Daarnaast was hij als 
hulppastor verbonden aan de kerkplanting Heilig Vuur 
West, een initiatief vanuit de Protestantse Kerk 
Amsterdam om weer een kerkelijke gemeente te 
stichten in de wijk Amsterdam Oud-West. Naast zijn 
werk als predikant heeft hij een deeltijdaanstelling als 
Thuishulp A in Amsterdam. Ole zingt graag en veel, als 
koorzanger in verschillende projectkoren en incidenteel 
als gastcantor. In zijn woonplaats Amsterdam is Ole 
tevens betrokken bij jongerencommunity Taizé in 
Amsterdam.  
 

Zondag 14 juni 2020, 10.00 uur 
 
De plannen voor een feestelijke bevestigingsdienst zijn 
uitgesteld tot 13 september. Wel vormt de dienst op 
deze zondag het begin van het predikantschap van ds. 
Marjolijn de Waal in Weesp. Dat geven we vorm door 
een livestream dienst waarin ds. Berit Bootsma en ds. 
Marjolijn de Waal samen zullen voorgaan. Over de 
invulling van de dienst wordt op het moment van 
schrijven nog nagedacht.  
 
Het is een mooie gelegenheid om op afstand kennis te 
maken met onze nieuwe predikant. Hopelijk schakelt u 
allen in! 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 21 juni 2020, 10.00 uur 
“Wees niet bang, hou vol!” 
 
Op deze vierde zondag na Pinksteren en de eerste van 
de zomer hoop je wellicht op licht en vrolijkheid in de 
lezingen. Maar er klinken juist verzuchtingen en 
waarschuwingen voor moeiten en tegenslag.  
″Al mijn vrienden zijn uit op mijn val″, jeremieert Jeremia 
in hoofdstuk 20 en in Matteüs 10, wanneer hij zijn twaalf 
naaste leerlingen uitzendt, waarschuwt Jezus: ″Pas op 
voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht 
brengen en je geselen in hun synagogen…″  
Ook voor de gelovigen van vandaag is na Pinksteren 
het leven niet vanzelfsprekend leuk en makkelijk en zijn 
 

getuigen lang niet altijd welkom en voorspoedig. Er 
wordt vertrouwen en uithoudingsvermogen van ons 
gevraagd. Maar tegelijkertijd klinkt het: ‘wees niet bang, 
hou vol!' 
We lezen Jeremia 20: 7-13 en Matteüs 10: 16-33. 
 
Ds. Conny van den Berg, Nieuw Bergen 
(oud gemeentelid van de PGWD) 
 

Zondag 28 juni 2020, 10.00 uur 
 
Op het rooster staat dat we vandaag met elkaar het 
Heilig Avondmaal vieren. Sinds het wegvallen van de 
kerkdienst waarin we bij elkaar kunnen zijn hebben we 
dit sacrament niet meer gevierd. We hebben gewacht 
en hebben we de pijn gevoeld van het niet samen 
kunnen vieren. 
De afgelopen maanden is gebleken dat we ondanks de 
afstand toch in een livestream de verbondenheid en de 
gemeenschap met elkaar voelen. Daarom willen we in 
deze viering, voor het eerst in maanden, weer het Heilig 
Avondmaal met elkaar vieren. Zo gedenken we met 
elkaar het lijden en de opstanding van Jezus Christus. 
We maken zichtbaar en tastbaar dat Hij ons verbindt, 
zelfs als we niet fysiek met elkaar kunnen vieren. 
Hoe het werkt? Ter voorbereiding op deze dienst kunt 
u thuis een beker met wijn of ander drinken klaar zetten 
en een stukje brood of matse klaarleggen. In de 
livestream zal er een gebed om de Geest over de gaven 
van brood en wijn klinken. Daarna zullen we ieder op 
onze eigen plek, maar wel met elkaar brood en wijn tot 

ons nemen. Uiteraard hoeft u zich hier niet verplicht 
toe te voelen. U kunt ook mee vieren zonder 
daadwerkelijk brood en wijn tot u te nemen.  
Deze ongekende tijden brengen vraagstukken met zich 
mee waar we nog niet eerder over na hebben hoeven 
denken. De omgang met het Heilige Avondmaal is er 
een voorbeeld van. Zoekend en tastend gaan wij onze 
weg door deze nieuwe tijden. Daarbij hoort dat we 
soms, weloverwogen, dingen uitproberen om te ervaren 
hoe het is. Ik hoop van harte dat we elkaar die ruimte 
geven. Dat we met elkaar in gesprek gaan over wat 
voor ons belangrijk is in de eredienst en het vieren van 
de sacramenten. 
 
Ds. Berit Bootsma 

 
● Collectedoelen 
 

  1e collecte 2e collecte 

7 juni 2020 ZWO Livestream apparatuur 

14 juni 2020 Plaatselijk jeugdwerk Livestream apparatuur 

21 juni 2020 Diaconie  Livestream apparatuur 

28 juni 2020 Nacht v.d. Vluchteling Livestream apparatuur 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/


 

4 Onderweg 

● Meditatie door Patrick Kalwij 

 

Het doel is de weg 

 
In deze tijd waarin het reizen naar bekende en minder bekende streken even moet worden uitgesteld, wil ik u 

meenemen op reis naar een pelgrimsoord. Een plek waar ik veel over heb gelezen, maar die ik nog nooit bezocht 

heb. Al jaren denk ik erover om ooit de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te maken.  

 

In Santiago de Compostella ligt volgens de legende het graf van de apostel Jacobus de Meerdere broeder van 

Johannes. Na zijn dood werd zijn lichaam op miraculeuze wijze vanaf de kust van Judea in zeven dagen en nachten 

per schip naar Galicië gebracht. Daar werd de apostel begraven. Het graf werd eerst vergeten. Toen het in 813 weer 

werd ontdekt is er rond dit graf een enorme heiligenverering ontstaan. In het Spaans heet hij Sant’Iago. 

 

Jaren geleden heb ik met een wisselende groep het pelgrimspad gelopen van Amsterdam naar Visé. Een lange-

afstand-wandelpad. Vanuit Visé kun je met een kleine omweg door België routes naar Santiago volgen, die vanuit 

Frankrijk beginnen in Parijs of in Vézelay. 

 

De route die over Parijs gaat loopt via Chartres. Een bijzondere stad met een prachtige Kathedraal op een heuvel. 

Naast de schitterende glas in lood ramen heeft deze kathedraal ook een labyrint. Bij een labyrint gaat het er om de 

weg naar binnen te vinden, soms een lange omweg maar uiteindelijk kom je in het centrum aan. 

 

Vézelay ook al zo een bijzondere plaats, heeft een beroemde abdijkerk, de Basilique Sainte-Marie-Madeleine. De 

kerk ligt ook op een heuvel en is al van ver te zien. Van hieruit loopt er eveneens een lange weg dwars door Frankrijk 

naar een punt waar veel wegen samen komen. 

 

Tijdens de vele vakanties in Frankrijk probeer ik altijd wel een plek te vinden die op de een of andere manier te 

maken heeft met de apostel Jacobus. Jacobus is te herkennen aan een staf en een schelp bevestigd op zijn hoed, 

tas of mantel. Heel handig om die plekken te vinden is de kaart die ik ooit in Cluny kocht toen ik nog met een groep 

jongeren uit onze kerk naar Taizé ging. Een kaart van het IGN nr. 922. Les chemins vers Saint-Jacques de 

Compostelle. 

 

De plaats waar vele wegen samenkomen is Saint-Jean-Pied-de-Port. Hierna steekt men de Pyreneeën over om in 

Spanje te beginnen aan wat daar de Camino Francés wordt genoemd. De meest bekende en belopen route door 

Noord-Spanje. Veel pelgrims beginnen hier aan de tocht. Deze route loopt door bijzonder plaatsen, allemaal met een 

eigen verhaal, gerelateerd aan Sint Jacobus. De plaatsen staan uitgebreid beschreven in een boek van Mireille 

Madou, “De weg naar Santiago de Compostella kunst en cultuur” uitgegeven door Davidsfonds/Leuven. 

 

Of ik ooit de Kathedraal van Santiago de Compostella zal bereiken blijft 

voor mij een vraag. Gelukkig heb ik een kaart en een aantal boeken zodat 

ik alsnog in gedachte de weg kan gaan. Het doel is, net als het leven, de 

weg die we gaan. Ieder op zijn of haar eigen manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Onderweg 5 

● In memoriam 
 
 
 
 
 
 

Thijsje (Tiny) Roest – Middelburg  
26 september 1931 – 2 mei 2020 

 
 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Thijsje (Tiny) Roest – Middelburg. Zij werd op 26 september 1931 geboren in De 
Lier en overleed op 2 mei 2020 in Weesp. Het grootste deel van haar leven woonde zij in Driemond. Zij stond niet 
graag op de voorgrond. 
De laatste jaren van haar leven, zij woonde in Oversingel, waren niet makkelijk en de laatste weken waren zeer 
zwaar. Zij verlangde er naar te sterven. Haar dood kwam als een verlossing. Zij laat twee dochters, twee 
schoonzonen en twee kleinzonen na. 
Vrijdag 8 mei is zij begraven. Er klonk een meditatie over Psalm 121, een pelgrimspsalm. 
De aardse reis van Tiny Roest is ten einde gegaan. 
 
ds. Marnix van der Sijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, 
in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

Hanna Lam 
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Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 
bestelling@plazaweesp.nl 

 

https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/


 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 

Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
Hoe is het u vergaan de afgelopen 
weken? Is de eenzaamheid 
gegroeid of groeit de drukte je 
boven het hoofd? 
 
Ik moet bekennen dat ik het pittige 
tijden vind, hoe je thuissituatie ook 

is. Iedere keer veranderen de ‘regels’. Het kost mij 
altijd even tijd om daar aan te wennen en mijn draai 
mee te vinden. De maatregelen veranderen echter zo 
snel dat de tijd om te wennen er eigenlijk nauwelijks 
is.  
 
Een andere ontwikkeling die ik zie is dat met het 
versoepelen van de maatregelen de situatie 
onduidelijker wordt. Ik moet mijn eigen afwegingen 
maken voor mijzelf en mijn kinderen. Wat mag wel en 
wat mag niet? Wat is verstandig? Er wordt een groot 
beroep gedaan op ons interne kompas. Daarbij 
komen verschillen tussen mensen aan het licht. Om 
dan elkaar proberen te begrijpen is niet altijd 
makkelijk. 
 
Wat me echter vooral opvalt is de creativiteit 
waarmee mensen in deze tijd staan. Voor allerhande 
problemen worden er creatieve oplossingen gezocht 
en gevonden. Er wordt van alles uitgeprobeerd, 
bijvoorbeeld op digitaal gebied. Het een bevalt en het 
ander voldoet zo lang als de maatregelen gelden. Ik 
hoop dat we na deze crisis deze geest van creativiteit 
vasthouden om andere problemen op te lossen zoals 
de uitdagingen rondom het klimaat. Dan zouden er 
wel eens hele verrassende dingen mogelijk kunnen 
zijn! 
 
Livestream 
Wat is er sinds half maart hard gewerkt aan de 
livestream! Frits de Hoop, Gerjan Veenhoven en 
verschillende andere vrijwilligers van het beamteam 
en de technische ploeg hebben vele uren gestoken in 
het verbeteren van de techniek en het geluid. De 
leercurve is stijl geweest en het verschil met het 
begin is groot. Dank jullie wel voor jullie inzet! Jullie 
hebben het mogelijk gemaakt om te blijven vieren als 
gemeente. Mede door jullie is de lofzang gaande 
gebleven. 
 
Inmiddels is er geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. 
Hierdoor is het ook in de toekomst mogelijk om de 
kerkdiensten (of eventueel andere evenementen 
vanuit de kerk) te volgen door middel van een 
livestream. Natuurlijk weegt er niets op tegen elkaar 
live ontmoeten in ons prachtige kerkgebouw. 
Voorlopig zit het er echter niet in om dat met de 
volledige gemeente te doen. Daarbij kunnen zich in 
de toekomst kunnen omstandigheden voordoen  
 

waardoor het voor u of voor ons allen op dat moment 
niet mogelijk is de kerk te bezoeken. De livestream is 
voor dit soort momenten een uitkomst. Hopelijk hebt 
u dat ervaren de afgelopen maanden en wilt u een 
bijdrage geven voor de nieuwe apparatuur die is 
aangeschaft. 
 
Als laatste bij dit onderwerp wil ik benadrukken dat 
het techniek is en blijft. Hier kan altijd iets mis mee 
gaan, zoals helaas gebeurde tijdens de dienst op 
Hemelvaartsdag. U kunt er zeker van zijn dat achter 
de schermen op zo’n moment heel hard gezocht 
wordt naar een oplossing. Deze is echter niet altijd 
gelijk voor handen. Van ieder probleem wordt weer 
geleerd en worden er voor de toekomst oplossingen 
gevonden. 
 
Samen vieren?! 
12 mei hoorden we dat het vanaf 1 juli weer 
toegestaan is om met groepen tot 100 mensen bij 
elkaar te komen. Uiteraard met het voorbehoud dat 
het coronavirus niet opnieuw opvlamt. Dat biedt weer 
nieuwe mogelijkheden. Ik zie er naar uit om weer 
kerkdiensten te vieren met mensen in de kerk. 
Tegelijk zijn er nogal wat regels en voorschriften 
waar ook wij als kerk aan moeten voldoen. Zo wordt 
bijvoorbeeld een reserveringssysteem verplicht. Dat 
voelt heel onnatuurlijk voor een gastvrije kerk, maar 
in deze omstandigheden ontkomen we er niet aan. 
Hoe het precies gaat lopen weten we nog niet, maar 
achter de schermen wordt er door o.a. het 
moderamen en de kosters hard aan gewerkt. 
Iedereen alvast bedankt voor de inzet. 
 
Pastoraat 
De afgelopen maanden is het pastoraat anders 
geweest. Op bezoek gaan zat er even niet in. Zelfs 
nu de maatregelen wat versoepeld worden, is het 
nog niet zoals vroeger.  
 
Ik merk uit de gesprekken, die ik bijvoorbeeld op 
straat heb met mensen, dat een deel van de 
gemeenteleden een aarzeling voelt om te bellen. ‘De 
predikant is al zo druk’, wordt er dan gedacht. Dat 
klopt, er is genoeg te doen. Ik wil echter benadrukken 
dat er altijd wel tijd is voor een telefoontje of iets 
dergelijks. Laat de aarzeling achterwege en durf 
vooral te bellen als u een luisterend oor nodig hebt! 
Pastoraat is en blijft een belangrijk deel van mijn 
werk en daar maak ik tijd voor.  
 
Daarbij is er nog steeds het aanbod van 
wandelpastoraat. Al wandelend blijken hele goede 
gesprekken mogelijk. Mocht je hier interesse in 
hebben, ook als de problemen niet zo groot lijken, 
neem dan contact met mij op 
berit.bootsma@pgwd.nl. 
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Afscheid ds. Marnix van der Sijs 
Zoals Marnix van der Sijs zelf al schrijft in dit nummer 
van Onderweg eindigt met de komst van Marjolijn de 
Waal zijn dienstverband als ambulant predikant hier 
in Weesp. Via deze weg wil ik Marnix bedanken voor 
zijn inzet hier de afgelopen maanden. Het was goed 
om hem als collega naast me te hebben en de 
pastorale verantwoordelijkheid met hem te delen. 
Met heel veel liefde, zorg en trouw heeft hij de 
mensen begeleid. Zijn columns zijn door velen met 
plezier gelezen. Marnix: bedankt voor je inzet voor 
Weesp en we wensen je veel zegen toe in een 
eventuele nieuwe betrekking als ambulant predikant. 
 
Welkom ds. Marjolijn de Waal 
Mijn laatste woorden voor dit kerkblad wil ik wijden 
aan de komst van ds. Marjolijn de Waal. Al een paar 
maanden geleden werd duidelijk dat een ‘normaal’ 
begin in Weesp er voor haar niet in zit. Het liturgische 
moment van de intrede is verplaatst naar 13 
september. Dat weerhoudt Marjolijn er niet van om 

gewoon te beginnen in onze gemeente. De start 
vormt een livestream op 14 juni die wij gezamenlijk 
zullen verzorgen. 
 
Het zal niet makkelijk zijn om in een nieuwe 
gemeente te beginnen in deze tijden. Met elkaar 
kunnen we Marjolijn een warm welkom geven in onze 
gemeente. Laat van u horen door middel van een 
telefoontje of een kaartje. 
 
Ik zie uit naar de samenwerking met Marjolijn! In de 
korte gesprekken die ik met haar had de afgelopen 
maanden klonken er al genoeg leuke ideeën. Samen 
met haar en met u als gemeenteleden geven wij de 
kerk hier in Weesp handen en voeten. Om zo met 
elkaar de goede en blijde boodschap, woorden en 
daden van hoop te laten zien en horen! 
 
Goede moed en zegen gewenst! 
ds. Berit Bootsma 
 

 
 

 
 

Ds. Marnix van der Sijs 

“Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis 
en gebruikten hun maaltijden in 
een geest van eenvoud en vol 
vreugde. Ze loofden God. 
(Handelingen 2: 46) 
In deze coronatijd is het niet 
vanzelfsprekend om die 

gemeenschap van brood en wijn, lofzang en gebed 
te vormen. We zien elkaar niet of nauwelijks, mogen 
elkaar niet aanraken ter bemoediging en troost. Dat 
valt ons zwaar in het leven van alledag en het valt 
ons zwaar in de gemeente. Ik hoor van velen 
hoezeer de kerkdienst en andere samenkomsten 
worden gemist. Hoe blij we overigens ook zijn met 
kerkomroep en streaming. 
 
We gaan een periode van versoepeling tegemoet. 
Dat is goed nieuws, maar voorlopig wordt het niet 
zoals het was. Iedereen toelaten mag niet, en doop 
en avondmaal worden nog niet bediend.  
En we zullen voorlopig God niet loven met 
gemeentezang. Dat wordt door velen – ook door mij 
– als een groot gemis ervaren.  
En we missen de koffie ... 
 
Toch zijn we juist in deze tijd geroepen om kerk te 
zijn, lichaam van Christus.   
En toch worden er wegen in de gemeente gevonden 
om juist nu die gemeenschap te vormen. Maar wat in 
Handelingen is beschreven over het leven van de 
gemeente wordt nu waargemaakt. Wekelijks wordt 
het Woord verkondigd, volhardend klinkt het gebed 
voor wie ziek zijn, voor wie rouw dragen, voor wie 
bedreigd wordt in bestaanszekerheid.  
Er wordt in en vanuit de kerk veel ondernomen: 
mensen bellen elkaar, we sturen kaarten, er worden 
boodschappen gedaan voor wie dat niet zelf kan. 

Mijn tijdelijke werk in Weesp zit er bijna op. Half juni 
is het voorbij en begint ds. De Waal. Vertrekken in 
coronatijd is niet leuk, maar beginnen in coronatijd 
lijkt me nog minder leuk ...Ik wens haar veel 
Geestkracht toe bij haar start in deze bijzondere tijd! 
Ik heb in de coronatijd pastoraal niet kunnen werken 
zoals ik het gewend was. Rondfietsen en aanbellen 
zat er niet meer in.  
 
De digitale diensten vond ik steeds leuker worden om 
te doen, maar als niet-voorganger gaat er wat mij 
betreft niets boven de eredienst zoals we gewoon 
waren. We begonnen ook aan andere dingen. De 
columns van Berit en mij werden goed gelezen en 
daar doe je het voor. 
Sinds kort staan er op de site van de kerk mijn eerste 
vlogs. Dat zijn dingen waar ik in het pré-corona 
tijdperk niet eens aan dacht. Gerjan Veenhoven was 
bijzonder stimulerend op het digitale terrein. Dank! 
 
Dank ook aan Berit Bootsma, aan Christine Kamp, 
aan de kosters, aan het beamteam en aan het 
consistorie. 
Dank aan u, voor het vertrouwen dat ik van u kreeg! 
Wat mijn werk betreft, zodra corona voorbij is, is er 
een grote kans dat ik in een gemeente niet ver weg, 
als tijdelijk predikant aan de slag ga.  
 
Voor de rest van dit kalenderjaar ben ik nog drie keer 
als gastvoorganger in Weesp gevraagd.  
We zien elkaar nog! 
 
Moge de Heer u behoeden op al uw wegen. 
 
Ds. Marnix van der Sijs 
 
 
 



 

 Onderweg 9 

Ds. Marjolein de Waal 

 
Beste mensen, 
 
Op 14 juni is het zover, dan begin 
ik als predikant van jullie 
gemeente! En wat gaat alles 
anders dan we hadden gehoopt 
en ons hadden voorgesteld. Geen 
feestelijke intrededienst met een 
volle, vrolijke kerk. Geen handen 

schudden en kennismaken na afloop.  
 
Ik vind het ontzettend jammer, en tegelijkertijd heb ik 
ook veel zin om te gaan beginnen en gaan we er met 
elkaar gewoon het beste van maken. We zullen 
creativiteit nodig hebben om kennis te maken, maar 
dat komt vast goed. Er borrelen al wat plannetjes. 
Daarover later meer. 

 
De intrededienst is uitgesteld, maar op 14 juni begin 
ik in een dienst die ik samen met ds. Berit vorm zal 
geven en waarin we samen voorgaan.  
 
Vanaf 14 juni zal ik op donderdag en vrijdag gaan 
werken, zoveel mogelijk vanuit het Lichthuis (maar of 
dat in deze coronatijd ook altijd lukt weet ik nog niet).  
 
Ik ben te bereiken via marjolijn.dewaal@pgwd.nl 
en mijn telefoonnummer volgt nog, mocht u mij nodig 
hebben dan kan dat voorlopig nog even via de 
scriba, Atie de Vries.  
 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 
 

 

 

Gemeente(mee)leven 

 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 

 
 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg         telefoon 0294-412709 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 
 
 

                                           
 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 

 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden 

via de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks 

op donderdag een nieuwsbrief met daarin een link 

naar het kerkblad. In verband met de privacy 

publiceren we op de website de persoonlijke 

informatie uit “Gemeente (mee) leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 

 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer 

op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan 

een e-mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren 

versie niet langer bezorgd hoeft te worden.  

 

 

http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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● Van de kerkenraad 
 

Van het moderamen 

 
De maatregelen vanwege de coronacrisis worden 
enigszins versoepeld. Dat weet u ongetwijfeld. Vanaf 
1 juni zijn bijeenkomsten met 30 personen mogelijk, 
onder strikte voorwaarden. Vanwege de korte termijn 
en het geringe aantal mensen, dat aanwezig mag zijn, 
heeft het moderamen besloten zich te richten op de 
volgende fase. 
Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten met 100 personen weer 
mogelijk; daarbij moeten we aan strikte voorwaarden 
voldoen. De Protestantse Kerk heeft een protocol 
geschreven, op basis waarvan wij een gebruiksplan 
moeten opstellen voor de kerk, het Lichthuis en het 
BIOS gebouw. Het moderamen is in overleg met de 
kosters bezig met alles op een rijtje zetten en 
bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er m.i.v. 
1 juli weer diensten kunnen plaatsvinden. De 
uitzendingen via de livestream gaan ook na 1 juli 
gewoon door! 
 
Die richtlijnen en voorwaarden gaan o.a. over: 

• 1,5 meter afstand bij binnenkomen, tijdens de 
dienst én bij het weggaan. In de kerk zullen 
looproutes aangegeven worden. De 
stoelopstelling wordt aangepast.  

• extra aandacht voor schoonmaak en 
hygiënemaatregelen. Desinfectiemiddelen bij de 
ingang en bij de toiletten, waarbij het 
uitgangspunt is dat er zo min mogelijk gebruik 
gemaakt wordt van de toiletten. 

• geen gemeentezang.  

• geen collectes houden m.b.v. collectezakken; de 
huidige manier van collecteren via de Kerkgeld 
app of ‘gewoon’ geld overmaken blijft 
gehandhaafd. Bij de uitgangen zullen twee 
collecteschalen staan, waar contant geld in 
gedaan kan worden. 

• geen koffie drinken na de dienst. 

• geen kerktaxi, omdat daarbij de verplichte 
onderlinge afstand niet mogelijk is. 

  
Dat het aantal aanwezigen beperkt moet blijven, 
betekent ook dat gemeenteleden zich per week 
moeten aanmelden om de dienst bij te wonen. Daarbij 
is het uitgangspunt: blijf thuis als je klachten hebt. Bij 
binnenkomst in kerk checken we of u op de 
aanmeldingslijst staat; volgens het protocol van de 
Protestantse Kerk moeten we dan ook vragen hoe het 
met u gaat; of u corona-gerelateerde klachten hebt. 
De reden daarvoor is dat we de kans op besmettingen 
zo veel mogelijk moeten beperken.  
Hoe dat aanmelden om een dienst bij te wonen het 
beste geregeld kan worden, daarover denkt het 
moderamen op dit moment na. We zullen daarover in 
het volgende nummer van Onderweg schrijven; de 
informatie zal eind juni ook bij de mededelingen via de 
livestream bekend gemaakt worden. Nadere 
informatie over andere details volgt ook op die manier.  

We hebben vele positieve reacties gekregen over de 
uitzendingen via de livestream. Die gaan na 1 juli 
gewoon door, niet alleen omdat we niet allemaal de 
dienst kunnen bijwonen, maar ook omdat het voor 
diegenen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, 
fijn is om op deze manier toch erbij te kunnen zijn. 
Wanneer u in de kerk tijdens de dienst niet in beeld wil 
komen, adviseren wij u plaats te nemen in het 
achterste deel van het vak voor het koorhek.  
 
We zullen allemaal moeten wennen aan de nieuwe 
situatie in de kerk en bij de diensten. Onderling 
afstand houden wordt op straat al een beetje gewoon, 
maar in de kerk is dat nog nieuw. Blijf daar dus aan 
denken. Volg de praktische aanwijzingen op. Samen 
zorgen we ervoor dat het goed gaat! 
 
Atie de Vries, scriba  
 
 
 

Dank U avond gaat niet door 

 
Zoals elk jaar stond er ook voor dit jaar weer een 
“Dank U” bijeenkomst gepland, en wel op vrijdag 26 
juni. 
Maar, helaas. Het coronavirus strooit roet in het eten. 
De “Dank U” bijeenkomst kan geen doorgang vinden. 
Heel erg jammer, want als kerkenraad hadden we 
graag alle vrijwilligers willen bedanken voor de bergen 
werk die jullie telkens weer verzetten. 
Want, binnen onze gemeente hebben we veel leden, 
die ongelooflijk veel vrijwilligerswerk verrichten. Grote 
of kleine taken, maakt niet uit. Met zijn allen maken we 
van onze protestantse gemeente Weesp en Driemond 
een levende gemeente, waar heel veel gebeurt. 
 
Omdat de bijeenkomst niet doorgaat, wil ik u/jullie (via 
dit onpersoonlijke bericht in Onderweg) namens de 
kerkenraad hartelijk bedanken voor al het werk, dat 
jullie afgelopen jaar verzet hebben. Het is even niet 
anders dat het op deze manier moet. 
Maar, wat in het vat zit, verzuurt niet! Volgend jaar 
hopen we als kerkenraad met alle vrijwilligers de 
opgelopen schade van dit jaar in te halen en samen er 
een mooie “Dank U” middag/avond van te maken, mits 
het coronavirus ons deze ruimte biedt. 
 
Namens de kerkenraad, Marien Weststrate 
 
 
 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Ida Westland 
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● Berichten 
 

Van de kerkenraadcommissie 

 
Pinksteren: wat betekent het? 
 
“De één zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen?” 
Handelingen 2: 12. 
Je bent dus niet de enige die met Pinksteren geen raad 
weet. Ruim tweeduizend jaar geleden ontmoeten we in 
Handelingen 2 mensen die er ook geen raad mee 
weten. De vraag: wat wil toch dit zeggen? spreekt 
boekdelen. Eigenlijk is er niet veel veranderd sinds het 
eerste Pinksterfeest. Ook nu ontmoet ik mensen die 
zeggen: met Kerst is er de geboorte van een Kind, daar 
kan ik me wat bij voorstellen. Met Pasen gaat het over 
dood en leven, dat is om me heen zichtbaar in de 
natuur en in de mensenwereld. Maar Pinksteren de 
uitstorting van de Heilige Geest is zo ongrijpbaar. 
 
In ieder geval kun je er niets bij zien. Ik las een mooi 
voorbeeld van iets wat je absoluut niet kunt zien, maar 
er wel degelijk is. Geluidsgolven. Of de 4G en 5G 
frequenties waar in deze tijd een behoorlijke 
maatschappelijke discussie over is. Moet het allemaal 
wel sneller? Is het niet gevaarlijk voor de gezondheid? 
En ondertussen gebruiken we allemaal ons mobieltje 
en internet en maken gebruik van 4G. Oud en jong. 
Dankzij die geluidsgolven kunnen we wereldwijd 
razendsnel met elkaar communiceren. En zeker in 
deze tijd maakt ook de kerk er ruimschoots gebruik 
van. Door de coronacrisis zijn gewone kerkdiensten 
niet mogelijk, maar streamingsdiensten maken het 
mogelijk om wat in de kerk te zien en te horen is in de 
huiskamers te brengen.  
Op deze wijze kunnen we dan een zondagse eredienst 
meebeleven. Je ziet ze niet die geluidsgolven en 
frequenties, maar ze zijn er overduidelijk. Wij roepen al 
snel: ik moet het eerst zien en dan kan ik geloven. Ik 
zou het in dit opzicht en ook wat geloof en kerk betreft 
willen omdraaien. Eerst geloven en dan zien. Als je een 
mobieltje gebruikt, en wie doet dit niet, dan geloof je 
ook dat het werkt. Je gaat er mee aan de slag en het 
werkt. 
 
Ja, wat betekent Pinksteren in 2020? Meer dan wat 
vrije dagen of een lang weekend. Het gaat over de 
uitstorting van de Heilige Geest. Die legt de verbinding 
tussen God en ons. Om geluidsgolven op te vangen 
moet een ontvanger hebben. Door middel van een 
radio kun je die golven opvangen. En dat luistert nauw. 
Je moet precies afstemmen. Om Gods stem te horen, 
te ontvangen vraagt rust en tijd. God heeft in Zijn woord 
de belofte van de Heilige Geest gegeven ook aan ons. 
Ga rustig in de Bijbel lezen en je hoort Gods stem; bidt 
om de komst van de Geest. Ieder die om de Geest bidt 
zal die ook ontvangen. Laat Hem toe in je leven. 
 
Pinksteren is ook de keerzijde van de Babylonische 
spraakverwarring. Bij de torenbouw van Babel wilden 
de mensen opklimmen naar God. Er komt afstand 
tussen mensen onderling. Ze verstaan elkaar niet 

meer. Met Pinksteren daalt God af naar de mensen. 
God keert terug naar zijn volk. Dat is pure genade. Hij 
wil wonen in ons hart. Bij de torenbouw van Babel 
ontstaat verwarring, onverstaanbaar is men voor 
elkaar; babel is babbelen, je kunt er niets van verstaan. 
Maar met Pinksteren wordt de taal het middel om 
elkaar te bereiken. Petrus spreekt tot eer van God. Zijn 
mond gaat open. Gods Woord is verstaanbaar in vele 
talen. Ieder hoort hen spreken in zijn eigen taal. Een 
taalwonder.  Pinksteren is: God werkt met Zijn Woord 
en Geest in je hart. Dat geeft vreugde en vrede. Door 
het geloof in Jezus Christus krijgt je leven een nieuwe 
wending. Het leven van Hem wordt jouw leven. Zijn 
kracht doortrekt je leven. 
 
Bij Pinksteren hoort ook bezinning. Als Petrus gaat 
spreken, dan roept hij de mensen op, dat ze zijn 
woorden tot hun oren moeten laten doordringen. Het 
kan zo maar over je heengaan, zonder opgevangen te 
worden. Wat een stemmen zijn er te horen vandaag de 
dag. Duizenden. Probeer de geluidsgolven maar op je 
radio. En wat zitten de frequenties heel dicht bij elkaar. 
Het komt aan op afstemmen, finetuning en dan 
luisteren. Dan gebeuren er wonderen in je leven. En 
als de vonk overslaat dan gebeuren er wonderen.  Je 
gaat tot eer van God spreken. Zo’n klein vuurtje kan 
heel veel in brand zetten. Het begint altijd weer met dat 
kleine vuurtje dat ergens wordt aangestoken en wordt 
aangewakkerd door de wind. Vuur en wind horen bij 
Pinksteren. 
 
Brandt het vuurtje ook al in je hart? Ben je al vol van 
Christus en zijn Geest? Spreek je al tot eer van God?  
Dan brengt dat heel wat in beweging in je leven. Het 
oude gaat weg, het verkeerde wordt weggebrand, en 
een nieuw leven tot eer van God bloeit op. Het wordt 
lente in je leven.  En het geeft verbinding met je 
medemens. Je steekt de ander aan omdat de Ander 
jou aanstak. 
 
Nunspeet, ds. J. den Dikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Berichten 
 
 

Plotseling was daar een gesmeerd lopende livestreaming dienst 

 

Dank voor de Live Streaming Diensten die de Beamteamers medio maart uit het niets creëerden. 
Sterker nog, zij stelden niet alleen spontaan hun kennis, ervaring en tijd, maar ook de noodzakelijke apparatuur ter 
beschikking om iedere zondag de dienst bij u in de woonkamer te brengen. 
Maar al te graag willen wij met deze virtuele diensten doorgaan. Daartoe wordt er apparatuur geïnstalleerd (die ook 
voor andere activiteiten kan worden ingezet).  
De investering is begroot op € 5.000,-. 
In 10 weken willen wij dit bedrag via collectes bijeen brengen…, onze bijdrage na de spontane actie van het 
Beamteam. 
 
De start van de actie is veelbelovend.  
Alleen al de collecte van 17 mei leverde € 939,- 
op, mede dankzij enkele – waarschijnlijk 
eenmalig – zeer royale giften. 
De start is dus goed en het zou prachtig zijn 
wanneer wij het benodigde bedrag halen, of 
mogelijk nog iets meer, want elders blijven de 
inkomsten van de kerk sterk achter ten gevolge 
van de Corona-perikelen. 
Prachtig dat ook zonder reguliere 
bijeenkomsten onze gemeenschapszin zo 
sterk blijft. 
 
Namens CvK, de penningmeester            foto Simon Biesheuvel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacht van de Vluchteling 

 
Op 20-21 juni zouden 7.000 deelnemers in 10 steden 
de Nacht van de Vluchteling hebben gelopen, om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor noodhulp aan 
vluchtelingen waar ook ter wereld. 
Vanwege het coronavirus gaat het evenement op  
20-21 juni niet door.  
 
Het coronavirus raakt niet alleen ons, maar ook 
vluchtelingen in Irak, Nigeria, Griekenland, Thailand 
en Kenia. De uitbraak van dit virus in een 
vluchtelingenkamp heeft rampzalige gevolgen.  
Juist NU is de noodhulp het hardst nodig. 
 
Daarom heeft de Stichting Vluchteling nu een virtueel 
loopinitiatief, #NVDVgoesdigital, gehouden. Mensen 
hebben in of rondom hun eigen huis gelopen en zich 
op die manier tóch ingezet voor noodhulp aan 
vluchtelingen waar ook ter wereld. Zie de website 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/ 
 
In de livestream dienst van zondag 28 juni is de 
eerste collecte voor dit doel, van harte aanbevolen! 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook 

in deze coronatijd geeft de app toegang tot de 

livestreams, de columns en vindt u de QR-codes 

van de collectes. 

 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

                                
 

        

 

http://www.pgwd.nl/
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Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws.  
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Van de diaconie 
 

Collectes 

 
Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag was de diaconie-collecte 
bestemd voor 'Netwerk Dak’: ‘Netwerk Dak’ is een 
noodfonds voor dak- en thuislozen voor acute hulp bij 
basisvoorzieningen in de coronacrisis. Ook gezinnen 
rond of onder de armoedegrens en kwetsbare mensen 
in de knel kunnen hier een beroep op doen.  
 
'Netwerk Dak' is een koepel van 150 inloophuizen. 
Veel inloophuizen zijn te klein voor de 1,5 meter 
maatregel, en moeten daarom noodgedwongen dicht, 
of kunnen aanmerkelijk minder mensen herbergen. 
Men bedenkt alternatieve voorzieningen, om de dak- 
en thuisloze medemens toch te bereiken, bijvoorbeeld 
een 'broodbakfiets' of 'soepbus'. Daarnaast zorgen ze 
ook voor voedsel daar waar voedselbanken 
noodgedwongen moeten sluiten, zien zij om naar 
mensen in de knel en eenzame ouderen. 
 
Er is een verzoek om financiële steun voor dit 
noodfonds gegaan naar de diaconieën van de 
plaatselijke kerken om zo de allerzwaksten in onze 
samenleving de helpende hand te bieden. 
Mocht u dit doel alsnog willen steunen, dan kunt u via 
Webwinkel of Kerkgeldapp een bedrag doneren via de 
knop: gift Diaconie. Bij de opmerkingen dan graag: 
bestemd voor Netwerk Dak. 
Mocht doneren via Webwinkel/Kerkgeldapp niet 
mogelijk zijn, u kunt óók uw gift overmaken naar de 
rekening van de Diaconie:  
Rek.nr. NL79RABO0157038238 t.n.v. Diaconie PKN 
Weesp en Driemond” 
Bij de omschrijving graag: bestemd voor Netwerk Dak. 
Uw steun wordt zeer op prijs gesteld! 
 
1e Pinksterdag 
De collecte op 1e Pinksterdag was bestemd voor de 
Zending. Kerk in Actie, actief via plaatselijke kerken in 
Moldavië, Indonesië, Zuid-Afrika, Rwanda, Midden-
Oosten, Colombia, schreef op de website 
www.kerkinactie.nl:  
"Voor de zondag rond Pinksteren roepen we 
gemeenten op extra te collecteren voor 
coronanoodhulp in het buitenland. De gevolgen van 
de coronacrisis worden wereldwijd steeds 
zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk en 
hebben dus geen inkomen en geen eten. Een 
catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die 
deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De 
komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen 
euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere 
week. Doe mee en collecteer ook in uw gemeente 
voor deze noodhulp".  
 
We hebben aan deze oproep gehoor gegeven en de 
collecte voor de Zending op 31 mei, 1e Pinksterdag, 
bestemd voor deze noodhulp door Kerk in Actie, via 
de plaatselijke kerken, daar waar er contacten zijn. 
Mocht u dit doel alsnog willen steunen, dan kunt u via 
Webwinkel of Kerkgeldapp een bedrag doneren via de 

knop: 1e collecte op 1e Pinksterdag zondag 31 mei of 
via de knop 'gift Diaconie'. Bij de opmerkingen dan 
graag: bestemd voor coronanoodhulp via Kerk in 
Actie. 
Mocht doneren via Webwinkel/Kerkgeldapp niet 
mogelijk zijn, u kunt óók uw gift overmaken naar de 
rekening van de Diaconie:  
Rek.nr. NL79RABO0157038238 t.n.v. Diaconie PKN 
Weesp en Driemond” 
Bij de omschrijving graag: bestemd voor 
coronanoodhulp via Kerk in Actie. 
 
Uw steun is zeer welkom! 
 
 

Project Rugzak 

 
Alweer voor de 6e keer wordt ook dit jaar, in 
samenwerking met de diaconie, het project Rugzak 
uitgevoerd.  
 
Het project houdt in dat kinderen, die door financiële 
omstandigheden niet op vakantie gaan, een rugzak 
aangeboden krijgen met tegoedbonnen en artikelen 
zodat ook zij een leuke zomervakantie kunnen 
hebben. In Weesp is gekozen voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd (4-12 jaar) van ouders die cliënt 
zijn van de Voedselbank. 
 
Ook dit jaar wordt er weer meegedaan door Weesper 
middenstanders. Daarnaast krijgen de kinderen een 
bon voor een ijsje bij Nelis. Mogelijk krijgen ze ook 
weer vrijkaartjes voor Don Bosco.  
 
De rugtassen worden op 2 juli uitgedeeld aan de  
kinderen. Ieder jaar is dat een feest om te doen en 
die vrolijke snoeten te zien.  
 
Op zondag 21 juni zal er een collecte worden 
gehouden voor dit project. We bevelen deze van 
harte bij u aan! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ineke Sliggers, Ria van der Tholen en Jonna 
Morrema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Onderweg 15 

● Berichten 
 

Zoete lekkernijen voor het goede doel: IJM 

 
Waarvoor? 
Op 27 juni 2020 doe ik een mudraise. Een race door 
de modder, om op te staan voor kinderen die leven in 
slavernij, om hen recht te doen. De organisatie 
International Justice Mission doet reddingsoperaties, 
bijvoorbeeld gezinnen die onder dwang in 
steenfabrieken moeten werken, of meisjes die in de 
seksindustrie werken te bevrijden. Om deze 
reddingsoperaties te bekostigen is geld nodig. 
Daarom wil ik jullie vragen om mee te doen met deze 
geldinzamelingsactie. Voor meer informatie over IJM; 
ijm.org Mijn persoonlijke sponsorpagina kunt u vinden 
op https://mudraise.nl/mudraise2020/karlamul 
 
Wanneer? 
Op 21 juni is de actie – Zoete lekkernijen. 
Deze bestelling ontvangt u dan thuisbezorgd op 
zondag 21 juni tussen 08.30-10.00 uur. (Buiten Weesp 
in overleg) 
 
Hoe? 
Via een belletje of een appje kunt u uw bestelling 
doorgeven: 06-46015523. 
 
Wat? 
Zoete lekkernijen thuisbezorgd. 
Het is ook mogelijk om als verrassing lekkernijen bij 
iemand anders te laten bezorgen. 
Eventueel met een kaartje.  
 
De lekkernijen: 

• Kersen-Monchoutaart 

• Carrotcake 

• Limoen-cheesecake 

• Rabarbercake 

• Brownies 

• Stroopwafelboterkoek 

• Mango-kokos-kwarktaart 
 
(Over de ingrediënten; gluten, lactose, sommige 
lekkernijen bevatten dit niet, vraag gerust) 
 
Kosten 1 stuk 5 euro, 2 stuks voor 8 euro, 3 stuks voor 
10 euro, 4 stuks voor 12 euro. 
Kosten kaartje 1 euro (kartonnen kaartje die met een 
decoratief wordt vastgemaakt aan taartdoosje, bericht 
wat hierop mag komen te staan kan per telefoon 
doorgegeven worden). 
 
Praktisch: 
Graag uiterlijk 14 juni bestellen. Bij vragen, app of bel 
gerust. Een sponsoring zonder gebruik te maken van 
de taartenactie is ook zeer welkom. Betaling via 
sponsorwebsite (via bovengenoemde link) of contant. 
Eventueel ook via mijn bankrekeningnummer 
NL05SNSB0787460230 met omschrijving 
‘Taartenactie mudraise IJM’ 
 
Hartelijke groet, Karla Mul-van Vliet 

11e vakantiebijbelweek 10-14 augustus 

 
DUIK ERIN!  

In het kader van de huidige 
omstandigheden kunnen 
we de VBW niet op de 
traditionele manier laten 
plaatsvinden. Dit is een 
pijnlijk besluit dat we als 
bestuur hebben moeten 
nemen. Maar, wij willen 
onszelf en vooral de 
kinderen niet zonder iets 
van deze unieke 
bijeenkomsten mee te 
geven. Het zingen, bidden 
en knutselen leverde zo ontzettend veel energie bij 
ons allemaal op. 

Daarom zijn we aan het bekijken hoe we de 
boodschap van Jezus op een andere manier kunnen 
aanbieden. Dit zal veelal digitaal zijn.  

De medewerkers die zich al hadden opgegeven zijn 
inmiddels op de hoogte gebracht.  

Hebt u kinderen in de lagere schoolleeftijd, hou dan 
onze website (www.pgwd.nl) en dit kerkblad in de 
gaten. Daar zal een update gegeven worden van de 
mogelijke activiteiten die we alsnog gaan doen in die 
week. 

Zo hopen we toch iets van de boodschap van ons 
geloof te kunnen overbrengen op onze kinderen. Wij 
duiken er in ieder geval in! U toch ook? 

de VBW-voorbereidingsgroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kledingactie 
 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

http://www.pgwd.nl/


 

16 Onderweg 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
                                                                
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 12 juni wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 13 juni wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 


