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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem 

Telefoon: 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

werkdagen in Weesp: woensdag en donderdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag en donderdag 

van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, telefoon 06-51999169 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp,  

Contactpersoon: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105 

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 11 september 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 21 september. 

Activiteitenperiode: 23 september tot en met 20 oktober 2020. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster:  

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 
 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis 

via telefoonnummer 06 100 59 464 of e-mail koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

RESERVEREN PLAATS IN KERKDIENST 
 

Belangrijk als u diensten wilt bezoeken is het 
reserveren van een ticket en de procedure te 
volgen die is opgesteld om de diensten bij de 
wonen. Op onze website www.PGWD.nl staat een 
link: registratie bijwonen kerkdienst. 
 

Wanneer u niet de beschikking hebt over internet, 
dan kunt u telefonisch een plaats reserveren via 
Anga Oostrom, tel: 419499. 
 
LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om 
mee te kunnen kijken met de online-diensten is er 
een kwartier voor aanvang van de dienst op onze 
website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u 
hierop klikt wordt u doorverbonden naar het 
YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de 
webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de 
collectedoelen staan bij de diensten vermeld. 
 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Johan de Vries 
 

 

Zondag 13 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma - Gerritsen 
  Mw. ds. M. de Waal 
  Startzondag 
 
1e collecte Jeugd- en jongerenwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 
19.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 

Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

 

Zondag 20 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma – Gerritsen 
  Diaken H. van Meeteren 
  Oecumenische dienst 
 
1e collecte Plaatselijke Raad van Kerken 
2e collecte Raad van Kerken 
 
 
19.00 uur Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

 

Zondag 30 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma - Gerritsen 

Heilig Avondmaal 
In samenwerking met doven- 
pastoraat IC Noord-Holland 
 

1e collecte Dovenpastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 

 
 

19.00 uur Ds. B. den Butter, Huizen 
  Gereformeerde Bond 

 
1e collecte Dovenpastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

 

Zondag 6 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. E. van Leersum, de Bilt 
   
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 
19.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Jeugd- en jongerenwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Kerkradio Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg           412709 

http://www.pgwd.nl/
http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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● Activiteiten 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 

Er blijft veel onzeker door de coronacrisis. Het is op dit moment nog niet bekend of de activiteiten door kunnen 
gaan zoals gepland. Ook de locaties en vervolgdata zijn niet allemaal definitief vastgesteld. Indien aanmelding van 
tevoren verplicht is, staat dit bij de activiteit vermeld. Informeer voor de laatste informatie bij de betreffende 
contactpersonen. Bij alle activiteiten houden we ons aan de Coronamaatregelen. 
 

September 
Woensdag 1, 9, 16, 23 en 30 september  
9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEMEDITATIE 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294-254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 3 en 17 september 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) of 
creatief@pgwd.nl 
 

Zaterdag 5 september vanaf 20.30 uur 
BORREL VOOR IEDEREEN RONDOM DE 30 
In de tuin van Linda de Zeeuw.  
Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk.  
berit.bootsma@pgwd.nl 
 

Dinsdag 8 en 22 september 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Grote of Laurenskerk, ingang Kerkstraat 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 
Vrijdag 11 september en zaterdag 12 september 
OPHALEN OUD PAPIER 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 

Dinsdag 15 september 14.00 – 16.00 uur 
DINSDAGMIDDAG OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482 366 
Liddy Groen, tel. 0294 457 799 
 

Donderdag 17 september 20.00 – 22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417 082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432 263 
 

Donderdag 17 september 20.00 uur 
Woensdag 23 september 14.30 uur 
Woensdag 30 september 10.30 uur 
HIGH TEA MET DE DOMINEE 
Contact en aanmelden: Ds. Marjolijn de Waal 
tel. 06 161 703 83, e-mail marjolijn.dewaal@pgwd.nl 
 

Woensdag 23 september 19.45 – 22.00 uur 
PROEVERIJ BIBLIODRAMA 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 0294 269 233, 
berit.bootsma@pgwd.nl 

Donderdag 24 september 20.00 uur  
JAAR VAN DE EUCHARISTIE 
H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk, 
Mr. P.J. Troelstralaan 19, Weesp 
Leiding: Wim Vlooswijk, pastoraal werker 
Contact: Nel Pronk-Versluijs, tel. 06 150 715 76 
Aanmelden: info@parochievanlevendwater.nl  
of tel. 0294 412 530 

 
Oktober 
Donderdag 1 oktober 10.30 uur 
Donderdag 8 oktober 20.00 uur 
HIGH TEA MET DE DOMINEE 
Contact en aanmelden: Ds. Marjolijn de Waal 
tel. 06 161 703 83, e-mail marjolijn.dewaal@pgwd.nl 
 

Woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober  
9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEMEDITATIE 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294-254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 1, 15 en 29 oktober 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh,  
tel 0294417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) of 
creatief@pgwd.nl 
 

Maandag 5 oktober 19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Spreekster Ds. Marjolijn de Waal 
Grote of Laurenskerk 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750 442 
 

Maandag 5 oktober 20.00 – 21.30 uur 
GESPREKSGROEP 30-50+ JAAR 
Locatie wordt in overleg vastgesteld 
Contact: Everdiene Geerling, 
e.geerling@xs4all.nl  
 

Dinsdag 6 oktober 20.00 – 21.30 uur 
LEERHUIS ELIA 
Rehoboth, Kloosterstraat 6, Muiden; of in de kerk te 
Muiden (houd de website in de gaten) 
Contact: ds. Gerben Hoogterp, tel. 0294 769 042 
 

Vrijdag 9 oktober en zaterdag 10 oktober 
OPHALEN OUD PAPIER 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 

Dinsdag 13 oktober 14.00 – 16.00 uur 
DINSDAGMIDDAG OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482 366 
Liddy Groen, tel. 0294 457 799 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:marjolijn.dewaal@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:info@parochievanlevendwater.nl
mailto:marjolijn.dewaal@pgwd.nl
mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
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● Meditatie door Han Op 't Land 

 

Onvoorwaardelijke liefde... 

 
Een tijdje geleden schetste Ds. Dick Pruiksma in een bijzondere preek het leven van zijn grootouders. 
Knoestige werkers, geslagen maar niet verslagen door een leven van moeite en verdriet.  
Het beeld van deze mensen, die avond na avond tot rust kwamen bij God en hun leven in Zijn hand 
legden, roerde me. Hun kracht zat in het telkens weer bijtanken bij hun verborgen Bron. 
 
Ik vroeg me toen af hoe dit bij mij zit. 
Als je van activiteiten houdt, zoals ik, is er een risico dat je geloof steeds meer een "project" wordt en 
bestaat uit dingen doen. En ik geloof dat het God niet gaat om de dingen die ik doe.  
God zoekt als allereerste de relatie met me, Hij wil me ontmoeten.  
En het valt me vaak moeilijk om voor die omgang met Hem tijd apart te zetten. 
 
Het blijkt ook, dat het niet het drukke leven met de vele activiteiten is, dat het terugkeren naar de Bron in 
de weg zit: 
Van de week keek ik eens op mijn mobieltje, waar zo'n handige voorziening op zit waarop je kan zien 
waar je de schermtijd aan hebt besteed. Het was een ontnuchterend beeld. Wanneer ik geen activiteiten 
heb, zit ik vooral de NOS-app uit te graven, spelletjes te doen en nieuwsbrieven te lezen. 
 
Als ik me zulke dingen realiseer, dan is mijn eerste gevoel: “wat geef je de omgang met God toch een 
lage prioriteit; je schiet te kort".  En voor dat ik er erg in heb, zie ik al een God voor me die in mij 
teleurgesteld is en misschien niet meer zo in mij is geïnteresseerd.  
 
Gelukkig heeft de Geest die in mij woont een weerwoord: mij schieten dan de eerste verzen van psalm 
139 te binnen, ooit uit het hoofd geleerd: 
 

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2. u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 

3. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 

4. Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 

 
Op zich niet zo bemoedigend: God weet het al lang als ik eigenlijk geen zin heb in de ontmoeting met 
Hem.  En mijn gedachten kent hij ook (inclusief die waarvoor ik me geneer).  
Maar dan volgt: 
 

5. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 

 
Ik vertaal dat met: "God omhelst me, en zegent me, zegt goede dingen tegen me". 
En door die woorden realiseer ik me weer dat ik met mijn gedrag en mijn denken God niet gunstig hoef 
te stemmen; Hij heeft er voor gekozen mij lief te hebben zonder enige voorwaarde vooraf. 
Dat kan ik ook snel weer vergeten, want in de wereld waarin ik leef, ben ik vaak bezig anderen gunstig te 
stemmen. Ik raak dan even kwijt dat het bij God anders is. 
 
Mijn conclusie hieruit is, dat ik hooguit mezelf tekort doe als ik weinig naar mijn Bron ga, maar dat God 
onveranderlijk naar mij uitziet en van mij houdt. 
 
Ik heb, denk ik, een heel leven nodig om werkelijk de begrijpen hoe onvoorwaardelijk de liefde van God 
voor mij is... 
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Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 
bestelling@plazaweesp.nl  

https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/
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Bezoekt u ook eens  
de website voor het 
laatste nieuws. 
 

U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pgwd.nl 
 

● Rondom de vieringen 
 
 
 
 

 

 
 

Zondag 30 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze zondag lezen we verder uit het evangelie van 
Matteüs. We horen over mensen die Jezus 
opzoeken en hoe hij hun leven verandert. We lezen 
hoe Jezus ziet wat ze nodig hebben en van voedsel 
voorziet. Hij maakt daarbij het onmogelijke mogelijk 
en deelt waar de leerlingen denken dat het op moet 
raken. Welk voedsel hebben wij nodig om staande 
te blijven in de tijden waarin we nu leven? Daar 
staan we bij stil naar aanleiding van Matteüs 15: 29 
t/m 39.  
In deze dienst willen we brood en wijn met elkaar 
delen tijdens het vieren van het Heilig Avondmaal. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 6 september 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We kijken uit naar een mooie dienst waarin Ds. E. van 
Leersum uit de Bilt voorgaat. 
 

Zondag 13 september 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Op deze zondag is het dubbel feest. We vieren de 
startzondag als gemeente en het is de intrededienst 
van ds. Marjolijn. Ook al is ze al begonnen in onze 
gemeente, deze zondag ontvangt ze daarbij de 
zegen en zal het daarmee officieel zijn. Het thema 
van deze dienst is ‘Het goede leven’. Dat is dan ook 
de start van het jaarthema. 
Bij dit thema lezen we psalm 133 en Mattheus 16: 
21-28. 
 
Ds. Berit Bootsma en ds. Marjolijn de Waal 
 

Zondag 20 september 
Oecumenische dienst  
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze zondag vieren we in onze Grote of 
Laurenskerk een oecumenische dienst in het kader 
van de Vredesweek. Het thema is: ‘vrede verbindt 
verschil’. We lezen over God die voor ons zorgt en 
zijn Koninkrijk dat we moeten zoeken, Matteüs 6: 25 
t/m 34. 
In deze dienst zal Eleanor, dochter van Leontien 
Draper en Mark Bijlsma gedoopt worden. 
 
Ds. Berit Bootsma en diaken Hans van Meeteren 

__________________________________________ 
 

 

Kerktaxi 
 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel  417859 
 

We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat 
erg onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden. Dus mensen uit groep A, B, C en D 
kunnen opbellen. 
 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
30 augustus Hr. F. Lijnsvelt  tel. 410455 
6 september Hr. J.H.F. de Vries tel. 450041 
13 september Hr. A. v.d. Bergh tel. 417082 
20 september Hr. S. Biesheuvel tel. 417859 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

                                                
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 
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● In memoriam 
 
 
 

Roelof (Roel) Dekker 
11 september 1942 – 1 augustus 2020 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Roelof Dekker die op zaterdag 1 augustus is overleden op de leeftijd van 77 jaar.  
 
Roel Dekker werd geboren in Amsterdam, maar kwam met zijn ouders naar Weesp, waar zijn ouders het kosterschap 
van de Gereformeerde kerk aan de Hoogstraat op zich namen. Toen zijn vader overleed deed hij dat samen met zijn 
moeder. Hij ontmoette zijn vrouw Mary en zij zijn 53 jaar getrouwd geweest. Eerst woonden ze op een flat in Weesp, 
later toen Aetsveld gebouwd werd, betrokken ze daar een woning met hun kinderen Marco en Monique.   
 
Vijf jaar geleden werd bij hem de ziekte van Kahler vastgesteld. Er volgden jaren van behandelingen en het afwachten 
van uitslagen. Dat werd steeds zwaarder totdat Roel besloot om de behandeling te stoppen. Daarna ging hij snel 
achteruit. De laatste maanden in coronatijd waren zwaar voor Mary en Roel, omdat hun kinderen een poos niet langs 
konden komen en ze zelf ook de deur niet meer uit konden.  
Zoals hij graag wilde, is hij thuis gestorven, in het bijzijn van zijn dochter.  
 
Op 6 augustus vond de crematieplechtigheid plaats op Den en Rust in Bilthoven. Daar lazen we Prediker 3 over dat 
voor alles een tijd is. We wensen zijn vrouw Mary, en zijn kinderen en kleindochter sterkte en troost toe nu voor hen 
de tijd van rouwen is aangebroken.   
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 
 
 
 
 

Johanna van Drie - Smaling 
1 mei 1925 – 4 augustus 2020 

 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Johanna van Drie – Smaling. Jo is overleden op dinsdag 4 augustus in haar huis 
in Driemond. Zij is 95 jaar oud geworden.  
 
Jo van Drie was een sterke, optimistische en sociale vrouw. ‘De kapitein van het schip’ zo typeerden haar zoons 
haar. Het gezin stond voor haar op de eerste plaats en samen met haar man ging zij voor haar mannen door het 
vuur. Later werden de klein- en achterkleinkinderen haar lust en haar leven. Ze was een betrokken oma, nieuwsgierig 
naar het wel en wee van iedereen. 
 
Ze vond het fijn dat ze ruim een jaar geleden, na een zware operatie weer terug kon naar haar vertrouwde stek in 
Driemond. Daar, omringd door al haar contacten, voelde zij zich op haar gemak. 
Mede door de zorg van haar zoons heeft zij daar tot het einde toe kunnen wonen. 
 
Een vaste kerkganger was Jo. Ze genoot van de diensten en het gebouw, maar kon ook kritisch meedenken met de 
predikanten. Het geloof was een stevig basis in haar leven. Jo zag niet op tegen de dood. Ze wist dat ze naar huis 
ging, naar God en naar haar geliefden die haar waren voorgegaan. ‘Je hoeft niet bang te zijn’ was een van haar 
lievelingsliederen en heeft geklonken tijdens de uitvaartdienst die plaatsvond op woensdag 12 augustus. Met dat 
vertrouwen op God die je helpt, stond ze in het leven en kon ze ook het einde van haar leven tegemoet zien. 
 
We wensen haar kinderen en allen die Jo zullen missen veel sterkte en Gods kracht toe. 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Nicolaas Dalmulder 
31 december 1942 – 5 augustus 2020 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Nicolaas Dalmulder. Hij is woensdag 5 augustus plotseling overleden. Nico 
Dalmulder werd 77 jaar. 
 
Nico Dalmulder was afkomstig uit een slagersgezin. Dat vak lag hem niet zo en daarom ging hij het onderwijs in. Als 
docent Engels aan het Goois Lyceum heeft hij vele leerlingen de taal bij proberen te brengen. Hij en zijn vrouw Dina 
gingen graag op vakantie naar Groot-Brittannië. Samen kregen Nico en Dina 4 kinderen. 
 
Nico was een belezen man. Wie zijn huis bezocht in Amsterdam Zuidoost kwam muren vol met boekenkasten tegen. 
Hij nam graag deel aan de filosofiekring van ds. Wim Lamfers. Lang is Nico Dalmulder in onze gemeente actief 
geweest als lector. Zijn rustige stijl van voordragen heeft menig Bijbeltekst tot leven gebracht voor de kerkgangers 
in Weesp.   
 
De laatste jaren werd alles wat moeizamer. Uiteindelijk kreeg hij de diagnose Alzheimer. Kort daarop is hij met Dina 
verhuis naar een zorginstelling in Almen. Daar konden zij samen blijven wonen. Vaak werden zij hand in hand lopend 
gezien.  
 
Tijdens de afscheidsdienst klonken de woorden uit Johannes 1: ‘In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen’. Met dat Woord en Gods Licht als baken van hoop heeft Nico geleefd. 
 
We denken aan Dina, de kinderen en allen die zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van hun man, vader, 
opa en vriend. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, 
in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

Hanna Lam 
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● Van de predikanten 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
Begin van het seizoen 
Met deze Onderweg staan we aan 
het begin van het nieuwe seizoen. 
Een seizoen met de nodige 
onzekerheden. Hoe gaat de wereld 
er uitzien de komende maanden? 

Kunnen we wel weer wat dingen gaan organiseren of 
is het beter om voorzichtig te zijn? Deze tijd is voor mij 
in ieder geval een grote les in het uithouden met deze 
onzekerheden. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik daar 
niet zo goed in ben. Graag plan ik alles en weet ik van 
te voren waar ik aan toe ben, maar dat gaat dus nu 
niet. Juist het leren uithouden vertelt mij misschien wel 
meer over ons nieuwe jaarthema: ‘het goede leven’. 
Wat is goed leven in deze tijden? En wat is goed leven 
als alles weer ‘normaal’ wordt? Heeft God daarover 
nog iets te zeggen? Genoeg vragen om met elkaar 
over door te denken. Zo begin ik er toch zin in te 
krijgen om het nieuwe seizoen te beginnen. Zeker met 
de feestelijk intrededienst van ds. Marjolijn de Waal 
die voor 13 september op het rooster staat.  
 
Borrel voor iedereen rondom de 30 
Namens BinnensteBuiten (de groep gemeenteleden 
die zoekt naar verbindingen tussen binnen en buiten 
onze kerk) organiseren we (Willem Nel, Karla Mul en 
ondergetekende) een borrel voor iedereen tussen de 
25 en 45 jaar. Uiteraard zal deze gehouden worden 
met in achtneming van de geldende maatregelen! 
Elkaar ontmoeten en een goed gesprek voeren over 
het geloof en goed leven. Daar gaan we voor deze 
avond. Samen genieten van het goede leven. 
 
De borrel is op 5 september vanaf 20.30 in de tuin van 
Linda de Zeeuw. Opgeven is niet verplicht, maar wel 
wenselijk. Dat kan bij ondergetekende.  
 
Zondag 30 augustus: Dienst met het 
dovenpastoraat 
De dienst van 30 augustus wordt georganiseerd 
samen met het Interkerkelijk Dovenpastoraat. In dit 
geval betekent het dat er waarschijnlijk enkele dove 
mensen in de dienst aanwezig zullen zijn en dat de 
rest via de livestream meekijkt. Om de dienst voor hen 
toegankelijk te maken zal er een doventolk naast mij 
staan om te vertalen wat ik zeg. In deze dienst vieren 
wij met elkaar de Maaltijd van de Heer. Mooi om met 
elkaar te delen en te vieren. 
 
Doop in de oecumenische dienst 
De oecumenische dienst in het kader van de 
vredesweek krijg dit jaar een hele bijzondere invulling. 
Een poosje geleden werden wij benaderd met de 
vraag van Mark Bijlsma en Leontien Draper of er ook 
oecumenisch gedoopt kon worden. De een komt uit de 
Rooms Katholieke traditie, de ander uit de  

Protestantse Kerk en ze wilden dat graag verbinden in 
de doopdienst. Na wat overleg en een paar goede 
gesprekken bleek dat zeker mogelijk. Daarom zal in 
de oecumenische dienst op 20 september hun dochter 
Eleanor gedoopt worden. Een mooi teken van eenheid 
en van wat ons als geloofsgemeenschappen bindt.  
 
Voorbereidingen kerstwandeling 2020 
Terwijl het snikheet is, zijn de voorbereidingen voor de 
kerstwandeling al weer in volle gang. De vrijwilligers 
die vorig jaar hebben geholpen hebben een e-mail 
gekregen met de vraag of ze dit jaar weer willen 
helpen. Heel fijn vonden wij het om te merken dat er, 
ondanks de onzekerheid, toch vele vrijwilligers zijn die 
opnieuw klaar staan. Uiteraard zijn er ook nieuwe 
vrijwilligers welkom. Zo krijgt langzaam maar zeker de 
kerstwandeling voor dit seizoen gezicht. Deels anders, 
deels hetzelfde, maar zeker zo mooi. Ik zie er weer 
naar uit om al jullie talenten te zien schitteren. 
 
Proeverij bibliodrama: 23 september 
De afgelopen twee jaar heb ik een opleiding gevolgd 
tot begeleider van bibliodrama. Een hele mooie en 
bijzondere werkvorm, waarmee je met Bijbelverhalen 
kunt werken. Zo af en toe heb ik er hier over 
geschreven. Deze opleiding heb ik met goed gevolg 
afgerond. In april zou ik mijn certificaat hebben 
gekregen, maar door alle coronamaatregelen moet 
dat nog even op zich wachten.  
 
Ik zie er naar uit om in het komende seizoen opnieuw 
met bibliodrama aan de slag te gaan. Nu kunt u zich 
afvragen of dat gaat met alle maatregelen. In juni heb 
ik een studiedag gehad en tijdens die dag zelf ervaren 
dat bibliodrama op 1,5 meter goed mogelijk is. 
Daarom heb ik voor het begin van het nieuwe seizoen 
een proeverij avond gepland. Bibliodrama is namelijk 
een gebeuren dat zich lastig laat uitleggen. Het werkt 
vaak beter om het te ervaren. Daarom organiseer ik 
voor iedereen die nieuwsgierig is een proeverij. Eén 
avond om kennis te maken met deze werkvorm en om 
te proeven of het wat voor je is. Geen verplichtingen, 
maar een mooie kans om eens te ervaren wat het is. 
 
Lijkt het je dus leuk om een keer in het Bijbelverhaal 
te stappen? Van dichtbij te ervaren hoe dichtbij een 
verhaal kan komen en welke thema’s er in spelen? 
Kom dan deze avond eens proeven.  
 
Wanneer?  
Op woensdag 23 september van 19.45 – 22.00 uur. 
Waar?  
De benedenzaal van het Lichthuis 
 
Voor de voorbereidingen is het fijn als je van te voren 
even laat weten of je van plan bent om te komen, dat 
kan telefonisch 0294-269233 of per email 
berit.bootsma@pgwd.nl  
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Ten slotte 
Ik wil ons allen een gezegend seizoen toe wensen met 
vele mooie verhalen en goede gesprekken. Dat we 
met elkaar mogen gaan ontdekken wat goed leven 
betekent voor onszelf, de ander en voor God. 
 
Met hartelijke groet,  
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Marjolijn de Waal 

 
 Lieve mensen, 
 
Bijna is het zover, op 13 
september zal ik officieel intrede 
doen tijdens de startzondag. Nu ik 
al een aantal weken aan het werk 
ben in de gemeente voelt het wat 
gek om dit moment nu pas te 
vieren, maar toch is het fijn dat 

deze dienst meer in het midden van de gemeente 
kan plaats vinden dan hoe het op 14 juni was.  
 
Mooi ook dat het nu samenvalt met de startzondag, 
verbonden aan elkaar als predikant en gemeente 
maken we er een mooie nieuwe start van. 
Het is lastig om niet voluit van start te kunnen gaan 
zoals we het graag wilden. Nog steeds zijn er regels 
om ons aan te houden, beperkingen in het 
samenkomen en we weten niet hoe lang nog. 
 
Ik merk dat ik op zondag de handdruk bij de deur het 
meeste mis. Even zien, voelen, horen hoe de dienst 
‘geland’ is. Even uitwisselen hoe het gaat. Met 1,5 

meter of een beeldscherm ertussen gaat dat een stuk 
moeilijker.  
Het vraagt heel veel geduld en ik hoop dat we het 
samen vol weten te houden. Daarom extra belangrijk 
dat we ook weten te vieren wat er wel is op de 
startzondag! 
 

Over vieren gesproken… bent u al vlaggetjes aan het 
maken? In het vorige kerkblad stond de oproep om 
vlaggetjes te maken voor de startzondag. Deze 
kunnen tot uiterlijk 6 september ingeleverd worden in 
de kerk of afgegeven worden via de brievenbus van 
het Lichthuis. 
 
Hoe mooi zou het zijn als de kerk daar vol mee komt 
te hangen. En wie weet is er ook genoeg voor 
buiten… want we willen graag, als het mooi weer is, 
na de dienst buiten koffie drinken. Ook buiten moet 
dat op gepaste afstand, maar het is veiliger dan 
binnen. En op deze manier kunnen we wel weer iets 
proeven van het samen gemeente-zijn. 
Gezien alle regels houden we het voorlopig wel zo 
eenvoudig mogelijk: alleen koffie, thee en limonade 
en bij slecht weer moeten we het uitstellen totdat het 
wel weer kan. Wat betreft het weer kunnen we dat 
pas op het laatste moment beslissen, daarvoor 
vragen we begrip. 
 
Zoals ook in de activiteitengids staat zullen er 
kennismakingsbijeenkomsten zijn vanaf de 
startzondag. High-tea met de dominee! Het lijkt me 
leuk om u daar te ontmoeten! 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
 
 
 

Ontvangen 

 
Ontvangen voor onderweg van mw. V. A. een bedrag 
van € 10,-, waarvoor hartelijk dank. 
 
Ineke Sliggers 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's  

 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/


 

 Onderweg 13 
 

● Van de kerkenraad 
 

Van het moderamen 

 
Vanaf zondag 5 juli worden er weer kerkdiensten 
gehouden in onze Grote- of Laurenskerk en vanaf 
zondag 19 juli mogen we ook weer ‘voorzichtig’ 
zingen, d.w.z.: zachtjes, niet uit volle borst. Er zijn 
gemeenteleden voor wie het zingen heel belangrijk is 
en die daarom graag willen zingen, maar er zijn ook 
gemeenteleden die zich ongemakkelijk voelen tijdens 
het zingen vanwege het mogelijke 
besmettingsgevaar. We hebben begrip voor beide 
standpunten.  
Tip voor diegenen, die zich niet zo op hun gemak 
voelen bij het zingen, maar wel graag de dienst willen 
bijwonen: u kunt op de achterste rij gaan zitten; daar 
is het minste kans op besmetting door het zingen. 
 
We raken inmiddels wel een beetje gewend aan de 
gevolgen van de coronacrisis: het aanmelden om de 
dienst te kunnen bijwonen, de vragen bij de ingang, 
het inleveren van je ticket, de looproute naar de 
stoelen en de opstelling van de stoelen ‘op afstand’. 
Ook het ordelijk weggaan na de dienst op aangeven 
van de kosters begint te wennen. Dat is belangrijk om 
-zoveel als in ons vermogen ligt- te voorkomen dat er 
bij ons een besmettingshaard ontstaat. 
 
Tijdens de moderamenvergadering op 10 augustus jl. 
is het onderwerp ’koffiedrinken na de dienst’ aan de 
orde geweest. We weten dat dat voor veel 
gemeenteleden een belangrijk onderdeel is van ons 
‘kerk zijn’: de ontmoeting, horen hoe het met de ander 
gaat. Wij zouden het ook graag willen, maar we zijn tot 
de conclusie gekomen dat we het nu nog niet moeten 
doen. Er zitten te veel praktische haken en ogen aan, 
zoals ‘hoe houd je 1,5 meter afstand als je met elkaar 
wil praten, terwijl er om je heen ook andere mensen 
aan het praten zijn?’ en ‘is het besmettingsgevaar dan 
niet groter dan bij het zingen?’ Hoe concreter je erover 

nadenkt, hoe meer duidelijk wordt wat er allemaal aan 
vastzit. Ook hier geldt: veiligheid gaat vóór alles. 
Zondag 13 september is de startzondag voor het 
nieuwe seizoen én de zondag waarop onze nieuwe 
predikant Marjolijn de Waal officieel intrede doet in 
onze gemeente. Dat wordt een feestelijke dienst. Als 
het goed weer is, willen we die zondag na de dienst 
met z'n allen koffiedrinken op het plein vóór de kerk. 
Hoe we dat in de praktijk gaan aanpakken, dat moeten 
we nog uitdenken. Dat hoort u t.z.t. U zult begrijpen 
dat het bij slecht weer niet door kan gaan. 
 
Op zondag 30 augustus vieren we het Avondmaal. 
Ook daarbij hebben de coronavoorschriften een grote 
invloed. Ds. Bootsma gaat voor in die dienst; samen 
met een paar anderen zorgt zij ervoor, dat alle 
praktische zaken t.a.v. de looproute, het delen van 
brood en wijn etc. goed uitgedacht worden. In die 
dienst krijgt u nadere informatie. 
 
In een eerder nummer van Onderweg heb ik al 
geschreven, dat we gekozen hebben voor een andere 
aanpak t.a.v. de activiteitengids. Bij het volgende 
nummer van Onderweg, dat rond 21 september 
verschijnt, zal een inlegvel gevoegd worden waarop 
een kort overzicht staat van de activiteiten in het 
komende seizoen (alles natuurlijk onder voorbehoud 
van de ontwikkelingen van het coronavirus). De 
activiteitengids wordt in een kleinere oplage gemaakt. 
Voor wie graag een activiteitengids wil hebben, is 
deze ook rond die tijd beschikbaar in de kerk en in het 
Lichthuis. In de agenda in Onderweg staan de 
activiteiten van een langere periode, zodat de 
informatie ook daar tijdig te lezen is. 
 
Atie de Vries, scriba 
 
 

 
 

Activiteiten in het komende seizoen 

 
In de afgelopen weken hebben we vanuit moderamen 
en college van kerkrentmeesters nagedacht over de 
mogelijkheden om sommige activiteiten, die vanwege 
de coronamaatregelen niet in het Lichthuis kunnen 
plaatsvinden, te verplaatsen naar de kerk. We hebben 
daarover gesproken met de leiding van die activiteiten 
en hen ook verteld over de voorwaarden, die daarbij 
gelden zoals de 1,5 meter onderlinge afstand, de 
registratie van de aanwezigen, handen desinfecteren, 
etc. etc. De leiding van de activiteit moet daarop 
toezien. 
 
Sommige activiteiten kunnen inderdaad verplaatst 
worden naar de kerk. Voor andere brengt het 

verplaatsen te veel problemen met zich mee; die 
kunnen daarom niet doorgaan.  
 
Ook bij de activiteiten, die wél in het Lichthuis 
gehouden kunnen worden, gelden natuurlijk de 
hierboven genoemde voorwaarden.  
 
In de agenda in dit nummer van Onderweg op pagina 
4 vindt u de actuele informatie. Op het inlegvel, dat bij 
het volgende nummer van Onderweg verspreid wordt, 
staat het gehele overzicht, maar alles natuurlijk onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen van het 
coronavirus. 
 
Atie de Vries 
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● Berichten 
 

Boekenmarkt en terras 

 
De covid-19 maatregelen zijn vanaf 1 juli jl. dusdanig 
versoepeld dat het weer mogelijk wordt om een 
boekenmarkt te organiseren. 
 
Er is dit jaar geen sluis-en bruggenfeest, maar de 
boekenmarkt gaat wel door! 
 
Op vrijdag 28 augustus van 12.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag 29 augustus van 10.00 tot 17.00 uur vindt de 
verkoop plaats in de Grote Kerk. 
Er is ook weer een koffieterras aanwezig. 
 
Er zijn meer dan 20.000 boeken te vinden, in velerlei 
categorieën: o.a. literatuur, spanning, romans, regio, 
jeugd, geschiedenis, kunst, bijzonder (heel veel deze 
keer!), Amsterdam, SF, wetenschap, etc. 
 
Marien Weststrate 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de diaconie 

 
Na de vreselijke ramp in Beiroet vorige week, hebben 
wij als Diaconie besloten om de bestemming van de 
collecte voor de Zending van zondag 9 augustus te 
wijzigen in: “Noodhulp voor Beiroet”. 
De ZWO-commissie vroeg diezelfde week de 
penningmeester om vanuit hun Noodhulpbudget 
alvast € 500,- over te maken voor dit doel naar Kerk in 
Actie. 
 
Op zondag 9 augustus werd via de 1e collecte in de 
ochtend- en de avonddienst, via de bankrekeningen 
de Webwinkel en de Kerkgeldapp gezamenlijk 
€ 1.094,90 gegeven! Samen met het bedrag van de 
ZWO-commissie is dat in totaal: € 1.594,90 namens 
onze Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Hartelijk dank! 
 
Wij doneren dit bedrag via Kerk in Actie, zoals in de 
eerste week door hen gevraagd is. Dit doet Kerk in 
Actie met uw geld, zo schrijven zij op hun website 
www.kerkinactie.nl: 
 
Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke 
netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij 
ontvangen voedsel, water, kleding en 
hygiënematerialen. Hulp bieden bij het herstel van 
gebouwen en traumaverwerking. 
 
Inmiddels is Kerk in Actie ook betrokken bij de 
gezamenlijke Hulporganisaties via GIRO 555. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen 

verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze Webwinkel. De tab 

'Webwinkel' op onze PGWD-website geeft u 

toegang tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Kerkgeld' toegankelijk. 

De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door betaling op 

bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse 

Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk 

aangeven welke bonnen u bestelt.  
 

Wilt u collectebonnen kopen tegen contante 

betaling dan kunt u terecht bij Drogisterij van 

Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 



 

 Onderweg 15 
 

● Berichten 
 

Prot. Vrouwen op Weg 
 
Het is alweer even geleden, dat u van ons gehoord 
heeft. Corona heeft alles in de war gestuurd. 
We willen weer zo graag elkaar ontmoeten… maar 
ja, hoe? 
In het Lichthuis kunnen we met 18 mensen, waar we 
anders met rond de 40 dames zijn. Dat wordt dus 
niets. 
 
Gelukkig mogen we onze avond in de kerk houden. 
We nodigen u dan ook uit op maandag 5 oktober. 
Ds. Marjolijn de Waal zal deze avond onze 
spreekster zijn. Van te voren moet u zich opgeven, in 
het volgende kerkblad hoort u daar meer over. 
 
Helaas hebben we besloten om de Winterfair niet 
door te laten gaan. We doen dit met pijn in ons hart, 
het was zo leuk vorig jaar! 
Maar met alle beperkingen van dit moment, lijkt het 
ons niet verstandig. 
 
We zijn blij u wel te kunnen vertellen, dat we, met de 
"Chr. Vrouwen samen verder", onze Kerstavond 
zullen vieren. 
Op 14 december zal Rieteke Hoogendoorn deze 
avond verzorgen. We kijken er naar uit! 
 
We wensen u een goede gezondheid. 
Blijf op elkaar letten en zorg voor elkaar! 
 
Een lieve groet, 
het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kinderdienst 
 

Hallo allemaal, 

 

De zomervakantie is weer voorbij! We hopen dat 

jullie veel plezier hebben gehad deze zomer, 

ondanks alle beperkingen. De kinderdiensten 

tijdens de kerkdiensten zullen ook weer van start 

gaan, met ingang van 23 augustus. 

 

Hierbij houden we rekening met het opgestelde 

gebruiksplan zoals dat er nu is. Dit houdt in dat 

alle bezoekers van de kerkdienst, dus ook de 

kinderen, zich aanmelden voor de dienst. In de 

dienst gaan de kinderen met de leiding van de 

kinderdienst mee naar het Lichthuis voor hun 

eigen programma. 

 

We starten er eerst mee dat na de dienst de 

kinderen kunnen worden opgehaald bij de deur van 

het Lichthuis. Dit doen we om te voorkomen dat er 

onnodig heen en weer wordt gelopen in de dienst. 

 

Dus graag tot ziens in de kinderdienst! 

 

De leiding van de kinderdienst: 

Jelmer Bootsma, Josine Dalmulder, Evelien Gijzen, 

Wille Oostenrijk en Han op ‘t Land 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

Webwinkel en App Kerkgeld 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Kerkgeld’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Webwinkel PGWD’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven. 

Ook is meer informatie beschikbaar op onze 

website www.pgwd.nl 

 

                    
 

http://www.pgwd.nl/
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
                                                                
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 september wordt in het 
 centrum van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 september wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 


