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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

Telefoon: 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem 

Telefoon: 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

werkdagen in Weesp: woensdag en donderdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag en donderdag 

van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Waagplein 10, 1381 XP  

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,            

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, Secretaris/penningmeester(interim): 

Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl  
 

Digitale Ideeënbus 

idee-bus@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, telefoon 06-51999169 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105 

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw 

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders,  

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, telefoon: 0294 251 841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 5: vrijdag 23 april 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 3 mei. 

Activiteitenperiode: 5 mei tot en met 1 junia 2021. 

 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl  

Koster:  

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis 

via telefoonnummer 06 100 59 464 of e-mail koster@pgwd.nl 
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● Erediensten  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

RESERVEREN PLAATS IN KERKDIENST 
 

Belangrijk als u diensten wilt bezoeken is het 
reserveren van een ticket en de procedure te 
volgen die is opgesteld om de diensten bij de 
wonen. Op onze website www.PGWD.nl staat een 
link: registratie bijwonen kerkdienst. 
 

Wanneer u niet de beschikking hebt over internet, 
dan kunt u telefonisch een plaats reserveren via 
Anga Oostrom, tel: 0294-419499. 
 
LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om 
mee te kunnen kijken met de online-diensten is er 
een kwartier voor aanvang van de dienst op onze 
website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u 
hierop klikt wordt u doorverbonden naar het 
YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  

 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de 
webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de 
collectedoelen staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 25 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. A. Groeneveld, Almere  
 
1e collecte Binnenlands Diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds W. van den Brink, Veenendaal
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Binnenlands Diaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 2 mei 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal, Peels 
  Oecumenische dienst 
    
1e collecte Raad van Kerken (plaatselijk)  
2e collecte Raad van Kerken (extern) 
 
19.00 uur Prop. J. Mulder, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

 
 

 

Zondag 11 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. L. Heuvelman, Naarden 
    
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Prop. P. de Koning, Heteren 
  Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 18 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. B. Bootsma-Gerritsen 
   
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Kerkradio Contactpersoon 
 

Dhr. P. van Lindenberg           0294 412709 

Jeugdwerk 
Iedere zondagochtend: 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

Kerktaxi 
 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel  417859 
 

We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat 
erg onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden. Dus mensen uit groep A, B, C en D 
kunnen opbellen. 

 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
11 april Dhr. F. Lijnsvelt 0294-410455 
18 april Dhr. J.H.F. de Vries 0294-450041 
25 april Dhr. A. v.d. Bergh 0294-417082 
2 mei Dhr. S. Biesheuvel 0294-417859  
 

 

Ten gevolge van de maatregelen van de overheid kunnen 
er tot nader bericht geen bezoekers in onze kerkdienst 

aanwezig zijn. 
 

Diensten zijn via de livestream te volgen. 

http://www.pgwd.nl/
http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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● Activiteiten 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Er blijft veel onzeker door de coronacrisis. Het is op dit moment nog niet bekend of de activiteiten door kunnen 
gaan zoals gepland. Ook de locaties en vervolgdata zijn niet allemaal definitief vastgesteld. Indien aanmelding van 
tevoren verplicht is, staat dit bij de activiteit vermeld. Informeer voor de laatste informatie bij de betreffende 
contactpersonen. Bij alle activiteiten houden we ons aan de Coronamaatregelen. 
 
Elke Woensdag  
9.00-9.15 of 9.30 uur 

STILTEMEDITATIE         
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein                                                                              
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294-254249                       
e-mail: jbodisco@gmail.com 
 

Het is ijzig koud 
In de kerk. Je blijft warm met 

een goede mantel. 
 

Vrijdag 9 april en Zaterdag 10 april    
Vrijdag 7 mei en Zaterdag 8 mei                   
OPHALEN OUD PAPIER 

Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 

Donderdag 22 april 
Donderdag 27 mei 
20.00-21.30 uur 
20+ AVONDEN 

Biosgebouw, Middenstraat 131 
Contact: Ds Marjolijn de Waal, 06-16170383 
e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 
 

Zondag 11 april 

10.00 uur 
CAMINUS VIERING 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
 

Maandag 12 april 
Maandag 10 mei     
19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294-750442 
 

Maandag 12 april 
20.00 – 21.30 uur 
GESPREKSGROEP 30-50+ JAAR 
Locatie wordt in overleg vastgesteld 
Contact: Wijnand Veldhuisen,  
e-mail: marjolijnnagel@solconmail.nl 
 

Donderdag 22 april 
Donderdag 27 mei 
20.00-21.30 uur 
20+ AVONDEN 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
Contact: Ds Marjolijn de Waal, 06-16170383 
e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 
 

Donderdag 22 april 
20.00 uur 
BIJBELBOEK DANIËL 
Leiding: Nico Smit (diaken) 
Contact: Nel Pronk-Versluijs, tel: 06 15071576 
Aanmelden: info@parochievanlevendwater.nl of 
tel. 0294-412530 

Woensdag 12 mei 
20.00 - 22.00 uur 

Film: AS IT IS IN HEAVEN 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
Entree 2 euro 
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294-769066 
email: wzoest@xs4all.nl 
 

Woensdag 19 mei 
20.00 uur 
HET WONDER VAN DE TONALE VERSTILLING 
Leiding Fred Smalbrugge 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel: 0294 254249 
e-mail: jbodisco@gmail.com 
 
 
 
 

Wandelen in de Paastijd 
 

Wandelen is fijn! 
Wandelen is gezond! 
Hippocrates zei het al: 
“wandelen is het 
beste medicijn” 
In de Paastijd, dus 
Pasen tot Pinksteren, 
willen we elke week 

aan de wandel; laagdrempelig - twee aan twee - veilig 
- inspirerend. Het is bedoeld voor iedereen, jong en 
oud, snel of langzaam. Met  rollator, rolstoel of 
scootmobiel ben je ook van harte welkom. 
 
Als je mee wilt doen, geef je dan op bij ds. Berit 

Bootsma. Elke zondag doen we alle namen in een 
hoge hoed en halen er tweetallen uit. Jullie krijgen een 
mail of telefoontje met elkaars contact gegevens. 
Samen maak je een afspraak waar, wanneer en hoe 
lang je gaat lopen. 
 
Uiteraard kan het onderweg over van alles gaan, maar 
als wandelaar krijg je ter inspiratie wat mee. Elke week 
is er een eenvoudige liturgie beschikbaar met een 
Bijbeltekst, een lied, een gebed en een paar vragen 
om onderweg te bespreken. 
 
Als je je aanmeldt per mail of telefoon, krijg je van ons 

elke week een wandelmaatje. Laat je verrassen! Je 
kunt je uiteraard ook voor een eenmalige wandeling 
opgeven. 
 
Ds. Berit Bootsma, 
berit.bootsma@pgwd.nl, 06-38934002 
Ds. Marjolijn de Waal 
Patrick Kalwij

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:marjolijn.dewaal@pgwd.nl
mailto:marjolijnnagel@solconmail.nl
mailto:marjolijn.dewaal@pgwd.nl
mailto:info@parochievanlevendwater.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:jbodisco@gmail.com


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Ds. G.H. Kruijmer 

 

Brandende harten 

 
En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de 

Schriften opende?’ Lucas 24:32 

 

Brandende harten, daar herken je een discipel van de Heere Jezus aan. Zo was het op de dag van de opstanding 

en zo is het ook vandaag. Het vuur van de liefde is gaan branden. Er is veel gebeurd op die dag dat Jezus Christus 

is opgestaan. De eerste berichten over het lege graf waren doorgedrongen tot de discipelen. Nu zien we twee 

wandelaars gaan op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Een afstand van zo’n 11 kilometer. Het is Kleopas met 

zijn metgezel. Of is het Kleopas met zijn vrouw? Uit de beschrijving wordt dat niet helemaal duidelijk. Het maakt ook 

niet zoveel uit. Vul je eigen naam in, en maak deze Paaswandeling als het ware met hen mee. 

 

Deze wandelaars zijn druk met elkaar in gesprek. Ze zijn geweldig teleurgesteld over wat er is gebeurd met hun 

Meester. Ze zijn nog helemaal in de sfeer van de kruisiging. Terwijl ze met elkaar in gesprek zijn, komt Jezus Zelf bij 

hen lopen. Hij is veel dichterbij dan ze vermoeden. Voor ons is dat een troostvolle gedachte. Misschien denken wij: 

God is er niet, Hij ziet mij niet. Maar Hij blijkt heel dichtbij te zijn. Of zien wij Hem niet, omdat wij zo gevangen zitten 

in onze denkpatronen? Jezus loopt met de wandelaars mee, maar nog steeds zijn hun ogen gesloten. Hij gaat met 

hen in gesprek, vooral door vragen te stellen. Hij doet dat om Zichzelf bekend te maken. Daarin herkennen wij Hem 

als de goede Herder die Zijn verstrooide kudde opzoekt. 

 

Jezus vraagt: ‘Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit?’ 

Dat is een pastorale vraag die de Heere stelt. Deze vraag brengt een gesprek op gang. Deze vraag geeft ruimte. 

Maar Hij gaat ook spreken. Vanuit de Schriften laat Hij zien dat de Christus moest lijden en zó in Zijn heerlijkheid 

ingaan. Op de weg naar Emmaüs is de Schrift hun richtingwijzer en de opgestane Heere Jezus is voor hen de Weg, 

in de meest letterlijke zin van het woord. 

 

Wat gebeurt er dan? Terwijl ze met Hem in gesprek zijn, beginnen hun harten te branden. Eerst merken ze het nog 

niet, maar later wel. Het licht breekt volledig door als Jezus met hen de maaltijd gebruikt. Dan opeens weten ze het, 

dan zien ze het: ‘Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften 

opende’. Ze zeggen niet: wat jammer dat Hij alweer weg is. Ze weten nu dat Jezus leeft, dat Hij waarlijk is opgestaan. 

Dat is het wonder van Pasen. Een stroom van licht gaat door Jeruzalem en bereikt ook Emmaüs. 

 

Toen ze weggingen uit Jeruzalem, was er geen vuur in hun hart. Hun hoop was bedolven onder een dikke laag as. 

Er was nog maar een heel klein vlammetje overgebleven. Bijna was het vuur uitgedoofd. Zo kunnen wij het soms 

ook ervaren in deze coronatijd. Juist het Evangelie van Pasen wil dat doorbreken. Het onmogelijke is mogelijk 

geworden. Jezus is opgestaan, dat is het perspectief van Pasen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij roept zondaren 

tot een nieuw leven. Zo roept de opgestane Heere ook in 2021, opdat onze harten voor Hem gaan branden. 

 

‘Waren onze harten niet brandend in ons, toen Hij 

tot ons sprak op de weg?’  

Dat is het vuur van de liefde. Vergelijk het met de 

olympische vlam. Een vuur dat de wereld rondgaat. 

En waar het komt, ontsteekt het een volgend vuur. 

Het Evangelie is de blijde boodschap, die in de 

harten van mensen het vuur van de liefde doet 

ontbranden. En dat alles tot eer van God, tot eer van 

Christus. Het geeft hoop voor het kerkzijn vandaag. 

Denk aan het bekende lied, en God geve dat we het 

volgend jaar met Pasen weer voluit kunnen zingen: 

‘U zij de glorie, opgestane Heer’. 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 
bestelling@plazaweesp.nl 

 

Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie 
 

Cranio ondersteunt bij stressklachten, 
spanning, oververmoeidheid, burn-out en 

langdurige lichamelijke en emotionele 
klachten. 

Huub Pennock 
Utrechtseweg 706, 06 52 03 15 14 

www.Zeevanruimte.nl 
huub@zeevanruimte.nl 

 

http://www.zeevanruimte.nl/
mailto:huub@zeevanruimte.nl
https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/
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● Rondom de vieringen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Zondag 11 april  
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
We kijken uit naar een mooie dienst waarin 
Ds. L. Heuvelman uit Naarden zal voorgaan. 
 

Zondag 18 april 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Deze 3e zondag van Pasen staan we stil bij het 
laatste verhaal in het evangelie van Johannes. We 
horen hoe Jezus het gesprek aangaat met Petrus, 
nadat deze tot drie keer toe heeft gezegd dat hij 
Jezus niet kent (Johannes 21: 15 t/m 25).  
Een tekst over mensen die fouten maken en nieuwe 
kansen krijgen. Een tekst over de vraag ‘Wil je 
opstaan en mij volgen als ik noem je naam?’ zoals 
het Ionalied zingt dat op de 40 dagentijd kalender 
staat. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 25 april 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Dit bericht schrijf ik op 26 maart. Ik las op de website 
van de gemeente dat in ieder geval tot en met 18 april 
geen kerkgangers in de dienst aanwezig zijn. Het is 
nog onzeker hoe dat voor 25 april zal zijn. Het zou 
leuk zijn om een aantal gemeenteleden te ontmoeten, 
maar gelet op de huidige ontwikkelingen blijft 
voorzichtigheid geboden.  
 
De lezingen voor deze zondag zijn Ezechiël 34:1-10 
en Johannes 10:11-16, waar één van de ‘ik ben-
woorden’ van Jezus klinkt: ‘ik ben de goede herder’. 

Wat dat betekent, en wat goed leiderschap is, ga ik 
op deze zondag verkennen.  Hoe viering op deze 
zondag “Jubilate” (jubelte) er verder uitziet, ga ik nog 
bedenken.   
 
Van 2005-2016 was ik predikant in Weesp, sinds 
2016 werk ik als predikant-geestelijk verzorger bij ’s 
Heeren Loo, een grote zorginstelling voor mensen 
met een verstandelijke handicap.  
 
Graag tot ziens!  
Ds. Alida Groeneveld 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of 
liturgie moeilijk lezen? 
 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie 
ook meelezen op de tablet! 
 

                                                
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

Zondag 2 mei 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 

Vijfde zondag van Pasen 
 
Deze zondag is in Weesp een oecumenische 
zondag. Dat willen we ook dit jaar doen, maar omdat 
we nu nog niet weten of wij met of zonder mensen 
kunnen vieren hebben we er samen voor gekozen 
om het weer apart te vieren. De voorbereiding doen 
we wel samen en we zullen dezelfde liturgie volgen. 
De lezingen zijn nu nog niet bekend. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 
 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Agnes Bruin. 
 

 

Verkoop van collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen 

verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: 

€  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

€  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de 

collectebonnen koopt via onze Webwinkel. De 

tab 'Webwinkel' op onze PGWD-website geeft u 

toegang tot onze Webwinkel. De Webwinkel 

PGWD is ook via de App ‘Appostel' toegankelijk. 

De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door betaling 

op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 

83 t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 

Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt.  
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● Van de predikanten 
 

Ds. Berit Bootsma 

 
Lieve mensen, 
 
Wat was het leuk om de afgelopen 

tijd zoveel positieve reacties op de 
40 dagentijd kalender te krijgen. 
Natuurlijk zag hij er prachtig uit, 
maar we hoorden daarnaast veel 
dat het zo leuk was om de 

inzendingen van de diverse gemeenteleden te lezen. 
Een stukje verbondenheid in een tijd waarin we elkaar 
nauwelijks zien of spreken.  
 
De kalender is één van de voorbeelden hoe wij als 
gemeente onze weg zoeken door deze tijd. Naast dat 
ik al weer heel lang in een lege kerk sta op zondag, 
zie ik dat er allerlei creatieve initiatieven ontstaan. Zo 

probeer ik, te midden van het ongeduld en het gemis, 
tegelijk het mooie en goede te zien. De Geest van God 
trekt zich wat dat betreft niets aan van Corona. Zij 
waait, inspireert en bezielt in alle tijden van het leven 
van deze wereld. 
 
Vloggen in de veertigdagentijd  
De afgelopen periode hebben verschillende vlogs van 
ds. Marjolijn en mij het levenslicht gezien. We hebben 
gehoord en gezien dat de vlogs heel goed bekeken 
worden. We krijgen terug dat het fijn is om halverwege 
de week een moment van inspiratie en bezinning te 
hebben. We vinden het altijd leuk om reacties te 
krijgen op vlogs of kerkdiensten. Zeker omdat we 
elkaar niet ‘in de wandelgangen’ tegenkomen. Voor 
een moment van contact na een dienst of een vlog is 
altijd tijd.  
 
Vanwege de positieve reacties zullen we ook na 
Pasen de vlogs vervolgen. Alleen zullen we de 
frequentie van de vlogs verlagen. Op de 1e en de 3e 
woensdag van de maand zal er dan een nieuwe vlog 
online te vinden zijn. 
 
 
Online Bibliodrama 
In voorbereiding op de kerkdienst van Witte 
Donderdag heb ik afgelopen periode met een aantal 
leden van mijn bibliodrama groep online gewerkt. Van 
te voren vroegen we ons allemaal af of en hoe dit zou 
gaan werken. Bibliodrama gaat ten slotte om het 
verdiepen in een Bijbeltekst en daar je hele lichaam bij 
gebruiken. Tot mijn eigen grote verwondering bleek 
het heel goed te werken. Het was ontroerend om te 
verkennen wat die laatste maaltijd voor Jezus en zijn 
leerlingen betekend moet hebben. De avond raakte 
mij en de deelnemers diep. 
 
Niet alles kan natuurlijk, maar als ik de werkvormen 
zorgvuldig kies is er best nog wat mogelijk. Daardoor 
geïnspireerd heb ik bij het Europese Bibliodrama 
netwerk gelijk een mini-cursus gevolgd. Het was 

inspirerend om collega’s uit heel Europa te zien en van 
hun kennis te profiteren. 
 

Ik hoop de komende tijd nog eens een keer te 
experimenteren met bibliodrama online. Mocht je 
nieuwsgierig zijn en eens digitaal willen aanhaken, 
laat het weten! Het is een mooie gelegenheid om eens 
aan deze bijzondere werkvorm te proeven. 
 
Wandelen in de paastijd: Reisgenoten 
Elders in deze Onderweg kan je lezen over het 
wandelproject dat loopt van Pasen tot Pinksteren. We 
hebben al enthousiaste aanmeldingen gekregen, 
maar het is niet te laat om alsnog mee te gaan doen. 
Als je je aanmeldt per mail of telefoon, krijg je van ons 
elke week een wandelmaatje. Laat je verrassen! Je 

kunt je uiteraard ook voor een eenmalige wandeling 
opgeven. 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 

 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief 

(aanmelden via de website www.pgwd.nl) 

ontvangt u wekelijks op donderdag een 

nieuwsbrief met daarin een link naar het kerkblad. 

In verband met de privacy publiceren we op de 

website de persoonlijke informatie uit “Gemeente 

(mee) leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 

 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer 

op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan 

een e-mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren 

versie niet langer bezorgd hoeft te worden.  

 

http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Bezoekt u ook eens de website 
voor het laatste nieuws.  
 

U kunt zich hier ook aanmelden  
voor de digitale nieuwsbrief. 
 

www.pgwd.nl 
 

Ds. Marjolijn de Waal 

 

Lieve mensen, 
 
Nu ik dit zit te schrijven ligt de 
paasweek voor me, maar als u dit 
leest ligt hij al achter u. Ik ben 
benieuwd hoe u de paasweek 
heeft ervaren. Ik zou het fijn vinden 
om daar iets van te horen/lezen! 
Als u daar iets over kunt 

opschrijven dan lees ik dat graag. 
Ook wat u van het tasje vond en of het hielp om ook 
thuis de paasweek op een goede manier mee te 

beleven. 
 
Van Ida Westland ontvingen we deze foto: 
 

 
 
Zij had van tevoren alles uitgestald met de nieuwe 
huispaaskaars en een mooie icoon erbij! 

 

 
 

Ook Matje den Hartog had alles vast klaargelegd voor 
de Goede Week. Mooi om te zien hoe de tasjes hun 
weg hebben gevonden! 
 
Ondertussen moeten we het met elkaar nog steeds 
uithouden in een lockdown. We hopen allemaal dat 
het snel voorbijgaat en we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Tot die tijd zien we elkaar online! 

 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Webwinkel en Appostel 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet:  

Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore. 

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 

 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang 

tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u 

kunt collectebonnen bestellen en giften geven.  

Ook is meer informatie beschikbaar op onze 

website www.pgwd.nl 

 

 
                 

 

Voedselbank 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

http://www.pgwd.nl/
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● Gemeente(mee)leven 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
We denken aan allen in onze gemeente die zorgen 
kennen. Naast de mensen die we bij name noemen 
zijn er nog anderen die zelf gezondheidsproblemen 
hebben of zich zorgen maken om een geliefde. Velen 
voelen de gevolgen van het afgelopen jaar door een 
toegenomen eenzaamheid of vermoeidheid bij alles 

wat nog steeds zo anders is. We bidden om Gods 
kracht en nabijheid voor hen allen.  
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● Berichten 
 

Kerkbalans 2021 
 
In januari hebben wij uw speciale aandacht gevraagd 
voor de actie Kerkbalans. 
 
We zijn blij dat er weer vele toezeggingen zijn binnen 
gekomen. Hartelijk dank hiervoor! 
Ook op onze oproep om de actie Kerkbalans digitaal te 
ontvangen hebben velen van u positief gereageerd. Dat 

was fijn in deze Corona tijd. Hierdoor hadden onze 
vrijwilligers minder adressen te bezoeken. 
 
Mede dankzij verschillende verhogingen levert de telling 
van de toegezegde bedragen voor de actie Kerkbalans 
2021 tot op heden (16 maart) een bedrag op van  
€ 155.410,=.  
 
Maar…. wij zijn er nog niet! 
 
Ondanks dat velen van u de toezegging verhoogden zien 
wij dat de laatste jaren de inkomsten van Kerkbalans 
terug lopen. Om onze kerkgemeenschap financieel in 
balans te brengen en te houden is er meer nodig 
. 
Mocht u nog geen (digitale) toezegging hebben gedaan 
dan hopen wij dat u uw bijdrage alsnog wilt overmaken 
naar onze rekening NL97 RABO 0157 0397 57 t.n.v. CvK 
Prot. Gem. Weesp en Driemond. 
 
Laten wij met elkaar proberen om dit jaar het begrote 
bedrag van € 165.000,= te gaan halen! 
  
Het College van Kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. Tevens een compliment aan 
het team die de actie heeft voorbereid en dit jaar met een 

2e uitgave van het Weesper Kerk Nieuws de actie 
Kerkbalans 2021 extra onder de aandacht heeft gebracht. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe kaart verjaardagsfonds 
 

 
 
Wanneer u jarig bent, krijgt u altijd van onze 
gemeente een verjaardagskaart. Vanaf 1 juli as. 
krijgt de kaart een nieuwe voorkant, een prachtig en 
fleurig ontwerp, gemaakt door Annelies Westra! 

 
Een groep vrijwilligers, o.l.v. Elly Lijnsvelt, verzorgt 
al vele jaren de bezorging van de verjaardagskaart 
en het ophalen van uw gift. Sinds het uitbreken van 
de coronaviruspandemie gebeurt het ophalen van 
uw gift meestal anders dan daarvoor, maar dat heeft 
gelukkig geen invloed gehad op de opbrengsten. 
 
Ik wil alle vrijwilligers, die hierbij betrokken zijn, 
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
Marien Weststrate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

• winter- en zomerkleding, dient goed 
bruikbaar, heel en schoon te zijn. 

• verpakken in plastic tassen of zakken. 

• schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 

Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 

Een goed idee? Wat doe je er mee? 

 
 
Vanaf nu kunt u/kun jij dit idee kwijt in de  
Digitale Ideeënbus! 
 
Mail het (of laat het mailen) naar:  
idee-bus@pgwd.nl 
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Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

  
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
 

 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

                                              Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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● Berichten 
 

Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat corona ons 
zolang in zijn greep zou houden?  
Wij in ieder geval niet. 
 
Alle leden van onze vereniging hebben een lentegroet 
gekregen in de vorm van een hyacint. 
Wat was het leuk om zo even contact met elkaar te 

hebben en elkaar op anderhalve meter te ontmoeten. 
 
Voor het 40-dagen project hebben we € 75,-
overgemaakt. Dit is voor de stichting Bootvluchteling. 
 
Helaas gaan onze maandelijkse avonden nog steeds niet 
door. Onze hoop is gevestigd op september. 
Dus we moeten nog geduld hebben. 
 
We wensen u gezondheid, moed en vertrouwen. 
 
Een hartelijke groet, 
het bestuur 
 

Dank u wel 

 
Lieve mensen, ik wil er geen gewoonte van maken. 
Het is nu goed geweest. Geen gips of doctoren 
meer. 

 
Heel hartelijk dank voor alle mooie kaartjes, 
berichtjes via de e-mail en telefoontjes en sinds ik 
thuis ben de bezoekjes. 
 
Het is heel fijn als het je niet zo goed gaat een 
berichtje te ontvangen. 
 
Heel veel dank daar voor. 
 
Lieve groet, 
Ineke Sliggers 
 

 
 
 
 
 

Er is werk aan de winkel in de kerk       (foto’s Simon Biesheuvel) 
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● Berichten 

 

Palmpasen voor de kinderen 
 

 
 

Op zaterdag 20 maart kwamen er ongeveer 40 kinderen met hun ouders naar de kerk. Omdat ook dit jaar de 

Kliederkerk met Palmpasen niet door kon gaan, mochten de kinderen een tasje komen ophalen waarin spulletjes 

zaten om de Palmpasen-stok thuis te kunnen versieren. Alle ouders hadden via de e-mail een tijdslot ontvangen 

zodat we ons aan de Corona-maatregelen konden houden. Het was heel leuk om de kinderen na zo’n lange tijd 

weer even te zien! 

 
 

In het tasje zat ook een uitnodiging om mee te doen aan de optocht op Palmzondag 28 maart. In de online-

dienst op die zondag met ds. Marjolijn werd er door de ezel een verhaal verteld en was er uitleg over de 

symbolen van de Palmpasen-stok. Ook werden de ingezonden foto’s en filmpjes getoond van het versieren van 

de stokken. Met de versierde stokken werd er daarna een optocht naar Oversingel gelopen waar wat lekkers 

werd afgegeven voor de bewoners.  
 

 

Kinderdienst van de 
Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond 
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● Voor de jeugd 

 

Kinderclub de Regenboog 
 

Het kinderclub seizoen zit er weer op, helaas zonder persoonlijk contact met de kinderen, maar ze 

kregen wél elke maand een dikke enveloppe van ons in de brievenbus! 

 

Naast een bijzonder Bijbelverhaal en een puzzel zat hierin 

elke keer óók iets om te knutselen. In de brief van maart zat 

een grote kurken pannenonderzetter die de kinderen konden 

veranderen in een mooie zonnebloem. Het hart van de bloem 

is zo een prikbordje, waar met punaises briefjes op kunnen 

worden geprikt van dingen die niet vergeten mogen worden 

(bijvoorbeeld dat God van jou houdt, nooit vergeten!!)  

Bij het voorbereiden van dit werkstukje vroeg ik me af wat 

degene die de bestelling moest klaarmaken zou hebben 

gedacht… wie besteld er nu 81 pannenonderzetters   

Er zat voor elk kind ook een heerlijke chocolade letter bij die 

we voor dit doel gratis kregen van de fabriek!  

In de brief van april zat een zelfbouw Paasmandje van hout 

dat de kinderen helemaal feestelijk kunnen versieren. 

Natuurlijk ontbraken de chocolade eieren ook niet!  

De Paasverhalen rond deze tijd zijn indrukwekkend omdat ze 

de enorme liefde tonen die jezus voor ons heeft.… 

 

Maar ook toen er geen kinderclub was konden de kinderen (net als bij de VBW) wekelijks genieten 

van een gezellig online programma van de Henkie show (www.dehenkieshow.nl) en elke week komen er 

nog nieuwe afleveringen bij, dus de kinderen kunnen blijven kijken. 

Voor de oudere kinderen is het ook erg leuk om op Spotify of internet de podcast over het jongetje 

Daan te horen; die moet verhuizen en daar heeft hij zó geen zin in.  

Zijn vader vertelt elke dag een bijzonder verhaal…. (‘eerst dit voor kids’)  

Ik heb er zelf óók erg van genoten! 

 

Ook is er nog steeds de stroopwafel en rookworsten actie voor het project 

van de MAF. Hiermee willen we geld te verdienen voor een landingsbaan in 

een onherbergzaam gebied van Myanmar om zo volwassenen en kinderen 

beter bereikbaar te maken voor gezondheidszorg en hulptransporten  

Gelukkig is er ondanks Coronatijd al heel veel verkocht, maar er kan nog 

steeds besteld worden!  

Bel of mail gerust met juf Elly van Beek  

(tel. 06 14115686 / elly-van-beek-bijlsma@hotmail.com) 

De pakjes rookworsten en stroopwafels zijn € 3,- per stuk  

of 3 stuks voor € 8,- 

 

Wilt u voor de kinderen blijven bidden? 

 

Groeten van de juffen en meester van kinderclub ‘de Regenboog’ 
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Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
                                                                
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 9 april wordt in het  
 centrum van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 10 april wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 

 

 
 

 
 

Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-

411469,  kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben 
Bloemendaal (0294-419973, 
bloemendaalb@gmail.com). 
 


