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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 
 

 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: woensdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp,  

tel. 0294 410455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 J.K. Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, tel. 06 34631762, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw, tel. 0294 267894, 

e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Katinka Hilders, tel. 0294 432105,  

e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 

 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 
 

Colofon
 

Redactieraad 

Johan de Vries, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, tel. 0294 450675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 07: vrijdag 17 juni 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 27 juni 2022. 

Activiteitenperiode: 29 juni t/m 26 juli 2022. 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

 

Zondag 5 juni 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1e collecte Zending   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. W. Geerlof, Ede  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Zending  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 12 juni 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.J.L. de Waal- Peels 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 19 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos, Weesp  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 26 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma- Gerritsen  
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten 
  Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
4e vrijdag van de maand 

 

Vrijdag 24 juni, 14.30 uur  
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Annelies Westra, meer over dit  
antependium kunt u lezen op pag. 15. 
 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 

Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

DINSDAGMIDDAG OUDERENSOOS 
14.00-16.00 uur 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Gekrijs van meeuwen. 
Zeevogels boven de kerk? 

Ja. Ruimte! Vrijheid! 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 2 en 16 juni 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 

Vrijdag 10 juni, 20.00 uur 
CAMINUSERVARINGEN 
Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 

Maandag 13 juni 
GESPREKSGROEP 30-50 jaar 
20.30-21.30 uur 
Contact: Wijnand Veldhuisen 
marjolijnnagel@solconmail.nl 
 

Zaterdag 18 juni 
Dank-u-bijeenkomst voor alle vrijwilligers 
Grote of Laurenskerk 
vanaf 15:30 uur, zie de rubriek berichten voor meer 
informatie 
 

Vrijdag 24 juni 
OPHALEN OUD PAPIER 
in het centrum 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 

Onderweg Digitaal 
 
U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 
 
Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden via 
de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks op 
donderdag een nieuwsbrief met daarin een link naar 
het kerkblad. In verband met de privacy publiceren we 
op de website de persoonlijke informatie uit 
“Gemeente(mee)leven” niet. 
Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 
document dat naar uw persoonlijke e-mail adres wordt 
gestuurd. 
 
Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer op 
papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan een e-
mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met vermelding 
van het adres waarop de papieren versie niet langer 
bezorgd hoeft te worden. 

Gespreksgroep Rouw en Verlies 

Op vier maandagmiddagen in februari en maart zijn 
zeven mensen en twee begeleiders bij elkaar 
gekomen om te praten over rouw en verlies. 
Elke middag was er een gastvrije ontvangst in het 
Lichthuis met koffie en thee. 
 
Een goede manier, een handleiding, een cursus is er 
niet om de weg te wijzen door een rouwproces. Maar 
er is wel een gemeenschappelijk kenmerk zo hebben 
we ontdekt: rouw wil niet verstopt worden. Er is geen 
ontsnappen aan. Je moet er doorheen. Alleen. Hulp en 
steun van anderen is onmisbaar, goed en belangrijk. 
Maar in het innerlijke rouwproces ben je altijd alleen. 
Vertellen wat je overkomen is gaat beter als de ander 
weet heeft waar je het over hebt. Dat gebeurde dan 
ook. Er was aandacht en gehoor voor wat er gemist 
werd.  
 
Zo ontdekte men gaandeweg dat rouwen zo 
persoonlijk is. De manier waarop de verwerking 
plaatsvindt en de tijd die daarvoor nodig is verschilt 
van mens tot mens. Er werd gezocht naar wat of wie 
troost geeft. 
Als begeleiders hebben we verschillende vormen 
gevonden die deze uitwisseling konden ondersteunen. 
De laatste middag hebben we voorzichtig met elkaar 
naar de toekomst gekeken, waarbij de deelnemers aan 
elkaar een wens voor de komende periode hebben 
meegegeven. 
 
Al met al waren het vier goede en zinvolle 
bijeenkomsten met een groep fijne mensen die heel 
open waren naar elkaar en naar ons als begeleiders. 
Voor herhaling vatbaar, wellicht in het najaar? We 
gaan het zien. 
Het was fijn om dit te mogen doen! 
 
Petra Bouwman en Robert de Vos 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of telefoon 
 

Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 
moeilijk lezen? 

 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 

 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 

meelezen op de tablet! 
 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:marjolijnnagel@solconmail.nl
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Meditatie  ds. Marjolijn de Waal 
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Staan voor het evangelie 
 

In de dienst van 22 mei had ik wat stellingen meegenomen die over de kerkdienst gingen. Een daarvan was ‘Ik heb 

meer met de rituelen of ik heb meer met woorden’. De aanwezige kerkgangers konden met gekleurde briefjes 

aangeven waar ze meer voor voelden. Het was de enige stelling waarbij een duidelijke meerderheid te zien was. 

De meeste mensen kozen voor de woorden. Een echte protestantse gemeente, zei ik. Maar er waren ook zeker 

mensen die voor de rituelen kozen. 

 

Interessant genoeg ging het daarna een beetje ‘mis’ met een van onze rituelen. Ik was te snel te werk gegaan met 

het maken van de liturgie. We lazen uit de brief aan de Romeinen maar ik had per ongeluk het ‘de gemeente gaat 

staan’ laten staan in de papieren liturgie. Terwijl de gemeente alleen gaat staan bij een evangelielezing. Er 

ontstond verwarring. Lector John van Baars liet ons weer gaan zitten, want het was een epistellezing en geen 

evangelielezing. 

Mij is verteld dat dit ritueel is overgenomen uit de Lutherse liturgie bij het samengaan van de drie gemeentes.  

 

Omdat de protestantse eredienst veel om het Woord/woord draait hebben rituelen vaak wat uitleg nodig om goed 

begrepen te worden en daarom leek het me goed om de achtergrond van dit staan wat aandacht te geven. 

 

De belangrijkste reden voor het staan voor het evangelie is eerbied. Het is Christus die tot ons komt door de 

evangelielezing, en daarom gaan we staan, uit eerbied voor Christus. 

Wij doen dat bij de evangelielezing (en bij votum en groet en de zegen), maar opstaan vanuit eerbied wordt in 

Oosterse kerken nog serieuzer genomen, men blijft de gehele dienst (van vaak zo’n drie uur) staan omdat het 

oneerbiedig wordt gevonden om te gaan zitten in de aanwezigheid van God. 

 

In de oude kerk was het staan de gebruikelijke gebedshouding. Het Concilie van Nicea (325) brengt het staan in 

verband met de Opstanding. Zo kan het staan voor het evangelie ook gezien worden als uitdrukking van sterven en 

opstaan. Opstaan voor de Opgestane! 

 

Daarnaast gebeurt er ook iets als we allemaal tegelijk gaan staan en zitten: het creëert gemeenschap. Ons hele lijf 

doet mee in de dienst en als we dat samen doen dan maakt dat zichtbaar dat we bij elkaar horen. 

 

Ooit was ik in een Lutherse kerk in Zweden en daar werd het evangelie gelezen in het midden van de gemeente. 

De voorganger liep met de geopende bijbel van het liturgisch centrum naar het middenpad tussen de kerkbanken 

en vanaf daar las ze het evangelie voor, tussen de mensen die waren gaan staan. Het evangelie is bestemd voor 

de mensen, dus moeten tussen de mensen klinken. Heel bijzonder vond ik dat. Zo zie je hoe een ritueel iets 

zichtbaar kan maken en zo de boodschap kracht kan bijzetten. 

 

Staan voor het evangelie heeft tot slot een dubbele betekenis. Op zondag doen we letterlijk wat we ook 

doordeweeks mogen doen: staan voor het evangelie! 

 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl  
Web www.hagengroep.nl  

 
 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:hagengroep@hetnet.nl
http://www.hagengroep.nl/
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
https://www.tuincentrumvanderwurff.nl/


Rondom de vieringen 
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Zondag 5 juni  
 
We vieren feest met elkaar vandaag. Het feest van de 
Geest die ons inspireert en aanvuurt, troost en ons 
bezielt. Het thema van de dienst is: samen in vuur en 
vlam. Pinksteren is immers ook de verjaardag van de 
kerk. Zoals je een jarige het goede toewenst voor het 
nieuwe levensjaar, staan we stil bij wat we de kerk 
toewensen voor het komend jaar. We lezen met elkaar 
het verhaal van Ruth 2. Op het eerste gezicht geen 
verhaal dat bij Pinksteren past, maar toch liggen er 
allerlei lijnen.  
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 12 juni 
 
Deze zondag, zondag Trinitatis, is het feest van de 
drie-eenheid. We vieren de relatie tussen God de 
Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Dat kan 
misschien wat abstract klinken, maar we horen deze 
dienst ook een heel persoonlijk getuigenis van onze 
ouderling Rene Mynkong. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 19 juni  
 
Op deze zondag staat het verhaal over de rijke man en 
de arme Lazarus (Lucas 16:19 – 31) op het rooster. 
Hoe de invulling hiervan er gaat uitzien weet ik op dit 
moment nog niet, maar het is wel weer een uitdaging 
om hiermee aan de slag te gaan. 
Wat zeker is dat we lied 671 zullen zingen, één van de 
liederen van Luther. 
 
Ds. R.H. de Vos 
 

 

Zondag 26 juni  
 
De afgelopen periode hebben we twee keer uit het 
boek Ruth gelezen. Vandaag lezen we (delen uit) de 
laatste twee hoofdstukken van dit prachtige Bijbelboek. 
Zowel Ruth als Boaz laten zien wat het betekent om 
als een rechtvaardig mens in het leven te staan. Hoe 
kunnen zij ons inspireren? Wat betekent dat voor Gods 
toekomst? Vragen om deze zondag bij stil te staan. In 
deze dienst willen we ook met elkaar de maaltijd van 
de Heer vieren. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

 

 

 

 

 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
 
We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat erg 
onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden. Dus mensen uit groep A, B, C en D 
kunnen opbellen. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
  5 juni  Hr. J.H.F. de Vries tel. 450041 
12 juni  Hr. W. Nell      tel. 0615260084 
19 juni  Hr. J.C.W. Vree      tel. 0622487178 
26 juni  Hr. A. v.d. Bergh    tel. 0611711673 
 

 
 

Verkoop van collectebonnen 

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen 

verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: 

€12,00 (20 bonnen van €0,60) 

€24,00 (20 bonnen van €1,20) 

€30,00 (20 bonnen van €1,50) 
 

Wij geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen 

koopt via onze Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op 

onze PGWD-website geeft u toegang tot onze 

Webwinkel. De Webwinkel PGWD is ook via de App 

‘Appostel' toegankelijk. De collectebonnen worden bij u 

thuisbezorgd. 
 

U kunt ook collectebonnen kopen door betaling op 

bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente 

te Weesp en Driemond.  

Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt? 
 

 
 

Webwinkel en Appostel 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet: 

Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore.  

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 
 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot 

de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt 

collectebonnen bestellen en giften geven. 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 
 

 

http://www.pgwd.nl/
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Maria (Rie) Roetman - Bouwer 
24 juni 1931 - 27 april 2022 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Maria Roetman – Bouwer. In de vroege ochtend van 27 april is zij overleden in 
haar appartement in zorgcentrum Torenhof. Sinds ruim 1,5 jaar woonde zij hier samen met haar man Cor. De 
avond ervoor hadden ze afscheid genomen zoals ze dat elke avond deden. Het overlijden van Rie kwam 
onverwacht en was een grote schok voor allen. 
 
Rie is geboren in Nederhorst ten Berg. Zij leert Cor kennen, ze trouwen en gaan in Weesp wonen. Cor is schilder 
en samen runnen ze het bedrijf. Cor is op locatie aan het schilderen en Rie houdt ondertussen de winkel 
draaiende. Samen krijgen ze drie kinderen: Jan, Ike en Ans. Ondanks de drukte van het gezinsleven is er ook altijd 
nog wel tijd om naar anderen om te zien. Even een bezoekje hier of een bloemetje daar, zo zorgde Rie graag voor 
de mensen om haar heen. Ze was een sociaal bewogen mens.  
 
Rie was lid van de Gereformeerde Kerk in Weesp. Heel wat voetstappen hebben ze staan in de van 
Hoogstratenkerk en later kerkcentrum Hogewey. Na de fusie werd de Grote Kerk hun kerkelijke thuis.  De laatste 
jaren, toen ze in Blaricum woonden, werden de kerkdiensten uit Weesp gevolgd via de tablet. 
 
Vertrouwen was een belangrijk woord voor Rie Roetman. Haar geloof gaf haar het vertrouwen dat wat ze ook 
tegenkwam in het leven, ze genoeg kracht van God zou krijgen om het te dragen. Ze genoot van zingen, zowel van 
de oude kerkliederen, als de nieuwe. Haar afscheid moest vooral een dankdienst worden voor het vele mooie en 
goede dat zij van God ontvangen heeft in haar leven. 
 
We wensen Cor, de kinderen en kleinkinderen en allen die Rie Roetman zullen gaan missen veel sterkte en de 
kracht van Gods liefde toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 
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Ds. Berit Bootsma 

Lieve mensen, 
 
Bij een bezoek aan het Openlucht 
Museum zag ik in de museumwinkel 
het boek ‘de kracht van wandelen’ 
liggen van Wim Huijser. Het is een 
leuk boekje over de heilzaamheid 
van wandelen in de natuur. Het gaat 
over met aandacht wandelen, in 

plaats van de natuur als behang te zien. Of hij schrijft 
over pelgrims en een labyrint. Tussendoor staan 
allerlei leuke en mooie citaten. Als inspiratie voor 
misschien mooie wandelingen de komende zomer dit 
citaat van Friedericht Nietzsche: ‘Alle grote gedachten 
zijn ontstaan tijdens wandelen.’ Een mooie gedachte 
tijdens de avond4daagse wandelingen binnenkort! 
  
Pinksteren – Samen in vuur en vlam! 
Op 5 juni vieren we met elkaar het Pinksterfeest. De 
kerk kleurt dan rood, de kleur van vuur en Gods Geest. 
Het zou mooi zijn als u allemaal iets roods aantrekt! 
Dan maken we met elkaar iets bijzonders van deze 
dienst. 
 
In de dienst zullen we ook luisteren naar een lied van 
Kids to Express. Dit is een koorproject in Bussum waar 
nieuwe muziek wordt gemaakt die kinderen in de kerk 
aanspreekt. Onze eigen Jamy Gijzen zingt hierin mee. 
Hun eerste clip is net uit en natuurlijk willen we die met 
jullie delen.  
 
Samen in gesprek: Borrel op 13 mei 
Op vrijdag 13 mei hadden we een borrel voor iedereen 
tussen de 25 en 50 in de gemeente. Het was een 
gezellige ontmoeting waarin het ging over geluk en 
ongeluk. Het was immers vrijdag de 13e. We bleken 
verschillend te denken over hoe gelukkig geld ons 
maakt en in hoeverre je je eigen geluk kunt maken.  
Het was leuk om elkaar te ontmoeten. Iedere keer zien 
we nieuwe gezichten en leren mensen elkaar beter 
kennen. Het is mooi om een dergelijke, 
laagdrempelige ontmoetingsplek te hebben! In het 
najaar willen we weer een volgende borrel 
organiseren. 
 
Tienerwerk: opknappen Bios 
De vorige keer schreef ik al over het project dat we 
met de jongeren van onze gemeente hebben 
opgepakt. We willen het Bios gebouw een opfrisbeurt 
geven. Het doel is de jeugd een eigen thuis geven, 
maar ook andere groepen van de kerk een mooie plek 
geven.  

Het Lichthuis zit soms vol, maar met een opfrisbeurt 
zou er ook vergaderd kunnen worden in het Bios. Zelfs 
heel ontspannen op lekker zittende banken….  
 
Op zaterdag 4 juni en 2 juli hebben wij de eerste 
klusdagen staan. We zijn nog op zoek naar mensen 
die de jeugd zouden willen helpen. We zijn op zoek 
naar: 
• Schilders 
• Schoonmakers 
• Werkplanners 
• Mensen die voor eten en drinken zorgen op de 

klusdagen 
• En natuurlijk aanmoedigers! 
Dus aarzel niet om gezellig mee te komen klussen of 
kom tijdens de klusdagen even kijken in het Bios 
gebouw, Middenstraat 131! 
 
Zomerserie 
Ds. Marjolijn en ik hebben nagedacht over een nieuwe 
thema serie voor de kerkdiensten in de zomerperiode. 
Het leek ons mooi om in een paar diensten stil te staan 
bij de Psalmen. Er zijn de afgelopen jaren vele nieuwe 
versies van deze eeuwenoude liederen gekomen. 
Misschien zijn het juist de oude versies die u raken. Er 
is van alles te vertellen over deze levensliederen. Hebt 
u een bijzonder verhaal bij een Psalm? Die horen wij 
graag en misschien kan dat meeklinken in één van 
deze kerkdiensten. 
 
Studieverlof 
In de week van 20 t/m 24 juni ben ik afwezig in 
verband met een studieverlof. In 2019 en 2020 heb ik 
de opleiding tot begeleider van Bibliodrama gedaan. In 
de opleiding ben ik met een groep gestart die nog 
steeds met veel plezier draait. 30 mei en 29 juni 
mogen we weer! Ik blijf er van genieten om via deze 
methode een Bijbelverhaal te verkennen. 
In de studieweek ga ik me verdiepen in een verwante 
methode, namelijk de biblioloog. De cursus wordt 
gegeven door twee docenten uit Duitsland, waar al 
veel meer met deze methode wordt gewerkt. Het is 
altijd leuk om nieuwe dingen te leren en ik hoop dat ik 
er ook in de gemeente weer wat mee kan! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal 

Lieve mensen, 
 
We gaan alweer richting de zomer. 
Dat is goed te merken aan de 
temperaturen! Als ik heel eerlijk ben 
hou ik iets meer van de winter, we 
zijn ook niet voor niets op 28 
december getrouwd. Maar de 

zomer maakt wel dat je meer naar buiten gericht bent 
en ook wat makkelijker ontspant. Binnen met een 
kopje thee zitten vind ik toch moeilijker dan buiten. 
Daar mag het. Nouja, ik weet niet of dat herkenbaar is, 
maar zo is het in ieder geval voor mij. 
Zomertijd is in ieder geval ook tijd om tijd te nemen 
voor kopjes thee en koffie bij u thuis en ik vind dat elke 
keer weer hele bijzondere ontmoetingen. 
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BIOS gebouw opknappen 
Andere dingen waar wij mee bezig zijn is een begin te 
maken met het opruimen en schoonmaken van het 
Bios gebouw zodat we kunnen gaan verven. De 
jongeren willen er een frisse en verse verflaag 
aanbrengen. Over de lagen die anderen voor hen al 
hebben geverfd. Mooi toch, hoe dat verder gaat. We 
kunnen daarbij nog wel meer hulp gebruiken, wat 
handen uit de mouwen, maar ook gezellige 
aanwaaiers of koekenbakkers. Op die manier kunnen 
we ook de jeugd laten weten dat ze erg belangrijk voor 
ons zijn. 
Concreet: zaterdagen 4 juni en 2 juli van 10-16u. We 
gaan beginnen met opruimen en schoonmaken om 
vervolgens te kunnen gaan verven. Wie komt ons 
helpen? 
We zoeken ook iemand met een aanhanger die op 
deze dagen wat spullen kan ruimen voor ons. 
Mensen die koek en taart komen brengen ter 
ondersteuning zijn altijd welkom.  
 
Introductiefilmpje PGWD 
Ook ontstond het idee om een filmpje te maken waarin 
we onszelf als gemeente laten zien. ‘Kijk, dit zijn wij!’ 
Het filmpje is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig 
zijn, misschien omdat ze net naar Weesp/Driemond 
verhuisd zijn, maar misschien ook omdat hun interesse 
is gewekt door iets. De drempel kan hoog zijn om eens 
een keer de kerk binnen te stappen of contact te 
zoeken. Maar door een filmpje op onze website te 
hebben en daarin te laten zien wat er allemaal in de 
kerk gebeurt, op zondag, maar ook doordeweeks, voor 

én achter de schermen, hopen we de drempel wat te 
verlagen. 
Dit betekent dat er in de komende periode soms 
opnamen hiervoor zullen worden gemaakt. We zullen 
dit altijd van tevoren aankondigen zodat mensen die er 
niet op willen ook de gelegenheid krijgen even ergens 
anders te gaan staan. We hopen dat jullie dit ook leuk 
vinden en mee willen doen om onze gemeente een 
gezicht naar buiten te geven. 
 
Vakantiekerkbezoek 
In de dienst van 22 mei vertelde ik dat wij op vakantie 
graag een andere kerk bezoeken om te ervaren hoe 
het er daar aan toe gaat. Dat doen vast meer mensen. 
Het lijkt me leuk als jullie daarvan een klein verslagje 
willen uitbrengen. Doen jullie mee? Als je op vakantie 
bent, waar dan ook, en je bezoekt daar een kerk, wil je 
dan een berichtje sturen hoe het was/waar het was/wie 
(of wat voor soort) de voorganger was/wat je geraakt 
heeft, etc? Dat kan door een mailtje te sturen, maar 
het mag ook in de vorm van een vakantiekaart naar 
het Lichthuis zijn. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 
Ps. hebben jullie nog verder nagedacht of nagepraat 
over de stellingen uit de dienst van 22 mei? Leuk als je 
daar nog even een berichtje over stuurt! 
 

 
Gemeente(mee)leven 

In verband met de persoonlijke informatie in dit 
kerkblad, mag dit document niet worden doorgestuurd 
of worden gepubliceerd op het internet. 
 
 
 
 
 
 
 

Beste mensen, 
Heel erg bedankt voor alle telefoontjes, appjes en 
belangstelling, die ik ontving toen ik een korte periode 
in het ziekenhuis lag. Bij mijn thuiskomst ook nog 
prachtige bloemen. Dit alles deed mij goed en zo voel 
ik me gelukkig ook weer. 
 
Hartelijke groet 
Ben Bloemendaal 
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Streamen en vieren 

We zijn inmiddels gewend geraakt aan het feit dat we de vieringen via de livestream kunnen volgen. Ertoe 
gedwongen door een gezondheidscrisis hebben we als gemeente heel snel de stap gezet naar het streamen van 
de vieringen. Hiervan werd in de coronatijd al dankbaar gebruik gemaakt, maar ook nu we weer in de kerk mogen 
vieren wordt er nog steeds heel veel naar de livestream gekeken. Het gemiddelde aantal weergaves per viering ligt 
de laatste maanden rond de 175. Niet alleen vanuit de huiskamers in Weesp en omstreken maar ook in Duitsland, 
Canada en andere landen waar men zich betrokken voelt bij onze gemeente of de predikanten worden de 
vieringen bekeken. Om daarop in te spelen en het voor geïnteresseerden makkelijker te maken onze vieringen te 
vinden, wordt de eredienst vanaf 1 juli 2022 openbaar op YouTube geplaatst. 
 
Nu we weer met velen in de kerk aanwezig kunnen zijn verandert er veel en is er behoefte aan duidelijkheid met 
betrekking tot het in beeld brengen van gemeenteleden. Dit onder andere in verband met de privacywetgeving, 
maar ook om de betrokkenheid thuis te verbeteren. Er is een balans nodig tussen transparantie en privacy. Met 
duidelijke afspraken waar iedereen over geïnformeerd moet worden.  
 
Het moderamen is daarom bezig met een streamingsprotocol, waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd welke vakken 
gefilmd mogen worden, wat gefilmd wordt en hoe lang een viering op YouTube blijft staan.  
Een korte samenvatting van de belangrijkste afspraken vindt u hieronder: 
 

• Er is een zone in de kerk vastgesteld waar niet zal worden gefilmd. Bij de ingangen van de kerk 
worden bordjes geplaatst waarop hiernaar wordt verwezen. Zie hiervoor onderstaande figuur: 

 
• We blijven alle activiteiten op het liturgisch centrum in beeld brengen zoals u nu gewend bent. 

 Dit is inclusief kindermoment, doop, inzegeningen en de voorbereiding op het avondmaal.  
(Kinderen die de kaars aansteken en naar voren komen tijdens het kindermoment komen dus in 
beeld.) 

• Om de betrokkenheid thuis te vergroten brengen we de gemeente in beeld tijdens het binnenkomen, 
het zingen en bij interacties met de voorgangers. Dit doen wij vanaf 5 minuten voor de dienst. 

• Bij de volgende activiteiten brengen we de gemeente niet in beeld:  
Gebed, avondmaal, calamiteiten, in memoriam en het koffiedrinken. 

• De viering blijft maximaal een week op YouTube staan. In verband met licentierechten wordt de viering 
na een week verwijderd en is deze alleen toegankelijk voor het beamteam. 

 
Het moderamen streeft ernaar het streamingsprotocol in te laten gaan op 1 juli 2022. Via Onderweg houden we u 
op de hoogte van de ontwikkelingen, maar u kunt nu alvast het concept streamingsprotocol inzien. Omdat het om 
een concept gaat, kunnen er nog wijzigingen in worden aangebracht. Het streamingsprotocol vindt u op onze 
website: https://pgwd.nl/streaming-protocol.  
 
Mocht u vragen hebben of om meer informatie verlegen zitten, kunt u contact opnemen met Marien Weststrate.  
 
Jaarrekening 

De jaarrekening van onze protestantse gemeente zal van 1-8 juni ter inzage liggen bij de scriba (06-19776307).  
U kunt ook een digitale versie aanvragen (scriba@pgwd.nl).  
Op pagina 13 vindt u de verkorte publicatiestukken van deze jaarrekening. 
 
Clara de Groot, scriba 
 

mailto:scriba@pgwd.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 
 

 

 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Van de diaconie 
Inzameling voor de Voedselbank  
Op 1e Pinksterdag, zondag 5 juni 2022, zal er weer 
een inzameling voor de voedselbank gehouden 
worden.  
Nu de vakantieperiode er aan komt en velen er even 
tussen uit gaan doen wij, de Protestantse Gemeente 
en de RK-Parochie voorafgaand aan deze vakantietijd 
een beroep op u, zodat de cliënten van de 
Voedselbank  ook in de komende periode hun pakket 
kunnen krijgen. Bij de ingang van de kerk zullen er 
diakenen klaarstaan om de door u meegebrachte 
producten in ontvangst te nemen.  
 
Doorgaans maken in Weesp ca. 55 à 60 mensen 
gebruik van de voedselbank. Om u een idee te geven 
welke producten vooral nodig zijn, bij deze wat 
voorbeelden: blikgroenten, pasta, rijst, koffie, 
wasmiddel, tandpasta, blikken soep, toiletartikelen, 
thee of zoet broodbeleg. U mag ook zelf iets 
bedenken, maar het moeten in ieder geval houdbare 
producten zijn.  
 
Mocht u vergeten zijn om producten mee naar de kerk 
te nemen? Er ligt ook een collectezak klaar. Doet u 
mee? De voedselbank en de cliënten zijn u zeer 
dankbaar!  
 
Zendingscollecte op 1e Pinksterdag 
Deze collecte is bestemd voor arme boeren in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal, via Kerk in Actie. 
Veel van de boeren in deze Zuid-Afrikaanse provincie 
leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet 
dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit 

door boerenfamilies te laten samenwerken. De 
organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert 
hun hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 
‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie 
juist ook in kinderen zodat er een structurele 
verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
Helpt u mee? Hartelijk dank bij voorbaat voor uw 
bijdrage! 
 
Nieuw Beleidsplan Diaconie 2022 – 2025 
Het oude Beleidsplan liep tot 2020. Tijdens de 
vergaderingen in 2021 hebben we aan een nieuw 
Beleidsplan gewerkt. Als titel hebben we gekozen 
voor: “Hulp bieden aan hen die dat nodig hebben”.  
De titel van het Beleidsplan 2015 - 2020 luidde: 
"Helpen wie geen helper heeft". Mogelijk wijst deze 
titel terug naar een tijd waarin er soms ook echt geen 
enkele hulp was. 
De huidige situatie in Nederland is anders dan 
vroeger: we betalen allemaal mee aan hulp/bijstand 
voor mensen die het minder hebben via de sociale 
premies. Wij zijn als Diaconie aanvullend geworden. 
Onze hulp is tijdelijk, van korte duur en/of 
doorverwijzend. Daarom hebben we voor 
bovenstaande titel gekozen. 
Aandachtspunten binnen de periode van het 
Beleidsplan 2022 - 2025 zullen zijn: 
• Hoe kunnen we pro-actiever zijn in het 

aanbieden van hulp 
• Hoe kunnen we ons opgespaarde vermogen, 

naast de jaarlijkse begroting "werkzaam" 
maken.
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Wat is ons doel?  
Pro-actief hulp bieden waar nodig en gewenst in Weesp en in de nabije omgeving, naast het voortzetten van de 
activiteiten die we gewend zijn jaarlijks te doen in Nederland en Wereldwijd. 
Hoe wij dit streven, dit plan willen bereiken, kunt u lezen in het Beleidsplan 2022 – 2025 dat u op de website kunt 
vinden onder de knop Diaconie. Te vinden, helemaal onderaan de 1e pagina van de website www.pgwd.nl 
Mocht u vragen hebben, of ideeën? Laat het ons weten via ons e-mailadres: diaconie@pgwd.nl 
Liever per telefoon? Onze telefoonnummers vindt u op pagina 2 van het Kerkblad, de informatiepagina. 
 
 

Berichten 

 

 

 

Wie komt er meehelpen kliederen?   

 

We komen wat helpende handen tekort bij het organiseren van de Kliederkerk. 

4 tot 5 keer per seizoen organiseren wij een Kliederkerk, wie vindt het leuk om ons team 
te komen versterken? 

 

Gerda, Herco, Marja, Marjolijn, Irene en Willie 

 

Voor vragen spreek ons aan, mail naar kliederkerkweesp@pgwd.nl of bel 0294-480682 

mailto:diaconie@pgwd.nl
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Uitnodiging voor alle vrijwilligers 18 juni 2022 

Het is weer mogelijk om een gezellige middag voor 
onze vrijwilligers te organiseren! 
Zet u zich in voor onze gemeente dan bent u van harte 
uitgenodigd op deze middag. 
 
We gaan beginnen met een stadswandeling in ons 
eigen Weesp. Dit zal van start gaan om 15.30 uur voor 
de kerk. Deze wandeling zal tussen 16.30/17.00 uur 
afgelopen zijn, ook weer bij de kerk. 
We komen dan samen in de kerk voor een hapje en 
een drankje om elkaar weer eens ongedwongen te 
spreken. 
Als u de wandeling niet loopt kunt u vanaf 16.30 uur 
rechtstreeks naar de kerk gaan voor een gezellig 
samenzijn. 
Wij willen echter wel van u weten of u meeloopt met de 
wandeling  en/of komt op de borrel, daarom vragen wij 
u, zich op te geven, zodat wij voldoende gidsen 
hebben, maar ook voor de inkoop is het fijn om te 
weten! 
 
Graag tot 18 juni. 
Astrid Bijvoet astridbijvoet@gmail.com 0651999169 
Ida Westland oost-west@live.nl 0294418860 / 
0610196011  
 
Pinksteren 

Rood is de kleur van 
het pinksterfeest. 
Rood van het vuur 
van de Geest. Maar 
wat die Geest met 
mensen wil, is dat ons 
niet al eerder voor 
ogen getekend, vanaf 
het begin van het 
kerkelijk jaar?  
Toen het zevenvoudig 
licht van de Messias 
straalde, verbeeldde 
dat immers al de 
zeven gaven van de 
Geest.   

De zeven vonken van het messiaanse licht betekenen: 
wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, 
eerbied en liefde voor Gods naam. Zevenvoudig zijn 
de gaven van de Geest en zeven is voldoende. 
 
De aarde op dit kleed is gevat in de vlammen van het 
pinksterverhaal. Zo is het immers de bedoeling van dit 
feest op de vijftigste dag van Pasen: heel het leven 
van mensen zal vol zijn van de opgestane Heer. 
Op pinksterdag, de vijftigste paasdag, begint het 
Pasen pas echt en slaan de vlammen uit. De aarde vol 
van een lopend vuur om te vertellen van de belofte. 
 
En natuurlijk is daar de duif van de Geest die al 
broedde op de wateren toen er niets nog was dan 
alleen chaos. De duif die Noach uit zijn kist van 
behoud liet gaan en die kwam met een teken van 
vrede, een olijftak, genomen van de boom van het 
leven uit de tuin van Eden. Een teken van Leven. 

En… is het niet met de vrucht van die olijf dat de 
Messias werkelijk de Gezalfde zal zijn? 
 
Het is de duif, in het Hebreeuws Jona, die ondergaat in 
het water om na drie dagen vanuit het donker van de 
dood tot leven te keren. Het is de duif die vanuit de 
hemel neerdaalt over het water van de Jordaan en het 
geruis van haar vleugels fluistert de woorden: “Deze is 
mijn Zoon”. 
 

Kom bij ons wonen, Geest van God. 
Verlicht ons grauwe levenslot 
En speel met ons uw heilig spel. 
Wees ons een kleurrijk metgezel. 

 
Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg 

In het jaar 2013 is Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden 
en Muiderberg opgericht. Dit is gebeurd vanuit een 
samenwerking van de kerken in Weesp, Muiden en 
Muiderberg. Momenteel zijn we voor het negende jaar 
actief en is deze stichting ondertussen uitgegroeid tot 
ruim 20 maatjes die mensen in de regio Weesp, 
Muiden en Muiderberg kunnen bijstaan in het oplossen 
van schuldenvraagstukken. Afgelopen jaren hebben 
we bijna 100 hulpvragers succesvol kunnen helpen om  
financieel zelfredzaam te worden. 
 
Wanneer een cliënt bij Schuldhulpmaatje voor hulp 
komt, is er eerst een intakegesprek met de 
coördinator. De coördinator koppelt een maatje aan de 
cliënt. Gemiddeld één keer per week hebben de cliënt 
en het maatje contact. De eerste bezoeken zullen de 
cliënt en het maatje de financiële situatie verkennen en 
alle schulden rangschikken. Dan komt de grote puzzel. 
Het maatje en de cliënt bekijken welke schulden het 
belangrijkst zijn om als eerste af te lossen. Ook wordt 
er contact gezocht met schuldeisers. Hiermee wordt 
geprobeerd om betalingsregelingen te treffen. 
Langzaam wordt er geprobeerd om schuldenvrij te 
worden. Dit alles in samenwerking met het maatje. De 
bedoeling is uiteindelijk dat de cliënt financieel 
zelfstandig wordt. Het traject van een cliënt kan enkele 
maanden tot meer dan een jaar duren. Het lukt bij 
Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg om 
de trajecten bij ruim 2 op de 3 cliënten positief af te 
sluiten.  
 
De afgelopen twee jaar is mede door corona het aantal 
schuldhulptrajecten minder groot dan voorheen. Door 
de hoge inflatie en het wegvallen van de 
coronasteunpakketten is de verwachting dat komende 
jaren het aantal mensen met problematische schulden 
zal toenemen. Echter is het van belang om tijdig met 
deze mensen in contact te komen. Mensen met 
schulden hebben namelijk vaak veel schaamte 
hiervoor. Er zijn momenteel maatjes direct beschikbaar 
om een schuldhulpvraagstuk op te pakken. 
 
 Marien Weststrate (06-39871137) is onze coördinator 
die een hulpvrager koppelt aan één van de maatjes. 
 
 



 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 
 
 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Ben Bloemendaal, tel. 0294 419973, 

e-mail bloemendaalb@gmail.com 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 24 juni wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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