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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: woensdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp,  

tel. 0294 410455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van der Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 

 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl

Colofon
 

Redactieraad 

Johan de Vries, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, tel. 0294 450675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 04: vrijdag 24 maart 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 3 april 2023 

Activiteitenperiode: 5 april t/m 2 mei.
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Erediensten 

  ONDERWEG 3 

 

LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld.

Zondag 12 maart 
3e zondag 40 dagentijd 
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 19 maart      
4e zondag 40 dagentijd 
Laetare, Verheugt u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. M.J.L. de Waal-Peels 

viering Heilig Avondmaal  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. H.F. Klok, Nijkerk 

Gereformeerde Bond   
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 26 maart 
5e zondag 40 dagentijd 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. de Jong, Nijkerk  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 2 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.ds. M.J.L. de Waal-Peels  
  koffiedrinken na de kerk 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. E.G. de Kruijf, Maarssen 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 24 maart, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Hans van der Zande 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/


Activiteiten 
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 0294 251 841 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Het stiltegebed. 
De kaars flakkert een beetje. 

In mij daalt er rust. 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Maandag 6 maart 19:45 uur 
PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Spreekster: Caroline Vink 
 
Donderdag 9 maart en 23 maart 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 10 maart, 18.00-20.00 uur 
HEILIGE BOONTJES 
Biosgebouw 131 
opgeven bij Ds. Berit Bootsma 
tel: 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 12 maart, 16.00 - 18.15 uur 
ZONDAGMIDDAG VOOR 50 PLUSSERS 
opgeven bij: Margreet Schep, tel: 0294 419102 
of Gerda van den Broek, tel. 0294 417331 
 

Maandag 13 maart, 20.30-22.00 uur 
GESPREKSGROEP 30-50+ jaar 
Locatie in overleg 
Contact: Wijnand Veldhuisen  
email: marjolijnnagel@solconmail.nl 
 
Woensdag 15 maart, 19.45 uur 
CHRISTELIJKE VROUWEN SAMEN VERDER 
Gast: Historische kring 
Speeltuingebouw Driemond 
 
Woensdag 15 maart, 20.00 uur 
NOVEENGEBED 
Mr. J.P. Troelstralaan 19, via de zij ingang 
Leiding: Wim Balk, diaken 
Contact: Nel Pronk-Versluijs, tel. 0615071576 
Aanmelden info@parochievanlevendwater.nl of 
tel. 0294 412530 
 
Woensdag 22 maart, 20.00-22.15 uur 
FILM DEPARTURES, entree 2 euro 
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769066 of 
e mail: wzoest@xs4all.nl 

Vrijdag 31 maart 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
Zaterdag 1 april, 15.30 uur 
KLIEDERKERK 
Voor vragen, opmerkingen of ideeën: 
kliederkerkweesp@pgwd.nl 
 
Maandag 3 april 19.45 uur tot 22.00 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Spreekster Marianne Grandia 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Maart en april Expositie in het Lichthuis 

 

 
 
Van Janny en Albert van den Bergh (zie blz. 15) 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 
 

Iedere dinsdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte 

welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan 

een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er 

geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het 

Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
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Meditatie ds. J. Harteman 
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Het testament van Jezus 

 

‘Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw 

zie, uw zoon.  Daarna zei Hij tegen de discipel: zie, uw moeder’. 

Johannes 19: 26 en 27a 

 

Meestal horen wij de inhoud van een testament na het overlijden van iemand. Jezus maakt die bekend als Hij nog 

leeft. Hij toont zorg voor Zijn moeder die achter blijft. Zij bevindt zich met andere vrouwen bij het Kruis. Wat zij daar 

meemaakt, valt nauwelijks te beschrijven. Een kind verliezen, geeft een intens verdriet. Maria voelt zich machteloos 

dicht bij Gods eniggeboren Zoon Die haar eerstgeboren Zoon heet. Zij ziet Zijn bloed, maar het is verboden het af te 

wissen. Een naakte zoon kan een moeder niet kleden. Zijn dorst door het geven van water niet wegnemen. 

 

Naast Maria staat Johannes. De aanwezigheid van deze discipel geeft haar steun. Het sterkt ons als wij in een crisis 

iemand bij ons hebben. Niemand kan zonder vriendschap en liefde. De Bijbel moedigt in Galaten 6 vers 2 het omzien 

naar elkaar aan: ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus’. 

 

Een moeder heeft met een kind een hechte band. Een kind koestert zijn moeder. Kort voor het sterven ziet Jezus 

Maria en komt haar te hulp. Zijn testament laat Zijn moeder geen geld en bezittingen na. Die zijn er niet. Voor welke 

nood wil Jezus Zijn moeder behoeden? Maria is weduwe. Daarom raadt Hij haar aan in de toekomst een geborgen 

plek bij Johannes te zoeken. Zo blijft zij niet verwaarloosd achter.  

 

Jezus denkt niet alleen aan onze geestelijke omstandigheden. Hij heeft ook oog voor de tijdelijke dingen. Gelovigen 

hebben niet alleen de belofte dat ze na de dood bij God zullen zijn. De Heere voorziet hen ook in de dingen van het 

dagelijks leven. Die boodschap zit in het derde kruiswoord. Eerst bidt Jezus om vergeving voor degenen die Hem 

gekruisigd hebben. Daarna opent Hij voor de moordenaar die tot bekering komt de poort tot het hemels paradijs. In 

het derde kruiswoord trekt Jezus bij Johannes een deur open om ruimte te maken voor Zijn moeder. Hij kiest uit Zijn 

discipelen één tot een zoon voor haar. Johannes ontvangt in Maria een nieuwe moeder en mag voortaan op haar 

letten. 

 

God schakelt ons in om anderen bij te staan. Jakobus 1 vers 27 geeft ons die opdracht: ‘De zuivere en onbevlekte 

godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet 

bewaren van de wereld’. 

 

Wie met God leeft en naar zijn naaste omkijkt, brengt de echte godsdienst in praktijk. Een geloof van praten zonder 

een hand uit te steken, stelt teleur. Dan zijn we te veel met onszelf bezig en laten we mensen in de kou staan. 

 

Johannes en Maria hebben samen een band met Jezus. Die band verbindt hen ook met elkaar. Johannes 

gehoorzaamt zonder aarzelen en zonder tegenspreken de wil van Jezus. Maria onttrekt Zich niet aan wat haar Zoon 

vraagt. Zoals Jezus het wil, gebeurt. Een ieder die Zijn wil doet, is Zijn broeder en zuster. Het gaat erom dat we in 

ons leven de wil van God doen. Dan houden we de liefde voor Hem en liefde voor anderen bij elkaar en leven we 

overeenkomstig de wil van God. 

 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Rondom de vieringen 
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Zondag 12 maart 
3e zondag van de veertigdagentijd 
 
Tijdens deze 3e zondag van de 40 dagentijd gaat het 
verhaal over een bijzondere ontmoeting (Johannes 4: 5 
t/m 42). Jezus reist door Samaria en rust daar uit bij een 
put. Tijdens zijn ontmoeting met een van de vrouwen uit 
het nabijgelegen dorp komt het gesprek over de bron 
van levend water. Samen met Jezus en de vrouw rusten 
wij deze zondag uit bij de bron. Vier verschillende 
lectoren zullen de verschillende stemmen in dit verhaal 
tot leven brengen. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 19 maart 
4e zondag van de veertigdagentijd 
 
Deze zondag wordt ook Klein Pasen genoemd. Het licht 
van Pasen wordt al een beetje zichtbaar, daarom kleurt 
het paars van de veertigdagentijd vandaag roze. We 
lezen over de genezing van de blinde man. Ook vieren 
we het Heilig Avondmaal. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 26 maart 
5e zondag van de veertigdagentijd 
 
Deze zondag staan we aan de vooravond van de 
Goede Week. Nog één verhaal voordat Jezus aankomt 
in Jeruzalem. Het is een bijzonder verhaal over 3 
vrienden van Jezus die waarschijnlijk het liefst de tijd 
hadden willen terug draaien. We lezen over Martha, 
Maria en hun broer Lazarus (Johannes 11). Nog voor 
Pasen is er al sprake van opstanding.  
 
Tijdens de dienst zal Aart Mul bevestigd worden als 
ouderling-kerkrentmeester en Wim de Groot 
geïnstalleerd worden als penningmeester van onze 
gemeente. Daarnaast zullen we Noud Fortuin 
voorstellen als stagiair in onze gemeente. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 2 april 
Palmpasen 
 
In deze dienst is er natuurlijk ruimte voor de kinderen 
om met hun mooi versierde stok (die kan op 1 april 
gemaakt worden tijdens de Kliederkerk) in een optocht 
door de kerk te lopen. Palmpasen kenmerkt zich door 
een dubbelheid: een feestelijke intocht van Jezus, maar 
toch is er ook al iets voelbaar van het lijden dat gaat 
komen. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
 
We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat erg 
onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
12 maart Hr. A. v.d. Bergh       tel. 0611711673 
19 maart Hr. J.C.W. Vree         tel. 0622487178 
26 maart Hr. H. Op’t Land tel. 418669 
  2 april  Hr. S. Biesheuvel tel. 417859 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl


In memoriam 
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Gijsbertha Hooijer - van Lindenberg 
Geboren 19 juni 1929 – Overleden 10 februari 2023 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Gijsbertha Hooijer-van Lindenberg. Zij overleed op 10 februari in de leeftijd van 
93 jaar. 
 
Bep werd geboren in Ouder-Amstel in 1929. Ze groeide op in de Bijlmer, op de boerderij, in een gezin van 5 kinderen. 
Vanaf haar 16e werkte ze bij haar oom en tante, tot ze ging trouwen met haar man Gerrit. Ze leerden elkaar kennen 
op het jaarfeest van de jongens- en meisjesvereniging. 
Samen kregen ze 6 kinderen. De boerderij aan de Kanaaldijk was een gastvrije plek voor hen, de kinderen en de 
achterkleinkinderen en vele anderen. Bep was de spil van het gezin en heeft zich met liefde ontfermd over haar 
kroost. 
 
Na het overlijden van haar man is ze nog meer vrijwilligerswerk gaan doen, ook in onze kerk. Ze was bezoekdame, 
schonk koffie in het Lichthuis, vouwde het kerkblad en de liturgieën, bracht kerkbalans rond, hielp in Hebron. 
 
De kerk en het geloof hadden een vanzelfsprekende plek in haar leven. In de afscheidsdienst lazen we uit psalm 57 
waarin het beeld van God als een moederkloek naar voren komt. Als een kuiken mogen wij schuilen onder de 
vleugels van God. Zoals zij zelf ook een schuilplaats mocht zijn voor haar kuikens. Nu is zij daar, op die veilige plek. 
Onder de vleugels van God. 
 
Dat haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
 

Johannes Albertus (Joop) Attema  
Geboren 26 februari 1945 – overleden 12 februari 2023  

 
In het licht van Pasen gedenken wij Johannes Albertus Attema. Na een korte ziekenhuisopname overleed hij zondag 
12 februari jl. Joop is 77 jaar oud geworden. 
 
Joop was een lieve, zorgzame en stille man die, als je het vroeg, zijn eigen mening had. Zijn hele leven heeft Joop 
op de Lange Stammerdijk te Driemond gewoond. Zijn plekje aan het water was hem zeer dierbaar. Eerst woonde hij 
daar met zijn ouders en later met zijn zus Tjitske. Joop was botenbouwer van beroep en heeft vanuit zijn loods vele 
plezierschepen te water gelaten. Na het overlijden van zijn zus, nu 2,5 jaar geleden werd het echter stil in huis. Dat 
viel hem zwaar. 
 
Joop Attema was een trouw kerkganger. De wekelijkse gang naar de kerk was belangrijk voor hem. Zittend op de 
achterste rij liet hij zich voeden door het woord van God. Hij hield erg van de liederen uit zijn jeugd. Woorden van 
liederen als ‘ik zie een poort wijd open staan’ en ‘veilig in Jezus armen’ hadden betekenis voor hem. Tijdens de 
uitvaartdienst zullen we enkele van deze liederen zingen. 
 
De dankdienst voor het leven van Joop Attema heeft plaatsgevonden op maandag 20 februari in de Grote Kerk. In 
onze gebeden denken we aan zijn familie, de buren en vrienden van Joop. 
 

Jacomina (Mieke) van Schuppen - van der Woude 
Geboren 25 november 1931 – overleden 16 februari 2023 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Mieke van Schuppen. Op donderdag 16 februari is zij rustig in haar slaap 
overleden. Mieke is 91 jaar geworden. 
 
Ze heeft met haar man lang gewoond aan het Stationsplein, maar de laatste 3 jaren woonde ze in “Oversingel”. Al 
die jaren was ze lid van onze kerkgemeenschap.  
 
Mieke was haar leven lang actief betrokken bij de kerk. Eerst door haar secretariaatswerk bij Radio Bloemendaal, 
later in Weesp, bij activiteiten met kinderen in onze gemeente en als actief deelnemer aan gespreksgroepen. Samen 
met haar man verzorgde ze lange tijd een vluchtelingengezin. 
 
Aan het eind van haar leven heeft ze kunnen getuigen van haar vrede met de Heer en haar ervaring nu op weg te 
zijn naar het Licht, zoals ze dat uitdrukte. 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
We zijn begonnen aan de 40 
dagentijd. Langzaam leven we toe 
naar het feest van Pasen. In de 
komende weken trekken we mee 
met Jezus langs enkele hoogte, 
maar ook dieptepunten in zijn 
leven. We horen over bijzondere 
ontmoetingen die hij heeft. We zijn 

op weg om uiteindelijk samen met hem uit te komen in 
Jeruzalem en alles wat daar op Hem ligt te wachten. 
 
Schaatsen met de jeugd 
Vrijdag 10 februari hadden we weer een leuke activiteit 
met de jeugd. We gingen schaatsen op de Vechtse 
Banen in Utrecht. Dat deden we niet alleen met de 
jeugd uit Weesp, maar ook met de jeugd uit Loenen 
a/d Vecht en Nigtevecht. Natuurlijk moesten voor die 
tijd de magen gevuld worden, dus aten we samen in 
Nigtevecht. Het werd een leuke en sportieve avond. 
De kennismaking met de jeugd uit kerken in de 
omgeving was zeker ook voor herhaling vatbaar. 
 
Wisselingen bij de lectoren 
De laatste periode zijn er wat wisselingen bij de 
lectoren geweest. Na ongeveer 25 jaar trouwe dienst, 
heeft op 26 februari Agaath Bakker afscheid genomen 
als lector. We danken haar voor al die verhalen waar 
zij ons in meegenomen heeft. 
Daarnaast mogen we Rianne den Uijl welkom heten 
als nieuwe lector. Verderop in de Onderweg stelt zij 
zichzelf en haar gezin voor. Fijn dat er zich steeds 
nieuwe mensen aanmelden om op deze manier actief 
mee te doen met de kerkdienst! 
 
BinnensteBuiten 
Na een langere pauze vanwege de zwangerschap van 
enkele leden gaan we als commissie BinnensteBuiten 
weer brainstormen. Het succesvolle ‘BinnensteBuiten 
met Pasen’ is tijdens de ‘Leve(n)de kerk!’ 
bijeenkomsten al een paar keer in de verhalen voorbij 
gekomen. We gaan kijken op welke manier we nog 
meer de deuren van de kerk kunnen openen en 
Weesp in kunnen stappen als kerk. Vind je het leuk 
om hierover mee te denken? Aarzel dan niet om eens 
bij mij te informeren.  
 
Bevestiging ambtsdrager 26 februari 
Na de noodoproep van Marien Weststrate zijn er 
verschillende gemeenteleden opgestaan om een 
functie binnen het college van kerkrentmeesters op 

zich te nemen. Wat fijn om te merken dat de toekomst 
van onze gemeente zovelen ter harte gaat. Dat blijkt 
ook wel uit de gesprekken die we hebben in het kader 
van Leve(n)de kerk! Er zijn zoveel mensen die om de 
kerk in Weesp geven en daaraan een bijdrage leveren. 
We zijn een gebouw met vele levende stenen. 
In de kerkdienst op zondag 26 februari mogen we Aart 
Mul bevestigen als ouderling-kerkrentmeester. Een 
feestelijke gebeurtenis zo midden in de 40 dagentijd. 
 
Terugblik avond over gebed 
Tijdens de week van gebed, op 19 januari hadden we 
een mooie avond over gebed. Met 12 deelnemers 
hebben we eerst een avondgebed volgens de traditie 
van Iona met elkaar gehouden. Door met gebed te 
beginnen, werd het gesprek over het gebed anders. 
Het ging over hoeveel verschillende gebeden er wel 
niet zijn, maar ook over wat we moeilijk vinden aan 
bidden. Er kwamen goede vragen over wat nu 
eerbiedig bidden is, maar ook over wat we nu eigenlijk 
onder bidden verstaan. Kan je bijvoorbeeld ook bidden 
op de fiets? We hadden een mooi gesprek en lieten 
ons inspireren door het gebedsleven van Jezus. 
Wegens ziekte van Wim Vlooswijk hebben we helaas 
de tweede avond moeten annuleren, maar deze ene 
avond smaakte zeker naar meer. 
 
Vooruitblik Witte Donderdag 
Omdat het volgende nummer van de Onderweg vlak 
voor de Goede week uitkomt, hierbij alvast een korte 
vooruitblik. In de dienst op Witte Donderdag, 6 april 
a.s., zal het Goylants Kamerkoor onder leiding van 
Bas Halsema de Johannespassie van Christoph 
Demantius uitvoeren. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden waarin u van harte welkom bent! 
 
Ten slotte 
Er gebeurt weer van alles in de gemeente. Het 
kernteam van de ‘Leve(n)de kerk!’ staat voor de grote 
opdracht om alle materiaal uit de avonden te 
verwerken. Een leuke, maar ook wel grote taak, want 
wat hebben er veel mooie verhalen geklonken. Noud 
gaat al enkele dingen doen als stagiair, de diensten 
van Pasen mogen voorbereid worden en er is ook nog 
een bibliodrama bijeenkomst op 20 maart. Kortom het 
borrelt en bruist, wat mooi om te beleven. 
 
Ik wens u allen een inspirerende en verdiepende 40 
dagentijd toe! 
 
Ds. Berit Bootsma 

 

Ds. Marjolijn de Waal  
Lieve mensen, 
 
Wat was het fijn om weer aan de 
slag te kunnen en wat waren jullie 
reacties hartverwarmend, veel 
dank daarvoor! Ik heb de draad 
weer op kunnen pakken.  
Inmiddels heb ik twee 
bijeenkomsten van Leve(n)de 

kerk! bijgewoond, en wat zijn er mooie verhalen naar 
boven gekomen. Ik geniet ervan om deze verhalen te 
horen. Een paar verhalen in het kort: hoe deel te zijn 
van het beamteam iemand de corona-tijd door had 
helpen komen, hoe fijn het was op de kerstnacht weer 
samen in de kerk te kunnen beleven, goede 
herinneringen aan taken in de kerk die je op het lijf 
geschreven staan, hoe een jong meisje zelf de weg 
naar de kerk vond en nooit meer is weggegaan... En 
dit zijn nog maar een paar verhalen. Het is mooi om 
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naar elkaar te kunnen luisteren en samen uit te zoeken 
wat het zegt over onze gemeenschap. Dit project 
werpt al vruchten af, want deze bijeenkomsten zijn al 
zo waardevol en inspirerend! Wordt vervolgd! 
 
Stola’s 
Op dit moment gebruik ik de stola’s die bij onze 
antependia horen, zoals ik in mijn vorige gemeente 
ook de stola’s van daar gebruikte. Maar ik heb ook 
altijd de wens gehad eigen stola’s te hebben. Ik heb 
gewacht tot ik stola’s tegen zou komen die ik echt 
graag wilde hebben, en dat is gebeurd! Ze zijn nog 
onderweg vanuit Amerika, ik hoop dat ik met Pasen de 
witte kan dragen. Ze zijn gemaakt in Zuid-Amerika en 
hebben geborduurde bloemen. Ik hoop dat ze in het 
echt net zo mooi zijn! 
 
Veilige Kerk 
We zijn met de kerken van Nederhorst den Berg en 
Muiden/Muiderberg bezig met het project ‘Veilige 
Kerk’. Vanuit de landelijke kerk heeft elke lokale kerk 
de opdracht gekregen goed na te denken over hoe wij 
een veilige kerk kunnen zijn. We hebben in de 
afgelopen jaren zoveel verhalen gehoord over 
onveiligheid, denk aan me-too, maar ook aan de ophef 
rond De Wereld Draait Door. Ook in de kerk kan dat 
gebeuren, ook al hopen we van niet. Maar we moeten 
niet naïef zijn. Daarom is het goed om een beleid te 
hebben en richtlijnen en vertrouwenspersonen. Ik hou 
jullie op de hoogte! 
 
Stagiar 
Leuk nieuws, wij krijgen een stagiair!  
Noud Fortuin zal bij ons stage komen lopen. 

Berit en ik gaan hem allebei begeleiden, Berit op het 
gebied van vieren, en ik op het gebied van begeleiden 
(pastoraat en groepswerk). Op zondag 26 maart zal hij 
worden voorgesteld in de kerkdienst en vanaf dan zal 
hij af en toe al meedraaien. De officiële weken dat hij 
bij ons is, beginnen na Pasen en het duurt in totaal 6 
weken. Dat is vrij kort natuurlijk, daarom begint hij al 
wat eerder (op zijn eigen initiatief!). Wij hebben er erg 
veel zin in en ik ben benieuwd wat hij ons als 
gemeente gaat brengen! 
 
Hij stelt zich hieronder zelf voor:  

 
Mijn naam is Noud Fortuin en 
ik zit in het eerste jaar van de 
predikantsmaster aan de 
PThU. Vanaf eind maart tot 
hemelvaart zal ik stage lopen 
in de PGWD. Ik woon samen 
met mijn partner Mikkie met 
veel plezier in Amsterdam 

Zuid-Oost. Naast mijn studie doe ik aan waterpolo en 
ik vind het heerlijk om lange stukken te fietsen. In het 
kader van mijn stageopdrachten zal ik enkele 
pastorale gesprekken voeren en bezig gaan met de 
liturgie en rituelen. Ik zie er naar uit u/jullie te 
ontmoeten. 
 
En nu begint de veertigdagentijd. Ik wens ons een 
goed toeleven naar Pasen! 
 
 
Ds. Marjolijn de Waal 

 
Gemeente(mee)leven 

In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar. 
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Van de kerkenraad 

Er is een aantal veranderingen geweest in de 
samenstelling van het College van Kerkrentmeesters, 
de financiële commissie en, zoals jaarlijks het geval 
is, ook binnen de financiële controle commissie.  
 
Financiële controle commissie 
Elk jaar neemt een nieuw lid zitting in de financiële 
controle commissie en loopt de termijn van het 
langstzittende lid af. Onlangs heeft de kerkenraad 
ingestemd met het benoemen van Joost van 
Nigtevecht tot lid van de financiële controle 
commissie. We zijn blij dat Joost zich wil aansluiten 
bij Henk Jan Buurman en Gerjan Veenhoven. 
De financiële controle commissie controleert de 
jaarrekening en administratie van de diaconie (en 
voorheen ook van de PGWD). Een belangrijke taak, 
die zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Nadat de 
jaarrekening definitief is vastgesteld, wordt deze door 
het College van Kerkrentmeesters en de diaconie 
verstuurd naar het CCBB (classicale college voor de 
behandeling van beheerszaken). Op deze manier 
verantwoorden wij onze administratie naar de PKN. 
Dit jaar loopt de termijn van Harm Boer af. Wij zijn 
dankbaar voor het werk dat Harm de afgelopen drie 
jaar voor de financiële controle commissie heeft 
uitgevoerd. 
Per januari 2024 is een aantal werkzaamheden van 
de financiële administratie van de PGWD uitbesteed 
aan het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). 
Hiermee vervalt de verplichting om de jaarrekening 
van de PGWD intern te controleren. De financiële 
controle commissie richt zich daarom alleen op de 
jaarrekening van de diaconie. 
 
Werkzaamheden CvK en financiële groep 
Binnen het College van Kerkrentmeesters heeft ook 
een aantal wisselingen plaatsgevonden.  
Jan Bodisco Massink heeft onlangs besloten te 
stoppen met zijn werkzaamheden als 
kerkrentmeester. Wij waarderen de inzet van Jan en 
zijn erg dankbaar voor zijn gedane werk de afgelopen 
jaren.  
Daarnaast heeft, zoals wellicht al bij u bekend, Wim 
de Groot het penningmeesterschap overgenomen 
van Carlo Bogerd. Wim wordt bijgestaan door Aart 
Mul, Robert de Vos, Wijnie Holtmans en Betty Mul.  
 
We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de 
kerkenraad akkoord is gegaan met de benoeming  
 
 
 
van Aart Mul. Op 26 maart zal Aart als ouderling-
kerkrentmeester bevestigd worden. 
Daarnaast zal het KKA ook werkzaamheden gaan 
uitvoeren.  
 
Al met al een hoop veranderingen. Wij wensen Joost, 
Wim, Aart, Robert, Wijnie en Betty veel succes bij het 
uitvoeren van hun nieuwe taak.  
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
bovengenoemde wisselingen, aarzel dan niet om 
contact met me op te nemen. Wanneer ik het 

antwoord niet weet, kan ik u wellicht helpen de juiste 
persoon te vinden. 
Clara de Groot, scriba  
 

Van de diaconie 

Samen tegen armoede 
Armoede. Opeens is het ook in Nederland een 
thema. Bij de voedselbank is het aantal aanvragen 
het afgelopen jaar gestegen. Kerk in actie heeft begin 
2023 een voedselpakkettenactie gestart. 
Onder de noemer “Samen tegen armoede” is aan 
kerkelijke gemeenten door heel Nederland gevraagd 
extra producten voor de voedselbank in te zamelen. 
 
Ook wij willen als diaconie aan deze actie meedoen 
en vragen daarvoor uw aandacht en hebben uw hulp 
nodig. In samenspraak met de voedselbank in 
Weesp is een lijst opgesteld van producten waar 
altijd een tekort aan is. Op 5 maart zullen we bij de 
ingang van de dienst een folder uitdelen met daarin 
genoemd de producten waar het meeste behoefte 
aan is. Dit om u een idee te geven wat u zou kunnen 
doneren. Veel behoefte is er o.a. aan 
zonnebloemolie, vis in blik, wasmiddel en 
maandverband. 
 
Zondag 12 maart staan wij aan beide ingangen van 
de kerk klaar om uw meegebrachte producten in 
ontvangst te nemen. Daarna zorgen wij dat alles wat 
u gedoneerd heeft bij de voedselbank terecht komt. 
Om de voedselbank en daarmee hun cliënten 
structureel te helpen, zullen we zoals altijd ook op 
eerste Pinksterdag (zondag 28 mei) u vragen 
producten te doneren. 
 
Laten wij als kerkelijke gemeente met elkaar 
proberen de medemens in nood te helpen. 
Namens de diaconie, 
Anga Oosterom 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Boekenmarkt 

Vrijdag 17 maart van 12 tot 18 uur, en zaterdag 
18 maart van 10 tot 17 uur is er weer de gebruikelijke 
boekenmarkt in de Grote Kerk. 

 
 
Een groot aantal boeken (meer dan 20.000) staat in de 
schuur bij Tiny en Wijnand van Bodegraven te wachten 
op een nieuwe eigenaar. 
We hebben weer boeken in diverse categorieën, te 
weten: literatuur, spanning, romans, kunst, jeugd, 
geschiedenis, regio, bijzonder, Amsterdam,, 
buitenlandse talen, etc. Ook zijn er LP's en CD’s. 
 
Zoals altijd is er ook deze keer weer een terras met 
koffie, thee, limonade en broodjes. 
 
Marien Weststrate 
 
Hulp gezocht voor het terras! 

Voor het terras op de boekenmarkt op 17 en 18 maart 
zijn we op zoek naar uw hulp! 

We zoeken: 
Bakkers 
die het leuk vinden een 
lekkere koek of taart te 
bakken, het baksel 
willen voorzien van 
een kaartje met daarop 
de soort koek of taart 
en op de onderkant 
van bakplaat, 

springvorm of schaal de naam van de bakker 
vermelden. 
(dan komt alles weer op de juiste plaats terug!) 
 
Terras-medewerkers 

● die een paar uur koffie, thee en allerlei lekkers 
willen verkopen op vrijdag of zaterdag. 

● die afwassen en de koffie en thee voorraad op 
orde houden. 

● die zaterdag aan het eind van de middag alles 
weer helpen opruimen.  

 
Doet u een paar uurtjes mee? 
Dan graag een berichtje via terras@pgwd.nl 
 
Wij vinden het fijn als u wilt helpen, maar lukt dit niet 
dan hopen we u te ontmoeten op het terras.  
Tot ziens op 17 en 18 maart! 
 
Ans de Groot, Annelies Westra en Thea van der Zande 

Wie o wie gaat ons helpen met boeken ophalen? 

 
Ben Bloemendaal stopt met het ophalen van boeken bij 
mensen thuis. Ben heeft dat heel veel jaren gedaan, 
waarvoor heel veel dank, Ben! Je was een trouwe 
boekophaler. 
 
Maar u raadt het al: wie wil deze taak van Ben 
overnemen? 
Kees Lijnsvelt haalt ook al vele jaren boeken op, maar 
hij kan best wel een maatje gebruiken om hem daarbij 
te helpen. Over het algemeen gaat het om een keer per 
week (soms twee keer) boeken ophalen en naar de 
centrale opslag brengen. 
Vanaf maart is de centrale opslag bij Max Veenstra, 
Rijnkade 21 bij HRIF. Een stuk dichterbij dan de 
Dammerweg. 
Wie o wie komt ons helpen? 
Marien Weststrate 
 
Gevraagd: glazen potjes 

Afgelopen kerstnachtdienst zijn alle glazen potjes 
gebruikt om er waxinelichtjes in aan te steken en deze 
tijdens de dienst in de kerk te plaatsen. 
Daar deze potjes diverse jaren gebruikt zijn, zat er 
zoveel kaarsvet op het glas dat we besloten hebben ze 
naar de glasbak te brengen. 
 
Om de voorraad weer aan te vullen doen wij een beroep 
op u om glazen potjes te sparen en deze mee te nemen 
naar de kerk. Er staat een doos in het koor, aan de 
rechterzijde achter het bankje, waar u de potjes in kunt 
doen. 
 
Bij voorbaat onze hartelijk dank. 
 
Broodmaaltijd voor 50+ op de zondagmiddag. 

Zondag 12 maart a.s. komen we bij elkaar in het 
Lichthuis. We drinken met elkaar een glaasje, eten 
samen een broodje en sluiten af met het zingen van 
bekende liederen. 
Graag nodigen wij u hiervoor uit. Vanaf 16.00 u. - 18.15 
u. 
Opgeven i.v.m. de boodschappen: 
Margreet Schep  tel. 0294 419102 
Gerda van den Broek tel. 0294 417331 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Op de avond van 6 februari jl. heeft Esther Veenstra ons 
verteld over haar stichting Clothing4u. Veel gezinnen 
worden verblijd met een pakket nieuwe kleding. Deze 
pakketten worden betaald door een intermediair b.v. 
onze diaconie. 
Na betaling door hen van € 46, ontvangt het gezin een 
code en kunnen zij een pakket bestellen. Er zit o.a. een 
warme jas, truien, broeken en een paar schoenen in. 
Vaak ook nog meer dingen. Voor ieder gezinslid kan 
een pakket worden aangevraagd. 
De stichting wordt geholpen door vrijwilligers en is 
gevestigd op de Rijnkade. 
Esther vertelde enthousiast, het was een fijne avond. 
Ook deze avond waren er weer twee nieuwe leden. 
Welkom! 

mailto:terras@pgwd.nl
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Maandag 6 maart a.s. komt Caroline Vink over haar 
bijzondere reis naar Lapland vertellen. Zij heeft deze 
reis samen met Oscar ,haar hond en een vriendin 
gemaakt. Ze neemt ons mee op reis en laat haar foto's  
zien. 
Het wordt vast een gezellige avond.  
Maandag 3 april a.s. beginnen we met een korte 
paasliturgie. 
Daarna vertelt  de schrijfster Marianne Grandia ons over 
haar werk. In dit verhaal legt zij de verbinding met 
Goede Vrijdag en Pasen. Er is een boekentafel 
aanwezig. 
Allemaal van harte welkom. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
 
Een hartelijke groet, 
Het bestuur. 
 
DEPARTURES  

Oscarwinnaar Beste Buitenlandse Film 2009 
De film Departures volgt de diepgaande en soms 
komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de 
dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van 
het leven ontdekt. 
 
Daigo is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling 
wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met 
zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar 
hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een 
uitvaartondernemer terecht komt en wordt 
aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden 
neerkijken op het werk dat hij doet, weigert Daigo zijn 
baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in 
de officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie 
met de dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in 
het leven werkelijk om draait. 
 
Datum:   woensdag  22 maart 2023 
Tijd:   20.00 – 22.15 uur 
Plaats:   benedenzaal van Het lichthuis  
  (Waagplein 10) 
Entree:  2 euro 
Leiding:  Wim van Zoest, telefoon 769066;  
  e-mail: wzoest@xs4all.nl 
 
Gift 

Ontvangen van meneer G.een gift van 10 euro voor de 
extra collecte voor het Bios gebouw. 
 
Project: Leve(n)de kerk! – het vervolg 

De eerste ronde met gespreksavonden hebben we 
gehad. Er zijn 5 avonden geweest en twee middagen 
met in totaal bijna 90 mensen die meegedaan hebben. 
Stuk voor stuk waren het mooie bijeenkomsten. Wat 
een mooie verhalen mochten we horen. Van heel recent 
tot al langer geleden gebeurd, maar nog steeds 
belangrijk voor mensen. Ervaring van binnen onze 
gemeente, maar vaak ook in contacten met andere 
gemeenten en kerkplekken. Er kwamen grote 
evenementen voorbij, maar ook iets heel ‘gewoons’ als 
lector zijn of de kaartjes als je ziek bent.  
 

Vaak moesten we de gesprekken onderbreken om de 
avond niet tot diep in de nacht door te laten duren. Als 
kerngroep hebben we genoten van deze avonden en 
van alle mooie inbreng. Wat is er veel om van te 
genieten en trots op te zijn.  
 
We beseffen ons ook dat er veel werk wacht. Zeven flip-
over vellen vol bloeifactoren hebben we! De kerngroep 
mag dat allemaal gaan verwerken en organiseren. Deze 
bloeifactoren zeggen iets over de kracht van onze 
gemeente. Waar zijn we goed in? Wat maakt onze 
gemeente bijzonder? Waar gaat ons hart sneller van 
kloppen als we over de kerk spreken? Dat hebben we 
ontdekt aan de hand van onze verhalen over het 
verleden. 
 
In een volgende stap gaan we kijken naar de toekomst. 
We gaan dromen, niet zomaar in het wilde weg, maar 
met de krachtige punten van onze gemeente. Als je je 
sterke kanten volop inzet, hoe ziet de toekomst er dan 
uit? We visualiseren onze toekomst. Dat doen we 
creatief en met elkaar. Samen dromen is namelijk leuk 
en je daagt elkaar uit om eens anders te denken.  
 
De kerngroep nodigt u en jullie allemaal uit om deel te 
nemen aan deze tweede ronde van het traject 
‘Leve(n)de kerk!’. Dat geldt niet alleen voor de 
deelnemers aan de eerste gespreksronde. Iedereen 
kan deze ronde weer meedoen. We starten deze ronde 
na Pasen zodat we als kerngroep de tijd hebben om 
deze avonden goed voor te bereiden. 
 
Data bijeenkomsten 2e ronde:  
Woensdagavond 12 april, Lichthuis Grote zaal, 20.00-
22.00 uur 
Donderdagavond 20 april, Lichthuis Grote zaal, 20.00-
22.00 uur 
Maandagavond 24 april, Lichthuis Grote zaal, 20.00-
22.00 uur 
Woensdagmiddag 10 mei, Lichthuis Grote zaal, 14.00-
16.00 uur 
Donderdagavond 11 mei, Lichthuis Grote zaal, 20.00-
22.00 uur 
 
Aanmelden via: levendekerk@pgwd.nl of telefonisch bij 
ds. Berit Bootsma 06-38934002. 
 
Wij hopen op een mooi vervolg op de eerste ronde en 
zien er zeker naar uit! 
 
Het kernteam: 
Ds. Berit Bootsma, Ds. Marjolijn de Waal, Gerjan 
Veenhoven, Han Op ’t Land, Henkjan Buurman, 
Marinka Hilders, Roos Fountain, Wenny Schippers en  
Arianne Lodder 
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40-dagen project ZWO/kinderdienst 

Startkapitaal voor een betere toekomst voor 
gezinnen zonder ouders. 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, 
met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange 
tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat 
hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook 
overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het 
kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, 
moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes 
en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in 
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen 
(voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben 
ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in 
extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, 
metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om 
naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind om hen te begeleiden en praktische te 
begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden 
getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn 
hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
 
Tijdens de veertigdagen tijd collecteren we, om het kind 
dat gezinshoofd is, te helpen aan een klein startkapitaal 
om een eigen bedrijfje op te richten en daarmee het 
hele gezin van een betere toekomst te voorzien. 
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
Namens de ZWO, Katinka Hilders 

Actie Kerkbalans 2023 

In januari hebben wij uw speciale aandacht gevraagd 
voor de actie Kerkbalans. We zijn blij dat er weer vele 
toezeggingen zijn binnen gekomen. Hartelijk dank 
hiervoor. Mede dankzij verschillende verhogingen levert 
de telling van de toegezegde bedragen voor de actie 
Kerkbalans 2023 tot op heden (24 februari) een bedrag 
op van € 145.748,= 
 
Maar…. wij zijn er nog niet! 
Ondanks dat velen van u de toezegging verhoogden 
zien wij dat de laatste jaren de inkomsten van 
Kerkbalans terug lopen. Om onze kerkgemeenschap 
financieel in balans te brengen en te houden is er meer 
nodig. Mocht u nog geen (digitale) toezegging hebben 
gedaan dan hopen wij dat u uw bijdrage alsnog wilt 
overmaken naar onze rekening NL97 RABO 0157 0397 
57 t.n.v. CvK Prot. Gem. Weesp en Driemond. 
Laten wij met elkaar proberen om dit jaar het begrote 
bedrag van € 163.000,= te gaan halen! 
 
Het College van Kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. Tevens een compliment aan 
het team die de actie heeft voorbereid en dit jaar met 
een 4e uitgave van het Weesper Kerk Nieuws de actie 
Kerkbalans 2023 extra onder de aandacht heeft 
gebracht. 
 
College van Kerkrentmeesters 

 
Expositie in het Lichthuis 

Janny en Albert van den Bergh 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in 
de maanden maart en april 2023. 
Janny en Albert van den Bergh zijn jaren geleden 
begonnen met een tekencursus bij de creatieve groep, in 
het fort op de Ossenmarkt.  
Albert heeft daarna voor air brush gekozen. Dit is een 
techniek waarbij je uit de hand of met behulp van mallen 
werkt. De verf, meestal ecoline, wordt met behulp van 
een fijne luchtspuit op papier opgebracht. Zijn inspiratie 
doet hij vaak op uit een tijdschrift of een geschikte foto. 
Janny is na het jaar tekenen, aquarelleren gaan doen en 
na 2 jaar overgestapt naar schilderen. Eerst vooral met 
acrylverf en de laatste jaren steeds vaker met olieverf. 
Haar streven en uitdaging voor de komende jaren is om 
wat losser en minder in detail te gaan schilderen. Zij haalt 
haar inspiratie vooral uit foto’s. 
 
De expositie is te zien op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.00 uur en op afspraak met Janny en Albert. 
 
Namens de werkgroep, Lia Bogerd 
 
 

 
 



 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 
e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com  

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 31 maart wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  

  
 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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