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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: woensdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp,  

tel. 0294 410455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van der Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 

 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

Colofon
 

Redactieraad 

Johan de Vries, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, tel. 0294 450675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 08: vrijdag 14 juli 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 24 juli 2023. 

Activiteitenperiode: 26 juli t/m 22 augustus 2023.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 2 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte Binnenlands diaconaat   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 
  Gereformeerde bond 
 
1e collecte Binnenlands diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 9 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos, Weesp  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 16 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  afscheid kinderdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Proponent A. van Hees, Apeldoorn 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 23 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. A. Groeneveld, Almere  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

28 juli , 14.30 uur 
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door Hans 
Burggraaff. 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 0294 251 841 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

 
In woensdag gebed. 

Ergens in de kerk slaat ‘n deur: 
Geluid van stilte. 

 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 29 juni en 13 juli 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 7 juli 
Jubileum orgelconcert 200 jaar Bätz-orgel 20:00 uur 
Leo van Doeselaar 
Kaartverkoop in de kerk, vanaf 19.30 uur 
 
Vrijdag 21 juli 
OPHALEN OUD PAPIER 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
(in het centrum van Weesp) 
 

 
Zaterdag 10 juni 2023 
 
Dat was de datum voor de jaarlijkse dank-u-
bijeenkomst. Een gezellige bijeenkomst waarin wij alle 
vrijwilligers (en dat zijn er heel veel) die ook maar iets 
doen binnen onze gemeente willen bedanken voor hun 
inzet. 
 
Dit jaar hebben we een wandeling onder leiding van een 
gids van Natuurmonumenten gemaakt. 
En wat een prachtig weer hadden we die dag. Het leek 
eigenlijk wel te heet om te gaan wandelen, maar onder 
de bomen in een bos is het vaak wat koeler dan in de 
brandende zon. 
 
Er hadden zich een kleine 30 mensen aangemeld voor 
deze wandeling (het waren er uiteindelijk 25) en 
Natuurmonumenten had 2 gidsen voor ons 
gereserveerd. Wat waren dat kundige mensen en wat 
wisten ze veel te vertellen. Tot ieders verbazing was 
één van de gidsen bijna 93 jaar oud, maar nog zo kras 
als een jonge vent. Geweldig!!!! Zo willen wij ook wel 
oud worden 

Na de wandeling stond er in de kerk een hapje en een 
drankje klaar voor iedereen. In de kerk waren toen al de 
mensen verzameld, die niet gewandeld hadden. 
 
Ondanks de wat lagere opkomst was het erg gezellig en 
zelfs zo dat ik verzuimd heb foto’s te maken van de 
bijeenkomst.  
Gelukkig zijn er wel wat foto’s gemaakt tijdens de 
wandeling, zodat er toch een kleine impressie is van 
hoe het was.  
 

 
 

 
 
Met een hartelijke groet van de organisatie  
Wil Vree en Astrid Bijvoet 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl


Meditatie  ds. Berit Bootsma 
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Bijbelse bomen 

 

Tijdens de dank-u bijeenkomst op zaterdag 10 juni 

kregen we een bezielde rondleiding over het landgoed 

van Boekensteyn in ’s Graveland. Onze gids was maar 

liefst 92 jaar jong en wist álles over de bomen te 

vertellen. We hebben die middag veel geleerd en 

gezien. Van de bloeiende tulpenboom, tot 4 

verschillende soorten beuken en de Douglasspar. Ik 

kom en wandel regelmatig in dit gebied, maar deze 

gids liet mij nieuwe dingen zien. Niet alleen letterlijk, 

maar ook figuurlijk, door bijvoorbeeld te benadrukken 

hoe wonderlijk het eigenlijk is dat bomen zelf regelen 

dat ze in de winter niet te veel vocht verliezen door hun 

bladeren te laten vallen. Zijn boodschap aan het einde 

van de rondleiding was: laten we de natuur met rust 

laten, want zij weet heel goed hoe zij voor zichzelf 

moet zorgen. Het was een boodschap waar ik nog 

lang over door mijmerde.  

 
Tijdens de rondleiding begonnen er allerlei raderen bij 

mij te draaien, dus het kon niet anders of deze 

meditatie moest gaan over bomen. In de Bijbel komen 

namelijk talloze bomen voor. In de NBV21 staan maar 

liefst 149 Bijbelverzen waarin het woord boom of 

bomen voorkomt. Ze staan centraal in een paar 

monumentale Bijbelverhalen.  

Om een paar voorbeelden te noemen: 

• Het verhaal van de schepping en de 2 bomen in 

het midden van de tuin 

• Genesis 3 over de vruchten van de boom van 

kennis van goed en kwaad 

• Abraham rust onder een eikenboom op het heetst 

van de dag als hij 3 vreemdelingen ontmoet. 

• Jona gaat onder een boom zitten afwachten tot 

Ninevé is vernietigd en is beledigd als God die 

boom laat verdorren. 

• Jezus gebruikt de boom in meerdere 

gelijkenissen. 

 

In hun boek over ‘symbolen in de Bijbel’ schrijven den 

Heyer en Schelling over de beeldspraak en symboliek 

van bomen in de Bijbel. De boom staat volgens hen 

tegenover de mens. Waar de mens vergankelijk is en 

een voorbijganger, hebben bomen iets stevigs en 

onverzettelijks. Een boom heeft iets beschermends, 

want je kan goed rusten in de schaduw en schuilen  

 

voor de regen (als de bui niet te lang duurt). Bomen 

fungeerden in vroeger tijden vaak als 

herkenningspunten en ontmoetingsplaatsen. Zo was 

de rechter Deborah altijd te vinden onder een 

palmboom, om recht te spreken.  

 

Soms wordt in de Bijbel een gelovig mens zelf 

vergeleken met een boom, zoals in Psalm 1. Een 

boom met wortels diep in de grond, waardoor hij of zij 

stevig staat. Een boom met takken die naar de hemel 

omhooggaan, om God te loven en prijzen. Een boom 

die vruchten voortbrengt waar anderen weer van 

kunnen genieten.  

Of niet, want zoals Jezus zegt: een goede boom 

brengt goede vruchten voort, maar een slechte boom 

brengt slechte vruchten voort (Matteüs 7: 17). Een 

boom kan haar vruchten niet verstoppen, dus aan de 

vruchten wordt duidelijk hoe het ervoor staat. Net zo 

wordt bij mensen uiteindelijk vaak wel duidelijk wat 

hun ware intenties zijn of hoe oprecht iets bedoeld is. 

 

Er is veel te zeggen over Bijbelse bomen en hun 

symboliek. In verschillende contexten kan de 

beeldspraak dus iets heel anders betekenen, van een 

veilig gevoel tot een beeld dat de verhoudingen op 

scherp zet. 

Het mooiste vond ik ontdekking die ik deed toen ik met 

deze meditatie bezig was. De Bijbel begint met 

verhalen waarin bomen een belangrijke rol spelen. In 

wat volgt na die eerste drie hoofdstukken spelen veel 

mooie dingen, maar ook veel leed, verdriet en dood. 

Tot mijn grote verrassing komt die boom in het 

allerlaatste hoofdstuk terug in een belangrijke rol. In 

Openbaring 22 vers 1 en 2 staat: ‘Hij liet me een rivier 

zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als 

kristal en ontsprong aan de troon van God en van het 

lam en stroomde dwars door de stad. Aan 

weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 

twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De 

bladeren van de boom brachten de volken genezing.’ 

 

De levensboom is terug! Er is er niet één, maar zelfs 

twee. Zij is er om te helen en leven te schenken aan 

iedereen. In deze droom van Johannes is de cirkel 

rond, eigenlijk net zoals in de natuur alles een cyclus 

is. Als God komt om de wereld te veranderen, is de 

levensboom er symbool van dat Gods liefde en 

toekomst er voor iedereen is.  

 

Laten we deze zomer eens extra oog hebben voor de 

bomen die wij tegenkomen, gewoon in Weesp of 

misschien wel op vakantie. Ga lekker in de schaduw 

van de boom uitrusten en mijmeren over het leven en 

over God, of maak een foto en stuur hem naar mij op. 

Dan hebben wij in de kerk aan het einde van de zomer 

ons eigen bomenverhaal te vertellen en kunnen wij 

ons verwonderen over hun levenskracht en -pracht. 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

   maten 36 t/m 52 
 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Zondag 2 juli 
 
De dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de 20-
30’ers kring. Het thema is: “Blijdschap in het ontmoeten 
van God en mens. Durf jij echt te zien en gezien te 
worden?”. We lezen het verhaal van Zacheus uit Lucas 
19:1-10. 
 
De 20-30’ers kring 
 

 

Zondag 9 juli 
 
We kijken uit naar een mooie dienst waarin ds. Robert 
de Vos voorgaat. 
 

 
Zondag 16 juli 
 
Dit is de laatste zondag voor de zomervakantie van de 
scholen begint. Het wordt een kerkdienst waarin de 
jeugd in onze gemeente centraal staat. Al was het maar 
omdat ze ons voor een kopje koffie of thee ontvangen 
in het Bios gebouw, zodat iedereen kan zien hoe mooi 
het is geworden. Het is nog niet bekend over welk 
thema de dienst zal gaan. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 23 juli 
 
Bijna zeven jaar geleden nam ik afscheid van de 
Protestantse Gemeente Weesp & Driemond. Ik verheug 
mij erop om weer een keer terug te zijn en bij u voor te 
gaan. De lezingen voor deze zondag zijn Jesaja 35:1-7 
en Johannes 5:1-18. Afhankelijkheid is een belangrijk 
begrip waarmee ik in mijn werk als geestelijk verzorger 
geconfronteerd word. Hoe precies, en hoe dat verband 
houdt met de lezingen hoort u in juli. We zingen onder 
andere lied 608 ‘De steppe zal bloeien’, en ook lied 817  
‘O Christus, bron van lentebloei’. Op dat lied moet 
wellicht nog even geoefend worden, maar dat lijkt mij 
voor een goed zingende gemeente geen probleem. 
Graag tot ziens!  
 
Ds. Alida Groeneveld 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
Beschikt u over een tablet of een smartphone? 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
 
We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat erg 
onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden. 
 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
 2 juli  Hr. W. de Groot      tel. 0653243921 
 9 juli  Hr. A. v.d. Bergh     tel. 0611711673 
16 juli  Hr. H. Op ‘t Land tel. 418669 
23 juli  Hr. P. v. Lindenberg tel. 412709 
 

 

 

 

 

 

pgwd.nl 
 

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste 
nieuws. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 
 
Nieuwe website 
In de afgelopen maanden hebben we de website van 
onze kerk volledig opnieuw opgebouwd.  
De uitstraling van de website is hiermee ook in een 
moderner jasje gestoken. 
 

 
 
Mist u nog iets of klopt er iets niet laat het ons dan weten 
via webredactie@pgwd.nl  
 
de webredactie. 
 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
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Willem Heuseveldt 
Geboren 19 augustus 1930 – Overleden 11 juni 2023 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij dhr. Willem Heuseveldt.  
 
Willem Heuseveldt is geboren en getogen in Halsteren. 
Door zijn baan in het ziekenhuis, als assistent op de afdeling Urologie, verhuisde hij naar Amersfoort. Hij ontmoette 
zijn vrouw en in hun huwelijk ontvingen zij drie kinderen.  
 
Hij was een man met twee gezichten, hij kon rechtlijnig zijn, maar was ook vriendelijk en charmant. 
 
Hij heeft tot zijn 91ste jaar in Amersfoort gewoond. Daar heeft hij voor zijn vrouw gezorgd tot het niet meer ging en 
zij naar een verpleeghuis moest. Nadat zij was overleden en hij zijn heup had gebroken kwam hij in Weesp terecht, 
eerst bij zijn dochter Dory in huis, toen in Oversingel. 
 
De band met de kerk was voor hem ingewikkeld. Door zijn strakke religieuze opvoeding besloot hij op een gegeven 
moment niet meer naar de kerk te gaan. Maar het geloof bleef altijd een belangrijke rol spelen in zijn leven. De 
overtuiging dat Jezus van mensen hield probeerde hij altijd over te brengen. 
 
Toen hij in Weesp kwam wonen ging hij samen met zijn dochter bij ons naar de kerk. Hij heeft genoten van de 
diensten en het koffie drinken na de dienst. Hij zat altijd met een glimlach op zijn gezicht en pet in de hand in zijn 
rolstoel. In korte tijd is hij een vertrouwd gezicht geworden in ons midden. 
 
De uitvaart vond plaats in kleine kring in Amersfoort, waarin we onder andere stil stonden bij de tekst die op de kaart 
staat, dat Gods genade genoeg is voor ons kwetsbare leven. 
 
Dat zijn gedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 

 



Van de predikanten 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
Met het raam open en dankbaar voor 
een werkkamer op het noorden, mag 
ik weer wat voor het kerkblad 
schrijven. Langzaam neemt het 
aantal activiteiten af en gaan we 
richting onze zomerslaap als kerk. 
Voor die tijd zijn er nog wel wat 

dingen die op de planning staan. 
 
Terugblik dank-u bijeenkomst 
Wat was het een mooi weer op 10 juni en wat was het 
leuk. Samen fietsen, een bijzondere rondleiding en als 
afsluiting een gezellige borrel. De organisatoren Astrid 
Bijvoet en Wil Vree mogen terugkijken op een 
geslaagde bijeenkomst. Wat fijn om te zien hoeveel 
mensen zich betrokken voelen bij onze gemeente en 
zich voor haar inzetten! Op momenten als deze voel ik 
mij dankbaar voor de levende kerk die wij met elkaar 
mogen vormen. 
 
Koffiedrinken in het Bios gebouw 16 juli 
Vorig jaar zijn we met de jeugd druk bezig geweest om 
het Bios gebouw een facelift te geven. Dat is mede 
dankzij uw bijdragen mooi gelukt. Graag willen we het 
eindresultaat aan iedereen in de gemeente laten zien. 
 
Daarom zal op zondag 16 juli, na de dienst, open huis 
gehouden worden in het Bios gebouw. De jeugd en 
begeleiding zal u daar ontvangen voor een bakje koffie, 
thee en wat lekkers. Uiteraard snappen wij dat het Bios 
gebouw niet voor iedere kerkganger toegankelijk is. 
Daarom zal er ook in de kerk zelf gelegenheid zijn om 
koffie te drinken na de kerkdienst.  
 
Maar kom allemaal naar het Bios gebouw om zo de 
jeugd te laten weten dat wij het fijn vinden dat zij hun 
thuis proberen te vinden in onze gemeente. Uw 
belangstelling zal hen zeker weten goed doen! 
 
Levend Cluedo voor jong en oud 
Om bij de jeugd te blijven. In de middag van zondag 
9 juli organiseren Annabel Hilders en Romy Gijzen een 

spel voor de jeugd (en allen die zich jeugdig voelen     ). 

Het heet levend Cluedo en is een combinatie van 
'misdaad oplossen', vossenjacht en overtuigend 
toneelspel. Dit is voor jeugd vanaf 9 jaar. Super leuk dat 
ze dit doen.  
 
Mochten jullie willen helpen of mee willen doen met het 
spel: laat het weten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Aanmelden kan bij Annabel Hilders, 
annabel@familiehilders.nl, tel: 06-2442938 
 
Nieuws over het Laurenskoor  
Afgelopen weken bereikte ons als predikanten het 
bericht dat aan het einde van dit seizoen het 
Laurenskoor zou stoppen. Een verdrietig bericht, want 
het koor bestond in juni van dit jaar 79 jaar. Het is ooit 
als Hervormd koor opgericht in 1944. Wat een 

getuigenis van hoop en moed om juist in zo’n zware tijd 
met elkaar te gaan zingen. 
 
In de loop van de jaren heeft het koor vele malen 
gezongen in onze kerkdiensten. Veel van de koorleden 
waren lid van onze gemeente. Er werd met plezier en 
bezieling gezongen ter ere van God. Het koor stond al 
vele jaren onder de bezielende leiding van Frits Heil. 
Met plezier mocht ik met ze samenwerken. 
 
Het zal voor veel koorleden een gemis zijn om niet meer 
op dinsdag naar de repetitie te gaan. Het vormde een 
band met de kerk en het geloof die nu helaas weg valt. 
Net als de onderlinge contacten en de hechte club die 
ze met elkaar vormden, want samen zingen schept een 
band. 
 
Op dinsdag 13 juni mocht ik bij de afsluitende 
bijeenkomst aanwezig zijn om namens de kerkenraad 
en de gemeente de koorleden en dirigent Frits Heil te 
bedanken voor hun inzet en toewijding al die jaren. Het 
koor zal gemist worden. 
 
Als dank kreeg elk koorlid een kleurrijke bloem. Want 
een koor is als een kleurige bos bloemen met allemaal 
verschillende stemmen en kleuren, die samen een 
geheel vormen. 
 
BinnensteBuiten 
Na een poos te hebben stilgelegen vanwege allerlei 
omstandigheden heeft de afgelopen tijd de commissie 
BinnensteBuiten weer vergaderd. Met Palmpasen zijn 
we naar buiten getrokken door met de kinderen naar 
Oversingel te gaan. We hebben Noud geholpen met zijn 
event: een lach en een traan. Voor komend seizoen zijn 
we aan het nadenken over verschillende activiteiten. 
Het doel is vooral om onszelf uit te dagen naar buiten te 
stappen als kerk, maar ook om open te staan voor wat 
mensen van buiten ons kunnen bieden. Er liggen allerlei 
ideeën in de week, van een muzikale avond, tot een 
event met kerst en plannen voor Pasen 2024. 
 
De commissie bestaat nu uit Sarah Klerks, Andrea 
Groenewegen, Han Op ’t Land, Karla Mul, Roos 
Fountain en ondergetekende. Mocht het je een leuke 
uitdaging lijken om na te denken over binnen en buiten 
de kerk, nieuwe mensen zijn altijd welkom. Meer 
informatie kan je bij mij of bij de andere commissieleden 
krijgen. 
 
Ten slotte 
De laatste loodjes voor de vakantie breken aan 
(althans, hier in huis wel). Ik wil iedereen die nog van 
alles moet doen en regelen voor die tijd veel succes 
wensen. Dat we alles over een paar weken even mogen 
laten rusten, om daarna weer vol energie aan een nieuw 
seizoen te beginnen. 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal 

Lieve mensen, 
 
De zomer is begonnen, en hoe! Wij 
maken af en toe dankbaar gebruik 
van de tuin van mijn ouders, dat is 
toch fijner dan alleen ons 
balkonnetje.  
Ik hoop dat jullie ook een plekje 
hebben waar het goed toeven is. 

 
Ik vond het erg jammer dat ik niet bij de dank-u 
bijeenkomst kon zijn. Door omstandigheden moest ik 
het laten gaan. Erg jammer, want ik heb goede 
verhalen gehoord en het is altijd een feestje om te 
vieren dat we zoveel mensen hebben, waarmee we de 
kerk vormgeven!  

 
Onze vakantie breekt bijna aan, in juli zijn we weg. 
Voor die tijd heb ik nog veel zin in de dienst van 2 juli. 
We hebben een mooie, betrokken groep 20-30’ers in 
onze kerk en het is goed om te horen en mee te maken 
wat voor hen belangrijk is in de kerk en in de 
kerkdienst. En aangezien ik zelf ook tot de doelgroep 
hoor mag ik ook mee doen… 
 
De zomertijd is ook een fijne tijd om vooruit te blikken 
op het nieuwe seizoen en weer wat meer tijd voor 
bezoekjes te hebben, dus daar kijk ik ook naar uit. 
 
Een goede zomer gewenst! 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal 

 
 
Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar. 
 
 
Bedankt 

We willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de vele prachtige kaarten die wij mochten ontvangen 
vanwege ons 60 jarig huwelijks jubileum. 
We genieten er nog steeds van. 
 
Wijnand en Tini van Bodegraven 
 
Youtubeserie ‘Mijn Kerk’ - door Marnix Haak 

Het lijkt mij, jullie kerkgenoot en filmmaker Marnix 
Haak, erg leuk om komende tijd vier korte, 
persoonlijke videoportretten te maken van mensen uit 
de kerk. 
Samen met mijn vrouw Sarah kom ik hier al twee jaar 
met veel plezier. We leren steeds meer mensen 
kennen, waarvan sommige meer dan gemiddeld mijn 
nieuwsgierigheid wekken. 
Omdat ik geïnspireerd werd door het leve(n)de kerk 
project en eindelijk wat ruimte in de agenda had, heb 
ik Berit en Marjolijn benaderd met het idee voor enkele 
human-interest portretten. 
 
Geen zorgen: jullie zullen er waarschijnlijk helemaal 
niks van merken. Maar er is kans dat ik komende tijd 

enkele mensen benader hiervoor. Spannend!      

 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 
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Onderstaand volgt in verkorte vorm de jaarrekening 2022 van onze Protestantse gemeente

Op pagina 13 volgt de balans.  
 
Tevens vindt u daar enkele opmerkingen ter toelichting van de penningmeester van het college van 
kerkrentmeesters. 
 

 

Verkort Overzicht    

Opbrengsten en Baten 

Begroting 
2022 

Rekening 
2022 

Rekening 
2021 

Opbrengsten onroerende zaken 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 

Opbrengsten levend geld 

Door te zenden collecten en giften 

70.600 

12.000 

210.900 

2.500 

106.319 

23.312 

233.350 

- 

67.062 

14.531 

232.301 

- 

 

  

   

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)              0         177.832            -32.147  

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D) = (A+B)+(C)  -8.640 6.321 91.139 

Totaal baten A 

Uitgaven en Kosten 

Kosten kerkelijke gebouwen 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 

inventarissen 

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 

Salarissen en vergoedingen 

Kosten beheer, administratie en archief 

Rentelasten/bankkosten 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 

296.000 

60.730 

7.500 

30.650 

131.010 

11.000 

14.000 

21.800 

14.450 

11.000 

2.500 

362.981 

109.920 

13.239 

30.349 

113.007 

10.723 

13.088 

19.461 

15.681 

11.114 

- 

313.894 

101.098 

8.218 

30.349 

108.270 

5.694 

12.624 

17.960 

11.331 

9.244 

- 

Totaal lasten A 304.640 336.582 304.788 

Operationeel resultaat (A) 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten 

Incidentele lasten 

-8.640 

0 

0 

26.399 

-194.663 
3.247 

9.106 

114.180 

- 

Incidentele baten en lasten (B) 0 -197.910 114.180 

Resultaat verslagjaar (A+B) 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

Onttrekkingen bestemmingsreserves 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen 

Toevoegingen bestemmingsreserves 

Toevoegingen bestemmingsfondsen 

-8.640 

- 

- 

0 

0 

-171.511 

305.832 

- 

-128.000 

- 

123.286 

9.002 

- 

-41.149 

- 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Enkele opmerkingen ter toelichting: 
 
• In 2021 heeft KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) voor het eerst de jaarcijfers opgesteld, in tegenstelling 

tot alle voorgaande jaren waarin de PGWD de jaarcijfers zelf opstelde. 
 
• Wanneer een accountant de jaarcijfers opstelt, hoeft er door de PGDW geen kascontrole gehouden te worden. 
 
• In 2022 hebben we wederom KKA de opdracht gegeven om de jaarcijfers samen te stellen. Het probleem dat 

hierbij boven kwam was dat wij met een ander boekingsprogramma werkten dan KKA, en zowel de vorige 
boekhouder Cas van der Zande als de nieuwe boekhoudster Betty Mul hebben de posten geboekt. Hierdoor 
ontstond er nogal wat vertraging, omdat onze cijfers overgezet moesten worden in het systeem van KKA. 

 
• In tegenstelling tot de begroting van 2022 (opgesteld in 2021) is er een extra dotatie van € 45.000,-- toegevoegd 

aan onderhoudsvoorziening kerkelijke gebouwen. Dit is noodzakelijk omdat de onderhoudsvoorzieningen voor 
groot onderhoud voor de panden in bezit van de PGWD te klein zijn om eventueel groot onderhoud uit te voeren. 
Dit om te voldoen aan de voorschriften van de Protestantse Kerk Nederland. 

 

Balans   

Activa 

2022 2021 

Onroerende zaken 

Installaties en inventarissen 

Financiële vaste activa 

Beleggingen 

Voorraden 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 
Geldmiddelen 

2.485.001 

33.730 

0 

1.096.063 

2.342 

2.536 
786.415 

2.495.001 

64.079 

0 

1.259.473 

3.332 

14.188 
655.754 

 
Totaal 4.406.087 4.491.827 

Algemene gegevens 

 2022 2021 

Aantal belijdende leden 509 550 

Aantal doopleden 506 510 

Totaal aantal leden 1.015 1.060 

Aantal pastorale eenheden (PE) 789 789 

Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 230 219 

Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) 296 294 

Totaal 

Passiva 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves en -fondsen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

4.406.087 

1.387.814 

2.484.995 

292.021 

17.642 
223.615 

4.491.827 

1.381.493 

2.662.827 

244.145 

17.642 
185.720 
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Wanneer u vragen heeft kunt u die sturen naar: 
penningmeestercvk@pgwd.nl of even bellen naar onderstaand telefoonnummer: 
 
Wim de Groot 
Penningmeester PGWD 
tel. nr.: 06-53243921 
 
De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij de scriba in de week van 3 tot en met 9 juli. Wilt u een afspraak maken? 
Dan kunt u het beste buiten kantooruren bellen (06-19776307) of mailen naar scriba@pgwd.nl Wanneer u een 
digitaal exemplaar wilt ontvangen, kunt u dat in die week aan de scriba vragen (scriba@pgwd.nl). 
De jaarrekening wordt daarna definitief vastgesteld op basis van de bespreking in de moderamenvergadering en 
eventuele opmerkingen n.a.v. de publicatie in Onderweg. 
 
Solidariteitskas 2023 

Vanaf 26 juni kunt u de envelop voor de jaarlijkse actie van de Solidariteitskas weer in uw brievenbus verwachten. 
 
Het woord Solidariteit betekent Samen. De landelijke Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland helpt 
als een plaatselijke gemeente niet langer zelfstandig kan bestaan; er worden kerkelijke activiteiten betaald die door 
een gemeente soms niet meer op te brengen zijn. Maar ook landelijke activiteiten, zoals studenten-, binnenvaart-, 
doven- en koopvaardijpastoraat, worden uit deze kas betaald. 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en 
krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij.  
Zo bieden we met ons jaarthema “Aan Tafel” elkaar de ruimte om te delen. Immers delen vermeerdert! 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,= waarvan € 5,= wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. 
Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.  
Een klein bedrag, maar van grote waarde. 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?  
Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via penningmeestercvk@pgwd.nl  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Berichten 
 

NET GEEN 80 GEWORDEN 

Het Hervormde Kerkkoor, dat in 1944 is opgericht, 
stond vanaf 1967 onder de muzikale leiding van Frits 
Heil en ging na de fusie verder onder de naam 
Laurenskoor. 
 
Het koor kende vele hoogtepunten zoals: de optocht 
in ouderwetse kleding op een versierde kar ter 
gelegenheid van het 650 en 675 jarig bestaan van 
Weesp, de gezamenlijke optredens bij de 
Volkskerstzang en de Crucifixion met 
achtereenvolgend het Bankraskoor uit Amstelveen, 
Sursum Corda uit Vreeland en het Rehobôthkoor uit 
Amsterdam. Met veel plezier denken wij ook terug aan 
het korenfestival in Enkhuizen en Weesp en aan de 
optredens in Naarderheem. 
 
Alle hierboven genoemde koren bestaan niet meer en 
nu Frits Heil heeft aangegeven met het begeleiden van 
het koor te willen stoppen hebben wij in gezamenlijk 
overleg met de leden besloten het koor na 79 jaar op 
te heffen. 
 
Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag: het 
terugbrengen van het aantal diensten, de 
“gedooghouding” vanuit de kerk, het nooit gevraagd 
worden voor de diensten op de feestdagen. Ook het 

teruglopend aantal leden, hoewel er 3 nieuwe leden 
bijgekomen waren, maakt het geheel wat kwetsbaar.  
 
Wij moeten concluderen dat de ‘klassieke’ kerkkoren 
kennelijk niet meer van deze tijd zijn. 
Daarom sluiten wij dit koortijdperk af met een 
feestelijke slotavond en kijken terug op mooie 
optredens en ontmoetingen. 
 
Wij bedanken de kerkenraad voor het gebruik van het 
Lichthuis, de leden van de Rooms Katholieke parochie 
voor de fijne samenwerking en onze leden voor hun 
jarenlange trouwe steun en inzet, maar vooral Frits 
Heil, die er iedere dinsdagavond weer een feestje van 
maakte. 
 
Wij gaan dat heel erg missen, maar gelukkig hebben 
wij de herinneringen nog! 
 
Inmiddels heeft de slotavond plaatsgevonden. 
Dat Ds. Berit, ondanks het spitsuur in haar eigen 
gezin, aanwezig was, hebben de  dirigent en 
koorleden heel fijn gevonden. Zij bedankte, mede 
namens ds. Marjolijn en de kerkenraad, het koor met 
bloemen voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. 
Ondanks de toch wel aanwezige emoties werd het een 
fijne avond en werd er zelfs al gesproken over een 
reünie in de toekomst. 
 

mailto:penningmeestercvk@pgwd.nl
mailto:scriba@pgwd.nl
mailto:scriba@pgwd.nl
mailto:penningmeestercvk@pgwd.nl
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Van de kinderdienst 

Hallo allemaal, 
Het is alweer juni en dat betekend dat de 
zomervakantie er alweer bijna aankomt. Een tijd om 
even niet naar school te gaan, wij hopen dat jullie 
allemaal leuke dingen mogen doen in de 
zomervakantie. 
Graag willen wij alle kinderen in de basischoolleeftijd 
uitnodigen voor de afsluiting van het kinderdienst 
seizoen. Op zondag 16 juli na de kerkdienst staan wij 
voor jullie klaar met spelletjes en een lekkere lunch. 
Wat we allemaal precies gaan doen houden we nog 
even als verassing. Het zal tot ongeveer 13.00 duren. 
Komen jullie ook? 
Opgeven kan via de leiding van de kinderdienst, of 
door een berichtje te sturen naar 
kinderdienst@pgwd.nl  
Daarna is het ook voor de kinderdienst even vakantie, 
wij hebben dan geen kinderdienst van 23 juli tot en met 
27 augustus. Op 3 september hopen we wel heel veel 
kinderen te zien voor de afsluiting van de 
vakantiebijbelweek. 
Geniet allemaal van de zomer, en tot ziens in de 
kinderdienst. 
 
Grootkoor Project Gospelkoor Edoza 

Het Gospelkoor Edoza heeft meegewerkt aan de 
dienst op eerste Paasdag. Het koor organiseert een 
grootkoor project op 14 oktober 2023. Informatie over 
dit project ziet u in de aankondiging hieronder. 
Meer informatie via pr@gospelkooredoza.nl 

 

Jubileum-orgel-concert 
7 juli 

 

Leo van Doeselaar 

 

 Aanvang 20.00 uur 
 

Entree € 10,00 
 

Kaartverkoop in de kerk, vanaf 19.30 uur 
 

Volgende jubileum concerten: 
 

Vrijdag 11 augustus 2023 
Wybe Kooijmans 

Aanvang 20.00 uur 
 

Zaterdag 9 september 2023 
Speciaal (gratis) programma voor kinderen en hun 

(groot)ouders 
tijdens Open Monumentendag 

Harry van Wijk (organist) en Alexander Bauwens 
(poppenspeler) 

“Peter en de wolf” van Prokoviev 
Aanvang 15.00 uur 

 
Vrijdag 13 oktober 2023 
Slotconcert jubileumjaar 

Christine Kamp 
Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boekje over de geschiedenis van het orgel, 

geschreven door Hans Buurmans, is bij de concerten 

en na  afloop van de kerkdiensten op zondag te koop 

voor 10 euro. 

mailto:kinderdienst@pgwd.nl
mailto:pr@gospelkooredoza.nl
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 21 juli wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 
 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

