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Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: woensdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp 

tel.06 50871470 , e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van der Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 

 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl

Colofon
 

Redactieraad 

Simon Biesheuvel, Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Johan de Vries, tel. 0294 450041 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 11: vrijdag 6 oktober 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 16 oktober. 

Activiteitenperiode: 18 oktober t/m 14 november 2023.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 

Zondag 24 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen & 

Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
Startzondag 
bevestiging Ambtsdragers 
koffiedrinken na de dienst 

  
1e collecte Vredeswerk   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 1 oktober 
Israëlzondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. B. Bootsma-Gerritsen 
  Doopdienst 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Kerk en Israël  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Kerk en Israël 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 8 oktober 
zondag Werelddiaconaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Werelddiaconaat   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Proponent A.N.J. Scheer, Huizen
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Werelddiaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 15 oktober  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  Afsluiting 200 jaar Bätz-orgel 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Proponent A.R. van Asselt, Baarn
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 22 september, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Zomers Carspelhof. 
Kijk, veel beestjes kruipen rond. 

Hoor, vogels fluiten. 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 21 september en 5 oktober  
10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Maandag 25 september, 19.45 - 22.00 uur 
BIBLIODRAMA IN WEESP, PROEVERIJ 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Woensdag 27 september 20.00-22.15 uur 
FILM:  AUGUST RUSH 
Entree € 2.00 
Contact: Wim van Zoest, tel: 0294 769066 of 
wzoest@xs4all.nl 
 
Vrijdag 29 september - zondag 1 oktober 
KAMP VOOR DE JEUGD IN SCHAGEN 
Aanmelden: jeugdwerk@pgwd.nl 
 
Maandag 2 oktober 19.45 uur - 21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Marien Weststrate vertelt over schuldhulpmaatje 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Vrijdag 6 oktober 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Leiding: ds. B. Bootsma-Gerritsen, 
Hanneke van Harten en Dory Heuseveldt 
Contact: ds. Berit Bootsma-Gerritsen, tel: 06 38934002  
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 8 oktober, 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Leiding: ds. Berit Bootsma, ds. Marjolijn de Waal en 
Anga Oosterom 
Contact: ds. Berit Bootsma. tel.06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
 
 

 
Zondag 8 oktober, 16.00-18.15 uur 
Zondagmiddag voor 50-plussers 
opgeven bij: Margreet Schep, tel. 0294 419102 
Gerda van den Broek, tel. 0294 417331 
 
 
Woensdag 11 oktober, vanaf 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: € 7,50 p.p. 
Contact: Jetty van Kessel, tel. 0294 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
Vrijdag 13 oktober 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
Vrijdag 13 oktober, 20.00 uur 
JUBILEUMJAAR BÄTZORGEL SLOTCONCERT 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp 
Entree € 10,00 
Kaarten te bestellen via: 
batz-orgel-weesp@ pgwd.nl 
 
Zondag 15 oktober, 10.00 uur 
Jubileumjaar Bätzorgel-afsluiting 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 Weesp 
 
Zondag 15 oktober vanaf 15.30 uur 
KLIEDERKERK WEESP 
voor vragen: kliederkerkweesp@pgwd.nl 
 
 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 
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Meditatie  ds. Berit Bootsma 
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Eindelijk thuis 

 

Soms kom je op de boekenmarkt pareltjes tegen (dat hoef ik velen van jullie niet te vertellen). Zo stuitte ik een keer 
op het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri J.M. Nouwen. Een van oorsprong Nederlandse theoloog en priester die via 
een docentschap in de Verenigde Staten uiteindelijk in Canada de laatste jaren van zijn leven doorbrengt. Na een 
poosje in mijn boekenkast gewoond te hebben kwam ik er afgelopen zomer eindelijk toe om dit boek erbij te pakken 
en te gaan lezen. 
 
Henri Nouwen heeft veel geschreven en vaak over zijn zoektocht in het geloof. Zeker in dit boek is hij heel persoonlijk 
en openhartig. Hij schrijft over de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15: 11 t/m 32) n.a.v. het schilderij dat 
Rembrandt hiervan gemaakt heeft. Het schilderij raakte hem diep toen hij het voor het eerst op een poster zag. Hij 
heeft het kunnen bestuderen in de Hermitage in Sint-Petersburg, waar het origineel hangt. Zijn leven lang is het met 
hem meegegaan.

Het verhaal van Nouwen raakte mij doordat hij aandacht heeft voor alle drie de 
hoofdpersonen in het verhaal. We noemen het dan wel de gelijkenis van de 
verloren zoon, maar doen we daarmee het verhaal recht? Misschien is het wel 
meer het verhaal van een vader en zijn twee zonen. Een verhaal over 
thuiskomen en thuis zijn. Dat is een verhaal dat er toe doet voor alle personen 
in het verhaal. 
 
Als hij het heeft over de jongste zoon schrijft Nouwen (p. 58): ‘De duistere 
stemmen in de wereld om mij heen proberen mij ervan te overtuigen dat ik niet 
goed ben; dat ik alleen maar ‘goed’ kan worden door iets te bereiken of 
presteren. …. Ik ga twijfelen of er wel een liefhebbende God is, die in het 
centrum van mijn wezen op mij wacht.’  
Als ik bedenk dat dit geschreven is in 1994, denk ik dat dit alleen maar 
herkenbaarder is geworden voor mensen in onze tijd. Dat Henri Nouwen hier 
schrijft over een gevoel van ‘verloren’ zijn en het verlangen om geliefd en thuis 
te zijn dat zoveel mensen voelen vandaag de dag.  
 

Rembrandt van Rijn, de terugkeer van de verloren zoon (1668) 
 
Aan de andere kant schrijft hij ook over de oudste zoon. Dat deze zoon op zijn eigen manier de verbinding kwijt is. 
Hij is dan niet weggetrokken, maar heeft wel innerlijk afstand genomen van zijn vader. Dat wordt duidelijk op het 
moment dat zijn broer terugkeert. Henri Nouwen beschrijft hoe hij steeds meer ging inzien dat hij zich ook kon 
identificeren met de oudste zoon. In al zijn openhartigheid voor mij misschien wel het deel van het boek dat mij het 
meest tot nadenken stemde. Hoeveel van de oudste zoon/dochter zit er in mij? 
 
Om dan uiteindelijk uit te komen bij de vader. Over hoe bijzonder het is dat Rembrandt een blinde, oude man heeft 
gekozen om Gods liefde zichtbaar te maken (p. 102). Een liefde die vooral zichtbaar wordt in de handen die op de 
schouders van zijn zoon rusten. Het zijn die handen die laten zien dat deze vader niet oordeelt, maar er vooral naar 
verlangt zijn kinderen, ons, thuis te brengen.  
 
Ik vond het heilzaam om deze zomer een poosje over dat verlangen naar thuis zijn/thuis komen en geborgen zijn te 
peinzen. Via de ogen van Henri Nouwen ontdekte ik de tederheid van het schilderij van Rembrandt. Ontdekte ik mijn 
eigen verlangen naar bij God thuiskomen en begreep ik opnieuw: bij Hem zal ik altijd welkom zijn.  
 
De vorige eigenaar van het boek heeft een gedicht van Geert Boogaard in het boek geplakt. Ik snap wel waarom.

 
Terugkeer 
 
Ik was  
te ver 
van huis 
gegaan. 
 
Toen riep 
een warme 
stem mijn 
naam. 
 
 
 

 
 
 
Ik ben voor 
deze stem  
gezwicht 
 
en kwam te 
elfder ure 
aan. 
 
Er was een 
maaltijd 
als gericht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Boogaard 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl


Rondom de vieringen 

 ONDERWEG  7 

Zondag 24 september 
 
De startzondag! We vieren met elkaar dat we kerk zijn 
en een nieuw seizoen ingaan. We gebruiken het thema 
‘leve(n)de Kerk!’ daar nog even voor. In de dienst vindt 
ook het afscheid en de bevestiging of installatie van 
ambtsdragers en kerkrentmeesters plaats.  
We lezen het verhaal van Martha en Maria 
(waarschijnlijk ;-)). En er is een mooi programma na de 
dienst waarvan we hopen en verwachten dat u daar 
allemaal voor blijft! 
 
Ds. Berit Bootsma en ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 1 oktober 
 
Deze zondag zal het doopvont weer voor in de kerk 
staan en gevuld zijn. In deze dienst zal Matthijs van 
Nigtevecht gedoopt worden. Hij is de zoon van Kees en 
Jennifer van Nigtevecht en het broertje van Keith. We 
lezen over Jezus die de kinderen zegent (Matteüs 19: 
13 t/m 15) en hen ruim baan geeft. Het koninkrijk van 
de hemelen behoort hen toe, zo zegt hij. Wat betekent 
dat voor ons en voor onze kinderen? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 8 oktober 
 
Twee diensten op een zondagmorgen! 
Van 9.15-9.45 zal in de crècheruimte de eerste Kerk op 
Schoot viering plaats vinden. Een viering speciaal voor 
de kinderen tussen 0 en 4 jaar (en hun (groot)ouders, 
ooms/tantes etc. 
En daarna gaan we in de kerk door met de gewone 
dienst. In deze dienst staat de Veilige Kerk centraal. We 
staan stil bij het thema, waarom het nodig is, welke 
stappen we als kerk zullen gaan nemen en genomen 
hebben. En we zullen de vertrouwenspersonen Petra 
Bouwman en Robert de Vos een zegen meegeven. Ook 
vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen deze dienst 
uit psalm 31. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 15 oktober 
 
200 jaar Bätz orgel is het afgelopen jaar gevierd. Dit 
jubileumjaar zal in een feestelijke viering worden 
afgesloten. Er is veel ruimte voor muziek en het orgel 
uiteraard. We stemmen in met Psalm 150, waar in de 
oude berijming gezongen werd: 
 
‘Looft Hem, met de harp en luit;  
Looft Hem, met de trom en fluit;  
Looft Hem, op uw blijde snaren;  
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal,  
Tot des Heeren glorie, paren.’  

 
 
Alexander Bauwens verleent zijn medewerking aan de 
dienst en onze eigen organist Christine Kamp zal laten 
horen dat het orgel nog minstens 200 jaar mee kan. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
Er rijdt één chauffeur per zondag,  
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 

24 september         Hr. H. Op ’t Land        tel.   418669 

  1 oktober              Hr. S. Biesheuvel      tel.   417859 

  8 oktober              Hr. W. Vree         tel. 0622487178 

15 oktober      Hr. P. v. Lindenberg  tel.   412709 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Net terug van vakantie is het nieuwe 
seizoen gelijk weer volop van start 
gegaan. Vergaderingen over de 
bijzondere diensten van de komende 
maanden, over de begrotingen voor 
het nieuwe jaar en alles wat er zoal 
meer gebeurt. Wat liggen er veel 

mooie plannen klaar voor het nieuwe seizoen. Helemaal 
vrolijk word ik van al die gemeenteleden die enthousiast 
zijn en zich met hart en ziel inzetten voor onze 
gemeente. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk! 
 
Vakantie Bijbelweek en afsluiting in de kerk 
Wat was de Vakantie Bijbelweek en de afsluitende 
viering in de kerk op 3 september weer een feest. Han 
Op ’t Land vertelde dat er ongeveer 65 kinderen hebben 
deelgenomen aan de week. Wat mooi om al die 
kinderen te mogen verwelkomen als gezamenlijke 
kerken van Weesp! De afsluitende viering was een 
mooie weergave van het plezier en het enthousiasme 
van de hele week. Onze dank gaat uit naar de vele 
vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
Startzondag 24 september: Afscheid en bevestiging 
De kerkdienst op 24 september staat niet alleen in het 
teken van de startzondag, maar we mogen beginnen 
met afscheid nemen en verwelkomen.  
 
We nemen afscheid van Dik Hortensius en Frans 
Lijnsvelt als kerkrentmeesters en René Mynkong als 
ouderling. We danken hen voor hun jarenlange inzet 
voor onze gemeente. Ieder met hun eigen talenten 
hebben zij bijgedragen aan de opbouw van onze 
gemeente. Het is goed daar stil bij te staan. 
 
Hoe fijn is het om tegelijk ook ‘nieuwe’ mensen welkom 
te mogen heten in de kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters. We maken ons soms wel eens 
zorgen over de vacatures en de toekomst van de kerk. 
Natuurlijk zijn die zorgen deels terecht, maar we mogen 
ook vieren dat er zoveel mensen zich voor onze 
gemeente willen inzetten. 
 
Als opvolger van Dik Hortensius wordt Johan de Vries 
kerkrentmeester en voorzitter van de technische groep. 
Daarnaast zal Joke Moolhuizen bevestigd worden als 
diaken. Anga Oosterom heeft haar termijn als diaken 
verlengd met twee jaar. Henk de Groot maakt een 
overstap. Hij stopt als diaken en zal bevestigd worden 
als ouderling voor het pastoraat. Ten slotte is in de 
persoon van Peter Hooijer een opvolger gevonden voor 
Frans Lijnsvelt als voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters. Peter zal ook bevestigd worden als 
ouderling. We wensen hen alle vier veel plezier en 
zegen toe in de nieuwe taak die zij op zich nemen. 
 
Gebedskring: Vrijdag 6 oktober 
De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 6 oktober om 
17.00 uur in het Lichthuis. Voel je welkom om met ons 
te bidden voor de wereld, voor Weesp en voor het 
nieuwe seizoen in het kerkenwerk. Aanmelden is niet 
nodig, maar mag wel bij ondergetekende. 

 
Afsluiting jubileumjaar 200 jaar Bätz orgel 
Op zondag 15 oktober wordt in een feestelijke dienst het 
jubileumjaar van het orgel afgesloten. Hoe bijzonder dat 
al zo’n lange tijd dit instrument onze gemeente 
begeleidt. Ik denk niet dat mijn gitaar de 200 jaar gaat 
halen. Tijd voor een feest dus, maar ook tijd om te laten 
zien dat het orgel nog een hele poos mee kan. In een 
dienst voor jong en oud staat het orgel centraal. 
 
P.S. na de dienst mogen de kinderen mee naar het 
orgel, om het eens van dichtbij te bekijken. 
 
Proeverij bibliodrama: 25 september 
Ik zie er naar uit om in het komende seizoen opnieuw 
met bibliodrama aan de slag te gaan.  
Er zijn nog zoveel mooie en verrassende teksten om te 
ontdekken met elkaar! In de wereld van de tekst 
stappen met alle gedachten en gevoelens die daarbij 
horen, het levert altijd wat op en je blijft vaak nog een 
poos met een tekst bezig. 
 
Iedereen die de stukjes wel eens leest, er van anderen 
over hoort, maar niet zomaar durft aan te schuiven is 
van harte welkom om eens te komen proeven aan deze 
methode. Het wordt een laagdrempelige avond waar we 
met elkaar in een mooi verhaal stappen. 
Bibliodrama is namelijk een gebeuren dat zich lastig laat 
uitleggen. Het werkt vaak beter om het te ervaren. Eén 
avond om kennis te maken met deze werkvorm en om 
te proeven of het wat voor je is. Geen verplichtingen, 
maar een mooie kans om eens te ervaren wat het is. 
 
Wanneer? Op maandag 25 september van 19.45 – 
22.00 uur. 
Waar? De benedenzaal van het Lichthuis 
 
Voor de voorbereidingen is het fijn als je van te voren 
even laat weten of je van plan bent om te komen, dat 
kan telefonisch 06-38934002 of per email 
berit.bootsma@pgwd.nl  
 
Nieuwe uitdaging 
Aansluitend bij vorig punt is het leuk om jullie even te 
laten delen in een nieuwe uitdaging die mij wacht in de 
komende tijd. Vorig jaar heb ik een cursus biblioloog 
gevolgd. In verschillende verbanden heb ik diverse 
gemeenteleden al laten kennismaken met deze 
werkvorm. Het lijkt op bibliodrama, maar heeft een hele 
eigen dynamiek.   
 
Afgelopen voorjaar ben ik door de Protestants 
Theologische Universiteit gevraagd om trainer te 
worden voor deze werkvorm. Dat betekent dat ik 
collega’s en andere geïnteresseerden mag gaan leren 
hoe ze deze werkvorm kunnen gebruiken. In september 
en oktober zal ik de eerste cursus als trainer-in-
opleiding beginnen. Ik vind het spannend, maar vooral 
ook super leuk om anderen kennis te laten maken met 
deze manier van Bijbel lezen. Ik heb zin in deze nieuwe 
uitdaging, die naast mijn werk hier in Weesp zal komen.
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Plannen voor de kerstperiode 
Het kon niet anders of tijdens een snikhete dag in 
september, terwijl de mussen spreekwoordelijk van het 
dak vielen, was er in het Lichthuis een vergadering over 
kerst. Ja, we ontkomen er niet aan om daar zo vroeg 
mee bezig te zijn. 
 
Hieruit zijn twee plannen gerold. Op zaterdag 16 
december gaan we in samenwerking met de mensen 
van de Kliederkerk een kleine kerstwandeling 
organiseren. Aan het einde van de middag op 16 
december, als het schemert, zullen er verschillende 
scènes van het kerstverhaal uitgebeeld worden. We 
hebben er weer zin in om dit op te pakken en te 
organiseren voor Weesp. 

 
Daarnaast willen we op zaterdag 23 december in de 
middag de kerk openen. Er zullen dan veel mensen op 
straat zijn om de kerstinkopen te doen. We openen de 
deuren voor hen en voor iedereen die op zoek is naar 
contact en/of een moment van verstilling in alle hectiek. 
 
Twee leuke plannen. Wil je helpen op één of beide 
dagen? Laat het even aan mij weten. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Het nieuwe seizoen is duidelijk 
begonnen! We vergaderen en 
organiseren weer wat af. Het is 
leuk om door te gaan met 
Leve(n)de kerk. Op de startzondag 
hopen we jullie te laten zien waar 
we nu zijn in het proces en kunnen 

jullie weer actief meedenken met de vervolgstappen. 
 
Het weekend daarna vindt het kerksitekamp plaats en 
daar zal ik op zaterdag ook een kijkje gaan nemen en 
zullen we een korte viering hebben. Ik wens de groep 
een heel leuk weekend toe! 
 
Zondag 8 oktober wordt ook een bijzondere zondag, 
want dan zal voor het eerst een kerk op schootviering 
gehouden worden. Dat is speciaal voor de kleinsten 
onder ons, kinderen tussen 0 en 4. Wees welkom met 
je kind of kleinkind, buurkind etc. De (groot)ouders 
blijven erbij. We zingen liedjes en horen een verhaal. 
De kinderen worden bij alle onderdelen betrokken en 
mogen meedoen op hun eigen manier (uitbundig of 
verstopt op een schoot). Het begint om 9.15 in de 
crecheruimte, zodat de kinderen daar kunnen blijven 
en de volwassenen naar de kerk kunnen (of weer naar 
huis). Het duurt een half uurtje. 
 

De dienst in de kerk zal vervolgens in het teken staan 
van het thema ‘Veilige kerk’. Daar zijn we nu ongeveer 
een jaar mee bezig achter de schermen.  Dit doe ik 
samen met de predikanten uit Muiden/Muiderberg  
(ds. Rein Brouwer) en Nederhorst den Berg (ds. Evert-
Jan van Katwijk). In deze dienst is er aandacht voor 
het belang van dit thema, voor een theologische 
reflectie erop, voor de praktische kant ervan, en voor 
het zegenen van onze vertrouwenspersonen. Dat zijn 
Petra Bouwman en Robert de Vos. Zij hebben ervaring 
als vertrouwenspersoon in hun eigen beroepsgroep 
(haptotherapie) en ook in de Doopsgezinde kerk 
(Robert). 
Petra heeft ook de cursus hiervoor van de PKN 
gevolgd. 
Het onderwerp Veilige Kerk kan veel oproepen, 
daarom is van belang dat we zorgvuldig met het 
onderwerp omgaan. Ik hoop op een mooie en veilige 
dienst. 
In de volgende Onderweg zal nog meer informatie 
komen. 
 
De derde week van oktober heb ik een weekje 
vakantie, dan ga ik weer naar de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (CWN), naar een 
conventie met als thema ‘Ik zie ik zie, over profetie en 
profetisch leven’. 
En daarna is het alweer bijna kerst… (grapje...). 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal

 
Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Dory Heuseveldt stelt zich voor: 

 
Mijn naam is Dory Heuseveldt, Ik heb 4 dochters, 1 zoon en 9 kleindochters waar ik erg van kan genieten. Ondanks 
dat ik al 42 jaar in Weesp woon, weten velen niet wie ik ben. Sinds kort ben ik aangesloten als lid bij jullie kerk.  
Op 20 jarige leeftijd had ik de kerk en God de rug toegekeerd en was ik mijn eigen weg ingeslagen.  
In 2017 ben ik naar Kaapstad, Zuid-Afrika gegaan. Daar ben ik als vrijwilligster gaan werken bij Home of Hope, zij 
vangen kwetsbare en verwaarloosde kinderen en jongeren op vanuit de sloppenwijken. Een hele andere wereld vol 
armoede, agressie, angsten en meer.  
Maar wat mij opviel was de liefde die zij hadden voor God en Jezus.  
Een jongen van toen ongeveer 10 jaar gaf mij een hartvormige steen die hij gevonden had op het strand met de 

mededeling, “God bless you”. Dit was het begin van mijn terugkeer naar God. 
 
 
 
 
 
 

 
Bij Home of Hope leerden zij mij om God lief te hebben ondanks alle ellende waarin 
zij zich bevonden en nog. Na deze kennismaking met Home of Hope en God ben 
ik jaarlijks terug gegaan naar Home of Hope om mij als vaste vrijwilligster in te 
blijven zetten.  
Ik ga gemiddeld 2x per jaar naar Home of Hope om training en voorlichting te geven 
aan begeleiders, kinderen, jongeren maar ook aan de ouders in de sloppenwijken.  
Ik heb daar geholpen met het opzetten van een zorgboerderij. Maar wat is dan een 
zorgboerderij? Dit kenden zij niet. Met hulp van God, die bij Home of Hope zo 

duidelijk aanwezig is, is mij dit gelukt  
Dit was zo bijzonder en nieuw voor mij waardoor ik God in mijn hart sloot en Zijn pad wil blijven volgen. 
Nog 2 jaar werken als ambulant begeleider bij Sherpa, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een 
beperking. Dan met pensioen en dan wil ik als vrijwilligster voor lange periodes bij Home of Hope of elders in de 
wereld werken om mensen te helpen daar waar nodig is. 
Naast mijn werk en Home of Hope kan ik ook erg genieten en dankbaar zijn voor alles om mij heen. Dankbaar voor 
de vrijheid en luxe waarin wij mogen leven, vrij wandelen in de natuur en zo nog meer.  
 
Dan wil ik jullie ook bedanken voor de gastvrijheid die ik ben gaan voelen bij jullie in de gemeenschap. Namen en 
gezichten onthouden vind ik nog wel eens lastig, alvast mijn excuus hiervoor wanneer ik even niet meer weet wie u 
bent.
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We staan aan het begin van een nieuw seizoen, met weer vele activiteiten. Dat belooft een mooi seizoen te 
worden! In het vorige nummer van Onderweg heeft u een inlegvel met de activiteiten kunnen vinden. 
Vanaf heden ligt de activiteitengids in het Lichthuis en in de kerk. De activiteitengids bevat nadere informatie over 
de activiteiten die kort zijn vermeld op het inglegvel. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u een exemplaar 
meenemen. De activiteitengids wordt niet verspreid via Onderweg. 
 
Wat nog goed is om te weten, is dat de aanvangstijd voor de afsluiting van het jubileumjaar 200 jaar 
Bätz-orgel verkeerd is vermeld. De dienst start om 10.00 uur en vindt plaats op 15 oktober. 
 
 

 
 

 

Afsluiting Jubileumjaar 
15 oktober 

 

Aanvang kerkdienst 10.00 uur 
 

Voorganger: Mw. ds. Berit Bootsma 
Organiste: Christine Kamp  

 

Grote- of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Gemeentemaaltijd 

 
Een paar weken geleden kreeg u een inlegvel bij 
kerkblad Onderweg met een overzicht van alle 
activiteiten van onze gemeente in het komende jaar. 
Helaas staat daarin voor deze eerste 
gemeentemaaltijd van dit seizoen een verkeerde 
datum. De juiste datum is 11 oktober a.s. 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de boodschappen 
zoveel duurder zijn geworden. Daardoor zijn wij 
genoodzaakt om de prijs van de gemeentemaaltijd te 
verhogen tot € 7,50. Behalve contant betalen, kunt u 
vanaf nu ook pinnen!  
 
We hopen weer gezellige maaltijden met elkaar te 
hebben. Iedereen is welkom. 
 
Datum:  woensdag 11 oktober 2023 
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:  € 7,50 per persoon 
 
U kunt zich t/m zondag 8 oktober aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of door te bellen naar een van de onderstaande 
dames. 
 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anga Oosterom  tel: 419499 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. 
S.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens. 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Maandag 4 september j.l. zijn we  van start gegaan. 
Gezellig weer bijpraten na de zomerperiode en samen 
eten. Het zag er allemaal heerlijk uit en het smaakte 
goed! 
Om kwart voor acht begonnen we met het avond 
programma. 
Wat fijn dat we met zovelen waren, een zaal vol. Na 
de opening de jaarvergadering met het jaarverslag 
door Nel van Nigtevecht; wat een mooie avonden 
hebben we vorig seizoen gehad. Leuk om zo weer in 
vogelvlucht te horen. 
Daarna het financiële verslag door Wijnie Holtmanns. 
Alles werd ons duidelijk uitgelegd en goed gekeurd. 
De ereleden, zeven in totaal ,werden verrast met een 
bloemetje. Zestig jaar en soms al langer, zijn zij lid van 
onze vereniging. 
Daarna  heeft Dory Heuseveldt, onze spreekster, 
enthousiast verteld over haar stichting: 
Vrienden van Home of Hope Kaapstad. 
Na de pauze konden er vragen gesteld worden en 
vertelde Dory nog meer. 
We kunnen terugkijken op een hele fijne avond! 

 
Maandag 2 oktober komt Marien Weststrate vertellen 
over Schuldhulpmaatje. 
Hoe mensen met financiële zorgen worden geholpen. 
We horen er over, maar weten we hoe dat gaat? We 
nodigen u van harte uit voor deze avond. We beginnen 
om 19.45 u. in het Lichthuis. 
We hopen u dan te zien. 
Hartelijke groet 
het Bestuur. 
 
Kerkcontact 

Ontvangen van Mw.C .€ 10.00 heel hartelijk dank! 
 
Pitty Wijma. 
 
200 jaar Batz-orgel 

Na een mooie serie concerten sluiten we op 15 
oktober het jubileumjaar af tijdens een feestelijke 
kerkdienst. 
In de activiteitengids staat ten onrechte vermeld dat de 
afsluiting van het jubileumjaar op 15 oktober in de 
avond is. 
De afsluiting is tijdens de kerkdienst op 15 oktober om 
10.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Jubileumcommissie Batz-orgel 200 jaar. 
 
Museum van de toekomst 
Startzondag 24 september 

 
Het kernteam van de toekomst presenteert op 24 
september: Het museum van de toekomst! 
 
De afgelopen maanden is de gemeente creatief aan 
de slag gegaan met de 6 kernwoorden die uit de 
eerste ronde met verhalen waren gekomen. 6 
woorden die onze gemeente kenmerken zoals ze nu 
is, met al haar levendigheid en enthousiasme. Deze 
woorden waren: 
  
• Ruimte 
• Open 
• Betrokken 
• Lef 
• Inspiratie 
• Samen doen 
  
 
Er is geknutseld en in de zomer zijn er foto’s en 
verhalen opgestuurd!  
 
Met trots willen we jullie resultaten met u delen in ons 
eenmalige museum van de toekomst. Voor de 
startzondag wordt er een speciale tentoonstelling 
ingericht. Alle kunstwerken, foto’s en ingezonden 
verhalen zullen daarin een plaats vinden. 
 
Na de dienst is er eerst gelegenheid om even bij te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. Daarna zullen onze ervaren gidsen u 
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rondleiden langs de verschillende kunstwerken. 
Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de verschillende 
mogelijke activiteiten die ingebracht zijn om deze 6 
bloeifactoren van onze gemeente nog meer te laten 
stralen.  
 
Onze rondleiding is toegankelijk voor jong en oud. Na 
afloop van een bevlogen presentatie zullen we met 
elkaar proosten met de kreet: leve de kerk! Dit doen 
we bij een borrel die verzorgd wordt door de kosters. 
 
Komt u ook het museum bewonderen? 
 
De kerngroep Leve(n)de kerk! 
 
Vakantie Rugzak Actie 

De zomervakantie zit er 
weer op! We hopen dat 
alle (basisschool)kinderen 
van de Voedselbank ook 
een fijne vakantie hebben 
gehad en dat zij binnen 
en/of buiten lekker hebben 
kunnen spelen met alles 
wat in hun rugzakje zat.  

Misschien zijn zij wel op de boekenmarkt geweest om 
hun tegoedbon voor 2 gratis boeken in te leveren voor 
nog wat extra leesplezier. 

Wat waren het dit jaar veel 
tasjes! Nadat er 32 tasjes 
gevuld waren, bleken er 
nog 14 tekort te zijn! Geen 
probleem! We maken er 
gewoon nog 14 stuks bij! 
Zelfs dat was niet genoeg, 
want in de laatste week 
voor de vakantie kwam er 
een nieuw gezin zich 
melden bij de 
Voedselbank en dan ga je 
gewoon weer aan de slag 
en op strooptocht naar 

leuke spelletjes, knutselspullen, buitenspeelgoed, 
kleurboeken, kleurpotloden enz. 
Er zijn 50 tassen uitgereikt en dat leverde héél veel 
blije gezichten op! 
 
Van de redactie 

 
Thea van der Zande heeft haar werkzaamheden als 
eindredacteur van ons kerkblad Onderweg beëindigd. 
Thea heel veel dank voor al het werk dat je de 
afgelopen jaren hebt gedaan om elke keer weer voor 
een mooi nummer van Onderweg te zorgen. 
Johan de Vries heeft haar taak als eindredacteur 
overgenomen.  Simon Biesheuvel is als redacteur 
toegetreden tot de redactieraad. Ina Slokker en Wil 
van Rheenen zetten hun werk in de redactie voort. We 
zijn heel blij met deze nieuwe samenstelling van de 
redactie 

Boekenmarkt en terras 
Het terras en de boekenmarkt tijdens het Sluis- en 
Bruggenfeest hebben €11.761 opgebracht, een 
prachtig resultaat! 

 
Dit resultaat is mogelijk geworden omdat heel veel 
mensen hun medewerking hebben verleend. Ik wil 
dan ook al deze vrijwilligers bedanken voor hun hulp 
en inzet. 
Heel veel dank.  

Het was de eerste keer dat de boeken (meer dan 
20.000) in dozen op pallets in de kerk werden 
gebracht. Met vier keer rijden werden 24 pallets 
vanuit de hal van Max Veenstra naar de kerk 
vervoerd. Al snel waren onze vrijwilligers gewend aan 

deze nieuwe 
manier van 
werken. Tijdens 
het wachten op 
de volgende 
vracht met 
pallets hebben  
we alvast 
boeken netjes 
gezet, 
waardoor de 
klus op  

donderdagmorgen aanzienlijk verlicht was. 
Al met al mogen we concluderen dat de nieuwe wijze 
van aanvoer van de boeken goed is bevallen. 
 
Marien Weststrate 
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 13 oktober wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  

  
 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 
 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

