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Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22 rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: woensdag en vrijdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp,  

tel. 0294 410455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van der Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 

 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl

Colofon
 

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 12: vrijdag 3 november 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 13 november 2023. 

Activiteitenperiode: 15 november t/m 12 december 2023.
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Erediensten 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 

Zondag 22 oktober  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Barneveld 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 29 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Landelijk Jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. M. van der Zwan, Westbroek 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Landelijk Jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 5 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
  oogstdienst 
 
1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 
19.00 uur Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 12 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs,Hilversum 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Landelijk Pastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 
19.00 uur Ds. W. van den Brink,Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
  voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Landelijk Pastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 27 oktober, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/


Activiteiten 
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Klank van de klankschaal, 
Wegstervend geluid. Nu wordt 

mijn stilte hoorbaar. 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Woensdag 25 oktober 19.45 uur 
Vrouwenvereniging Christen vrouwen: Samen verder. 
Speeltuingebouw Driemond: Pieter Bakker vertelt over 
zijn uitzendingen. 
 
Donderdag 19 oktober en 2 november  
10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 3 november 
GEBEDSKRING  17.00 - 17.30 uur 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 
e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 6 november 19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
creatieve avond voor de Winterfair 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Zondag 5 november 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 
e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 6 november 19.45 uur 
Bibliodrama in het Bios 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 
e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Woensdag 8 november 20.00 – 22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 
Donderdag 9 november 20.00 uur  
Avond over ziekenzalving met Margriet v/d Kooi 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 
e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 
 

 
 
Vrijdag 10 november 
OPHALEN OUD PAPIER 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
 

 
 
 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 
 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 
 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden via 

de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks op 

donderdag een nieuwsbrief met daarin een link naar 

het kerkblad. In verband met de privacy publiceren we 

op de website de persoonlijke informatie uit 

“Gemeente(mee)leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres wordt 

gestuurd. 
 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer op 

papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan een e-

mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met vermelding 

van het adres waarop de papieren versie niet langer 

bezorgd hoeft te worden. 
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Meditatie  ds. J. Harteman uit Hilversum 

  ONDERWEG 5 

 

‘Opdat  ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding’                          Filippensen  3 vers 10 a 

 

Paulus wijst ons in Filippensen 3 de weg tot Christus. Heel eerlijk beschrijft hij de grote verandering die in zijn leven 
gekomen is. Hij houdt ons voor dat wij moeten loslaten wat verhindert om echt met Jezus te leven. Zijn religieuze 
afkomst, zijn godsdienstige prestaties, zijn inspanning voor God, heeft hij allemaal op de vuilnishoop gezet. Paulus 
beschouwt het als vieze rommel, omdat het hem tegenhoudt zich aan Christus als zijn Zaligmaker over te geven. 
 
Zijn eerste ontmoeting met Jezus ligt al weer jaren achter hem. Na de eerste kennismaking heeft hij in ieder geval 
niet de illusie dat met die ontmoeting het eindstation al is bereikt.  
 
Een leerling die een school goed doorlopen heeft met het einddiploma op zak kan dankbaar en blij uitroepen: ‘Die 
tijd heb ik gelukkig gehad. Eindelijk hoef ik geen studieboek meer in te kijken’. In het geloof ligt het anders. Nooit 
raken we op Christus uitgekeken. 
 
Het streven van Paulus is niet om op de hoogte te komen van allerlei feiten die met Jezus te maken hebben. Ook 
zoekt hij geen toename van zijn verstandelijke kennis. Paulus ziet het kennen van Christus als een  kennen met het 
hart en verlangt in een intieme persoonlijke geloofsrelatie met Jezus te leven. Is zijn verlangen ons verlangen? Wat 
schieten we ermee op als we de Bijbel en de geloofsleer op ons duimpje kennen en we kennen Jezus niet?  
 
Paulus verbindt het kennen van Christus met het kennen van de kracht van Zijn opstanding. Het brengt ons bij het 
geheim van een christen. Dit geheim heeft te maken met de opstanding van Christus. Het is net als met een lamp. 
Als een snoer van een lamp geen verbinding heeft met een stopcontact, schijnt er geen straaltje licht, hoe mooi de 
lamp ook is. Het komt aan op verbinding. Verbinding met de opgestane Christus is nodig, willen wij de kracht van 
Zijn opstanding ervaren.   
 
De kracht van de opstanding is de kracht van de Heilige Geest die in de gelovige werkt, waardoor hij opstaat in een 
nieuw leven. Zijn kracht is sterk genoeg om je door dit leven heen te loodsen. ‘Jezus leeft en ik met Hem’. Met deze 
regel begint een bekend lied. Het betekent niet alleen dat ik met Christus ben, maar ook dat Hij in mij is. Die zekerheid 
geeft mij houvast. De Heilige Geest maakt de kracht van de opstanding pasklaar in iedere situatie van mijn leven. 
 
Christus geeft kracht als ik zwak ben, helpt mij met Zijn Geest om nee te zeggen als ik de verkeerde kant opga. Door 
Zijn genade strijd ik tegen de zonde en de duivel. Hij houdt mij vast om niet om te komen in beproevingen en 
verzoekingen. Als Christus in mij leeft, dan heeft de zonde zijn heersende macht over mij verloren. Dàt is de kracht 
van Zijn opstanding. 
 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Rondom de vieringen 
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Zondag 22 oktober 
 
We lezen deze zondag Genesis 8. Dat is een deel van 
het Noachverhaal. De ark van Noach komt tot rust op 
de bergen van Ararat en Noach laat, na een raaf, tot 
drie keer toe een duif uit. We zullen proberen 
nauwkeurig te lezen. Wie tot tien kan tellen, kan 
meedoen. Uit het evangelie van Mattheüs lezen in 
hoofdstuk 24 de verzen 37-39. Dat is een korte 
verwijzing naar de dagen van Noach.  
We beginnen de zondag met psalm 33. Daarin worden 
de wateren al opgestuwd tot muren! En wat dacht u van 
lied 163a waarin we ons best zullen doen om al die 
dieren in de ark te krijgen?! Ook in de liederen 603 en 
605 vinden we verwijzingen naar de grote vloed. Er is 
keus genoeg! 
 
D. Pruiksma 
 
PS. Deze maand oktober is het vijftig jaar gleden dat ik 
voor het eerst in een kerkdienst voorging. Een mooi 
moment om te stoppen. Na deze zondag nog één keer 
naar Lichtenvoorde, mijn eerste standplaats. En daarna 
verdwijnt mijn naam van de roosters. Het is mooi 
geweest! 
 

 

Zondag 29 oktober 
 
We hopen op een mooie dienst samen. 
 

 
Zondag 5 november 
 
Oogstzondag is het deze dienst. We danken voor de 
vruchten van het land. We danken ook voor de vruchten 
van het werk dat mensen verzet hebben om ons 
voedsel te produceren of op een andere manier 
producten en diensten te (ver)zorgen. In onze wereld 
zijn we van vele anderen afhankelijk en kunnen we 
tegelijk voor veel anderen wat betekenen. Het thema is: 
samen tegen armoede. Een actueel thema, met de 
toenemende armoedecijfers in Nederland. We lezen 
een gelijkenis van Jezus over het koninkrijk van de 
hemel, Matteüs 20: 1 t/m 16. Hoe gaat God om met zijn 
mensen en welk ‘loon’ verdient de gelovige? 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 12 november 
 
We lezen deze morgen Psalm 8 vanuit ecologisch 
perspectief. 
Psalm 8, is dat niet de psalm die bezingt dat God de 
mens bijna een god gemaakt heeft? 
Psalm 8 is toch de psalm die de mens superieur maakte 
boven de dieren en de natuur? 
Dat superioriteitsdenken heeft mede bijgedragen aan 
de milieucrisis waarin we nu terechtgekomen zijn. 

Vanuit de groene theologie wordt daar anders tegenaan 
gekeken. Zoals er ook anders gekeken wordt naar de 
scheppingsverhalen. De kroon op de schepping is niet 
de mens, maar de sabbat. Mensen worden op dezelfde 
dag geschapen als de dieren. Het leven wordt geschetst 
in zijn onderlinge samenhang en afhankelijkheid. Niet 
alleen de mens, maar de hele natuur is in principe goed, 
want God zag dat het goed was. 
Voor mij was het een nieuwe kijk op de schepping en ik 
hoop iets van die nieuwheid te kunnen delen. 
 
ds. Marnix van der Sijs 
 

 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
 
We zijn weer gestart met de kerktaxi. 
Voorlopig rijdt er één chauffeur per zondag, omdat erg 
onvoorspelbaar is hoeveel mensen zich gaan 
aanmelden 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
22 oktober          Hr. A. v.d. Bergh   0611711673   
29 oktober          Hr. J. H. F. de Vries      450041    
  5 november          Hr. S. Biesheuvel          417859 
12 november          Hr. S. Biesheuvel          417859 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl


Van de predikanten     
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
De kop van het nieuwe seizoen is er 
af. Alles draait weer min of meer en 
er staat veel te gebeuren. Leuk om 
te merken hoe er veel borrelt en 
bruist. Ik hoop dat we ook komend 
seizoen de rust vinden om mooie, 
verdiepende gesprekken met elkaar 

te hebben, waarin we elkaar steeds beter leren kennen 
als gemeenteleden. 
 
Leve(n)de kerk – terugblik startzondag 
Wat een feest was het op 24 september! Een mooie 
volle kerk, op een goede manier afscheid nemen en 
nieuwe mensen als ambtsdrager welkom heten en 
daarna het programma. Iedereen bedankt voor zijn of 
haar enthousiaste bezoek aan ons museum van de 
toekomst! Het was leuk om alle enthousiaste reacties 
te zien. 
 
Het kernteam gaat eind oktober verder met de 
uitkomsten van de startzondag. Er waren duidelijk een 
paar activiteiten die er uitsprongen om op te pakken. 
Daar gaan jullie dus zeker meer van horen. Wordt 
vervolgd en we mogen nog het hele jaar denken: leve 
de kerk! 
 
Gebedskring 
Op vrijdag 3 november om 17.00 uur komt de 
gebedskring weer bij elkaar. Aarzel niet om een keer 
te kijken en mee te bidden. Het is fijn om dit moment 
van verstilling en gebed met elkaar te beleven. Als u 
zich afvraagt of het wat voor u is, aarzel niet om een 
keer mee te komen doen. 
 
Kerk op schoot 5 november 
Op zondag 5 november is er van 9.15 tot 9.45 uur in 
het Lichthuis de tweede Kerk-op-schoot viering. Dit zijn 
sprankelende, belevingsgerichte diensten voor 
kinderen van 0 t/m 4 jaar, om hen op een speelse 
manier kennis te laten maken met de kerk. Tijdens 
deze diensten beleven baby’s, peuters, kleuters én 
hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met 
alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld 
met veel liedjes (op bekende melodieën) en 
belevingsgerichte activiteiten. We proberen alle 
verschillende zintuigen te gebruiken in een dienst. Het 
is heel interactief en laagdrempelig. Deze viering zal 
plaatsvinden voor de gewone kerkdienst in de 
benedenzaal van het Lichthuis en zal geleid worden 

door één van de predikanten en dominee Beer. 
Aansluitend is er gelegenheid de kinderen naar de 
crèche te brengen en de kerkdienst te bezoeken Dus 
kom met je (klein)kind en vier mee! 
Oogstdienst 5 november 
Op deze zondag vieren we onze oogstzondag. Het 
thema is dit jaar: Samen tegen armoede. Samen doen 
is één van de woorden waar we als levende kerk dit 
jaar mee op weg zijn. We kunnen ook samen opstaan 
tegen iets wat ons zorgen baart of wat we 
onrechtvaardig vinden. Armoede is zo’n thema. We 
staan stil bij wat er al in de gemeente gebeurt om de 
mensen te helpen die moeilijk rondkomen. Verder zal 
er een extra collecte zijn voor het project van Kerk in 
Actie en een inzameling van producten voor de 
voedselbank. Geef ruimhartig! 
 
Kerstwandeling 
De afgelopen weken is de commissie voor de 
kerstwandeling druk aan de gang gegaan. Het is leuk 
om het enthousiasme te zien groeien. Er is een thema 
vastgesteld en vrijwilligers worden gevraagd. De 
kerstwandeling zal plaatsvinden op 16 december van 
16.30 tot 18.00 uur. Schrijf het alvast in je agenda en 
het is geweldig om aan mee te werken. Dus geef je 
ook zeker op als vrijwilliger als je in de gelegenheid 
bent. Verderop in deze Onderweg laat de commissie 
zelf van zich horen. 
 
Uitvaart leiden door gemeenteleden 
In het voorjaar stond er in de Onderweg een oproep. 
Wij als predikanten vroegen of er gemeenteleden 
waren die het een mooie taak zouden vinden om 
uitvaarten te gaan begeleiden. Op deze oproep 
hebben 4 gemeenteleden positief gereageerd. We zijn 
blij dat er zoveel mensen de uitdaging aan willen gaan 
om dit mooie werk samen met ons te gaan doen. Deze 
vrijwilligers zullen in het voorjaar van 2024 een cursus 
volgen die hen toe zal rusten om dit werk te doen. 
Tegen die tijd zullen we ook afspraken maken over de 
inzet van deze groep vrijwilligers. Wordt vervolgd. 
 
Eind oktober, in de herfstvakantie, ben ik nog een 
weekje vrij. Daarna staan er weer allerlei leuke en 
mooie activiteiten klaar en gaan we rap richting de 
gedachteniszondag, advent en Kerst. Maar eerst nog 
maar eens genieten van een mooie herfst. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma 

 
Ds. Marjolijn de Waal 

Lieve mensen, 
 
Wat hebben we een mooie 
startzondag met elkaar gehad, fijn 
dat er zoveel mensen waren. 
Jullie worden uiteraard op de 
hoogte gehouden van de 
uitkomsten van het 

museumbezoek na de dienst, maar dat komt later. 
 
In de inleiding op de dienst zei ik dat het project 
Leve(n)de Kerk iets zegt over onze identiteit en 
daarmee ook ons visitekaartje kan zijn. 
Ik formuleerde toen hoe dat zou kunnen klinken en 
deel dat hier graag nog eens, dan kunt u het ook 
weer delen: 
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Wij willen een Levende Kerk zijn, en wat voor ons 
belangrijk is, is dat we een open, betrokken 
gemeenschap zijn, waar lef en ruimte is, we 
geïnspireerd zijn en het samen doen. 
En ik deel nog even de tip om je vergadering of 
bijeenkomst te openen met de 6 kernwoorden (RIB 
LOS : Ruimte, Inspiratie, Betrokken, Lef, Open, 
Samen doen). Iedereen neemt een kernwoord in 
gedachten en luistert daarmee naar een 
bijbelverhaal, daarna deel je wat je vanuit dat 
perspectief opviel en evt. wat dat voor jouw 
commissie/groep/onze kerk betekent. 
 
Ziekenzalving 
Ik heb eerder geschreven over ziekenzalving en 
kreeg daar van verschillende mensen reactie op. Als 
consistorie (pastoraatsgroep) hebben we Margriet 
van der Kooi uitgenodigd om te komen spreken over 
ziekenzalving. En zij wilde graag komen. Als je in dit 
onderwerp geïnteresseerd bent, of nieuwsgierig bent, 
of vragen hebt, kom dan vooral! 
9 november om 20.00u in het Lichthuis. 
 
Handen schudden na de dienst 
Als je de kerk binnenkomt word je begroet door 
iemand van de kerkenraad, als je de kerk uitgaat 
staan de predikant en ouderling er om je de hand te 
schudden. Dat is een mooie gelegenheid om elkaar 
even te zien en te groeten en eventueel te reageren 
op de kerkdienst. Door het koffiedrinken lopen we dat 
moment alleen vaak mis. Daarom heeft de 
kerkenraad een nieuwe looproute bedacht om naar 
de koffie te gaan, en dat is via de ouderling en 
predikant die bij de hoofdingang staan. Dus de vraag 
is of jullie na de zegen via het middenpad langs de 
ouderling en predikant naar de koffie en thee willen 
gaan. We hebben als gemeente bewezen dat we 
flexibel zijn en nieuwe gewoontes kunnen creëren 
dus we hopen dat jullie mee willen doen met dit 
experiment! Dank alvast. 
 
Jeugdkamp 
De jeugd is op kamp geweest! Ze zijn naar Doorn 
geweest en verbleven daar in twee bungalows. Er is 
van alles gebeurd, van klimbos tot een smokkelspel 
in het donkere bos. Ik mocht als dominee even 
langskomen, we hebben samen gepraat over 
roeping, samen pasta gegeten en nog een potje 

weerwolven gespeeld. Hieronder lees je wat de jeugd 
er zelf van vond: 
 
‘Het was super leuk en gezellig. We hadden 2 films 
gekeken en leuke spelletjes gedaan. Het was 
gewoon super leuk en gezellig.’ (Levy) 
 
‘Het kamp is een geweldige manier om elkaar te 
leren kennen. Door op kamp te gaan leer je ook 
dankbaar te zijn voor wat God je heeft gegeven. 
Kamp geeft ons een betere relatie met God en 
elkaar.’ (Geoffrey) 
 

 
 
 
Het duurt nog even, maar ik wil vast jullie aandacht 
vragen voor het project Kerstengel. In de adventstijd 
kun je voor iemand een engel zijn, door op elke 
zondag van de adventstijd iets voor iemand te doen. 
In de volgende Onderweg meer informatie, maar 
misschien kunt u er al over nadenken voor wie u iets 
wilt betekenen. 
 
Tot slot: mijn werkdagen gaan veranderen, het 
worden de dinsdag en de woensdag in plaats van 
woensdag en donderdag. Zo kan ik ook eens bij het 
koffiedrinken op dinsdagochtend zijn! 
 
Ik wens jullie een goede herfst toe! 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal 
 

 
Gemeente(mee)leven 

In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Veilige Kerk 

Dit onderwerp is in de dienst van 8 oktober 
gepresenteerd. Dit is het gemaakte beleid en de 
gedragscode. Dit staat ook op onze website: 
 
Beleid Veilige Kerk en gedragscode 
voor de Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond,  
in samenwerking met de PKN te Muiden en 
Muiderberg en Nederhorst den Berg. 
 
Inleiding 
De PGWD wil een veilige kerk zijn; een plaats waar 
mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om 
hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een 
gemeenschap zonder (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging. 
Het (blijven) werken aan een veilige gemeenschap of 
kerkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Dat houdt in dat de leden elkaar met respect 
behandelen. Dat degenen die speciale taken en 
opdrachten (ambten) vervullen zich bewust zijn van 
hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in 
de omgang met anderen een rol kunnen spelen. Dat 
geldt voor zowel professionals als vrijwilligers. We 
willen onze ogen niet sluiten voor situaties waarin dit 
mis kan gaan, daarom hebben we een preventie- en 
interventiebeleid opgesteld. Met een gedragscode 
voor alle leden en in het bijzonder voor hen die actief 
zijn.  
 
Preventie 
We presenteren een gedragscode waarvan we 
hopen dat dit de sfeer weergeeft van onze gemeente, 
maar wat ook een leidraad is. De PKN is bezig met 
het verplicht maken van een VOG voor iedereen die 
een taak heeft in de kerk. We kiezen er als PGWD 
voor om in fases hiernaar toe te werken. Dat 
betekent dat we beginnen met het vragen van een 
VOG van de kerkenraad, en daarna voor het 
jeugdwerk, en misschien daarna nog andere 
groepen. Daarnaast zijn voor de protestantse 
gemeente van Weesp&Driemond twee 
vertrouwenspersonen aangesteld. Wij sluiten daarbij 
aan bij het beleid van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
Het uitgangspunt voor de gedragscode voor de 
mensen die werken in de kerk is gebaseerd op 
Bijbelse waarden; respect voor de ander, integriteit, 
betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgaan 

met elkaar. De gedragscode is een hulpmiddel om 
ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en 
bespreekbaar te maken. 
Merk op dat predikanten zijn gehouden aan hun 
belofte bij de bevestiging en aan hen wordt een VOG 
gevraagd als zij verbonden worden of in dienst treden 
bij de gemeente. Bovendien zullen hier aanvullende 
regels voor worden opgenomen in de Kerkorde. 
 
Interventie: 
Vertrouwenspersonen 
Als gemeente hebben we twee vertrouwens-
personen: Petra Bouwman en Robert de Vos. 
Je kunt contact opnemen met een 
vertrouwenspersoon als je je niet veilig voelt in de 
gemeente. Bijvoorbeeld door één van deze drie 
onderwerpen: 

• grensoverschrijdend gedrag van iemand met 
een taak in de kerk. Dat kan een predikant of 
kerkenraadslid zijn, maar ook leiders van het 
jeugdwerk of iemand anders met een taak in 
de gemeente 

• discriminatie 

• pesten 
 
Denk je dat dit speelt in de gemeente of heb je 
vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact 
op met een vertrouwenspersoon.  
 
Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Het belangrijkste dat een vertrouwenspersoon doet 
als je contact met hem of haar zoekt is naast je 
staan. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast 
helpen met gesprekken die je met iemand hebt, het 
gesprek voor je aangaan, of je bijstaan in het doen 
van aangifte. 
En heel belangrijk: bij de vertrouwenspersoon is je 
verhaal veilig, je kunt op hem of haar vertrouwen. 
Alleen met jouw toestemming wordt er iets 
gerapporteerd aan een ander. 
 
Wat is een vertrouwenspersoon níet? 
Een vertrouwenspersoon is geen therapeut of een 
mediator. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet 
onderzoeken of je melding of je vermoeden klopt. Hij 
of zij doet dus niet aan waarheidsvinding. Ook is een 
vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor 
‘gewone’ conflicten. 
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Wat doet een vertrouwenspersoon nog meer? 
Ook als er geen meldingen vanuit de gemeente zijn, 
doen vertrouwenspersonen hun werk. Ze vragen 
aandacht voor het voorkomen van misbruik in de 
gemeente. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de 
kerkenraad dit onderwerp een plaats geeft in haar 
beleid én dat het beleid goed wordt uitgevoerd. 
 
Wie zijn de vertrouwenspersonen? 
Er zijn twee vertrouwenspersonen die je kunt 
benaderen: Petra Bouwman en Robert de Vos. 
Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen 
met de vertrouwenspersonen van 
Muiden/Muiderberg/Nederhorst den Berg als dat 
veiliger voelt. 
 
-Meldprotocol - Model voor gemeenten bij meldingen 
over grensoverschrijdend gedrag 
 
Communicatie 
Het beleid komt op de website en via Onderweg 
wordt de gemeente op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen.  
De vertrouwenspersonen Petra Bouwman en Robert 
de Vos zijn te bereiken via: 
vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl en 
vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl. 
Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen 
met de vertrouwenspersonen van 
Muiden/Muiderberg/Nederhorst den Berg als dat 
veiliger voelt. 
Hun emailadressen zijn: 
vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl (Aniek van 
Hoogstraten) en 
vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl (Anja 
Lam). 
 
Vasthouden van beleid 
De vertrouwenspersonen van de vier kerkelijke 
gemeentes waarmee samengewerkt wordt zullen 
elkaar opzoeken om samen na te denken en de 
betreffende kerken op de hoogte te houden van 
eventuele nieuwe ontwikkelingen vanuit de PKN. 
Het zal een jaarlijks terugkerend onderwerp op de 
kerkenraad zijn waarbij de vertrouwenspersonen 
verslag uitbrengen. Tijdens deze vergadering kunnen 
we ook met elkaar bespreken op welke manier het 
onderwerp in de gemeente ingebracht kan worden. 
Te denken valt aan catechese, een thema-avond, 
dienst etc. 
 
Aan commissies zal gevraagd worden jaarlijks de 
gedragscode onder de aandacht te brengen. 

 
Gedragscode voor vrijwilligers en ambtsdragers 
die werken in de PGWD. 
 
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is 
gebaseerd op bijbelse waarden; respect voor de 
ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 
in de omgang met elkaar. De gedragscode is een 
hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te 
signaleren en bespreekbaar te maken. 
Het is belangrijk dat alle leden van de PGWD zich 
veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in 
zijn/haar waarde laat en elkaar met respect 
behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke 
gemeente alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, 
financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of 
(seksueel) intimiderende gedragingen of 
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar 
vinden. 
 
1. Ik respecteer de ander zoals hij/zij is en 
discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de 
kerkelijke gemeente. 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander 
aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn 
machtspositie. 
6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen 
over anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander 
niet. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de 
ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen 
ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk 
leven of uiterlijk. 
13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij 
vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. 
Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar 
of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles 
aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene 
te krijgen om de geheimhouding te doorbreken. 
14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en 
andere communicatiemiddelen. In het gebruik 
hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen 
wordt gewaarborgd. 
 
Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl)  
Ook mogelijk:  
Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl)  
Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 

 

mailto:vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl
mailto:vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl
mailto:vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl
mailto:vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl


Advertenties 

12 ONDERWEG 

 

 

 
Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Lieve gemeenteleden, 
 
Een stukje met een persoonlijke noot dit keer. 
Afgelopen kerkenraadsvergadering had ik de eer om 
bijzonder nieuws te delen. Jesper en ik worden weer 
ouders. Van een tweeling! Een spannende, maar ook 
bijzondere tijd. De eerste weken was het spannend, 
maar vooralsnog gaat het goed. Op het moment van 
schrijven ben ik 13 weken zwanger. Met mij gaat het 
inmiddels wat beter, met behulp van medicatie tegen 
de misselijkheid. De verwachting is dat de baby’s 
eind maart worden geboren. Als alles goed gaat 
natuurlijk, veel tweelingbaby’s worden te vroeg 
geboren. Lars die snapt er nog niet heel veel van en 
denkt soms zelfs dat er drie baby’s komen. Maar we 
weten zeker dat het twee baby’s zijn! Bijzonder om 
dit mee te mogen maken. We zijn dankbaar dat dit 
ons gegund is.  
Dit bijzondere nieuws heeft ook gevolgen voor mijn 
werkzaamheden van het scribaat. Gelukkig kan ik 
met ‘scribaat-verlof’. Binnen de kerkenraad 
bespreken we mijn werkzaamheden en gaan we 
kijken hoe dit opgepakt kan worden. U wordt daar 
uiteraard van op de hoogte gehouden. Mocht u daar 
vragen hebben, kunt u mij natuurlijk altijd benaderen.  
 

Daarnaast draait gelukkig alles door. U heeft dit al 
eerder kunnen lezen, maar sinds september heeft 
Johan de Vries het stokje over genomen van Thea 
van der Zande. Hiermee is Johan eindredacteur 
geworden van Onderweg. Simon Biesheuvel is 
bereid gevonden om redacteur te worden van 
Onderweg en heeft dat stuk overgenomen van 
Johan. We zijn blij dat Johan de taak van Thea op 
zich wil nemen en dat Simon redacteur wilde worden. 
Zo kunnen we blijven genieten van Onderweg!  
Namens de kerkenraad wil ik Thea bedanken voor al 
het werk dat zij heeft gedaan als eindredacteur van 
Onderweg. Bedankt Thea!  
Een nieuw seizoen betekent ook een nieuwe 
samenstelling van het moderamen. Voor komend 
seizoen bestaat uit moderamen uit:  
Astrid Bijvoet (diaconie) Max Veenstra (consistorie) 
Berit Bootsma (predikant) Marjolijn de Waal 
(predikant) 
Clara de Groot (scriba) Marien Weststrate (preses) 
Peter Hooijer (CvK) 
 
Ik wens u een mooi, inspirerend seizoen toe!  
 
Groeten, 
Clara de Groot, scriba

Van de diaconie 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Uw 
hulp is nodig! 
 
Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht 
van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 

Ondanks de 
oorlog bouwen 
ze elke dag aan 
hun toekomst. 
Voor zichzelf, 
maar vooral 
voor hun 
kinderen, de 
toekomst van 
het land.  

Help jij mee zodat kinderen in Oekraïne deze 
verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen 
komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in 
Actie (van 22 t/m 25 november 2023) sponsoren we 
voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen 
naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken 
waar ze kunnen opwarmen en spelen, en 
psychosociale hulp om trauma’s te beperken. Mogen 
we op je rekenen? Kijk op 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt helpen! 
Ken je vrienden en mede-gemeenteleden die mee 
willen doen ? Attendeer hen aub op deze website, 
dan kunnen we meer kinderen helpen. 
U kunt zich ook aanmelden bij mevr. Astrid Bijvoet 
astridbijvoet@gmail.com of bij mevr. Henny van 
Emmerik, collecte coördinator Weesp en Nigtevecht ; 
hjjvanemm@gmail.com.  
 
Zondag 5 november inzameling voedselbank. 
Zoals ieder jaar danken wij aan het begin van de herfst 
God voor de oogst die van het land komt. Ook dit jaar 

doen wij dat op 5 november in een oogstdienst.                                                       
De bakjes met appels, druiven en peren zullen niet 
meer in de kerk staan, maar wel willen wij als diaconie 
denken aan de mensen die aangewezen zijn op hulp 
van de voedselbank. Dit doen wij door  producten in te 
zamelen. Veel behoefte is er aan: zonnebloemolie,  
vis in blik, soep in blik, wasmiddel, handzeep, 
maandverband, douchegel en shampoo. 
Zoals altijd staan wij aan beide ingangen van de kerk 
klaar om uw meegebrachte producten in ontvangst te 
nemen. Daarna zorgen wij ervoor dat alles wat u 
gedoneerd heeft bij de voedselbank terecht komt. Zo 
zullen wij in een andere vorm oogsten en de 
medemens in nood helpen. 
 
“Samen tegen armoede”. 
Het aantal mensen in armoede neemt alleen maar toe. 
Daarom komt de kerk in actie. De afgelopen twee jaar 
hebben wij het geld, als diaconie,  dat anders besteed 
zou worden aan het vullen van de fruitbakjes, 
gedoneerd aan het project “Veld vol voedsel”. Dit jaar 
hebben wij in overleg besloten een project in 
Nederland te kiezen. Dat is het project van Kerk in 
Actie geworden. “Samen tegen armoede”. Met het 
project worden mensen met acute nood geholpen. 
Van het geld worden pakketten samengesteld, die via 
de voedselbank worden aangeboden. Ook biedt 
“Schuld hulp maatje” hulp om de financiële situatie van 
de cliënten weer gezond te maken. Natuurlijk kunt u 
ook altijd uw gift geven en zo dit project steunen. 
Samen hulp bieden tegen armoede in Nederland.  
Uw gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van 
“kerk in actie”: NL 89 ABNA 0457457457 o.v.v. Samen 
tegen armoede. 
 
Namens de diakenen, Anga Oosterom 

http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
mailto:astridbijvoet@gmail.com
mailto:hjjvanemm@gmail.com
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Postzegels en ansichtkaarten 

 
Bij de uitgang Waagplein staat een blauwe bus voor 
postzegels en ansichtkaarten. Wanneer er voldoende 
postzegels en ansichtkaarten zijn binnengekomen, 
worden ze naar het PKN hoofdkantoor in Utrecht 
gebracht. Postzegels en ansichtkaarten worden daar 
ingezameld voor Kerk in Actie. Vorig jaar was de totale 
landelijke opbrengst ruim € 24000! Dus, gooi geen 
postzegels en ansichtkaarten weg, maar deponeer ze 
in de blauwe bus. Kerk in Actie is er blij mee. 
Marien Weststrate 
 
Expositie in het Lichthuis 

 
Han Vos 
 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn 
in de maanden november en december 2023. 
 
Han woont in Almere, maar hij heeft jaren in Weesp 
gewoond en vind het een hele eer om nu in Weesp te 
mogen exposeren. Han heeft altijd al een passie 
gehad voor schilderen en tekenen en heeft dan ook 
een grafische opleiding gevolgd als reproductie 
fotograaf. 
Nadat Han met pensioen is gegaan, kreeg hij meer tijd 
om aandacht aan zijn hobby’s te besteden. Ongeveer 
3 jaar geleden heeft hij een workshop gevolgd bij een 
kunstenares, tevens een buurvrouw van jaren 
geleden. Het was een workshop tekenen met een 
pastelpotlood. Dit was een groot succes en kwam Han 
er achter dat hij tekenen nog steeds heel leuk vindt en 
het hem goed afgaat. 
Han heeft materiaal aangeschaft, zoals 
pastelpotloden en pastelmat papier in verschillende 
kleuren. De techniek van het tekenen is het opbouwen 
van kleuren. Deze techniek kreeg hij steeds meer 
onder controle en hij heeft zelfs al opdrachten 
gekregen. Het liefst tekent hij dieren. 
 
Han noemt zijn expositie dan ook “Vosje tekent 
Vosjes”. Hij wenst u/jullie veel kijkplezier! 
 
De expositie is te zien op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.00 uur en op afspraak met Han. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 

 

Verjaardagsfonds 

 
In het 3e kwartaal is er met elkaar 551,00 euro 
opgehaald! Daarvoor dank aan alle gulle gevers en 
alle medewerkers/sters. 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt 
 
Smakelijk gesprek  

 
Vrijdag 29 september hadden wij ons eerst “smakelijk 
gesprek” van dit seizoen. 
Onze groep bestaat momenteel uit 12 personen ( 6 
stellen) en we komen ongeveer 3x per jaar bij elkaar, 
voor een gesprek en een gezamenlijke maaltijd. 
Iedere keer is het bij iemand anders thuis en een 
ander tweetal verzorgt een gespreksonderwerp. 
Tot vorig jaar werd er eerst uitgebreid samen gekookt, 
maar dan aten we nooit voor 21.00 uur. 
Deze keer had iedereen een menugang thuis gemaakt 
of voorbereid. 
Na een glaasje plus nootje hebben we met elkaar de 
kernwoorden van de 
LEVE(N)DE KERK besproken. Wat we hierbij voelen, 
denken enz… 
Daarna konden we aan tafel voor het voorgerecht. Het 
thema van de maaltijd was herfst.  
We sloten deze gezellige, lekkere maaltijd af met 
koffie en thee. 
We prikten een nieuwe datum in januari en daarna 
ging iedereen weer zijns of haars  weegs. 
Jolanda Kalwij 
 
Warme dekens gezocht 
 
Er wordt lekker "gewoond" in het tweede gebouw voor 
de opvang van "onze" Oekraieners. 
Hier en daar wordt nog wat geklust, maar dat gaat heel 
ongemerkt. De linnenkamer is klaar en alle 
dekbedhoezen, slopen en hoeslakens liggen keurig 
geordend in de kasten. 
Maar .... we hebben onvoldoende warme dekens, 
donzen of wollen dekbedden. Er liggen misschien 10 
extra dekens voor de 150 bewoners en dat terwijl er 
op elk bed een zomerdekbed ligt. Wij kunnen het ons 
nog niet voorstellen, maar de eerste mensen hebben 
al gemeld dat zij het koud hebben in bed! 
Dus ... zegt het voort! 
Een smeekbede bij familie, vrienden, buren en 
bekenden levert vast een hele stapel dekens op! 
Mijn zus had nog een paar wollen dekens uit de jaren 
'45/'50, waar wij als kinderen onder hebben gelegen! 
Wie weet zijn er nog meer van die antieke exemplaren! 
We willen die mensen toch niet de winter in laten gaan 
onder een zomerdekbedje? De dekens kunnen 
dagelijks gebracht worden tot ongeveer 17.00 uur: van 
Houtenpark 21. 
Mocht dat lastig zijn, kunt u ook even bellen, dan haal 
ik het graag bij u op. Alvast bedankt voor uw 
speurtocht! 
 
Met vriendelijke groet, 
Annelies Westra - van den Berg (06 2850 4580) 
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Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Maandag 2 oktober heeft Marien Weststrate ons 
verteld over Schuldhulpmaatje. 
Eerst gingen we in groepjes in gesprek met elkaar 
n.a.v. kaartjes die op de tafels lagen, na een korte 
quiz vertelde Marien boeiend over het onderwerp. 
Al onze vragen werden beantwoord. 
Wat fijn dat er op deze manier mensen met 
geldproblemen worden geholpen. 
 
Maandag 6 november is onze creatieve avond voor 
de Winterfair. Neemt u levensmiddelen mee? Dan 
kunnen we daar weer mooie pakketten van maken. 
Heeft u nog kerstspullen, spelletjes, puzzels? We 
verkopen ze graag op de Winterfair. 
 
Onze avond begint om 19.45 u. in het Lichthuis. 
 
Onze Winterfair is zaterdag 25 november . 
In de Grote Kerk van 10,30 u. tot 15.30 u. 
 
Onze gezamenlijke Kerstviering met de Christen 
Vrouwen: Samen Verder is op maandag 
11 december. Onze gast is Joke Verweerd, schrijfster 
van romans, verhalen en gedichten. Het belooft een 
mooie kerstavond te worden. 
  
Heeft u nog vragen? Nel van Nigtevecht of Gerda 
van den Broek beantwoorden ze graag. 
Er komt weer een gezellige tijd aan met leuke 
activiteiten. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent 
van harte welkom. 
 
Hartelijke groet, het bestuur. 

 
Kerstwandeling 2023 

Vertel het vast rond aan familie, vrienden, collega’s, 
buren, klasgenoten: op zaterdag 16 december van 
16.30 tot 18 uur komt het Kerstverhaal tot leven in 
Weesp. Op verschillende plekken verbeelden 
Weespers korte scènes uit het bijbelverhaal over de 
geboorte van Jezus. 
Voor de kinderen en de volwassenen is daar 
bovendien een spannende speurtocht aan verbonden. 
Een aantal gemeenteleden is inmiddels met 
enthousiasme begonnen aan de uitvoering van dit 
plan. Het doel is om alle inwoners van Weesp die 
daarin geïnteresseerd zijn, te bereiken. 
Het zou mooi zijn als we ook via sociale media, als 
Facebook en Instagram (een kort filmpje van de 
voorbereidingen bijvoorbeeld), ruchtbaarheid kunnen 
geven aan dit initiatief. Daar kunnen we hulp bij 
gebruiken, dus wie wil helpen publiciteit via Facebook 
en Insta te regelen: neem even contact met ons op. 
En wil je meedoen als figurant in de kerstscenes of 
achter de schermen? Of wil je misschien meehelpen 
met het kleden van de figuranten of de ontvangst van 
wandelaars bij het beginpunt, laat het ons weten. Ook 
mensen die iets lekkers willen bakken als deel van het 
bakteam zijn zeer welkom. 
We hebben best wat vrijwilligers nodig om dit 
evenement tot een succes te maken. Dus wie zin 
heeft, meldt dit bij het Team Kerstwandeling 
(bestaande uit: Max Veenstra, Roos Fountain, Irene 
de Groot, Willy Oostenrijk, Jet Salm), je kunt ons 
natuurlijk direct benaderen of mailen naar: 
kerstwandeling@pgdw.nl 

 
Kinderclub ”De Regenboog” 
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Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 10 november wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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