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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl
 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00 uur. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 0294 411080, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, Waagplein 10, 1381 XP 

Weesp, tel. 06 19776307, e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp,  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl

Colofon
 

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 0294 251841 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 1: vrijdag 29 december 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 8 januari 2024. 

Activiteitenperiode: 10 januari t/m 6 februari 2024.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld.
 

Zondag 17 december 
3e zondag van Advent, 
Gaudete, Verblijdt U 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal 
koffiedrinken na de dienst 

   
1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
16.00  uur Christmas Carols 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 24 december 
4e zondag van Advent 
Rorate Coeli, Dauwt hemelen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte door CvK te bepalen  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Kerstnachtdienst 
22.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  
collecte  Speciaal doel (diaconie) + 
  Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 22 december, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 

Maandag 25 december 
Kerstmis  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen   
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Kinderen in de knel  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. M. van der Zwan, Westbroek
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Kinderen in de knel  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 31 december 
Oudjaar 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 7 januari  
Epifanie, 
Verschijning van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 0624905593 
 

Elke woensdag 9.00 - 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Herfst. Stiltegebed. 
Het is koud. De kaars brandt in 

het midden; in mij. 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Woensdag 13 december, vanaf 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: 7,50 p.p. 
Contact: Jetty van Kessel, tel. 0294 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
Donderdag 14 en 28 december 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Zaterdag 16 december van 16.00 tot 18.00 uur  
KERSTWANDELING 
 
Zaterdag 23 december van 13.00 tot 16.00 uur 
KERSTOPENSTELLING GROTE KERK 
 
Vrijdag 5 januari 2024 
OPHALEN OUD PAPIER 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
Vrijdag 5 januari, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Leiding: ds. Berit Bootsma, Hanneke van Harten en 
Dory Heuseveldt 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 
 
Maandag 8 januari 19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
We spelen Bingo, Neemt u weer allemaal een 
ingepakt cadeautje mee? 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Woensdag 10 januari, 20.00-22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 
Hanny Koole 

Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 
 

 

 
Webwinkel en Appostel 

 
Voor bezitters van een smartphone of tablet: 
Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore.  

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 
 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot 

de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt 
collectebonnen bestellen en giften geven. 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 
www.pgwd.nl 

 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk? 
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door Simon 
Biesheuvel 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
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Weet jij hoe laat het is? 

 

‘Mam, weet jij hoe laat het is?’  

‘Tijd om je horloge om te doen ….’ 
 

Deze discussie heb ik regelmatig thuis. Op de een of andere manier ben ik naast moeder ook 

een wandelende atoomklok. Zoals je vroeger een nummer kon bellen om te horen hoe laat 

het was: ‘na de volgende toon is het 12 uur, 33 minuten en 12 seconden … piep’.  

Het adventsproject van de kinderen draait dit jaar om de tijd. Heel veel van de thema’s waar 

we ons mee bezig houden in de periode voorafgaand aan kerst hebben te maken met de tijd. 

Alleen al het verwachten, waar advent om draait: je ziet uit naar een periode die komen gaat 

in de toekomst. Elke week steken we een kaars extra aan, om te laten zien dat de tijd waar 

we naar uitzien steeds dichterbij komt. De profeten spreken in de teksten die zullen klinken 

over een andere tijd, waarin het anders zal zijn. Een wereld waarin niemand kwaad doet en 

niemand onheil sticht, zo zegt Jesaja op de 3e advent (Jesaja 65: 25). 
 

Als je naar zoiets moois en vredevols uitziet, dan is het logisch om je af te vragen hoe laat 

het is. Niets liever wil je dan dat de verwachte tijd er bijna is. 
 

De evangelist Lucas voelt zich aangesproken door de factor tijd. Hij rekent de maanden uit als het gaat om de 

zwangerschappen van Maria en haar nicht Elisabet. Als Elisabet moet bevallen schrijft Lucas: ‘De tijd van Elisabet 

werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.’ (Lucas 1: 57). Lucas wil zijn lezers laten weten dat hij weet 

hoe laat het is. Het is namelijk de tijd dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Iets wat geen toeval is, maar waar God 

zelf de hand in heeft. 
 

Het verhaal van de geboorte begint Lucas met die woorden die velen van jullie 

misschien nog wel uit het hoofd kennen: ‘en het geschiedde in die dagen dat er 

een bevel uitging van keizer Augustus ….’  

Een paar verzen verder wordt er ook over Maria geschreven: ‘En het geschiedde, 

toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou’ (Lucas 2: 6). 

Net als bij haar nicht Elisabet krijg je het gevoel dat er niets toevalligs is aan hoe 

de zaken lopen. Hoe beroerd het voor Jozef en Maria ook is dat zij op dat moment 

op reis moeten, hoe vervelend het ook is dat ze niet de tijd hebben om een goede 

overnachtingsplek meer te vinden omdat alles vol is. Al die tijden dragen bij aan de 

boodschap die verteld wordt. 
 

Namelijk dat díe dag, heden, de redder werd geboren en de hele wereld vervuld werd van goed nieuws. Zo zeggen 

de engelen het tegen de herders. Van vooruitkijken naar de toekomst is de blik opeens op dat ene ogenblik gericht.  
 

Elke kerst keren we terug naar dat ene moment in de geschiedenis. Niet uit nostalgie, maar om opnieuw te voelen 

en te beleven: daar op dat punt in de tijd gebeurde iets unieks. Namelijk dat de Immanuël werd geboren: God met 

ons. God die komt in de menselijke tijd, om daar te zijn waar zijn liefde en hoop zo hard nodig zijn. Naar dat punt in 

de tijd keren we ieder jaar terug, omdat we het nodig hebben om dat steeds te horen en ons met de herders samen 

te verwonderen over het wonderbaarlijke van dat ogenblik in de tijd. 
 

Weet u, weet jij hoe laat het is? Ben je er al klaar voor om God-met-ons te ontvangen? Wat moet er nog gebeuren 

voordat je dat moment, van God die komt, kunt laten plaatsvinden in jouw leven zoals het op dit moment is? Vragen 

waar we zo vlak voor kerst mee bezig mogen zijn. Of zoals het lied van Joke Ribbers het zingt: 
 

Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest  

van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest. 

Hij is geboren in de nacht  

en heeft de wereld 't licht gebracht.  

Zing nu: ere zij God, ere zij God,  

in excelsis gloria. 

(Lied 495: 4, Liedboek 2013)



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 17 december 
Een tijd om te juichen is het thema voor de kerkdienst 
op 3e advent. We luisteren naar woorden van de profeet 
Jesaja. Hij heeft het over een nieuwe tijd die komt, 
waarin God naar de aarde zal komen. Het ondenkbare 
zal dan gebeuren en het zal een tijd van juichen zijn 
(Jesaja 65: 17 t/m 25). Die tijd van juichen voelen we 
misschien nog niet zo, maar we mogen er wel naar 
uitzien. Net zoals deze zondag het paars al een beetje 
roze kleurt. Kerst komt steeds dichterbij! In deze dienst 
willen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. 
 
ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 24 december 
Ochtend: 
We kijken uit naar een mooie dienst waarin Ds. G. van 
Reeuwijk uit Alkmaar voorgaat. 
 
Kerstnacht 
Het thema van deze dienst is: De ogen van een kind. 
Het Gaasperdams Gemengd Koor komt zingen en ook 
samen zullen we natuurlijk veel kerstliederen zingen. 
Buiten zult u ook opgewacht worden met muziek. Komt 
allen tezamen, dan vieren we de geboorte van Jezus! 
 
Ds. Marjolijn de Waal 

 

Maandag 25 december 
Kerstochtend gezinsdienst 
Na weken van verwachten is het kerst geworden. Deze 
ochtend willen we dat vieren in een kerkdienst voor jong 
en oud, waarvan het thema is: Tijd om blij te zijn. Sámen 
mogen we de kerst beleven. Dat doen we met bekende 
woorden, kerstliederen, de klokkenmaker komt voor de 
laatste keer langs en er zal een kerstspel zijn waar de 
kinderen een eigen rol in zullen hebben. Als familie 
samen de kerst vieren en beleven. Met elkaar voelen 
wat het betekent dat God is gekomen als een klein 
kindje. Martine Stam zal met haar gitaar en zang 
meewerken aan de dienst. 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke dienst 
bij te wonen, samen met alle gasten die u deze dag 
misschien zult ontvangen! 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 31 december 
In deze ochtend(!)dienst staan we stil bij Oud&Nieuw. 
Samen maken we ons klaar om de drempel over te 
gaan. 
In deze dienst klinken de liederen die door verschillende 
gemeenteleden zijn aangedragen. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

Zondag 7 januari 
We beginnen het nieuwe jaar met het vieren van het 

Heilig Avondmaal. Een mooi begin! 

En na de dienst wensen we elkaar een goed nieuwjaar 
en heffen wij het glas. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon 
Dhr. S. Biesheuvel   tel. 417859 
 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de 
praktische afspraken. Natuurlijk kan er ook gemeld 
worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
17 december Hr P. van Lindenberg      tel. 412709 
24 december,  Hr. A.v.d. Bergh       tel. 0611711673 
                          (in de ochtend) 
 
24 december Hr. S. Biesheuvel tel. 417859 
                          (Kerstnacht) 
 
25 december Hr. W. de Groot      tel. 0653243921 
31 december Hr. P. van Lindenberg tel. 412709 
7 januari Hr. H. Op’t Land             tel. 418669 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl


In memoriam 
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Willem Hendrik Remeijn 
 

geboren 9-11-1941    overleden 8-11-2023 
 

 
 
 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Willem Hendrik Remeijn. 
 
Wim Remeijn werd in 1941 in de oorlog geboren. Hij groeide op in Voorburg en ontmoette later zijn vrouw Wil en 
samen kwamen zij in Weesp te wonen op de Sinnigvelderstraat. Daar kregen zij twee kinderen: Joscha en Rinske. 
Wim was een heel sportieve man, als gymleraar heeft hij op verschillende basisscholen gewerkt. Ook haalde hij zijn 
akte van handvaardigheid. Hij was heel creatief, hij maakte thuis van alles met wat hij ook maar kon vinden. En hij 
hield ook erg van fotograferen en filmen. Hij had zelfs zijn eigen doka gemaakt in de 2e wc in huis.  
 
Ook bij ons was hij actief bij de creatieve groep in het Lichthuis. In het Lichthuis zijn ook verschillende kunstwerken 
van zijn hand te vinden, hij werkte o.a. met speksteen en oude fietsbanden. Ook is hij actief geweest bij de kerktaxi, 
tot het niet meer ging. 
 
Zijn vrouw Wil overleed in 2006 en het leven zonder haar was moeilijker. Het lukte hem steeds minder goed om 
contacten te onderhouden en goed voor zichzelf te zorgen.  
Na een val kwam hij in Oversingel terecht. Daar heeft hij het goed gehad, met goede contacten met anderen, ook uit 
ons midden. 
 
Het ging al langer wat slechter met hem, maar toch ging het uiteindelijk snel en overleed hij op 18 november. 
 
In de dankdienst voor zijn leven lazen we psalm 8. Over God als kunstenaar die zijn handtekening onder de wereld 
heeft gezet. Ook onder het leven van Wim. En Wim, op zijn beurt, ging door met het scheppen en zien van schoonheid 
en liet zo ook zijn handtekening achter.  
God laat niet los wat zijn hand begon. Dat dat ons tot troost mag zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 

 



Van de predikanten 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
Struinend in de boekwinkel voor 
Sinterklaas cadeautjes kwam ik een 
boek tegen dat ik mezelf cadeau 
moest doen (ik kan nooit zonder 
boek een boekwinkel uitlopen 
namelijk). Het is een (kinder-) 
gedichtenbundel van Hans en 

Monique Hagen, van mooie tekeningen voorzien door 
Charlotte Dematons. Ik kwam daar ook dit gedicht tegen 
getiteld: ooit nooit iets. 
 
ik weet 
wat warm is en wat koud is 
wat zoet is en wat zout is 
 
ik weet 
wat lief is en wat stout is 
wat goed is en wat fout is 
 
maar wat is nul en wat is niets 
wanneer is ooit wanneer is nooit 
en waar is nergens 
dat moet ik nog bedenken 
 
ik denk nooit aan niets 
want als ik dat probeer 
denk ik stiekem toch aan iets 
 
ooit ben ik met denken klaar 
dan weet ik alles 
van nul en niets en nergens 
dan ben ik wetenaar 
 
Terugblik eeuwigheidszondag 
De kerkdienst op 26 november was weer 
indrukwekkend. Het was fijn om familieleden in de kerk 
te kunnen ontvangen voor het gedenken van hun 
geliefden en na afloop een kop koffie met elkaar te 
kunnen drinken. De gedenkplek bij het liturgisch 
centrum zag er prachtig uit dankzij Lia Bogerd en Irene 
de Groot. De muziek van het Tramonto kwartet klonk 
prachtig. Het is altijd een bijzondere en ook wel beladen 
dienst, maar wat is het goed om in de gemeenschap te 
gedenken en samen troost te zoeken! 
 
Kerstgezelligheid 
Wat wordt er hard gewerkt om er een mooie en 
gezellige kerstperiode van te maken! De komende 
weken gaat er van alles gebeuren, van de Christmas 
Carols tot een kerstwandeling en kerstvieringen van de 
Soos en andere organisaties. Je zou bijna door alle 
kerstbomen het bos niet meer zien, maar ik hoop vooral 
dat iedereen komende periode ergens het gevoel krijgt 
dat het echt kerst is geworden, misschien wel te midden 
van grote zorgen of verdriet. 
 

16 december kerstwandeling 
Vier jaar na de eerste editie gaat het dan eindelijk weer 
lukken! Een echte kerstwandeling, met veel vrijwilligers 
en figuranten. Wat is de commissie hard aan het werk. 
Zo veel mensen doen weer enthousiast mee. Nu hopen 
we natuurlijk ook op veel enthousiaste deelnemers, 
maar dat moet vast goed komen als jullie enthousiast 
laten weten dat de kerstwandeling er is! 
 
23 december - Kerstopenstelling Grote Kerk 
Pratend over kerst, kwamen we te spreken over 
zaterdag 23 december. Een drukke dag voor veel 
mensen, maar ook een dag waarop behoefte kan zijn 
aan een moment van rust en verstilling. Daar zijn Anke 
van den Bergh, Petra Bouwman en Ineke van de Pol 
mee aan de slag gegaan. 
 
Op zaterdag 23 december is er een Kerstopenstelling 
van de Grote Kerk van 13.00 tot 16.00 uur. Voor al het 
winkelend publiek dat even een blik in onze mooie kerk 
wil werpen, een kaarsje wil aansteken of even wat rust 
wil. Maar ook voor alle gemeenteleden die gewoon 
even binnen willen lopen. Buiten zal er bij een 
knapperend vuurtje een kopje chocolademelk te krijgen 
zijn. Binnen is de kerk in volle kerstsferen en zullen 
mensen ontvangen worden voor een gesprekje, om 
even rond te kijken of een kaarsje aan te steken.  
 
Kom dus even binnen lopen als u die dag nog uw 
boodschappen doet! 
 
God in de klimaatcrisis –18 januari 
Noteer deze datum vast in uw agenda. 
Verderop in deze Onderweg wordt aandacht gevraagd 
voor de avond die BinnensteBuiten organiseert getiteld:  
God in de klimaatcrisis.  
 
Een interactieve avond over hoe je hoop houdt in een 
snel veranderende wereld. Welke keuzes maken nu 
echt verschil voor het klimaat en de wereld? Een avond 
die verzorgd wordt door Alfred Slomp, ook bekend van 
God in de supermarkt. De avond zal plaatsvinden op 18 
januari en aanmelden is verplicht. Dat kan via 
binnenstebuiten@pgwd.nl 
 
Ik wens iedereen gezegende kerstdagen toe met licht, 
warmte en hoop voor u, uw geliefden en deze wereld! 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Na een altijd weer indruk- 
wekkende eeuwigheidszondag 
leven we nu in adventstijd. Een tijd 
van ruimte maken voor het kleine 
kindje Jezus, geboren in onze 
wereld. 
 

Zelf sta ik niet op het preekrooster voor Advent, dat 
kwam zo uit. Dat voelt een beetje vreemd, maar ik heb 
gelukkig nog wel een gastbeurt staan. Dat betekent 
dat ik al wel vooruit kan kijken naar kerstavond. Het 
thema is ‘de ogen van een kind’. Deze zin komt uit een 
prachtig liedje uit het liedboek: ‘Geef mij terug de ogen 
van een kind’. Ik heb een mooi boekje (uit de jaren 70) 
met daarin gedachten van kinderen over God. Bij het 
thema kerst stonden o.a. de volgende uitspraken die 
ik jullie niet wilde onthouden: 
 
‘Ineens werd Maria wakker en zag Jezus liggen. Ze 
ging Jozef ook wakker maken en ze waren er nog heel 
gelukkig mee’. (Els) 
 
‘De mensen kopen kipetjes en ze sjachte hazen en die 
braaen ze die. Een kip dat is pas lekker maar daar 
moet je niet over praten. Het gaat meer om Jezus.’ 
(Ronald) 
 
Over kindertheologie gesproken…  

Lectoren 
Misschien heeft u het opgemerkt; de lectoren 
beginnen nu op zondagmorgen ook in de consistorie 
en lopen mee met de ambtsdragers en voorganger 
naar voren. Het is mooi om de dienst samen te 
beginnen. Ze delen tenslotte het Woord met ons! 
Dan kan ik meteen zeggen hoe blij ik ben met de 
lectoren. Het is bijzonder om de bijbelverhalen te 
horen klinken. Vaak denk ik tijdens het horen van de 
lezing: hé dat heb ik in de voorbereiding helemaal niet 
zo gelezen. Horen is echt iets anders dan zelf lezen. 
Dus, fijn dat jullie er zijn en zo zorgvuldig je taak 
uitvoeren. 
 
Inauguratie Rik 
Tot slot, ik heb hier eerder geschreven dat Rik 
hoogleraar is geworden. Op 26 januari vindt de 
officiële inauguratie plaats. Voor wie dat leuk vindt: 
van harte welkom om daarbij te zijn! 
Het begint om 15.45u en duurt tot ongeveer 16.45u in 
de aula van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 
Amsterdam). Daarna is er nog een receptie. Ik heb zijn 
inaugurele rede al mogen lezen en ik kan zeggen: het 
is echt goed te volgen voor een gewoon mens zoals 
ik… Het gaat over hoe filosofie en theologie ons 
kunnen helpen radicalisering beter te begrijpen. Een 
zeer actueel thema dus. 
 
Ik wens jullie een mooie advent toe. En veel plezier 
voor alle kerstengelen en hun ontvangers! 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waa 
l

 
Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Terugblik Kerkenraadsdag 
11 november 2023 vond de jaarlijkse Kerkenraadsdag plaats. Het thema was dit jaar, hoe kan het ook anders op 
deze datum, ‘Sint Maarten’ (Licht). 
Na de opening, het aansteken van de kaars en het luisteren naar een lied uit Taizé (Jezus, U Bent Het Licht) 
begonnen we de ochtend met het in tweetallen bespreken wat voor ons het doel is van de Kerkenraadsdag. De 
uitkomst hiervan werd op post-its geschreven, opgeplakt en kort met elkaar besproken. Als gemene deler kwamen 
de volgende drie doelen naar voren: 
elkaar beter leren kennen (teambuilding, ‘ont’moeten), elkaar inspireren (verdieping) en de toekomstvisie van de kerk 
(koers uitzetten). 
 
Daarna hebben we met elkaar een quiz gemaakt en een verhaal gehoord rondom het thema ‘Sint Maarten’. 
Aansluitend hebben we met elkaar, aan de hand van de kernwoorden van de ‘Levende Kerk’ (RIBLOS: Ruimte, 
Inspiratie, Betrokken, Lef, Open, Samen doen), ons verdiept in een aantal Bijbelteksten rondom het sub thema ‘Licht’. 

Aan het eind van de ochtend was het tijd voor de teamfoto,  
 
hebben we heerlijk gewandeld in het zonnetje en met elkaar genoten van de met elkaar samengestelde  
 

lunch. Na de lunch zijn we het middagprogramma met elkaar 
begonnen met een ‘energizer’: the Human knot challenge 
(google eens voor voorbeeld filmpjes). 

 
Volledig opgeladen waren wij klaar voor het 

middagprogramma. Onder begeleiding van Jetske Kalwij hebben we kaarsen met elkaar geschilderd. Dit was nog 
best een uitdaging, maar een gezellige activiteit om met elkaar te doen. Na afloop hebben we met elkaar gedeeld 
aan wie we de kaars gaan geven en waarom. Hopelijk ervaren de ontvangers een beetje ‘Licht’ in de aankomende 
donkere dagen. 

 
Vervolgens hebben we met elkaar de dag geëvalueerd en teruggekeken aan de hand van de post-its, of de dag 
voldeed aan onze verwachtingen. De eerste twee doelen zijn naar tevredenheid aan bod gekomen. Het derde doel 
is vorig jaar aan bod gekomen, dus werd dat dit jaar niet gemist. 
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Het programma werd afgesloten met het luisteren naar een lied van Stef Bos, ‘Geef Licht’, een gebed en een gezellig 
drankje met partners. 
Alles bij elkaar een geslaagde dag! 
 
Namens de Kerkenraad, 
Henk de Groot en Mirjam Heijstee   
 
Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 7 januari houden we weer onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om 
elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. 
De kerkenraad nodigt u uit om na de kerkdienst gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig 2024. 
Namens de kerkenraad, Marien Weststrate 
 

 

 
Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
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Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Kerstgiften/Kerstpakketten 
Zoals al vele jaren gebruikelijk is zullen wij ook dit jaar 
Kerstgiften en Kerstpakketten geven aan mensen met 
een erg smalle beurs. Ook dit jaar worden de 
Kerstpakketten weer gratis verstrekt door de Fam. 
Pronk, waar wij ze zeer dankbaar voor zijn. De 
Kerstgiften en Kerstpakketten worden gegeven aan 
zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden. Mocht 
u iemand in uw omgeving weten die het financieel 
zwaar heeft en die u wel een extraatje zou gunnen met 
de Kerstdagen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
weten via ons e-mailadres: www.diaconie@pgwd.nl 
 

Collectes tijdens de Kerstdagen 
 

Zondagavond 24 december, Kerstnachtdienst is er 
één collecte, waarvan 70% bestemd is voor een 
diaconaal doel. Dit jaar is dat doel “Stichting het 
Vergeten Kind”. 
 

STRIJD JE MEE VOOR DE VERGETEN KINDEREN? 
 

In ons land wonen maar liefst 100.000 kinderen in 
onveilige of onleefbare thuissituaties. Ze krijgen niet de 
liefde en aandacht die ze nodig hebben. Zo’n jeugd 
veroorzaakt trauma’s voor het leven. Het Vergeten 
Kind roept iedereen op: laat deze kinderen er niet 
alleen voor staan! 
Door ons te steunen maak jij je hard voor betere 
jeugdzorg. Ook zorg je ervoor dat kwetsbare kinderen 
weer ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hiermee geef je ze de 
kracht en het zelfvertrouwen om het dagelijks leven 
thuis beter aan te kunnen.  

 

Maandag 25 december, 1e Kerstdag is de 1e 
collecte bestemd voor het Kerk in Actie project 
‘Kinderen in de Knel: Oekraïne’. 
 

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. 
Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. 
Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en 
Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 

zadenpakketten, zodat 
ze toch eten op tafel 
hebben. 
Op centrale plekken in 
getroffen steden staan 
mobiele locaties waar 
kinderen en hun ouders 

kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk 
in Actie helpt ook bij het herstel van kapot 
gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 
kunnen blijven leren. 
 
Geef aan deze Kerstcollectes in de kerk of via de 
webwinkel van de Protestantse Gemeente te Weesp 
en Driemond. Helpt u mee om deze collectes tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Namens de Diaconie, 
Mirjam Heijstee

 
Berichten 
Eindejaarsgift 2023 

 

Leve(n)de Kerk! 
 
Het thema “Leve(n)de Kerk” is nog steeds onderwerp 
van gesprek. Verschillende avonden hebben we er 
over gesproken en ook tijdens de Startzondag stond 
dit thema centraal. 
Voor ieder van ons is een plaats in de kerk. Soms door 
er stil aanwezig te zijn, soms door een taak aan te 
pakken of gewoon voor de koffie te zorgen. 

Elk van ons doet ertoe en mag er zijn. Elk van ons met 
onze eigen eigenschappen, kwaliteiten en 
vaardigheden. 
In de kerk is iedereen welkom. De genade die je in de 
kerk ontvangt is genoeg om van te leven en uit te 
delen. Vanaf de kerk gaan we de wereld in, om 
handen en voeten te geven aan die genade. 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk “Leve(n)de 
Kerk” wil ons inspireren, ruimte geven, betrokken zijn 
op elkaar, lef hebben, en dat samen te doen. We 
willen graag een open en uitnodigende gemeente zijn 
en het grappige is dat de mensen van “buiten” ons dat 
het beste kunnen leren. 
We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten 
doorklinken in de activiteiten van onze gemeente, 
zoals erediensten, diaconaat, pastoraat, jeugd- en 
seniorenwerk, gespreksgroepen, catechese en koren. 
Uitnodigende activiteiten voor jong en oud, die 
toerusten, verbinden en inspireren. 
 
Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren 
dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u 
aan het einde van het jaar om een extra gift.  
U kunt uw gift overmaken naar rekening 
NL28 INGB 00001402 63 t.n.v. Prot. Gemeente 
Weesp en Driemond, of via de app Appostel of 
webwinkel.pgwd.nl  
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
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Bedankt 

We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor alle steun 
en medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden 
van mijn liefste vrouw, onze lieve, zorgzame en 
gezellige moeder & schoonmoeder 
 

Cora Sloot-Schoenmaker 
 

Dit heeft ons veel kracht en troost gegeven bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
Klaas 
Andrick & Jisca 
Dorian & Victoria 
 
Eens de gids van Mooi Weesp, maar voor altijd een gids 
in ons leven. 
Ter nagedachtenis aan Cora is het nog steeds mogelijk 
om te doneren via onze speciale actie-pagina aan het 
longfonds. 
 
Door het via deze pagina te doen kan Cora nog 1x 
bijdragen aan een mooiere wereld, zoals zij altijd heeft 
gedaan. 
Deze pagina is te bereiken via: supp.to/cora-longfonds  
 
of via onderstaande QR-code: 

 
We willen iedereen die al heeft meegedaan oprecht 
bedanken voor hun donatie aan het longfonds. Deze 
steun motiveert ons enorm om hiermee door te gaan. 
 
Kerstviering Gereformeerde Bond 

Op Deo Volente woensdag 20 december hoopt de 
Gereformeerde Bond haar jaarlijkse kerstviering te 
houden in het Lichthuis. De avond begint om 19.30 
uur, een avond gevuld met het zingen van 
kerstliederen, een meditatie en een kerstverhaal. 
Ds. J. Harteman uit Hilversum zal de meditatie 
verzorgen. 
U bent van harte welkom op deze avond. 
 
De kerstcommissie van de GB 
 
AAN TAFEL 

In de vorige Onderweg 
hebben wij al verteld over het 
nieuwe project Aan Tafel dat 
wij als diaconie willen 
opstarten. In januari hebben 
wij de eerste avonden 
gepland. Deze zijn op vrijdag 
12 januari, vrijdag 19 januari 

en zaterdag 27 januari. Bij wie laten wij u nog niet weten 
en wat er gegeten wordt ook nog niet. Dat vindt u 
allemaal op en in de enveloppen die wij vanaf 1 januari 
2024 te koop aanbieden in de kerk. U koopt een 

envelop op de datum die u wilt, daarop staat wat er 
gegeten wordt en in de envelop zit de naam en het 
adres van degene bij wie u gaat eten.  
  -   Spannend, maar heel leuk denken wij   - 
De opbrengst van deze etentjes zijn voor een speciaal 
doel dat de diaconie bekend zal maken. Dit doel zit 
ook in de envelop met eventueel wat nadere 
informatie.  
Ik heb inmiddels de eerste aanmeldingen al binnen, 
dus wij verwachten dat er wel veel belangstelling is 
voor dit project. En hoe lekker is het om eens een 
avond niet te hoeven koken en gezellig met andere 
mensen aan tafel te zitten. Wij hopen op een groot 
succes en heten u van harte welkom Aan Tafel.  
De voorbereidingsgroep Astrid Bijvoet, Annelies 
Westra en Anga Oosterom 06-51999169 
 
Het project “adopt a granny” 

Hoe gaat het nu met Valentina en Elizabeth? 
Valentina uit Moldavië en Elizabeth uit Tanzania zijn 
de 2 granny’s, die wij als gemeente geadopteerd 
hebben via het project “adopt a granny” van Stichting 
Dorcas. Helaas kan Valentina steeds slechter zien. 
Met medicatie en vitamines blijft haar gezondheid 
verder stabiel. Een paar keer per jaar ontvangt zij door 
deelname aan het project een basispakket met 
voeding, drogisterij artikelen en vitamines. 
Zij heeft goed contact met familie. Met haar buurvrouw 
wandelt ze elke dag, wat ze erg fijn vindt. Ook geniet 
ze van diverse uitstapjes, welke georganiseerd worden 
door haar project. Ze gaat erg graag naar de 
bijeenkomsten van de “Active Grannies Club”.  
Elizabeth is ondanks haar hoge leeftijd van bijna 80 
jaar nog een zeer actieve dame. Ze houdt kippen en 
verbouwt haar eigen groenten, welke beide mogelijk 
zijn gemaakt met steun van het project. De opbrengst 
voorziet haar en haar inwonende kleinkinderen in hun 
levensonderhoud; deels door eigen gebruik en deels 
door verkoop. 
Bij de ouderenclub leert ze graag over klimaat-
veranderingen. Ook zet ze zich in voor de rechten van 
ouderen. Elizabeth gaat wekelijks naar de kerk voor 
gebed en bijbelstudie. Voorheen voelde Elizabeth zich 
vaak somber, maar tegenwoordig kan ze veel schik 
hebben met leeftijdsgenoten. 
 
met vriendelijke groeten, 
namens de ZWO-commissie, Annemieke Bakker 
 
Verhuizen 

Na 15 jaar in het prachtige Weesp gewoond te hebben 
ga ik in januari 2024 verhuizen naar Sneek, om daar te 
gaan samenwonen met mijn vriend. Ik ga daar dan ook 
op zoek naar een nieuwe kerkelijke gemeente. 
Hopelijk voel ik mij daar net zo snel thuis, als toen ik 
hier naar Weesp kwam. Vanaf het begin af heb ik mij 
hier thuis en op mijn gemak gevoeld. Bedankt 
daarvoor!  
Op zondag 31 december zit ik voor de laatste keer in 
de regie van de livestream en neem ik ook afscheid. 
Tot dan? 
Groeten, Linda de Zeeuw 
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Festival of Lessons and Carols 

Op zondag 17 december is het weer zover, het 
jaarlijkse Festival of Lessons and Carols, in de Grote 
Kerk van Weesp! 
Het Christmas Carolkoor staat als altijd onder leiding 
van Miriam Westgeest en Christine Kamp bespeelt de 
piano en het orgel. 
We hebben weer een sfeervol programma voor u 
ingestudeerd, dus komt allen! 
 
Let op: net als vorig jaar is ook deze keer de 
aanvangstijd 16.00 uur! 
 
De toegang is (nog steeds) gratis, maar een bijdrage 
in de collectezak na afloop is zeer welkom. 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Zaterdag 25 november was het zover: 
onze jaarlijkse Winterfair! 
Het was weer een feestje. Wat zag het koor er gezellig 
uit met allerhande spullen. Veel zelfgemaakt : gebreide 
sokken, engeltjes van glas in lood, kerstkaarten, 
prachtige kerststukken, oliebollen, gevouwen 
engeltjes, koekjes.....teveel om op te noemen. 
En dan ons terras met overheerlijk gebak, koffie en 
thee en natuurlijk het Rad van Avontuur. 
Prachtige prijzen, geschonken door een hele lijst 
Weesper winkeliers! 
De opbrengst was ruim 2900 euro. Een bedrag om 
trots op te zijn. We willen alle vrijwilligers en onze 
sponsors heel erg bedanken, want zonder jullie was 
het niet mogelijk! 
Fijn dat we dit met elkaar hebben gedaan. 
 

Op het moment van schrijven hebben we onze 
Kerstavond nog niet gehad. We hopen op een mooie 
avond met Joke Verweerd. 
 

Maandag 8 januari is onze eerste avond in het nieuwe 
jaar. We beginnen met een gezellig spelletje Bingo. 
Neemt u weer allemaal een ingepakt cadeautje mee? 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
U bent van harte welkom! 
 

Van de tel groep 

Corrie Alberts heeft vele jaren trouw in de telgroep 
mee gedraaid om het collectegeld te tellen en 
voorheen naar de bank te brengen. Corrie heeft 
aangegeven dat het nu mooi is geweest en zij met 
pensioen wil! Dat gunnen wij haar natuurlijk van harte! 
Corrie, heel veel dank voor jouw trouwe inzet! 
Als er iemand weggaat valt er een plekje open die wij 
gelukkig weer op hebben kunnen vullen.  
Robert de Vos zal de plek van Corrie overnemen. Wat 
fijn dat er weer iemand bereid is gevonden. 
 
Ida Westland

 
God in de Klimaatcrisis - 18 januari 2024 

 
Een interactieve workshop over zinvol handelen in 
tijden van klimaatverandering 
 
Door: Alfred Slomp op uitnodiging van de Protestantse 
Gemeente Weesp en Driemond 
 
Voor wie: Iedereen 
 
Toegang: Gratis, wel graag aanmelden op 
binnenstebuiten@pgwd.nl 
 
Datum: donderdag 18 januari van 20:00 - 22:00 
(inloop: 19:45 uur) 
 
Adres: Lichthuis, Waagplein 10, Weesp 
 
De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact 
wij hebben op de natuur. Ons afval stroomt door de 
rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en 
de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We 
kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. 
Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties 
na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de 
wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan je 
doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog 
wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En 
hoe houd je de hoop vast? En als je gelovig bent: hoe 
kun je je laten inspireren door Gods droom voor een 
eerlijke wereld? 
 
Alfred Slomp geeft al jaren workshops en lezingen 
over duurzaam leven. Daarnaast is hij auteur van 
SuperWaar en zijn nieuwste boek Wat je wel kunt 
doen. Hij neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop 
houdt in een snel veranderende wereld. 
Deelname is gratis.  
 
Opgeven graag voor 10 januari 2024 bij Sarah Klerks 
met een mailtje naar: binnenstebuiten@pgwd.nl. 
 
Wees welkom! 
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Een kind dat uit wanhoop 
gaat stelen 
 
De 16-jarige Dennis zag zijn 
moeder ploeteren om voor 
haar zes kinderen te zorgen. 
Ze gingen regelmatig met 
honger naar bed. Dennis wist 
nog maar één oplossing: ‘s 
nachts metaal van garages 

stelen om overdag te verkopen. Kerkleden zagen hun 
nood en wisten het tij te keren. 
 
Omkijken naar kwetsbare kinderen 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert leden van 
Zambiaanse kerken in hun eigen buurt om te kijken 
naar kwetsbare kinderen met te veel 
verantwoordelijkheden. Vaak zijn dat kinderen zonder 
ouders, maar ook de 16-jarige Dennis leefde in 
armoede en had te veel taken thuis. Zijn vader was al 
voor zijn geboorte overleden. Zijn moeder was nooit 
hertrouwd, maar had nog wel vijf kinderen gekregen. 
Dennis zag de nood van zijn moeder 
Pas toen Dennis 8 jaar was, kon hij voor het eerst naar 
school. Zijn moeder had grote moeite om genoeg geld 
te verdienen om de zes kinderen naar school te laten 
gaan. Ze hield wat eenden en kippen en verdiende 
soms wat bij als dagloner. Toen Dennis ouder werd, 
besefte hij hoe zijn moeder moest ploeteren. Hij 
besloot dat hij ook geld moest inbrengen. Dat deed hij 
door ‘s nachts met vrienden te gaan stelen. Zijn 
moeder mopperde als ze merkte dat hij laat 
thuiskwam, maar dacht dat hij geld verdiende met 
werk.  
 
Kerkleden zagen de nood van Dennis 
Vorig jaar kwam Dennis plotseling in beeld bij 
christenen die via de Zambiaanse Raad van Kerken 
als maatje voor kwetsbare kinderen getraind waren. Ze 
vroegen eerst welke hulp hij nodig had. Hij kreeg 
nieuwe schoenen en een schooltas. Zijn examengeld 
werd betaald, zodat hij de eerste fase van de 
middelbare school kon afronden. Zijn moeder kreeg 
hygiëne middelen, zoals waspoeder, zeep en 
tandpasta. De dag dat Dennis er niet meer alleen voor 
staat, is een keerpunt in zijn leven. 
Maatje werd keerpunt voor Dennis 
 
Dennis is inmiddels 18 jaar. Hij zit in de bovenbouw 
van de middelbare school en werkt af en toe als 
dagloner. Ook kan hij regelmatig in het plaatselijke 
restaurant aan de slag in ruil voor eten. Hij is 
vastbesloten zijn middelbare school af te maken. Hij 
heeft weer ambitie: “Ik wil graag leraar worden. Ik wil 
mijn broertjes en zusjes vooruit helpen, maar vooral 

voor mijn moeder zorgen, die mijn steun en toeverlaat 
is.”   
 
Wij willen deze adventperiode geld ophalen om 17 
kinderen zoals Dennis te ondersteunen. Dat betekent 
dat er per kind 145 euro nodig is. Dat geld wordt 
gebruikt om een maatje te trainen en schoolkosten te 
betalen.  
 
Totaal is ons streefbedrag deze adventperiode 
2465 euro. Helpt u mee? 
 
 
Kerst-inloop 2023 

Al bijna een halve eeuw traditie! 
 
Kerst vieren we samen en ook dit jaar 
weer als vanouds op Eerste Kerstdag 
(25 december) een gezellige dag met 
elkaar. 

Wat praten, spelletjes, een kerstverhaal, zingen en 
Kerst-bingo! 
Een echt Kerstdiner tot slot! 
Graag even aanmelden, dan weten we op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen met eten: 06 2850 4580 
(Annelies Westra). 
 
Dit jaar GEEN Kerst-Verrassings-Tassen. 
Na een paar jaar Corona kunnen we gelukkig weer 
samen Kerst vieren. 
We moeten natuurlijk op onze hoede blijven en onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
Kom dus niet als u verkouden bent. 
 
 
Vacatures 

De diaconie is met spoed op zoek naar nieuwe 
collectanten. 
Helaas hebben de afgelopen periode 3 collectanten 
hun werkzaamheden voor de diaconie stopgezet, 
waardoor we van 7 naar 4 collectanten zijn 
teruggegaan. We hebben nu een tekort aan 
collectanten. Wij danken de collectanten die stoppen, 
hierbij hartelijk voor hun werkzaamheden. 
 
Lijkt het u wat om te helpen met collecteren en om te 
helpen met het organiseren van het Heilig Avondmaal? 
Dan zijn wij heel erg blij als u zich aanmeldt bij Astrid 
Bijvoet (voorzitter diaconie). Dat kan per mail: 
diaconie@pgwd.nl 
of telefonisch: 06-51999169 
Ik wacht uw reacties met spanning af....... 
 
Astrid Bijvoet 
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Kerstwandeling 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 16 december komt het Kerstverhaal tot leven in Weesp. Startpunt van de speurtocht voor jong en oud 
is tussen 16.00 en 17.00 uur voor de RK-kerk aan de Mr. Troelstralaan 19. 
 



Berichten 

 ONDERWEG 19 

Voor de jeugd van 12-16

 
Elke eerste zondagochtend van de maand willen we 
met de jeugd van 12-16 bij elkaar komen in het BIOS-
gebouw tijdens de kerkdienst. 
We ontmoeten elkaar om 10.00 uur en willen met het 
ontvangen van de zegen weer in de kerk zijn. Wij zien 
uit naar mooie ontmoetingen om met elkaar ook 
samen de bijbel te lezen. Alle jeugd van 12-16 is van 
harte welkom. 
 
Willem en Lysette Nell 
 
Kinderclub de Regenboog 

De kinderclub is al weer een paar weken van start 
gegaan, super fijn dan jullie allemaal gekomen zijn, 
wat een feest dat het weer kan!! 
De eerste dag gingen alle kinderen zijn of haar 
uitgezochte multomap versieren. Er waren heel veel 
mooie kleuren en elk kind mocht met rubberplaat 
letters de eigen naam erop zetten en ‘m helemaal 
gezellig maken met mooie stickers! In de map komen 
elke week de verhalen met daarbij ook nog een leuke 
puzzel. We deden dit in de benedenzaal van ’t Web en 
het was weer een heerlijk gezellige rommelige drukte. 
Het verhaal dat als eerste in de map ging is van Daniël 
en zijn vrienden. Een actueel verhaal omdat Daniël 
met zijn vrienden worden ontvoerd uit hun eigen land 
en meegenomen naar het grote en machtige 
Babylonië. Indrukwekkend hoe ze zich staande 
houden als Joodse jongens in een heidense 
omgeving. Hoe het verder ging met Daniël werd 
verteld tijdens de 2 e clubmiddag. De wrede koning 
Nebukadnezar krijgt een droom en dreigt alle wijze 

mannen uit zijn rijk te doden als ze deze droom niet 
kunnen navertellen en uitleggen. Daniël was inmiddels 
ook een belangrijke adviseur en met Gods hulp lukt 
het hem de droom te verklaren en zo een zinloos 
bloedvergieten te voorkomen. Het enige wat Daniël 
daarvoor deed was bidden, net als wij ook altijd mogen 
doen: bidden is praten met God! Ook het verhaal van 
29 november was weer indrukwekkend over de 
bescherming van Daniël’s vrienden die in een 
brandende oven waren gegooid: een engel kwam bij 
hen en de vlammen raakten hen niet…. de God van 
toen is nog steeds dezelfde God als nu!! 
Er wordt elke middag ook weer enthousiast 
geknutseld. De kleintjes maakten een schutpoppetje 
met glitters en een voedervogel met een slinger 
pinda’s om buiten op te hangen. Ook de oudste groep 
was in de weer om de vogels de winter door te helpen, 
ze zaagden een vogelhuisje! 
Van de laatste 2 clubmiddagen dit jaar staat de laatste 
in het teken van Kerst. Daarvoor ronden we nog de 
verhalenreeks van Daniël af. 
Omdat er zoveel kerstfeestvieringen zijn op de 
scholen de laatste week van de kerstvakantie is er op 
20 december géén kinderclub meer. Op D.V. 10 
januari start de kinderclub weer in het nieuwe jaar! 
Voor alle kinderen een heel gezellige vakantie 
toegewenst en heel bijzondere Kerstdagen en een 
gelukkig en gezond nieuwjaar. We hopen jullie 
allemaal weer te zien op 10 januari 2024. Neem gerust 
al je vriendjes en vriendinnetjes mee, vinden we super 
gezellig! 
 
Groetjes, 
de juffies en meester 

 
 

 
www.pgwd.nl 

 
Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief. 
 

 

 
  

http://www.pgwd.nl/


Berichten  

20 ONDERWEG 

 
 

Verschijningsrooster Onderweg 2024     
nr datum kopij verschijningsdatum activiteitenperiode  
1 29-dec-23 8-jan-24 10-jan-24 t/m 6-feb-24  
2 26-jan-24 5-feb-24 7-feb-24 t/m 5-mrt-24  
3 23-feb-24 4-mrt-24 6-mrt-24 t/m 2-apr-24  
4 22-mrt-24 1-apr-24 3-apr-24 t/m 30-apr-24  
5 19-apr-24 29-apr-24 1-mei-24 t/m 28-mei-24  
6 17-mei-24 27-mei-24 29-mei-24 t/m 25-jun-24  
7 14-jun-24 24-jun-24 26-jun-24 t/m 23-jul-24  
8 12-jul-24 22-jul-24 24-jul-24 t/m 20-aug-24  
9 9-aug-24 19-aug-24 21-aug-24 t/m 17-sep-24  
10 6-sep-24 16-sep-24 18-sep-24 t/m 15-okt-24  
11 4-okt-24 14-okt-24 16-okt-24 t/m 12-nov-24  
12 1-nov-24 11-nov-24 13-nov-24 t/m 10-dec-24  
13 29-nov-24 9-dec-24 11-dec-24 t/m 7-jan-25  
1 27-dec-24 6-jan-25 8-jan-25 t/m 4-feb-25  

       

Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13:00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per e-mail: 

kerkbladonderweg@pgwd.nl     

       

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:     

Ina Slokker      

Dr. Wartenalaan 22      

1381 EJ Weesp      
 

 

 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 
 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden via de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks op 
donderdag een nieuwsbrief met daarin een link naar het kerkblad. In verband met de privacy publiceren we op de 

website de persoonlijke informatie uit “Gemeente(mee)leven” niet. 
 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer op papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met vermelding van het adres waarop de papieren versie niet langer bezorgd hoeft te 

worden. 

 
 

 

mailto:kerkbladonderweg@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 5 januari wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  

  
 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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