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Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Een gastvrouw of gastheer is aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tijdelijk vervangen door Joke 

Moolhuizen, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel. 06 10894799,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp,  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 
 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 06 10658575 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 03: vrijdag 23 februari 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 4 maart 2024. 

Activiteitenperiode: 6 maart  tot en met 2 april 2024.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 11 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur De heer K. Posthumus, Apeldoorn 

koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Werelddiaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Werelddiaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 18 februari 
1e zondag 40 dagen, Invocabit 
Roept hij Mij aan 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

m.m.v. het dovenpastoraat 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Dovenpastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 

Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Dovenpastoraat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 25 februari 
2e zondag 40 dagen,Reminiscere, 
Gedenk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. M.th.van der Sijs, Hilversum 

koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Door CvK te bepalen 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. H.F. Klok, Nijkerk 

Gereformeerde Bond 
  

1e collecte Door CvK te bepalen 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 3 maart 
3e zondag 40 dagen 
Oculi  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Orgelfonds 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. M. van der Zwan, Westbroek 

Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Orgelfonds 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 23 februari, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Gerjan Veenhoven 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, 
tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Vrieskoud. Stilt’gebed. 
De kaarsvlam wakkert aan de 

warmte in ons hart. 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 8 en 22 februari 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Zondag 11 februari,  
KLIEDERKERK 
voor vragen: kliederkerkweesp@pgwd.nl 
 
Woensdag 14 februari, 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: €7,50 p.p. 
Contact: Jetty van Kessel. tel: 0294412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 

 
Woensdag 21 februari, 19.45 uur 
CHRISTEN VROUWEN: SAMEN VERDER 
Gast: Stefan Griffioen, duiken met de brandweer 
en jaarvergadering. 
R.K. Zaal, Weesp 
 
Donderdag 29 februari, 20.00-22.00 uur 
MET OPEN HANDEN: GEBED IN THEORIE EN 
PRAKTIJK. 
Leiding: ds. Berit Bootsma, Wim Vlooswijk en  
Wim van Zoest. 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389340002 
 
Donderdag 29 februari 14.00, voorstelling 
Rouw en Trouw 
voor informatie zie blz. 9 het bericht van  
ds. Berit Bootsma 
 
Vrijdag 1 maart 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
vrijdag 1 maart, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 4 maart 19.45 - 21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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Brieven 

Brieven schrijven, wie doet dat nog? Ik heb als tiener een poosje een vriendin gehad in Tsjechië aan wie ik brieven 

schreef. Ergens in een doos heb ik ze nog bewaard. Ze bieden een mooie inblik in ons leven van toen en wat daarin 

belangrijk was. Zij stuurde mij ook altijd een kaart met Pasen, omdat in haar omgeving het vieren van Pasen eigenlijk 

veel belangrijker was dan het vieren van Kerst. Dat kan ik mij nog goed herinneren omdat dit zo nieuw voor mij was.  

 

Een brief kan veel betekenen. Het is tastbaar en kan bewaard worden. Brieven worden gebruikt om bijv. biografieën 

te schrijven over personen die al lang overleden zijn. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat gaat in deze digitale tijd. 

Wat wordt er dan bewaard? Een oude email discussie? Appjes, tweets of comments. Het is allemaal vluchtiger 

geworden, dus op basis waarvan zullen in de toekomst de biografieën geschreven gaan worden. 

 

In de Bijbel staan ook brieven. Die zijn te vinden na de 4 testamenten. Bij elkaar beslaan de brieven meer bladzijden 

dan de verhalen over het leven van Jezus zelf. Voor een cursus mocht ik me onlangs weer eens verdiepen in de 

brieven. Het zijn niet altijd de meest toegankelijke teksten. De taal is soms best ingewikkeld en kan behoorlijk abstract 

zijn. Het is niet altijd duidelijk voor welke problemen een oplossing gezocht wordt. Soms wordt er in korte tijd zoveel 

gezegd dat je over elk woord wel een halve pagina zou kunnen schrijven. 

Tegelijk is het mooi dat deze brieven bewaard zijn gebleven. In sommige gevallen zijn ze zelfs ouder dan de 

evangeliën. Het zijn teksten die geschreven zijn voor concrete mensen die met alledaagse en minder alledaagse 

problemen te maken hebben. Je proeft in de taal dat Paulus zich verbonden voelt met de gemeenten aan wie hij 

schrijft. Dat hun welzijn hem ter harte gaat, maar dat hij zich soms ook kan frustreren over hoe de dingen er lopen. 

Paulus is niet de enige brievenschrijver in de Bijbel. Zo verdiepte ik me wat meer in de eerste Petrus brief. 

Waarschijnlijk is deze niet geschreven door Petrus zelf, maar door een leerling van hem. Iemand die Petrus goed 

gekend heeft en nu zijn gedachtegoed uitdraagt. Dat maakt de dingen die er geschreven worden niet minder 

belangrijk 

Deze Petrusbrief is niet geschreven voor één specifieke gemeente, maar werd gebruikt als rondzendbrief. Hij was 

bedoeld voor verschillende kleine gemeenten die verspreid lagen door het huidige Turkije en Syrië. Reizigers namen 

de brief, inclusief alle nieuwtjes, mee van de ene naar de andere gemeente. 

Het betekende voor zo’n gemeente vaak veel om een brief te ontvangen. De gelovigen hadden het namelijk niet altijd 

makkelijk. Ze hadden zich bekeerd tot Jezus, maar hadden door die keuze gebroken met hun vorige leven. 

Familierelaties en vriendschappen veranderden onherroepelijk. Ze werden lang niet altijd begrepen, met roddels en 

praatjes tot gevolg. De verleiding was groot om het geloof maar op te geven en weer terug te keren naar het oude 

leven. Je merkt dat die eerste Petrusbrief bedoeld is om mensen aan te moedigen vol te houden.  

 

De kracht van deze brief is misschien wel dat hij in verschillende tijden mensen kan aanspreken. De christenen 

waren aan het einde van die eerste eeuw een minderheid. Daarin kunnen wij ons misschien wel herkennen. Inmiddels 

is er in onze maatschappij zoveel veranderd dat wij als gelovigen een minderheid zijn geworden. Hoe ga je om met 

weerstand? Hoe blijf je de weg van Christus gaan als dat niet de meest voor de hand liggende keuze is? De 

antwoorden die toen gegeven zijn, kunnen ook ons misschien wel helpen en bemoedigen. De brief maakt het niet 

mooier dan het is, maar plaatst de weerstand wel in perspectief. Immers Jezus zijn eigen weg was ook niet altijd 

makkelijk. Achter Jezus aangaan betekent ook delen in die dynamiek, maar Hij zal ons de kracht geven om vol te 

houden. 

Bijna aan het einde van de brief staan woorden die mij iedere keer weer raken. Als de brief bijna klaar is, schrijft de 

leerling van Petrus: 

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, 

dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen. 

Leg de last van uw zorgen op Hem, 

want u ligt Hem na aan het hart. (1 Petrus 5: 6 en 7) 

Wij gaan God aan het hart en de last van onze zorgen mogen wij op Hem leggen. Hoe mooi beeld is dat, zeker als 

je dus voelt dat dit geschreven is voor mensen die veel zorgen hadden. Het zal hun leven niet direct veranderd 

hebben, maar hen misschien wel de moed hebben gegeven om vol te houden en door te gaan.  

 

Daarom voor u en voor jou deze woorden aan het begin van de 40 dagentijd. 

In de hoop dat ze jou mogen dragen en bemoedigen. 
 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 11 februari 
Deze zondag zal gaan over vier de schepping. In de 
dienst worden drie verhalen verteld, in plaats van de 
preek. ‘De eerste dans’ vertelt hoe God op de zevende 
dag de mensen leert dansen, geïnspireerd door 
vlinders, zwanen en apen. 
In ‘Wie heeft de wereld gemaakt?’ passeren dieren en 
mensen de revue, die proberen te overleven in een 
veranderend klimaat: slakken, slangen en ijsberen. Het 
derde verhaal geeft een antwoord op de vraag die 
mensen al eeuwen bezighoudt: hoe kwamen mensen 
op het idee om elkaar te gaan zoenen. Na ‘De eerste 
kus ter wereld’ weet u hoe dat zit! 
De verhalen worden afgewisseld met schriftlezingen, 
liederen en gebeden. 
Kees Posthumus, verhalenverteller. 
 

 

Zondag 18 februari 
Vandaag is de eerste zondag van de 40 dagentijd. Deze 
tijd begint traditioneel in de woestijn. Een plek waar het 
leven een uitdaging is, zo ook voor Jezus die net 
gedoopt is. We volgen Jezus op zijn weg de woestijn in. 
Dat doen we in de heel korte versie van Marcus. In zijn 
eerste hoofdstuk besteedt hij er 4 verzen aan (Marcus 
1: 12-15). Maar er zit een wereld aan ervaringen achter. 
Wat zegt Jezus’ weg door de woestijn ons? Deze dienst 
is weer samen met het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Er 
zal in de dienst in ieder geval een tolk Nederlandse 
Gebarentaal aanwezig zijn. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 25 februari 
Tweede zondag van de Veertigdagentijd, ‘Reminiscere’ 
(Gedenk). Deze zondag heet naar Psalm 25: 6 ‘Denk 
aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de 
eeuwen heen.’ 
Op deze zondag lezen we traditiegetrouw het verhaal 
van de verheerlijking van Jezus op de berg (Marcus 9: 
2 – 9). 
Mozes en Elia spreken met Jezus. Het ‘zien’ duurt heel 
even, maar de stem die spreekt uit de wolk blijft klinken: 
‘Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem!’ 
Hier is het slot van mijn preek: 
“Als ik een verschuiving in mijn geloofsleven zou 
moeten aanwijzen dan is het geloof in Jezus gekrompen 
en het verlangen naar de navolging van het geloof vàn 
Jezus gegroeid. 
Luister naar hem, zegt die stem uit de wolk. 
Luister dus niet naar die stemmen die jou klein proberen 
te houden 
Luister naar hem zegt die stem uit de wolk. 
Luister dus niet naar de schreeuwers of de grote 
bekken. 
Luister naar hem zegt die stem. 
Luister dus niet naar de krijgsheren en provocateurs. 
Luister naar hem!” 
ds. Marnix van der Sijs 
 

Zondag 3 maart 
Derde zondag van de veertigdagentijd 
We hopen op een mooie dienst met ds. Marjolijn de 
Waal. 
 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol 
zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
11 februari Hr. W. de Groot  0653243921 
18 februari Hr. H. Op ’t Land 418669 
25 februari Hr. J.H.F. de Vries 450041 
 3 maart Hr. S. Biesheuvel 0682917499 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Thea Hortensius  
 
 

geboren 31-05-1952   overleden 10-01-2024 
 
 
 
In het licht van Pasen gedenken we Thea (Theodora Geertruida) Hortensius. 
Zij is, omringd door haar man Dik en de kinderen, overleden op 10 januari op de leeftijd van 71 jaar. 
 
Thea is opgegroeid in Woerden, waar ze ook Dik leerde kennen. Samen gingen zij in Dordrecht wonen voordat ze 
in Weesp terecht kwamen. Ze kregen samen drie zoons, waar ze graag voor zorgde.  
 
Ze was een lieve en betrokken moeder voor hen, en ook voor de kleinkinderen. Zij betekenden alles voor haar. 
Zorgen voor anderen was haar lust en haar leven. 
Toen de kinderen groter werden ging ze, naast haar vrijwilligerswerk, ook in de thuiszorg werken. 
 
In de kerk heeft zij veel voor anderen gedaan, zo is ze diaken geweest in de Gereformeerde Kerk, bezocht ze 
mensen, hielp ze bij de gemeentemaaltijden en schonk ze koffie. 
 
Zo’n 17 jaar geleden kreeg zij voor het eerst kanker. Ze onderging diverse behandelingen, en het ging ook beter, 
maar het kwam ook terug. En in het afgelopen jaar werd duidelijk dat er geen behandeling meer mogelijk was.  
Ze bleef in alle fases hoop houden en probeerde zo goed als dat ging te genieten van wat wel kon. Zoals vakanties 
en uitjes met Dik, ontmoetingen bij de koffie op dinsdag in het Lichthuis, en het contact met haar kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Thea was een gelovige vrouw, ook al vond ze dat zelf misschien wel lastig om zo te zeggen. Geloof, hoop en liefde, 
dat waren belangrijke woorden voor haar. Maar met hoop en liefde kon ze meer dan met geloof. Toch zag ze overal 
glimpjes ervan, ook in de mensen die om haar heen stonden en kaarten en appjes stuurde. Ze heeft zich daardoor 
gedragen gevoeld. 
God voelde soms ver weg, maar door mensen kwam Hij dichtbij. Naarmate het einde dichterbij kwam voelde ze meer 
rust komen en kwam God ook dichterbij. “Neem mij aan zoals ik ben” was een gebed waarmee ze in de afgelopen 
weken elke avond ging slapen. 
 
Ze heeft nog een mooie kerst gehad met haar gezin, daarna ging het snel en werd ze steeds zwakker.  
 
We hebben haar laten gaan met de woorden van lied 963: 
 
Alleen de liefde kent de weg 
en kleurt de toekomst licht. 
Zij tekent jou ten voeten uit, 
in vrede jouw gezicht. 
Nu zij jou roept, draagt ze jou 
daarheen waar het begon 
-haar armen veilig om jou heen- 
voorbij de horizon. 
 
De dankdienst voor haar leven vond plaats op 17 januari in de Grote Kerk. 
 
Dat haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
De afgelopen periode is bij ons thuis 
tamelijk hectisch geweest. Door de 
ziekte en het overlijden van Jelmer 
zijn vader hadden we opeens heel 
andere prioriteiten in het leven. Zo’n 
periode doet wat met je, merken we. 
Het raakt je tot diep in je ziel en het 
heeft tijd nodig om je draai weer te 

vinden in het ‘normale’ leven.  
Mede namens Jelmer wil ik iedereen bedanken voor 
alle meeleven die we mochten ontvangen. We hebben 
ons gedragen gevoeld door jullie aandacht en gebeden. 
 
God in de klimaatcrisis  
Helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik heb van 
verschillende mensen gehoord dat de avond met Alfred 
Slomp een heel mooie en inspirerende bijeenkomst 
was. Het was hoopvol, dat er toch wel dingen zijn die je 
kan doen om ons kleine steentje bij te dragen aan het 
behoud van onze mooie aarde. Het is een onderwerp 
dat ons vast de komende jaren nog meer bezig zal gaan 
houden. 
 
29 februari voorstelling: Rouw en Trouw 
Tanja Viveen-Molenaar is 
theoloog en inmiddels 20 jaar 
werkzaam als geestelijk 
verzorger in de ouderenzorg. 
Geïnspireerd door haar werk 
heeft zij de vertelvoorstelling 
Rouw en Trouw: verhalen uit het 
verpleeghuis, 
gemaakt waarmee ze bij ons zal 
optreden. Dit zal zij doen op 
donderdag 29 februari om 14.00 
uur in het Lichthuis 
 
Twee verpleeghuisbewoners staan in deze voorstelling 
centraal. Eén van hen heeft een beroerte doorgemaakt, 
de ander heeft dementie. Hun verhalen worden vanuit 
verschillende perspectieven verteld; de verteller, de 
ouderen én hun kinderen vertellen hun verhaal. Het zijn 
verhalen van ouder worden, van verdriet en vervreem-
ding, maar het zijn ook verhalen van verbinding, kracht, 
nabijheid en humor. 

 
De voorstelling vormt uiteindelijk één geheel waarin 
gesproken woord en muziek elkaar afwisselen. Na de 
voorstelling is er gelegenheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
 
Bibliodrama en biblioloog 
Na weer een avond eind januari hebben we de 
volgende bibliodrama/biblioloog avond gepland staan 
op maandag 4 maart. Afgelopen periode mocht ik een 
aanvullende cursus doen op het gebied van biblioloog. 
In deze cursus leerden we hoe je een biblioloog kunt 
maken bij bijvoorbeeld een Psalm, een profetische tekst 
of een tekst uit de Nieuw Testamentische brieven. Heel 
boeiend om ook in deze soms wat ingewikkelde teksten 
te duiken. Wie weet gaan we dat eens met elkaar uit 
proberen. Nieuwe mensen zijn altijd van harte welkom 
om het een avond uit te proberen. 
 
2 avonden over gebed 
Vorig jaar kon door omstandigheden maar één van de 
twee avonden over gebed doorgaan. We merkten de 
avond die we hadden wel dat gebed een onderwerp is 
dat leeft en waar je niet snel over uitgepraat raakt. Hoe 
bid je? Wat bid je? Waarom bidden we in de kerkdienst 
zo vaak? Hoe belangrijk is bidden voor je geloofsleven. 
Vragen waar we nog met elkaar over door wilden 
praten. 
 
Daarom hebben we dit jaar opnieuw voor dit onderwerp 
gekozen om in oecumenisch verband mee bezig te zijn. 
In de 40 dagentijd zullen Wim Vlooswijk en onder-
getekende 2 avonden de deelnemers meenemen in het 
gebed in beide tradities. We beginnen de avond met 
een avondgebed en zullen daarna interactief met elkaar 
bezig zijn. 
 
U bent van harte uitgenodigd om te komen. 
 
Data: Donderdag 29 februari en donderdag 14 maart 
Tijd: 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur 
Locatie: Het Lichthuis. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Ik deel hier nog even de gedichten 
die ik gebruikte in de dienst van 7 
januari. Het mooie was dat 
mensen die gedichten bleken toe 
te kunnen passen op verschillende 
situaties in het leven. 
De auteur is Jan Richardson (te 

volgen o.a. op instagram). Ik heb een van haar 
‘womens’ christmas retraites gelezen en daar twee 
gedichten van vertaald. Ik deel het tweede gedicht: 
 
Voor degenen die ver moeten reizen 

 
Als je de hele reis zou kunnen overzien,  
zou je hem misschien nooit ondernemen,  
misschien nooit de eerste stap durven zetten 
die je voortdrijft 
van de plaats die je kent 
naar de plaats die je niet kent. 
 

Noem het 
de genade van de weg: 
dat wij het alleen zien 
in de fases  
zoals deze zich voor ons openen 
zoals we ze ontvangen: 
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stap 
voor 
stap. 
 

We kunnen niet anders 
dan gaan 
en als je dan gaat 
leg dan de geloften af 
die de pelgrim maakt: 
 

door trouw te zijn 
aan de volgende stap; 
door op meer te vertrouwen 
dan de kaart alleen; 
door acht te slaan op de wegwijzers van  
van intuïtie en droom;  
door de ster te volgen 
die alleen jij zult herkennen; 
 

door je  
ogen open te houden voor  
de wonderen die op je pad kunnen komen  
om door te gaan 
ondanks verleidingen 
ondanks vermoeidheid 
ondanks alles wat je probeert af te leiden van de weg. 
 

Er zijn geloften 
die alleen jij 
zal kennen: 
de geheime beloften 
voor jouw specifieke pad.  
En de nieuwe  
die je zal moeten maken 
als de weg 
duidelijk wordt 
door afslagen 
die je niet had voorzien. 
 

Houd je eraan, verbreek ze, maak ze opnieuw; 
elke belofte wordt onderdeel van het pad, 
elke keuze bepaalt de weg 
die je naar de plek brengt 
waar je uiteindelijk zult knielen. 
 

Om het geschenk aan te bieden 
wat het meest nodig is 
het geschenk dat alleen jij kunt geven – 
 

Voordat je weer gaat 
naar huis 
maar dan anders. 
 

Ik begreep dat de meditatieve stilte na de preek veel 
te kort was, dus op deze manier kunt u het thuis ook 
nog overwegen. 
 
Evaluatie looproute 
In de kerkenraad hebben we de nieuwe looproute 
geëvalueerd en we hebben geen nieuwe geluiden 
gehoord dat mensen het niet prettig vinden. Het lijkt al 
een heuse gewoonte te zijn geworden! 
Wij zijn er zelf als kerkenraad erg blij mee, het is fijn 
om mensen op deze manier te kunnen begroeten en 
soms ook een reactie op de dienst te kunnen horen. 
Dat is ook zeker erg prettig voor de predikanten. 
Nogmaals willen we benadrukken dat het geen 
verplichting is, dus als het te ver lopen is of als de nood 

om koffie te hoog is kunt u ook direct naar de koffie 
gaan. 
 
Activiteitenkalender 
Everdiene Geerling en Hinke de Groot hebben 
aangegeven te willen stoppen met het maken van de 
activiteitengids. We zijn hen zeer dankbaar voor de tijd 
en de wijze waarop ze dit hebben gedaan. 
De kerkenraad heeft er lang over nagedacht hoe we 
dit kunnen opvangen. En heeft besloten om iemand 
(of meer mensen) te zoeken voor het maken van een 
halfjaarlijks overzicht van de activiteiten. De inhoud 
van de activiteiten kan vermeld worden in Onderweg 
en op de website. Maar er komt dus geen boekje 
meer. 
Dus bij deze de oproep voor iemand die een 
halfjaaroverzicht wil maken van de activiteiten in de 
gemeente. 
Je bent het verzamelpunt, iedereen die een activiteit 
organiseert mailt jou wanneer, waar, etc. En jij maakt 
daar een kalender van. Voor de periode sept t/m 
januari en februari t/m juni. Het format is er al, maar je 
mag dat aanpassen zoals je zelf wilt. 
Het is misschien het fijnst om dit met z’n tweeën te 
doen, dus meerdere aanmeldingen zijn ook welkom. 
Je kunt je melden bij een van de kerkenraadsleden. Je 
doet er de hele gemeente een groot plezier mee om je 
aan te melden! 
 
Vakantie en permanente educatie  
In de vorige editie schreef ik dat ik ga beginnen aan 
mijn permanente educatie. De eerste keer is van 4 t/m 
6 maart. In die periode zal ds. Dick Pruiksma er zijn, 
mocht het nodig zijn.  
 
Ook heb ik een weekje vakantie van 11-18 februari. 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal 
 
Gemeente(mee)leven 

In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
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Lieve gemeenteleden, 
 
Wat bijzonder om alle gelukwensen te ontvangen. En 
heel bijzonder om te merken hoe erg de gemeente met 
Jesper en mij meeleeft omtrent de zwangerschap. Op 
het moment van schrijven ben ik nog 2 weken aan het 
werk voordat ik met verlof ga. Ik ben ontzettend blij dat 
ik ook wat betreft mijn scriba-werkzaamheden met 
verlof kan gaan. Joke Moolhuizen neemt een heel 
groot deel van mijn werkzaamheden over. Joke zal 
onder andere de mailbox van scriba@pgwd.nl 
beheren. Stuurt u dus een e-mail, ontvangt u reactie 
van Joke. Ontzettend fijn! 
Verder zijn er wat werkzaamheden belegd bij 
kerkenraadsleden en worden mijn diensten als 
ouderling van dienst onderling opgelost door de 
ouderlingen. Fijn om te ervaren dat iedereen iets 
bijdraagt, zodat ik zonder zorgen kan genieten van 
mijn verlof. 

Het ondertekenen van officiële stukken zal ik wel 
blijven doen, gezien dat administratieve aanpassingen 
scheelt.  
 
Ik kijk uit naar mijn verlof en ben heel dankbaar dat 
mijn werkzaamheden op deze manier overgenomen 
worden! 
Wij zullen wat minder vaak in de diensten aanwezig 
zijn. Gelukkig gaat alles goed met mij en de tweeling, 
maar ik merk dat ik mijn energie goed moet verdelen. 
Voordat de tweeling komt hoop ik u allen toch nog te 
spreken! 
 
Mocht u Joke willen bereiken, dan is zij is bereikbaar 
via scriba@pgwd.nl of telefonisch: 06 -10894799. 
 
Clara de Groot, scriba 

 

Berichten 
 
Na verlies weer in beweging komen 

Iedereen heeft met verlies te maken in het leven. Geen 
werk hebben, verlies van een naaste, ontslag, 
verhuizing etc. Het kan helpen om daar met andere 
mensen dan de naaste omgeving van gedachten over 
te wisselen.  
De Protestantse Gemeente Weesp/Driemond biedt 
ruimte in het Lichthuis om hiervoor een gespreksgroep 
te creëren voor mensen met een verlieservaring 
binnen of buiten de kerk. 
De bijeenkomsten worden begeleid door: 
Petra Bouwman, ervaringsdeskundige in het 
begeleiden van (rouw)groepen 
Robert de Vos, emeritus predikant PKN. 
De data zijn: de donderdagen 7, 14 en 21 maart en 4 
april.  
Tijd: 14.00 – 16.30u 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp 
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 
Er zijn geen kosten aan verbonden! 
Aanmelden kan via telefoon: 0654684746 of per e-
mail: rhdevos@gmail.com  
Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. 
 
Bedankjes 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
kaarten, bloemen en telefoontjes, die ik mocht 
ontvangen n.a.v. mijn oogprobleem en operatie. 
Ben Bloemendaal 
 
Wij bedanken iedereen voor de kaarten, berichten en 
bloemen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Het 
was heel leuk om te merken wat de vermelding in 
Onderweg aan reacties teweeg bracht.  
Marjan en Henk Nagel. 
 
Wij kregen iedere adventzondag een prachtige kaart 
met fijne mooie woorden. Het heeft ons blij verrast, 
kerstengel. Hartelijk dank hiervoor. 
Met vriendelijke groeten, 
Joop en Anneke Born 

 
Terugblik: God in de Klimaatcrisis 

Met meer dan 40 mensen zaten we op 
donderdagavond 18 januari in het Lichthuis. 
Alfred Slomp ging met ons in gesprek  over het klimaat 
en God door een leuke interactieve workshop. In het 
begin moesten we kleur bekennen en uit de kast 
komen als scepticus, positivo, klimaatactivist of  
beginner als het gaat over zorgen maken over de 
klimaatcrisis. We dobbelden en kwamen er achter hoe 
snel de rijken rijker worden We leerden dat in de bijbel 
het wel meer dan 2000 keer over onrecht en opkomen 
voor de armen gaat. We moesten ons zelf in de ruimte 
plaatsen in hoeverre we ons zorgen maakten over het 
klimaat en in hoeverre we vonden dat we al duurzaam 
leefden. We leerden over het omstanderseffect en hoe  
we wellicht zo ook wel omgaan met het klimaat. Maar 
als wij wat doen, dan volgen er meer... 
Ik vond het zelf een leuke avond, verschillende 
perspectieven en meningen werden gedeeld en het 
was ook heel gezellig. Als ik zie hoe mensen er 
allemaal op hun manier mee bezig zijn dan denk ik dat 
het aan deze lieve mensen niet zal liggen. De een 
verandert zijn karnemelk voor een plantaardig 
alternatief en weer iemand anders zei: 'in mijn 
studententijd werd ik gezien als gereformeerde vrek 
en nu vinden mensen me hartstikke duurzaam!'  
Samen met de gemeente een maatschappelijk thema 
bespreken was niet alleen leerzaam maar ook een 
leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Alfred 
Slomp had het inhoudelijk goed verzorgd en wij als 
gemeente maakten er samen een mooie levendige 
boel van.  
Sarah Klerks 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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  AAN TAFEL 

 
Als u dit stukje leest, zijn de eerste etentjes geweest.                                                                                                                   
De reacties waren tot nog toe heel positief. Men vond 
de maaltijd heerlijk smaken en ook genoot men tijdens 
het eten van de gesprekken met elkaar. Inmiddels is de 
tweede ronde van start gegaan. 
Er kunnen weer enveloppen gekocht worden voor de 
volgende data:  
Zaterdag 3 februari, vrijdag 16 februari of zaterdag 24 
februari. Mocht u geïnteresseerd zijn, kom dan na 
afloop van een kerkdienst bij ons langs bij de 
koffietafels, om voor € 7.50 een enveloppe te kopen. 
Aan de buitenkant vindt u het menu en pas als u een 
enveloppe gekocht heeft, kunt u binnenin zien bij wie                           
u eten gaat. Ook vindt u in de enveloppe informatie over 
het goede doel, waarmee wij dit project steunen. Dat is 
“Het vergeten kind”. Met de twee maaltijden die 
geweest zijn is € 80.00 opgehaald. Deze opbrengst zal 
worden overgemaakt naar het goede doel. 
Mocht u het leuk vinden om zelf ook een keer te koken 
en gasten te ontvangen, geeft u zich dan bij ons op. Wij 
zoeken dan met elkaar naar een geschikte datum. 
Natuurlijk hopen wij bij deze tweede ronde ook weer op 
uw enthousiaste deelname. 
De organisatoren: 
Annelies Westra, Astrid Bijvoet en Anga Oosterom 
 
Adventsproject Dennis uit Zambial 
Tijdens de 4 zondagen van Advent en met Kerst hebben 
we traditiegetrouw extra gecollecteerd voor ons grote 
project: het maatjesproject Zambia van Kerk in Actie. 
Met dit project worden gemeenteleden van de 
Zambiaanse kerken gestimuleerd om om te kijken naar 
kwetsbare kinderen in hun buurt. Er zijn in Zambia veel 
kinderen met veel te veel verantwoordelijkheden.  
Dennis was zo’n jongere. Uit wanhoop ging hij stelen 
om zijn moeder te helpen voor hun gezin te zorgen. 
Thuis vertelde hij dat hij aan het werk was. Met de hulp 
van een maatje krijgt Dennis zijn leven weer op de rails. 
Zijn schoenen, schooltas en schoolgeld worden betaald 
en het gezin ontvangt levensmiddelen. Dennis heeft ook 
een baantje waarmee hij op een eerlijke manier geld 
kan verdienen. 
Dennis was het voorbeeld voor ons project in de 
Adventstijd. We hebben met elkaar het prachtige 
bedrag van 2205, 65 euro opgebracht! Dat betekent dat 
in Zambia 15 kinderen ondersteuning kunnen krijgen 
van een maatje. Heel hartelijk dank voor uw gift! 
 
Zoektocht naar goed doel voor nieuw groot project  
In september 2024 stoppen wij na de gebruikelijke duur 
van 2 jaar met het maatjesproject Zambia van Kerk in 
Actie. Het is dan tijd om een ander project te 
ondersteunen met onze gemeente. Bij de zoektocht 
naar een nieuw project hebben wij uw hulp nodig.  Als 
u een geschikt project weet, kunt u dit tot 15 maart 
doorgeven door een mailtje te sturen naar 
zwo@pgwd.nl . Onze voorkeur gaat uit naar klein-

schalige projecten met de mogelijkheid voor een 
duidelijke communicatie d.m.v. een contactpersoon. De 
kinderdienst en ZWO-commissie maken uiteindelijke de 
keuze welk project het wordt. 
 
Besteding ZWO-budget 
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u laten 
weten aan welke organisaties de ZWO-commissie 
namens onze gemeente in 2023 een gift heeft kunnen 
gegeven. 
Via stichting Circle4 Life krijgt Akoth, een 9-jarig meisje 
uit Kenia, maandelijks een bijdrage voor haar 
revalidatie. Daarnaast hebben we via Dorcas twee 
granny’s geadopteerd. Valentina uit Moldavië en 
Elizabeth uit Tanzania ontvangen een maandelijkse 
bijdrage om in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 
 
Aan onderstaande organisaties zijn donaties gedaan: 
•  Mdair: noodhulp bij de aardbeving in Turkije en Syrië 
•  Artsen zonder grenzen: noodhulp bij geweldsuitbars-  
   ting in Soedan 
•  Kerk in Actie: noodhulp bij aardbeving in Marokko en  
   overstroming in Libië 
•  Woord en Daad: noodhulp bij aardbeving Nepal 
• Colour4kids: educatieve projecten voor kansarme 
   kinderen in Dominicaanse Republiek 
•  Home of Hoop Kaapstad: zorg en voorzieningen voor 
   kinderen met het Foetal Alcohol Syndroom 
•  MAF: verschillende vliegtuigen van deze vliegende  
    hulporganisatie moeten vervangen worden 
•  Because We Carry: richten zich op zorg voor  
   vluchtelingen op Lesbos en in Athen, met speciale  
   aandacht voor (aanstaande) moeders en hun   
   kinderen. 
•  Operatie Mobilisatie: brengen het evangelie daar waar  
   het nog niet bekend is en helpen vervolgde christenen  
   in landen waar het evangelie er niet mag zijn. 
 
Gift 

 
Namens onze vader Wim 
Remeijn hebben we een gift 
gedaan aan de kerk. De gift is 
bedoeld, ter nagedachtenis van 
onze vader, voor de restauratie 
van de glas in lood ramen. 
Onze vader was erg creatief en 

heef ook met glas in lood gewerkt. Zie ook wat mooie 
voorbeelden in bijgaande foto’s. Vandaar dat we juist 
dat doel hebben uitgekozen. 
Met vriendelijke groet, 
Rinske Geertsema-Remeijn en Joscha Remeijn 
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Hulp gezocht voor het terras 

Voor het terras op de boekenmarkt op 15 en 16 maart 
zijn we op zoek naar uw hulp! 
We zoeken: 
 
Bakkers 
- die het leuk vinden een 
lekkere koek of taart te 
bakken, het baksel willen 
voorzien van een kaartje met 
daarop de soort koek of taart 
en op de onderkant van 
bakplaat, springvorm of 
schaal de naam van de bakker vermelden (dan komt 
alles weer op de juiste plaats terug!) 
 
Terras-medewerkers 
- die vrijdagmorgen willen helpen het terras op te 
bouwen en zo te zorgen dat we klaar zijn om te starten 
om 12 uur 
-  die een paar uur koffie, thee en allerlei lekkers willen 
verkopen op vrijdag of zaterdag 
-  die afwassen en de koffie en thee voorraad op orde 
houden 
-  die zaterdag aan het eind van de middag alles weer 
helpen opruimen. 
 
Doet u mee? 
Dan graag een berichtje via terras@pgwd.nl 
of een telefoontje (na 18:00 uur) naar Thea, tel 06-
24611179. 
Wij vinden het fijn als u wilt helpen, maar lukt dit niet 
dan hopen we u te ontmoeten op het terras.  
We zien u graag op 15 en 16 maart! 
Ans de Groot en Thea van der Zande 
 
Huispaaskaarsen bestellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar is het weer mogelijk huispaaskaarsen te 
bestellen. Dit kan via  onze webwinkel 
(webwinkel.pgwd.nl) of via de Appostel app. 
Hier vindt u ook informatie over afbeeldingen, 
afmetingen en prijzen. 
Bij de webwinkel moet u eerst inloggen. 
In de Appostel app kiezen voor het € teken onderin en 
op de artikelpagina kiezen voor ‘Zie alle producten’. 
Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari 2024. 
Nadat de kaarsen bij ons zijn aangekomen zullen wij 
zorgen voor de bezorging op uw adres. 
 
Namens de Commissie Coördinatie Vieringen, 
Irene de Groot 
 

Gemeentemaaltijd 

In het vorige kerkblad hebt u al een aankondiging 
kunnen lezen van de komende gemeentemaaltijd. 
De eerstvolgende gemeentemaaltijd vindt plaats op: 
 
Datum:  woensdag 14 februari 2024  
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:  € 7,50 per persoon. 
Behalve contant betalen, kunt u ook pinnen!  
 
U kunt zich t/m zondag 11 februari aanmelden door 
een mailtje te sturen naar:  
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of te bellen naar een van de onderstaande dames. 
 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anga Oosterom  tel: 419499 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
Graag tot ziens. 
 
Verjaardagfonds 

In het 4e kwartaal 2023 is er met elkaar 579,00 euro 
opgehaald! 
Daarvoor dank aan alle gulle gevers en alle mede-
werkers/sters. 
Het geld wordt besteed aan een nieuw project: 
reparatie van de glas in lood ramen aan de 
Nieuwstraat zijde van de kerk. 
Elly Lijnsvelt 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Maandag 5 februari laten de dames Nelly Vogel, Marja 
Post en Joke Groenendaal ons weer raden naar 
spullen. Zij zullen er alles aan doen om ons op het 
verkeerde been te zetten. En dan 15 februari, op deze 
dag is het 95 jaar geleden dat onze vereniging is 
opgericht ! 
Een groep dames vond in 1929 dat zij iets moesten 
doen aan de toen heersende armoede. De dames 
kookten voor arme gezinnen, naaiden kinderkleding 
en breiden ondergoed en sokken. Deze werden uitge-
deeld. Zij noemden zich : Vereniging Hulpverlening. 
In die tijd een verlengstuk van de diaconie. 
Deze dames hebben nooit kunnen vermoeden dat we 
95 jaar later nog steeds als vereniging bestaan. 
Op maandag 13 mei gaan we dit jubileum samen met 
onze leden feestelijk vieren. 
 
Maandag 5 maart  komt dhr.Teun Huisman ons over 
de wereld van de roofvogels vertellen. Voor velen van 
ons een onbekende wereld. Graag nodigen wij u uit. 
 
Onze avonden beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
 
Spaart u ook nog DE punten voor ons? 
Tot ziens, hartelijke groet, 
het Bestuur
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50 jaar Kerkbalans 
Vrijdagavond 26 januari jl. kwamen de vrijwilligers de 
enveloppen voor de actie Kerkbalans die zij bij 
gemeenteleden hadden bezorgd en later weer 
opgehaald, inleveren in het Lichthuis bij de commissie 
Kerkbalans. 

 
De actie Kerkbalans is dit jaar voor de 50e keer 
gehouden. Vanwege dit jubileum kwam deze avond 
ook de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters langs om de leden van de 

commissie te bedanken voor hun inzet. De 
commissieleden kregen een persoonlijke penning 
uitgereikt voor het elk jaar weer organiseren van de 
actie Kerkbalans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard ook veel dank voor de inzet van alle 
vrijwilligers die de enveloppen rondbrengen en weer 
ophalen. 

 
Kinderclub de Regenboog

Na de Kerstmiddag waarin kaarsen werden 
geknutseld, begon de kinderclub weer in januari. Het 
is nog steeds gezellig druk met kinderen! 
We luisterden deze eerste middag naar het verhaal 
van Johannes de Doper. Hij heeft een belangrijke taak 
en mag de mensen die naar hem komen luisteren 
vertellen dat de Zoon van God snel gaat komen. Als 
mensen gaan geloven en spijt hebben van de 
verkeerde dingen die ze hebben gedaan, doopt 
Johannes ze in de rivier de Jordaan als teken van hun 
vergeving. Wat een wonder dat ook nu nog onze 
verkeerde dingen door God vergeven worden als we 
daarom bidden! 
Als Jezus 30 jaar oud is mag Johannes Hem óók 
dopen, wat een speciaal moment!  
De kleintjes maakten een gezellige slak met 
knutselmaïs en de oudste groep maakte een kleurige 
vis van een piepschuim bal. 
 
Jezus begint na de doop aan Zijn taak als Leermeester 
en zoekt 12 leerlingen om Hem heen. De tweede 
clubmiddag horen we hierover. Zijn leerlingen worden 
op een bijzondere manier geroepen door Hem. Na wat  
ze gehoord hadden van Johannes de Doper vroegen 
ze zich steeds af: 'Wanneer zullen we Christus de 
Koning zien? Wat zijn ze blij dat ze nu Zijn discipelen 
mogen zijn. De dingen die Jezus aan Zijn discipelen 
leert kun je lezen in de Bijbel; zo kunnen we ook nu 
leren hoe we dicht bij Jezus mogen zijn! 
De kleintjes maakte deze middag een pratende 
Breedbek-kikker en de oudste kinderen begonnen aan 
een insectenhotel in de vorm van een hommel  
 
De volgende vertelling gaat over hoe Jezus zijn eerste 
wonder doet. Op een bruiloft verandert Hij water in 
wijn. Wat is het bruidspaar blij, want de wijn was al op 
toen het feest nog in volle gang was. Jezus is immers 
op aarde gekomen om de mensen gelukkig te maken! 
Jezus kan grote wonderen doen, want Hij is immers 
de Zoon van God! 
Van 2 kartonnen bekertjes knutselde de kleintjes een 
prins en een prinses die door een trucje van kleding 

wisselen en de oudste gingen aan de slag met bossen 
riet om hun insectenhotel bewoonbaar te maken. 
Traditiegetrouw start de kinderclub In het nieuwe jaar 
ook weer met de ‘stroopwafel en rookworsten actie’. 
We vinden het fijn dat we met de kinderen op deze 
manier geld kunnen verdienen om arme kinderen 
wereldwijd te helpen. Dit jaar gaat de opbrengst van 
de actie naar de stichting Home of Hope in Kaapstad. 
Door middel van een kindertehuis, een school, een 
kringloopwinkel én een zorgboerderij biedt deze 
stichting ondersteuning aan mishandelde, in de steek 
gelaten en verwaarloosde kinderen uit de Townships 
(sloppenwijken) van Kaapstad. De focus ligt met name 
bij kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom). 
Zuid-Afrika heeft het hoogste percentage FAS ter 
wereld. 85% van de kinderen met FAS wordt niet 
opgevoed door hun biologische ouders en komen uit 
gezinnen die vaak instabiel zijn. Hierdoor loopt het 
kind een groter risico op fysiek en seksueel misbruik 
of verwaarlozing. Kinderen komen op straat te leven 
of komen terecht in een pleeggezin of kindertehuis. 
Info: www.vriendenvanhomeofhope.nl 
 
Op D.V. woensdagmiddag 7 februari komt Dory 
Heuseveldt hierover vertellen op de kinderclub. Ze 
komt dan net terug uit Zuid-Afrika en is zeer betrokken 
bij dit initiatief. Graag willen we de ouders en alle 
belangstellenden ook uitnodigen om deze middag 
(14.15  tot  15.45 uur) met ons mee te maken!! Voel je 
welkom! 
 
De kinderen hopen daarna weer met de intekenlijsten 
op pad te gaan om zoveel mogelijk rookworsten en 
pakjes stroopwafels te verkopen voor dit project. 
Bestellen kan natuurlijk ook direct via juf Elly van Beek 
(tel. 416975), ze kosten € 3,75 per stuk of 3 stuks voor 
€ 10,=   
Ook in dit nieuwe jaar zijn alle kinderen weer welkom 
op onze kinderclub, dus neem gerust je vriendjes en 
buurkinderen mee! Meedoen is gratis, 
 
Groetjes van de leiding van kinderclub ‘de regenboog’ 



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 1 maart wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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