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Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Een gastvrouw of gastheer is aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tijdelijk vervangen door Joke 

Moolhuizen, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel. 06 10894799,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp,  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 06 10658575 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 04: vrijdag 22 maart 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 1 april 

Activiteitenperiode: 3 april t/m 30 april 2024.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 10 maart  
4e zondag 40 dagen 
Laetare, Verheugt u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds.  M.J.L. de Waal-Peels 

viering Heilig Avondmaal 
koffiedrinken na de dienst 

  
1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Tadema, Nijkerk  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk 
 

 

Zondag 17 maart 
5e zondag 40 dagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Zending  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond   
 
1e collecte Zending  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 24 maart 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Missionair werk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Nap, Hoevelaken 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Missionair werk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Donderdag 28 maart 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal -Peels  
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Vrijdag 29 maart  

Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw. ds. B.Bootsma-Gerritsen 
 

 

Zaterdag 30 maart 
Paaswake 
 
Het koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
 

 

Zondag 31 maart 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B.Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W. Geerlof, Ede 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 22 maart, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 

 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00 -  9.30 uur 
STILTEGEBED 

Kijk, op weg naar het 
stiltegebed zit een kauwtje. 

rustig op een tak. 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 7 maart en 21 maart 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Donderdag 14 maart 20.00-22.00 uur 
MET OPEN HANDEN: GEBED IN THEORIE EN 
PRAKTIJK 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel: 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Vrijdagavond 15 maart, 
UITJE MET DE TIENERS 
 
Zondag 17 maart, 16.00-18.15 uur 
BROODMAALTIJD VOOR 50 PLUSSERS 
Opgeven bij: 
Margreet Schep, tel. 0294 419102 of 
Gerda van den Broek, tel. 0294 417331    
 
Maandag 18 maart, 19.45 uur 
BIBLIODRAMA 
 
Woensdag 20 maart, 19.45 uur 
CHRISTEN VROUWEN SAMEN VERDER 
Gast: Koos van Nes: Vlasteelt 
Speeltuingebouw Driemond 
 
Zaterdag 23 maart 
KLIEDERKERK,  
Palmpasenstokken maken 
kliederkerkweesp@pgwd.nl 
 
Vrijdag 29 maart 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
 
 
 
 

Zaterdag 30 maart,  
BINNESTEBUITEN MET PASEN 
Waarschijnlijk het begin van de middag in de Grote 
Kerk. Verder details komen via de beamer en 
mededelingen in de kerkdiensten. 
 
Woensdag 3 april, 20.00-22.15 uur 
FILM:  IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME 
Entree 2 euro 
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769 066 of 
wzoest@xs4all.nl 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol 
zit. 
Het kerktaxi rooster: 
10 maart Hr. J.C.W. Vree         tel. 0622487178 
17 maart Hr. A.v.d. Bergh         tel. 0611711673 
24 maart Hr. P. v. Lindenberg   tel. 0623560870 
28 maart Hr. W. de Groot         tel. 0653243921 
29 maart Hr. P. v. Lindenberg   tel. 0623560870 
30 maart Hr. H. Op’t Land        tel. 418669 
31 maart Hr.J.H.F. de Vries      tel. 450041 
 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 22 maart, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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We zijn de veertigdagentijd begonnen op Aswoensdag. Dit jaar viel dat samen met Valentijnsdag. Een dag van de 

liefde en een dag waarop we onze sterfelijkheid gedenken. Een ongelukkige combinatie of juist een mooie: om te 

weten dat sterfelijk zijn niet zonder de liefde hoeft. Te weten dat we middenin dit menselijke, sterfelijke bestaan zo 

gegrond zijn in de liefde. Hopelijk ervaren we dat ook in de Paasweek. Hoe ver de liefde van Jezus ging/gaat voor 

de mensheid. En daarmee ook voor ons. 

 

Bij de voorbereidingen voor de diensten kwam ik een gebed tegen om te bidden voordat je naar de kerk gaat op 

Witte Donderdag. Ik heb het vrij vertaald: 

 

Ik zou wind en regen doorstaan om u te ontmoeten Jezus, 

Om mijn voeten te laten wassen door U. 

Het punt is: ik wil niet. 

Ik blijf liever hier, in dit warme huis, ver weg van handdoeken en water en vergeving, 

Want ik snap wat U bedoelt, wat U vraagt, wat U geeft. 

 

Maar ik zal gaan. 

Met lege handen naar uw maaltijd, lege handen en vieze voeten. 

Ik zal komen als uw gast 

En met water, brood en wijn maakt U mij heel 

en maakt u mij vrij om U te dienen. 

Amen 

 

(Ruth Burgess) 

 

Wees gerust: de schoenen en sokken blijven aan op Witte Donderdag, maar ook zonder die handeling, komt de 

vraag op ons af: wat betekent het dat Jezus voor ons neerknielt en onze voeten wil wassen? Middenin zijn levens- 

en lijdensweg blijft zijn oog op ons gericht. Dat vind ik altijd zo ontroerend. Kunnen wij dat ontvangen, en zijn we ook 

bereid daarna de handdoek zelf op te pakken? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sieger Köder. 

 

 

Dat wij de moed blijven vinden om Hem daarin te volgen.  

Ik weet dat het niet voor iedereen mogelijk is om in de Stille Week alle diensten te bezoeken, maar het is de moeite 

waard om ze in ieder geval te volgen, thuis, of waar dan ook. 

Ik wens ons een gezegende Paastijd toe.



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  
  

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 10 maart 
Zondag Laetare: Verheugt u! Op deze vierde zondag in 
de veertigdagentijd schemert het licht al door, zodat het 
paars roze kleurt. We lezen hoe Jezus een grote 
menigte voedt door het brood en vis van een kleine 
jongen. We mogen ook zelf aan tafel en proeven van 
Gods genade. 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 17 maart 

Pasen komt steeds dichterbij. Dat merk je ook deze 5e 
zondag van de 40 dagentijd. Deze zondag heet 
vanouds ‘Judica’, naar Psalm 43: ‘Doe mij recht, o God’. 
We lezen in het evangelie vandaag hoe Jezus heel 
eerlijk spreekt over zijn eigen angst voor wat komen 
gaat (Johannes 12: 20 t/m 33). Hij gebruikt het beeld 
van een graankorrel om de betekenis van zijn eigen 
sterven en opstaan alvast te duiden. Of de leerlingen dit 
ook begrepen? 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 24 maart 
Palmpasen 
We beginnen de dienst met de optocht van de kinderen 
in de kerk. Zij zullen daarna naar Oversingel gaan om 
daar een presentje te brengen. Zo mogen de kinderen 
uitdelen van wat zij hebben ontvangen. Dit is eén van 
de onderdelen van de symboliek van het zo rijke 
Palmpasen feest. 
In de kerk maken we na de intocht de overgang naar de 
verhalen van de Goede Week. In het evangelie wordt 
Jezus laatste maaltijd met zijn leerlingen voorafgegaan 
door een bijzondere ontmoeting (Marcus 14: 1 t/m 11). 
Dit verhaal over Jezus’ zalving door een vrouw zullen 
wij op interactieve wijze met elkaar verkennen door 
middel van een biblioloog. We zullen worden 
uitgenodigd om in de dynamiek van het verhaal te 
stappen, zonder van onze stoelen te hoeven komen. Zo 
wordt het hopelijk tot een verhaal dat we mee zullen 
nemen de rest van de week in. 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Donderdag 28 maart 
Witte Donderdag 19.30 uur 
In deze viering ontmoeten we Jezus aan de maaltijd met 
zijn leerlingen. Ook wij ontvangen brood en wijn en 
zullen stil staan bij zeven kernmomenten in het verhaal. 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Vrijdag 29 maart 
Goede Vrijdag 19.30 uur 
In deze dienst laten wij het lijdensverhaal van Jezus 
klinken. Teksten die voor zich spreken en iedere keer 
weer indrukwekkend zijn om te horen. De verhalen 
worden omlijst gemeentezang en muziek van 
kamerkoor Victoria o.l.v. Gerard van Amstel als 
gastdirigent. Zij zullen onder andere lied 585 uit het 
Liedboek ten gehore brengen. Een nieuwe bewerking 
van het beklag Gods door Sytze de Vries. De 
indringende vraag die keer op keer klinkt in dit lied is: 
‘Waar was jij?’. De vraag die God in het paradijs al aan 

Adam stelde: mens waar ben je? Een vraag die ons 
brengt bij de dagelijkse realiteit van het lijden. 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zaterdag 30 maart 
Stille Zaterdag 22.00 uur 
De dag van nog niet, van wachten en hopen. Van 
samen de ogen niet kunnen geloven als het Paaslicht 
binnenkomt. Van delen in het Licht. De doop gedenken 
en brood en wijn ontvangen. Een intieme, verstilde, 
hoopvolle dienst. Ook is er weer de gelegenheid een 
persoonlijke zegen te ontvangen voor wie wil. Ik kijk er 
naar uit! 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 31 maart 
Pasen 
In deze gezinsdienst zal het Paasverhaal centraal 
staan. Vreugde, verbazing en misschien ook wel 
ongeloof strijden om voorrang bij de eerste getuigen. 
Het project van de kinderdienst zal afgesloten worden. 
We gaan met elkaar zingen, luisteren en bidden. Om 
met elkaar te mogen vieren dat het graf leeg was en 
Christus is opgestaan. Een boodschap die ook in 2024 
weer mag klinken. 
Ds. Berit Bootsma 
 
 
 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 

 
 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door Johan de Vries 
 

 
 
 



In memoriam 
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Gré Bleijerveen – Rabbers 
 
 

geboren 24 januari 1937  overleden 16 februari 2024 
 

 

 
 

 
 
 

In het licht van Pasen gedenken wij Gré Bleijerveen – Rabbers. Zij overleed op vrijdag 16 februari op 
haar kamer in Oversingel, waar zij de laatste jaren van haar leven woonde. Gré Bleijerveen is 87 jaar 
oud geworden. 
 
Gré is opgegroeid in een groot boerengezin in Drenthe. Zij verhuisde naar het westen en leerde haar 
man Arend kennen. Ze hadden een goed huwelijk waarin ze elkaar mooi aanvulden. Hij was haar grote 
liefde en rots in de branding. Veel deden ze samen, waaronder een grote reis naar Indonesië, waar 
Arend vandaan kwam. Samen kregen ze drie dochters, Henriëtte, Jacqueline en Ariene, en Gré was 
een trotste moeder. Met het plotselinge overlijden van Arend in 2013 brak een moeilijke periode aan in 
haar leven. Hem moeten missen is in de jaren daarna een groot verdriet gebleven. 
 
Gré was een vrolijke en actieve vrouw die er altijd was voor haar kinderen. Ze hield van fietsen, 
probeerde op latere leeftijd Engels te leren en zorgde voor de mensen die het nodig hadden.  
Samen met Arend waren ze actieve en betrokken gemeenteleden. Gré was actief in het bezoekwerk en 
wekelijks ging ze naar de kerk. Zelfs in de Coronatijd kwam Gré zodra het weer kon naar de kerk. 
 
De laatste jaren vielen haar niet makkelijk. Toch probeerde Gré hoop te houden. Het symbool van het 
licht was heel belangrijk voor haar: achter de wolken schijnt altijd de zon. In de rouwdienst klonken de 
woorden van Psalm 36: ‘Door úw licht zien wij licht.’ Na afloop van de rouwdienst is Gré verenigd met 
haar Arend op Carspelhof. 
 
We wensen allen die Gré gaan missen de kracht en de liefde van de Eeuwige toe en denken aan hen 
in onze gebeden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 

 



Van de predikanten 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
‘Wat fijn dat jij er bent’ is de titel van 
het project van de kinderdienst deze 
40 dagentijd. Toen ik op 18 februari 
spontaan besloot om dat als 
gemeenteleden tegen elkaar uit te 
spreken ontstond een heel mooi en 
vrolijk moment. Wat is het eigenlijk 

mooi om tegen elkaar uit te spreken dat je het fijn vindt 
dat zij met jou in de kerk zitten. Is het niet heel 
waardevol om van anderen te mogen horen dat ze je 
gezien hebben en waarderen? 
Wat fijn dat er ook nog steeds zoveel mensen thuis 
meekijken via de livestream. De afgelopen periode heb 
ik in een aantal bezoeken gehoord hoe waardevol het 
is dat de livestream er nog steeds is. Gewoon omdat ze 
het echt niet redden om op zondagochtend in de kerk te 
zitten. Nu kunnen ze toch nog steeds in beeld én geluid 
meevieren met de rest van de gemeente. Dat we zo met 
elkaar, thuis en in de kerk, zo meteen het Paasfeest 
mogen vieren! 
 
2e avond over gebed 
Op donderdag 29 februari was de eerste avond over 
gebed geleid door Wim Vlooswijk en ondergetekende. 
We begonnen de avond met een avondgebed in het 
koor van de kerk, daarna spraken we met elkaar over 
wat bidden voor ons betekent. 
 
Donderdag 14 maart is de tweede avond in deze serie. 
We beginnen opnieuw met een avondgebed, deze keer 
in het Lichthuis omdat de kerk vol boeken staat. Daarna 
duiken we in het verhaal van Jezus en zoeken naar hoe 
hij omging met gebed. Het is ook de avond voor de 
spannende vragen. 
 
Wees welkom om deze tweede avond bij te wonen, ze 
is los van de eerste avond goed te volgen!  
 
Datum: Donderdag 14 maart 
Tijd: 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur 
Locatie: het Lichthuis. 
 
Uitje met de tieners 
Een beetje uit het zicht van de gemeente, zijn we heel 
blij met de tienerdiensten die nu eens per maand 
gehouden worden. Willem en Lysette Nell hebben elke 
eerste zondag van de maand een mooie ontmoeting 
met de tieners van onze gemeente. Wat mooi dat zowel 
zij als de tieners hier enthousiast over zijn! 
 
We willen ook voor wat ontspanning zorgen, dus vrijdag 
15 maart gaan we met de tieners een leuke en 
uitdagende activiteit doen! Lia Bogerd en ik hebben er 
nu al zin in. 
 
Wisseling van de wacht bij wijkhoofden 
In de kerkdienst op 18 februari had ik het al genoemd, 
maar het is goed om het in de Onderweg ook nog te 

vermelden. Na jarenlange trouwe dienst heeft Ineke 
Sliggers haar werk als wijkhoofd neergelegd. We zijn 
haar dankbaar voor alle tijd en energie die ze heeft 
gestoken  in  het  begeleiden van de bezoekdames en  
heren in haar wijk. Haar taak als wijkhoofd heeft Ineke 
neergelegd, maar ze zal nog wel haar mensen blijven 
bezoeken namens kerkcontact. 
Voor de taak van wijkhoofd van o.a. Oversingel is 
opvolging gevonden in de persoon van Lia Bogerd. We 
wensen haar veel zegen toe bij haar nieuwe taak in de 
gemeente. 
 
BinnensteBuiten met Pasen – zaterdag 30 maart 
Half februari hadden we een vergadering van ons Team 
BinnensteBuiten. We keken met veel plezier terug op 
een mooie kerstperiode. Zowel de Kerstwandeling als 
de openstelling van de kerk op 23 december was een 
groot succes. Beide projecten zijn een soort afgeleide 
van wat ooit in deze commissie is begonnen. 
 
Vooruit kijkend ontstond het verlangen om toch ook iets 
met Pasen te doen. Pasen is immers het kloppend hart 
van ons christelijke geloof. De tijd is echter beperkt en 
de inhoud nog niet helemaal bekend. Wel willen we, na 
het succes van 2 jaar geleden, een kleine versie 
organiseren van BinnensteBuiten met Pasen. 
 
Schrijf zaterdag 30 maart, waarschijnlijk het begin van 
de middag, dus vast in uw agenda. De kerk zal open 
zijn, er zal ruimte voor ontmoeting zijn en voor een 
activiteit rondom Pasen. Kom kijken in de kerk en als je 
mee wilt helpen dan ben je van harte welkom. 
Aanmelden kan bij ondergetekende! 
 
Verder details komen via de beamer en mededelingen 
in de kerkdiensten. 
 
Kerkdiensten in de Goede Week 
En dan eindigt dit nummer van de Onderweg precies 
met Pasen. Een bijzondere week in het kerkelijke jaar. 
De serie vieringen begint op zondag 24 maart met het 
verhaal van de intocht in Jeruzalem. Deze zondag wil ik 
weer eens een biblioloog in de kerkdienst doen. Juist 
omdat er in dit verhaal zoveel te zien en te beleven valt. 
Het is een poosje geleden, dus ik zal het goed 
uitleggen, maar ik zie er naar uit om dit weer eens met 
jullie te doen! Daarna mag ik op Goede Vrijdag 
samenwerken met het kamerkoor Victoria, voor deze 
gelegenheid onder leiding van Gerard van Amstel. Door 
het lijden en de dood heen gaan we zo op weg naar het 
feest van de opstanding. Pasen wordt een dienst voor 
jong en oud! 
 
Ik wens u en jou een inspirerende en verdiepende 
Goede Week toe en dat het Licht van Pasen mag 
opgaan over jouw leven! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Allereerst: veel dank voor het 
meeleven rond de inauguratie van 
Rik. Het was een heel mooie dag! 
Vooral door alle mensen die 
kwamen, uit alle delen van onze 
levens, dat maakte het extra 
bijzonder. 

En nu leven wij thuis toe naar een volgende mijlpaal: 
Lovis die vier wordt en naar school gaat. En dat 
betekent ook dat ik hier alweer vier jaar predikant ben, 
want ik maakte kennis met een dikke buik en ging aan 
de slag na zijn geboorte. 
De tijd is voorbijgevlogen!  
Dat voel ik ook nu ik bezig ben met de paascyclus. We 
komen alweer dichter bij de toch wel meest bijzondere 
week in het kerkelijk jaar. Dag voor dag volgen we 
Jezus op zijn weg naar het kruis, en dan wachten we 
samen tot het licht wordt en vieren we dat Jezus 
opstond uit de dood. Het christelijk geloof in een week. 
We hebben het elk jaar weer nodig om erdoorheen te 
gaan om ons er weer aan vast te houden en te blijven 
geloven dat het leven gegrond is in de hoop van 
Christus. Het licht is sterker dan het duister! 
 
Belijdenis doen? 
Als we het toch over de kern van het christelijk geloof 
hebben… dan hierbij de oproep om het mij te laten 
weten als je interesse hebt in het doen van belijdenis in 
de kerk. Ik weet dat er in ieder geval twee mensen 
hiermee bezig zijn. Als er nog meer zijn kunnen we 
samen een mooi groepje starten. Dus ben jij of ken jij 
iemand voor wie dit een mooie stap zou zijn, laat het mij 
weten! 

 
Team uitvaartbegeleiding 
Een tijdje terug is er een oproep geweest in Onderweg 
voor vrijwilligers die bereid waren zich te verdiepen in 
het begeleiden van gemeenteleden in een fase van 
ziekte, afscheid en uitvaart. Vier dames hebben zich 
hiervoor opgegeven en zijn inmiddels getraind door een 
juist op dit terrein ervaren emeritus predikant: 
ds. Aart Mak. Na de training gevolgd te hebben zien drie 
dames het zitten om hiermee door te gaan en 
uiteindelijk zelf uitvaarten te begeleiden. 
Dat zijn: Petra Bouwman, Anke van den Bergh en Ineke 
van de Pol. 
Als kerkenraad zijn we hier erg blij mee. Zij zullen 
samen met de predikanten een team vormen zodat we 
als gemeente iedereen met tijd en aandacht kunnen 
begeleiden in de laatste fase van het leven. 
 
In de komende tijd zullen zij met de predikanten 
meelopen als een uitvaart zich aandient. Zij gaan mee 
met het voorgesprek en de predikanten delen het 
proces van het voorbereiden en uitvoeren van de dienst 
met hen. Soms zullen ze ook een onderdeel van de 
dienst doen, zoals een gebed, lezing, gedicht. Dit alles 
uiteraard in overleg met de familie/betrokkenen.  
 

Als zij zich voldoende toegerust voelen om zelf een 
uitvaart te begeleiden zullen we hen in een dienst 
aanstellen en hen een zegen meegeven.  
 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal 
 
Gemeente(mee)leven 

 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten 
 
Broodmaaltijd 50+  

Zondagmiddag 17 maart hopen we elkaar weer te 
ontmoeten. 
Vanaf 16.00 u. in het Lichthuis. We beginnen met een 
hapje en een drankje. 
Daarna eten we met elkaar en we sluiten af met het 
zingen van bekende liederen. 
Rond 18.15 u. gaan we naar huis. 
 
U bent van harte welkom. 
Opgeven bij : Margreet Schep  0294 419102 

Gerda van den Broek  0294 417331 
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Afgelopen 10 februari hadden wij als diaconie ons 
jaarlijkse etentje met de diakenen en met de 
collectanten en met de leden van de ZWO commissie. 
Dat is altijd heel erg gezellig 
Helaas was niet iedereen aanwezig maar we zaten toch 
nog wel met 25 mensen aan de tafel. (zie foto) 
Het was een gezellige bijeenkomst waarbij door de 
dames diakenen heel veel werk verzet is om een lekker 
etentje op tafel te krijgen. 
Zo hadden we een heerlijke salade vooraf en kregen we 
daarna een bord hachee met rijst of aardappelpuree 
aangevuld met verse, zelfgemaakte appelmoes. Het 
toetjes van yoghurt met  een lekkere appel/rozijnen mix 
er overheen. Super!!!! 
Dank daarvoor aan iedereen die daaraan meegewerkt 
heeft. 

Tijdens dit etentje hebben wij officieel afscheid 
genomen van Henk de Groot als diaken. Henk is aan 
het einde van zijn diaken-termijn overgestapt naar het 
pastoraat en is in oktober vorig jaar bevestigd als 
ouderling. 
Henk wij willen je graag bedanken voor je enthousiaste 
inbreng en aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die 
wij gedaan hebben de afgelopen jaren. Je inbreng was 
geweldig!!!! 
Voor Henk in de plaats hebben wij Joke Moolhuizen in 
onze groep mogen verwelkomen. Heel fijn en ze pakt 
alles heel voortvarend op. Dank je Joke!!! 
Naast diakenen hebben wij ook nog een aantal 
collectanten die ons altijd heel trouw helpen met 
collecteren, maar ook aanwezig zijn als wij het Heilig 
Avondmaal vieren. Omdat wij dat elke maand vieren 
betekent dat wel dat we vaak gebruik moeten maken 
van hun diensten. 
Het klaarzetten van alle spullen die nodig zijn voor het 
Heilig Avondmaal vereist veel tijd maar we doen dat 
allemaal met liefde en met zorg. 
Helaas zijn er een 3-tal collectanten na een flink aantal 
jaren gestopt met hun werkzaamheden. Ik wil dan ook 
heel graag de volgende personen bedanken: 
Piet van Lindenberg 
Willemijn Martijn 
Nel van Nigtevecht. 
Lieve mensen heel, heel erg bedankt voor jullie inzet 
voor de diaconie de afgelopen jaren en jullie bereidheid 
om steeds maar weer te assisteren. Geweldig!!! 

Een jaartje geleden is Joost van Nigtevecht al 
toegetreden als collectant en vanaf april zullen Ria van 
der Tholen en Katinka Hilders onze gelederen komen 
versterken. 
Heel fijn dames en alvast bedankt voor jullie inzet. 
Als u denkt dat u ons wel kan helpen dan hoor ik het 
graag. Want we kunnen altijd nog wat helpende handen 
gebruiken. Ook volgend jaar hebben we weer nieuwe 
diakenen nodig. Dus denkt u er eens over na wat u voor 
ons als diaconie kunt betekenen. Wij zijn altijd 
bereikbaar voor nadere informatie. 
 
met vriendelijke groet 
Astrid Bijvoet 
voorzitter diaconie  
06-51999169 

            

  AAN TAFEL 

De etentjes bij iemand thuis voor het goede doel krijgen 
gelukkig steeds meer bekendheid binnen de gemeente. 
Ervaringen worden gedeeld en zo worden andere 
gemeenteleden enthousiast gemaakt. Ook hebben zich 
inmiddels twee nieuwe koks aangemeld. Zij willen ook 
wel een keer gasten ontvangen en ze verwennen met 
een heerlijke maaltijd. Inmiddels zijn de enveloppen 
voor de etentjes in maart in de verkoop gegaan U 
betaalt € 7,50 per envelop voor ons doel  : “het vergeten 
kind”. Op de envelop staan datum en menu en in de 
envelop zit het adres van degene waar u die avond te 
gast bent. De data voor maart zijn: vrijdag 15 maart, 
zaterdag 23 maart en woensdag 27 maart. Inmiddels is 
er in januari en februari tezamen € 175 opgehaald voor 
ons doel. Wij hopen weer op uw enthousiaste 
deelname. 
Namens de organisatoren: Annelies Westra, Astrid 
Bijvoet en Anga Oosterom. 

 

Berichten 
 
Boekenmarkt 
Vrijdag 15 maart (van 12 tot 18 uur) en zaterdag 16 
maart (van 10 tot 17 uur) is er weer de gebruikelijke 
boekenmarkt. 
Er zijn deze keer weer heel veel boeken (meer dan 
20.000). 
Boeken in allerlei categorieën, zoals literatuur, romans, 
spanning, jeugd, geschiedenis, regio, bijzonder, kunst, 
studie en wetenschap, religie, reizen, SF, natuur, 
Amsterdam, etc. 
Ook zijn er CD's en langspeelplaten. Tijdens de 
boekenmarkt is er ook het koffieterras, gerund door 
Thea en Ans. 
De voorbereidingen lopen al langere tijd. Al sinds 
september van vorig jaar worden vrijwel elke week op 
maandagmorgen (door 6 mensen) de binnen gekomen 
boeken gesorteerd. Dit gebeurt in de loods van Max 
Veenstra. 
Marien Weststrate 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Kerkbalans 2024 

 
In januari hebben wij uw speciale aandacht gevraagd 
voor de actie Kerkbalans. 
 
We zijn blij dat er weer vele toezeggingen zijn binnen 
gekomen. Hartelijk dank hiervoor. 
Mede dankzij verschillende verhogingen levert de 
telling van de toegezegde bedragen voor de actie 
Kerkbalans 2024 tot op heden (23 februari) een bedrag 
op van € 145.188,=. 
 
De eerste cijfers geven een goed beeld maar.…..we 
hopen op nog meer toezeggingen! 
 
Ondanks dat velen van u de toezegging verhoogden 
zien wij dat de laatste jaren de inkomsten van 
Kerkbalans terug lopen. Om onze kerkgemeenschap 
financieel in balans te brengen en te houden is er meer 
nodig. Mocht u nog geen (digitale) toezegging hebben 
gedaan dan hopen wij dat u uw bijdrage alsnog wilt 
overmaken naar onze rekening NL97 RABO 0157 0397 
57 t.n.v. Protestantse Gemeente Weesp en Driemond. 
Laten wij met elkaar proberen om dit jaar het begrote 
bedrag van € 159.000,= te gaan halen! 
 
Dit jaar bestaat Actie Kerkbalans 50 jaar! Er zijn zelfs 
enkele vrijwilligers in onze gemeente die al 50 jaar mee 
helpen om de enveloppen met de brief en het Weesper 
Kerk Nieuws rond te brengen en de toezeggings-
formulieren weer op te halen. De Commissie 
Kerkbalans wil dan ook alle vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet! 
Commissie Kerkbalans 

Na verlies weer in beweging komen 

Iedereen heeft met verlies te maken in het leven. Geen 
werk hebben, verlies van een naaste, ontslag, 
verhuizing etc. Het kan helpen om daar met andere 
mensen dan de naaste omgeving van gedachten over 
te wisselen.  
De Protestantse Gemeente Weesp/Driemond biedt 
ruimte in het Lichthuis om hiervoor een gespreksgroep 
te creëren voor mensen met een verlieservaring binnen 
of buiten de kerk. 
De bijeenkomsten worden begeleid door: 
Petra Bouwman, zij is ervaringsdeskundige in het 
begeleiden van (rouw)groepen 
Robert de Vos, emeritus predikant PKN. 
De data zijn: de donderdagen 14, 21 en 28 maart en  
4 april.  
Tijd: 14.00 – 16.30u 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp 
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 
Er zijn geen kosten aan verbonden! 
Aanmelden kan via telefoon: 0654684746 of per e-mail: 
rhdevos@gmail.com  
Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. 
 
BHV-ers gezocht 

Voor de Grote of Laurenskerk is een Integraal Plan 
Veiligheidszorg opgesteld, dat een beveiligingsplan en 
een calamiteitenplan omvat. Onderdeel van het 
calamiteitenplan is een overzicht met namen van 
personen die een AED kunnen bedienen en van 
personen met een BHV diploma. Het doel van deze 
namenlijst is dat de koster van dienst weet wiens hulp 
ingeroepen kan worden in geval van een calamiteit 
tijdens een kerkdienst. 
Op dit moment staat er helaas maar één persoon op de 
lijst van BHV-ers.. 
We zouden daarom graag in contact komen met 
gemeenteleden die BHV-er zijn en er geen bezwaar 
tegen hebben om op deze lijst vermeld te worden. Het 
brengt geen verplichting met zich mee om tijdens 
bepaalde kerkdiensten aanwezig te zijn. Het gaat er 
alleen om dat de koster van dienst weet dat -in geval 
van een calamiteit- uw hulp ingeroepen kan worden, als 
u op dat moment in de dienst aanwezig bent. 
U kunt ons per email bereiken op tg@pgwd.nl of ons 
aan spreken in de kerk. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Johan de Vries 
 
Onderhoud Grote of Laurenskerk, een update 

In februari 2023 heeft Dik Hortensius na de kerkdienst 
een presentatie gegeven over de werkzaamheden die 
aan het kerkgebouw uitgevoerd moeten worden. Het 
gaat om werkzaamheden  volgens het instandhou-
dingsplan 2021-2026 dat is opgesteld in overleg met 
onze adviseur H. Koudstaal van Van Hoogevest 
Architecten en onze aannemer Verwoerd, én om het  
herstel van de westelijke trekbalk boven het orgel.  
Enige tijd geleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de reden waarom de trekbalk boven het orgel tijdens de 
restauratie van de kerk in de jaren ‘70 is verwijderd en 
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is vervangen door twee korte balken die in de muur van 
de toren zijn ingelegd. Uit dat onderzoek is geen 
duidelijk antwoord naar voren gekomen. Het 
vermoeden is dat de trekbalk is verwijderd om 
problemen vanwege een toenemende scheefstand van 
de toren te voorkomen.  
In 2021-2022 bleek echter dat die ‘oplossing’, het 
vervangen van de trekbalk door de twee kleine 
trekbalken, scheuren in de zijgevels van de kerk 
veroorzaakt, omdat de belasting van het dak op de 
zijgevels onvoldoende wordt opgevangen door deze 
twee korte trekbalken. 
 
Zoals u weet, is de toren eigendom van de gemeente 
Amsterdam. We hebben contact opgenomen  met de 
gemeente Amsterdam, omdat we van mening zijn dat 
het oplossen van de problemen die nu optreden, een 
gedeelde verantwoordelijkheid is. Het overleg hierover 
loopt nog. 
 
Het herstellen van de trekbalk moet op redelijk korte 
termijn gedaan worden om grotere schade te 
voorkomen. Naast het overleg met de gemeente 
Amsterdam zijn we bezig met de financiering. We zullen 
u op de hoogte houden. 
 

We hebben met Amsterdam 
afgesproken dat we de 
mogelijke beweging van toren 
en kerkgebouw gaan moni-
toren. Voor dit monitoren zullen 
deformatie-metingen worden 
gedaan en hiervoor zijn zowel 

binnen in de kerk als buiten de kerk en de toren 
meetboutjes aangebracht die u op bijgaande foto´s kunt 
zien. Binnen zijn de meetboutjes op de pilaren aan de 
naar de buitenmuur gerichte zijde aangebracht; buiten -
waar mogelijk- op de 
steunberen. Door periodiek 
de hoogte van deze 
meetboutjes t.o.v. een vast 
punt te meten kan de 
mogelijke beweging van het 
kerk-gebouw en de toren 
worden vastgesteld.  Voor de toren vindt ook periodiek 
een scheefstand meting plaats.  
De nulmetingen hebben inmiddels plaatsgevonden. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Johan de Vries 
 
Circle4life 

Akoth en Joy uit Kenia. 
Een aantal jaren hebben wij 
Akoth via Stichting Circle4Life 
gesponsord. Onze gift werd 
gebruikt voor verschillende 
operaties en therapie die Akoth 
nodig heeft i.v.m. een ernstige 
heupafwijking. Helaas is Akoth nog steeds erg beperkt 
in haar functioneren. Er is inmiddels een rolstoel voor 
haar aangeschaft, omdat zij zich nog niet zelfstandig 
kan verplaatsen. Ook moet zij thuis nog dagelijks 
oefenen en gaat zij regelmatig naar therapie. Inmiddels 

lukt het de ouders om zelf de kosten voor de 
behandeling van Akoth te betalen. Dat heeft Circle4Life 
doen besluiten dat het tijd is dat de ouders zonder de 
steun van de Stichting de zorg voor hun dochter zelf 
voortzetten. 
Sinds eind september 2023 is het meisje Joy in het 
programma van de Stichting opgenomen en wij hebben 
afgesproken bij te dragen aan de nodige zorg voor dit 
4-jarige meisje. Joy is prematuur na een zwangerschap 
van 26 weken geboren. Na 3 maanden ziekenhuis 
mocht ze naar huis en in eerste instantie ontwikkelde ze 
zich normaal. Toen ze anderhalf jaar oud was 
vergroeiden haar voetjes en kon ze niet meer staan en 
lopen. 
De artsen garanderen dat Joy uiteindelijk weer zal 
kunnen lopen. In het najaar hebben beide benen in het 
gips gezeten om de stand van haar voetjes te 
corrigeren. Na het verwijderen van het gips draagt Joy 
’s nachts nog spalken aan haar benen. Elke dag oefent 
ze samen met haar moeder om weer op haar voetjes te 
kunnen staan en voorzichtig met een looprek wat 
stapjes te kunnen maken. We zijn dankbaar dat we op 
deze wijze iets kunnen betekenen voor Joy! Op de 
website van Circle4life kunt u Joy volgen. 
Namens de ZWO-commissie, 
Annemieke Bakker 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Wat hebben we 5 februari een gezellige avond gehad. 
Nelly, Marja en Joke hadden weer de mooiste verhalen 
verzonnen om ons op het verkeerde been te zetten. 
Enthousiast werden de antwoorden ingevuld. Er waren 
dan ook mooie prijzen te winnen. 
1e prijs een reis om de wereld in 80 dagen, 2e prijs een 
etentje voor twee personen en de 3e prijs een jaar lang 
bloemen. Nelly, Marja en Joke ,nogmaals bedankt. 
Maandag 4 maart komt de heer Teun Huisman ons 
vertellen over de wereld van de roofvogels. We zijn 
benieuwd naar zijn verhaal. Hebben we u nieuwsgierig 
gemaakt? U bent van harte welkom. 
We beginnen om 19.45 uur in het Lichthuis. 
 
Denkt u eraan om de contributie te betalen? 
Graag tot ziens, hartelijke groet, 
het Bestuur. 
 
Expositie in het Lichthuis door Ingrid Donter 

De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in 
de maanden maart en april 2024. 
Ingrid schildert al heel lang. Geef haar een doek, oude 
lap, een paneel, een paar kwasten en voldoende verf 
en zij is heel gelukkig. Een dag niet geschilderd is een 
dag niet geleefd! 
Ingrid maakt landschappen en stillevens in acryl en 
portretten en miniaturen met olieverf. 
Zij doet inspiratie op tijdens haar reizen en master-
classes door Zuid-Europa: Frankrijk, Italië en Spanje. 
Belangrijk voor haar zijn de vormen, de kleuren en het 
licht. Dat probeert zij in haar schilderijen terug te laten 
komen. 
Haar stijl van werken varieert: in olieverf heel 
gedetailleerd en realistisch en in acryl gestileerd en 
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geabstraheerd. Haar werk vertelt, als je goed kijkt, een 
verhaal.  
Meer informatie is te vinden op haar website: 
www.atelierannastraat.nl  
De expositie is te zien op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.00 uur en op afspraak met Ingrid. 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
   
Il y a longtemps que je t’aime 

Juliette en Léa zijn twee zussen die in 
het verleden op bruuske wijze van 
elkaar werden gescheiden. Juliette 
verlaat na vijftien jaren de gevangenis, 
een periode waarin ze nauwelijks 
contact had met haar familie. Haar 
jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met 
haar man en twee dochtertjes. 
Datum:   woensdag  3 april 2024 
Tijd:    20.00 – 22.15 uur 
Plaats:    benedenzaal van Het lichthuis (Waagplein 10) 
Leiding: Wim van Zoest, telefoon 769066; e-mail: 
wzoest@xs4all.nl 
Entree:  2 euro 

 
P.S. Dit is de laatste film die ik zal vertonen. Wil iemand 
zorgen voor voortgang van de filmsessies, neem dan 
contact op met mij. 
 
 
Kinderclubactie met stroopwafels en rookworsten 

Op de projectmiddag van de kinderclub kwam Dory 
Heuseveldt langs om te vertellen over de kinderen van 
Home of Hoop in Kaapstad waar ze liefdevol bij 
betrokken is en waar dit jaar de opbrengst van de 
rookworst- en stroopwafelactie naar toe gaat. Door 
middel van een kindertehuis, een school, een 
kringloopwinkel én een zorgboerderij biedt deze 
stichting ondersteuning aan mishandelde, in de steek 
gelaten en verwaarloosde kinderen uit de Townships 
(sloppenwijken) van Kaapstad.  
 
Wie nog graag rookworsten of stroopwafels willen 
kopen voor het doel van de Kinderclub: Home of Hoop 
in Kaapstad (gift mag natuurlijk ook) kan contact 
opnemen met Elly van Beek (tel. 416975), ze kosten € 
3,75 per stuk of 3 stuks voor € 10,=   
 

 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/il-y-a-longtemps-que-je-t-aime/1002004006289991/


Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 29 maart wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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