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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend 

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Een gastvrouw of gastheer is aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tijdelijk vervangen door Joke 

Moolhuizen, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel. 06 10894799,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp,  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 06 10658575 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 05: 19 april 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 29 april 2024. 

Activiteitenperiode: 1 mei t/m 28 mei 2024.
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Erediensten 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 7 april  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. P. van Veen, Harderwijk 

koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Barneveld 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 14 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 21 april  
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw.Ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 

  
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur proponent J. Mulder, Nijkerkerveen
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 28 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos , Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. A. van Duinen, Renswoude  
  Gereformeerde Bond 
  voorber. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Orgelfonds    
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 26 april, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 0624905593 
 

Elke woensdag 9.00-9.30 uur 
STILTEGEBED 

Mooie lentedag. 
De stiltegebedskaars brandt 

in ‘t licht van de zon. 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Woensdag 3 april, 20.00 - 22.15 uur 
film: IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME 
entree: 2 euro 
Contact: Wim van Zoest,tel. 0294 769 066 of 
wzoest@xs4all.nl 
 

Donderdag 4 en 18 april 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 5 april, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds.Berit Bootsma,tel: 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 7 april, 
TIENERDIENST 
jongeren van 12-15 jaar 
Tijdens de kerkdienst gaan ze naar het Lichthuis 
 
Maandag 8 april 19.45 - 21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Woensdag 10 april 20.00 – 22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 

Maandag 15 april, 19.45 uur 
CHRISTEN VROUWEN:SAMEN VERDER 
Gast: Jan Ketelaar met een film in de R.K. Zaal, 
Troelstralaan 19 
 
 
Woensdag 17 april, 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: 7,50 euro p.p. 
Contact: Jetty van Kessel, tel.0294 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 

Zondag 21 april, 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Vrijdag 26 april 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
 
 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
 

 
 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
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Liefdedienst 

 

 

 

‘Mijn ziel neemt uw getuigenissen in acht, want ik heb ze zeer lief’. 

                                                                                              Psalm 119 vers 167 

 

 

 

 

‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten’. Het is de laatste regel van het berijmde vers 83 uit Psalm 119 in de 

berijming van 1773. Het woord verdroten heeft met verdriet te maken. Eenvoudig gezegd komt de laatste regel van 

vers 83 hier op neer: ‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan’. Met liefdedienst wordt alles bedoeld wat 

met God heeft te maken. U kunt denken aan Zijn Woord, aan het zijn in de kerk en aan het deelnemen aan activiteiten 

in de gemeente. 

 

De naam van de dichter van Psalm 119 kennen we niet. Het is niet moeilijk om zijn lange Psalm kort samen te vatten. 

Bijna alle 176 verzen hebben hetzelfde onderwerp. Het is een grote lofzang op het Woord van God. Het is zijn 

vreugde om daarmee bezig te zijn. Er is nauwelijks een vers in de Psalm aan te wijzen waarin het niet gaat over het 

Woord van God. Steeds lezen we met verschillende woorden over dit Woord. Soms heet het Woord getuigenis, wet, 

inzetting, gebod en nog veel meer andere namen.  

 

In de tekst komt naar voren dat de dichter Gods Woord boven alles lief heeft. Heel zijn bestaan is erop betrokken. 

Dat weten we omdat hij het woord ziel gebruikt. Bij ziel denken we aan het innerlijk van de mens. Ik kan ook zeggen 

dat zijn hart uitgaat naar de getuigenissen van God. De dichter is niet iemand die zich zo nu en dan bezig houdt met 

het Woord van God. Ook niet iemand die overgehaald moet worden om God meer te dienen. Hij heeft Gods 

getuigenissen niet een beetje lief, maar zeer lief.  

 

Het woord getuigenissen is in de tekst dus een ander woord voor het Woord van God. Het is wel een bijzonder woord. 

Wanneer iemand naar een baan heeft gesolliciteerd, kan er naar een getuigschrift worden gevraagd. In zo’n 

getuigschrift staat dat men ergens toe bevoegd is en een bepaalde deskundigheid heeft. Het kunnen diploma’s zijn 

of brieven van mensen die de betreffende persoon hebben meegemaakt en hem aan bevelen.  

 

In onze tekst gaat het niet over getuigenissen die mensen over God geven, maar over getuigenissen die God van 

Zichzelf geeft. De dichter zegt dat hij zich houdt aan wat God over Zichzelf zegt. Gods Woord staat in zijn leven op 

de eerste plaats. Wat God in Zijn Woord over Zichzelf bekend maakt, heeft hij zeer lief.  

 

‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten’. Niemand die God heeft gediend krijgt daar spijt van. Gods Woord is 

het beste waarin we ons kunnen verdiepen. Wie hier in God zijn vreugde heeft gevonden, gaat eens naar Gods 

eeuwige heerlijkheid. Om altijd bij de Heere te zijn. Om te genieten van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen.  

 

Gelukkig de mens die naar Gods klanken luistert en zich in Zijn naam verblijdt. 

 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
 

 

Plaza De Haven 
Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl


Rondom de vieringen 
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Zondag 7 april 
We kijken uit naar een mooie dienst met ds. P. van Veen 
uit Harderwijk. 
 

 

Zondag 14 april 
Deze derde Paaszondag draagt de naam Jubilate – 
Jubel! Nog steeds klinkt de paasjubel in onze oren. 
Tegelijk voelen we de dagelijkse realiteit, met alle 
nieuws dat ons raakt. Hoe kan je de hoop en belofte van 
Pasen vasthouden als het leven weer gewoon 
doorgaat? Om die vraag cirkelen ook de twee lezingen 
van deze dag. Micha 4: 1 t/m 5 spreekt van een groots 
visioen over tijden zonder wapens. In Johannes 21: 15 
t/m 19 blijkt dat er nog een gesprek nodig is tussen 
Jezus en Petrus. In deze dienst willen we met elkaar de 
maaltijd van de Heer vieren. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 21 april 
Dit is de traditionele ‘Goede Herderzondag’ en we 
zullen lezen uit Johannes 10:11-16. 
Ook is er van 9.15 -9.45 weer een kerk op schootviering, 
ook over de schapen.  
Van harte welkom: (groot)ouders/verzorgers met 
kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. 
 
Ds. Marjolijn  de Waal 
 

 
Zondag 28 april 
De naam van deze zondag luidt van oudsher:  
Cantate, d.w.z. Zingt! 
En dat gaan we dan ook doen: zingen. 
Ik zal de Lutherse Liturgie volgen, daarin wordt veel 
gezongen, ook door u als gemeentelid. 
De psalm  van deze zondag is psalm 98: Zing een nieuw 
lied voor God de Here. 
Natuurlijk zingen we deze zondag het vaste lied: Zing 
voor de Heer een nieuw gezang. (Liedboek 655) 
Ook zal Lied 654 opklinken: Zing nu de Heer, stem allen 
in. 
Als schriftlezingen laat ik lezen: Jacobus 1: 17-21 en 
Johannes 16: 5-15 
Zo hopen wij  met elkaar een opgetogen en zangrijke 
dienst te hebben. 
 
Ds. Robert H. de Vos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol 
zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
  7 april  Hr. J.C.W. Vree       tel.06 22487178 
14 april  Hr. W. de Groot       tel.06 53243921 
21 april  Hr. S. Biesheuvel    tel.06 82917499 
28 april  Hr. H. Op ’t Land     tel.0294 418669 
 

 

 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl


In memoriam     
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Sijmen (Simon) Rijnsburger 

Geboren 17 april 1938 - Overleden 16 maart 2024 

 

In het licht van Pasen gedenken wij: Sijmen Rijnsburger. 
Hij overleed op 16 maart in het verpleeghuis De Bolder in Huizen waar hij de laatste vier weken van zijn leven 
doorbracht. Simon is 85 jaar geworden. 
Hij groeide op in een groot gezin in Bussum en heeft aldaar lang gewoond. Hij leerde daar ook zijn vrouw Tineke 
kennen. Samen waren ze een hecht koppel voor hun gezin, maar ook in het werk wat ze samen deden. Ze startten 
hun eigen schoonmaakbedrijf, wat later overgenomen werd door hun oudste zoon Mario. Simon was een zeer 
consequent en betrouwbaar mens.  
Van huis uit was Simon gelovig opgevoed. Na de verhuizing naar Weesp bleek de aansluiting bij de kerk moeilijk. 
Toch is het geloof altijd belangrijk voor hem gebleven. 
Zijn laatste levensjaren waren niet altijd even gemakkelijk. Ze werden gekenmerkt door veel pijn, lichamelijke en 
geestelijke achteruitgang. Geloof, hoop en vooral de liefde waren belangrijk voor hem. In de rouwdienst stonden 
deze woorden uit 1 Korintiërs 13 dan ook centraal. Na afloop van de rouwdienst op maandag 25 maart is Simon 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum. 
Tineke, Mario en Angelique, Raymond en Corina en de kleinkinderen zullen Sijmen nu moeten missen. Ze mogen 
zich daarbij gesteund weten door de woorden op de rouwkaart: ‘Voor hen die ik achterlaat: Vaarwel en wees 
tevreden’. 
 

 

Johanna Reina Hoogendoorn-Paul  

Geboren 15 september 1933 / Overleden 9 maart 2024 

 

In het licht van Pasen gedenken wij: Johanna Reina Hoogendoorn-Paul 
Op 9 maart overleed zij, in de leeftijd van 90 jaar. 
Zij werd geboren op 15 september 1933 in Abcoude-Proostdij, daar groeide ze op in een boerengezin waar ze haar 
steentje heeft bijgedragen op de boerderij. 
Ze ontmoette haar man Pieter door de vereniging van plattelandsjongeren. Samen begonnen zij hun leven in 
Maartensdijk, waar hun oudste dochter Margot geboren werd. Daarna verhuisden ze, vanwege Van Houten, naar 
Weesp. Daar werden hun andere vijf dochters geboren: Inge, Pita, Willy, Paula en Nellie. 
Ze was coupeuse en zorgde er ook voor dat haar dochters goed in de kleren zaten. Ze hield van mode en mooie 
kleding.  
Ze verhuisden naar de Buitenveer, waar ze ook een bed&breakfast openden. Ze vond het leuk om alle gasten te 
verwelkomen en goed te verzorgen.  
Goede zorgen en gezelligheid, dat kenmerkte haar.  
Ze waren lid van de Gereformeerde Kerk, daarna van de Hervormde Gemeente en uiteindelijk van de Protestantse 
Gemeente. Ze waren betrokken en actieve leden. Zo is ze in Hebron actief geweest, zat ze in de kerkenraad, 
schonk ze koffie, was ze bezoekdame en hielp ze ook in Oversingel om mensen naar de kerkdienst te brengen. Ze 
genoot bovendien enorm van het zingen met het Laurenskoor. 
Ze had altijd een glimlach op haar gezicht, die ze je graag schonk. Ze hield van gezelligheid en grapjes.  
Maar misschien was de glimlach soms ook wat verhullend, want ze kende ook verdriet. 
Zeker toen haar man ziek werd en de zorg voor haar steeds zwaarder werd. Ze vond het moeilijk dat ze dat niet 
meer alleen kon doen. En zijn overlijden was ook een groot verdriet. 
Toch bleef ze glimlachen, ze was blij met de bezoeken van haar dochters en hun gezinnen en van andere mensen 
om haar heen. 
Na het overlijden van haar man en doordat ook haar gezondheid achteruit ging, verhuisde ze naar Oversingel,  
Haar gezondheid ging wat achteruit, maar toch kwam haar overlijden onverwacht, nadat ze vorige week ziek was 
geworden. 
In de afscheidsdienst klonken herinneringen en lazen we psalm 23, een psalm die voor haar en haar man 
belangrijk was. De psalm cirkelt rond het geheim van een groot vertrouwen op de Herder, ook al kent het leven 
hoogtepunten en diepe dalen. Er is overvloed en gebrek, maar de Herder die leidt. Ze is nu thuis, bij die Herder. 
Dat haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
 



Van de predikanten 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Bij het schrijven van de kopij zitten 
we midden in de voorbereidingen 
voor de Goede Week en Pasen. Het 
is altijd een bijzondere tijd in het jaar. 
De hele serie aan kerkdiensten, met 
ieder hun eigen karakter en inhoud. 
Als predikant zijn het drukke tijden, 
maar ze geven ook veel inhoud en 

diepte. Ik zie uit naar de diensten die ik mag doen, maar 
ook naar het BinnensteBuiten met Pasen event. We 
hopen op mooie ontmoetingen waarin we onze hoop en 
misschien soms ook onze wanhoop kunnen delen met 
andere Weespers. In een volgend nummer is er vast 
meer over te vertellen. 
 
Ontsnapt! 
Nu denkt u misschien: wat een raar kopje. Alleen zijn de 
tieners, Lia Bogerd en ondergetekende ontsnapt. Op 
een vrijdagavond in maart hebben we met elkaar een 
escape-room gedaan. Voor wie het concept niet kent: je 
bent in een aantal ruimtes en door middel van het 
oplossen van puzzels moet je de code vinden om de 
deur te openen. We hadden twee teams en het is 
beiden gelukt binnen de tijd! Er zijn geen foto’s, maar 
we hebben een super gezellige avond met elkaar 
gehad. 
 
Laatste filmavond 
Op woensdag 3 april is de laatste filmavond. Hierover 
kon u in het vorige kerkblad al lezen. Wim van Zoest 
stopt na vele jaren met het organiseren van deze 
avonden. Tijdens deze avond kunnen we kijken naar 
een van de films die hem het meest geraakt heeft. 
Namens de kerkenraad wil ik Wim van harte bedanken 
voor zijn inzet voor deze avonden. Hij heeft vele 
gemeenteleden laten kennismaken met mooie, 
ontroerende en bijzondere films. 

 
Save-the-date: Zaterdag 8 juni dank-u-bijeenkomst 
Anga Oosterom en Wil Vree zijn druk bezig om namens 
de kerkenraad de jaarlijkse dank-u bijeenkomst te 
organiseren. De echte uitnodiging volgt nog, maar bij 
deze vast de datum. Op zaterdag 8 juni wil de 
kerkenraad alle vrijwilligers van de gemeente bedanken 
voor hun inzet. Schrijf het vast in uw agenda, want het 
gaat weer leuk worden! 
 
Leve(n)de kerk! 
Vorig jaar rond deze tijd waren we als gemeente bezig 
met een heel mooi proces. In het kader van de 
‘Leve(n)de kerk’ zijn er vele goede gesprekken 
geweest. Als ik terugdenk aan de mooie verhalen dan 
word ik daar nog steeds warm van.  
Het is nu een tijdje stil geweest, maar dat betekent niet 
dat er niets gebeurt. Er wordt gewerkt aan een 
verjaardagsinitiatief, er wordt met elkaar gegeten en er 
komt misschien zelfs een openluchtdienst! We merken 
hoe verschillende groepen in de gemeente dingen 
hebben opgepakt en geïnspireerd zijn geraakt door dit 
traject. Natuurlijk hopen we dit vast te houden. Daarom 
zijn een paar leden van de werkgroep bezig gegaan met 
een nieuw beleidsplan. Hier hopen we binnenkort meer 
van te horen. Ik ben in ieder geval benieuwd.  
 
Ten slotte 
Eind april, begin mei hoop ik te genieten van een 
lekkere week vakantie met het gezin. Marjolijn zal in die 
week voor mij waarnemen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
We leven weer na Pasen, zoals we 
eigenlijk altijd leven. Ik hoop dat 
we de vreugde van de 
Paasmorgen nog lang blijven 
voelen, ook als het leven zich met 
alle bergen en dalen weer 
aandient. In dat echte leven 
moeten we onze weg vinden met 

de hoop in ons hart, en onze voeten op de weg van 
ons leven zoals ons dat overkomt.  
 
De weg naar binnen was het thema van mijn eerste 
nascholingsdagen in het klooster. Het was heel fijn en 
ook bijzonder om even een paar dagen uit de hectiek 
van ons dagelijks leven te stappen en in te voegen in 
het leven van de broeders van de abdij van Berne. 
Eerlijk is eerlijk… ik moest wel even heel erg wennen 
aan die overgang.  
Maar uiteindelijk merkte ik hoe goed het was. We 
hebben een fijne groep van 12 predikanten en we 
hebben vooral kennis gemaakt met elkaar en samen 

wat oefeningen gedaan om stil te worden en tijd te 
nemen en te maken voor de ziel. Zoals ze zo mooi 
zeggen: de ziel is schuw en heeft tijd en aandacht 
nodig om tevoorschijn te komen. 
 
Kerk op schoot 
Op 21 april is er weer een kerk op schootviering: een 
korte viering voor kinderen van 0-4 jaar oud met hun 
ouders/grootouders/verzorgers en hun broertjes en 
zusjes. 
Het thema is deze keer: het verloren schaapje. De 
afgelopen keren waren erg leuk, dus wees welkom om 
weer te komen of een keertje te komen kijken. 
Daarna kun je of naar de kerkdienst, of naar huis, net 
wat je wilt. 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal 
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Van de diaconie 

 AAN TAFEL 

 
 
 
De data voor de etentjes zijn weer bekend en vanaf 
zondag 31 maart kunt u weer enveloppen kopen bij 
ons bord, dat bij de koffietafels hangt. De data zijn: 
vrijdag 5 april, zaterdag 13 april, zaterdag 20 april en 
vrijdag 26 april. Wij hopen dat u weer voor €7.50 een 
enveloppe bij ons komt kopen. Over de avonden dat 
er bij iemand gegeten is, horen we alleen maar 
enthousiaste verhalen. “Wat was het gezellig en wat 
hebben we lekker gegeten”. Aarzel dus niet en kom 
een enveloppe kopen. De opbrengst tot nog toe van 
de afgelopen drie maanden is €272,50. 
 
Het gehele bedrag zal overgemaakt worden naar ons 
doel “Stichting Het Vergeten Kind”. Wist u dat deze 
stichting ook vakanties en weekenden organiseert 
voor kinderen en gezinnen, waar de dagelijkse situatie 
niet stabiel is? Zo’n Heppie-vakantieweek of weekend 
geeft de kinderen de tijd om even op adem te komen 
en leuke dingen te doen. Meestal gaan ze daarna blij 
en ontspannen weer naar huis, waardoor ze meer 
energie hebben om met de zorgen van thuis om te 
gaan. We zijn blij dat we deze stichting als diaconie 
met de opbrengst van de verkoop van de “maaltijd-
enveloppen” kunnen steunen. Aarzel dus niet en DOE 
MEE! 
 
Namens de organisatoren: Annelies Westra, Astrid 
Bijvoet en Anga Oosterom. 
 
 

Van Binnenste Buiten 

 

77+ 
 
Vanuit het jaarthema “Leve(n)de Kerk” is het idee 
ontstaan om met gemeenteleden, ouder dan 77 jaar, 
een gezamenlijk verjaardagsfeestje te vieren, met 
degenen die in de voorafgaande 2 á 3 maanden jarig 
waren. Aan het eind van die periode wordt er een 
datum geprikt. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunnen we dan met elkaar gezellig babbelen 
en verhalen over vroeger delen. Als u in die periode 
jarig bent geweest krijgt u een uitnodiging waarop u 
kunt reageren of u aanwezig wilt zijn op het feestje. 
Indien u wilt mag u een introducé meenemen.  
 
Het eerste feestje heeft inmiddels plaats gevonden in 
het Lichthuis. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 
 

Iedere dinsdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte 

welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is 

dan een gastvrouw aanwezig. 
 

 
 
 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 
 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden 

via de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks op 

donderdag een nieuwsbrief met daarin een link naar 

het kerkblad. In verband met de privacy publiceren 

we op de website de persoonlijke informatie uit 

“Gemeente(mee)leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres 

wordt gestuurd. 
 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer op 

papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan een e-

mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met 

vermelding van het adres waarop de papieren versie 

niet langer bezorgd hoeft te worden. 

 

 
 

http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 
 

Nagel Pedicure Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Terras en boekenmarkt 

 
De opbrengst van het terras en de boekenmarkt in maart bedraagt ruim € 11.000. Nog nooit hebben we in maart 
zo’n hoge opbrengst gehaald. 
Heel veel vrijwilligers hebben ook deze keer weer geholpen om het terras en de boekenmarkt tot een succes te 
maken. Heel veel dank daarvoor! 
 
Opvallend is dat de werkzaamheden steeds soepeler, efficiënter  en sneller verlopen. 
Woensdagmiddag waren in een uur de stoelen weg gezet en stonden de schragen gereed. 
 
 

Woensdagavond zijn in twee uur 27 pallets 
met boeken de kerk binnengebracht en 
stonden de dozen met boeken op de 
schragen. En werd een begin gemaakt met 
het netjes zetten van de boeken. 
Donderdagmorgen werden ook nog boeken 
netjes gezet en aan het eind van de morgen 
was alles gereed voor de verkoop. 
En dan de verkoop op vrijdag en zaterdag. 
Bij het openen van de deur op vrijdag om12 
uur stonden ruim 100 enthousiastelingen 
klaar om de kerk binnen te stormen op zoek 
naar hun geliefde boeken. 
Zaterdagmiddag om 17.00 uur stond een 
groep vrijwilligers klaar om alle boeken in 
dozen te stoppen en de dozen op pallets te 
zetten. Daarna de schragen weggezet en 
de stoelen weer op hun plaats gezet, onder 
leiding van onze kosters. 
 

 
 
 

Om 19.00 uur was de kerk weer gereed voor 
de dienst van zondagmorgen en leek het of 
er helemaal geen boekenmarkt was 
geweest. 
Daarna hebben we met de vrijwilligers nog 
het glas geheven, wat  zonder meer verdiend 
was voor deze kanjers! 
 
Marien Weststrate 
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Gemeentemaaltijd 
 
Volop lente! Het is tijd voor ons saladebuffet. Het 
kookteam nodigt u uit voor de volgende 
gemeentemaaltijd op:  
 
Datum:  woensdag 17 april 2024  
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 7,50 per persoon. 

Behalve contant betalen, kunt u ook 
pinnen!  

 
U kunt zich t/m zondag 14 april aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of te bellen naar een van de onderstaande dames. 
 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anga Oosterom  tel: 419499 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens.  
 
 
Ho Ho Ho: Kerst kernteamleden gezocht! 

 
Nu we de eerste lentestralen net weer hebben 
gevoeld, lijkt de kerst nog heel ver weg. 
Maar juist nu kijken we alvast even vooruit.  

 
 

Wat een succes was de kerstwandeling afgelopen 
december! Zoveel deelnemers en vrijwilligers en 
zoveel enthousiasme. Bij de evaluatie ontstond bij het 
kernteam het verlangen om ook in 2024 een editie te 
organiseren en wel op zaterdag 21 december.  

 
Wel is het kernteam op zoek naar versterking. 
Vandaar deze oproep. Heb jij met plezier meegedaan 
of meegelopen met de editie van vorig jaar? Wil je 
meehelpen om samen met anderen zoiets moois 
neer te zetten? Kom dan de organisatie helpen, want 
vele handen maken licht werk! 
 
Wat kan je verwachten? Vanaf juni ga je samen met 
de andere leden van het kerst kernteam bezig om 
van begin tot einde het kerstproject te realiseren. Je 
bedenkt samen met het team wat we gaan doen. En 
ook met welke mensen en met welke middelen we 
het project kunnen regelen en realiseren. 
 
Mocht je enthousiast geworden zijn. Geef je dan op 
via: kerstwandeling@pgwd.nl 

mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
mailto:kerstwandeling@pgwd.nl
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Een nieuw begin 

Concert op Bevrijdingsdag door Kamerkoor Victoria 
o.l.v. Robert van der Vinne 
in samenwerking met Stichting Nationale Herdenkingen 
Weesp 
 
Na de winter: een nieuw begin. Na oorlog: een nieuw 
begin. In de nasleep van geweld: een nieuw begin, 
waarin we met veerkracht en in vrijheid onze stem 
kunnen laten horen, vrede en vrijheid mogen bezingen 
en zelfs de draak mogen steken met wie we maar willen. 
Je stem in vrijheid laten klinken, dat neemt kamerkoor 
Victoria niet licht op, zeker niet in het 
herdenkingsweekend van 4 en 5 mei. In samenwerking 
met de Stichting Nationale Herdenkingen Weesp werd 
een programma samengesteld met soms speciaal voor 
het koor gearrangeerde liederen waarin het voorjaar 
met vreugde wordt begroet (Monteverdi, De Wert, 
Brahms), de roep om vrede en verstilling wordt gevoeld 
(Pärt, Åsander, Poulenc) en de vreugde om nieuwe 
vrijheid doorklinkt, zoals in enkele krakers als Bei mir 
bist du schein en We’ll meet again. 
Een nieuw begin, dat vergt kracht. Kamerkoor Victoria 
brengt onder leiding van Robert van der Vinne een 
programma vol levenskracht. 
Waar?   Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp 
Wanneer? 5 mei 2024, 15.00 uur 
Toegang? Gratis 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Maandag 8 april komt Marjolein Kuijt van Valpreventie 
het Gooi. 
Zij gaat ons bewuster maken van de risico's van het 
vallen en doet dit op een interactieve manier. 
Het onderwerp is erg actueel en leerzaam voor ons!  
Graag nodigen wij u uit voor deze avond. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
 
Ons jubileumfeest komt steeds dichterbij. 
Protestantse Vrouwen op Weg  95 jaar!!! 
Deze maand ontvangen onze leden een uitnodiging 
voor ons feest. Maandag 13 mei is het zover. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Fijn dat een aantal leden ons daarbij helpen. 
We gaan er een leuk en gezellig feest van maken. 
  
Een hartelijke groet, 
het Bestuur.

Kinderclub de Regenboog 
We schieten al op het einde van dit seizoen aan. 
Het is elke keer weer gezellig druk en na het luisteren 
naar de vertelling wordt er fanatiek geknutseld! 
De bijzondere verhalen die we vertelden over de 
wonderen die de Heere Jezus deed toen Hij hier op de 
aarde rondwandelde zijn afgesloten. De laatste 
middagen ging het over dat Jezus laat zien dat het 
belangrijk is om niet de belangrijkste te willen zijn. Zelf 
waste Hij de voeten van Zijn discipelen. Door Zijn grote 
liefde voor ons liet Hij zich zelfs gevangen nemen, 
martelen, en doden… 
Gelukkig bleef het daar niet bij, met Pasen mogen we 
er aan denken dat Jezus overwinnaar is, zelfs van de 
dood! 
 
Wat werd er zoal gemaakt? De oudste groep ging aan 
de gang met hout en spijkers om een stoere boot van te 
maken. Ook knutselden ze een zeemeermin/man. De 
kleintjes maakten een ‘Jantje huil en Jantje lach’ een 
opstijgende luchtballon voor een prachtige regenboog 
én een kleurige kameleon met een échte roltong! 
 
De rookworsten en stroopwafelactie is inmiddels 
afgesloten. Er is weer fanatiek verkocht voor het 
bijzondere doel van deze actie. Op de laatste middag 
wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Dory van ‘Home 
of Hope / Kaapstad’ komt dan weer langs en we zijn 
benieuwd of ze verrast is door het resultaat. 
In de volgende editie van Onderweg komen we er nog 
op terug. Alvast iedereen bedankt die er aan heeft 
meegeholpen, door het eten, kopen óf verkopen van de 
rookworsten en stroopwafels…. 
 
Hartelijke groet, 
De juffen en de meester van kinderclub de Regenboog 
 
 

Onderweg Digitaal 
 

U kunt kerkblad Onderweg ook digitaal lezen. 
 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief (aanmelden via 

de website www.pgwd.nl) ontvangt u wekelijks op 

donderdag een nieuwsbrief met daarin een link naar 

het kerkblad. In verband met de privacy publiceren we 

op de website de persoonlijke informatie uit 

“Gemeente(mee)leven” niet. 

Deze informatie kunnen we wel opnemen in een 

document dat naar uw persoonlijke e-mail adres wordt 

gestuurd. 
 

Bent u geïnteresseerd om het kerkblad niet langer op 

papier maar digitaal te ontvangen, stuur dan een e-

mail naar Onderwegdigitaal@pgwd.nl, met vermelding 

van het adres waarop de papieren versie niet langer 

bezorgd hoeft te worden. 
 

 
 

http://www.pgwd.nl/
mailto:Onderwegdigitaal@pgwd.nl
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 26 april wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 
 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

