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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp, 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

Voorhelmstraat 22rood, 2012 ZR Haarlem, 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 

Een gastvrouw of gastheer is aanwezig op dinsdag van 9.30 -12.00. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tijdelijk vervangen door Joke 

Moolhuizen, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel. 06 10894799,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink. Algemeen lid: Jan Bodisco Massink,  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, Nigtevechtsepad 2, 1383 NE Weesp,  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, De Schans 28, 1383 JK Weesp, 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 813612809 
 

College van Diakenen 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Wijnand van Bodegraven, tel. 06 10658575 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 06: vrijdag 17 mei 2024 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 27 mei  2024. 

Activiteitenperiode: 29 mei t/m 25 juni 2024.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 5 mei 
 
RK-kerk, Troelstralaan 
LET OP 
11.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  Oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Raad van kerken (plaatselijk)  
2e collecte Raad van kerken (extern)  
 
19.00 uur Ds. P. Zeedijk, Veenendaal 
  Gereformeerde bond 

viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Kerk aan Zee, Kerkpad 2, Muiderberg 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  samen met Muiden/Muiderberg 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 

 

Zondag 12 mei 
Exaudi, Wezenzondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.D. van Schouwen, Honselersdijk 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Binnenlands diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. J. Tadema, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Binnenlands diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 19 mei 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Zending 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. J. de Jong, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Zending  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 26 mei 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager,Barneveld 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 25 mei, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00 - 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Stiltegebedskaars 
brandt stralend. 
Vaak geflakker; 

geeft dan rookslierten 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Donderdag 2 en 16  mei 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 3 mei, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zaterdag 4 mei, Dodenherdenking 
19.15 uur Stille tocht vanaf de Synagoge 
20.45 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Grote kerk 
 
Zondag 5 mei, tijdens de kerkdienst 
TIENERDIENST 
 
Zondag 5 mei 
Grote of Laurenskerk, 15.00 uur 
Een Nieuw Begin 
Concert op Bevrijdingsdag door kamerkoor Victoria 
 
Maandag 13 mei  
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
95 jaar jubileum 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Vrijdag 24 mei 
OPHALEN OUD PAPIER 
in de binnenstad 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
Vrijdag 24 mei 
CONCERT GROTE KERK 
door Christine Kamp 
20.00 uur 
 
 
 
 

 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 

Webwinkel en Appostel 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet: 

Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore.  

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 
 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot 

de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt 

collectebonnen bestellen en giften geven. 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
 

 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
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En zo zijn we allemaal anders 

 

 

 

 

Een geruime tijd geleden kreeg ik de vraag om voor deze Onderweg een meditatie te schrijven, De vraag kwam van 

onze “oud” Scriba, die graag nog wat mooie taakjes blijft invullen om onze “nieuwe” Scriba te ontlasten. U weet wel, 

die nieuwe Scriba die nu met verlof is, omdat ze twee prachtige dochters heeft mogen ontvangen.  

Die geruime tijd, moet u maar zien zoals u bent. Iedereen die onze oud Scriba kent, weet dat het iemand is die alles 

graag tot in de puntjes heeft geregeld, vastgelegd en verzorgd. Zo ook dus de tijd die iemand krijgt om een stukje te 

mogen schrijven en duidelijkheid over het hoe het waarom en als kers op te taart ook hoelang       

Voor degenen die mij kennen, weten dat dergelijke dingen enorm ver van mijn denken af staat. Zelf hou ik van die 

last minute stress, zonder die druk gaat er vaak net niks gebeuren. Maar ja, ik heb toch echt beloofd aan iemand die 

de dingen toch graag tot in de puntjes geregeld heeft, om een mooi stukje aan te leveren. Dus nu ben ik tien dagen 

voor de inleverdatum toch al echt begonnen… Zo zijn we toch allemaal anders. 

 

Ik kwam op dit thema door een aflevering van een aantal maanden geleden van het programma Waes Reizen. 

Misschien kent u het wel, een Belgische man reist de wereld af op bezoek bij allerlei uiteenlopende culturen. Zo was 

hij op bezoek in een (arm) land waar men gewoon was om voor hun ouders en grootouders te zorgen. Hij vond dit 

prachtig om te zien en kreeg enigszins onverwachts de vraag hoe dat bij hem thuis ging. Hij probeerde het uit te 

leggen, maar had het er zichtbaar moeilijk mee. Toen hij zag hoe warm en mooi het in deze gemeenschap was, 

zonder enige luxe en geld, maar vol van liefde, kon hij plots niet meer begrijpen hoe het toch kan dat dit in onze 

westerse cultuur zo anders is geworden. Ja, toen dacht ik, wat zijn we toch allemaal anders. Waes  werd daar wel 

heel duidelijk geconfronteerd met de persoonlijke levensverschillen. Maar wat ik zo mooi vond is dat er wederzijds 

geen (ver)oordelen waren. 

 

Zo mag het ook zijn in ons midden, in een kerk vol met allemaal andere mensen. De één vol hartstocht voor het 

evangelie, de ander vol liefde voor de liturgie. Voor de één is de boekenmarkt het mooiste evenement van het jaar, 

terwijl de ander (dat ben ik dus) zich geen prachtigere activiteit kan bedenken dan tijdens de vakantiebijbelweek 

zaadjes te mogen planten in jonge kinderhartjes. Allemaal anders en toch één in Jezus, hij heeft ons dat gegeven 

wat niemand ons kon geven. De liefde voor de Vader, door de Vader. 

Jezus mocht ons een voorbeeld zijn en wij zijn volgelingen, allemaal anders maar één in hem. Hij schonk ons de 

liefde van de Vader en mocht als grootste geschenk de Geest van God over ons uitstorten, Pinksteren, dat is waar 

we nu naar uitkijken. Allemaal anders, maar één in Zijn kerk.
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 5 mei 
 
We vieren de oecumene samen met onze Katholieke 
broeders en zusters. Deze viering heeft als thema de 
liefde en we lezen daarover uit Johannes 15: 7-19 en 
de eerste brief van Johannes 4: 7-10. We vieren ook 
onze vrijheid. Er is kinderwoorddienst en crèche. Let op: 
deze viering begint om 11uur in de katholieke kerk.  
 
Diaken Hans van Meeteren en Ds. Marjolijn de Waal 

 
 

Donderdag 9 mei - Hemelvaart 

10.00 uur Kerk aan Zee, Muiderberg 
 
Deze feestdag vieren we samen met de protestantse 
gemeenten van Muiden en Muiderberg. In de kerkdienst 
lezen we de laatste verzen van het Lukas evangelie. 
Jezus neemt daarin afscheid van zijn vrienden. 
Daarnaast lezen we wat de apostel Paulus te zeggen 
heeft over afdalen en opstijgen, maar vooral over de 
hemelse kracht waarin wij als gelovigen mogen delen 
(Efeziërs 4: 16). 
 
Over het uitje voorafgaand aan deze dienst kunt u 
verderop in deze Onderweg lezen. 
 
Ds. Berit Bootsma en ds. Rein Brouwer 
 

 
Zondag 12 mei 
 
Wij kijken uit naar een mooie dienst waarin Ds. R.D. van 
Schouwen uit Honselersdijk voorgaat 
 

 
Zondag 19 mei – Pinksteren 

Vandaag vieren we het feest van Gods Geest. Aan de 
hand van de regenboog staan we stil bij de vele 
verschillende talenten die de Heilige Geest kan 
uitdelen. We lezen het Pinksterverhaal uit Handelingen 
2, maar ook over de vruchten van de Geest die Paulus 
in Galaten 5: 22 en 23 noemt. Wat merken we van die 
talenten in ons leven en in de gemeente? Wat hebben 
onze talenten nodig om vrucht te dragen? Zo willen we 
er met elkaar een feestelijke en kleurrijke dienst van 
maken. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 26 mei 
Deze zondag na Pinksteren vieren we de drie-eenheid, 

het is zondag Trinitatis. Het is een geheim van samen-

spel van Vader, Zoon en Geest, waar wij in mee mogen 

doen. Ook vieren we samen het Heilig Avondmaal. 

 

Ds. Marjolijn de Waal 

 

 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 

  5 mei     Hr. P. v. Lindenberg. 0623560870 

  9 mei     Hr. S. Biesheuvel.     0682917499 

12 mei     Hr. J. C. W. Vree.      0622487178 

19 mei     Hr. J. H. F. de Vries.          450041 

26 mei     Hr. A. v.d. Bergh.       0611711673   
 

 
 

www.pgwd.nl 
 

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste 
nieuws. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 
 

 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

http://www.pgwd.nl/
mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Cornelis van Nigtevecht 
 

Cees 
 

Weesp, 31 juli 1939 -  Weesp, 29 maart 2024 
 

 
In het Licht van Pasen gedenken wij: Cornelis van Nigtevecht. 
 
Op 29 maart overleed Cees van Nigtevecht in de leeftijd van 84 jaar. Hij werd in Weesp geboren in een gezin van 
vijf kinderen. Hij heeft zijn hele leven in Weesp gewoond en gewerkt en overleed in Verpleeghuis De Hogeweyk.  
 
Cees heeft hard gewerkt en van alles ondernomen. In zijn jaren als vrachtwagenchauffeur leerde hij zijn Bep kennen 
bij de cacaofabriek in de Zaanstreek. Ze trouwden, kwamen in Weesp te wonen aan de Achtergracht en kregen hun 
dochter Carla. Samen hebben ze hun werk en leven opgebouwd. Het overlijden van Bep 14 jaar geleden was een 
groot verlies voor hem. 
 
Cees was een fervent voetballiefhebber. ADE betekende alles voor hem, hij was maar liefst 72 jaar lid. Ook hielden 
ze erg van fietsen in de omgeving, wat hij heeft volgehouden tot het echt niet meer ging. De laatste jaren woonde hij 
samen met zijn dochter Carla. In juli van het afgelopen jaar ging het echter niet meer en verhuisde Cees naar de 
Hogeweyk. 
 
61 jaar was Cees in het leven van Carla en ze heeft hem de laatste jaren veel en goed verzorgd. In de afscheidsdienst 
klonken er woorden van psalm 139. Een Psalm die zingt over God die je door en door kent en je vasthoudt. Er zijn 
liederen gezongen die hem zo vertrouwd waren, zoals: Vaste rots van mijn behoud. 
 
Moge Carla en de kleinkinderen steun en troost putten uit de herinneringen aan vader en opa Cees. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 

 



Van de predikanten 

 ONDERWEG  9 

Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
De tijd van de rommelige weken is 
weer aangebroken. Meivakantie, 
Hemelvaart en Pinksteren zorgen 
voor een leuke onderbreking van 
de normale gang van zaken. Het is 
een tijd om even op te laden voor 
de laatste ruk richting de 
zomervakantie. In ieder geval zo 

beleef ik dat als moeder met schoolgaande kinderen. 
Kerkelijk gezien is het een uitdaging om te 
communiceren wat Hemelvaart en Pinksteren meer 
zijn dan een paar extra dagen vrij. Wat betekenen 
Jezus terugkeer naar zijn Vader en de komst van 
Gods Geest voor ons geloof en de wereld? Vragen om 
de komende tijd mee bezig te zijn. 
 
BinnensteBuiten met Pasen 
Maar eerst nog even een terugblik. Op zaterdag 30 
maart gingen de deuren van de kerk open voor het  

 
BinnensteBuiten met Pasen project. In korte tijd is het 
gelukt een mooi evenement neer te zetten. Ondanks 
dat het weer niet helemaal meezat, hebben we heel 
wat mensen in de kerk mogen verwelkomen die dag. 
Er konden potjes versierd worden en zaadjes geplant. 
Velen hebben op de ‘walk of hope’ hun hoop of 
verlangen voor de wereld gedeeld. Van Italiaans tot 

Chinees en natuurlijk veel Nederlands stond er op de 
loper. Wat mooi om zo ook de Paasboodschap te 
delen met de mensen in Weesp. Alle vrijwilligers wil ik 
nogmaals bedanken en Roos Fountain en Karla Mul 
in het bijzonder. Zonder jullie inzet was dit niet 
mogelijk geweest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasen 
De volgende dag lag de ‘Walk of Hope’ er nog en 
mochten we met elkaar Pasen vieren. Ik heb genoten 
van de mooie dienst in een goed gevulde kerk. Wat ik 
vooral leuk vond om te zien, is hoe vrolijk iedereen 
werd van de smileys die bij binnenkomst werden 

uitgedeeld. De kinderen 
hadden mooie smileys 
gemaakt om uit te delen. Ik 
hoop dat het daarmee 
gelukt is om de hoop van 
Pasen te delen met de 
mensen om ons heen.  
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Hemelvaart en Pinksteren 
Zoals jullie verderop kunnen lezen zijn de plannen 
voor het dauwtrappen met Hemelvaart bekend. Ik sta 
9 mei om 7.15 bij de kerk, wie fietst er mee? 
Met de mensen van de kinderdienst ben ik inmiddels 
bezig geweest met Pinksteren op 19 mei. We gaan er 
een vrolijke en kleurrijke dienst van maken. De 
regenboogvlag zal hangen in de kerk en we vieren 
onze kleurrijke gemeente. Het zou leuk zijn als die 
kleuren ook te zien zijn. Dus ik wil u uitnodigen om 
deze zondag iets roods aan te trekken of anders een 
andere mooie kleur uit de regenboog uit te kiezen! Ik 
ben benieuwd hoe het er uit gaat zien. 
 
 
 

Biblioloog trainer in opleiding 
Mijn opleiding als biblioloogtrainer gaat eind mei weer 
verder. Dan start de volgende cursus waar ik als 
trainer-in-opleiding aan meewerk. Het is iets heel 
anders dan het werk in de gemeente. Ontzettend 
leuk om collega’s kennis te laten maken met deze 
manier van Bijbellezen. Het mooie is dat ik door 
anderen aan het werk te zien, zelf ook weer van alles 
leer. 
 
Ten slotte 
Ik wens jullie allemaal mooie feestdagen toe waarbij 
de kracht en de inspiratie van Gods Geest te voelen 
mag zijn! 
Met hartelijke groet, ds. Berit Bootsma 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
Na een heel bijzondere Stille Week 
gaan we weer voort. De diensten 
waren intiem en bijzonder, 
tenminste, zo heb ik dat zelf 
ervaren. Het was even schakelen 
in de Witte Donderdag viering toen 
we zonder organist moesten 
beginnen, maar het bleek dat we a 

capella samen een dienst konden vormgeven. Het 
bijzondere was dat we het echt samen deden, en dat 
maakte het weer intiem. En gelukkig bleek later alles 
goed te zijn met Christine.  
Ook de Stille Zaterdagviering was bijzonder. Ik kon 
geloof en verlangen en saamhorigheid voelen. En hoe 
de nieuwe Paaskaars binnen werd gebracht door Bert, 
vanuit het donkere koor, terwijl hij luid sprak: De Heer 
is opgestaan! Ik vond het prachtig. Het delen van het 
licht, de doopgedachtenis en dan ook nog een 
zegenmoment… misschien is dit wel een van mijn 
lievelingsvieringen.  
 
Na Pasen mocht ik ook weer naar het klooster voor de 
tweede samenkomst in het kader van ‘Zorg voor de 
ziel’. Ook daar in de vieringen was het verschil met de 
eerste keer goed te merken, alles ademde nu het 
halleluja van Pasen. 
De tweede bijeenkomst ging het over ‘onderscheiden’; 
hoe weten we wat van God komt, wat van de 
duivel/het kwade en wat van jezelf. Dit n.a.v. de 
woestijnvaders uit de 4e eeuw. Misschien dat dit nog 
wel terug komt op zondag Trinitatis. 

Het is fijn om met andere collega’s te zijn en met 
dezelfde dingen bezig te zijn. Het is bovendien erg fijn 
om twee nachten ongestoord te kunnen slapen (ik heb 
zelfs toestemming om de ochtendviering van 7 uur 
over te slaan..). En verder is het ook eerlijk gezegd 
even aanpassen aan het ritme en gewoontes van het 
klooster, de stilte in de gangen en het eten in rust (we 
hebben al twee keer op onze kop gekregen dat we te 
hard lachten). 
 
De derde keer volgt op mijn meivakantie (vanaf 5 mei), 
en daarna is het pas weer in september. 
 
Oversingelkring 
Vanuit het consistorie hebben we het idee weer 
opgepakt om in Oversingel een kring te beginnen. De 
eerste keer is 1 mei van 14-15.30u op de kamer van 
mevr. Mul. Het idee is om dit maandelijks te doen. We 
lezen elke keer een psalm. Henk de Groot, Wil Vree, 
Gerard Herderschee en ikzelf zullen hierbij betrokken 
zijn. 
Er is mij gevraagd of deze kring ook breder getrokken 
kan worden dan Oversingel, maar vanwege de ruimte 
is dit niet mogelijk. We konden in Oversingel helaas 
geen andere ruimte gebruiken. Maar als hier meer 
animo voor is kunnen we altijd in het nieuwe seizoen 
kijken wat we kunnen organiseren, dus laat dat vooral 
aan mij weten! 
 
Hartelijke groet, Marjolijn 
 
 

 

Gemeente(mee)leven 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Paasgroet.  
Inmiddels is het een traditie om namens onze 
gemeente in de week vóór Pasen een bloemengroet 
te verzorgen voor de woningen in De Hogeweyk en de 
PG woningen in Oversingel. 
Ook dit jaar hebben wij met een aantal dames 
gezellige bloemstukjes gemaakt en uitgedeeld in de 
woningen. Het is een fleurig geheel geworden en de 
bewoners reageerden heel enthousiast. Op de foto 
ziet u een aantal van de bloemstukjes. Helaas niet in 
kleur, maar dan heeft u toch een idee. 
Hartelijke groet, 
 

Teunie, Marja, Hennie en Ria 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Rouw- en verliesgroep 

Op vier donderdagmiddagen in maart en april zijn 
negen mensen (vijf vrouwen en vier mannen) en twee 
begeleiders bij elkaar gekomen om te praten over rouw 
en verlies. 
Elke middag was er een gastvrije ontvangst in het 
Lichthuis met koffie en thee. 
Een goede manier, een handleiding, een cursus is er 
niet om de weg te wijzen door een rouwproces. Maar er 
is wel een gemeenschappelijk kenmerk zo hebben we 
ontdekt: rouw wil niet verstopt worden. Er is geen 
ontsnappen aan. Je moet er doorheen. Alleen. Hulp en 
steun van anderen is onmisbaar, goed en belangrijk. 
Maar in het innerlijke rouwproces ben je altijd alleen. 
Vertellen wat je overkomen is, gaat beter als de ander 
weet heeft waar je het over hebt. Dat gebeurde dan ook. 
Er was aandacht en gehoor voor wat er gemist werd. 
Zo ontdekte men gaandeweg dat rouwen zo persoonlijk 
is. De manier waarop de verwerking plaatsvindt en de 
tijd die daarvoor nodig is verschilt van mens tot mens.                                                   
Er werd gezocht naar wat of wie troost geeft. 
 
Als begeleiders hebben we verschillende vormen 
gevonden die deze uitwisseling konden ondersteunen. 
De laatste middag hebben we voorzichtig met elkaar 
naar de toekomst gekeken, waarbij de deelnemers aan 
elkaar iets (een voorwerp, een lied, een gedicht, een 
tekst) voor de komende periode hebben meegegeven. 
Al met al waren het vier goede en zinvolle 
bijeenkomsten met een groep fijne mensen die heel 
open waren naar elkaar en naar ons als begeleiders. 
We hebben afgesproken om elkaar eind september 
weer te ontmoeten om te ervaren wat er veranderd is in 
deze periode en hoe men terugkijkt op deze periode. 
 
Het was fijn om dit te mogen doen! 
Petra Bouwman en Robert de Vos 
 
Dodenherdenking 4 mei 2024 

De Herdenking begint met de Stille Tocht vanaf de 
Synagoge in Weesp. Deze vertrekt om 19.15. De Stille 
Tocht wordt begeleid door trommelaars van de Adelaar. 
Na aankomst van de Stille Tocht bij het Monument aan 
de Ossenmarkt begint daar het programma. 
Het programma bestaat uit: 
- muziek door het Blaasensemble Weesp en 

omstreken (BWO) 
- zang door Barbara Bak 
- poëzie door Corry Alberts 
- toespraak door Katinka Hilders, voorzitter 

bestuurscommissie 
Na twee minuten stilte, twee coupletten van het 
Wilhelmus en bloemlegging. 
De Herdenking eindigt met het defilé. 
 
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2024 
Om 20.45 begint de Herdenkingsbijeenkomst in de 
Grote Kerk. 
Het thema is 'Oorlog en Vrede. 
Twee leden van 'Deel de Duif' zullen een presentatie 
geven over hun project. Dit initiatief is gestart tijdens 
een bijeenkomst in de woning van burgemeester 
Halsema n.a.v. het bloedbad van 7 oktober jl. in Israël. 

Joodse en Islamitische jongeren zijn dit initiatief 
begonnen, om met elkaar in gesprek en verbinding te 
blijven. 
Temidden van alle angst en geweld in Israël en Gaza 
willen zij met elkaar de dialoog bevorderen. 
 
Hierna het muziekprogramma 'Oorlog en Vrede'. 
Een optreden van Doris Hochscheid cello en Frans van 
Ruth vleugel. 
Doris Hochscheid vertelt het verhaal van haar vader die 
in 1940 in Keulen werd geboren en als tweejarige het 
bombardement op Keulen meemaakte. 
Zij zullen composities spelen van o.a, Joodse, 
Oekraïense en Palestijnse componisten. Verder maken 
gedichten onderdeel uit van het programma. 
 
De toegang is gratis. 
 
 
Concert op Bevrijdingsdag door kamerkoor Victoria 

 
Een Nieuw Begin 

 
In samenwerking met de Stichting Nationale 
Herdenkingen Weesp biedt kamerkoor Victoria onder 
leiding van Robert van der Vinne aan de bevolking van 
Weesp een gratis concert aan op Bevrijdingsdag, 
zondag 5 mei. Aanvang 15.00 uur in de Grote- of 
Laurenskerk, Nieuwstraat 31. 
 
Onder de titel Een nieuw begin zijn de werken die 
worden uitgevoerd gerangschikt naar vier thema’s: 
lente, vrede, oorlog en vrijheid. Want de wisseling van 
seizoenen wordt door mensen weliswaar verschillend 
ervaren, maar de lente wordt door velen als nieuw begin 
beleefd. Dat was zeker het geval toen ons land in mei 
1945 na de oorlog een begin kon maken met een leven 
in vrede en vrijheid. 
 
Op het programma staan werken van o.a. Monteverdi, 
Schütz, Poulenc en Pärt. Als solisten treden op Cynthia 
Groesz (sopraan) en Lieke Coenraad (mezzosopraan). 
Muzikale ondersteuning is er van Bart Achterberg 
(piano), Harry Tienstra, (klarinet) en Kees Zonneveld 
(bas). Beide laatste musici komen vooral aan bod bij de 
bekende liederen “Bei mir bist du schön” en “We will 
meet again”.  
 
Sjoerd Huisingh, voorzitter van de Stichting Nationale 
Herdenkingen Weesp, heet de aanwezigen welkom. 
Dr. Fahima Popal houdt een korte toespraak over 
“Vrouw en vrijheid”. 
 
Dick Pruiksma 
Voorzitter Stichting Kamerkoor Victoria. 
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Inzamelen voor de Voedselbank  

Zoals ieder jaar met Pinksteren zal de diaconie op 
eerste Pinksterdag weer een inzameling houden van 
producten  voor de voedselbank. Er is vooral een 
tekort aan een aantal houdbare producten. U kunt dan 
denken aan: zonnebloemolie, vis in blik, blikken soep, 
theezakjes, koffie, wasmiddel, maandverband, 
handzeep, douchegel en shampoo. 
Ook kunt u de voedselbank steunen door geld over te 
maken naar “diaconie PKN Weesp en Driemond, 
rekeningnummer: NL79RABO0157038238 met 
vermelding: gift voedselbank”.  
Bij andere inzamelingen voor de voedselbank heeft u 
ruimhartig gegeven en ook nu weer hopen wij op uw 
medewerking. De cliënten van de voedselbank zullen 
u daarvoor dankbaar zijn. 
 
Namens de diakenen, Anga Oosterom 
 
“Aan tafel”  

Wat waren de enveloppen met de menu’s dit keer snel 
uitverkocht en wat leuk dat er steeds meer 
gemeenteleden mee doen en bij iemand gaan eten! De 
koks en de gasten zijn iedere keer weer enthousiast. 
Niet alleen over de maaltijd, maar ook omdat er tijdens 
het eten zulke leuke gesprekken ontstaan. Daarom gaat 
er in mei ook weer voor u gekookt worden. We hebben 
inmiddels ook wat andere koks bereid gevonden om 
een keer te koken. Dus aarzel niet en kom zondag 28 
april naar het bekende bord en koop een enveloppe 
voor € 7,50. De data waarop er gekookt gaat worden 
zijn: vrijdag 10 mei, vrijdag 17 mei, zaterdag 25 mei en 
vrijdag 31 mei. De € 7,50 die u voor een envelop betaalt, 
gaat naar een goed doel. De opbrengst voor ons goede 
doel “Stichting het vergeten kind” was € 125,00 voor de 
maand april. 
  
Namens de organisatoren: Annelies Westra, Astrid 
Bijvoet en Anga Oosterom. 
 
 
Expositie in het Lichthuis     Evert van Hilten 

De volgende expositie in het Lichthuis zal te zijn in de 
maanden mei, juni en juli 2024 

 
 
 

Evert kijkt met zijn achtergrond als grafisch vormgever 
naar alles wat voor zijn lens komt. Hij heeft een 
voorliefde voor landschapsfotografie, met name door de 
verschillende lijnen, reflecties en bijzondere structuren. 
Halfedelstenen en mineralen inspireren hem ook.  
Deze fotografeert hij in een thuisstudio. 
Licht is bij beide soorten van fotografie onmisbaar, licht 
in al zijn facetten is een grote inspiratiebron. Zonder 
licht geen foto. Daarna volgt een nieuwe fase. Door 
verschillende aspecten van de halfedelsteen- en 
natuurfoto’s samen te voegen en/of te laten samen-
smelten ontstaan er futuristische beelden met een 
andere dimensie: photographics 

 
Tijdens deze expositie laat hij zijn veelzijdigheid zien.  
 
Landschappen, photographics en natuurfotografie. 
Op zijn website zijn voornamelijk natuurfoto’s te vinden. 
 
website: evertvanhilten.jimdo.com 
e-mail: evertvanhilten@gmail.com 
 
De expositie is te zien op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.00 uur en op afspraak met Evert. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 
 
Verjaardagfonds 

Beste mensen, 
 In het 1ste kwartaal 2024 is er 655,00 Euro opgehaald! 
Daarvoor dank aan alle gulle gevers en alle 
medewerkers/sters. 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt 
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Gift 

Tijdens bezoek , 50 euro ontvangen van Fam B 
Hiervoor hartelijk dank 
Groet 
Michelle van den Bergh 
 
 
Kinderclub de Regenboog 

 
Inmiddels is onze laatste clubmiddag achter de rug. 
Ruim 40 kinderen bezochten deze super gezellige en 
speciale ‘kinderclub Bingomiddag’. Wát een feest en 
wát een blije toetjes. 
Dory Heuseveldt die intensief betrokken is bij ‘Home of 
Hope’ in Kaapstad was óók van de partij, want voor 
deze bijzondere stichting is dit jaar de opbrengst van de 
rookworst- en stroopwafel-actie.  
Door middel van een kindertehuis, een school, een 
kringloopwinkel én een zorgboerderij biedt deze 
stichting ondersteuning aan mishandelde, in de steek 
gelaten en verwaarloosde kinderen uit de Townships 
(sloppenwijken) van Kaapstad. De focus ligt met name 
bij kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom). Zuid-
Afrika heeft het hoogste percentage FAS ter wereld. 
85% van de kinderen met FAS wordt niet opgevoed 
door hun biologische ouders en komen uit gezinnen die 
vaak instabiel zijn. Hierdoor loopt het kind een groter 
risico op fysiek en seksueel misbruik of verwaarlozing. 
Kinderen komen op straat te leven of komen terecht in 
een pleeggezin of kindertehuis. 
Info: www.vriendenvanhomeofhope.nl 
 
Op een ludieke wijze werd het eindbedrag bekend 
gemaakt en Dory was zichtbaar geraakt en super 
verrast door het hoge bedrag!   
Uiteindelijk heeft de actie…. (trommel geroffel)…  
€ 4800 opgebracht !! 
Hiermee kan een installatie worden betaald om de 
groentetuin en fruitbomen van de ‘Home of Hope’ 
Zorgboerderij van water te voorzien (nu gebeurd dit 
dagelijks nog met gieters, een zeer arbeidsintensief 
karwei).  
De actie was weer een succes en we willen alle 
kinderen en enthousiastelingen en gulle gevers die 
hebben meegeholpen aan dit resultaat heel erg 
bedanken voor hun inzet (juf Elly van Beek in het 
bijzonder!) 
Natuurlijk kreeg Dory ook de meterslange lijn van 
gekleurde vlaggetjes (versiert door de kinderen) mee, 
om op te hangen in Kaapstad als liefdevolle groet van 
de kinderen van kinderclub de Regenboog!! 
 
Alle kinderen bedankt voor hun komst en gezelligheid 
dit seizoen!!  
Groeten van de leiding van kinderclub ‘de Regenboog’ 

 
Prot. Vrouwen op Weg 95 jaar ! 

Onze vereniging is 15 februari 1929 opgericht. 
Een groep dames vond dat zij iets moesten doen aan 
de toen heersende armoede, die veroorzaakt werd door 
de crisis. De dames kookten voor arme gezinnen, 
naaiden kinderkleding, breiden ondergoed en sokken 
en deelden dit uit. 
Zij noemden zich Vereniging Hulpverlening. 
Zij waren een verlengstuk van de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Kerk. Ook in de oorlogsjaren 
gingen de dames door met helpen. Zij bleven bij elkaar 
komen om te breien en te handwerken. 
Met de komst van de sociale voorzieningen na de 
oorlog, waren al die spullen steeds minder nodig. Maar 
de club was erg gezellig en zij wilden er niet mee 
stoppen. 
Er werd een verkoopdag georganiseerd en de 
opbrengst kwam, zo werd besloten, ten goede aan de 
Grote Kerk en zij steunden goede doelen. 
In 2007, na de fusie van de Protestantse Kerken, 
vonden we dat de naam Hervormde Vrouwen 
Vereniging Hulpverlening niet meer kon. Op een 
ledenvergadering werd er gestemd. Sinds die tijd heet 
onze vereniging:  Protestantse Vrouwen op Weg. 
Nog steeds komen we op de eerste maandag van de 
maand bij elkaar. Nu niet meer om te handwerken, maar 
er worden sprekers uitgenodigd. En gezellig is het nog 
steeds, fijn dat we ook nieuwe leden welkom kunnen 
heten. 
De verkoopdag is de Winterfair geworden. Van de 
opbrengst ondersteunen we nog steeds de kerk en 
goede doelen. 
   
Maandag 13 mei vieren we met onze leden het 95 jarig 
bestaan ! 
Alle leden hebben een uitnodiging gekregen voor een 
feestelijke maaltijd en 's avonds een optreden van het 
trio: de Juf, de Bakker en de Dominee. 
We kijken uit naar een gezellig feest ! 
  
Een feestelijke groet, 
 
het bestuur. 
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Zaterdag 8 juni 2024…… 

..dan is het weer zover en organiseren wij de dank-u-
bijeenkomst voor alle vrijwilligers binnen de kerkelijke 
gemeente Weesp en Driemond. Voor al het werk wat 
de vrijwilligers doen, willen wij hen graag bedanken en 
daar hebben wij een cabaretier voor uitgenodigd, 
namelijk Ruurd Walinga. 
 
Hij schrijft het volgende over zijn optredens: 
 
Een feestje in de kerk, bijvoorbeeld om de vrijwilligers 
te verwennen, een jubilerende voorganger te 
verrassen of een jubileum te vieren. Kerken zoeken 
vaak dan iets passends: het moet grappig en leuk zijn, 
maar ook diepgang bevatten en het liefst een link met 
het evangelie hebben, “maar ook weer niet te zwaar”, 
voegt men er vaak aan toe. Of ik ook zoiets heb? 

Cabaret is daar uitermate geschikt voor. Zeker mijn 
programma 'De Doe-het-Zelver'. 
 
Graag nodigen wij alle vrijwilligers uit. Het programma 
start om 15.00 uur in de Grote Kerk. Na de voorstelling 
die ongeveer een uur zal duren, nodigen wij u uit voor 
een hapje en een drankje.                                                       
Als u erbij wilt zijn kunt u zich tot uiterlijk 2 juni 
opgeven bij:                                                                                  
Wil Vree, tel: 0614749236, emailadres: 
wilvree@xs4all.nl                                                                              
Anga Oosterom, tel: 0630380200, emailadres: 
cici69gl@kpnmail.nl. 
 
Wilt u meer over Ruurd Walinga weten dan kunt u dat 
opzoeken op zijn website: www. Waterinwijn.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert Grote Kerk 

 
Op vrijdag 24 mei zal Christine Kamp een concert (orgel en vleugel) geven in de Grote Kerk.   
Aanvang is 20.00 uur, de toegang is €15,- inclusief programma en drankje na afloop. 
Op het programma staan o.a. werken van G. Fauré, L. v. Beethoven, J.S. Bach en L. Vierne. 
 

mailto:wilvree@xs4all.nl
mailto:cici69gl@kpnmail.nl
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Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van eind mei de jaarrekeningen van het voorgaande jaar van onze 
protestantse gemeente en van de diaconie behandeld. 
Hierna vindt u de verkorte jaarrekeningen van de diaconie en van onze protestantse gemeente. De volledige 
jaarrekeningen kunnen van 4 tot en met 11 mei ingezien worden bij de plv. scriba. 
 

Graag van tevoren even contact opnemen met Joke Moolhuizen tel 06-10894799 of jgmoolhuizen@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer u vragen heeft over de jaarrekening 2023 van de diaconie kunt u contact op nemen met  
Jantine Galesloot, telefoonnummer 06 10793064. 
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Wanneer u vragen heeft over de jaarrekening 2023 van onze protestantse gemeente kunt u contact opnemen met 
de penningmeester Wim de Groot, telefoonnummer 06 53243921. 
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Hemelvaart met Muiden en Muiderberg 
 
Zoals elk jaar vieren we de kerkdienst op Hemelvaartsdag samen met de protestantse gemeenten van Muiden en 
Muiderberg. Dit jaar zal op 9 mei de gemeente van Muiderberg ons ontvangen. Zij hebben geregeld dat we een 
rondleiding kunnen krijgen over de Joodse begraafplaats aldaar. Een mooie gelegenheid om eens te kijken op 
deze bijzondere plek.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beheerders van de Joodse begraafplaats hebben ons geschreven:  
 
Wij stellen het op prijs dat u belangstelling hebt getoond voor een rondleiding over de joodse begraafplaats in 
Muiderberg. Onze gidsen zullen u veel vertellen over de geschiedenis van de begraafplaats, over de twee 
rijksmonumenten uit 1933 en over de riten en regels bij een joodse begrafenis. En u krijgt tijdens de wandeling 
over de uitgestrekte velden uitleg over de zerken met hun (Hebreeuwse) teksten en symbolen. Dit alles wordt 
vooraf gegaan door een korte film in het hoofdgebouw. 
 
Uw rondleiding is op donderdag 9 mei, aanvang 08:00 uur. Wij verwachten u uiterlijk vijf minuten van te voren op 
het verzamelpunt: het parkeerterrein tegenover de begraafplaats op Googweg 6, Muiderberg. De gidsen die dag 
zijn Harry Mock en Rob Bonn 
Bij verhindering wordt een afmelding op prijs gesteld. 
 
Graag vragen wij nog aandacht voor de volgende punten: 
 - Mannen dragen op een joodse begraafplaats een hoofddeksel: een pet, een hoed, een muts, een keppeltje, alles 
is goed. 
 - Passende kleding wordt op prijs gesteld: heren geen korte broek en dames geen shorts of mouwloze shirts. 
- Omdat we soms door hoog (nat) gras en planten met stekeltjes lopen, is het raadzaam sowieso een lange broek, 
lange mouwen en dicht schoeisel aan te hebben. 
 - Op de begraafplaats mag worden gefotografeerd en gefilmd. Bij openbaarmaking van beelden - bijvoorbeeld via 
sociale media – dient u er op te letten, dat de namen op de getoonde grafstenen niet leesbaar zijn.  
 - Na afloop zijn brochures te koop met veel informatie en foto’s over de begraafplaats. Betaling kan alleen contant 
(prijs €12,50 per stuk) 
 
 Wij wensen u een onderhoudend en leerzaam verblijf op deze unieke, eeuwenoude begraafplaats, die nog steeds 
in gebruik is bij de (Amsterdamse) joodse gemeenschap.    
 
De planning van de ochtend ziet er als volgt uit: 
• 7.15 uur vertrek fietsers bij de Grote Kerk in Weesp 
• 7.55 uur verzamelen op parkeerplaats tegenover de Joodse begraafplaats, Googweg 6, 1399 ER 
Muiderberg 
• 8.00 tot 9.15 uur rondleiding 
• 9.20 uur vertrek naar Kerk aan Zee, Kerkpad 2, 1399 HA, waar de krentenbollen en koffie/thee en de 
kerkdienst op ons wachten. 
• 10.00 uur start kerkdienst onder leiding van ds. Berit Bootsma en ds. Rein Brouwer 
 
Het is vroeg, maar dat hoort een beetje bij Hemelvaart. Ik zie in ieder geval uit naar een bijzondere ochtend. 
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid naar Muiderberg gaan. Het is ook mogelijk om alleen de kerkdienst bij 
te wonen. Ik hoop velen van jullie te zien bij de rondleiding en/of de kerkdienst. 
 
ds. Berit Bootsma en ds. Rein Brouwer 
 



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 24 mei wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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