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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderscheê, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink.  

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer  

tel. 06 50871470, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen 

tel: 06 23417213, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot 

tel. 06 53243921, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Waagplein 10, 1381 XP  Weesp 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 12: vrijdag 1 november 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 11 november. 

Activiteitenperiode: 13 november - 10 december 2024.
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Erediensten 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 20 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R. Alkema, Almere 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte Werelddiaconaat   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Werelddiaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 27 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Barneveld 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Orgelfonds   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 3 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. P. ter Veen, Almere  
  oogstdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. A. van Manen, Everdingen 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 10 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-Stichting Vrienden van Home of 

Hope Kaapstad. 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Proponent J. Mulder, Nijkerkerveen
              Gereformeerde Bond 
  voorbereiding HA 
 
1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 13 november, 14.30 uur  
2e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Johan de Vries 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
9.30-12.00 uur 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Het stilte gebed. 
Schilders aan ’t werk. Ook de kerk 

behoeft onderhoud. 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Woensdag 16 oktober, vanaf 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
Kosten 8,50 p.p. 
opgeven t/m zondag 13 oktober bij: 
Jetty van Kessel, tel 412537 
Anga Oosterom, 419499 
Atie de Vries, 450041 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
 
Donderdag 17 en 31 oktober, 10.00-12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS 
Contact; Janny van den Bergh,  
tel. 0294 417082 (tussen 17.30-19.00 uur of 
creatief@pgwd.nl 
 
Zondag 20 oktober, 16.00-18.15 uur 
Zondagmiddag voor 50-plussers 
opgeven bij: Margreet Schep, tel. 419102 
Gerda van den Broek, tel. 417331 
 
Woensdag 23 oktober, 20.00-22.00 uur 
HET OOG WIL OOK WAT 
Avond over verbeeldingen van teksten uit  
Genesis en Exodus. 
Contact: de heer W. van Zoest, wzoest@xs4all.nl 
 
Zaterdag 26 oktober, 13.00-16.00 uur 
Workshop KAIROS LUX_ÆTERNA, met 
kunstenares Susanna Brenner 
Locatie: koor van de Grote of Laurenskerk 
 

Donderdag 31 oktober, 19.45-22.00 uur 
BIBLIODRAMA 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02, of 
berit.bootsma@pgwd.nl 

 
Zaterdag 2 november, 11.00-15.00 uur 
OPENSTELLING KERK i.v.m Allerzielen 
 
 
 
Zondag 3 november, 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 4 november 19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
 Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Vrijdag 8 november 
OPHALEN OUD PAPIER 
in het centrum 
papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 

Vrijdag 8 november, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 

Zondag 10 november 
TIENERDIENST 
 
Woensdag 13 november, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
Op de kamer van mw. Marry Mul, kamer 410 
 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 

 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:wzoest@xs4all.nl
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Meditatie  ds. J. Harteman 
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Vreemdelingen op aarde 

 

‘En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren’. 

  

Slot van Hebreeën 11 vers 13 

 

In sommige jaargetijden zien we trekvogels uit een bepaalde omgeving wegvliegen. Ze hebben een onweerstaanbare 

drang terug te keren naar het gebied waar ze eigenlijk thuishoren. Deze eigenschap kenmerkt de gelovigen van alle 

tijden en plaatsen. Met hun levenswandel zeggen zij: ‘Ik ben hier niet thuis. Mijn eindbestemming ligt elders’.  

 

Hebreeën 11 vers 13 zegt dat de gelovigen vreemdelingen en bijwoners op de aarde zijn. Vreemdelingen komen uit 

een ander land en mogen in het land waar ze tijdelijk verblijven zich geen burger noemen. Het gaat om mensen die 

een poos wonen bij een volk waar ze niet thuis horen. Ze voelen zich ook echt een vreemdeling, omdat hun hart op 

een ander land gericht is.  

 

In het Bijbelboek Hebreeën heeft de uitdrukking vreemdelingen en bijwoners een geestelijke betekenis. We zien het 

in het leven van Abraham. Hij heeft echt geleefd als een vreemdeling en bijwoner op aarde. Zijn leven is anders 

gericht. Hij probeert niet alles uit het leven te halen. Hij sluit zich niet op. Hij loopt niet weg. Abraham let op de 

toekomst. Hij verwacht de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. Abraham heeft 

zijn gedrag niet afgestemd op zijn omgeving. Hij heeft uit het geloof geleefd en is door het geloof gestorven. Abraham 

en andere gelovigen zijn wel vreemdelingen op aarde, maar geen vreemden voor God. We leren hen kennen als 

mensen die vertrouwen op Gods beloften. Ze houden onvoorwaardelijk vast aan wat de Heere heeft beloofd. De 

Heere heeft beloofd dat Zijn Zoon naar de aarde komt. De vervulling van die belofte hebben zij niet meegemaakt. 

Maar tot aan het eind van hun leven hebben zij standvastig geloofd in de betrouwbaarheid van Gods belofte en vol 

overtuiging erop vertrouwd dat die belofte eens werkelijk in vervulling zal gaan. 

 

Ben ik evenals Abraham en andere gelovigen een vreemdeling op aarde? We zijn het door genade. Door de 

geloofsvereniging met Christus. Opnieuw geboren als een hemelburger. Jezus is de weg tot een nieuw leven, waarin 

we geleid worden door de Heilige Geest. We leiden een nieuw levenspatroon. Het christelijke leven heeft een eigen 

stijl. Ons leven wordt beïnvloed van bovenaf. We zijn onderweg naar het hemels vaderland. We leven nog wel op 

aarde, maar onze identiteit is veranderd. We hebben ons aardse paspoort ingeleverd en bezitten een hemels 

paspoort. 

 

Christenen hebben in deze wereld een dubbele rol. We zijn onderweg naar het hemels vaderland en zijn tegelijk 

wereldburgers met een verantwoordelijkheid op aarde. Ons eigenlijke vaderland is hierboven, waar Christus is aan 

de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Die levenshouding maakt dat we ons nooit helemaal thuis voelen op aarde. 

En anderzijds nemen we volop deel aan het leven van elke dag. Christenen zijn daarom burgers van twee werelden. 

We leven in twee werkelijkheden. Een christen behoort dankzij Gods genade tot een nieuwe wereld. Een christen 

brengt zijn tijd ook door in de oude wereld.   

 

Wat typeert het leven van vreemdelingen op aarde? Hun leven staat in het teken van het ‘niet meer’ en het ‘nog niet’. 

We moeten ons hier niet te hard hechten. Ons gedrag niet afstemmen op deze wereld. We zijn doortrekkers en kijken 

vooruit. In de richting van Christus. We horen al bij de hemel. Dat is het einddoel. Zoals een kompasnaald naar het 

noorden wijst,  zo is de blik van een christen op Christus gericht. Zijn aanwezigheid in de hemel trekt ons hart naar 

boven. Zoeken we de toekomende? Daar is het vreemdelingschap vergeten en wij zijn in ’t vaderland! We komen 

thuis.  

 

 

 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   
 
 

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Zondag 20 oktober 
Op 20 oktober hoop ik in (jo)uw gemeente voor te gaan. 
Dat is dan de eerste keer voor mij. Dus een kleine 
introductie is op zijn plaats. 
Ik ben ds. René Alkema, 61 jaar, lang predikant 
geweest in de protestantse gemeente van 
Maartensdijk en Hollandsche Rading. Dat is de 
kerkelijke gemeente, waar ds. Wim Lamfers ook aan 
verbonden is geweest. 
Ik vind mijn inspiratie in van alles, maar zeker in een 
bijbels woord als barmhartigheid. Omdat 
barmhartigheid mensen (wereldwijd) met elkaar kan 
verbinden. En die verbinding en verbondenheid hebben 
we zo hard nodig! U zou mij een plezier doen door eens 
op de site van de beweging van barmhartigheid te 
kijken. 
Ik ben tot nu toe altijd parttime predikant geweest, om 
ook genoeg tijd te hebben voor andere zaken. Ik ga 
graag naar buiten om vogels te kijken. 
Op 20 oktober staat Marcus 10 vers 32 tot en met 45 op 
het rooster. En als je dat verhaal leest, valt misschien 
vooral de vraag van twee leerlingen aan Jezus op. 
Jacobus en Johannes vragen aan Jezus of zij links en 
rechts van Jezus mogen zitten -op de beste plaatsen. 
Dat lijkt niet zo’n gepaste vraag. 
Want waarom zij wel en de anderen niet? De andere 
leerlingen van Jezus worden zelfs woedend op Jacobus 
en Johannes. Maar ondertussen vertelt Jezus een heel 
ander verhaal aan zijn leerlingen. Hebben zij daar 
eigenlijk wel oor voor? Zijn ze wel met Jezus begaan? 
Leven ze wel met Jezus mee? Zijn ze niet teveel met 
zichzelf bezig? 
We lezen ook nog psalm 131. 
 
ds. René Alkema 
 

 

Zondag 27 oktober 
Voor deze zondag staat het verhaal van Bartimeüs op 
het leesrooster, Marcus 10: 46 t/m 52. Een mooi verhaal 
dat zich goed leent om op een andere manier mee aan 
de slag gegaan. Geïnspireerd door de cursus die ik de 
afgelopen tijd weer mocht geven wil ik in deze dienst 
graag een biblioloog met jullie doen. Hierbij worden 
jullie uitgenodigd om een verhaal van binnenuit te 
beleven, door voor even in de schoenen van een paar 
betrokkenen te gaan staan. Door hardop antwoord te 
geven op een paar vragen die ik bedacht heb, zullen we 
met elkaar preken. Op deze manier samen een verhaal 
verkennen kan hele verrassende en nieuwe inzichten 
opleveren over het Bijbelverhaal, over God of over 
onszelf. Ik hoop dat jullie opnieuw de uitdaging met mij 
aan willen gaan! 
 
Ds. Berit Bootsma 

Zondag 3 november 
Asielzoekers: Wat is het probleem? 
Op zondag 3 november ga ik weer voor in Weesp. Een 
onderwerp dat me de laatste tijd nogal bezig houdt is de 
vragen rond asiel en migratie. Die zaak kwam voor ons 
nog dichterbij doordat we sinds ruim een maand een 
Keniase vrouw met haar 7 jarig zoontje in huis hebben. 
Maar dat is nog geen motief om hierover een soort 
themadienst te houden. Maar al een tijdje heb ik contact 
met een ernstig zieke mevrouw, die bezig is om 
afscheid te nemen van het leven. Ze heeft mij gevraagd 
om de uitvaartdienst te doen. De overdenking mag niet 
over haarzelf gaan, maar ik moet preken over Exodus 
23:9 “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten 
immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat 
jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.” En 
dan ga je je afvragen: Wat kan ik daarover zeggen, en 
dat in de context van een uitvaart. En dan gaan ook je 
gedachten naar: “Wat zou ik daarover zeggen in een 
gewone kerkdienst?” Helemaal in een situatie waarin de 
minister maar blijft herhalen dat zij gaat voor het 
strengste asielbeleid ooit. Ik weet nog niet wat ik op 3 
november hierover zal zeggen. De lezing uit het 
evangelie is Mattheus 25:31-40. Samen met Exodus 
geeft dat genoeg stof tot nadenken. 
Gezegende dienst toegewenst, 
 
Ds. Pieter ter Veen 
 

 

Zondag 10 november 
Op deze zondag staan we waarschijnlijk stil bij Sint 
Maarten omdat het 11 november zijn feestdag is. We 
vieren samen het Heilig Avondmaal. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 

 
 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
20 oktober Hr. H. Op ’t Land.                418669 
27 oktober Hr. W. de Groot.          0653243921 
3 november Hr. P. v. Lindenberg.   0623560870 
10 november Hr. A. v.d. Bergh.         0611711673   
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Ds. Berit Bootsma

 
Met de Heer begraven en weer op-
gestaan, om voor Hem te leven, 
Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
Doop – Sela 
 

Lieve mensen, 
Dit refrein uit het lied ‘Doop’ van Sela past goed bij de 
indrukwekkende kerkdienst die we op 29 september 
mochten hebben. Wat bijzonder dat Dory belijdenis 
wilde doen en Isabel zich liet dopen. Beiden met hun 
eigen verhaal, lieten ze horen hoe zij Gods trouw en 
liefde hebben leren kennen. Na afloop hoorde ik van 
veel gemeenteleden dat ze onder de indruk waren van 
de dienst en van de doop en belijdenis. Zelf vond ik het 
ontroerend om dit als predikant mee te maken en deel 
van uit te maken. Dat we met elkaar als gelovigen en 
als kerk mogen blijven voelen dat Gods trouw en liefde 
blijvend is!  
 
Avondmaalsviering in De Hogeweyk 
In de zomer heeft ds. Marjolijn de Waal in Oversingel 
avondmaal gevierd in de maandelijkse viering aldaar. 
Naar aanleiding daarvan kwam de vraag of dit ook niet 
een keer in zorgcentrum De Hogeweyk zou kunnen. 
Gerard Herderscheê verzorgt daar ook maandelijks een 
kerkdienst, in afwisseling met de RK parochie. We 
geven graag gehoor aan dit verzoek. 
 
Daarom zal er op vrijdag 25 oktober om 11.00 uur een 
viering met Heilig Avondmaal zijn in De Hogeweyk. 
Hierbij zijn ook gemeenteleden welkom. Redt u het niet 
om naar de kerkdiensten op zondag te komen, maar 
zou u hier wel bij aanwezig willen en kunnen zijn? Hebt 
u daar vervoer bij nodig, laat het weten, dan kijken wij 
wat mogelijk is. 
 
Kerk op Schoot - 3 november 
Op 3 november is er weer een Kerk op Schoot! Deze 
zal om 9.15 uur beginnen in het Lichthuis. Kerk op 
Schoot is een laagdrempelige dienst voor de jongste 
leden van onze gemeente, 0 t/m 5 jaar. We vertellen 
een verhaal waarin er van alles te zien, te voelen en te 
horen zal zijn. Rond 9.45 uur is het afgelopen en kan je 

naar de kerk of naar huis gaan. Kom vooral samen met 
je (klein)kinderen/ nichtjes/neefjes/buurkinderen. 
 
The Spirit of Amsterdam in Weesp 
Het is zo langzamerhand tijd om jullie mee te nemen in 
een project dat al een poosje op de achtergrond 
voorbereid wordt. In het weekend van 22, 23 en 24 
november zal er in Amsterdam een groot festival 
gehouden worden waarbij bijna 40 kerken, moskeeën 
en andere gebedshuizen bij betrokken zijn. Dit festival 
heet: The Spirit of Amsterdam (en Weesp denken wij er 
dan bij….). Het is een festival dat kunst en geloof bij 
elkaar wil brengen, in de overtuiging dat het waardevol 
is om de ander te ontmoeten en samen te kijken naar 
kunst en daarover in gesprek te zijn. Verbindingen 
maken binnen en buiten de kerk. Daarin ons eigen 
verhaal van geloof en hoop delen met wie we mogen 
ontmoeten. Daar gaat het om in dit festival. Meer 
informatie is te vinden op https://thespirit.amsterdam  
 

  
 
Het programma in Weesp bestaat uit een concert van 
orkest Con Brio op vrijdag 22 november. Daarnaast zal 
het hele weekend in het koor van de kerk een installatie 
komen te hangen genaamd Kairos, wat ‘het goede 
moment’ betekent. De makers van Kairos willen graag 
verbinding maken met ons als kerkgemeenschap. 
Daarom organiseren ze een workshop waarbij wij een 
deel van het kunstwerk maken dat uiteindelijk in onze 
kerk komt te hangen! Hoe bijzonder is dat! Verderop in 
de Onderweg meer info over deze workshop. 
 
Maar noteer de data alvast in je agenda. En mocht je 
willen helpen, door bijvoorbeeld te helpen met de PR of 
een deel van de dag in de kerk aanwezig te zijn tijdens 
de momenten dat de kerk open is, laat het weten.  
 
Wordt vervolgd! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Het nieuwe seizoen is van start 
gegaan op 29 september. En hoe! 
Het was een hele bijzondere 
kerkdienst.  
Bijzonder vanwege de stap van 
Isabel en van Dory, maar ook 
vanwege de openheid in onze 

gemeente, dat we hen een plek konden bieden en ook 
ruimte hadden voor een heus doopbad. Letterlijk, 
maar ook figuurlijk. 

 
In de week voorafgaand aan de startzondag heeft de 
jeugd nog een nachtje in de kerk geslapen! Ook zo’n 
belevenis. Ik was er op zaterdagavond even bij, maar 
Renze Mos en Lia Bogerd hebben met ze mee 
geslapen (een paar uur). Heel leuk dat ze dat zo 
hebben opgepakt en het was geloof ik een succes! 
 
De eerste kring in Oversingel is ook alweer geweest, 
maar we willen het nu op de 2e woensdag van de 
maand gaan doen in plaats van de 1ste woensdag. 
Dus de volgende keer is 13 november. 
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Ik ga in november nog een laatste keer naar het 
klooster, van 12-14 november. Ik zal het gaan missen! 
Maar het is vooral heel goed geweest, dus ook dank 
aan jullie voor de ruimte die ik daarvoor heb gekregen. 
 
Ik moet hoognodig over kerstmorgen na gaan denken, 
maar voor nu is de herfst net begonnen. En er komt 
eerst een herfstvakantie aan. Dan ga ik weer naar de 
conventie van de CWN. Het thema is dit jaar ‘Vrede’ 

en een van de sprekers is Rik Peels, dus het wordt 
vast een goed weekend! 
 
Mijn vakantie is van 27 okt-3 nov. Over de vervanging 
staat wat onder Gemeente(mee)leven.  
 
Een goede herfst gewenst! 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Gemeente(mee)leven 
In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
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Lieve allemaal,  
 
Wanneer u dit leest zijn Femke en Hanne al ruim 6 
maanden bij ons. Het is bijzonder om ze te zien 
groeien en Lars zich te zien ontwikkelen als grote 
broer. Hoewel het thuis soms pittig is met gebroken 
nachten en de drukte die drie kinderen met zich 
meebrengt, is het ook goed het scribaat weer op te 
pakken. Sinds 1 oktober ben ik weer aanwezig bij 
vergaderingen en neem ik alle werkzaamheden van 
Joke over. Wat was ik blij dat ik even afstand kon 
nemen om meer thuis te zijn en mijn focus alleen op 
het thuisfront te hebben. Ook via deze weg wil ik Joke 
dan ook graag bedanken!  
 
Mocht u mailen naar het e-mailadres van de scriba, zal 
ik de mail weer beantwoorden.  
 
Groeten, 
Clara de Groot, scriba

 
Allerzielen 
 
Vanwege Allerzielen willen we gelegenheid bieden stil 
te staan bij alle geliefde overledenen en deze te 
herdenken. 
U bent welkom in de Grote kerk op 02-11-2024. 
De kerk is dan open van 11-15 uur 
 
Er zijn mensen in de kerk aanwezig om U te 
ontvangen.  
Hartelijke groeten,   
Anke van den Bergh 
 

 

 

 

Van de ZWO commissie
Wisseling van Maatjesproject: kindgezinnen in Zambia  
naar Stichting Vrienden Home of Hope Kaapstad 
 
Van september 2022 tot september 2024 heeft onze 
gemeente het maatjesproject “Kindgezinnen in 
Zambia” van Kerk in Actie financieel ondersteund in 
het kader van ons grote buitenlandse project. 
Gedurende deze twee jaar kwam de opbrengst van de 
collectes tijdens de avondmaalvieringen, speciale 
collectes tijdens de Adventsperiode en 40-dagentijd 
en verschillende giften ten goede aan dit mooie 
project, waarbij kinderen zonder ouders financieel en 
mentaal ondersteund worden om zichzelf en hun 
jongere broertjes en zusjes in het dagelijks leven te 
kunnen onderhouden. 
In totaal is een bedrag van 17.831,98 euro 
ingezameld: een fantastisch resultaat!  
Het project waar onze steun de komende twee jaar 
naar toe gaat is Stichting Vrienden van Home of Hope 
Kaapstad. Deze stichting is mede opgericht door ons 

gemeentelid Dory Heuseveldt. Op de startzondag 
heeft zij met een presentatie de aftrap voor dit project 
gegeven.  
De stichting ondersteunt Home of Hope in Kaapstad 
Zuid-Afrika. Zij hebben de missie om kinderen en 
jongeren met o.a. het Foetaal Alcohol Spectrum 
Stoornis te laten opgroeien naar een zo zelfredzaam 
mogelijke plek in de maatschappij. Hun programma 
bestaat op dit moment uit een woonvoorziening, 
aangepast onderwijs, project Living Life, een 
kringloopwinkel en een zorgboerderij. 
Op de websites www.vriendenvanhomeofhope.nl en 
www.homeofhope.co.za kunt u nog veel meer 
informatie vinden. Ook zal Dory ons regelmatig op de 
hoogte houden over de activiteiten binnen Home of 
Hope. 
We hopen dat onze gemeente ook dit project weer een 
warm hart toedraagt!  
Namens de kinderdienst en ZWO-commissie 
Annemieke Bakker 
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“Aan tafel” 
De data voor de etentjes voor november zijn weer 
bekend en vanaf zondag  27 oktober kunt u enveloppen 
kopen bij ons bord, dat bij de koffietafels hangt. De data 
zijn: vrijdag 8 november, vrijdag 15 november, zaterdag 
16 november, woensdag 20 november en donderdag 
28 november. We zijn blij dat er zoveel enthousiaste 
kokers zijn in de maand november. Er is bewust 
gekozen om niet alleen data in het weekend aan te 
bieden, maar ook eens door de week de mogelijkheid 
te geven om ergens te gaan eten. Wij hopen dat u weer 
voor €7.50 een enveloppe bij ons komt kopen. Bent u 
slecht ter been dan is dat geen probleem, we komen u 
graag halen. De opbrengst gaat zoals altijd naar ons 
goede doel “het Vergeten Kind”. Aarzel dus niet en kom 
een enveloppe kopen. Het zou leuk zijn om ook eens 
andere gemeenteleden aan onze tafels te ontvangen. 
In december gaan we niet koken, maar in januari gaan 
we weer van start. We hebben wel besloten om dan € 
10.00 voor een maaltijd te gaan vragen. € 2.50 van dat 
bedrag gaat dan naar de gastvrouw/kok en €7.50 blijft 
naar het goede doel gaan.  
 
Namens de organisatoren: Annelies Westra, Astrid 
Bijvoet en Anga Oosterom.

Zondag 3 november inzameling voedselbank. 
Zoals ieder jaar danken wij aan het begin van de herfst 
God voor de oogst die van het land komt. Dit jaar doen 
wij dat op 3 november in een oogstdienst. De bakjes 
met appels, druiven en peren zullen niet meer in de kerk 
staan, maar wel willen wij als diaconie denken aan de 
mensen die aangewezen zijn op hulp van de 
voedselbank. Dit doen wij door  producten in te 
zamelen. Veel behoefte is er o.a. aan: 
 
zonnebloemolie, vis in blik, soep in blik, wasmiddel, 
handzeep, maandverband, douchegel en shampoo.  
 
Zoals altijd staan wij aan beide ingangen van de kerk 
klaar om uw meegebrachte producten in ontvangst te 
nemen. Daarna zorgen wij ervoor dat alles wat u 
gedoneerd heeft bij de voedselbank terecht komt. Zo 
zullen wij in een andere vorm oogsten en de medemens 
in nood helpen. 
Namens de diakenen, Anga Oosterom    
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Bedankjes 
 
Het was hartverwarmend om zoveel kaarten, bloemen 
en felicitaties te mogen ontvangen voor ons 60 jarig 
huwelijk. 
Hartelijk dank en vriendelijke groeten, 
     Joop en Anneke Born 
 

 
Bedankt en nog eens bedankt kerkelijke gemeente van 
Weesp en Driemond voor uw medeleven met het hele 
onwel gebeuren, wat er met mij is gebeurd.  
En de 9 weken die ik daardoor ben weggeweest in 
ziekenhuis en revalidatiecentrum. 
Ik mocht door Gods genade en beslissing weer terug 
keren in uw midden en op mijn eigen kamer nr. 343. 
Hartelijk dank voor al die kaartjes en mooie teksten die 
erop geschreven staan. 
Dat geeft ook weer moed om verder te leven en bij de 
kerk te mogen zijn. En dat te ervaren. Ook namens 
mijn kinderen en familie.  
Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
     Groeten Gijs Gentenaar, Oversingel 
 

 
Dank U wel lieve mensen , voor uw medeleven 
Na m’n operatie en revalidatie, na een paar maanden 
niet naar de kerk kunnen komen, en nu ik weer fijn 
naar de kerk kan. 
Hartelijke groet 
     Hennie Hottentot. 
 

 
Giften 

 
Ontvangen voor de kerk door ds. Berit Bootsma  € 50 
 
 
Er is een gift binnengekomen van €1000 van de heer 
G t.b.v. het trekbalk project . 
Heel veel dank voor deze mooie gift. 
Marien Weststrate 
 
 
KAIROS LUX_ÆTERNA  

Workshop KAIROS LUX_ÆTERNA, met kunstenares 
Susanna Brenner 
Datum: zaterdag 26 oktober, 13.00 – 16.00 uur 
Locatie: koor van de Grote of Laurenskerk 
 
Op 26 oktober nodigen we je uit om deel te nemen aan 
een workshop onder leiding van Susanna Brenner in het 

koor van de Grote of Laurenskerk. Susanna zal je 
meenemen bij het maken van KAIROS, terwijl ze vertelt 
over haar kunst en haar ideeën voor het werk in onze 
kerk. We gaan draden van metaal en textiel weven, 
beschilderen het met kleuren, terwijl we verhalen en 
thee delen. Elke deelnemer krijgt zijn of haar eigen 
canvas, en alle individuele werken zullen verwerkt 
worden in de uiteindelijke sculptuur. Breng een 
glimlach, warme kleren die vies mogen worden en 
schoenen met dikke zolen mee. 
 

 
Aanmelden kan bij: martapisco@gmail.com 
 
Om de kosten te dekken, bijv. voor de materialen, kan 
een vrijwillige bijdrage gegeven worden door de 
deelnemers. Verplicht is dit echter niet. 
 
Meer informatie is ook te krijgen bij ds. Berit Bootsma 
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KAIROS LUX_ÆTERNA 

 
in de Grote Kerk 22-24 november 
 

  
Kairos tijdens Open Monumentendag Leiden 2023 
 
KAIROS LUX_ÆTERNA wordt een multimedia 
installatie in de Grote of Laurenskerk in Weesp, een 
sculptuur van draad, draad en verf zal in het koor van 
de kerk komen te hangen. Geluid, video en 
lichtontwerp worden op maat gemaakt voor ons 
gebouw. KAIROS is geïnspireerd op het christelijke 
labyrint, symbool voor de menselijke levensweg. Het 
leven kronkelt en heeft bochten. Zo ook in deze 
installatie. Waar raken het heilige en menselijke 
elkaar? Wat ontstaat er als dat gebeurt? 
 
De installatie wordt gedeeltelijk gecreëerd tijdens een 
workshop onder leiding van de kunstenares, Susanna 
Brenner. KAIROS_LUX ÆTERNA wil functioneren als 
een gebed en een meditatie, waarbij draden worden 
geweven tussen het hier en nu, verleden en toekomst, 
hemel en aarde. De draadsculpturen 
vertegenwoordigen de banden die ons binden, terwijl 
het geluid je meeneemt op een reis. Een krachtige, 
meeslepende ervaring waarbij alle zintuigen worden 
aangesproken.  
 
Broodmaaltijd 50+ 

 
Zondag 20 oktober  a.s. is het weer zover. 
Tijd voor een drankje, een praatje en een gezellige 
broodmaaltijd. En natuurlijk zingen we ook bekende 
liederen. 
Van harte welkom! 
waar:      Het Lichthuis 
tijd:         zondag 20 oktober  van 16.00 u. - 18.15 u. 
opgeven: Margreet Schep    06 41920640 
                Gerda v.d. Broek   06 39403047 

Protestantse Vrouwen op Weg 
 
De avond van 4 november gaan we aan de slag voor de 
Winterfair en is er tijd voor  spelletjes! 
Neemt u deze avond levensmiddelen mee? Dan maken 
we er weer mooie pakketten mee. 
 
De tijd gaat snel; schrijft u de volgende data vast in uw 
agenda: 
 
Zaterdag 30 november van 10.30 - 15.30 uur 
de Winterfair in de Grote Kerk. 
 
Maandag 9 december onze Kerstavond 
met als thema: " Kerstfeest met een boekje en een 
sinaasappel". 
 
Allemaal weer leuke dingen in het vooruitzicht. 
We nodigen u van harte uit! 
 
Hartelijke groet,  
het Bestuur. 
 
Save the date – Kerstwandeling 2024 

De voorbereidingen voor de Kerstwandeling zijn in volle 
gang. We hebben een thema gekozen: Een onverwacht 
cadeau. Nu zijn we druk bezig met de route, de 
vrijwilligers vinden en de scènes uitwerken. 
 
Voor nu: zet alvast zaterdag 21 december in de agenda. 
Wil je meer informatie of als je mee wil helpen, kijk dan 
op de website www.kerstwandelingweesp.nl of mail  

 
naar kerstwandeling@pgwd.nl. Bellen kan ook met ds. 
Berit Bootsma 06-38934002. 
 
Het kernteam kerstwandeling, 
Roos Fountain  Nel Pronk 
Ingrid van den Berg Joke Moolhuizen 
Max Veenstra  Irene de Groot 
Janneke de Kruijf Ds. Berit Bootsma 
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Expositie in het Lichthuis    Nelleke Richters 

 
De volgende expositie in het Lichthuis zal te zien zijn in 
de maanden november en december 2024. 

 
Nelleke heeft altijd veel getekend, op de lagere school 
als de les saai was, maar ook in haar studententijd 
modeltekenen, zowel mensen als dieren. 
Daarna heeft zij een hele periode weinig creatiefs 
gedaan, omdat zij het druk had met haar gezin en haar 
werk.  
 
In 2020 is Nelleke begonnen met schilderen bij de 
Kreatieve Groep Weesp in het Fort. 

Zij schildert met acrylverf en haar werk is realistisch. 
Landschappen en dan vooral winterlandschappen met 
sneeuw zijn haar favoriete onderwerpen. 
Vorig jaar is zij begonnen met stadgezichten uit Weesp 
te schilderen op advies van haar cursusleider Niels de 
Groot van de schilderclub van de Kreatieve Groep 
Weesp. 
Nelleke maakt ook schilderijen n.a.v. zelf gemaakte 
foto's. 
 
De expositie van haar werk kunt u komen bewonderen 
op dinsdagmorgen van  
9.30 - 12.00 uur en op afspraak met Nelleke. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 

 
Oproep kerktaxichauffeurs 

 
We zijn op zoek naar een paar nieuwe chauffeurs. Je 
rijdt minder dan een keer per zes weken.  
Voor nadere informatie / aanmelden: neem contact op 
met Simon Biesheuvel in de kerk of tel. 06 82917499 of 
simon1biesheuvel@gmail.com 
 
 

 

mailto:simon1biesheuvel@gmail.com
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Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 8 november wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 

 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
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