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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink, 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, tel: 06 23417213,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Mw. A. Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mw. M. Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, te. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 13: vrijdag 29 november 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 9 december 2024 

Activiteitenperiode: 11 december 2024 t/m 7 januari 2025.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 17 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos, Weesp 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig avondmaal 
 
1e collecte ZWO-Stichting Vrienden van  

Home of Hope Kaapstad. 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

 

Donderdag 21 november 
Huwelijk en kerkelijke bevestiging:  
Anga Oosterom en Simon Biesheuvel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.00 uur Ambtenaar burgerlijke stand: 
  Hr. A. Bauwens 

Dominee:  
Mw. M.J. L.de Waal-Peels 
 
receptie na de dienst 

Als collecte na de dienst kunt u een gift geven aan 
de stichting Home of Hope  

 

 

Zondag 24 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

Mw. ds. M.J. L.de Waal-Peels 
koffiedrinken na de dienst 

  
1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur proponent Joh. v .Eijsen, Driebruggen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 1 december 
1e zondag van Advent, Ad te, Domine, Levavi 
Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Landelijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Landelijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 8 december 
2e zondag van Advent, Populus Sion 
Volk van Sion 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. Th. Wegman, Zeist 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Plaatselijk Jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur proponent J. Mulder, Nijkerkerveen                                   
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 0624905593 
 

Elke woensdag 9.00-9.15 of 9.30 uur 
STILTEGEBED 

’n Tor scharrelt in ‘n hoop 
herfstblaren voor de deur naar 

het stiltegebed. 
 

Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Woensdag 13 november, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
Op de kamer van mw. Marry Mul, kamer 410 
 
Donderdag 14 en 28 november 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Woensdag 20 november 
FILMAVOND: Green Book 
20.00 uur Lichthuis, entree, 2 euro 
Contact: Marnix Haak, marnix@marnixhaak.com 
 
Donderdag 28 november 
BIBLIODRAMA, 19.45 - 22.00 uur 
o.l.v. Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zaterdag 30 november, 10.30-15.30 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Winterfair 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel.0294 750442 
 
Vrijdag 6 december, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Vrijdag 6 december 
OPHALEN OUD PAPIER 
in het centrum 
Papier klaarzetten voor 8.00 uur 
 
Zondag 8 december 
TIENERDIENST 

Maandag 9 december 19.45 uur - 21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Kerstfeest met een boekje en een sinaasappel 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 22 november, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
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Als nieuw: de kracht van een labyrint 
        

In het weekend van 22, 23 en 24 november doen wij als PGWD 

mee aan het festival ‘THE SPIRIT of Amsterdam’. Naast een 

optreden van ConBrio op vrijdagavond is een van de onderdelen 

de multimedia installatie KAIROS_LUX ÆTERNA van Susanna 

Brenner. Haar werk is een abstracte weergave van een labyrint. 

Voor mij een mooie aanleiding om me eens wat meer te 

verdiepen in de symboliek van het labyrint (en jullie daarin te 

laten delen). 

                      Labyrint in de kathedraal van Chartres, Frankrijk 
 

Om eerst maar eens het grootste misverstand uit de wereld te helpen: een doolhof en een labyrint zijn niet hetzelfde. 

Doolhoven kom je in allerlei varianten tegen, van maïs doolhoven tot heggen doolhoven, en ik verdwaal er altijd 

hopeloos in. Op je zoektocht naar de uitgang kom je verschillende doodlopende paden tegen. 

Een labyrint daarentegen kent geen doodlopende paden, je kan er niet verdwalen. Er is één pad dat via allerlei 

wendingen uiteindelijk in het middelpunt uitkomt. Daarmee staat het labyrint symbool voor onze menselijke 

levensweg. Je levensweg is niet altijd recht toe recht aan, maar kronkelt heen en weer. Soms heb je het gevoel heel 

dicht bij de kern te zijn en de zin van het leven te snappen, soms leidt je weg er juist weer vanaf. De bochten staan 

symbool voor de uitdagingen, zorgen en moeiten die we in ons leven ervaren. Toch zal een labyrint altijd bij het 

centrum aankomen. 
 

Hoewel eeuwenoud en in diverse geloofstradities te vinden, heeft het labyrint ook in de christelijke traditie een 

belangrijke plaats gekregen. De symboliek van de kronkelende levensweg is herkenbaar, maar de weg van ons 

geloof gaat vaak op dezelfde manier. Soms voelt God heel dichtbij en soms lijken we ons er mijlen ver vanaf te 

bevinden. 

Vele kerken en kathedralen hebben, vaak op de vloer, een labyrint liggen. Een van de bekendste hiervan is het 

labyrint in de kathedraal van Chartres. Het heeft een cirkelvorm met een diameter van 12,90 m en een totale lengte 

van 294 m. Elke vrijdag worden de stoelen in de kathedraal weggehaald en mogen de aanwezigen, zonder schoenen, 

de weg van het labyrint volgen. 
 

Op deze manier wordt een labyrint niet alleen tot een mooie afbeelding of een symbool, maar zelfs tot een hulpmiddel 

in je (geloofs)leven. Het wandelen van labyrint kan een goede gebedshulp zijn of een meditatiemethode als je daar 

meer mee hebt. Je kan een specifieke vraag of gebedspunt meenemen het labyrint in, maar je kan je ook al 

wandelend laten meenemen door wat de weg je brengt. Een mooi Psalmvers hierbij komt uit Psalm 16 vers 11: 

U wijst mij de weg van het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 

Ik heb het nog niet zelf gedaan, maar wat ik hoor en lees kan een labyrint een hele intense ervaring zijn. Doordat je 

juist, al kronkelend met een thema bezig bent, het van verschillende kanten bekijkt en aan het einde echt in het 

centrum uitkomt. Daar aangekomen is het de bedoeling om de weg van het labyrint terug te gaan en als nieuw mens 

weer bij de uitgang uit te komen. Daarmee wordt dit eeuwenoude symbool tot een methode om ons jaarthema op 

een andere manier te beleven. Welk deel van jouw relatie met God en Jezus wil jij verkennen en op een andere 

manier gaan bekijken? 
 

Mocht je nu denken: hoe kan ik dat doen terwijl ik geen labyrint bij de hand heb? Je kan zelfs een vingerlabyrint 

volgen. Op bladzijde 16 staat een gebedslabyrint afgebeeld.  

Volg met je vinger, al biddend, de weg naar het centrum. Neem er de tijd voor en stel je ondertussen de vraag: 

waarom is dit belangrijk voor mij? Wat doet dit met mij en mijn relatie met God? Moet ik misschien dingen loslaten? 

Je kan ook een Bijbeltekst lezen en daarover verder nadenken terwijl je de lijn volgt. Tijdens het verblijf in het midden 

kom je in verbinding met je kern of Bron: durf je hier langer te verblijven of ga je gelijk verder? Wat heeft je Bron jou 

aan nieuwe inzichten te geven? 

De weg naar buiten is de weg van het toelaten: wat heb je gevonden tijdens je reis door het labyrint? Hoe ga je daar 

verder mee? Welk gebed komt er in je op?



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl


Rondom de vieringen 

 ONDERWEG  7 

Zondag 17 november 
Deze zondag is de voorlaatste zondag van het kerkelijk 
jaar, de 2e van de voleinding. 
In deze dienst volg ik de Lutherse liturgie, die door het 
beamteam zal worden aangegeven zodat u deze goed 
kunt volgen. 
Centraal staan de teksten uit Micha 4: 1-5 en Matteüs 
24:15-28. Zij bieden ons een uitdagende boodschap. 
Aan de ene kant hoop, aan de andere kant een 
waarschuwing. 
De psalm die bij deze zondag traditiegetrouw wordt 
gezongen is Psalm 9: 1,4,5. We zingen als zondagslied 
Lied 1008: Rechter in het Licht verheven. 
Ik zie er naar uit u weer te ontmoeten als voorganger! 
 
Ds. Robert H. de Vos 
 

 

Donderdag 21 november 
Anga Oosterom en Simon Biesheuvel ontvangen in 
deze dienst een zegen over hun huwelijk. 
De dienst is ook via de gebruikelijke livestream te 
volgen. 
 

 
Zondag 24 november 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het 
‘Eeuwigheidszondag’. 
Op deze zondag worden in de kerk de namen genoemd 
van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. En we 
denken ook aan alle mensen die we met ons 
meedragen, onze geliefden die korter of langer geleden 
ons ontvallen zijn. Het is altijd een bijzondere en intense 
dienst. Gina de Jong zal enkele muziekstukken ten 
gehore brengen. 
 
Ds. Berit Bootsma en ds. Marjolijn de Waal 
 

 
Zondag 1 december 
Deze zondag start de adventstijd. 4 zondagen lang 
leven we toe naar de geboorte van Jezus Christus. Op 
de eerste adventszondag begint het nieuwe kerkelijke 
jaar. We lezen een profetie van de profeet Jesaja over 
de stam van Isaï die weer opnieuw zal gaan bloeien 
(Jesaja 11: 11 1 t/m 10). Er zal in de dienst ook 
aandacht zijn voor de antependia en hun betekenis door 
de loop van het jaar heen. 
 
ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 8 december 
We kijken uit naar een mooie dienst, waarin  
ds Th. Wegman uit Zeist voorgaat. 
 

 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
17 november           Hr. J. H. F. de Vries.     450041    
Donderdag 21 nov.     Hr. W. Koole.                411816 
24 november           Hr. S. Biesheuvel. 0682917499 
  1 december               Hr. H. Op ’t Land.         418669 
  8 december           Hr. W. de Groot.   0653243921 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Johan Christiaan Wilhelm Vree 
 

geboren 15 mei 1946   -   overleden 21 oktober 2024 

 
 
 

In het licht van Pasen gedenken wij Wim Vree. Op 21 oktober is Wim overleden in zijn eigen huis 
aan de Oudegracht. Aldaar was hij deze week ook opgebaard, onder de klokken van deze kerk. Hij 
was 78 jaar. 
Wim was 43 jaar getrouwd met Frederika Vree-Veerman. Samen kregen ze twee dochters, Martine 
en Ingeborg. Wim is in Weesp een heel bekende man geweest als aannemer. 
 
Hij was zeer bekend met ons kerkgebouw, hij kende bijna letterlijk elke steen. 
Naast zijn werk als aannemer had hij een grote hobby, namelijk reizen en dan was met name Sicilië 
voor hem een geliefde plek. Later ging hij ook met Sjoukje op vakantie. 
Wim leefde intens, had veel sociale functies, was nieuwsgierig en stond open voor iedereen. 
Maar bovenal was hij een super opa voor zijn vier kleinkinderen, voor wie het huid aan de Oudegracht 
een tweede thuis was. 
Niet alleen bouwen hoorde bij Wim, ook kon hij intens genieten van het leven, bijvoorbeeld samen 
eten. 
Hij bleef actief tot op het allerlaatst. 
In de uitvaartdienst stonden woorden uit Prediker centraal: Geniet elke dag. 
Zeer kenmerkend voor Wim. 
 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de Grote Kerk op 28 oktober. Aansluitend was er de 
graflegging op Carspelhof.  
 
Onze gedachten en gebeden zijn voor allen die hem enorm zullen missen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 



In memoriam  
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          Overleden gemeenteleden 18 november 2023 – 1 november 2024 
 
 

Willem Hendrik Remeijn 
09-11-1941  -  18-11-2023 
 
Adriaantje Pel-van Nimwegen 
21-03-1941  -  23-11-2023 
 
Yvonne Attema-Koenen 
24-02-1944  -  26-11-2023 
 
Willem Jacob Borsje 
21-06-1941  -  02-12-2023 
 
Willem Boom 
04-12-1934  -  13-12-2023 
 
Maria Egbertha Lodewijks 
22-12-1941  -  31-12-2023 
 
Theodora Geertruida Hortensius-van Eck 
31-05-1952  -  10-01-2024 
 
Bartha Johanna Krijkamp-Winckelman 
07-09-1925  -  17-01-2024 
 
Egbertha de Jong-Meijer 
04-06-1934  -  18-01-2024 
 
Luise Henriette Johanne Melchers-Jongeneel 
18-01-1929  -  03-02-2024 
 
Grietje Bleijerveen-Rabbers 
24-01-1937  -  16-02-2024 
 
Johanna Rijna Hoogendoorn-Paul 
15-09-1933  -  09-03-2024 
 
Gerard Streefkerk 
29-07-1954  -  12-03-2024 
 
Sijmen Rijnsburger 
17-04-1938  -  16-03-2024 
 
Cornelis van Nigtevecht  
31-07-1939  -  29-03-2024 
 
Trijntje Hendrika de Rooij-de Pijper 
17-02-1928  -  01-04-2024

 
Belia Wiltenburg-Koopman 
17-11-1934  -  20-04-2024 
 
Gerritje Dalmulder-Schipper 
22-10-1944  -  10-05-2024 
 
Cornelis Westland 
21-11-1946  -  17-05-2024 
 
Alexandra Sophie Ventevogel 
08-01-1970  -  17-05-2024 
 
Pieter van Gilst 
11-04-1938  -  20-05-2024 
 
Jannetje Swier-Vlug 
24-02-1955  -  21-06-2024 
 
Antoni Hardonk 
14-12-1940  -  24-06-2024 
 
Francina Cornelia Brons-van der Stelt 
28-02-1933  -  06-07-2024 
 
Johanna Hooijer-Dros 
06-09-1935  -  10-07-2024 
 
Maria Emmetje Hendrica Beukhof-van Eck 
20-07-1931  -  18-07-2024 
 
Teuntje Anna Hofman-Sijtsma 
14-07-1958  -  17-08-2024 
 
Gaston van der Zande 
25-06-1942  -  25-08-2024 
 
Jan Lodewijk Dulfer 
06-03-1935  -  25-09-2024 
 
Willem Jacob Hofman 
03-02-1930  -  08-10-2024 
 
Johan Christiaan Wilhelm Vree 
15-05-1946  -  21-10-2024 
 
Adriana Margaretha Groenendaal-Zwanenburg 
23-04-1950  -  03-11-2024 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
De blik gaat richting het einde van 
het jaar. Een drukke, maar ook 
leuke periode waarin er van alles 
gebeurt. Verderop in de Onderweg 
kunt u lezen over de kerstwandeling 
waar we druk mee zijn. Voordat het 
advent wordt, hebben we eerst nog 
de Eeuwigheidszondag en ‘The 

Spirit of Amsterdam’. Een hoop gelegenheden om als 
kerk BinnesteBuiten te zijn, mensen in onze kerk te 
ontvangen en te luisteren naar wat hen beweegt in het 
leven. 
 
Avondmaalsviering in De Hogeweyk 
Het was een bijzondere ervaring om tijdens de 
maandelijkse kerkdienst in De Hogeweyk het Heilig 
Avondmaal te vieren. We konden merken dat de dienst 
en het vieren van de maaltijd de bewoners echt 
raakten. Waar woorden soms niet meer aankomen 
kunnen muziek en sacramenten op een andere manier 
spreken. Een waardevolle ontdekking, waardoor we 
besloten hebben eens per jaar in Hogeweyk een 
avondmaalsviering te doen. 
 
Vakantie en vervanging 
Van 11 t/m 17 november heb ik een weekje vakantie. 
In geval van overlijden kunt u contact opnemen met 
Petra Bouwman en/of Ineke van de Pol van het 
uitvaartbegeleidingsteam. Zij zullen dit oppakken met 
ds. Marjolijn op de achtergrond betrokken. 
Hun gegevens zijn: 
Ineke van de Pol: 06 14351730. 
Petra Bouwman: 06 30783937 
 
The Spirit of Amsterdam in Weesp 
In het weekend van 22, 23 en 24 november zal er in 
Amsterdam een groot festival gehouden worden 
waarbij bijna 40 kerken, moskeeën en andere 
gebedshuizen bij betrokken zijn. Dit festival heet: The 
Spirit of Amsterdam (en Weesp denken wij er dan 
bij….). Het is een festival dat kunst en geloof bij elkaar 
wil brengen, in de overtuiging dat het waardevol is om 
de ander te ontmoeten en samen te kijken naar kunst 
en daarover in gesprek te zijn. Verbindingen maken 
binnen en buiten de kerk. Daarin ons eigen verhaal 
van geloof en hoop delen met wie we mogen 
ontmoeten. Daar gaat het om in dit festival. Meer 
informatie is te vinden op https://thespirit.amsterdam  
 
Het programma in Weesp bestaat uit een concert van 
orkest ConBrio op vrijdag 22 november. Daarnaast zal 
het hele weekend in het koor van de kerk een 
installatie komen te hangen genaamd Kairos, wat ‘het 
goede moment’ betekent. Het wordt een abstracte 
weergave van een labyrint. Een uitnodiging om een 
moment van bezinning te nemen en de verbinding 
tussen hemel en het hogere/Goddelijke te voeden. In 
een workshop op 26 oktober hebben we door Susanna 
Brenner uitgelegd gekregen wat haar werk betekent en 
hoe ze het maakt. Het was leuk om met een diverse 
groep mensen samen creatief aan de slag te zijn. 
 

Op vrijdag 22 november om 15.30 zal de opening 
verzorgd worden door onze eigen Katinka Hilders. 
De kerk is open op de volgende dagen 
Vrijdag 22 november, van 15.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 23 november, van 11.00 – 18.00 uur, met om 
15.00 een bezinningsmoment 
Zondag 24 november, van 12.00 – 17.00 uur 

 
Na dit weekend zal Kairos nog in de maand december 
te bewonderen zijn. Dus mocht je het weekend niet 
kunnen, dan is er ook daarna nog de gelegenheid dit 
werk te beleven. 
 
Project kinderdienst 
In de kerkdienst op 1 december gaat het project van 
de kinderdienst weer van start. Deze keer ontmoeten 
we iedere dienst twee wandelaars. Hun gesprekken 
gaan over waar ze op hopen en waar ze naar uitkijken. 
‘Help jij me hopen’ is het thema van het project dit jaar. 
Een mooie titel die ons laat weten dat hopen iets is wat 
je met elkaar doet. Ik kijk uit naar een mooie 
adventsperiode. 
 
Aandacht voor de antependia 
Diezelfde dienst op 1e advent staan we stil bij de 
antependia (dat is het kleed dat over de liturgische 
tafel hangt). Daar hebben we er 7 van.  

https://thespirit.amsterdam/
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Annelies Westra wees ons erop dat het dit jaar 35 jaar 
geleden is dat ze, na noeste arbeid van 3 jaar door 
vrijwilligers, zijn aangeboden aan de kerk. Een mooie 
gelegenheid om stil te staan bij de symboliek van deze 
liturgische kleden. Ze helpen ons om de gang door het 
jaar te maken, met de verschillende feesten. De 
kleden en de ontwerpen voor de kleden zullen deze 
zondag te bewonderen zijn en in de kerkdienst zullen 
we horen waarom 1e advent de nieuwjaarsdienst van 
de kerk is. 
 

Kerstwandeling 
De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in 
volle gang. De editie van dit jaar zal plaatsvinden op 
zaterdag 21 december. Lijkt het je leuk om mee te 
helpen? Laat het ons weten. Mail naar 
kerstwandeling@pgwd.nl! 

Hulp kerstnachtdienst 
Naast alle projecten zijn er ook mooie kerkdiensten in 
deze periode. De voorbereidingen lopen om van de 
kerstnachtdienst een mooie viering te maken. Net als 
in de voorgaande twee jaar willen we na de dienst 
graag chocolademelk schenken. Het is gebleken dat 
dit een mooi ontmoetingsmoment is waar mensen nog 
even kunnen napraten over de dienst en wat kerst 
voor hun betekent. Wel hebben we voor het schenken 
hiervan nog vrijwilligers nodig. Als je de kerstnacht zou 
willen helpen met chocolademelk schenken, meld je 
dan bij mij. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
Er staat weer een hoop op ons te 
wachten deze maand. Als 
kerkenraad hebben we op 9 
november onze jaarlijkse 
kerkenraadsdag. Een dag die in 
het teken staat van verdieping en 
ontmoeting, zonder vergader-
punten. We gaan het deze keer 

over het avondmaal hebben. Ik kijk er naar uit. 
 
Daarna mag ik van 12-14 nov. voor de laatste keer 
naar het klooster! Ik vind het jammer dat het voorbij 
gaat, maar ik heb het goed gehad. 
 
Dan vieren we op 21 november het huwelijk van 
Anga en Simon! Iedereen is van harte uitgenodigd 
om 19.00u in de Grote Kerk. Eerst vindt het burgerlijk 
huwelijk plaats, door Alexander Bauwens als 
buitengewoon ambtenaar en daarna mag ik het mooie 
stel de zegen meegeven. Na de dienst is gelegenheid 
om ze te feliciteren. Het is ook mogelijk de dienst via 
onze gebruikelijke livestream te volgen. 
 
Eeuwigheidszondag 
Zondag 24 november is het ‘Eeuwigheidszondag’, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag 
worden in de kerk de namen genoemd van hen die in 
het afgelopen jaar gestorven zijn. Voor een ieder van 
hen is er een gedachtenissteentje gemaakt en in onze 
gedachtenishoek gelegd. 
Tijdens de dienst zullen we die namen laten klinken. 
Aansluitend heeft de familie de gelegenheid om een 
kaars aan te steken aan het licht van de Paaskaars. 
Mocht er geen familie aanwezig zijn dan doet iemand 
van het uitvaartenteam dat. Daarmee geven we 
uitdrukking aan onze hoop dat het licht sterker is dan 
de duisternis en het leven sterker is dan de dood. Zo 
proberen we als gemeente van Jezus Christus elkaar 
tot steun te zijn en bidden we tot God om zijn 
troostende nabijheid voor wie achterbleven. Na het 
noemen van de namen en het ontsteken van het licht 

zal er voor iedereen gelegenheid zijn om een kaarsje 
aan te steken. 
 
Project Kerstengel 
En dan kijken we ook vooruit naar de adventstijd. We 
willen het project Kerstengel weer initiëren: 
Het idee: als anonieme kerstengelen gaan er mensen 
in advent op pad door Weesp en Driemond (en 
daarbuiten) om andere mensen blij te maken. 
De spelregels: 
-Je kiest één iemand uit die je wilt 
steunen/opvrolijken/troosten/aandacht geven. 
-Elke zondag van advent breng je iets naar diegene 
toe. Dit kan van alles zijn: een klein cadeautje, een 
gedichtje, een kaart, een tekening, een bloemetje, een 
baksel. Dit hang je bijv. aan de deur. 
-Je hangt er een kaartje aan met de tekst ‘een 
hartelijke groet van uw kerstengel’. 
-Je blijft anoniem, tot op de 4e zondag van advent, dan 
mag je aanbellen en jezelf bekend maken (maar als u 
dat niet wilt dan hoeft dat niet). 
Op deze manier kunnen we voor elkaar een lichtpuntje 
zijn. 
 
We hopen enorm dat u/jij mee wilt doen. U kunt 
helemaal zelf bedenken voor wie u dit wilt doen. Het 
kan iemand in de gemeente zijn, maar ook daarbuiten 
(de verrassing is dan des te groter, want diegene heeft 
dit bericht in ieder geval niet gelezen). 
Als u mee wilt doen en iemand gekozen heeft, laat dat 
dan even aan Henk de Groot weten. Hij houdt een lijst 
bij om te voorkomen dat 1 iemand 5 engelen krijgt 
(daar is natuurlijk niets mis mee maar het is het leukst 
als zoveel mogelijk mensen een engelenbezoekje 
krijgen). Hij kan dan aangeven of deze persoon al 
genoemd is en met u/jou meedenken over iemand 
anders. 
Dat kan via henk-irenedegroot@hetnet.nl of 0294-
480682 of 06 38038366.  
Graag bellen tussen 18.00 en 20.00u. 
 
Hartelijke groet, 
ds. Marjolijn de Waal
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Gemeente(mee)leven
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de diaconie 
 
 
Help kinderen in Oekraïne 
de oorlog door.  
Jouw hulp is nodig! 
 

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van 
de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen, de toekomst van het land.  
Help jij a.u.b. mee zodat kinderen in Oekraïne deze 
verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen 
komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 
sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen 
zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, 
opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, 
en psychosociale hulp om trauma’s te beperken. 
Mogen we op je rekenen?  
Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt 
helpen! 
P.S. Attendeer ook je familieleden, vrienden en mede-
gemeenteleden op deze website. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe meer kinderen we kunnen helpen. 
De collecte wordt gehouden 18 t/m 23 November.  
 
Wanneer u mee wilt helpen om te collecteren in 
Weesp kunt u zich opgeven bij mevr. Henny van 
Emmerik ( 06-36372532 ) hjjvanemm@gmail.com. 

 

   AAN TAFEL 

 
 
 
Vanaf zondag 27 oktober kunt u weer enveloppen 
kopen bij ons “aan tafel bord”. De data waarop er 
gekookt gaat worden zijn: vrijdag 8 november, vrijdag 
15 november, zaterdag 16 november, woensdag 20 
november en donderdag 28 november. Best veel 
enthousiaste koks dit keer, die u willen verwennen met 
een lekkere maaltijd. Aarzel dus niet en kom ook een 
keertje eten bij een gastvrouw, die voor u koken gaat. 
Het is gezellig om met andere gemeenteleden eens een 
heel ander gesprek te voeren, dan bij het koffiedrinken 
na de dienst. Voor € 7.50 kunt u een maaltijd nuttigen 
en u steunt ook ons goede doel “het vergeten kind”. In 
december zal er niet gekookt worden, maar in januari 
gaan we weer van start. Wel willen we de enveloppen 
dan gaan verkopen voor €10.00 per stuk. €7,50 blijft 
naar het goede doel gaan, maar we willen de koks 
tegemoet komen in de onkosten voor de maaltijd met 
€2,50 per persoon. 
 
Astrid Bijvoet, Annelies Westra en Anga Oosterom. 
 

http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
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Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van november de begrotingen van het komende jaar van onze 
gemeente en de diaconie behandeld. In dit nummer van Onderweg staan voor u, ter informatie, de verkorte begroting 
voor 2025 van zowel de protestantse gemeente als de diaconie.  
 
Onderstaand treft u de verkorte begroting van de protestantse gemeente aan 

 
Voor vragen over de begroting 2025 van de PGWD, kunt u contact opnemen met onze penningmeester Wim de 
Groot via 06-53243921 of penningmeesterpgwd@gmail.com. 
 
  

mailto:penningmeesterpgwd@gmail.com
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Onderstaand treft u de begroting voor 2025 van de diaconie aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudelijke vragen over de begroting van de diaconie kunt u stellen aan Jantine Galesloot via  
06-10793064 of jantine.galesloot@planet.nl. 
Beide begrotingen liggen bij de scriba ter inzage van 29 november t/m 6 december. U kunt ook een digitale versie 
aanvragen per e-mail via scriba@pgwd.nl.  
 
Clara de Groot, scriba 
 

 
Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Legaat 
 
Van veel goede doelen krijgt u regelmatig de vraag of u wilt nadenken over een schenking door een legaat ten gunste 
van het goede doel op te nemen in uw testament. Het College van Kerkrentmeesters heeft niet eerder over de 
mogelijkheid van een legaat geschreven. Toch is in het verleden door verschillende gemeenteleden een bedrag aan 
onze gemeente geschonken door een legaat in hun testament op te nemen. 
Het kan in de toekomst van belang worden onze kerk in uw testament een legaat te schenken om de kerk in stand 
te houden. Door de oplopende kosten, de vermindering van het ledenbestand en het wegvallen van mogelijkheden 
om geld bijeen te brengen door acties, zoals het ophalen van oud papier door de oud papiergroep, zal het steeds 
moeilijker worden om een tekort in de begroting te voorkomen. 
 
Ter informatie liggen zowel in de kerk als in het Lichthuis folders, waarin uitleg staat over een legaat. 
Mocht u vragen hebben dan wil ik die graag beantwoorden. 
 
Wim de Groot, penningmeester College van Kerkrentmeesters (06-53243921 of penningmeesterpgwd@gmail.com) 

 

Begroting diaconie 2025 getallen x € 1.000     

Baten en Lasten begroting  begroting  begroting 

  2024  2023  2018 

       
Baten      
rente en dividenden 7,0   5,2   7,0  

levend geld 7,5   6,2   7,5  

door te zenden collecten en giften 15,0   14,7   13,5  

  29,5   26,1   28,0  

       
Lasten      
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 0,4   0,5   0,5  

verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1,5   1,5   2,0  

kosten beheer en administratie 0,3   0,3   0,6  

bankkosten 6,4   6,4   5,5  

diaconaal werk plaatselijk 12,0   12,0   8,9  

diaconaal werk regionaal/landelijk 2,5   2,5   2,5  

diaconaal werk wereldwijd 7,0   7,0   7,0  

afdracht door te zenden collecten en giften 15,0   14,7   13,5  

  45,1   44,9   40,4  

       
Onttrekking aan bestemmingsreserve 5,0   6,0    
       

Resultaat -10,6  -12,8  -12,4 

        

Toelichting          
Het negatieve resultaat is in lijn met het beleidsplan.     
       

mailto:penningmeesterpgwd@gmail.com
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Het gebedslabyrint uit de meditatie 

 

 
HET NIEUWE ZWO-PROJECT 

Als ZWO en kinderdienst- commissie hebben we voor 
de aankomende twee jaar een nieuw project 
uitgekozen. We willen Home of Hope in Zuid-Afrika 
gaan ondersteunen. Dory Heuseveldt uit onze eigen 
gemeente is zeer betrokken bij dit project en reist zelf 
meerdere malen per jaar af naar Zuid-Afrika. 
Dory heeft in Nederland een stichting opgezet 
“Vrienden van Home of Hope” om het project in Zuid-
Afrika te ondersteunen. Het project zet zich in voor het 
verbeteren van het welzijn van kinderen met het 
Foetaal Alcoholsyndroom (FAS). De missie van het 
project is om deze kinderen en jongvolwassenen 
veiligheid, specifieke zorg en ondersteuning te bieden  
om hun onafhankelijkheid en kwaliteit van het leven te 
vergroten. Een van de onderdelen van het project is 
een boerderij waar de jongeren kunnen leren om 
groente te verbouwen en alles wat daar bij komt kijken. 
Vanuit de stichting “Vrienden van Home of Hope” 
hebben ze vorig jaar twee grote tunnels kunnen aan-
schaffen. In deze tunnels kunnen groenten en planten 
verbouwd worden voor de verkoop. Naast deze twee 
tunnels is het handig om een aantal schuurtjes te 
hebben waar de jongens hun gereedschap en 
compost in kwijt kunnen. De compost die door de 
jongens verwerkt wordt, wordt verdeeld in zakken.  

Helaas weten de ratten deze zakken te vinden en 
knagen deze open waardoor de zakken niet meer 
verkocht kunnen worden en de jongens de zware 
zakken opnieuw moeten vullen.  
 
Voor de aankomende advent periode willen wij 
met de gemeente gaan sparen voor minimaal een 
schuurtje van totaal 2000 euro. De eerste 
adventzondag is 1 december. Wij zullen dan vanuit de 
ZWO-commissie in de dienst ook wat meer vertellen 
over het project. 
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Kerst-inloop 

November is al halverwege en de Kerst-zaken vragen 
aandacht. 
Op eerste Kerstdag wordt weer een Kerst-inloop 
georganiseerd. 
Het zou fijn zijn als er iemand bereid is om te helpen 
met de voorbereidingen en op eerste Kerstdag de hele 
dag (van 11.00 tot 21.00 uur) beschikbaar is. 
 
Ik heb deze vraag ook bij onze R.-K. broeders en 
zusters neergelegd. Vanuit de parochie is al een paar 
jaar niemand beschikbaar en dat vind ik jammer, want 
we doen het immers vanuit de beide kerken. Mocht het 
ook dit jaar niet lukken, dan zou het toch wel fijn zijn als 
ik het niet alleen hoef te bedenken en uit te voeren. 
 
Mijn vraag is dus: 
- een assistent om de zaken voor te bereiden en uit te 
voeren 

- vrijwilligers die op 25 december de hele dag of een 
dagdeel, kunnen helpen. Ook chauffeurs om ouderen te 
halen en weer thuis te brengen zijn van harte welkom! 
 
Ik regel de Kerst-inloop al 15 jaar en Tamme deed dat 
daarvoor in een echte commissie (met leden uit de 
toenmalige 4 kerken) ook al jaren. Wat begon als een 
Gereformeerd initiatief, aanvankelijk bij mensen thuis, is 
uitgegroeid tot een interkerkelijke activiteit, waar we elk 
jaar weer zo'n kleine 50 gasten ontvangen. 
 
De Kerst-inloop bestaat al bijna 50 jaar en het zou 
jammer zijn als dit initiatief niet meer kan voortduren 
wegens gebrek aan bereidheid te investeren in de 
medemens. 
Ik weet het: je moet privé je eerste Kerstdag opofferen, 
maar daar staat veel tegenover! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annelies Westra - van den Berg 
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Bedankjes 

 
Hartelijk dank voor de vele kaarten, appjes en 
telefoontjes  voor ons 40 jarig huwelijk, heel lief ! 
 
Vriendelijke groeten van Lex en Janet Been 
 

 
Geraakt zijn we, door de felicitaties die van alle kanten 
binnenstroomden naar aanleiding van ons 40-jarig 
huwelijks jubileum. 
We merkten opnieuw dat we deel uitmaken van een 
liefhebbende en warme gemeenschap. 
Ook de belangstelling en medeleven die ik ervoer rond 
mijn heupoperaties deden ons goed. 
Voor dit alles onze hartelijke dank! 
 
Cathalien en Han Op ’t Land 
 

 
Lieve mensen, 
Heel hartelijk bedankt voor de kaarten en telefoontjes 
die ik kreeg na de bestralingen. Dit was heel fijn. 
Nu wachten op de uitslag. 
 
Een hartelijke groet van Nel van Spengen 
 
Duizend-en-één nacht: de kracht van het verhaal 

Lustrumconcerten Con Brio 2024 

Symfonie Orkest Con Brio, hét amateurorkest van 
Amsterdam, viert in november zijn negentigste 
verjaardag met twee lustrumconcerten: op 22 november 
in de Laurenskerk van Weesp (aanvang: 20.00 uur) en 
op 24 november in De Duif (aanvang 15.00 uur).  
 
De titel van het programma: 'Duizend-en-één nacht – de 
kracht van het verhaal’. Voor dit thema is gekozen om 

te laten zien hoe het luisteren naar verhalen kan zorgen 
voor onderlinge verbinding. Verhalen kun je vertellen 
met woorden, maar ook met beeld én met muziek. Deze 
benaderingen komen alle drie aan bod.  
 
De concerten beginnen met Verdi’s sprookjesachtige 
Ouverture van La Traviata (‘de dolende’): waar gaat dat 
heen? Daarna begeleidt Con Brio de jonge pianist 
Shane van Neerden, in 2024 winnaar van de 
prestigieuze Dutch Classical Talent Award, bij het 
tweede pianoconcert van Serge Rachmaninov (1901). 
De componist droeg het stuk op aan de hypnotiseur die 
hem van zijn depressies had verlost. Na de pauze 
speelt Con Brio de Sheherazade (1888) van Nikolaj 
Rimski-Korsakov. Deze suite voor symfonieorkest is 
gebaseerd op Duizend-en-één nacht, een verzameling 
van oude verhalen uit het Midden-Oosten. 
Schrijver Abdelkader Benali is gastspreker. Tussen de 
delen van Sheherazade neemt hij het publiek mee naar 
de wereld van Duizend-en-één nacht, terwijl schilderes 
Madelon Verbeek deze verhalen verbeeldt in vier 
kunstwerken.  
Vrijdag 22 november,  
Aanvang 20.00 uur 
Kaarten € 22,00, te verkrijgen via thespirit.amsterdam 
 
Gemeentemaaltijd 

In de donkere dagen voor kerst staat er weer een 
fantastisch kerstdiner klaar.  
Het kookteam nodigt u uit voor deze maaltijd op:  
Datum:  woensdag 11 december 2024  
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 8,50 per persoon. 
Behalve contant betalen, kunt u ook pinnen!  
 
U kunt zich t/m zondag 8 december aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of te bellen naar een van de onderstaande dames. 
 
Jetty van Kessel  tel: 412537 
Anga Oosterom  tel: 06 30380200 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Graag tot ziens.  
 
Verkoop boeken zaterdagmiddag 

Tijdens de openstelling op zaterdagmiddag worden 
door de gastdames en gastheren tweedehands boeken 
verkocht. Ook dit jaar heeft dat weer tot een mooie 
opbrengst geleid: €250! 
Dank voor jullie hulp hierbij. 
 
Marien Weststrate 
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Berichten 
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Protestantse Vrouwen op Weg 

 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de 
Winterfair en voor onze Kerstavond. Gezellig om zo 
samen alles voor te bereiden. 
Zaterdag 30 november is het zover. 
Vanaf  10.30 u. - 15.30 u. in de Grote Kerk 

Er zullen weer allerlei 
dingen te koop zijn. 
Zelfgemaakte 
kaarten, gebreide 
sokken, kerststukjes, 
spelletjes, 
legpuzzels, hartige 
hapjes, glas in lood, 
kerstversieringen, 
voor de kinderen een 
grabbelton, teveel 
om op te noemen. 
Op het terras koffie of 
thee met iets lekkers 
en voor de kinderen 
limonade. Wilt u iets 
bakken voor het 
terras, geef het door 

aan Nel van Nigtevecht. 
En natuurlijk het Rad van Avontuur met prachtige 
prijzen. We worden door veel winkeliers gesponsord, 
daarvoor onze dank! 
We hopen dat u allemaal komt en neem familie of buren 
mee! Zegt het voort, zegt het voort! 
 
Maandag 9 december hopen we onze Kerstavond te 
houden. We nemen u mee terug in de tijd: Hoe we Kerst  
thuis, op school en zondagschool vierden. 
"Kerstfeest met een boekje en een sinaasappel" 
 
De collecte is voor Dorcas. 
Graag nodigen we u uit voor deze avond in het Lichthuis 
om  19.45 u. 
Hartelijke groet, het Bestuur 
 
HULP GEVRAAGD 

Wij zijn op zoek naar minimaal 2 nieuwe vrijwilligers om 
het rooster voor de kerkdiensten in Oversingel rond te 
krijgen. 
Dit jaar zijn er 2 vanwege leeftijd gestopt en aan het eind 
van dit jaar stoppen er nog 2, die het al meer dan 10 
jaar (!)  gedaan hebben. 
Elke 4e vrijdag van de maand lopen de vrijwilligers even 
langs de kamers van de bewoners om hen op de hoogte 
te brengen van de kerkdienst en/of hen op te halen. 
Als het lukt om 2 personen te vinden dan is men maar 
1x in de 3 maanden aan de beurt. Als men al een beetje 
bekend is in Oversingel zou dat helemaal fijn zijn. 
Wanneer: elke 4e vrijdag van de maand 
Plaats: bezinningsruimte op de 2e etage 
Tijd: 14.30 – 15.00 uur 
Inlichtingen bij Nicola Wink, (nicolawink@hotmail.com) 
06-48498915 

Filmavond woensdag 20 november 

De laatste filmavond in september kende wat 
opstartproblemen.  
Het begon met het feit dat de film opende met 
natuurbeelden in totale stilte, waardoor ik dacht dat er 
iets mis was met het geluid en de viewing stil legde. 
Technisch was alles op orde: het bleek een artistieke 
keuze te zijn.  
Toen twee minuten later de eerste zin werd 
uitgesproken, stond de ondertiteling in het Frans. Na 
veel gerommel bleek dat ik de ‘Franse ondertiteling’ aan 
moest zetten om de Nederlandse ondertiteling te 
krijgen. Fout in de DVD blijkbaar. 
Gelukkig bleek het publiek geduldig en was het erg 
gezellig met een indrukwekkende film die wat los 
maakte. 
De volgende editie gaan we voor een ononderbroken 
ervaring - behalve dan een plaspauze op twee derde 
van de film.  
We gaan kijken naar ‘Green Book’, wederom een 
roadmovie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, 
zich afspelend in de vroege jaren 60 in de United States 
of America. De Italiaanse uitsmijter Tony Lip wordt in 
dienst genomen als chauffeur en lijfwacht van de 
beroemde pianist Don Shirley, die gaat rondtoeren door 
de States.. Een verhaal over onrecht, polarisatie en de 
bevrijdende kracht van echte verbinding. 
 
Vrijwilligers gezocht voor de kerstwandeling 

 
De kerstwandeling ‘Een onverwacht cadeau’ komt 
er aan. De voorbereidingen zijn in volle gang om 
op zaterdag 21 december tussen 16.00 en 18.00 
uur het kerstverhaal te vertellen in de straten van 
Weesp. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers; van 
koffieschenkers tot begeleiders van de 
wandelgroepjes, van opbouwers en afbrekers tot 
spelers in het kerstverhaal. 
 
Het kost je afhankelijk van je taak één tot een aantal 
uur. Zin om mee te doen? Nieuwsgierig maar wil je 
eerst iets meer informatie. Laat het ons weten en stuur 
een email naar kerstwandeling@pgwd.nl  
 
of neem contact op met Irene de Groot of ds. Berit 
Bootsma (06-38934002) 
Met hartelijke groet, 
De kerstwandeling commissie 
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Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 6 december wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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