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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Jacob Meesters, Secretaris/penningmeester:  

Jan Broenink, 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, tel: 06 23417213,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 01: vrijdag 27 december 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 6 januari 2025. 

Activiteitenperiode: woensdag 8 januari - dinsdag 4 februari 2025
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LIVESTREAM 
U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 

Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 15 december 
3e zondag van Advent, 
Gaudete, Verblijdt U 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal 
koffiedrinken na de dienst 

1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
16.00 uur Christmas Carols 
 

 

Zondag 22 december  
4e zondag van Advent 
Rorate Coeli, Dauwt hemelen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 

koffiedrinken na de dienst 
1e collecte Restauratie glas-in-loodramen 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
17.00 uur Kinderkerstfeest 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 

 

Dinsdag 24 december 
Kerstnachtdienst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
 
collecte  Stichting Jarige Job 70% +  

 Plaatselijk kerkenwerk 
 

Woensdag 25 december 
Kerstmis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 

koffiedrinken na de dienst  
1e collecte Kinderen in de knel: Oekraïne 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten  
  Gereformeerde Bond 
1e collecte Kinderen in de knel: Oekraïne  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk

Zondag 29 december 

 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos, Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
1e collecte Zending 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. de Jong, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
1e collecte Zending 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Dinsdag 31 december 
Oudjaar 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 5 januari 
Epifani, Verschijning van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.W. Veltkamp, Almere 
  Gereformeerde Bond 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00-9.30 uur 
STILTEGEBED 

Stilt’gebed. Plots gaat 
‘n mobieltje….Sta ik aan voor 

contact met de stilte? 
 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Woensdag 11 december, 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: 8,50 p.p. 
aanmelden t/m zondag 8 december bij  
Jetty van Kessel, tel. 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
Donderdag 12 december  10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 
Donderdag 19 december, 19.30 uur 
KERSTVIERING GEREFORMEERDE BOND 
 
Zaterdag 21 december, 16.00-19.00 uur   
KERSTWANDELING 
 
Maandag 6 januari 19.45 uur 
PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Woensdag 8 januari, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
op de kamer van mw. Marry Mul 
 
Vrijdag 10 januari, 17.00-18.00 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 12 januari 
TIENERDIENST 

 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 27 december, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Elly Weststrate 
 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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We bevinden ons middenin de Adventstijd. En advent betekent verlangen en wachten op dat wat van buiten op ons 

afkomt. Komende bij God vandaan. Niet vanuit onszelf. Dat is het verschil met de veertigdagentijd. Dat is een tijd 

van zelfonderzoek en naar binnen keren. Advent is ons verlangen naar buiten toe keren. 

Ik kwam in de afgelopen tijd drie keer iets tegen in de krant of een artikel waarin iets werd genoemd wat van buiten 

op ons af komt, en ik koppel het maar even aan geloof, hoop en liefde. En ik deel het graag weer met jullie. 

 

Geloof 

 

In het ND was een artikel over Gerard Bosker, een theoloog die promoveerde aan de Theologische Universiteit 

Apeldoorn. Hij onderzocht hoe gereformeerde oud-vaders (o.a. Smytegelt voor de liefhebbers) naar de dood en 

sterven keken. Het ging veel om zelfonderzoek, en je eigen wedergeboorte. Wat deze theoloog daarover zei vond ik 

mooi. Hij miste de opstanding in hun verhaal. Maar hij vroeg zich af hoe dat toch kon, want, zei hij:  

 ‘Het ligt dan heel erg bij jezelf: of jij goed sterft, hangt af van jouw wedergeboorte. Wanneer kun je dan zeker zijn 

dat je troost hebt, dat het ook voor jou is? Als je de troost in geloofsbeleving of gevoel gaat zoeken, is dat heel 

onzeker. Terwijl de opstanding een feit buiten onszelf is. Dat ligt vast en hangt niet af van onze beleving.’ 

Zelfonderzoek zou hij zelf daarom nooit aanraden aan een stervende. ‘Ik benadruk volop hoe goed God is en zou 

veel eerder teruggrijpen op Luther. De troost die in Gods beloften ligt, in Jezus’ lijden, sterven en uiteindelijk Zijn 

opstanding.’ 

 

Hoop  

 

De theoloog Dion Forster schreef een artikel over hoop en hij noemt daarin Jurgen Moltmann, een belangrijke 

theoloog die het afgelopen jaar overleed. De theoloog van de hoop wordt hij wel genoemd. “Zijn theologie, 

voortgekomen uit zijn ervaringen in het naoorlogse Duitsland, is diep realistisch, maar nooit zonder een visie op 

verlossing. Hij begreep hoop niet als een vaag gevoel dat dingen misschien beter zouden worden, maar als iets dat 

verankerd is in de eschatologische belofte van God. Voor Moltmann is christelijke hoop niet gebaseerd op de huidige 

toestand van de wereld of ons vermogen om die te begrijpen. In plaats daarvan is het geworteld in Gods uiteindelijke 

toekomst – Gods belofte van verlossing en nieuwe schepping.“ 

 

Liefde  

 

En tenslotte Susanna Freytag, een Luthers predikant. Op de inspiratiedag van de kerkenraad hebben we het over 

het Heilig Avondmaal gehad. En we waren onder de indruk van de Lutherse theologie en beleving van het avondmaal. 

Zij zei daarover (in een artikel in het ND): ‘We gaan naar voren als bedelaars, met lege handen’. Dat was een van 

de belangrijkste ontdekkingen van Luther: Gods genade kun je niet verdienen. ‘We geloven dat we met het brood en 

de wijn de gave van geloof en vergeving ontvangen. Daardoor zie je bij luthersen geen avondmaalsmijding.’ 

 

Geloof, hoop en liefde – de opstanding, Gods belofte voor de toekomst, en genade- die van buitenaf op ons toekomen 

om ons aan vast te houden, wat we zelf ook meemaken of ervaren. Het is een cadeau voor ons, voor onderweg. 

 

Ik wens jullie een goede adventstijd toe. 

 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 15 december 
Vandaag ontmoeten we weer de wandelaars die samen 
op zoek zijn naar hoop. Vandaag vertellen ze iets over 
delen. Een thema waar ook Johannes het over heeft in 
de Bijbellezing van vandaag. Als zijn publiek vraagt hoe 
ze goed kunnen leven, spreekt Johannes over delen 
(Lucas 3: 7 t/m 18). Toelevend naar Kerst vragen wij 
ons af wat God met ons deelt door zijn Zoon naar de 
aarde te sturen.  
Deze 3e zondag van advent vieren we ook met elkaar 
het Heilig Avondmaal. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 22 december 
Op deze zondag is het de vierde zondag van Advent, 
de voorbereidingstijd op Kerst. Zondag Rorate (regen, 
dauw), naar de dauw die als gerechtigheid neerregent 
uit de wolken. We zijn nog vol verlangen en kijken uit 
naar de komst van Jezus, we zijn er bijna! 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 
Thema: Licht in de diepte 
 
Midden in het donker staan de deuren van de kerk deze 
avond open. Licht stroomt naar buiten om de wereld te 
laten delen in het Goede Nieuws van deze nacht. Jezus 
geboorte als een onverwacht cadeau, als licht dat in de 
diepte schijnt. Daar waar het licht het hardste nodig is. 
Daar wil God aanwezig zijn. Die boodschap mogen we 
horen deze nacht, zingend, biddend en luisterend. De 
dienst begint om 22.00 uur en er zal muziek zijn van een 
gelegenheidskoor onder leiding van Rutger van 
Leyden. 
 
Wees welkom en nodig je gasten uit om ook te komen 
naar deze bijzondere dienst. 
 
Ds. Berit Bootsma 

 

Woensdag 25 december 
Op kerstmorgen zal het kerstevangelie klinken en is er 
veel ruimte voor de kinderen. Er zal een kerstspel zijn, 
we zullen samen zingen en er is een korte overweging. 
De kinderen van de kinderdienst zullen in de kerk 
blijven. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 
Zondag 29 december 
Deze zondag na kerst kijkt terug op de dag die in de 
traditie bekend staat als de dag van de “Onschuldige of 
onnozele kinderen”, 28 december. Dat is te danken aan 
het feit dat op deze dag de lezing uit Matteüs 2:13-18 
centraal staat. De kindermoord in Bethlehem. 
 

 
Daarnaast lezen we ook uit Jeremia 31: 15-20, over de 
tranen van Rachel.  
We zingen in ieder geval lied 510 en lied 445 (een 
prachtige tekst van Jochen Klepper). 
 
Ds. Robert H. de Vos 
 

 

Dinsdag 31 december Oudejaarsavond 
De laatste avond van het jaar maken we tijd om met 
elkaar het jaar af te sluiten. In een vesperviering maken 
we tijd voor reflectie. Wat heeft het jaar ons gebracht? 
Welke dingen willen we achterlaten? Maar we mogen 
ook vooruitblikken: met welke hoop (of wanhoop) 
beginnen we aan het jaar dat voor ons ligt? Dat alles 
wordt beschenen door het licht van de Eeuwige die de 
tijden omspant. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 5 januari  
Op deze zondag luiden we samen het nieuwe jaar in. 
We vieren ook het Heilig Avondmaal, een mooie 
bevestiging dat we in het nieuwe jaar niet op onszelf zijn 
aangewezen, maar altijd worden gedragen door de 
liefde en vergeving van God. Aansluitend is er de 
nieuwjaarsborrel. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
15 december J.H.F. de Vries  06 54995843 
22 december P. van Lindenberg 06 23560870 
24 december A. van den Bergh 06 11711673 
25 december S, Biesheuvel  06 82917499 
29 december H. Op ‘t Land  0294 418669 
31 december W. de Groot  06 53243921 
5 januari J.H.F de Vries  06 54995843 
 



In memoriam 
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Adriana Margaretha (Adrie) Groenendaal 
Geboren 23 april 1950 – Overleden3 november 2024 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Adrie Groenendaal.  Zij is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval. 
Adrie en haar man Reyer hebben samen lange tijd een boerenbedrijf gerund. Adrie was ook actief als kaasmaakster 
en was zodoende bij heel veel Weespers bekend vanwege de excursies naar haar kaasboerderij. Adrie had een 
enorme passie voor kinderen, en was vaak te vinden op plekken waar ze met kinderen bezig kon zijn. Zo was ze als 
medeoprichtster van de Weesper VakantieBijbelWeek elk jaar in touw om de liefde van God aan kinderen door te 
geven. Er moeten honderden kinderen zijn die daarmee zijn aangeraakt. Dat ze zelf geen kinderen kon krijgen was 
voor haar niet makkelijk, maar het was inspirerend om te zien hoe haar vertrouwen op God haar hielp om daarmee 
om te gaan. 
Ze was een vrolijke, lieve, gastvrije en gulle vrouw en bracht soms verlichting als we tegen tegenvallers opliepen: 
“Wij doen ons best en God doet de rest” was een gevleugelde uitspraak. We zullen dit prachtmens moeten missen 
en in de handen van God moeten loslaten. 
De uitvaart vond plaats op maandag 11 november. De uitvaart is geleid door Gert van Emmerik, uit de evangelische 
gemeente waar zij altijd heen gingen.  
 
We bidden voor Reyer, haar familie en haar vrienden dat zij zullen ervaren dat God ze draagt en troost 
 
 

Edith Visser-Radjima 
Geboren 5 november 1941 – Overleden 4 november 2024 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Edith Visser-Radjima. Aan de vooravond van haar 83e verjaardag is zij rustig in 
haar huis overleden. Gedurende haar hele leven heeft haar geloof er altijd doorheen getrokken, ook als het moeilijk 
was. Zij was een blij mens, die heel veel steun had aan liederen en muziek. Zij is jarenlang vaste organiste geweest 
in het Nieuw Apostolisch Genootschap aan de Papelaan. Na de geboorte van haar zoon Frank moest zij stoppen 
met het orgelspel en is toen overgestapt naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in de periode dat ds. De Klerk hier 
voorganger was. 
Borduren was haar lust en haar leven. Daarin vond ze rust. Via het maatjesproject vond ze na haar scheiding van 
haar eerste man vriendschap en troost bij Jan Visser, waarmee ze een fantastische tijd heeft gehad. Na het overlijden 
van Jan in 2015  ging ze weer door een moeilijke periode  die wat werd verlicht door Rob, die ze ontmoet had opnieuw 
via het Maatjesproject. Ook de bezoeken van een bezoekdame vanuit de PGWD zorgden voor afleiding en enige 
verlichting. Zij laat twee kinderen en twee stiefkinderen achter. Op 14 november heeft de afscheidsdienst 
plaatsgevonden in de Grote Kerk.  Aansluitend is zij begraven op Carspelhof. 
 
Moge haar vaste geloof en vertrouwen een troost zijn voor hen die achterblijven. 
 
 

Remmetje ter Beek-Klomp 
Geboren 22 april 1930 – Overleden 11 november 2024 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Remmetje ter Beek-Klomp Op maandag 11 november is zij rustig overleden in 
Oversingel op de leeftijd van 94 jaar. Geboren in Katwoude (bij Monnickendam) op een boerderij als enig kind van 
Simon en Antje Klomp. Als kind was ze veel bij haar oma in Wijdewormer. In 1954 trouwde ze met Gerrit ter Beek 
en gingen ze wonen aan de Lange Stammerdijk op de boerderij van opa Rijk ter Beek. Een paar jaar later vertrokken 
ze naar de Korte Muiderweg 55. Daar is zoon Bert geboren. In 1985 verhuisden ze naar het huis aan de Singel waar 
Remmie 34 jaar zelfstandig heeft gewoond. Na het overlijden van Gerrit in 2016 moest ze alleen verder, wat steeds 
lastiger werd. Tenslotte ging ze naar Oversingel omdat het thuis niet meer alleen ging. Vermeldenswaard is zeer 
zeker dat ze bijna 40 jaar in Verpleeghuis De Hogeweyk heeft gewerkt als vrijwilligster met heel veel plezier en inzet. 
Gedurende haar hele leven heeft haar geloof er altijd doorheen getrokken, ook als het moeilijk was. Zij was een blij 
mens en een grote steun voor Gerrit, Bert en Marleen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Op maandag 18 november heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de Grote kerk.  Aansluitend is zij op 
Begraafplaats Rustoord in Diemen begraven in het familiegraf.  
 
Moge haar vaste geloof en vertrouwen een troost zijn voor hen die achterblijven. 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
De kerkdienst op 1 december 
vormde een goede aanleiding om 
eens stil te staan bij het ritme van het 
kerkelijke jaar. Elk jaar maken we 
met elkaar dezelfde gang. Dat kan 
misschien eentonig voelen, maar zo 
is het niet bedoeld. Elk jaar staan we 
stil bij dezelfde haltes omdat ze tot 

het hart van ons christelijke geloof horen: de geboorte 
van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding, de gang 
naar de Vader en de komst van de Geest. Het één kan 
niet zonder het ander. Steeds mogen we nieuwe kanten 
aan het leven van Jezus ontdekken. Dat allemaal door 
elk jaar dezelfde beweging met elkaar te maken, als een 
spiraal die steeds dieper gaat. Mooi om daar eens 
aandacht voor te hebben. 
 
The Spirit of Amsterdam in Weesp 
 
In hetzelfde weekend als wij onze overleden 
gemeenteleden herdachten was The Spirit of 
Amsterdam. Na vele maanden van voorbereiding kijken 
we terug op een succesvol weekend. Vele gasten 
hebben genoten van het jubileumconcert van Con Brio 
en van de kunstwerken van Madelon Verbeek en 
Susanna Brenner. Zo was er bijvoorbeeld één 
bezoekster die op zaterdag lange tijd bij Kairos heeft 
gezeten. Dichtbij de bron voelde zij Gods aanwezigheid. 
Andere bezoekers waren geraakt door de respectvolle 
manier waarop wij met onze overleden geliefden 
omgingen. Het was een troost voor mensen om te horen 
dat ze hun geliefden niet hoeven te vergeten, maar dat 
ze geborgen zijn in Liefde. Dit soort ontmoetingen, 
soms heel klein, maken voor mij een evenement als dit 
heel waardevol. 

 

Voor wie nog een indruk wil krijgen van alles wat er 
gebeurd is, op www.weespfoto.nl staan prachtige foto’s 
gemaakt door Mathé Snoek en Wil Oudshoorn. 
Het werk KAIROS_LUX ÆTERNA van Susanna 
Brenner blijft nog tot 11 januari in onze kerk hangen. Op 
verschillende momenten is de kerk nog open en 
uiteraard is het te zien bij de vele evenementen die er 
de komende maand zijn. 
 
Kerstwandeling 
Wat leuk om te zien hoe de voorbereidingen voor de 
kerstwandeling lopen. Ik heb nu al zin in de informatie 
avond, maar vooral natuurlijk de wandeling zelf! Kom 
allemaal de wandeling lopen en laat je verrassen door 
dit onverwachte cadeau! Je kunt starten tussen 16 en 
17 uur in de RK Kerk aan de Troelstralaan. Kom 
meedoen en neem vrienden, buren en bekenden mee! 
 
Kerstnacht: Licht in de diepte 
 
Midden in KAIROS is een kleine poel met water. Als je 
er inkijkt lijkt de diepte oneindig te zijn. Door de diepte 
in te kijken, kijk je omhoog, naar het licht dat daar 
schijnt. Zoals we met kerst vieren dat in onze diepte 
God is gekomen met zijn Licht. Het licht dat Jezus heet 
en ons warmte, heelheid en perspectief biedt. Diepe 
gedachten voor een kerstnacht. 
 
Kom tijdens de kerstnacht het licht in de diepte zoeken. 
Voor de dienst zullen Gina en Anna weer kerstliederen 
laten horen vanuit de kerktoren. Er is een 
gelegenheidskoor onder leiding van Rutger van Leyden 
en met Christine Kamp op de vleugel en het orgel. Na 
afloop is tijd voor ontmoeting bij een kop warme 
chocolademelk. 
 
Kom allemaal en neem je gasten gezellig mee! 
 
Vakantie en vervanging 
Na alle activiteiten van de maand december is het even 
tijd om bij te komen. Van 2 t/m 12 januari heb ik 
vakantie.  
In geval van overlijden kunt u van 2 t/m 5 januari contact 
opnemen met Petra Bouwman van het 
uitvaartbegeleidingsteam. Zij zullen dit oppakken met 
ds. Marjolijn op de achtergrond betrokken. Haar 
gegevens zijn: Petra Bouwman: 0630783937. Van 6 t/m 
12 januari is ds. Marjolijn mijn vervanger. 
 
Ik wens u en jullie allemaal een hoopvol kerstfeest toe 
en alle goeds en veel zegen voor het nieuwe jaar! 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
In de laatste week van november 
mocht ik een baby dopen (de 
dochter van Gertine Blom, zij heeft 
ooit hier stage gelopen), het 
huwelijk van Simon en Anga 
inzegenen, en samen met Berit de 
Eeuwigheidszondag leiden. 

Een week waarin het hele leven samen kwam. Het 
nieuwe leven, maar ook het geleefde leven en het 
einde van een mensenleven.  
Stuk voor stuk bijzondere en intense diensten. Wat 
voel ik me dan toch bevoorrecht dat ik dit werk mag 
doen. Het is zo bijzonder om in al die verschillende 
levensfases betrokken te mogen zijn bij mensen. 
En om op al die momenten ook God aan het werk te 
zien. In vreugde en verdriet. Heel mooi! 
 

Nu leven we alweer toe naar kerst. Gelukkig krijgen 
we daar de tijd voor met Advent. Mogen we verlangen 
en uitkijken naar wat van buiten naar ons toe komt. 
 
Voor de kerstmorgenviering zoeken we kinderen die 
samen met (een van hun) ouders mee willen doen met 
een ouder-kindkoortje. We zingen in de dienst 3 liedjes 
samen (niet al te moeilijk). We oefenen na de diensten 
van 15 en 22 december o.l.v. Marinka en Christine. 
Kinderen van 0-16 en (een van hun) ouders, geef je 
snel op bij Rianne den Uijl of bij mij, Marjolijn 
 
Ik wens jullie een goede tijd toe. 
 
Na kerst nemen Petra Bouwman en ds. Berit een paar 
dagen voor mij waar, van 25 dec-31 dec. Daarna 
neem ik samen met Petra waar voor ds. Berit. Tel. nr. 
Petra: 0630783937. 
 
Hartelijke groet, 
ds. Marjolijn de Waal 

 

 
Gemeente(mee)leven 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Kerstgiften/Kerstpakketten 
Zoals al vele jaren gebruikelijk is zullen wij ook dit jaar 
Kerstgiften en Kerstpakketten geven aan mensen met 
een erg smalle beurs. Ook dit jaar worden de 
Kerstpakketten weer gratis verstrekt door de fam. 
Pronk, waar wij ze zeer dankbaar voor zijn. De 
Kerstgiften en Kerstpakketten worden gegeven aan 
zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden. Mocht u 
iemand in uw omgeving weten die het financieel zwaar 
heeft en die u wel een extraatje zou gunnen met de 
Kerstdagen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten 
via ons e-mailadres: www.diaconie@pgwd.nl 
 
Collectes tijdens de Kerstdagen 
 
Dinsdagavond 24 december, Kerstnachtdienst is er één 
collecte, waarvan 70% bestemd is voor een diaconaal 
doel. Dit jaar is dat doel “Stichting Jarige Job”. 
Ieder kind verdient een verjaardag 
In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet 
kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. 
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven 
van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat 
nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! 
Jaarlijks vieren meer dan 150.000 kinderen hun 
verjaardag met de hulp van Jarige Job! 
70% van de opbrengst is bestemd voor ‘Stichting Jarige 
Job’ en 30% voor de onkosten van deze dienst. 
 
Voor meer informatie: https://stichtingjarigejob.nl/ 
 
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag is de 1e collecte 
bestemd voor het Kerk in Actie project ‘Kinderen in de 
Knel: Oekraïne’. 
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. 
Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. 

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen 
krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale 
hulp om mentaal gezond te blijven en Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. 
 

 
 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen 
opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie 
helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Voor meer informatie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/c
ollecte-kerk-in-actie-2024-kinderen-in-de-knel-
kerstcollecte/ 
 
Geef uw bijdrage aan deze Kerstcollectes in de kerk of 
via de webwinkel van de Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. 
 
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! 
 
Namens de Diaconie, 
Mirjam Heijstee 
 

 

Eindejaarsgift 2024

 

Als Nieuw! 
Eigenlijk is de Eindejaarsbrief een Nieuwjaarsbrief! U 
krijgt deze brief tenslotte rond het Nieuwjaar van de 
kerk. Immers wanneer Advent begint, start een nieuw 
kerkelijk jaar, een nieuw jaar van hoop en verwachting. 
 
De PKN koos voor het thema “Als Nieuw” en wij sluiten 
als Protestantse Gemeente Weesp & Driemond 
daarbij aan. 
 
In de kerk is iedereen welkom! De genade die we elke 
zondag ontvangen is genoeg om van te leven en uit te 
delen aan alle mensen die we tegenkomen in ons 
leven. Wanneer we elke nieuwe dag “als nieuw” 
ervaren, kunnen we elkaar inspireren, elkaar ruimte 
geven, op elkaar betrokken zijn, lef hebben en als we 
dat mèt elkaar doen, kunnen we een open en 
uitnodigende gemeente zijn. 
We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten 
doorklinken in de activiteiten binnen onze gemeente, 

zoals in eredienst, diaconaat, jeugd- en seniorenwerk, 
gespreksgroepen, catechese en nog zoveel meer. Dat 
werk maakt onze tongen los en raakt mensen aan. 
 
Al die activiteiten die toerusten, verbinden en 
inspireren kunnen alleen dankzij uw financiële 
bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het 
jaar om een extra “Nieuwjaarsgift”. 
 
U kunt uw gift overmaken naar rekening NL28 INGB 
00001402 63 t.n.v. Protestantse. Gemeente te Weesp 
en Driemond, of via de app Appostel of 
webwinkel.pgwd.nl  
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Kerstviering 
 
Op DV donderdag 19 december hoopt de 
Gereformeerde Bond haar jaarlijkse kerstviering te 
houden in het Lichthuis. De avond begint om 19.30 uur, 
een avond gevuld met het zingen van kerstliederen, een 
meditatie en een kerstverhaal. 
 
Ds. J. Harteman uit Hilversum zal de meditatie 
verzorgen. 
 
U bent van harte welkom op deze avond. 
 
De kerstcommissie van de GB 

 
Christmas Carols 
 
Het begint wat frisser te worden buiten, het is tenslotte 
dan ook alweer november, en als vanouds is dat voor 
het Christmas Carolkoor het moment om weer met 
goede moed te beginnen met de repetities voor het 
jaarlijkse Festival of Lessons and Carols. Want ook dit 
jaar zal dat traditiegetrouw weer worden gehouden, en 
wel op zondag 15 december 2024. De aanvang is weer 
om 16.00 uur, deur open om 15.30 uur. Plaats: Grote 
Kerk, Nieuwstraat, Weesp. 
 
De toegang is nog altijd gratis. Wel vragen we een 
vrijwillige bijdrage, ter bestrijding van de kosten. 
 
namens het Christmas Carolkoor, 
Bert Muns 

 
KORENFESTIVAL 14 DECEMBER 
 
Zaterdag, 14 december, vindt weer het jaarlijkse 
korenfestival plaats. 
In de van Houtenkerk, in het Stadhuis, in de City of 
Wesopa, in de Synagoge, in de Laurentius en Maria 
Magdalenakerk en in de Grote of Laurens Kerk treden 
weer tweemaal drie koren op. In de Grote Kerk treden 
op; 
 
N"joy (40 koorleden), A'dams Gouwe Ouwe (55 
koorleden) en het Schinkelkoor (30 koorleden). 
 
Het korenfestival begint om 16.00 uur en eindigt om 
ongeveer 19.00 uur met een gezamenlijke slotzang in 
de Grote Kerk. 
In de Grote Kerk schenkt een groep vrijwilligers weer 
glühwein, chocomel, koffie, thee en limonade. 
 
Marien Weststrate 

 
DE TIJD TUSSEN TWEE BOEKENMARKTEN EN 
OPBRENGSTEN 
 
Regelmatig krijg ik de opmerking dat de activiteiten 
m.b.t. de boekenmarkt zich beperken tot een week in 
maart en een week in augustus. Tijd om een keertje te 
vertellen wat er het hele jaar door gebeurt op het gebied 
van tweedehands boeken en voorbereidingen op de 
boekenmarkt. 

Elke week halen Kees Lijnsvelt en Martijn van den Berg 
bij mensen thuis in Weesp en Driemond boeken op en 
ze brengen de boeken uit de kerk naar de opslag: de 
loods van Max Veenstra (HRIF), Rijnkade 12. In de 
loods van Max mogen wij een gedeelte gebruiken voor 
onze boekhandel! Daarvoor hebben we heel lang bij 
Tiny en Wijnand van Bodegraven aan de Dammerweg 
onze boeken mogen opslaan en sorteren. 
Elke week op maandagmorgen (van 8.15 tot 12 uur) 
worden de ingeleverde boeken door een groep 
vrijwilligers (Nicola Wink, Tanneke Hilhorst, Marjan 
Nagel, Elbert Post, Piet van Lindenberg, Marien 
Weststrate (een naamgenoot) en ondergetekende) 
gesorteerd. Wanneer de nieuw ingeleverde boeken 
gesorteerd zijn, lopen we de oude dozen met boeken 
na, dozen die teruggekomen zijn van de laatste 
boekenmarkt. 
Elk half jaar gaan ruim 20.000 boeken door onze 
handen. 
Tijdens het sorteren houden we soms boeken apart 
voor een internet boekhandel uit Amsterdam. Hij neemt 
van ons boeken over, waar we meerdere exemplaren 
van hebben. Boeken, die wij weg zouden gooien. Hij 
betaalt €1 per boek. Dit jaar al voor €300. 
Tijdens de openstelling op zaterdagmiddag worden ook 
boeken verkocht; de organisatie hiervan is in handen 
van Triencko Boerema. Dat heeft dit jaar  €250 
opgeleverd. 
 
OPBRENGSTEN 
 
De boekenmarkt tijdens het Sluis- en Bruggenfeest in 
augustus is in 1996 gestart. De  opbrengst in al die jaren 
is ruim €160.000. 
De boekenmarkt in maart, meestal tijdens de 
Boekenweek is in 2008 gestart. De opbrengst is ruim 
€114.000. 
De totale opbrengst van beide boekenmarkten is sinds 
de start in 1996 €274.000. 
Dit is de gecombineerde opbrengst van de verkoop van 
boeken en van het koffieterras, dat tijdens elke 
boekenmarkt georganiseerd wordt. 
Het koffieterras wordt iedere keer weer georganiseerd 
door Thea van de Zande, Ans de Groot en Annelies 
Westra. 
In totaal zijn bij elke boekenmarkt en terras meer dan 
60 vrijwilligers betrokken, die het iedere keer weer tot 
een groot succes maken. Zonder hen is deze grote 
activiteit niet mogelijk. 
 
Marien Weststrate 

 
Nieuwjaarsborrel 
 
Namens de kerkenraad nodig ik u uit om na de dienst  
van zondag 5 januari met ons het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. 
 
Wij kunnen elkaar dan het beste toewensen voor 2025. 
 
Marien Weststrate 
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77+ middag 
 
Op vrijdag 10 januari 2025 zal het volgende 77+ 
verjaardagsfeestje worden gehouden. Deze keer 
ontvangen de mensen die in oktober, november of 
december 77 jaar of ouder zijn geworden een 
uitnodiging. Ook nu hopen we weer op veel 
belangstelling en gaan we er weer een gezellige middag 
van maken. Indien u wilt mag u een introducé 
meenemen. Mocht u toch geen vervoer hebben en wel 
willen komen kunt u dit kenbaar maken bij de 
inschrijving, dan kunt u zo nodig opgehaald worden. 
U wordt verwacht in het Lichthuis om 14.00u en het 
feestje is rond 16.00u afgelopen. 

 
Wie wordt het nieuwe schuldhulpmaatje? 
 
Enkele schuldhulpmaatjes stoppen eind van dit jaar 
nadat ze vele jaren succesvol cliënten hebben 
geholpen. Deze schuldhulpmaatjes zijn toe aan ander 
vrijwilligerswerk. 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
schuldhulpmaatjes, die ons team komen versterken. 
Maar door de enorme vraag naar schuldhulpmaatjes 
willen we ook uitbreiden. 
Een schuldhulpmaatje helpt cliënten met het ordenen 
van de (financiële) administratie en het oplossen van 
eventuele schulden. Om dat mogelijk te maken krijgen 
kandidaat maatjes een training van drie dagen om ze 
voor te bereiden op dit belangrijke werk.  
Het uiteindelijke doel van onze begeleiding is het 
versterken van de financiële  zelfredzaamheid van onze 
cliënten. We werken nauw samen met het buurtteam 
Weesp-Driemond. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn om maatje te worden, 
neem dan contact op met ondergetekende. Die kan je 
veel meer vertellen over dit belangrijke werk. 
 
Marien Weststrate, 06-39871137 

 
VERJAARDAGFONDS 
 
Na met veel plezier gedurende 19 jaar de coördinatie 
voor het verjaardagfonds te hebben gedaan, heb ik 
besloten er mee te stoppen. Ik heb Ida Westland bereid 
gevonden het stokje van mij over te nemen (haar 
telefoonnummer is: 0294-418860) 
 
En bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de goede samenwerking, en wens u al het goede toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Elly Lijnsvelt 

Laatste keer oud papier ophalen 
 
Vrijdag, 6 december, is er voor de allerlaatste keer oud 
papier opgehaald door leden van onze kerkelijke 
gemeente. 
Vele jaren hebben een aantal vrijwilligers op vrijdag en 
zaterdag papier opgehaald, de opbrengst kwam ten 
goede aan onze kerkelijke gemeente. Helaas kwam 
daar (om onduidelijke redenen) drie jaar geleden een 
einde aan voor de buitenwijken. 
In het centrum mochten we nog drie jaar papier 
ophalen, maar ook daar is nu een eind aan gekomen. 
Ik wil alle vrijwilligers die trouw door weer en wind vele 
jaren papier hebben opgehaald bedanken voor hun 
inzet. Jullie hebben met deze activiteit heel veel geld 
binnen gehaald! 
Een speciaal woord van dank voor de coördinatoren 
van de oud papier groep. 
 
Marien Weststrate 

 
Protestantse Vrouwen op Weg. 
  
Op het moment van schrijven hebben we alles nog voor 
de boeg. Bijna alles staat klaar voor de Winterfair. Wat 
is er weer hard gewerkt. Zoveel eigengemaakte 
spullen...het ziet er  prachtig uit. We hopen op een 
gezellige dag en een goede opbrengst. 
 
Ook voor  de Kerstavond zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Deze avond kijken we terug in de tijd. Hoe 
vierden we Kerst in onze jeugd. Het thema van deze 
avond is ̀ Kerstfeest met een boekje en een sinaasappel  
 
We wensen u Gezegende Kerstdagen en een Goed en 
Gezond 2025. 
 
Maandag 6 januari beginnen we zoals altijd met Bingo. 
Neemt u allemaal een ingepakt cadeautje mee. We 
beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
Hartelijke groet, 
het Bestuur. 
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Bedankjes 

Tijdens de dienst van 10 november zijn wij blij verrast 
met de bloemen namens de gemeente. Wij mochten 
afgelopen weken ook veel kaarten ter bemoediging 
ontvangen. 
 
Inmiddels heeft Lida besloten om zich niet aan haar 
schouder te laten opereren. Ze hoopt met fysiotherapie 
de spieren die de schouder in de kom houden te 
versterken. 
 
De zenuwpijn als gevolg van gordelroos is nog niet 
voorbij. Hiervoor gebruik ik zware medicatie om de pijn 
te verzachten. 
Omdat dit inmiddels al bijna 3 maanden aan de gang is, 
heb ik gevraagd om ziekenzalving door Ds. Berit 
Bootsma. Op 4 december zal zij met ouderling Henk de 
Groot bij ons thuis de zalving bedienen. 
 
Lida en Max Veenstra 

 
Lieve mensen 
Wat fijn te weten, dat we deel uit maken van zo’n warme 
gemeente. 
Dank voor alle lieve kaarten en medeleven. 
 
Ton en Dini Aalpol 

 
Wat was het een warm gevoel dat er zoveel mensen 
van onze gemeente bij onze trouwdienst aanwezig 
waren. De belangstelling was overweldigend! Dankzij 
het beamteam hebben er honderden mensen ook thuis 
de dienst kunnen volgen. Dank voor jullie belangstelling 
en giften. Tot nog toe is er ter ere van ons huwelijk 
ongeveer €1900 gedoneerd voor Home of Hope. 
 
Anga en Simon. 

 

Bauke Kamstra is sinds 14 november weer terug in 
Oversingel, na een verblijf van zo’n twee maanden in 
het ziekenhuis en revalidatiecentrum in Hilversum. 
Intensieve maanden, waarin we ons vaak afvroegen 
hoe het nu verder moest. De revalidatie verliep zo 
moeizaam, dat er nauwelijks verbetering te zien was. 
Zou hij niet opknappen als hij weer in Weesp zou zijn? 
We hebben het erop gewaagd en zijn zelf verbaasd 
over zijn vooruitgang.  
Dank voor alle medeleven in de vorm van kaarten en 
bezoeken. Dank ook voor jullie gebeden, die hebben 
hem gesteund. Hij wil het liefst morgen al met de 
scootmobiel naar de kerk, maar dat gaat nog niet 
lukken. Wel proberen we op dinsdag met de rolstoel de 
ouderensoos te bezoeken. 
 
Namens Bauke en zijn familie, 
Tineke Kamstra,  
Oudste dochter 

 
Verjaardagsfonds 
 
U heeft elders in deze Onderweg kunnen lezen dat  Elly 
Lijnsvelt besloten heeft te stoppen met haar werk voor 
de groep die de verjaardagskaarten voor het 
Verjaardagsfonds rond bracht. Aanvankelijk werden 
eerst de verjaardagskaarten met een bijgevoegde 
envelop  voor een gift gebracht en later werd de envelop 
dan weer opgehaald. 
 
De laatste jaren (vanaf de coronatijd) wordt alleen een 
verjaardagskaart gebracht, waarin wordt gevraagd om 
een financiële bijdrage voor het verjaardagsfonds. 
Elly heeft het werk overgedragen aan Ida Westland. We 
zijn blij dat Ida Westland dit nu wil gaan doen. 
 
We zijn Elly Lijnsvelt zeer erkentelijk voor haar inzet.  
 
College van Kerkrentmeesters 

 

 
Van de kinderdienst 
 
Hoi allemaal! We zitten alweer in de adventsperiode! 
Een tijd waarin we druk bezig zijn met de 
voorbereidingen voor het kerstfeest. Thuis wordt de 
kerstboom versierd, het is weer bijna vakantie van 
school en in de kerk leven we toe naar de viering van 
de geboorte van Jezus! 
 
Het thema dit jaar voor de advent en kerstperiode is 
“Help jij mij hopen?”. Iedere zondag tijdens advent 
vinden we in de kerk een marktkraam. De marktkraam 
wordt elke week bezocht door wandelaars die 
wandelen op de weg van hoop. En wat zij dan op hun 
pad vinden? Dat gaan we ontdekken tijdens de 
kinderdiensten. 
 
Hoe passend is het ook om juist deze advent ook te 
collecteren voor het project “Home of hope” in 
Kaapstad, een gezamenlijk doel van de ZWO-  
 
 

 
 
commissie en de kinderdienst. Elke week staat de 
EHBO koffer klaar voor uw gift aan dit project. 
 
Hierbij ook een uitnodiging voor het kinderkerstfeest 
op 22 december om 16.30 in de kerk. Een viering 
helemaal bestemd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd met liedjes, het kerstverhaal en 
leuke dingen om te doen. Neem vooral ook je 
vriendjes en vriendinnetjes mee, ouders, opa’s en 
oma’s. 
 
Eerste kerstdag zijn de kinderen allemaal van harte 
welkom in een gezellige familiekerkdienst. Het belooft 
een mooie dienst te worden waarin we de geboorte 
van Jezus mogen vieren. Voor de kinderen is er in 
deze dienst speciale aandacht en zij blijven de hele 
kerkdienst er bij.  
Wij wensen jullie allemaal een goede advents- en 
kersttijd toe en hopelijk tot ziens in de kinderdienst! 
 



Berichten 

16 ONDERWEG 

 

Kerstspeurtocht door Weesp - Een onverwacht cadeau 

 

 
 
 
Volg op zaterdag 21 december de oplichtende 
sterren die in het centrum van Weesp verschijnen. 
Ruim 20 figuranten spelen tussen 16 en 18 uur op 
verschillende plekken verschillende scènes uit het 
Kerstverhaal over de geboorte van Jezus. 
 
De wandeling start bij de Rooms-Katholieke Kerk in 
de Troelstralaan. Daar kan iedereen een 
stempelkaart ophalen, met de route. Aan het einde 
van de wandeling is er in de Grote Kerk voor alle 
deelnemers  warme chocola, koffie en thee én een 
verrassing voor de kinderen.  
 
Houd de website www.kerstwandelingweesp.nl in de 
gaten voor meer informatie. Dus verspreid het 
nieuws onder alle Weespers en doe mee op 21 
december. Jong en oud van harte welkom. 
Deelname is gratis. 
Met hartelijke groet, 
 
De kerstwandeling commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderclub de regenboog 
De kinderclub is al weer een paar weken geleden van 
start gegaan, super fijn dan jullie allemaal gekomen 
zijn, wat een feest! De eerste dag gingen alle kinderen 
zijn of haar uitgezochte multomap versieren. Er waren 
heel veel mooie kleuren en elk kind mocht met 
rubberplaat letters de eigen naam erop zetten en ‘m 
helemaal gezellig maken met mooie stickers! In de 
map komen elke week de verhalen met daarbij ook 
nog een leuke puzzel.  
  
Het verhaal dat als eerste in de map ging is van Ruth, 
een vrouw uit Moab, die met haar schoonmoeder 
Naomi een nieuw leven begint in Israël. Voor de 
allochtone Ruth betekent dit volledig vertrouwen op 
een andere god dan die van haar cultuur. Ze heeft al 
veel moeilijke dingen meegemaakt, maar door haar 
geloof wordt Ruth óók genoemd in het 
geslachtsregister van Jezus! Ook het verhaal van 20 
november is weer indrukwekkend over een Joods 
meisje dat trouwt met de Koning van Perzië. De 
komende 3 middagen horen we in de rest van dit 
verhaal op welke bijzondere manier God haar plaats 
aan het Koninklijk hof gebruikt om het Joodse volk te 
redden

 
Er wordt elke middag weer enthousiast geknutseld. De 
kleintjes en de oudste kinderen maakten van 
enveloppen een leuke opberger voor aan de muur, 
óók maakte de jongste groep nog een brullende 
leeuw. 
 
De laatste 2 clubmiddagen dit jaar staan in het teken 
van Kerst. Omdat er de laatste week van de 
kerstvakantie zoveel kerstfeestvieringen zijn op de 
scholen, is er op 18 december géén kinderclub meer.  
 
Op D.V. 8 januari start de kinderclub weer in het 
nieuwe jaar! 
Voor alle kinderen een heel gezellige vakantie 
toegewenst en heel bijzondere Kerstdagen en een 
gelukkig en gezond nieuwjaar. We hopen jullie 
allemaal weer te zien op 8 januari 2025. Neem gerust 
al je vriendjes en vriendinnetjes mee, vinden we super 
gezellig! 
 
Groetjes, de juffies en meester 
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Oecumenische dienst 19 januari 2025 
Op 19 januari vieren we samen de week van gebed 
voor eenheid van de christenen. 
Het nieuwe collecte doel in de oecumenische dienst 
wordt Burkina Faso.  

 
Burkina Faso ligt in het hart van West Afrika en wordt 
in het noorden omsloten door Mali en Niger en in het 
zuiden door Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin. 
 
De bevolking bestaat uit verschillende etnische 
volken, elk met een eigen taal. De meest gesproken 
inheemse talen zijn het Mooré van de Mossi, het 

Dioula van de Bobo en het Fulfuldé van de Peuhl. De 
nationaliteit van de inwoners is Burkinabè. Tot 2015 
was Burkina Faso een van de veiligste landen in 
Afrika. Sinds 2016 is het land gevoelig voor 
terrorisme, Bijna twee miljoen mensen hebben hun 
dorpen verlaten en een veilig heenkomen gezocht in 
de steden. Ze laten hun huizen, hun vee, hun 
landbouw, laten we zeggen hun hele leven achter 
zich voor het onbekende. Ze worden door dorpen en 
steden die rustig zijn ontvangen. De mensen helpen 
elkaar zoveel ze kunnen. In de kampen voor 
ontheemden zijn niet veel sociale structuren 
aanwezig.  
Veel ongeschoolde en onwetende jongeren zijn 
makkelijk omkoopbaar met wat geld, een telefoon of 
een motor. Zij worden als strijder of spion ingezet 
door de terroristen. Daarom probeert de regering het 
bewustzijn van de jongeren te vergroten. Wie en wat 
er achter de terroristische aanvallen zitten, is duister. 
We zullen heel dankbaar zijn met alle hulp die we 
kunnen krijgen om mensen die alles verlaten hebben 
te kunnen helpen. 
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Voor alle kinderen: 

• die een kerstverhaal willen horen,  

• die kerstliedjes willen zingen, 

• die willen knutselen en nog meer activiteiten willen doen 
 
Kom samen met je ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s. Je 
vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee. 
 
Voor vragen mail naar kliederkerkweesp@gmail.com 
 

 

Kinderdienst van de 
Protestantse 
Gemeente te Weesp 
en Driemond 
 

mailto:kliederkerkweesp@gmail.com


Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen  wordt 
in het centrum van Weesp 
het oud papier opgehaald. 

 

Het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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