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KERKBALANS 
Geloof is de zekerheid dat alles waarop we 
hopen, werkelijkheid wordt, het overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien. 
(Hebreeën 11:1) 
 

Dit is de zesde uitgave van het Weesper Kerk Nieuws Extra 

We doen ons best “het goede” te 
doen in navolging van Jezus. 
We mogen twijfelen en hopen, 
we weten immers niet alles. 
Geniet en glimlach op z’n tijd! 

 

“Als Nieuw” 
Het is het thema waar wij dit jaar mee onderweg zijn als kerk. 
Voor mij gaat dit thema om waardering voor wat er is. 
In een wereld waarin alles om snelle verandering gaat, in jacht 
op meer en beter, dagen wij onszelf uit. 
Even stilstaan en eens goed kijken met elkaar naar wat er al is. 
Door met aandacht te kijken, kan alles soms opeens 'als nieuw' 
oplichten. 
Dat hebben we de afgelopen jaren ervaren in bijvoorbeeld het 
Leve(n)de Kerk traject.  
Maar 'als nieuw' is ook een belofte. De belofte dat ooit alles 
nieuw zal worden en tegelijk de dagelijkse belofte dat we 
opnieuw mogen beginnen. 
Er is altijd de mogelijkheid om te gaan leven als die nieuwe mens: 
gevuld met hoop. 
 
Ds. Berit Bootsma – Gerritsen 

 

Tijdens de Verenigingenmarkt werd door de gezamenlijke 

kerken aandacht geschonken aan “het gebed”. 
De vraag “doet u wel eens een schietgebedje?”, leverde soms 
een goed en inhoudelijk gesprek op. Wat maakt geloven 
belangrijk? Waarom steek je een kaarsje aan en ga je wel of bijna 
nooit naar de kerk? Wensen en gebeden zijn op tegeltjes 
geschreven en veel kaarsjes zijn aangestoken. 
 

Stream en Beam Team 
Het stream- en beam-team zorgt er wekelijks voor dat de hele 
wereld met ons verbonden kan zijn via YouTube. 
Zelfs tijdens onze vakanties naar de uiteinden van de wereld, 
kunnen we ons “kerkelijk thuis” meenemen. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Welkom in Gods huis 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Kom als je moe bent van de vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is plek voor je verhaal. 
Met open armen word je ontvangen.  
Welkom in Gods huis. 
 
Bron: Een lied van schrijvers voor gerechtigheid 
 

Het voortbestaan van de kerk is toch voor 

iedereen in Weesp belangrijk  
 

In Weesp zijn gelukkig veel mensen die het belangrijk vinden om samen “kerk” te zijn, 

samen te zingen, te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, samen te bidden en 

geïnspireerd te worden door Gods geest. We willen elkaar de ruimte geven, 

inspiratie opdoen, betrokken zijn op elkaar, ons open stellen en lef hebben om samen 

het goede te doen. We zijn een gemeente waar ruimte is om jezelf te zijn, je talenten 

te delen, waar tongen worden losgemaakt en mensen aangeraakt. 

Voor ieder van ons is er plaats in de kerk. 

Iedereen doet ertoe en mag er zijn. 

Iedereen met zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden, zijn kwaliteiten en 

vaardigheden. 

Dat is niet alleen voor de eigen gemeenschap, maar ook voor de samenleving. De 

kerk staat immers midden in de stad, midden in de samenleving. Zonder kerk zouden 

heel veel dingen in Weesp niet meer georganiseerd kunnen worden. Denk aan de 

Boekenmarkt, Christmas Carols,  het Korenfestival, trouwlocatie en Events zoals 

The Spirit of Amsterdam. 
 

Een veilige kerk is belangrijk, dat verwachten we toch?  Zoals het vrijwel in 

elke organisatie gewoon is, wordt er ook in onze gemeenschap aan gewerkt. Immers 

vertrouwen en veiligheid staan voorop. Daartoe zijn vertrouwenspersonen benoemd. 

Iedereen kan daar terecht als je iets overkomt wat niet veilig voelde, als iets je 

dwars zit of waar je moeite mee hebt. 

Bij de vertrouwenspersonen zijn onze vragen en opmerkingen veilig. 
 

Bij de afbeelding  
 * Het gouden hart en de kroon worden tegelijk 
    vastgehouden. 
    Waar hart en handen bij elkaar komen, 
    gebeurt er iets. 
 * De handen (in gebed) reiken naar elkaar en 
    geven zo het geloof handen en voeten. 
 * De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd 

              een kring van mensen die met elkaar ver- 

      Als Nieuw:                               bonden zijn, samen zingen, samen bidden. 

    * De schaduwlijn met gebogen hoofden: 
        elkaar steunen in vreugde en verdriet. 

 
   “Alles Blijft, Alles gaat Voorbij, Alles Blijft Voorbijgaan” 
    en dan … wordt alles “Als Nieuw”! 

Doop en 
belijdenis: 
Dat is niet iets van 
vroeger, iets wat 

    voorbij is gegaan. Nee … het is er nóg of wéér. 
    Het blijft en is “als nieuw!” 
    Nog steeds zijn er mensen die God zoeken en vinden. 
    Mensen die de liefde en verwondering ervaren. Mensen die 
    naar de kerk komen en daar “gezien en geraakt worden” en 
    merken dat er je er mag zijn en dat er van je gehouden wordt. 



DE KERK NAAR BUITEN  
*Koffie drinken op dinsdagmorgen ook voor 
   bewoners van “De Hogeweijk” 
* Orgelconcerten 
* Kerk binnenstebuiten in 
   de Stille week voor Pasen 
* Allerzielen: memory-day 
   voor iedereen die iemand moet missen.  
   Steek een kaarsje aan! 

Kliederkerk: Een gezinsgebeurtenis, waar 

op een creatieve manier de verhalen uit de 
Bijbel vorm en kleur krijgen. 

Kerk op schoot: Voor de allerkleinsten 

‘Dominee Beer en Siep’ gaan met papa, 
mama, opa en oma naar de kerk.  

Kerstwandeling: 
Deze traditie is voor de 6de keer 
georganiseerd in Weesp. 
Overal waren er kerstengelen die ons attent 

maakten op het “onverwachte cadeau”. 

Kerst-inloop: 
Ruim 40 jaar geleden begonnen in een 
huiskamer en nu al bijna een 
halve eeuw vieren we nog 
steeds eerste Kerstdag met 
elkaar, maar nu  in ’t Lichthuis. 
Met hulp van vrijwilligers wordt 
deze gezellige dag afgesloten met een 
feestelijk kerstdiner. 

Samen eten: 
We houden de kerk levend door bijv. met 
grote regelmaat met elkaar te eten. De 
gemeentemaaltijden, kerstinloop, “smakelijk 
gesprek”, waar we met elkaar koken en een 
goed gesprek hebben over een voorbereid 
onderwerp. Wanneer je met elkaar eet, in 
gesprek bent en goed luistert, worden je ogen 
geopend en je oren horen soms méér en 
andere dingen. Dan zijn we in verbinding met 
elkaar en worden er wijzer van. 

“Aan Tafel”: Koop een envelop met het 

gerecht wat je aanstaat of de datum die je 
past. De opbrengst is voor ‘Het vergeten kind’. 
Opgehaald worden? Geen probleem! 

The Spirit of Amsterdam, 
ook in Weesp: in het kader van 

Amsterdam 750 jaar zijn in november 2024 
bijna 40 kerken, moskeeën en andere 
gebedshuizen betrokken geweest. Een festival 
dat kunst en geloof bij elkaar bracht. Met 
andere mensen verbinding maken en ons 
eigen geloof en hoop delen met hen die we 
hebben ontmoet. Ook in onze kerk! 

Boekenmarkt: 
Maart en Augustus 2024. Er schijnen geen 
grenzen te bestaan als het gaat over de 
hoogte van de opbrengst van de boeken. 
Alwéér meer boeken verkocht en een 
geweldig bedrag opgehaald voor de kerk. 
Wist u dat bij elke € 1.000 de 
klok wordt geluid? 

Op het terras kunt u even 

uitrusten, wat praten en 
genieten van koffie of thee 
Met een lekker stuk (vaak eigen gebakken) 
taart of koek!  

VBW 
Eind augustus was onze 15e Weesper 
Vakantie-Bijbel-Week ("VBW"), met 
“Wegwijs” als thema. Vier Bijbelverhalen 

vertelden over God, hoe Hij ons de weg wil 
wijzen, sturen en helpen om telkens opnieuw 
te beginnen. We zongen, speelden spelletjes 
en knutselden met meer dan 50 kinderen in ‘t 
Lichthuis. 
Op vrijdag waren er pannenkoeken en een 
echte “ijsbar”!  
 

 
Omzien naar elkaar 

 

Iedere donderdag tussen 12.30 en 

13.00 uur kunt u producten inleveren 

in de Grote Kerk (zijdeur Waagplein) 

 

Meditatie-moment 
Elke woensdagmorgen om 9.00 
uur komen we samen in het 
koor van de kerk, om rond een 
kaars te mediteren.  Een 
weldadige stilte en een mooi 
moment van rust voor velen van 

binnen èn van buiten de kerk. 
 

OORLOGEN BENAUWEN ONS 
In Oekraïne en het Midden Oosten 
en elders in de wereld 
houdt de ellende van de oorlog maar niet 
op. Misschien kunnen we daar als 
individu niet veel aan veranderen, maar 
we kunnen wèl een grote kring van 
gebeden maken voor al die ontheemden 
en mensen in nood.  

Buitendienst: 

 
Op 30 juni 2024 hielden we de dienst 
buiten, in het weiland van Peter en Anne-
Marie Hooijer. 
De koeien keken even op, maar graasden 
dan weer rustig verder. De vogels vlogen 
vrij door de lucht terwijl de zon straalde 
en ons èn ons hart verwarmde. 
Berit, in overall, leidde deze Buitendienst  
Een geweldige ervaring! 

 

 
 

 

 
 
 
 

Komend jaar véél extra 

noodzakelijke  uitgaven 
• De glas-in-lood ramen, aan de voorkant 

worden gerestaureerd. Kapot lood wordt 
vervangen. Met behulp van voorzetramen 
aan de voorkant, wordt de regen en de 
tocht buiten gehouden en beschermt ook 
het lood. 

• Boven het orgel moet een bouwkundige 
verbinding hersteld worden tussen kerk en 
toren. Daarvoor moet een trekbalk 
geplaatst worden, anders valt de toren in 
de kerk. Ondanks subsidies, moet de kerk 
nog veel geld (€ 146.100) op tafel leggen! 

• Het buiten-schilderwerk is afgelopen jaar 
voor een groot deel gebeurd. Na de grote 
restauratie aan de trekbalk in de voorkant, 
zal het hoogste deel van het schilderwerk 
afgerond worden. 

• Een nieuw meer-jaren-onderhoudsplan 
wordt opgesteld. Uit de lijst van de nodige 
werkzaamheden moeten keuzes gemaakt 
en prioriteiten gesteld worden. Alles kan 
niet direct worden gedaan en de kosten zijn 
groot. 
 

• Oud papier: Het laatste velletje papier 

is 6 december op gehaald! Wat ooit een 
initiatief van de Nederlandse Protestanten 
Bond (van Houtenkerk) was, is m.i.v. 1996 
overgenomen door onze kerk. Het heeft 
ons jaarlijks ± € 15.000,- opgeleverd. 

    Hoe vullen we dat “gat”? 
 

  Brengt uw  Kerkelijke bijdrage 
  de balans weer in evenwicht ? 

             
 
    
 
inkomsten 
 
                                  uitgaven 
 
 

  Collectezak of digitaal 
        Zeg maar             Collecteren via de 

          hoe u het           collectezak met geld 

         hebben wilt!           Collectebonnen 

              of digitaal in de kerk 
    

                                                           
 

Alles mag, maar doé wat je belooft! 
 

ANBI status U kunt uw vrijwillige bijdrage  

geheel aftrekken van de inkomstenbelasting.  
Doe een toezegging voor een 
bepaalde tijd en leg die vast 
bij de penningmeester. 
Hij geeft u graag informatie. 
E-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 
 

Colofon 
Redactie: Commissie Kerk Balans 
Bezorging  door        ± 50 vrijwilligers 
Verschijning                11 januari 2025 
Contactgegevens 
E-mail                    kerkbalans@pgwd.nl 
Website                www.pgwd.nl 
Zie ook de facebook pagina 
Rek.nr. NL97 RABO  0157 0397 57 
t.n.v. College van kerkrentmeesters 

         
     

        
     

       
            
           
          

        
        

Een feestje of iets anders waar je 
huiskamer te klein voor is? 
Huur en gebruik ’t  Lichthuis.  
Info bij de kosters: 
0610059464 
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