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2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

Secretaris: Jan Bodisco Massink, 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, tel: 06 23417213,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 05: vrijdag 18 april 2025 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 28 april 2025. 

Activiteitenperiode: 30 april t/m 27 mei 2025.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 6 april 
5e zondag 40 dagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst 
   

1e collecte Zending   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
19.00 uur proponent J. Mulder, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Zending  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 13 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. H. Versluis, Ede  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Donderdag 17 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal  
 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
—--------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30  Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
—-------------------------------------------------------------------- 
  

Zaterdag 19 april 
Paaswake 
  
koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal  
—------------------------------------------------------------- 

Zondag 20 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
—--------------------------------------------------------------- 

Zondag 27 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Dhr. F. Toetenel, Zaandam 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Orgelfonds 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Barneveld 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Orgelfonds 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 25 april, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 

Kerktaxi, zie volgende blz. 

 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06  24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 
 

In stiltegebed. 
Kaars flakkert soms; staat soms strak. 

Hoe dan ook, een vlam. 
Locatie: neem contact op met 
Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
 

Woensdag 2 april, 19.45-22.00 uur  
BIBLIODRAMA 
Contact: ds. Berit Bootsma,tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Donderdag 3 april en 17 april 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
 of creatief@pgwd.nl 
 
Vrijdag 4 april, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING  
Contact: ds Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 6 april, 11.45-14.00 uur 
GELOOFSCURSUS 
aanmelden: ds. Berit Bootsma, tel 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 7 april, 19.45-21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
gast: Abeltje Hoogenkamp 
contact:: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Woensdag 9 april, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
Mw Mul, kmr 410 in Oversingel, Hugo de grootlaan  
 
Woensdag 9 april, 19.30-22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
Contact: Janny van den Bergh tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 
Woensdag 9 april, 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten: 10 euro p.p. 
Aanmelden: Jetty van Kessel, tel. 0294412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 

Donderdag 10 april 14.30 – 16.00 uur 

GESPREKSBIJEENKOMST ‘PALLIATIEVE ZORG’ 

Zaterdag 12 april 10.30 – 12.00 uur 

UITJE LUTHERMUSEUM 

Tijd: 10.30 uur inloop, 11.00 uur start rondleiding 

Zaterdag 12 april, vanaf 15.30 uur 
KLIEDERKERK 
kliederkerkweesp@pgwd.nl 
 
Zondag 13 april, 10.00-11.00 uur 
TIENERDIENST voor jongeren van 12 tot 15 jaar 
 
Zaterdag 19 april 
BINNENSTEBUITEN MET PASEN 
 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto’s op de voorkant zijn gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Het kerktaxi rooster: 
 6 april    Hr. A. v.d. Bergh 0611711673 

13 april   Hr. W. de Groot  0653243921 

17 april   Hr. P. v. Lindenberg 0623560870 

18 april   Hr. J.H.F. de Vries 0654995843 

19 april   Hr. S. Biesheuvel 0682917499 

20 april   Hr. H. Op ’t Land 0294418669 

27 april   Hr. A. v.d. Bergh 0611711673 

 
 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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In de tuin: het leven wint! 

 
  Ik sprak laatst iemand die zei: elke lente kijk ik mijn Magnolia open. Ik snap 
wat dit gemeentelid daarmee bedoelt en herken het. Bij ons thuis verheugen 
we ons iedere keer over het wonder van het ‘gebroken hartje’. Na de bloei 
sterven de bladeren en een groot deel van het jaar is aan de tuin niet te zien 
dat daar een plant staat. De planten er omheen nemen de regie over, maar 
iedere lente kijken we verwachtingsvol uit naar de eerste sprietjes die boven 
de grond komen. Laatst waren ze weer te zien! Dus over een paar weken 
hebben we weer een prachtig bloeiende plant in onze achtertuin. 
  Op weg naar Pasen gaan de kinderen van de kinderdienst langs 
verschillende Bijbelverhalen die met een tuin te maken hebben. We 
begonnen bij Genesis 2 en 3 en via Jesaja waar de woestijn gaat bloeien en de tuin van Getsemané komen we 
uiteindelijk in de bloeiende Paastuin uit. Mooie, maar soms ook wel ingewikkelde verhalen. In de praktijk merk ik dat 
het door dit thema al vrij vroeg over Pasen gaat.  
  De symboliek van de tuin, waarin alles groeit en bloeit, spreekt zo sterk over de belofte van het leven dat wint. Dat 
is de Paasbelofte bij uitstek! Zoals dat gebroken hartje in onze achtertuin laat zien dat het leven altijd krachtig 
aanwezig is, zelfs al is het niet zichtbaar. God is immers de God van het leven. Die goddelijke levenskracht is nooit 
weg zelfs al zijn we op weg naar de verhalen over Jezus lijden en sterven. 
 

  Dat is denk ik de bril waarmee we dit jaar de verhalen van de Goede Week en 
Pasen mogen lezen en beleven. Dat in alle verhalen het leven, Gods 
levensadem, onstuitbaar aanwezig is. Zelfs al lijken de verhalen op het 
tegendeel te wijzen. In Jezus’ lijden en sterven is ten diepste te voelen dat het 
leven wint. 
  In de vroeg christelijk symboliek is daarom het kruis ook wel eens afgebeeld 
als een bloeiende boom. Daarmee wilden de kunstenaars uitdrukken dat Jezus’ 
lijden en sterven een gebeurtenis is die ten diepste het leven geeft. Juist door te 
sterven, komt er weer bloei. Ondanks dat het kruis een afschuwelijk 
martelwerktuig was, werd het gezien als een krachtig symbool van leven. 
  Met deze symboliek werd ook het verband gelegd tussen de Levensboom in 
Genesis 2 en 3 en het kruis van Christus. Jezus die de boom van het Leven met 
zich meedraagt, om voor alle mensen het leven met God mogelijk te maken.  
  Het is een bijzondere en verrijkende manier om na te denken over de waarde 
van Jezus’ lijdensweg. Dat de weg naar de dood ten diepste een weg ten leven 
is. Dat we aan dat kruis al de bloemen van de bloeiende paastuin zullen zien. Al 
is het misschien een gebroken hartje, omdat de pijn en het lijden van Jezus maar 
al te reëel is. 
 

In de tuin: het leven wint! Een mooi thema dat de kinderen ons geschonken hebben om mee op weg te zijn. Ik wens 
jullie een bloeiend Pasen toe waarbij in en door alles gevoeld mag worden dat Gods levenskracht altijd in ons allen 
wil stromen. Als afsluiting van deze meditatie wil ik een gedicht van Sytze de Vries met jullie delen. 
 
De Paastuin 
Sytze de Vries, witgewassen woorden 
 
In de Paastuin bloeien bloemen 
in een taal die zich verstaat 
met kleuren van de liefde 
en het licht in vol ornaat. 
 
In de Paastuin van de schepping 
zingt het wie de tuinman is: 
lelie in een kroon van dorens, 
roos in woeste wildernis! 
 
Als een parel glanst het zilver 
van het kruidje-roer-me-niet, 
schoongewassen door haar tranen 
als gedoopt in haar verdriet, 
 
want zij heeft haar naam vernomen 
van haar vriend, de ereprijs. 

alle tranen zal hij drogen, 
sleutelbloem van ’t paradijs. 
 
Een viooltje blijft maar spelen 
dat het altijd lente was. 
Opgefleurd en uitgetogen 
zingt het door het groene gras, 
 
fluit het kruid in klare tonen: 
leve hoog de ereprijs! 
Hij, het zaad, de vrucht van liefde, 
ridderspoor naar ’t paradijs. 
 
In de Paastuin bloeit het hooglied 
van verlangen, bloemtapijt 
dat zijn kleur bewaart en doorbloeit 
hemelsbreed en aardewijd. 
 
Een gezegende, bloeiende Pasen gewenst! 
Ds. Berit Bootsma  



Advertenties 

6 ONDERWEG 

 

 

Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 6 april 
Deze vijfde zondag van de 40 dagentijd komen we 
samen met de kinderen weer in een tuin terecht. Deze 
keer is het midden in de nacht, in de tuin waar Jezus na 
de laatste maaltijd met zijn leerlingen naar toe gaat. We 
kennen deze tuin beter als Getsemané. Een indringend 
verhaal over Jezus’ worsteling met wat gaat komen en 
zijn arrestatie. Samen met de leerlingen gaan wij deze 
dienst die tuin in en we lezen Marcus 14: 32 t/m 52.  

In deze dienst zal ook onze stagiair Hester Zijlstra 
zichzelf voorstellen. 

Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 13 april 
Palmpasen 
In deze palmpasenviering komen twee lijnen samen: de 
vrolijke verwachting van de komst van Jezus als 
vredebrenger, en het verdriet van Jezus zelf over de 
onvrede die Hij ziet, en het lijden dat Hem daadwerkelijk 
te wachten zal staan. 
De kinderen lopen weer in optocht naar Oversingel en 
gaan ons voor in de vrolijke verwachting. Daarnaast 
beginnen wij aan de Stille Week: met verwachting, maar 
ook met vrees voor de diepte waar we door heen zullen 
gaan. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

Donderdag 17 april 19.30 uur,  
Witte Donderdag 
Deze viering op Witte Donderdag vormt het begin van 
een kerkdienst die doorloopt tot en met de Paaswake 
op zaterdag. De afgelopen weken hebben we Jezus 
gevolgd op zijn levensweg. De komende dagen volgen 
we hem bij de laatste uren van zijn leven. Indringende 
verhalen over kwaad, woede én over licht en hoop. 
Verhalen die vertellen over het leven dat wint, zelfs 
midden in de dood. 

Naast het verhaal over Jezus’ laatste maaltijd met zijn 
leerlingen lezen we ook het verhaal over Jezus die de 
voeten van de leerlingen wast. Een symbolische 
handeling die alles zegt over de weg die hij daarna moet 
gaan. In deze dienst vieren we met elkaar het Heilig 
Avondmaal. 

Ds. Berit Bootsma 
 

Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 
In deze viering staan we stil bij het lijden en sterven van 
Jezus. We doen dat aan de hand van een liturgie uit 
Iona, waarbij we 7 kaarsen zullen laten doven (in plaats 
van aansteken, zoals vorig jaar op Witte Donderdag). 
Een intense, ingetogen viering, waarbij de hoop van 
Pasen nooit heel ver weg zal zijn. 

Ds. Marjolijn de Waal

Zaterdag 19 april 22.00 uur,  
Paaswake 
Na de indringende verhalen van de dagen hiervoor, 
gaat in deze dienst het Licht weer schijnen. De nieuwe 
Paaskaars wordt binnengebracht en deelt haar 
stralende licht met alle aanwezigen. We horen de 
verhalen over Gods trouw aan mensen. Er is de 
gelegenheid om een persoonlijke zegen te ontvangen 
en we sluiten de dienst af door met elkaar in de kring 
het Heilig Avondmaal te vieren. Zo laten we het met 
elkaar Pasen worden! 

Ds. Berit Bootsma 
 

 

Zondag 20 april 
Pasen! 
We zullen na de week waarin we Jezus hebben gevolgd 
nu uitbundig samen Pasen vieren. Jezus is opgestaan, 
voor altijd is, hoe wij in de wereld leven, anders 
geworden. We ronden het project af in de tuin waar de 
opgestane Jezus Maria begroet. Al denkt zij in eerste 
instantie dat het de hovenier is. Zo zijn de verhalen over 
de tuin weer rond. De wereld begon met een tuin, en het 
nieuwe leven zet door in een tuin. 

Met corsages van Annelies, en medewerking van een 
muziekgroep uit ons eigen midden, en wie weet weer 
een Paasbingo? 

Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 27 april 
Op zondag 27 april hebben we het Paasweekend net 
achter de rug en kijken we traditioneel naar de 
verschijningen van Jezus na zijn opstanding. Ik ga dan 
preken over Johannes 20:19-31. Een tekst die gaat over 
ongelovige Thomas. In het Engels is zijn 
naam  'doubting Thomas' en dat klinkt al heel wat 
minder ongelovig dan de Nederlandse bijnaam voor 
Thomas. Sterker nog, er is veel literatuur in de theologie 
die Thomas zelfs aanduidt als  de eerste moderne 
mens. Hij durfde namelijk zelfstandig kritische vragen te 
stellen. Ik zie er naar uit om op 27 april in deze 
gemeente voor te gaan waar ik stage heb gelopen bij 
Alida Groeneveld, Marije Hage en Berit Bootsma. Dit 
jaar zal ik gaan studeren voor geestelijk verzorger aan 
de VU. Ik hoop u allen weer te ontmoeten!  

Hartelijke groet, Fred Toetenel 

 



In memoriam 
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Ariaantje Jacoba (Co) van Oostveen - Verweij 
geboren 27 juli 1943   overleden 21 februari 2025 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Ariaantje Jacoba van Oostveen – Verweij. Zij overleed op vrijdag 21 februari in 

het ziekenhuis te Hilversum. Na een week van leven tussen hoop en vrees bleek de schade als gevolg van een 

herseninfarct te groot. Co van Oostveen is 81 jaar oud geworden. 

Het plotselinge overlijden van Co van Oostveen is een grote schok voor haar familie en allen die haar kennen. Zij 

was juist volop bezig met de verhuizing naar haar nieuwe flat, nadat ze haar huis aan de Utrechtseweg had 

verkocht. Na een mooie tijd waarin ze daar volop had genoten van de mooie tuin, was het nu tijd voor een nieuwe 

fase. Helaas heeft ze dat niet meer meegemaakt. 

Co van Oostveen was een bescheiden vrouw, die op de achtergrond voor iedereen klaar stond. Vele mensen heeft 

ze geholpen door ze naar het ziekenhuis te rijden of andere zaken voor ze te regelen. Ze hielp graag bij de 

voedselbank, bezocht mensen namens kerkcontact en schonk koffie op zondag. Altijd stond ze met haar zorgzame 

aard voor mensen klaar. 

Voor de rouwkaart had ze een tekst uit het verhaal van Zacheüs uitgekozen: ‘Heden moet ik in uw huis verblijven’. 

Het geloof was een grote steun voor haar, zeker in de tijd dat haar man Hans overleed. 

In de liederen die Co had bewaard omdat zij ze mooi vond, komt een vertrouwdheid met God tot uitdrukking. Ga 

maar gerust, want ik zal met je meegaan’, was één van haar lievelingsliederen. In het vertrouwen dat God deze 

onverwachte reis samen met haar heeft gemaakt, mogen we haar laten gaan. 

We wensen haar zoons Michiel en Martijn, schoondochter Miranda en de kleinkinderen kracht en Gods troost toe 

bij dit plotselinge verlies. 

 
 

Adriana Janna (Adri) Hoogendonk – Capel 
geboren 7 oktober 1940  overleden 28 februari 2025 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Adriana Janna Hoogendonk – Capel. Zij overleed op 28 februari in het 
Naarderheem te Blaricum. Daar verbleef zij al enige maanden vanwege uitgezaaide borstkanker. Na een hele 
stabiele periode waarin Adri genoot van de zorg en liefde van haar man Mart en van de verzorging in het 
Naarderheem is de laatste fase toch nog heel snel gegaan. Uiteindelijk is ze in het bijzijn van haar man uit het 
leven weggegleden. 
 
Adri is geboren en getogen in Den Haag. Ze kon met veel plezier vertellen over de vele plekken in Den Haag waar 
ze in haar jeugd opgroeide. Ze leerde daar haar man Mart kennen, trouwde en ging vanwege het werk van Mart in 
Weesp wonen. Daar werden hun dochter Monique en zoon Kees geboren. 
 
Adri was een creatieve vrouw die hield van zingen, schilderen en tekenen. Vele jaren begeleidde ze in Weesp een 
tekengroep. Ze vond het prachtig als haar cursisten niet meer natekenden, maar zelf dingen gingen maken. Ze las 
ook graag. Tot het laatste toe verslond ze lijvige biografieën over Vincent van Gogh en Willem van Oranje. Ze was 
altijd bezig en had voor nog wel 2 levens aan plannen en ideeën. 
 
Toch was ze zich goed bewust van de eindigheid van haar leven. Na het bericht dat de kanker terug was en niet 
meer behandelbaar was, ging ze zich voorbereiden op het einde. Ze zocht contact met de kerk en bereidde haar 
uitvaart voor. Want al was ze niet zo’n kerkganger, het geloof was belangrijk voor haar. Ze straalde als ze het over 
het leven na dit leven had. Ze had er alle vertrouwen in dat er dan iets moois op haar te wachten lag. Dit stralende 
vertrouwen is tot het einde van haar leven haar kracht geweest. 
 
Adri Hoogendonk zal herinnerd worden als een lieve, optimistische en attente vrouw, moeder en zus die heel 
tevreden in het leven stond. We bidden Gods kracht toe aan Mart, Monique, Kees en allen die haar zullen gaan 
missen. 
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Marius (Max) Gentenaar 

geboren 21 juni 1942  overleden 24 februari 2025 

 

In het licht van Pasen gedenken wij Marius Gentenaar. Geheel onverwacht is hij maandag 24 februari overleden. 
De dag ervoor had hij gezellig doorgebracht met zijn vrouw Henny en zijn dochter Monique. Heel vredig is Max 
Gentenaar vervolgens in zijn slaap overleden. Hij is 82 jaar oud geworden. 

Max en Henny waren ruim 51 jaar getrouwd en samen kregen ze één dochter, Monique. Als boerenzoon hield hij 
van de natuur en het buitenleven. Het was dan ook niet gek dat hij bij de plantsoenendienst van Weesp ging 
werken. Maar Max hield ook een warme band met de familie Beusekom waar hij ooit op de boerderij had gewerkt. 

In zijn werk was Max heel secuur en precies. In zijn kleine schuurtje op het Diepenbroickpark had alles zijn eigen 
plek. Hij was bescheiden, maar toch ook sociaal. Op verjaardagen maakte hij graag met iedereen een praatje. Als 
zijn hulp nodig was stond hij voor iedereen klaar. 

Het ouder worden viel hem niet altijd mee. Wel kon hij genieten van het feit dat hij nog steeds samen was met zijn 
Henny. De momenten met zijn dochter samen waren hem zeer dierbaar.  

In de uitvaartdienst lazen we uit Prediker 4 over het drievoudig snoer. Een tekst die erover spreekt dat je met 
andere mensen en met God samen zo krachtig bent, dat je niet stuk te krijgen bent. Daarnaast luisterden we naar 
koormuziek die hij graag hoorde. 

We bidden Henny en Monique Gentenaar en alle anderen die Max zullen missen Gods nabijheid toe bij dit verlies. 

 

 

Tjitske Mos-Dijkstra 

geboren 8 juli 1932  overleden 12 maart 2025 
 

In het licht van Pasen gedenken wij Tjitske Mos. Zij is overleden op 12 maart in het Hospice Huizen. Zij is 92 jaar 
oud geworden. Ze was weduwe van Jan Mos, moeder van Henk, Renze en Sady, oma van Christiaan en Emma, 
overgrootmoeder van Gust. 
 
Vanuit Drenthe en Friesland kwam het gezin uiteindelijk in Weesp terecht. Een gezin waar eenieder welkom was 
en alles kon.  
Na vele reizen en mooie vakanties samen is Tjitske na het overlijden van haar man van alles gaan doen wat ze 
nog graag wilde doen en zien. Toch besloot ze op een dag dat het tijd werd om te verhuizen naar de Wintertuin. De 
regie in handen houden over haar leven karakteriseert haar tot aan haar laatste moment.  
 
Ze keek in vertrouwen uit naar haar laatste thuis, ze wist waar ze heen ging: naar het Licht.  
We laten deze humorvolle vrouw los in Gods Liefde met de woorden van psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen; vanwaar zal mijn hulp komen”. Mogen deze woorden tot troost zijn voor allen die haar missen. 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
 
Geloofscursus:  
het verhaal van God en mensen 
De eerste zondag van de 40 
dagentijd zijn we van start gegaan 
met de geloofscursus. Na de 
kerkdienst lunchen we eerst met 

elkaar en vervolgens duiken we met elkaar de diepte 
in. We hebben al hele mooie gesprekken met elkaar 
gehad. Wat een verlangen is er naar meer 
Bijbelkennis, maar ook naar verdieping van het geloof. 
Als predikant vind ik het heel mooi om te zien hoe 
nieuwe gemeenteleden en oudgedienden elkaar 
vinden in dit verlangen. 6 en 13 april zijn de laatste 
twee bijeenkomsten. Ik hoop op zowel een vervolg op 
deze cursus voor deze groep, maar ook op een 
herhaling. Volgens mij zijn er namelijk veel meer 
mensen die uitzien naar een stukje verdieping en 
verbreding van hun geloof! 

Uitje Luthermuseum in Amsterdam op 12 april 
Er is nog gelegenheid om aan te sluiten bij het uitje 
naar het Luther museum. Daarom nog een keer de 
informatie: 
Het ambtsjubileum van Robert de Vos leek ons een 
mooie gelegenheid om een keer een uitje te 
organiseren naar het Luthermuseum in Amsterdam. 
Aan dit museum hebben wij als PGWD een aantal 
stukken uit de voormalige Lutherse kerk uitgeleend. 
We worden rondgeleid door de conservator en leren 
iets meer over dit stukje geschiedenis van onze 
gemeente. 

Het idee is dat ieder die mee wil op eigen gelegenheid 
naar het museum komt en een toegangskaartje voor 
het museum koopt. We verzamelen daar en drinken 
een kopje koffie of thee. Na de rondleiding is er de 
kans het museum in eigen tempo te bezoeken en/of 
weer naar huis te gaan. Let op: het museum bevat een 
aantal trappen die genomen moeten worden. 

De praktische info: 
 
Datum: zaterdag 12 april 

Tijd: 10.30 uur inloop, 11.00 uur start rondleiding 

Kosten: € 9 voor volwassenen, Museumjaarkaart 
geldig 

Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG 
Amsterdam 

Opgeven voor 1 april bij ds. Berit Bootsma, 
beritbootsma@pgwd.nl of 06-38934002 

Paaswake-gelegenheid tot een persoonlijke zegen 
De Paaswake is altijd een bijzondere dienst. Het is een 
dienst waarin weinig uitgelegd wordt, maar waarin je 
je mee mag laten voeren door de rijke symboliek van 
de rituelen die we als kerk kennen. Er is veel te zien, 
te proeven en deze keer ook te voelen. 
Vast onderdeel van de Paaswake is de doop-
gedachtenis. In de eerste christelijke 

gemeenschappen was deze nacht de dienst waarin de 
geloofsleerlingen gedoopt werden. Hun nieuwe leven 
begon en ze kregen van God de belofte mee: Ik ben 
er voor je, je hele leven lang. In de Paaswake van dit 
jaar mogen we voelen dat die belofte ook voor ons 
klinkt. Dat kunnen we doen door het water uit het 
doopvont te voelen. Daarnaast is er dit jaar opnieuw 
de gelegenheid om in de dienst een persoonlijke 
zegen te ontvangen. Iedereen die wil mag naar voren 
komen om de handen opgelegd te krijgen. Voel je 
welkom in deze bijzondere dienst! 

Stagiair Hester Zijlstra 
Vanaf 7 april mogen ds. Marjolijn en ik samen een 
stagiair van de PThU (Protestants Theologische 
Universiteit) begeleiden. Dit keer zal Hester Zijlstra 
ongeveer 6 weken in onze gemeente rondkijken. 
Verderop in deze Onderweg stelt zij zich voor. Ze mag 
verschillende bezoekjes afleggen en zal een 
bijeenkomst over palliatieve zorg organiseren op 
donderdagmiddag 10 april. Hiervoor is iedereen die 
geïnteresseerd is uitgenodigd. 

Het is altijd mooi om iemand te begeleiden en tegelijk 
te leren van wat deze persoon ziet en opmerkt aan 
onze gemeente. Ik hoop dat Hester een mooie tijd gaat 
hebben in ons midden. 

Jubileum kinderclub de Regenboog 
Elke woensdagmiddag in de winterperiode komt een 
groep vrijwilligers bij elkaar om de kinderclub te 
organiseren. Vele kinderen horen dan een 
Bijbelverhaal en maken een mooie knutsel. Deze 
trouwe groep vrijwilligers mag op woensdag 16 april, 
tijdens de traditionele bingo, vieren dat de club maar 
liefst 40 jaar bestaat!  

We willen alle betrokkenen feliciteren met dit prachtige 
jubileum. Ik heb maar niet uitgerekend hoeveel 
Bijbelverhalen in de afgelopen 40 jaar hebben 
geklonken, maar het zijn er veel. We willen hen van 
harte bedanken voor hun trouw en liefde voor de 
kinderen van onze gemeente en ver daarbuiten. 

Vakantie en vervanging 
Aansluitend aan Pasen begint de meivakantie van de 
scholen. Marjolijn en ik zullen elkaar afwisselen in 
deze vakantie. Aangezien we van 25 t/m 28 april 
beiden weg zijn hebben we ds. Marnix van der Sijs 
bereid gevonden om onze achterwacht te zijn. Mocht 
er in die periode iets gebeuren dan kunt u contact met 
hem opnemen. Dat kan per email: 
marnixsijs@hotmail.com of telefonisch 035-6312114. 

Ten slotte 
We gaan op weg naar Pasen, naar het feest van het 
leven dat wint! Ik hoop dat u allen dat zo mag ervaren, 
dat God een God van het leven is, ook voor u. Een 
gezegend Pasen gewenst! 

Met hartelijke groet, 

Ds. Berit Bootsma

mailto:beritbootsma@pgwd.nl
mailto:marnixsijs@hotmail.com
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 

 

Er gebeurt weer een hele hoop in 
onze gemeente! En elke zondag 
zien we wel een nieuw gezicht in 
de kerk. Dat is echt bijzonder aan 
onze kerk, het is niet vanzelf-
sprekend om telkens weer verrast 
te worden door een eenmalige 

bezoeker, of mensen die langer blijven. Ieder mens 
neemt weer iets nieuws mee, en dat houdt ons als 
gemeenschap levend en bruisend, mooi om te zien! 
 
Muziekgroep 
Een van de dingen die dan zomaar weer nieuw leven 
ingeblazen krijgt is ons voornemen om ook een 
muziekgroep in de kerk op te richten. Met de komst 
van Maarten Hogendoorn die saxofoon bleek te 
spelen pakken we de draad weer op. In de Paasdienst 
zal de muziekgroep een bijdrage leveren aan de 
dienst. Zo kunnen we ook andere liederen met 
ondersteuning zingen. Als er meer mensen zijn die 
mee willen doen, door mee te zingen of een instrument 
te bespelen, laat het me vooral weten! 
 
Avondmaal in kring 
Op 16 maart werden jullie verrast doordat we 
avondmaal in een kring gingen vieren. We hebben na 
afloop al wat reacties ontvangen en zijn benieuwd 
naar nog meer ervaringen. We hebben ook al even 
geëvalueerd over wat praktische zaken die 
beter/anders zouden kunnen. Maar we hopen op de 
gemeenteavond van 31 maart vooral ook te horen of 
het verlangen naar het vieren in de kring breder 
gedeeld wordt. 

 
Gesprekskring 
Door de Oversingelkring (maandelijks bij mevrouw 
Mul op de kamer) was er vraag of zo’n kring ook in het 
Lichthuis kon komen. Daar wil ik nu mee beginnen. 
De eerste keer is op woensdag 9 april van 10.00u-
11.30u in de benedenzaal van het Lichthuis. We zullen 
het boek Wees niet bang van Samuel Wells lezen. De 
eerste keer kopieer ik een hoofdstuk en kunnen we 
kijken of dat bevalt. 
De kring is bedoeld voor iedereen die het fijn vindt om 
met elkaar over geloof te spreken en verdieping te 
vinden. 
Opgave is niet verplicht, maar wel fijn om te weten wie 
er van plan is te komen! 
 
Ten slotte 
Het toeleven naar Pasen is altijd een bijzondere tijd. 
En de Stille Week is, wat mij betreft, toch wel de meest 
bijzondere week in het jaar. Ik kijk ernaar uit om het 
met jullie te gaan beleven. 
 
En verder kijk ik ook uit naar het begeleiden van onze 
stagiair Hester Zijlstra, en ik hoop dat ze een goede 
tijd in ons midden gaat hebben. 
 
Ik heb vakantie van 27 april t/m 5 mei. Van 25-28 april 
is ds. Marnix van der Sijs mijn vervanger, daarna  
ds. Berit. 
 
 
Hartelijke groet,  
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Gemeente(mee)leven 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Anga Biesheuvel heeft tijdens huisbezoek ontvangen 
van de fam, B, €25.00 voor de kerkvoogdij en €25,00  
voor de diaconie. 
 

 

Besteding budget ZWO-commissie 2024 
Wij willen u laten weten aan welke organisaties de 
ZWO-commissie namens onze gemeente in 2024 een 
gift heeft kunnen geven.  
We hebben een tweetal doorlopende projecten. Zo 
ondersteunen we maandelijks via Stichting Circle4life 
het 4-jarige meisje Joy uit Kenia bij haar revalidatie. U 
kunt haar volgen via de website www.circle4life.nl. Door 
haar vroeggeboorte ontwikkelde ze problemen bij het 
lopen, waarvoor fysiotherapie en gipsspalken nodig 
zijn. Helaas liep ze door een noodlottig ongeval thuis, 
waarbij ze struikelde over het brandende kooktoestel, 
ernstige brandwonden op. Na een ziekenhuisopname is 
Joy gelukkig nu weer thuis. 
Daarnaast hebben we via Dorcas twee granny’s 
geadopteerd. Valentina uit Moldavië en Elizabeth uit 
Tanzania ontvangen een maandelijkse bijdrage om in 
hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook worden 
er sociale activiteiten georganiseerd in hun 
woonomgeving waar ze aan kunnen deelnemen. 
Onderstaande organisaties hebben een gift ontvangen: 

• Hope for Life in Letland: voor hulp aan 

tienermeiden en jonge vrouwen, die dakloos 

zijn, in de prostitutie zitten en/of verslaafd zijn. 

Hun missie is om deze vrouwen geloof, hoop 

en perspectief voor de toekomst te geven. 

• Hart voor kinderen: voor hun projecten in Polen 

en Oekraïne die zich inzetten voor kinderen 

zonder ouders en kinderen met een beperking 

• Kerk in Actie: Noodhulp voor kinderen in Israël 

en Gaza 

• HRIF: Noodhulp aan Polen i.v.m. 

overstromingen door extreem slecht weer. 

• Dorcas: Noodhulp voor bewoners uit Zuid-

Libanon die op de vlucht zijn voor het oplaaiend 

conflict in het Midden-Oosten 

• Kerk in Actie: Noodhulp voor Syrië i.v.m. de 

onrust die is ontstaan na de nieuwe politieke 

situatie..  

• Stichting Bootvluchteling:  voor medische zorg 

aan vluchtelingen op Lesbos.  

Van Stichting bootvluchteling ontvingen we een 
bedankkaartje. 

 
 
Bij een aantal van bovengenoemde projecten zijn 
gemeenteleden actief betrokken. Wij vinden het 
belangrijk om er ook op dit gebied voor elkaar te zijn. 
Bent u actief voor een “goede doelen” organisatie of 
kent u een familielid of goede vriend die betrokken is bij 
zo’n organisatie, laat het ons dan weten. Dan kunnen 
we kijken of onze gemeente deze organisatie volgend 
jaar kan ondersteunen met een gift. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de ZWO-commissie, 
Annemieke Bakker 

http://www.circle4life.nl/
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Even voorstellen 

Mijn naam is Hester Zijlstra, 23 

jaar oud en wonend in 

Amsterdam.  

Momenteel volg ik het eerste 

jaar van de predikants-

opleiding. Ik heb hiervoor de 

bachelor theologie afgerond in 

Amsterdam. Naast theologie 

heb ik ook geneeskunde 

gestudeerd. Ik wil mezelf even voorstellen omdat ik 

vanaf 7 april tot 15 mei in jullie kerkelijke gemeente 

stage mag lopen. Voor de stage zal ik onder andere een 

keer voorgaan op zondagmorgen en verder hoop ik 

enkelen van u te mogen bezoeken. Ik heb er erg veel 

zin in en hoop dat deze stage een hele leerzame 

periode zal worden!  

 

Gespreksbijeenkomst 10 april  

met thema “Palliatieve zorg” 

Eén van de activiteiten in het kader van mijn stage is het 

leiden van een gespreksbijeenkomst over het thema 

“palliatieve zorg”. Palliatieve zorg is de zorg en hulp aan 

mensen die niet meer genezen kunnen worden. Welke 

mogelijkheden zijn er binnen de geneeskunde als het 

gaat om palliatieve zorg? Wat is precies het verschil 

tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Hoe kan er 

vanuit christelijk perspectief nagedacht worden over 

een gevoelig thema zoals euthanasie? Hoe kijkt u hier 

zelf tegenaan? Over deze moeilijke en soms best 

persoonlijke vragen zou ik graag met u in gesprek willen 

gaan.  

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 10 april vanaf 14.30 

tot 16u in het Lichthuis. Hopelijk tot dan!  

 

 

Kinderclub de Regenboog. 

Inmiddels is de maand maart begonnen. Wat zo leuk is, 

is dat er nog steeds nieuwe kinderen bij komen. Jullie 

zijn altijd welkom! 

In de afgelopen weken hebben we over Filippus de 

kamerling uit Ethiopië verteld. Ook hebben we vele  

verhalen gehoord over Paulus gehoord. 

Natuurlijk is er veel geknutseld. Een kip die geen eieren 

had, maar een echt viooltje!! Een spelletje gemaakt van 

een schijf boomstam: boter, kaas en eieren. Ook 

hebben we pinda's geregen voor de vogels. Het leek op 

een poppetje waar de vogels heerlijk aan kunnen 

knabbelen. Zelfs een varken met een notitieblokje en 

een bewegende slang is gemaakt.  

De komende tijd gaan we verder met de verhalen over 

het lijden van Jezus. Hij heeft voor ons geleden en is 

gestorven en... is daarna uit de dood opgewekt. 

We gaan zo het eind van het 40e seizoen tegemoet -ja 

echt-  40 jaar en we vieren dat jubileum de laatste keer 

als we in dit seizoen bij elkaar komen..... met een 

feestelijke middag! 

De actie voor de weeskinderen in Oeganda, via de 

stichting “Helpt u Hopen”, loopt goed.  

Maar mee doen is altijd welkom! U kunt daar nog steeds 

aan bijdragen. 

Door de bekende -en heerlijke!- stroopwafels of de 

rookworsten te kopen ( € 3,85 per pakje/stuk en     € 

10,00  voor 3 pakjes/stuks). Of door een bijdrage over 

te maken op NL36 RABO 0343 1538 82 t.n.v. Diaconie 

Nigtevecht o.v.v. “Stichting Helpt u Hopen, geit actie 

kinderclub”. Een advies: Koop nu nog, want anders 

moet u bijna een jaar wachten.... 

 

Groetjes van de leiding van kinderclub "De Regenboog" 

 

 

Gemeentemaaltijd. 

Na een natte winter gaat de zon weer schijnen. Dus 
wordt het weer tijd voor ons saladebuffet. Het 
kookteam nodigt u uit voor de volgende gemeente-
maaltijd op:  
Datum:  woensdag 9 april 2025  

Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 

  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 

  tafel 

Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 

Kosten: € 10,00 per persoon. 

Behalve contant betalen, kunt u ook pinnen!  

 

U kunt zich t/m zondag 6 april aanmelden door 

een mailtje te sturen naar: gemeentemaaltijd@pgwd.nl 

of te bellen naar een van de onderstaande dames. 

 

Anga Biesheuvel tel: 06-30380200  

Jetty van Kessel tel: 412537 

Atie de Vries  tel: 450041 

 

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 

s.v.p. bij de opgave vermelden.  

 

Voor nieuwe gasten is altijd plaats aan tafel. Nog nooit 

meegegeten? Meldt u aan! 

 

Graag tot ziens.  

 

 
Protestantse Vrouwen op Weg 

Maandag 7 april komt Abeltje Hoogenkamp ons, in 
aanloop naar Pasen, vertellen over het prachtige 
fotoproject "Passie in beeld Verhalen van levenskracht”. 
Zij was als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis 
betrokken bij dit fotoproject. Zij laat ons zien dat 
ouderen zoveel meer zijn dan kwetsbare mensen. 
 
Graag nodigen wij u uit voor deze avond. We beginnen 
om 19.45 u. in het Lichthuis. U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
het Bestuur

mailto:gemeentemaaltijd@pgwd.nl
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“Aan tafel” 
Als u dit stukje leest, zijn er alweer vele etentjes in 
2025 geweest.  
Ook nu waren de reacties weer heel positief. Men 
vond de maaltijd heerlijk smaken en ook genoot 
iedereen tijdens het eten van de gesprekken met 
elkaar.  
Zondag 30 maart gaan we weer de volgende ronde 
met maaltijden aanbieden. Er kunnen weer 
enveloppen gekocht worden voor de volgende data: 
 
vrijdag 11 april, dinsdag 15 april of vrijdag 25 april. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn, kom dan na afloop van 
een kerkdienst bij ons langs om voor €10.00 een 
enveloppe te kopen. Aan de buitenkant vindt u het 
menu en pas als u een enveloppe gekocht heeft, kunt 
u binnenin zien bij wie u eten gaat. Ook vindt u in de 
enveloppe informatie over het goede doel, waarmee 
wij dit project steunen. Dat doel is “Het vergeten kind”.  
Mocht u het leuk vinden om zelf ook een keer te koken 
en gasten te ontvangen, geef u zich dan bij één van 
ons op. Wij zoeken dan met elkaar naar een geschikte 
datum waarop u voor gasten koken gaat. Natuurlijk 
hopen wij ook voor de maaltijden in april weer op uw 
enthousiaste deelname. 
 
De organisatoren: Annelies Westra, Astrid Bijvoet en 
Anga Biesheuvel.  

 
Einde kerkradio 

Zoals in een eerder verschenen Onderweg al stond, 

gaat de kerkradio stoppen per 23 mei. Er is nu al een 

internet variant beschikbaar. De geluidskwaliteit is 

veel beter. Gerjan Veenhoven en Frits de Hoop 

hebben hier veel energie in gestoken, waarvoor dank. 

 
Vanaf nu kunt U de GB-kerkdiensten beluisteren en 
terugluisteren via  
https://www.youtube.com/@gb_weesp.  
De stream verschijnt op het moment dat de dienst 
begint. Als je je op het kanaal abonneert, krijg je in 
Youtube de pop-up als de viering is begonnen. De link 
is ook terug te vinden op de website van PGWD. 
 
Met vriendelijke groet 

Aart Mul 

 
VakantieBijbelWeek Weesp 2025: Ik zie jou!! 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ook dit jaar hebben we weer een VakantieBijbelWeek, 
en wel van 18 t/m 22 augustus. 
 
Samen met de kinderen van de basisschool-leeftijd 
willen we vieren dat God ons ziet, dat we voor Hem 
belangrijk zijn, dat Hij ons kent en van ons houdt en 
een goede toekomst voor ons heeft: Ik zie jou! 
 
De VakantieBijbelWeek is dit jaar van maandag tot en 
met vrijdag van 09:30 tot 11:30. 
Vier ochtenden, van maandag tot en met donderdag, 
hebben we een programma met verhalen, en op 
vrijdag hebben we een speciaal programma. 
 
We hebben al jaren een mooie groep medewerkers, 
maar we zijn ook op zoek naar uitbreiding en 
vernieuwing van die groep. Daarom: wanneer je één 
of meer dagen wilt meedoen ben je van harte welkom. 
En we zijn ook op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om de kinderen (en ons) te begeleiden bij de 
liedjes die we zingen. 
Je kunt je bij mij opgeven, en ook kan je terecht met 
vragen over wat medewerker zijn betekent. Mocht je 
besluiten dat het iets voor je is, kom dan naar de 
medewerkersavond op 8 april a.s. in het Lichthuis 
 
Han Op ’t Land, e-mail: jt.opt.land@hccnet.nl,  
tel: 0294 418669 
 
 

mailto:jt.opt.land@hccnet.nl
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Op deze en de volgende pagina staan de tekeningen, die Annelies Westra heeft gemaakt voor de liturgie omslagen 
voor deze veertigdagentijd, Stille Week en Pasen. Annelies schrijft als uitleg: 
 

Net als alle geheimen onder de grond, zouden wij de moed moeten hebben 
naar buiten te breken om onze "barsten" te laten zien. Dan kan ons 

innerlijke lichtje door die barsten heen, een beetje zichtbaar worden." 
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Collecte in de oecumenische viering in januari 2025 
 
In de oecumenische viering van januari vertelde ik over mijn vaderland, Burkina Faso. Over de uitbuiting van de 
mensen en dat vrouwen achterbleven met kinderen in hun geplunderde dorpen. 
In februari ben ik op familiebezoek geweest en kon ik het geld, wel €700,00,overhandigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een associatie die naar de vrouwen en kinderen om kijkt. Eens in de 2 maanden worden er schoolspullen , eten 
en kleding gekocht en uitgedeeld in die dorpen. 
De bevolking van Burkina Faso is jullie heel dankbaar en voelt zich door jullie steun en liefde heel gezegend. 
Dank jullie voor jullie hulp aan mijn dierbare land!!! 
 
Carine Bama 
 

 

Boekenmarkt 

De boekenmarkt en het terras hebben in totaal €10.159 opgebracht, een geweldig resultaat. Dankzij de hulp van 

heel veel vrijwilligers is dit mooie resultaat behaald. 

Elke keer blijkt weer dat we steeds handiger worden in het inrichten van de boekenmarkt, het is een geoliede 

"machine" geworden. 

Woensdagmiddag hadden we binnen het uur de kerk leeg en stonden alle schragen gereed; zaterdagavond hadden 

we in twee uur alle boeken in dozen op de pallets en stonden de stoelen weer op hun plaats. 

 

Nogmaals heel veel dank aan de grote groep vrijwilligers (meer dan 60!), die dit mogelijk hebben gemaakt: de 

boekenmarkt en het terras. 

 

Marien Weststrate 

 

 

 



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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