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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2  Onderweg 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

Secretaris: Jan Bodisco Massink, 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. S.C. van Rheenen, tel: 06 23417213,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Katinka Hilders, tel. 0294 432105, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 06: vrijdag 16 mei 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 26 mei 2025. 

Activiteitenperiode: 28 mei t/m 24 juni 2025.
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Erediensten 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 4 mei 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 
  Oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Raad van kerken, plaatselijk  
2e collecte St. Kenya Kesho   
 
17.00 uur Ds. P. de Borst, Putten 

Gereformeerde Bond 
voorbereiding Heilig Avondmaal 

  
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 11 mei 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. H. Zijlstra, Amsterdam  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. Zeedijk, Veenendaal  
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 18 mei 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

viering Heilig Avondmaal 
koffiedrinken na de dienst  

 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur proponent H.J.Teeuwissen, Huizen     

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 25 mei 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Plaatselijk jeugdwerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkradio Contactpersoon 

 

Dhr. P. van Lindenberg, tel. 0294 412709 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 23 mei, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto van een ingepakt orgel met hoge steigers ervoor 
op de voorkant is gemaakt door Ida Westland 
 

        

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 
Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 
Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

In stiltegebed. 
Kaars flakkert soms; staat soms strak. 

Hoe dan ook, een vlam. 
 

In de Synagoge. Contact: Jan Bodisco Massink,  
tel. 0294 254249 of jbodisco@gmail.com 
 
 

Donderdag 1 mei en 15 mei, 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 
Dinsdag 6 mei, 20.00-22.00 uur 
30-40 ers KRING 
 
Zondag 11 mei, 9.15-9.45 uur 
Kerk op Schoot 
Voor alle kinderen tussen 0 en 5 en hun ouders, 
grootouders, broertjes, zusjes etc.  
 
Zondag 11 mei, 10.00-11.00 
TIENERDIENST 
 
Maandag 12 mei, 19.45-21.45 uur 
VER. PROT. VROUWEN OP WEG 
presentatie door de heer Gerard Leysen over 
Onderwijs vroeger en nu. 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 
Woensdag 14 mei, 14.00-15.30 uur 
Oversingelkring bij mw Mul 
kamer 410, Hugo de Grootlaan 30 
 
Woensdag 14 mei, 19.30 – 22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 

Woensdag 21 mei, 10-11.30 uur  
Gesprekskring 
Gesprekken naar aanleiding van het boek van Samuel 
Wells ‘Wees niet bang’. 

 
 

 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 

Webwinkel en Appostel 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet: 

Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore.  

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 
 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot 

de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt 

collectebonnen bestellen en giften geven. 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 

www.pgwd.nl 
Bezoekt u ook eens de website voor het laatste 

nieuws. 
U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief. 
 

 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
http://www.pgwd.nl/
http://www.pgwd.nl/
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Hemelvaart 

 
 

 
Ik zal me eerst voorstellen; ik ben Roos, en in de afgelopen 5 jaar (ongeveer) heb ik de gemeente voor een 
redelijk groot deel leren kennen. Misschien heeft u mij ook gezien. Ik ben getrouwd met Philip sinds 2013 en 
moeder sinds 2018 van Olivia, 2020 Norah en 2023 Elliot. 
 
Het is lente, we hebben Koningsdag net achter ons en de Hemelvaart ligt voor ons. Ik hoop dat u zich niet al 
te snel daarheen beweegt. In de week dat ik dit schrijf kopte een krantenbericht "Mensen zijn in de steden 
steeds sneller gaan lopen”. 
 
Misschien is het tijd voor wat minder hemel-vaart en wat meer hemel-rust. Dan krijg je ook minder botsingen 
lijkt mij. Vertraag een beetje, kijk om je heen, het is nog volop lente. Het moment waarop de natuur van 
dood-lijkend, naar springlevend beweegt. Knoppen barsten open.  
 
We kijken langzaam uit naar de Hemelvaart. Doe je dat eigenlijk? Uitkijken naar de Hemelvaart? Ik niet zo 
heel erg, moet ik eerlijk bekennen. Hemelvaart is voor mij vaak gewoon een extra vrije dag, lekker. Toch 
hoort Hemelvaart in-en-in bij Pasen, lees ik op Wikipedia: “De viering (Hemelvaart) is onderdeel van de 
Paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste Paasdag”. En het wordt al heel erg lang gevierd. 
De eerste Paasviering is opgetekend door Eusebius van Caesarea (260-430).  
 
Onze blik verschuift van de opgestane Heer, naar de Heer die opgenomen wordt in de hemel. De nieuw-
testamenticus N.T. Wright schrijft daarover dat het beeld van een opstijgende Jezus nogal hardnekkig is. Dat 
hoef je niet per se als een letterlijk omhoog verhuizen te zien. 
 
De hemel is de plek waar Gods ruimte is. Jezus wordt daarin opgenomen. Voor ons is deze werkelijkheid 
niet zichtbaar. N.T. Wright zegt daarover: Misschien eerder alsof Jezus de 4e dimensie instapt.  
Jezus zelf noemt het: teruggaan naar de Vader. (Johannes 16:28).  
 
En weet je wat het allerlaatste was wat Jezus deed, voordat hij aan ons zicht onttrokken werd? Hij zegende 
de mensen die bij hem waren (Lucas 24). Henri Nouwen legt zegen ook wel eens uit aan de hand van het 
Latijnse woord voor zegen: Bene-dictie; letterlijk: Goede Woorden. En zo gaat Jezus naar zijn Vader toe, al 
zijn goede woorden over ons uitsprekend. Is dat geen mooi beeld? Deze Hemelvaart zal ik daarom ‘Goede 
woorden in Jezus' naam-dag’ noemen.  
Een leuke opdracht: kijk eens tegen wie jij goede woorden mag spreken uit Jezus' naam op deze 
Hemelvaartsdag. En misschien brengt dat dan wel wat hemel-rust.  
 
 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 4 mei 
Deze zondag is een oecumenische dienst in het kader 
van 4 en 5 mei. Deze dienst zal om 10 uur bij ons in de 
Grote of Laurenskerk gehouden worden. We lezen een 
stuk uit de Bergrede (Matteüs 7: 1 t/m 12), maar ook 
Jona 3. Twee heel verschillende teksten die wel 
raakvlakken hebben. Beiden gaan ze over wat nodig is 
om in vrede met elkaar en met God te leven. Wat 
kunnen wij als gelovigen bijdragen aan het leven in 
verbondenheid? Daar staan we in deze dienst bij stil. 
Het parochiekoor zal een muzikale bijdrage leveren aan 
de dienst. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 

 

Zondag 11 mei 
In deze dienst zal onze stagiaire Hester Zijlstra 
voorgaan. We hopen op een mooie dienst met elkaar! 
 
 

 
Zondag 18 mei 
Deze 5e zondag van de Paastijd wordt ook wel zondag 
Cantate genoemd. Zondag zingt, of zoals Psalm 98 
zegt: zing voor de Heer een nieuw lied! Dat willen we 
doen deze zondag, zingen tot eer van God. In de 
lezingen van vandaag horen we hoe belijden en 
liefhebben bij elkaar horen. Hoe ze als het ware twee 
zijden zijn van hetzelfde hart. We lezen Deutronomium 
6: 1 t/m 9 en Johannes 13: 31 t/m 35. In deze dienst 
vieren we ook de maaltijd van de Heer met elkaar. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 
 

 
Zondag 25 mei 
Deze zondag voor Hemelvaart lezen we nog een 
gedeelte uit het Johannes evangelie. We horen hoe 
Jezus met zijn leerlingen praat over de tijd die gaat 
komen (Johannes 14: 23 t/m 31). Een tijd waarin hij 
niet meer bij hen zal zijn, maar waarin de pleitbezorger 
voor hen zal zorgen. Een mooie, troostrijke tekst die 
een licht werpt op de feesten die gaan komen. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
 4 mei    Hr. W. Koole.                    411816 
11 mei    Hr. J.H.F. de Vries.           06 54995843 
18 mei    Hr. H. Op ’t Land.              418669 
25 mei     Hr. P. v. Lindenberg       06 23560870  

 

 

 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Henri Willem Bertus (Han) Hilders 

geboren 2-7-1951            overleden 7-4-2025 
 
 
In het licht van Pasen gedenken we Henri Willem Bertus Hilders. Hij overleed maandag 7 april in het ziekenhuis te 
Hilversum. De laatste weken hadden de medische problemen zich bij hem opgestapeld. Hoewel Han tot het laatste 
toe van het leven én zijn geliefden hield, heeft hij hen in vertrouwen los mogen laten. Han is 73 jaar geworden. 
 
Han was een lieve, sociale man die genoot van gezelschap en goede gesprekken. Eindeloos kon hij spelletjes spelen 
zoals bordspelletjes, klaverjassen of schaken met de schaakclub. Hij bezocht trouw elke week de soos op 
dinsdagmiddag en tijdens de gemeentemaaltijd genoot hij met volle teugen.  
 
Op latere leeftijd leerde hij Ina kennen en in 2006 trouwden ze. Gelukkige tijden hebben ze gekend samen, genietend 
van elkaars gezelschap. Voor de dochters van Ina, Wilma en Gina, was Han een trotse papa. Samen hebben ze 
gereisd, maar ook alleen maakte Han graag reizen over de hele wereld. Han en Ina waren elkaars steun en toeverlaat 
in het leven. 
 
Han zal ook herinnerd worden als een actief en betrokken gemeentelid. Hij is ouderling geweest in de Lutherse Kerk, 
sjouwde het oud-papier en bezorgde de Onderweg. Als er een activiteit georganiseerd werd die zijn interesse had, 
deed Han graag mee. Dat alles werd gevoed door een diep geloof. God was voor hem een bron van kracht in zijn 
leven. Juist als het moeilijk was, bijvoorbeeld door de toenemende lichamelijke klachten, zocht hij zijn steun bij God. 
 
In de uitvaartdienst lazen we Psalm 23, over God die met je meegaat door de diepten van het leven heen. Maar we 
luisterden ook naar het U zij de glorie. Die hoop op een leven bij God droeg Han tot het einde toe. 
 
We bidden Ina, Wilma en Gina kracht toe bij dit verlies.  
 
 

Riek Jager – Hillebrand 
geboren 22-12-1932            overleden 8-4-2025 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Riek Jager – Hillebrand. Weduwe van Iep Heijnis en Jan Jager. 
Afgelopen 8 april is zij, 92 jaar oud, overleden in De Hogeweyk waar zij de laatste periode verbleef. 
Zij was moeder van vijf kinderen en oma van 9 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Voor die laatsten was zij 
“Oma Bob”.  
Het was een gezin waar veel mocht en een ieder welkom was. Maar als moeder was ze ook behoorlijk stevig en 
duidelijk. 
Riek was jaren lang enthousiast lid van het (Hervormd) Kerkkoor. Ook was zij lange tijd kerkvrijwilligster bij de 
kerkdiensten in De Hogeweyk waar ze later dan zelf terecht kwam als bewoonster. Uiteindelijk besloot ze zelf dat 
het genoeg geweest was. Haar leven kende de nodige tegenslagen waar ze moedig mee om ging. Het verdriet over 
het verlies van haar dochter Esther in 2018 heeft veel met haar gedaan. 
Met de tekst uit Mattheus 11:30: “Here Jezus zei: Mijn juk is zacht en mijn last is licht”, hebben wij op dinsdag 15 
april afscheid van haar genomen en haar gebracht naar haar laatste rustplaats op Carspelhof waar zij bijgezet is in 
het graf van haar echtgenoten.  
Mogen die woorden een troost zijn voor degenen die haar zullen missen. 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Midden in de Goede Week mogen 
we weer vooruitkijken naar de tijd die 
komt. Want dat is het schrijven van 
het kerkblad toch ook altijd een 
beetje voor mij. Wat gaat komen en 
wat is geweest? Wat in ieder geval is 
geweest is een mooie, indrukwek-
kende viering op Witte Donderdag. 

We lazen het verhaal over Jezus die de voeten wast van 
zijn leerlingen. Daarmee liet Hij zien hoe zijn weg een 
weg van dienen was. Hoe indrukwekkend, juist in onze 
tijd waarin het dienen van de ander steeds verder naar 
de achtergrond lijkt te raken. Een thema om de 
komende Paastijd nog eens verder over na te denken. 
In de kerkdiensten zullen dan ook verschillende stukjes 
uit de lezingen van Witte Donderdag nog eens terug 
komen. 
 
Geloofscursus: het verhaal van God en mensen 
Op 16 april hadden we de laatste bijeenkomst uit de 
serie. Wat hebben we mooie gesprekken gehad de 
afgelopen tijd. Gesprekken die werkelijk diep gingen en 
generaties overbrugden. Als BinnensteBuiten-team 
gaan we de cursus evalueren. Daarin zullen we ook 
nadenken over de vraag of we de cursus nog een keer 
zullen aanbieden voor iedereen die nu niet kon, maar 
wel wilde. Daarnaast denken we na over een vervolg, 
want al deze mooie gesprekken smaakten naar meer 
voor de deelnemers. 
 
Middag over het levenseinde 
Op 10 april hield onze stagiair Hester Zijlstra een hele 
mooie middag over het levenseinde. Ze vertelde over 
de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie. 
Vooral was er ruimte voor persoonlijke gesprekken en 
ervaringen. Dat allemaal naar aanleiding van de vraag: 
wat betekent een goed levenseinde voor u? Een thema 
dat soms ingewikkeld is, maar heel goed is om met 
elkaar te bespreken. Een thema waar we nog zeker niet 
over uitgesproken waren met elkaar. 
 
Avondmaalsviering zondag 18 mei 
Op 31 maart hadden we een goed bezochte 
gemeenteavond. Daarin kwam naast de verbouwing 
van de kerk, ook het vieren van het avondmaal aan bod. 
Er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de 
beleving van het avondmaal en welk aspect voor ons 
daarin belangrijk was. Op de avond werd genoemd dat 
we op 18 mei waarschijnlijk nog een keer het Avond-
maal in de kring zouden vieren. We hebben echter 
besloten dit uit te stellen omdat er vanwege de 
verbouwing veel minder ruimte is in de kerk. 
Waarschijnlijk willen we in het najaar nog een keer het 
avondmaal in de kring uitproberen, maar voorlopig 
blijven we het op de manier vieren zoals we dat gewend 
zijn. 
  
Stadsgebied festival 24 uur Weesp en Driemond 
Op 17 mei organiseert de gemeente Amsterdam een 
stadsgebied festival in Weesp en Driemond. Allerlei 
organisaties zijn gevraagd om een programma onder-

deel te verzorgen. Deze vraag bereikte ook ons als 
kerken van Weesp. We hebben besloten een 
gezamenlijk programma neer te zetten. Hierin zullen we 
verschillende onderdelen van kerk-zijn laten zien. 
 
Het volledige programma is te zien op 
https://www.iamsterdam.com/uit/24uur-amsterdam/weesp 

 
Als gezamenlijke kerken organiseren wij het volgende: 
•  Om 9.30 en 10.30 uur in de bovenzaal van het 
Lichthuis: Bijbelverhaal op schoot. Voor kinderen van 0 
t/m 5 jaar een Bijbelverhaal in de stijl van Kerk op schoot 
•   Om 10.00 en 11.00 uur in de RK kerk Bijbelverhaal 
en knutselen 
•    Om 10.00 en 11.00 uur in de RK kerk stilte meditatie 
•   Om 12.00 uur stadswandeling langs de kerken van 
Weesp, vanaf de Grote of Laurenskerk 
 
Kom een kijkje nemen of nodig mensen in je omgeving 
uit om eens een kijkje in de kerken te nemen. Het is 
mooi om bij een dergelijk evenement als kerken ons 
gezamenlijke gezicht te laten zien! 
 
Hemelvaart 29 mei 
Aangezien het volgende kerkblad vlak voor Hemelvaart 
uitkomt, hierbij alvast de informatie voor de dienst op 29 
mei. We vieren dit jaar weer Hemelvaart samen met de 
Protestantse Gemeenten van Muiden en Muiderberg. 
Deze keer is ds. Rein Brouwer de voorganger en wordt 
de dienst om 10.00 uur gehouden in de kerk te Muiden. 
 
Voorafgaand aan de kerkdienst is het volgende 
programma bedacht. 
 
8.30 uur verzamelen aan de Muidense kant van station 
Weesp; vandaar de wijk in fietsen 
9.00 uur vertrek naar De Krijgsman 
9.10 uur aankomst De Krijgsman, De Stelling 
9.35 uur vertrek uit De Krijgsman 
9.40 uur krentenbollen en koffie in de Grote kerk Muiden 
10.00 uur kerkdienst 
 
Onderweg zullen inwoners uit beide nieuwe wijken iets 
vertellen over de wijk en het wonen in deze nieuwbouw 
wijken. Een mooie kans om eens rond te fietsen in dit 
nieuwe gebied, de verschillen en overeenkomsten te 
ontdekken. Met aansluitend een mooie viering op 
Hemelvaartsochtend. 
 
Ten slotte 
Volop actie dus weer de komende weken. Voor 
iedereen die van de meivakantie geniet: goede weken 
gewenst.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

 
Lieve mensen, 
We zijn mensen van na Pasen. We 
hebben het feest met elkaar 
gevierd en nu mogen we ons elke 
dag oefenen in de opstanding. Ik 
ben benieuwd hoe het u vergaat 
en natuurlijk ook hoe het met de 
passiebloemzaadjes gaat.. 

 
11 mei Kerk op Schoot 
Op 11 mei zal er weer een Kerk op Schoot zijn. Om 
9.15 in het Lichthuis, voor alle kinderen tussen 0 en 5 
en hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes etc. Van 
harte welkom! Anga en ik kijken er weer naar uit. 
 
21 mei gesprekskring 
Op 9 april hebben we de eerste keer van de nieuwe 
gesprekskring gehad en dit was een mooie ochtend! 
We waren met z’n vieren in totaal, dus daar kunnen 
zeker nog mensen bij! 
Het boek van Samuel Wells ‘Wees niet bang’ gaf ons 
nieuwe inzichten en gaf genoeg om over door te 
praten. 
De volgende keer is op 21 mei van 10-11.30 in het 
Lichthuis. U en jij bent van harte welkom om aan te 
schuiven. Het is voor iedereen die samen met anderen 
wil praten over geloof en ons leven van alledag. 

 
8 juni Pinksteren 
Het duurt nog even, maar op 8 juni is het Pinksteren. 
We hebben bedacht om van deze dienst een soort 
oogstdienst te maken. En dan niet in de letterlijke zin, 
zoals we ook eerder oogstdiensten hadden, maar in 
een meer geestelijke zin: de oogst in onze gemeente. 
We hebben het Leve(n)de Kerk project gehad en daar 
zijn mooie dingen uitgekomen. Om dat echt levend te 
houden hebben we alle commissies gevraagd om een 
paar vragen te beantwoorden over wat zij met elkaar 
doen: wat heeft jullie plezier gegeven het afgelopen 
jaar, welke bloeifactoren horen bij jullie, waar denken 
jullie over om mee te stoppen en zijn er nog dingen die 
jullie mee willen geven aan de kerkenraad? 
Ik hoop al die reacties te ontvangen en die wil ik een 
plek geven in de dienst van 8 juni. Mocht je hier als 
commissie nog niet aan toe zijn gekomen: graag zo 
snel mogelijk! 
Ik ben benieuwd! 
 
Tot slot 
Rond Hemelvaart gaan wij altijd naar de conventie van 
de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. En 
zo ook deze keer. Dat weekend kan ds. Berit mij 
vervangen met hulp van het uitvaartenteam. 
 

 

Gemeente (mee)leven 

In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
 
 
Giften 

Ds. Marjolijn de Waal heeft op bezoek 50 euro 
ontvangen van fam. B., bestemd voor de kerk. 
 
Ontvangen van de familie S.  10,- euro voor 
Kerkcontact. 
Mini Selders-Groen 
 

Van de Sriba 

Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van 
eind mei de jaarrekeningen van het voorgaande jaar 
van de Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond (PGWD) en van de diaconie behandeld. In 
dit nummer van Onderweg treft u de verkorte 
jaarrekening van de diaconie en PGWD aan.  
 
Op de volgende bladzijde kunt u de (verkorte) 
jaarrekening van de diaconie lezen. 
 
Met vragen over de jaarrekening 2024 van de 
diaconie kunt u terecht bij de penningmeester van de 
diaconie: Jantine Galesloot (via telefoonnummer 06-
10793064.). 
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Financieel overzicht Diaconie 2024 Bedragen x € 1.000     

        

Balans per 31 december 2024  2023    

        

Activa       

beleggingen            709,2              676,7     

debiteuren                4,8                    -       

kortlopende vorderingen en overlopende activa                1,7                  1,7     

geldmiddelen              50,0                41,7     

             765,7              720,1     

        

Passiva       

reserves            754,5              709,3     

kortlopende schulden en overlopende passiva              11,2                10,8     

             765,7              720,1     

        

            

Baten en Lasten begroting  rekening  rekening 

  2024  2024  2023 

        

Baten       

Rente en dividenden                7,0                16,7                15,1  

Levend geld                7,5                  7,8                  7,9  

Door te zenden collecten en giften              15,0                23,9                26,4  

               29,5                48,4                49,4  

        

Lasten       

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten                0,4                  0,5                  0,3  

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                1,5                  1,5                  1,4  

Kosten beheer en administratie                0,3                  0,6                  0,3  

Bankkosten                6,5                  6,5                  6,2  

Diaconaal werk plaatselijk              12,0                11,0                11,8  

Diaconaal werk regionaal/landelijk                2,5                  4,1                  2,5  

Diaconaal werk wereldwijd                7,0                  7,5                  7,0  

Afdracht door te zenden collecten en giften              15,0                23,9                26,4  

               45,2                55,6                55,9  

        

Operationeel resultaat             -15,7                 -7,2                 -6,5  

       

Toelichting           
Het negatieve resultaat van -€ 7.200 ligt boven begroting (-€ 15.700), met name door de hogere 
opbrengsten uit rente en dividenden. De beleggingen zijn in 2024 met ca € 58.200 gestegen. Deze 
koerswinst is toegevoegd aan de reserve koersverschillen. 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Onderstaand treft u de jaarrekening 2024 van de PGWD aan. 
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Voor vragen over de jaarrekening 2024 van de PGWD kunt u contact opnemen met onze penningmeester  

Wim de Groot via 06-53243921 of penningmeesterpgwd@gmail.com. 

De jaarrekening van de diaconie en de PGWD zullen van 3 t/m 10 mei as. ter inzage liggen bij de  

scriba (06-19776307). U kunt ook een digitale versie aanvragen via scriba@pgwd.nl. 

 

Clara de Groot, scriba
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“Aan tafel” 
Dit stukje schrijf ik nadat we een sfeervolle 
Pesachmaaltijd hebben mogen gebruiken. Joden 
gedenken daarmee de uittocht uit Egypte. Dit keer was 
het “aan tafel menu” gevat in een thema. Erg mooi zo 
net voor Pasen. Niet iedere “aan tafel maaltijd” is zo 
uitgebreid en heeft een thema. De meeste menu’s 
bestaan uit drie gangen en de mooie gesprekken, 
waardoor gemeenteleden elkaar beter leren kennen, 
doen de rest. 
Op zondag 3 mei gaan we weer enveloppen verkopen. 
Op de volgende data gaat er weer voor u gekookt 
worden: woensdag 14 mei, zaterdag 17 mei en vrijdag 
23 mei. 
We hopen u te zien bij het “ aan tafelbord” om een 
envelop te kopen. Kosten € 10.00. Zoals u inmiddels 
weet gaat de €10.00 naar een goed doel. “Het vergeten 
kind”. In de maanden januari, februari en maart is er 
voor dat doel € 467.00 bijeengebracht door de verkoop 
van de enveloppen. Het geld is inmiddels overgemaakt 
naar het goede doel. 
Tot ziens bij het “aan tafelbord” 
Namens, Astrid Bijvoet, Annelies Westra en Anga 
Biesheuvel. 

 
Verjaardagsfonds 
De opbrengsten van het verjaardagsfonds 1ste 
kwartaal van 2025 is € 623,00 
Heel veel dank voor de bezorgers van de kaarten en 
voor u als gever!  Met elkaar maken we er elke keer 
weer een mooi bedrag van voor onze kerk. 
 
Vriendelijke groet, Ida Westland 

 
Protestantse Vrouwen op Weg 
Abeltje Hogenkamp en Peter van Beek hebben 
maandag 7 april enthousiast verteld over hun 
fotoproject ̀ Passie in beeld`. Zij lieten ouderen vertellen 
over de tijd dat zij echt gelukkig waren en maakten 
hiervan foto`s. Een bijzonder project. Wij zagen 
ouderen stralen! 
 
Maandag 12 mei komt dhr. Gerard Leysen een 
presentatie geven over  `Onderwijs, vroeger en nu` 
Over vroeger kunnen we allemaal meepraten..... 
Het is de laatste avond van dit seizoen. 
Even een rustige periode tijdens de zomermaanden. 
  
Maar eerst nog deze avond, waarvoor we u hartelijk 
uitnodigen. Lijkt het u wat, kom een avondje kijken. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. U bent van 
harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
het Bestuur. 

 
Expositie en vraag om suppoosten 
Beste mensen, 
Op 5 mei herdenken we 80 jaar bevrijding. Tien jaar 
geleden bij het 70ste bevrijdingsjaar exposeerde Marc 
de Klijn met de tentoonstelling "HOLOCAUST". Dit jaar 
organiseer ik weer voor Marc de Klijn, (een inmiddels 

86 jarige Joodse kunstenaar, die al 12 jaar in Jeruzalem 
woont), een expositie in de synagoge. Ook zijn vrouw 
Henny van Hartingsveldt zal een paar 
beeldhouwwerken exposeren. 

 
Ik ben naarstig op zoek naar mensen die 2 uurtjes willen 
suppoosten. Je kunt een expositie immers niet 
openstellen zonder bemensing. Het betreft zaterdag  
3 mei, zondag 4 mei, maandag  5 mei en dinsdag 6 mei.  
De synagoge is open van 12.00 tot 17.00 uur (op 
zondag tot 19.00 uur). Als je 2 uur van je eigen tijd 
beschikbaar wilt stellen, zou dat heel fijn zijn. 
 
Laat het mij weten en ... zeg het voort! 
Groetjes, Annelies Westra 

 
Programma 4 en 5 mei in Weesp 
 
4 mei: Dodenherdenking 
19.15: vertrek van de Stille Tocht vanaf de Synagoge 
(Nieuwstraat 3) naar de Ossenmarkt. De Stille Tocht 
wordt begeleid door trommelaars van harmonie de 
Adelaar 
 
19.25: start van het programma bij  
het Oorlogsmonument aan de Ossenmarkt. 
Het programma bestaat uit: 
- Muziek door harmonie de Adelaar 
- Liederen gezongen door Lieke Coenraad, 

mezzosopraan 
- Gedicht voorgedragen door Corry Alberts 
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- Toespraak door Kees Nelis, samen met zijn dochter 
Sterre Nelis. 

Om 19.59 de Taptoe, gespeeld door Guido Former, 
trompettist bij de Adelaar. 
Om 20.00 uur twee minuten stilte, gevolgd door twee 
coupletten van het Wilhelmus. 
Hierna worden bloemstukken gelegd door: 
Dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Weesp 
Vertegenwoordigers van de veteranen uit Weesp. 
Het bestuur van de Stichting Nationale Herdenkingen 
Weesp. 
Vervolgens worden de bezoekers aan de herdenking 
uitgenodigd voor het defilé langs het Monument. 
De herdenkingsplechtigheid wordt rond 20.25 afgerond 
 
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2025 
 
20.45:Herdenkingsbijeenkomst in de Grote-of  
Laurenskerk (Kerkstraat/Nieuwstraat) 
Thema: Collaboratie 
Jos Verlaan (journalist) zal een toespraak houden met 
als titel: De prijs van het zwijgen. 
Hij vertelt over zijn familie, die collaboreerde met het 
naziregime. Wat zijn de gevolgen daarvan voor 
volgende generaties? 
Tijdens deze Herdenkingsbijeenkomst zal muziek ten 
gehore worden gebracht door het trio Castillo 
bestaande uit: Floor le Coultre viool, Simone van der 
Giessen altviool en Kalle de Bie cello. 
Zij zullen werken uitvoeren van: Bach, Peteris Vasks en 
Beethoven. 
21.45: Afsluiting van de Herdenkingsbijeenkomst. 
 
De Herdenkingsbijeenkomst is gratis toegankelijk. 

 
5 mei 2025, 80 jaar Bevrijding Vrijheidsmaaltijd 
 
De SNHW organiseert, i.s.m. Stadsherstel Amsterdam 
een Vrijheidsmaaltijd in de Van Houtenkerk in Weesp. 
11-uur: ontsteken van het Vrijheidsvuur bij de Van 
Houtenkerk 
Daarna : Ontvangst met koffie/thee 
12 uur: start van de maaltijd en van het programma. 
Deelnemers aan deze maaltijd worden uitgenodigd om 
met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema’s rond 
Vrijheid. 
Katinka Hilders zal een toespraak houden over Vrijheid. 
Optreden van Hazel Ackema, pianiste. 
Corry Alberts draagt een gedicht voor. 
Annelies Westra vertelt over de tentoonstelling van 
Marc de Klijn in de Synagoge 
Er zullen foto’s worden vertoond over de Bevrijding van 
Weesp in 1945. 
Er zal een kleine tentoonstelling worden ingericht over 
herdenkingsvoorwerpen rond het thema Bevrijding uit 
de verzameling van Dennis Koek (inwoner van Weesp). 
Vanaf 28 mei 2025 is een uitgebreide selectie uit zijn 
verzameling te zien in Museum Weesp. 
De toegang tot de Vrijheidsmaaltijd is € 5,-. Kaartjes 
verkrijgbaar bij boekhandel Pezzi Pazzi, Slijkstraat 46. 
Meer informatie over het programma van 4 en 5 mei zal 
gepubliceerd worden in het Weesper Nieuws, en op de 
website van de SNHW: www.snhw.nl 

Kinderclub de Regenboog 40 jaar!! 
De laatste clubmiddagen stonden in het teken van het 
naderende Pasen.  
Er werd afscheid genomen van Jasmin Vermoolen, 
Mylie v. Beek, Sara v.d. Neut, Betty Werede en Jesse 
Samplonius die na de zomervakantie naar de 
middelbare school hopen te gaan. Ze kregen een mooi 
leesboek en een Bijbeltekst mee als aandenken! 
 
Inmiddels is onze laatste clubmiddag achter de rug. 
Rond de 40 kinderen bezochten deze super gezellige 
en speciale ‘kinderclub Bingomiddag’. Het was weer de 
gebruikelijke feestelijke chaos. Er waren zoveel 
cadeau’s dat er volle vuilniszakken met knuffels en 
speelgoed mee naar huis gingen. Er was ook taart te 

winnen, elk jaar weer ter beschikking gesteld door 
bakkerij Wesselman! Wát een feest en wát een blije 
toetjes. 
 
Jacobien Kalulé en Ed Rensenbrink van de Stichting 
Helpt u Hopen waren erbij om te horen hoeveel de 
Rookworst- en Stroopwafel actie heeft opgeleverd. Van 
de opbrengst kunnen geiten gekocht worden voor 
weeskinderen in Oeganda; ze leren op school hoe ze 
met de verzorging hiervan in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien.  
Op een ludieke wijze werd het eindbedrag bekend 
gemaakt en Jacobien en Ed waren zichtbaar geraakt en 
super verrast door het hoge bedrag! Met de opbrengst 
van € 5.412,34 kunnen wel 36 geiten worden 
aangeschaft! De actie was weer een enorm succes en 
we willen alle kinderen, enthousiastelingen en gulle 
gevers die hebben meegeholpen aan dit resultaat heel 
erg bedanken voor hun inzet (juf Elly van Beek in het 
bijzonder!). 
Natuurlijk kregen ze ook de meterslange lijn van 
gekleurde vlaggetjes (versierd door de kinderen) om op 

http://www.snhw.nl/
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te hangen in Oeganda als liefdevolle groet van de 
kinderen van ‘de Regenboog’!! 
 
Er is dit jaar óók een bijzonder jubileum te vieren; de 
kinderclub bestaat namelijk 40 jaar!! 

We zijn dankbaar voor al 
die 40 jaar gezelligheid 
en creativiteit met de 
kinderen. Voorál zijn we 
dankbaar voor alle jaren 
dat we verhalen uit de 
Bijbel konden vertellen 
en de kinderen zo 
mochten horen over de 
Liefde van God! We 
hopen en bidden dat 
deze hoopvolle 
boodschap blijvend met 
hen mee mag gaan! 
Ook als team hebben we 

een (jarenlange) bijzondere band: twee van ons waren 
al betrokken bij de oprichting en twee anderen gingen 
het volgende jaar mee draaien. Op dit moment zijn we 
gezegend met wel 8 personen enthousiaste leiding! 
Op de laatste clubmiddag was er daarom voor iedereen 
een speciaal Regenboog-gebakje én sloten we met de 
kinderen af door het gezamenlijk eten van een patatje. 
Al met al een indrukwekkende afsluiting van een 
gedenkwaardig kinderclub seizoen. 
 
Alle kinderen bedankt voor jullie komst en gezelligheid 
dit seizoen!!  
Groeten van Elly, Joke, Marja, Jeltje, Marry, Han, 
Rosemarie en Willy  
(de leiding van kinderclub ‘de Regenboog’) 

 
Verslag van een "Smakelijk gesprek” 
 
Vrijdag 11 april heeft een groep "Smakelijk gesprek" ten 
huize van Annelies Westra samen een Pesach-maaltijd 
gekookt. 
Met een uitleg van de betekenis van elk gerecht en de 
bijpassende lezingen tussen de gangen door was het 
een bijzondere ervaring. En ... nog heel lekker ook. 
 
Groet, Annelies 

 
Verslag van ons bezoek aan het Luther Museum 
 
Op zaterdag 12 april heeft een kleine delegatie uit de 
PGWD een bezoek gebracht aan het Luther Museum in 
Amsterdam.  
Het is gehuisvest in een deel van het voormalig Oude 
Mannen en Vrouwenhuis, later het verpleeghuis de 
Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. 
Een klein museum waarin veel voorwerpen uit Luthers 
Nederland te bewonderen zijn, o.a. het 
Avondmaalszilver uit de Maarten Lutherkerk in Weesp.  
Daarnaast zijn er wisselende exposities. Wij kwamen op 
het moment dat er een expositie te zien is met als 
thema: Zing! Met heel veel aandacht voor de liederen 
van Luther zelf, die zowel te zien als te horen waren. 
Na de ontvangst met koffie en thee kregen wij een zeer 
enthousiaste en gedreven rondleiding van de 
directeur/conservator, die veel over de geschiedenis 
van het gebouw en over het Lutheranisme wist te 
vertellen. 
Voor velen van onze deelnemers was dit veelal 
onbekend terrein. Bijvoorbeeld hoorden we dat in de 
Gouden Eeuw 1 op de 5 inwoners van Amsterdam 
Lutheraan was en dat zij ondanks het gebrek aan 
financiën met elkaar dit Oude Mannen en Vrouwenhuis 
tot stand hebben kunnen brengen, evenals de Oude 
Kerk aan het Spui en later de Ronde Lutherse 
Koepelkerk. 
Al met al was dit bezoek zeer de moeite waard en kan 
aanbevolen worden aan een ieder van onze gemeente.  
Bijgaand een foto van de bezoekers, met links Steven 
van Teeseling, directeur/conservator Museum. De foto 
is genomen door Robert de Vos. 
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Expositie in het Lichthuis 
Gerjan Veenhoven en Laura Bakker 
 
De volgende expositie in het Lichthuis zal te zien zijn 
in de maanden mei, juni en juli 2025 
 
Gerjan Veenhoven 
Zo’n 25 jaar geleden ben ik met aquarel techniek 
gaan werken. De uitdaging van aquarel is voor mij 
dat je weinig fouten kunt verhullen. Je moet 
zorgvuldig te werk gaan en vooraf goed weten wat je, 
in welke volgorde doet. Dat maakt het voor mij 
boeiend en uitdagend. Het is een creatieve puzzel. 
Mijn thema’s spelen zich vaak af rondom het water. 
Mensen beeld ik regelmatig vanaf de rug gezien af. Ik 
betrap ze, gevangen in het moment, je kijkt met ze 
mee de verte in. Ik schiet een foto en soms jaren 
later werk ik het onderwerp uit. Variatie in mijn werk 
zit in de diverse onderwerpen, ik experimenteer ook 
met kleurgebruik, waarbij ik het aantal tinten 
minimaliseer. Daarnaast heeft een kortdurend 
uitstapje naar Airbrush mooie werken opgeleverd: 
“Vluchtelingen” en “Klaprozen”. 
 
 
 

 
 

 
Laura Bakker 
Waar Gerjan vooral het realisme zoekt, is Laura haar 
werk abstract. Zij is op avontuur met verschillende 
materialen zoals bijv. acrylverf, inkt, pastelkrijt, 
bijenwas op papier, canvas of hout. En diverse 
technieken als schilderen, gieten of collage. Voor 
haar is bij het creëren van de vaak mixed media 
werkstukken het proces minstens zo belangrijk als 
het resultaat. De opleiding Kunstzinnige Dynamische 
Coaching, Tekentaal en diverse schilderworkshops, 
die Laura heeft gevolgd, hebben bijgedragen aan 
haar ontwikkeling. Laura blijft nieuwsgierig en 
geïnspireerd, terwijl ze voortdurend nieuwe 
mogelijkheden verkent. Het hergebruik van 
materialen, die in huis of in een kringloopwinkel te 
vinden zijn, is daarvan een recent voorbeeld. Er is 
geen kenmerkende stijl behalve dat het resultaat 
abstract en vaak kleurrijk is.  
 

 
 
De expositie van hun werk kunt u komen 
bewonderen op dinsdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur 
en op afspraak met Gerjan en Laura 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd

 
 
 



Berichten 
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Foto’s van de kerk in verbouwing     Foto vanaf de hoge steiger 

 

 

 

 

 

 

En tussendoor maken vrijwilligers nog even ramen en balken schoon



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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