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Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Mw. E.J. Geerling, tel: 06 28735398,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Astrid Bijvoet, tel. 06 51999169 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Annemieke Bakker, tel. 06-15327766, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 11: vrijdag 3 oktober 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 13 oktober 2025. 

Activiteitenperiode:  15 oktober t/m 11 november 2025.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 21 september 
 
RK Kerk, Troelstralaan 19 
11.00 uur Mw. ds..M.J.L. de Waal-Peels 

Oecumenische dienst 
koffiedrinken na de dienst 

   
1e collecte RvK, Plaatselijk   
2e collecte St. Makom Ma 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. G. Lugthart, Kamerik 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 28 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  Startzondag,  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Vredeswerk  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Vredeswerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 5 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. T. Karman, Amsterdam 
  Israëlzondag 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Kerk en Israël  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur proponent H.J. Teeuwissen, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Kerk en Israël 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 12 oktober 
zondag Werelddiaconaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Barneveld 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 

 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 26 september, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 

 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Karla van Vliet 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

’n Schoolklas komt voorbij. 
De stilte is nu vol van 

kinderstemmetjes. 
In de Synagoge, Nieuwstraat 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 

Donderdag 18 september en 2 oktober  
10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 
Woensdag 24 september, 10.00-11.30 uur 
GELOOFSCURSUS 
Aanmelden: Ds. Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Woensdag 24 september, 19.45-22.00 uur 
BIBLIODRAMA 
 
Vrijdag 3 oktober, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
Contact: ds. Berit Bootsma. tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 5 oktober, 9.15-9.45 uur  
KERK OP SCHOOT 
 
Maandag 6 oktober, 19.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Spreekster: Hennie van der Wildt  
Zij vertelt over historische tuinen 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Woensdag 8 oktober, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
kamer 410 bij Mw Mul 
 
Woensdag 15 oktober, 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten 10,00 euro p.p. 
Aanmelden t/m zondag 12 oktober : 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl of bij: 
Anga Biesheuvel, tel. 0630380200 
Jetty van Kessel, tel. 412537 
Atie de Vries, tel. 450041 

 
 

 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 
 

Webwinkel en Appostel 
 

Voor bezitters van een smartphone of tablet: 

Zoek ‘Appostel’ in de Appstore of Playstore.  

Binnen de App zoeken op ‘Weesp’. 
 

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle 

nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot 

de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt 

collectebonnen bestellen en giften geven. 

Meer informatie is beschikbaar op onze website 

www.pgwd.nl 

 

 
 
 

www.pgwd.nl 
 

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste 
nieuws. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 
 

 
 

 

mailto:jbodisco@gmail.com
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 Levenskunst 

 

Het nieuwe jaarthema is ‘Levenskunst’. Hoe ziet het goede leven eruit, hoe kun je schoonheid zien temidden 
van de nare en minder mooie kanten van het leven? Hoe kun je daarin ook God ontdekken en zo leven dat 
het leven goed is voor jou en voor de ander? Dat hoort allemaal bij het thema levenskunst. 
Op de startzondag beginnen we daarmee. 
 
Maar eigenlijk past dat ook wel met terugwerkende kracht bij de dienst van 31 augustus, toen we stilstonden 
bij de boom uit psalm 1. 
Het mooiste compliment kreeg ik van zoon Lovis, die heel spontaan in de auto op de terugweg zei: ”Ik vond 
het zo mooi wat je zei mama, over die boom! Ik voelde het ook echt toen we gingen staan.” 
Tja, dan kun je mij opvegen natuurlijk. Maar nee we moesten stevig staan, als een boom. 
 
Mirjam van der Vegt heeft een prachtig boek gemaakt met de titel ‘Eeuwenoude stilte’. 
Zij schreef over hoe ze in een heftige periode, de treden van stilte ontdekte, zoals monniken die hadden 
omschreven: 
De eerste trede van stilte is de herademing. Een vrijwillige stilte die weldadig aanvoelt. 
De tweede trede van stilte is de struikeling. Daar heb je vaak niet zelf voor gekozen, misschien omdat je niet 
meer kunt dan niks doen, of doordat de stilte je confronteert met je eigen onrust. Het vraagt heel wat van je 
om bij deze trede te blijven. 
De derde trede is de beminning. Als je je hebt kunnen overgeven aan iets dat groter is dan jezelf. Als je je 
kwetsbaarheid hebt durven laten zien aan God en je gemerkt hebt: je bent niet alleen, je bent verbonden. Deze 
stilte is als een mantel van liefde, innerlijke rust, van binnenuit. Je zou kunnen zeggen, dat waar het in psalm 
1 over gaat. 
 
Mirjam voegt aan deze drie treden nog een vierde toe die ze ontdekte. Vanuit de diepe verbondenheid, het 
gevoel bemind te zijn, wil je niets anders dan uitreiken naar de wereld om je heen. Ze schrijft: Je hebt wat te 
brengen en te creëren. In plaats van dat je iets van je leven maakt om maar gelukkig te zijn, creëer je om uiting 
te geven aan diepe dankbaarheid. 
 
Een boom met rijke bladeren kan een schuilplaats worden voor een ander. 
Een rijke, gevoede grond kan een plaats worden voor een ander om in te wortelen. 
Ook voor onze kinderen: hoe zorgen we voor goede grond, waar ook zij wortel kunnen schieten en het goede 
leven, het leven dat God voor ogen heeft, kunnen ontdekken. 
 
Levenskunst is zo te leven dat het leven rijk en goed is, voor zowel jezelf als voor anderen. Om dat wat jij 
ontdekt hebt te delen zodat het ook voor anderen toegankelijk wordt. 
 
De uitspraak van Augustinus: Wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de tijden, vind ik een prachtige en 
inspirerende uitspraak. Laten wij de tijden goed maken, door goed te leven. Laten we ze geestrijk maken, door 
geestrijk te leven.  
Laten we bomen zijn, in voedzame bodem, geplant aan water: stevig en met ruimte om onze bodem te delen, 
en anderen te laten schuilen onder onze takken. 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 21 september 
Vredeszondag 
Op deze oecumenische vredeszondag vieren we 
samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters. 
We vieren vrede! Ondanks alles wat het tegenspreekt. 
We houden vrede hoog door er samen in te blijven 
geloven en door er samen aan te werken. 
De dienst is in de Rooms-Katholieke kerk aan de 
Troelstralaan. Er is zowel oppasdienst als kinderdienst. 
 
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

Zondag 28 september 
Startzondag 
Deze zondag trappen we het nieuwe kerkelijke seizoen 
af. Het thema van de dienst is: ‘Levenskunst’. In de kerk 
en de Bijbel gaat het vaak over de kunst van het leven 
met God en met elkaar. Hoe doe je dat? Welke lessen 
kunnen we dan leren? Van elkaar of van wat Jezus 
vertelt. Deze zondag staan we stil bij de belangrijkste 
les die we de kinderen van onze gemeente willen 
meegeven in alles wat we doen. Die les is dat God altijd 
van je houdt. Het wordt een vrolijke en creatieve dienst, 
waarin er voor ieder een leuke activiteit is om te doen. 
We staan stil bij het verhaal van de ‘Liefhebbende 
Vader’ Lucas 15 (beter bekend als de verloren zoon). 
 
Verderop in deze Onderweg is meer informatie te 
vinden over deze dienst. 
 
ds. Berit Bootsma en ds. Marjolijn de Waal 
 

 
Zondag 5 oktober 
We kijken uit naar een mooie dienst, waarin  
Mw. T. Karman uit Amsterdam voorgaat. 
 

 
Zondag 12 oktober 
Deze periode volgen we de evangelist Lucas in het 
verhaal dat hij over Jezus vertelt. We hebben enkele 
gelijkenissen gehoord die Jezus vertelde, maar Jezus 
deed veel meer dan dat. Hij had de moed om letterlijk 
en figuurlijk zijn handen uit te steken naar de mensen 
die onaanraakbaar waren in zijn tijd. We lezen een 
verhaal hierover en over dankbaarheid, Lucas 17: 11 
t/m 19. In deze dienst willen we met elkaar het Heilig 
Avondmaal vieren. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
21 september Hr. S. Biesheuvel 0682917499 
28 september Hr. P. v. Lindenberg  0623560870        
  5 oktober  Hr. H. Op ’t Land  418669             
12 oktober Hr. A. v.d. Bergh   0611711673   
 

 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Hendrikje van der Voorde – Smit 
geboren 28 augustus 1929 overleden 17 augustus 2025 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Hendrikje van der Voorde – Smit. 
Weduwe van Anton Hendrik van der Voorde. 
Na een lang leven in goede gezondheid is Hinke op 17 augustus 2025 rustig ingeslapen in Oversingel te 
Weesp. Zij is 95 jaar oud geworden. 
Hinke werd geboren in Kubaard, een klein plaatsje in Friesland. Als verpleegkundige heeft zij in diverse 
ziekenhuizen in Friesland met veel toewijding gewerkt.  
Toen zij op latere leeftijd haar man Ton ontmoette, verhuisde zij naar Utrecht. Daar hebben zij een mooie tijd 
samen beleefd. Toen Ton overleed blijf zij alleen achter in Utrecht. Daar leefde Hinke zelfstandig en was met 
weinig tevreden. 
Haar nicht Janny van den Bergh en partner Albert ontfermden zich over haar. Toen na jaren bleek dat alleen 
wonen voor Hinke niet meer vertrouwd was, verhuisde zij naar Oversingel op een gesloten afdeling. Vanaf 
2021 verbleef zij daar en had het echt naar haar zin. Janny en Albert konden zo dicht bij huis betrokken blijven. 
Een valpartij kort geleden, waarbij zij haar heup brak, betekende voor haar dat er geen uitzicht op genezing 
meer was.  
Haar familie troosten we met de woorden van Huub Oosterhuis, vermeld op haar rouwkaart: 
Opgenomen en verbonden 
met de naam die vrede is, 
gaat dit leven niet ten onder 
en het wordt niet uitgewist. 
 
 
 
 

Johanna (Joke) Groen - Dalmulder 
geboren 23 november 1932 overleden 15 augustus 2025 

 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Johanna Groen – Dalmulder.  
Op vrijdag 15 augustus is zij overleden, Joke is 92 jaar oud geworden. 
 
Joke Groen, of Jo zoals sommigen haar kennen, was de spin in het web van haar gezin en familie. Samen 
met haar man Geurt kreeg ze 5 kinderen. Regelmatig verzamelden alle kinderen, kleinkinderen en aanhang 
zich bij haar thuis om een verjaardag of feestdag te vieren. Ze hield ervan om dan iedereen te verwennen met 
haar kookkunsten en gastvrijheid. 
 
Joke genoot van gezelligheid, reizen maken, varen met de boot en ze ging tot op hoge leeftijd naar de jeu de 
boulesclub in Weesp. Ze was een moderne vrouw die met haar tijd meeging. Ze maakte zich de moderne 
media eigen zodat ze met iedereen kon videobellen en de kerkdiensten via de tablet kon volgen.  
 
De laatste fase van het leven viel haar zwaar. Ze kon niet meer thuis wonen en moest noodgedwongen 
afscheid nemen van haar geliefde Weesp. Wel genoot ze van alle bezoek dat ze kreeg. Met haar 
vriendelijkheid en innemendheid was ze een graag geziene bewoner in het St. Jozef in Hilversum. 
 
Haar leven lang speelde de kerk en het geloof een rol in haar leven. Psalm 23 was één van haar 
lievelingsliederen. En ook het lied ‘Ik bouw op U’ was voor haar en Geurt van grote waarde. God op wie je kan 
bouwen en die je steun en toeverlaat is. Zelfs toen alles onzeker werd, bleef dat vertrouwen haar dragen. 
  
Johanna Groen – Dalmulder zal herinnerd worden als een lieve, zorgzame, moderne en ondernemende vrouw 
die gemist zal worden door iedereen die zich met haar verbonden wist. 
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Belia Dorothea Herderscheê-Boshuizen 

geboren 10 december 1954 overleden 25 augustus 2025 
 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Belia Dorothea, Bea Herderscheê-Boshuizen. 
Zij overleed in de nacht van zondag op maandag, 25 augustus, thuis, omringd door haar geliefden.  
Bea is 70 jaar geworden. 
 
Bea Herderscheê was een bijzonder en kleurrijk mens. Ze was gelukkig als al haar kinderen en kleinkinderen 
om haar heen waren. De deur stond altijd open voor wie maar langs wilde komen en voor velen is dit een 
warme herinnering. 
Bea leerde haar man Gerard kennen bij het Leger des Heils in Amsterdam, waar ze toen allebei werkten. En 
daar heeft Bea nog heel lang met veel plezier en veel inzet gewerkt. Ze hield van de kleurrijke mensen met 
wie ze mocht werken en zag altijd de mens achter de problemen.  
 
Samen kregen ze vier kinderen: Jaap, Anna, Willem en Clara. Ze genoot van de reuring van het gezin, het 
koken en samen eten aan een volle tafel.  
 
Zes jaar geleden kreeg ze een sepsis, waardoor haar gezondheid een flinke klap kreeg. In de afgelopen jaren 
kon ze steeds minder, maar wilde daar niet over klagen. Ze was dankbaar voor alles wat ze in haar leven wel 
had kunnen doen en alles wat ze had ontvangen. In het afgelopen jaar werd duidelijk, dat ze ernstig ziek was, 
en wist ze dat het afscheid dichterbij kwam. Dat ze haar kinderen en kleinkinderen niet verder zou zien 
opgroeien was een groot verdriet, maar de dankbaarheid stond bovenaan. 
 
De tekst die Majoor Boshardt in hun trouwbijbel schreef, een bijzondere herinnering voor beiden, heeft ook 
tijdens de afscheidsdienst geklonken:  
 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, 
wind ze om je hals, 
schrijf ze in je hart.  
Spreuken 3:3.  
 
Deze tekst ging met hen mee, en we bidden Gerard en de kinderen toe dat de liefde en trouw, die ze van Bea 
ontvingen, maar ook de liefde en trouw van God hen zal blijven omringen, ook in deze verdrietige tijd.  
 
We hebben haar begraven op maandag 1 september. 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 
ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Op aanraden van Marjolijn heb ik de 
afgelopen periode het boek ‘Durf 
moedig te zijn’ (op beslissende 
momenten) gelezen van Mariann 
Budde. Zij is bisschop van de 
Episcopal Church in Washington. 
Afgelopen januari was zij wereld-
nieuws vanwege haar pleidooi voor 

mededogen in de interreligieuze dienst ter ere van de 
inauguratie van president Trump. 
Ze heeft een inspirerend boek geschreven over moed 
en wat dat volgens haar betekent. Dat het niet een 
talent is, wat je hebt of niet. Maar dat moed voortkomt 
uit kleine keuzes die je elke dag maakt.  
 
Haar laatste zinnen zijn te mooi om niet te delen: ‘Het is 
mijn gebed dat wij allemaal, door genade, de kracht 
krijgen om te vertrouwen op de wijsheid, kracht en 
goedheid die we ontvangen, telkens als we op een 
beslissend moment in ons leven staan. Het is mijn wens 
dat jij en ik erop durven vertrouwen dat we op de juiste 
plek zijn als dat moment aanbreekt. We mogen het werk 
doen dat ons gegeven is, in het volledige bewustzijn van 
wie we zijn. Zo leren we moedig te zijn.’ 
 
Een mooie wens zo aan het begin van een nieuw 
seizoen. 
 
Startzondag 
De startzondag op 28 september belooft een feestje te 
worden. Meer informatie is elders te vinden. Jullie 
komen toch ook? Neem vooral wat lekkers mee! 
 
Kerstwandeling 
Ja, ook met de kerstwandeling zijn we weer van start 
gegaan. We hebben een leuke groep waarmee we druk 
bezig zijn met de voorbereidingen. Het loopt bijzonder 
goed met het vinden van nieuwe locaties. Maar geen 
kerstwandeling zonder vrijwilligers. Kom je (weer) 
helpen op 20 december? 
 
Kerk op schoot 
5 oktober 
De kerk op schoot 
gaat dit seizoen ook 
weer van start. Het is 
een interactieve 
kerkdienst met en 
voor kinderen van 
ongeveer 0 t/m 5 jaar 
oud.  
Er wordt een 
Bijbelverhaal verteld 
en tijdens het verhaal 
is er van alles te 
doen. 
Zondag 5 oktober is 
de volgende editie.  
Van 9.15 tot 9.45 uur 
gaan we bezig met het verhaal van Jona.  
Kom je ook? 
 

Proeverij bibliodrama: 24 september 
Ik zie er naar uit om in het komende seizoen opnieuw 
met bibliodrama aan de slag te gaan.  
Er zijn nog zoveel mooie en verrassende teksten om te 
ontdekken met elkaar! In de wereld van de tekst 
stappen met alle gedachten en gevoelens die daarbij 
horen, het levert altijd wat op en je blijft vaak nog een 
poos met een tekst bezig. 
 
Iedereen die de stukjes wel eens leest, er van anderen 
over hoort, maar niet zomaar durft aan te schuiven is 
van harte welkom om eens te komen proeven aan deze 
methode. Het wordt een laagdrempelige avond waar we 
met elkaar in een mooi verhaal stappen. 
Bibliodrama is namelijk een gebeuren dat zich lastig laat 
uitleggen. Het werkt vaak beter om het te ervaren. Eén 
avond om kennis te maken met deze werkvorm en om 
te proeven of het wat voor je is. Geen verplichtingen, 
maar een mooie kans om eens te ervaren wat het is. 
 
Wanneer? Op maandag 24 september van 19.45 – 
22.00 uur. 
Waar? De benedenzaal van het Lichthuis 
 
Voor de voorbereidingen is het fijn als je van te voren 
even laat weten of je van plan bent om te komen, dat 
kan telefonisch 06-38934002 of per email 
berit.bootsma@pgwd.nl  
 
Biblioloogcursus 
De komende periode mag ik voor de Protestantse 
Theologische Universiteit weer een biblioloog cursus 
leiden. Het blijft leuk om dit te doen en collega’s iets 
nieuws te leren. Vanwege de cursus ben ik 15/16 
september en 6/7 oktober afwezig. Ds. Marjolijn zal mij 
vervangen als het nodig is.  
 
Ten slotte 
Het seizoen is weer van start en er staat van alles te 
gebeuren. Met het aanstaande vertrek van ds. Marjolijn 
is de kerkenraad na de zomervakantie het gesprek 
gestart over wat wij als gemeente nodig hebben. 
Boeiende gesprekken gezien de ontwikkelingen die we 
de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Er gaan 
veranderingen komen en er blijven dingen hetzelfde. De 
kunst van het leven, als mens en als gemeente, is om 
met al die bewegingen om te gaan en nieuwsgierig te 
zijn naar de levenslessen die het ons leert. In het 
vertrouwen dat we over genoeg wijsheid en steun van 
de Eeuwige beschikken om keuzes maken en om te 
gaan met wat er op ons pad komt. Dat we met die moed 
en dat vertrouwen aan het seizoen mogen beginnen. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
Je kunt aan alles merken: het 
afscheid komt dichterbij. Ik doe 
veel dingen voor het laatst, een 
laatste vergadering, een laatste 
bezoek, een laatste ‘gewone’ 
dienst zei ik op 31 augustus. Dat 
was wat verwarrend, want ik heb 
nog een oecumenische viering en 

de startzondag te gaan, maar ik bedoelde dus vooral 
een ‘gewone’ dienst. Tja, dat liep even anders. Maar 
het was meteen een mooie illustratie van de chaos 
waar we in het gewone leven ook vaak tegenaan 
lopen. 
Ik merk dat ik vooral geniet van alles wat ik voor het 
laatst mag doen, want ik voel me nog erg verbonden 
met jullie. Ik ben ook weemoedig, zeker, want ik ga 
jullie ook erg missen.  
 
Wij zijn ondertussen thuis druk bezig met de verkoop 
van ons huis en kijken uit naar de sleuteloverdracht 
van ons nieuwe huis in Gouda. Al moeten we daar nog 
even op wachten, want dat zal begin december zijn. 

Daarna moet er nog flink verbouwd worden, dus we 
verwachten eind januari te kunnen verhuizen. 
 
Voor mij dus nu geen nieuwe activiteiten die ik oppak, 
maar vooral afronden en afscheid nemen. Op 2 
november is dus echt mijn laatste dienst, maar die zal 
vast niet ‘gewoon’ aanvoelen. 
 
Ik wens jullie een goede start van dit nieuwe seizoen 
toe! 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal 
 

PS. Ik wil nog even een eervolle 
vermelding plaatsen: het is Corrie 
Alberts gelukt om de passiebloem 
te laten groeien in haar tuin!  
 
Nagekomen PS. van Corrie : 
Nu ik de knopvorming bekijk vraag 
ik me af of het wel een echte 
passiebloem is. 

 
 
Gemeente (mee)leven 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Startzondag zondag 28 september – Levenskunst 

Wat is er veel over de 
startzondag te melden. 
Voor het overzicht, 
eerst maar eens het 
programma. 
 
10.00 uur kerkdienst 
11.30 uur koffie en thee 
met wat lekkers 
 
Kerkdienst 
De startzondag is deze 
keer voorbereid samen 
met de mensen van het 
jeugdwerk. We mogen 
wekelijks genieten van het 
kleine grut dat om ons heen schiet en zich laat horen in 
de diensten. Toch gebeurt veel van het jeugdwerk een 
beetje achter de schermen. Daarbij: welke volwassene 
wil niet zo af en toe het kind in zichzelf los laten? 
Daarom hebben we een vrolijke en creatieve dienst met 
elkaar bedacht waarin iedereen de mogelijkheid heeft 
te ervaren hoe de kinderen van onze gemeente met 
God en de Bijbel bezig zijn.  
 
Tijdens de dienst komen er twee ‘rondes’ waarin u/jij 
kan kiezen om op een creatieve manier met het 
Bijbelverhaal aan de slag te gaan. Zo is er de 
mogelijkheid om met de kliederkerk te gaan kleien of 
met de kinderdienst er een feestje van te maken. Anga 
en ds. Marjolijn zullen een kleine kerk op schoot viering 
doen, maar je kan ook in gesprek over de tekst met 
Lysette en Willem Nell. Kortom voor iedereen wel wat! 
 
Hoe het precies gaat, leggen we in de dienst wel uit. En 
we hopen natuurlijk dat u allemaal komt, ook als dit niet 
helemaal bij u past. Uw aanwezigheid is namelijk ook 
een steun aan de mensen die met hart en ziel onze 
jongste gemeenteleden vertellen over God en Jezus. 
Zulk belangrijk werk is toch het steunen waard? 
 
High tea/coffee 
Na de dienst willen we deze keer als afronding van een 
mooie startzondag met elkaar een high tea/coffee doen. 
Daarvoor hebben we jullie bijdrage nodig. Iedereen 
wordt gevraagd om iets lekkers mee te nemen. Dat kan 
iets zoets zijn, zoals een cake of taart, maar het mag 
ook iets hartigs zijn, bijvoorbeeld kleine sandwiches of 
wraprolletjes. Neem iets mee wat je zelf lekker vindt en 
snijdt het alvast in hapklare stukjes.  
 
Voor de dienst zullen Katinka Hilders en Ria de Jong 
klaar staan om al uw bijdragen in ontvangst te nemen 
en uit te stallen. Na de dienst gaan we koffie en thee 
drinken en is er vast genoeg lekkers om met elkaar van 
te smullen! 
 
Voor de mensen thuis 
We realiseren ons dat deze kerkdienst voor de mensen 
thuis moeilijk mee te maken is. Zoals al aangegeven 
willen we deze groep trouwe kerkgangers echter niet 
vergeten. Daarom hebben we bedacht om tasjes te 

maken. Daarin zitten dan wat spullen waarmee u tijdens 
de dienst zelf aan de slag kan. 
Dus denkt u dat u op 28 september de dienst vanuit huis 
gaat volgen? Wilt u voor deze dienst een tasje met 
inhoud ontvangen? Mail of bel dan voor 22 september 
naar ds. Berit Bootsma. Dan zorgen wij dat er een tasje 
bij u thuis bezorgd wordt! 
 

Komt u, kom jij ook? 
 

ds. Berit Bootsma  ds. Marjolijn de Waal 
Irene de Groot  Anga Oosterom 
Luzaan Pelser  Evelien Gijzen 
Marja den Uijl 
 
Geloofsopvoeding meet-ups 

Ouders verbinden rondom geloofsopvoeding 
Wij, Lysette, Karla en Sarah, moeders van jonge 
kinderen, zaten tegelijkertijd met vragen rondom 
geloofsopvoeding en behoefte aan meer contact met 
andere ouders hierover.  Vandaar dit initiatief. 
Graag ontmoeten wij anderen met wie we over 
geloofsopvoeding in gesprek gaan, delen waar we 
tegenaan lopen en dan samen themaochtenden 
bedenken met een spreker of een interessante 
werkvorm. 
We organiseren voor nu 3 zaterdagochtenden (met 
oppas) om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De 
eerste ochtend om te delen en ervaringen uit te 
wisselen en van daaruit brainstormen over de invulling 
van een tweede en derde ochtend met bijvoorbeeld 
thema’s of een spreker. Misschien heb je vragen over 
bidden met je kind, praten met je kind over God en 
geloof, vergeven, rituelen thuis, aan tafel of bij slapen 
gaan of over het vieren van christelijke feestdagen.  
We hebben de volgende zaterdagochtenden van 9:30 
uur tot 12:00 uur (met oppas voor de kinderen dankzij 
hulp van super oma Cathalien) gepland in het Lichthuis: 
zaterdag 27 september, zaterdag 29 november en 
zaterdag 31 januari. 

Ben je een 
ouder of 
verzorger met 
kinderen en 
wil je bij onze 
eerste meet-
up zijn op 
zaterdag 27 

september? 
Heel leuk! 
Meld je aan bij 
Sarah. 
(En ook goed 
om te weten; 
we willen het 

hebben over geloofsopvoeding, voel je ook helemaal 
welkom als je niet iemand bent die regelmatig een kerk 
bezoekt.) 
Mocht je er bij willen zijn of meer willen weten, stuur 
even een mailtje naar Sarah op 
sarahklerks@gmail.com of een appje naar 06-
42973793.  
Groet en hopelijk tot 27 september!  
Lysette Nell, Sarah Klerks en Karla Mul 
“It takes a village to raise a child”
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Terras en boekenmarkt 
Het terras en de boekenmarkt tijdens het Sluis- en 
bruggenfeest hebben samen €12.855 opgebracht, 
een fantastisch resultaat! 
Dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers is dit 
resultaat behaald. 
Vrijwilligers: heel veel dank voor jullie hulp. 
Wanneer u dit berichtje leest, is het sorteren voor de 
boekenmarkt in maart 2026 al weer in volle gang. 
Elke maandagochtend zijn 8 vrijwilligers in de hal bij 
Max Veenstra nieuw ingebrachte boeken aan het 
sorteren. 
Als er tijd over is, worden de boeken van de vorige 
boekenmarkt nogmaals bekeken en gesorteerd. 
Marien Weststrate 

 
Beste lezers, als inlegvel bij dit kerkblad vindt u het 
activiteitenrooster van september tot en met 
december 2025 (voor zover de activiteiten aan ons 
doorgegeven zijn). 
Nadere informatie over de activiteiten zal door de 
organisatoren zelf doorgegeven worden aan het 
beamteam, de nieuwsbrief en het kerkblad. 
  
Patrick Kalwij en Henk de Groot 

 
Gemeentemaaltijd 
Langzaam maar zeker maakt de zomer weer plaats 
voor de herfst. Dus wordt het tijd voor de volgende 
gemeentemaaltijd. Het kookteam nodigt u uit op:  
 
Datum: woensdag 15 oktober 2025  
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
 drankje; om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 10,00 per persoon. 
Behalve contant betalen, kunt u ook pinnen!  
 
U kunt zich t/m zondag 12 oktober aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of te bellen naar een van de onderstaande dames. 
 
Anga Biesheuvel tel: 06-30380200  
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden.  
 
Voor nieuwe gasten is altijd plaats aan tafel. Nog nooit 
meegegeten? Meldt u aan! 
 
Graag tot ziens.  

 
Protestantse Vrouwen op Weg 
We zijn met een gezellige broodmaaltijd het nieuwe 
seizoen begonnen. 
Heerlijk om elkaar weer te spreken na de 
zomerperiode. 
De avond werd zoals altijd geopend door Gerda, 
daarna  las Nel het jaarverslag voor. In vogelvlucht 

hoorden we welke fijne avonden we het afgelopen jaar  
hebben gehad. 
Wijnie verzorgde het financiële verslag. Beide 
verslagen waren prima verzorgd! 
We zijn als bestuur blij dat het zo goed gaat met onze 
vereniging. 
Twee bestuursleden, Gerda en Nel, waren aftredend, 
maar hebben aangegeven dat zij nog door willen 
gaan. 
Op deze avond hebben we met elkaar besloten om de 
contributie te verhogen naar  €12.50 en geen 
koffiebusje meer te laten rondgaan op de avonden. 
Onze ereleden zijn verrast met een mooie plant. 
 
Daarna kwam Marja aan bod. 
Ze had veel verschillende (edel)stenen meegenomen 
en vertelde daar enthousiast over. 
Aan het eind van de lezing kregen we allemaal een 
steen(hangertje) van haar. 
Marja bedankt voor de leuke lezing! 
  
Maandag 6 oktober vertelt Hennie van der Wildt ons 
over historische tuinen in binnen- en buitenland. Het 
belooft weer een vrolijke en boeiende avond te 
worden, zoals we van Hennie gewend zijn! 
We nodigen u daarom hartelijk uit voor deze avond. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
  
Heeft u nog spullen voor onze Winterfair ? 
Denk aan legpuzzels, kerst versiering e.d. 
We horen het graag! 
  
Hartelijke groet, 
het Bestuur. 

 
“Aan tafel” 
September alweer en de zomer bijna achter de rug. 
Tijd om weer van start te gaan met ons “aan 
tafelproject”. Gezellig eten bij iemand die voor u kookt 
en daarbij mensen ontmoeten die ook een envelop 
gekocht hebben. Daarbij kunnen de mooiste 
gesprekken ontstaan. Inmiddels worden de 
enveloppen voor september verkocht en de data voor 
oktober zijn bekend.  
Als u dit kerkblad leest zijn er misschien nog 
enveloppen voor september te koop. De data: 
zaterdag 20 september en dinsdag 30 september.  
De data voor oktober zijn: vrijdag 3 oktober, dinsdag 
14 oktober, vrijdag 24 oktober en vrijdag 31 oktober.  
De kosten voor een envelop zijn €10.00. Aan de 
buitenkant van de envelop staat het drie gangen menu 
en pas als u de envelop gekocht heeft, vindt u binnenin 
een adres en ontdekt u waar u gaat eten. De totale 
opbrengst gaat naar het goede doel: “Het vergeten 
kind”.  We hopen u bij ons “aan tafelbord” te zien 
binnenkort en dat u een verzorgde maaltijd naar uw 
keuze kan vinden. 
Namens de organisatoren Astrid Bijvoet, Annelies 
Westra en Anga Biesheuvel. 
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Van Linda de Zeeuw 
Hierbij wil ik jullie allemaal laten weten dat wij op 
vrijdag 10 oktober 2025 gaan trouwen.  
Linda is lid geweest van de PGWD t/m eind 2023. 
De kerkdienst is in de Martinikerk te Sneek. Deze mag 
door iedereen bijgewoond worden en hierbij nodigen 
wij jullie daarvoor uit. Tevens is er een livestream (link 
https://www.kerkomroep.nl/kerken/10085). 
In deze trouwdienst zal ds. Marjolijn de Waal 
voorgaan. 
Groeten, 
Harmen en Linda 

 

 

 
Home of Hope 
Een oprecht dank u wel aan iedereen! 
Tijdens het Sluis- en Bruggenfeest mocht ik in de kerk 
mijn tafel neerzetten voor de kinderen van Home of 
Hope. Dankzij jullie steun, enthousiasme en gulheid 
werd het een onvergetelijk weekend. 
 

Een speciale dank aan de dames van de ZWO die 
poffertjes hebben gebakken en verkocht; veel 
spulletjes die ik mee had genomen vanuit Kaapstad 
werden verkocht en met de vele giften werd de 
opbrengst maar liefst € 772,70! 

En alsof dat nog niet genoeg was, kwamen er in de 
dagen daarna nog extra giften binnen, waardoor het 
totaalbedrag is opgelopen tot bijna duizend euro. 
 
Namens de kinderen van Home of Hope: heel hartelijk 
dank voor jullie betrokkenheid en vrijgevigheid. 
Samen maken we écht verschil. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dory Heuseveldt 

       Doe je mee met de Kerstwandeling?        

De voorbereidingen zijn in volle 
gang – we zijn al hard bezig om 
een prachtige Kerstwandeling 
neer te zetten! 

     Maar… daarvoor hebben 

we nog wel extra hulp nodig. 
We zoeken mensen die het leuk 
vinden om een rol te vervullen in 
het kerstverhaal, zoals Maria, 
een engel of een herder. Ook 
praktische helpende handen 
zijn van harte welkom bij het 
inrichten van de posten of bij de activiteiten in de Grote 
Kerk. 
Samen brengen we als gemeente het kerstverhaal tot 
leven en delen we de boodschap van vrede en liefde 
met mensen van binnen én buiten de kerk. 

                     Wil jij meedoen? 

Meld je dan aan via kerstwandeling@pgwd.nl. 

We zien ernaar uit om dit samen te beleven!           

 
77+ middag 
 

Op 3 oktober a.s. wordt er weer een gezellige 77+ 
middag gehouden voor hen die in de afgelopen 
maanden juli, augustus en september 77 jaar of ouder 
zijn geworden. Ieder die hiervoor in aanmerking komt 
ontvangt een uitnodigingskaart waarop vermeld staat 
hoe en voor wanneer u zich kunt aanmelden.                                                                                              
Ook nu hopen we weer op veel belangstelling en gaan 
we er weer een gezellige middag van maken. Indien u 
wilt, mag u een introducé meenemen. Mocht u geen 
vervoer hebben en wel willen komen, dan kunt u dit 
kenbaar maken bij de inschrijving. U kunt dan 
opgehaald worden. 
U wordt om 14.00u verwacht in het Lichthuis en het 
feestje is rond 16.00u afgelopen. 
Gezellig als u weer komt! Wij (Anga, Marinka en 
Wenny) hebben er zin in.

 
Van de kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden,  
 
Een aantal weken geleden heeft Marien een oproep gedaan. We waren op zoek naar een rechterhand, om mij te 
ondersteunen bij verschillende werkzaamheden. Ik ben enorm blij en dankbaar te kunnen vertellen dat Rianne den 
Uijl mij gaat ondersteunen. Ik zal het aanspreekpunt blijven. En ik ben dankbaar dat ik het scribaat op deze manier 
kan voortzetten. We wensen Rianne veel succes met het uitvoeren van deze taak! In de eredienst van zondag 14 
september zal Rianne een geheimhoudingsbelofte afleggen.  
 
Clara de Groot, scriba 
 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/10085


Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 
 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl

