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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. Ds. M.J.L. de Waal-Peels 

tel. 06 16170383, e-mail: marjolijn.dewaal@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 

e-mail: voorzitter@pgwd.nl  

Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Mw. E.J. Geerling, tel: 06 28735398,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Ingrid van den Berg, telefoon 06-49702373 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Annemieke Bakker, tel. 06-15327766, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 12: vrijdag 31 oktober 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 10 november. 

Activiteitenperiode: 12 november - 9 december 2025.
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Erediensten 
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 19 oktober 
 

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Werelddiaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

19.00 uur Ds. W. Geerlof, Ede 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Werelddiaconaat 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 26 oktober 
 

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. J. de Bruin, Utrecht  
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Orgelfonds 
2e collecte plaatselijk kerkenwerk 
 

19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 
Gereformeerde Bond 

 

1e collecte orgelfonds 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 2 november 
 

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. M.J.L. de Waal-Peels 
  Afscheidsdienst  

Oogstdienst 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. de Jong, Nijkerk 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 9 november 
 

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Het Lichthuis, Waagplein 
19.00 uur Ds. P.G.Oskamp, Waverveen 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Diaconie 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 24 oktober, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 

 

Kerktaxi 
Contactpersoon Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 

Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 

Het kerktaxi rooster: 
19 oktober Hr. W. de Groot  0653243921 
26 oktober Hr. W. Koole  411816 
  2 november Hr. H. Op ’t Land 418669 
  9 november Hr. J.H.F. de Vries 0654995843 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, 
tenzij anders vermeld 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Kijk! ‘n reuze pompoen. 
Verscholen onder een blad. 

Vrucht van de stilte. 
In de Synagoge, Nieuwstraat 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Woensdag 8 oktober en 12 november 
14.00-15.30 uur OVERSINGELKRING 
kamer 410 bij Mw Mul 
 
Woensdag 15 oktober, vanaf 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
kosten €10,00 p.p. 
Contact: Jetty van Kessel, tel. 0294 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
Donderdag 16 en 30 oktober 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 
Zondag 26 oktober 16.00 uur 
KLIEDERKERK 
inloop vanaf 15.30 uur 
 
Woensdag 29 oktober, 10.00-11.30 uur 
GELOOFSGESPREK 
Aanmelden: ds. Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Donderdag 30 oktober, 19.45 - 22.00 uur 
BIBLIODRAMA o.l.v. ds. Berit Bootsma 
tel. 06 38934002 of berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Maandag 3 november 19.45 uur - 21.45 uur 
VER. PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750442 
 

Vrijdag 7 november, 17.00-17.30 uur 
GEBEDSKRING 
contact: ds. Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl  
j.t.opt.land@hccnet.nl 
 
Zondag 9 november, 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel.06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl

Zondag 19 oktober 
5e zondag van de herfst 
 
U hebt het vast en zeker gemerkt: er wordt de laatste 
maanden veel uit het Lukasevangelie gelezen. 
Vandaag is het eerste verhaal uit hoofdstuk 18 aan de 
beurt. Het gaat over een kwaadwillige rechter en een 
vasthoudende weduwe. Lukas zegt bij dit verhaal: 
Jezus vertelde deze gelijkenis om ons te leren 
volhardend te zijn in het gebed. Dat is lastig. 
 
Naast de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter 
leggen we deze zondag Deuteronomium 16: 18-20. 
Want daar gaat het over rechtvaardige rechtspraak. Ik 
denk dat ik ga vragen om deze verzen uit de Naardense 
Bijbel te lezen. Ik leg wel uit waarom. Er zit nog een 
stekeligheid in het laatste vers. Daar vinden we de 
zogenoemde landbelofte: God heeft het land aan het 
volk Israël gegeven. Nog maar eens nauwkeurig lezen. 
 
Psalm 130 is de zondagspsalm. Bij de lezingen zingen 
we psalm 121. Dat is de vraag van de weduwe uit Lukas 
18: waar komt mijn hulp vandaan? Na de preek zingen 
we in lied 1008 het antwoord over de rechter in het licht 
verheven. 
 
Ds. Dick Pruiksma 
 

 

Zondag 26 oktober 
We kijken uit naar een mooie dienst, waarin  
ds. J. de Bruin uit Utrecht voorgaat. 
 

 
Zondag 2 november 

Op deze zondag is dan echt de afscheidsdienst. We 
vieren samen het Heilig Avondmaal. De muziekgroep is 
er ook. Wat we gaan lezen durf ik nu nog niet te zeggen. 
  
Ds. Marjolijn de Waal 
 

 
Zondag 9 november 
Deze zondag lezen we een gedeelte uit het boek 
Handelingen van de apostelen. Het beschrijft hoe 
Paulus onderweg is en terug naar Jeruzalem wil gaan. 
De gemeenten die hij bezoekt reageren daar met 
gemengde gevoelens op. We lezen Handelingen  
21: 1 t/m 14 en verdiepen ons in wat er daar gebeurt en 
wat wij ervan kunnen leren als het gaat om het maken 
van keuzes in ons leven. 
 
ds. Berit Bootsma 
 

Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
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Wij zien de buitenkant, God kent ons hart 

 

 

‘En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen 
en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld’. 
Handelingen 8 vers 13 
 
In de stad Samaria ontstond door de verkondiging van Christus grote blijdschap. De evangelist Filippus heeft 
goed nieuws verkondigd. De mensen die het horen, kunnen zich er niet aan onttrekken. Heel bijzonder is dat 
een zekere man met de naam Simon zich bij de gemeente voegt. Zijn aansluiting gaat tegen elke verwachting 
in. Simon houdt zich bezig met magische praktijken. Zijn magie berust op het geloof, dat hij door bepaalde 
geheimzinnige krachten en via het uitspreken van formules de wereld van geesten en machten kan 
beïnvloeden.  
 
De mensen in Samaria staan versteld van de toverkunsten van Simon. Het brengt hen buiten zichzelf. Simon 
beweert bovendien dat hij een groot man is. Hij meet zich als manipulator bovenmenselijke proporties aan. In 
Samaria kijkt iedereen van groot tot klein vol ontzag naar hem. In hun ogen is hij een mens met goddelijke 
allure.  
 
De inwoners van Samaria maken van een mens een goddelijk figuur. Ze schrijven de toverij van Simon aan 
God toe, terwijl God er niets mee te maken heeft. Ze laten zich beetnemen door een oplichter en een bedrieger. 
Zullen wij van gewone mensen niet een god maken? Die aanbidding is puur afgoderij. Wie van een mens een 
afgod maakt, miskent en veracht de ene God. 
 
Ineens lezen we een verrassende mededeling: ‘En Simon geloofde zelf ook’. Een beroemde tovenaar wil bij 
de Heere horen. Over zijn geloof worden verschillende opmerkingen gemaakt. De een vindt zijn geloof een 
wondergeloof en de ander noemt het een tijdgeloof. Men komt tot dit oordeel op grond van vers 21 in 
Handelingen 8. In dit vers wordt gezegd dat zijn hart niet oprecht voor God is. Achteraf is het gemakkelijk om 
te concluderen dat iemand niet oprecht gelooft. Filippus heeft eerst Simon niet als een misleider beoordeeld. 
Want hij is evenals anderen door de doop opgenomen als lid van de gemeente. 
 
Het is beter te zeggen dat Simon christen werd op zijn eigen manier. De man die de menigte in extase bracht, 
raakt op zijn beurt buiten zichzelf door de tekenen en wonderen van Filippus. Simon gaat door de knieën door 
de grote krachten die de prediking van Filippus begeleiden. Hij gelooft dat Filippus meer kan dan hij en 
daardoor dichter bij de hoogste God staat. 
 
God kent ons zitten en ons staan. Wij zijn niet in staat om het hart van een ander te keuren. Ook kunnen we 
een keus maken, waarvan later blijkt dat we die te lichtvaardig hebben gemaakt. Vertrouw alleen op Christus! 
En niet op iets of iemand anders. Wie door een verkeerd motief Christus volgt, valt later door de mand. De 
wens van Simon om een volgeling van Christus te worden, laat ons zien dat er genade is voor de grootste 
zondaar. Zelfs Simon wordt de doop niet geweigerd. Altijd is er een weg terug tot God. Wie met berouw over 
zijn zonde vergeving zoekt in het Lam van God, dat de zonde wegneemt, wordt niet afgewezen. 
 
 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

 

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl


Van de predikanten 

 ONDERWEG  7 

Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Janneke Nijboer heeft een boek vol 
prachtige gedichten en gebeden 
geschreven. Regelmatig maak ik 
hier met veel plezier gebruik van bij 
vergaderingen en dergelijke. Ze 
heeft voor de afsluiting van de dag 
een mooi gebed geschreven. Een 
gebed dat gaat over afsluiten en los 

   durven laten. 
 
Voor het slapen gaan 
 
Dat op de rand van de volle dag, 
in kostbare stilte ik verzinken mag, 
mij overgeven kan op wat 
in dromen op mij wacht. 
 
Wil Jij mijn Waker wezen? 
Beschut mij zacht rondom, 
ik wil mij veilig weten als 
de slaap mij weerloos overkomt. 
 
Janneke Nijboer, op vleugels van verwondering 
 
Afscheid ds. Marjolijn 
Op 2 november nemen we afscheid van ds. Marjolijn. 
Maanden leven we toe naar dit moment van afscheid en 
dan opeens is het toch daar. Dat geldt voor Marjolijn 
zelf, maar ook voor ons als gemeente. Alle mooie 
woorden bewaren we tot haar afscheidsdienst, maar 
ook via deze weg wil ik Marjolijn bedanken voor haar 
collegialiteit de afgelopen jaren. Ik hoor regelmatig dat 
wij een ‘goed team’ zijn en dat heb ik zeker zo ervaren. 
We hebben samen kunnen bouwen aan onze mooie 
gemeente en mede door Marjolijn hebben we de Geest 
voelen waaien. Er is veel veranderd en we mogen trots 

zijn op onze gemeente in Weesp. We wensen dat die 
Geest blijvend aanwezig zal zijn bij Marjolijn en bij ons. 
 
Vervanging 
De afgelopen weken zijn we in contact gekomen met 
Tamar Karman. Zij is op 5 oktober voorgegaan in onze 
gemeente. Tamar is net afgestudeerd als theoloog en 
hoorde dat wij op zoek waren naar iemand om het 
pastoraat in de vacaturetijd te vervullen. Na een leuk 
gesprek klikte het wederzijds. Na het vertrek van 
Marjolijn zal Tamar haar pastorale wijk overnemen en 
af en toe een kerkdienst doen in onze gemeente. We 
zijn heel blij dat zij op deze manier ons wil helpen in de 
vacaturetijd en ik zie uit naar een leuke samenwerking! 
 
Kerk op schoot 9 november 
De kerk op schoot gaat dit seizoen ook weer van start. 
Het is een interactieve kerkdienst met en voor kinderen 
van ongeveer 0 t/m 5 jaar oud. Er wordt een 
Bijbelverhaal verteld en tijdens het verhaal is er van 
alles te doen. 
Zondag 9 november is de volgende editie. Van 9.15 tot 
9.45 uur gaan we bezig met een nieuw Bijbelverhaal. 
Welk verhaal is nog een verrassing. Kom je ook? 
  
Vakantie 
Tijdens de herfstvakantie zijn Marjolijn en ik allebei een 
week vrij. In de week van 19 t/m 26 oktober is ds. Rein 
Brouwer uit Muiden en Muiderberg onze vervanger. 
Mocht het nodig zijn, dan kunt u contact met hem 
opnemen. Zijn contactgegevens zijn: 06-23014649 en 
email reinbrouwer@planet.nl 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
 
Nu zijn alle ‘gewone’ diensten 
achter de rug en leef ik toe naar 2 
november, het echte afscheid. Het 
voelt allemaal nogal onwerkelijk, 
om eerlijk te zijn. 
 
Ondertussen draait het 

gemeentewerk door en ik ben blij dat veel dingen 
doorgang kunnen vinden door mensen die wat taken 
overnemen. Zo zal de Oversingelkring gewoon 
doorgaan. De komende data zijn: 8 oktober en 12 
november. 
 
En ook de gesprekskring in het Lichthuis gaat door. 
De komende maanden zal dat zijn op de woensdagen 
29 oktober, 19 nov en 17 dec, van 10-11.30u in het 
Lichthuis.  
De komende weken staan voor mij in het teken van 
afronden en overdragen en de diensten van 2 en 9 
november voorbereiden. 
 

Jullie zijn uiteraard ook welkom bij mijn intrede in de 
Open Hofkerk in Bleiswijk. Die begint om 14.30u. 
Dorpsstraat 50, 2665 BJ Bleiswijk. 
 
Eerst mag ik 10 oktober nog voorgaan in de 
trouwdienst van Linda en Harmen in Sneek. Daar heb 
ik ook erg veel zin in. En Rik en ik maken er meteen 
een weekendje Friesland van. 
Daarna is er ook nog een weekje herfstvakantie van 
17 oktober tot en met 25 oktober. Ds. Rein Brouwer 
vervangt ds. Berit en mij. 
Dan wordt Maria ook nog vier en zal ze met school 
gaan beginnen. Grote veranderingen voor ons 
allemaal! 
 
Dat maakt helaas wel dat wij de komende zondagen 
veel elders zijn.  
Maar wie weet tot in de ‘wandelgangen’ en hopelijk 
zeker tot 2 november! 
 
Hartelijke groet, ds. Marjolijn de Waal  
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Van de kerkenraad 
Zoals bekend neemt ds. Marjolijn de Waal per 2 
november 2025 afscheid van de PGWD. Hiermee 
ontstaat een vacature en zijn we de komende tijd deels 
vacant. In de kerkenraadsvergadering hebben we 
nagedacht over hoe we verder gaan. We hebben 
besloten dat we op zoek gaan naar een nieuwe 
predikant voor 0,5 fte. Dat is gelijk aan het aantal uren 
dat ds. Marjolijn nu heeft.  
We hebben een profielschets opgesteld. Daarin staat 
onze visie, wat wij in een predikant zoeken en wat wij 
als PGWD te bieden hebben. Samengevat: we zoeken 
een predikant die ons enthousiasmerend en 
inspirerend wil voorgaan in onze vieringen. Iemand die 
in staat is om verschillende groepen in onze pluriforme 
gemeente aan te spreken bij het zoeken naar wat van 
waarde is voor ons geloof, die kan netwerken en 
makkelijk contacten legt met randkerkelijken en de 
samenleving én die het fijn vindt om in teamverband 
te werken. Wij bieden o.a. een grote groep vrijwilligers, 
een grote variëteit aan activiteiten voor 
gemeenteleden met ook uitstraling naar de 
samenleving, samenwerking met de andere predikant, 
een mooi historisch kerkgebouw en een modern 
multifunctioneel gemeentecentrum naast de kerk. De 
volledige tekst van de profielschets kunt u bij de scriba 
opvragen. 
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie 
samengesteld en benoemd: Gerjan Veenhoven 
(voorzitter), Tijs Appelman, Astrid Bijvoet, Evelien 
Gijzen, Reijer van der Meent, Wenny Schippers en 
Rianne den Uyl.  
Op basis van de profielschets zal de 
beroepingscommissie op zoek gaan naar een nieuwe 
predikant. Gemeenteleden mogen namen van door 
hen geschikt geachte kandidaten voor de vacature 
doorgeven. Wanneer u een naam wil doorgeven, moet 
dat voorzien zijn van een motivering en door u 
ondertekend. U kunt dit doorgeven aan Gerjan 
Veenhoven.  
Met vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij Marien 
Weststrate of Clara de Groot.  
 
Clara de Groot, scriba 
 

Vervanging tijdens vacature 
Marjolijn de Waal neemt 2 november afscheid van 
onze gemeente. 
Tamar Karman zal vanaf 1 november haar plaats 
tijdelijk innemen. Jullie hebben al kennis kunnen 
maken met Tamar, zij is voorgegaan in de dienst van 
5 oktober. 
Tamar heeft een aanstelling van 0,3 fte en zal met 
name het pastoraat voor haar rekening nemen. 
Tevens zal zij enkele keren voorgaan in een dienst. 
 
Marien Weststrate, preses 
 

Uitnodiging afsluiting restauratie 
U heeft gezien dat de restauratiewerkzaamheden aan 
ons kerkgebouw inmiddels zijn afgerond. Alleen aan 
de toren wordt nog gewerkt. 
We willen het afronden van de 
restauratiewerkzaamheden niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Samen met de Gemeente Amsterdam 

nodigen we u graag uit voor een afsluitende 
bijeenkomst op vrijdag 31 oktober as. van 
16:00 – 18:00 uur in de Grote of Laurenskerk. De 
buurtbewoners en de subsidiegevers zijn hier ook voor 
uitgenodigd. 
In deze bijeenkomst zullen we u kort vertellen en laten 
zien wat er in de afgelopen maanden aan en in de kerk 
en toren is gedaan. Het programma is als volgt: 
16:00 – 16:15 ontvangst 
16:15 – 16:20 welkom 
16:20 – 16:30 presentatie door Van Hoogevest 

Architecten 
16:30 – 16:40 presentatie door Restauratiebedrijf 

Verwoerd 
16:40 – 18:00 gelegenheid om na te praten met een 

hapje en een drankje 
 

Wilt u voor 27 oktober as. opgeven met hoeveel 
personen u komt door een mail te sturen naar 
restauratie@pgwd.nl 
 

Graag tot ziens op 31 oktober ! 
College van Kerkrentmeesters 
Johan de Vries 
 

Afscheid ds. Marjolijn de Waal 
Op zondag 2 november na de kerkdienst zullen we 
afscheid nemen van ds. Marjolijn de Waal, die na 5 
jaar onze Protestantse Gemeente gaat verlaten. We 
willen haar na de zegen graag toespreken. Janneke 
de Kruijf zal hierbij de ceremoniemeester zijn. 
Daarna, tijdens het koffiedrinken en het hapje en 
drankje, kunt u ds. Marjolijn de hand schudden en 
persoonlijk afscheid nemen. 
Voor de kinderen van de Kinderdienst, die nog vóór de 
zegen weer terug in de kerk zijn, hebben we tijdens 
het afscheid een kleurplaatje en puzzeltje, zodat zij 
zich gedurende de afscheidswoorden kunnen 
vermaken. De kinderen van 0 tot 4 jaar blijven langer 
in de oppas. 
Voor de genodigden zullen we op de eerste en tweede 
rij voor het liturgisch centrum plaatsen reserveren.  
Mocht u ds. Marjolijn de Waal willen toespreken of op 
een andere manier een bijdrage aan het afscheid 
willen leveren, wilt u dat dan uiterlijk 17 oktober a.s. 
melden bij Joke Moolhuizen (06-10894799). 
De afscheidscommissie (Astrid Bijvoet, Joke 
Moolhuizen, Cathalien Op ’t Land) 
 

Van de diaconie    ZWO 
Over onze sponsoractiviteit bij Dorcas 
Onlangs ontvingen wij het verdrietige bericht dat 
granny Elizabeth Pedro is overleden op de leeftijd van 
80 jaar. Door haar deelname aan het project van 
Dorcas heeft zij met veel plezier de granny sociale 
club bezocht, was zij zeer actief in het zingen van 
traditionele liederen en was zij een trouwe bezoekster 
van de kerkdiensten.  
Dorcas is een christelijke organisatie die zijn ontstaan 
gebaseerd heeft op de bijbeltekst Mattheüs 25 vers 35 
en 36: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, 
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en 
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, 
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”   
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In hun magazine vertellen zij over hun werk het 
volgende: Zo volgen wij Jezus Christus, de zoon van 
God, Die kwam om ons te dienen. 
Zouden wij dan zelf ook niet een dienende houding 
aannemen en de hand reiken aan hen die onrecht 
wordt aangedaan?  
De kracht van sponsoring zit in deze handreiking. Het 
verbindt een sponsor in Nederland met een granny. Ze 
mogen ervaren dat ze gezien worden en waardevol 
zijn. Sponsoring bij Dorcas is al lange tijd meer dan 
voedsel en kleding doneren. Sponsoring betekent dat 
we de handen ineen slaan met de gesponsorde 
ouderen zelf, met mensen en organisaties die om hen 
heen staan en met de overheid. Zo zorgen we voor 
blijvende vangnetten voor alle ouderen. 
Gezien het goede werk van deze organisatie hebben 
wij weer ja gezegd op de vraag of wij opnieuw een 
granny willen sponsoren. Inmiddels is duidelijk dat ons 
sponsorgeld ten goede komt aan dhr. Bakari, een 86-
jarige man uit Tanzania. Hij is getrouwd en heeft 
betrokken kinderen en kleinkinderen. 
In Tanzania mislukken veel oogsten door 
klimaatveranderingen. Hierdoor is er een 
voedseltekort en lopen de inkomsten voor mensen 
terug. 
Dhr. Bakari ontvangt voedselpakketten en de 
medicijnen die hij nodig heeft. De lokale kerk probeert 
een netwerk van hulp en aandacht voor de granny’s 
op te bouwen door het organiseren van activiteiten en 
jongeren aan te moedigen om naar de ouderen in hun 
omgeving om te zien. Op landelijk niveau werkt 
Dorcas samen met andere organisaties om aandacht 
voor de rechten van ouderen te krijgen, om 
zorgverzekeringen te regelen voor hen en te 
onderzoeken of granny’s recht hebben op uitkeringen. 
Naast dhr. Bakari sponsoren wij ook nog steeds mevr. 
Valentina Mocan uit Moldavië. Voor zover wij weten 
gaat het naar omstandigheden goed met haar. 
Namens de ZWO-commissie 
Annemieke Bakker 

 
Inzameling voor de voedselbank 
Op 2 november hebben we niet alleen de 
afscheidsdienst van dominee Marjolijn, maar het is 
ook oogstzondag. En zoals gebruikelijk zamelen we 
dan ook weer producten in voor de Voedselbank. 
Dus neem mee wat je kan missen en lever dat in voor 
de mensen die helaas gebruik moeten maken van de 
Voedselbank. 
Een suggestie voor artikelen die je mee kunt nemen 
is: 
houdbare producten, zoals: koffie, thee, suiker, olie, 
rijst, pasta, jam, pindakaas, vis- en vleesconserven. 
Maar ook reinigingsmiddelen voor persoonlijk-  of 
huishoudelijk gebruik, zoals: shampoo, tandpasta, 
zeep, maar ook heel graag wasmiddelen (die zijn heel 
duur en dus erg gewild) 
Als je liever geld doneert kan dat ook. Er ligt een 
collectezak klaar waar je je gave in kunt doen. 
Wij hopen samen met de Voedselbank weer op een 
mooie opbrengst. Alvast vriendelijk dank hiervoor. 
 

Namens de diaconie en de Voedselbank 
Astrid Bijvoet

Gemeente(mee)leven 
 

In verband met de privacy is deze informatie niet 
online beschikbaar 
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GEVRAAGD: elektronisch orgeltje 
Eens per maand is er een kerkdienst in Oversingel, 
waarbij door Teunie ter Beek op het elektronische orgel, 
dat daar staat gespeeld wordt. 
Nu is dat orgel inmiddels heel erg oud en eigenlijk niet 
meer te bespelen. Alleen het onderste klavier doet het 
nog, waardoor het soms echt wel een beetje vals klinkt. 
En dat doet het spel van Teunie geen eer aan. 
Als diaconie hebben wij besloten om te zorgen dat er 
een nieuw orgeltje komt. 
Dat gaat vast wel via marktplaats of iets dergelijks 
lukken, maar wellicht heeft iemand uit de gemeente nog 
zo’n elektronisch orgel thuis staan dat in de weg staat 
of niet meer gebruikt wordt. We zouden Teunie daar 
heel erg blij mee maken, zodat zij weer heerlijk kan 
spelen om de samenzang in de bijeenkomsten in 
Oversingel te begeleiden. 
Laat het ons even weten. Ook wat u er voor wilt hebben. 
Wij zorgen er  dan ook voor dat het orgel opgehaald 
wordt. 
Namens de diaconie alvast hartelijk dank 
Astrid Bijvoet 
06-51999169 
astridbijvoet@gmail.com 

 
Oproep collectanten voor collecte Leger des Heils  
Word collectant en maak het verschil. 
Ieder jaar in november gaan duizenden collectanten 
van deur tot deur om geld op te halen voor het Leger 
des Heils. Samen strijden we die week tegen 
eenzaamheid. 
Dit jaar is de collecteweek van 23 t/m 29 november 
Waarom meedoen? 
Je krijgt een goed gevoel omdat je een ander helpt 
Je haalt geld op voor de buurthuiskamers van het Leger 
des Heils 
Je strijdt mee tegen eenzaamheid ook in jouw buurt 
Je kunt collecteren met een collectebus, een QR-bord 
en zelfs online 
Je maakt een impact al met twee uurtjes lopen. 
Kleine moeite, groot gebaar 
Door te collecteren help je ons om mensen die 
eenzaam zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek te 
geven in één van de 130 buurthuiskamers door heel 
Nederland. Hoe meer collectanten, hoe meer deuren 
we bereiken - en hoe minder mensen zich eenzaam 
hoeven te voelen. Meld je vandaag nog aan en doe 
mee.  
Ga naar legerdesheils.nl/wordcollectant 
 
Janneke De Kruijf 

 
“Aan tafel” 
Inmiddels zijn de eerste etentjes in september alweer 
achter de rug. Ook nu weer horen we positieve verhalen 
over de heerlijke driegangen maaltijd en de mooie 
gesprekken. Tijd om u de data voor oktober door te 
geven. Op het menu staan dit keer o.a. Tray Bake kip 
met pesto, Broccoli met zalm of Stoofpotje met kip. 
Misschien krijgt u nu zo’n trek dat u een envelop gaat 
kopen. De data waarop er gekookt gaat worden in 
oktober zijn: zaterdag 18 oktober, vrijdag 24 oktober 
en woensdag 29 oktober. 

De enveloppen verkopen we voor €10.00 per stuk en 
zoals u inmiddels vast al weet, steunt u ons goede doel 
“het vergeten kind”.  
Dus graag tot ziens bij ons “aan tafelbord”!  
Astrid Bijvoet, Annelies Westra en Anga Biesheuvel. 

 
Protestantse Vrouwen op Weg 
Maandag 3 november staat in het teken van de 
Winterfair. We hebben leuke dingen bedacht, die we 
kunnen maken om te verkopen. Neemt u weer 
levensmiddelen mee? Dan kunnen we ook hiervan weer 
leuke pakketten maken. 
We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
We nodigen u van harte uit voor deze avond. 
  
Heeft u nog  spullen  voor onze Winterfair? 
Denk aan legpuzzels, spelletjes, kerstversiering e.d. 
Ook sparen we nog steeds DE punten.... 
We horen het graag. 
  
Schrijft  u de datum van onze Winterfair vast in uw 
agenda ! 
Zaterdag 29 november in de kerk van 10.30 - 15.30 u. 
We hopen dat u weer allemaal komt! 
  
Hartelijke groet, 
het Bestuur. 

 
Expositie in het Lichthuis Marianne Barmentloo 
 
De volgende expositie in 
het Lichthuis zal te zien 
zijn in de maanden 
november en december 
2025. 
Marianne is een erg 
creatief persoon met een 
passie voor ballet. Zij 
heeft 2 balletscholen 
gehad en momenteel 
werkt zij als dansdocente 
bij Sherpa, een 
organisatie voor mensen  
met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. 
Toen haar privé leven in rustiger vaarwater kwam, heeft 
zij besloten om een schildercursus te gaan volgen. Zij 
merkte dat zij hier sterke affiniteit mee had. Na 
verschillende cursussen en veel experimenteren is het 
schilderen een passie voor haar geworden. Het maakt 
haar blij en trots als mensen genieten van haar werk . 
Mariannes werk is voornamelijk met acrylverf gemaakt 
en soms maakt zij uitstapjes met olie of aquarel. 
Realistisch iets op doek zetten is haar grootste 
uitdaging. De onderwerpen verschillen, maar dieren en 
dans vindt zij het leukste ! Vrij werk, maar ook geregeld 
in opdracht . 
De expositie van haar werk kunt u komen bewonderen 
op dinsdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur en op afspraak 
met Marianne. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd  



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

 
 

 
 

mailto:kees.lijnsvelt@gmail.com
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