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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 

Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Mw. E.J. Geerling, tel: 06 28735398,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Ingrid van den Berg, tel. 06 49702373 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Annemieke Bakker, tel. 06-15327766, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 

e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 13: vrijdag 28 november 2025 13.00 

uur. Verschijningsdatum: 8 december 2025. 

Activiteitenperiode: 10 december t/m 6 januari.
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 16 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos, Weesp 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W.G. Hulsman uit Barneveld  
  Gereformeerde Bond 
  voorber. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte Diaconie   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 23 november 
Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen  
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. M. van der Zwan, Westbroek 

Gereformeerde Bond 
viering Heilig Avondmaal             

  
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 30 november 
1e zondag van Advent 
Ad te, Domine, Levavi 
Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. T. Karman, Amsterdam 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Aanschaf flatscreen naast      
  preekstoel 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10  
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 

Zondag 7 december 
2e zondag van Advent  
Populus Sion 
Volk van Sion 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte Plaatselijk Jeugdwerk 
Plaatselijk kerkenwerk 
 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Proponent J. Mulder, Nijkerk 

Gereformeerde Bond 
 

1e collecte Plaatselijk Jeugdwerk 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 28 november, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Johan de Vries 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Twaalf ooievaars in 
‘n herfstwei. In de stilte wordt 

zielskracht geboren. 
 
Weer in  het koor v.d kerk, ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com 
 
Elke woensdag, 14.15-15.45 uur 
KINDERCLUB DE REGENBOOG 
Info: Willy Nagel, tel.06 27163637 
 
Woensdag 12 november, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
kamer 410, mw Mul in Oversingel 
 
Woensdag 12 november, 20.00-22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios gebouw, Middenstraat 131 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
              Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 
Donderdag 13 en 27 november, 10.00-12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS 
Contact: Janny van den Bergh,  
tel.0294 417082 (tussen 17.30-19.00 uur) of 
creatief@pgwd.nl 
 
Woensdag 19 november, 10.00-11.30 uur 
GELOOFSGESPREK 
Aanmelden: Ds. Berit Bootsma, tel. 0638934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Woensdag 19 november, 20.00-22.15 uur 
inloop 19.30 uur 
FILMAVOND, Jesus Revolution 
Contact: Marnix Haak, marnix@marnixhaak.com 
 
Woensdag 26 november, 19.45-22.00 uur 
BIBLIODRAMA 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 

Zaterdag 29 november, 9.30-12.00 uur 
GELOOFSOPVOEDINGSKRING 
( met oppas) 
 
Zaterdag 29 november,10.30- 15.30 uur 
PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Winterfair 
Contact: Nel van Nigtevecht: tel. 06 44076432 
 
Zondag 7 december 
TIENERDIENST, 10.00-11.00 uur 
in het Lichthuis 
voor jongeren van 12 - 15 jaar 
 
Maandag 8 december 19.45-21.45 uur 
PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Kerstviering 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 06 44076432 
 

mailto:jbodisco@gmail.com
mailto:creatief@pgwd.nl
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
mailto:marnix@marnixhaak.com
mailto:berit.bootsma@pgwd.nl
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Al sinds het begin van mijn tijd hier staat er op mijn to-do-lijst dat ik iets wil doen met het stiltehalletje. Het 

voorportaal van de kerk dat ook op doordeweekse dagen open is voor wie maar wil, om binnen te lopen en 

een kaarsje aan te steken. 

Ik vind het zo mooi dat deze plek er is en ik zie er ook regelmatig iemand naar binnen gaan. 

 

Ik hou er ook van als ik op andere plekken kom, in het binnen- of buitenland, zo’n plekje even te bekijken. Zo 

was er een plek waar een bijbel lag met markeerstiften met de vraag: markeer je lievelingsgedeelte. 

In Engeland vond ik een keer prachtige gebeden en teksten om het kaarsje aansteken te begeleiden. 

 

Nu, nu mijn werk er hier op zit, zag ik het als een mooi cadeau om terug te geven, om het stiltehalletje wat 

gevulder achter te laten.  

Ik heb een paar van die teksten die ik in Engeland vond, vertaald en in lijstjes gestopt. Die zou je kunnen 

afwisselen. Ook heb ik een verbeelding van de Heilige Geest achtergelaten. Als herinnering aan mijn 

onbegrijpelijke preken over het door mij geliefde onderwerp: De Heilige Geest. 

 

Je hoeft niet met lege handen weg: er ligt een bakje met kleine duifjes, als symbool voor thuis van vrede, van 

een nieuw begin en als het symbool voor de Heilige Geest: dichtbij jou, om je ervan te verzekeren dat je een 

geliefd mensenkind bent. 

 

Ik hoop dat iedereen de plek weet te vinden, ook als je bij wijze van spreken elke zondag in de kerk zit. Als 

vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

 

Want:  

 

Een kaarsje branden is een gebed: 

als wij weg gaan blijft de kaars branden. 

Het ontsteekt in de harten 

en hoofden van anderen 

de gebeden die wij hebben gebeden. 

 

Een kaarsje branden is als een gelijkenis: 

Terwijl hij zichzelf opbrandt 

geeft de kaars licht aan anderen. 

Christus gaf zichzelf aan anderen 

en hij roept ons op om onszelf aan 

anderen te geven 

 

Een kaarsje branden is een symbool: 

van liefde en hoop, 

van licht en warmte: 

dat wat onze wereld nodig heeft.
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl   

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 16 november 
Het is de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. 
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan 
traditiegetrouw in het teken van de voleinding. 
Afscheid, weerzien, verwachting en hoop zijn de 
thema's die doorklinken. 
Het is een periode die ook duidelijk past bij het 
jaargetijde waarin we leven: de dagen worden korter, 
buiten is het stormachtig, druilerig, koud, 
onaangenaam. 
Op deze zondag staat Matteüs 25: 31-46 centraal. Het 
verhaal over de komst van de Mensenzoon, maar ook 
het ietwat lugubere verhaal over de scheiding van de 
schapen en de bokken. 
Daarnaast horen we het verhaal over Abraham, die 
onderhandelde met God over de mogelijke verwoesting 
van Sodom en Gomorra (Genesis 18: 22-33). 
We zingen een aantal bekende liederen, zoals lied 769: 
Eens als de bazuinen klinken. Verder de liederen 281, 
769, 1008 en 748. 
De psalm van de zondag is psalm 9. 
 
Ds. Robert H. de Vos 
 

 

Zondag 23 november 
Deze zondag staan we stil bij tijd en eeuwigheid. Niet 
voor niets draagt deze zondag de naam 
‘Eeuwigheidszondag’. In de dienst noemen we de 
namen van alle gemeenteleden die het afgelopen jaar 
zijn overleden. Als vanzelf gaan onze gedachten naar 
alle anderen van wie we afscheid hebben moeten 
nemen en die nog steeds gemist worden. Een moment 
om aan hen te denken en te voelen hoe de liefde ons 
nog steeds met hen verbindt. 
 
We lezen over het levenseinde van Elia. Hoe de 
profetenmantel van Elia om de schouders van zijn 
opvolger Elisa komt te liggen (2 Koningen 2). Zo nemen 
wij ook dingen op ons van de generaties voor ons en 
hopen wij dingen door te geven. Wat neem ik mee en 
wat laat ik liggen? Bij al dat soort vragen en gedachtes 
staan we stil in deze dienst. 
 
Aan de dienst wordt muzikale medewerking verleend 
door Gina de Jong. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 30 november 
We kijken uit naar een mooie dienst, waarin mw. T. 
Karman uit Amsterdam voorgaat. 
 

Zondag 7 december 
Het is de tweede zondag van de advent. Het thema van 
het kinderproject is: een prachtige koning. Als tekst 
lezen we Jesaja 11 over een koning die regeert in de 
geest van God. Een verhaal met een beeldend visioen 
over wat Gods vrede brengt. Iets waar wij in deze 
wereld allemaal naar verlangen. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel  tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
16 november Hr. P. v. Lindenberg.   0623560870 
23 november Hr. W. Koole.                411816 
30 november Hr. A. v.d. Bergh.         0611711673 
  7 december Hr. J.H.F. de Vries          0654995843 
 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet of 
telefoon 

 
Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie 

moeilijk lezen? 
 

Beschikt u over een tablet of een smartphone? 
 

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

mailto:presentatieoptablet@pgwd.nl
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Johannes Antonius (Ton) Aalpol 

geboren 8 april 1937  -  overleden 5 oktober 2025 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Johannes Antonius Aalpol. Ton Aalpol overleed zondag 5 oktober in de leeftijd 
van 88 jaar. Hij gleed rustig weg uit het leven in het bijzijn van zijn vrouw Dini en dochter Marieke. 
 
Ton is geboren en getogen in Hilversum. Hij wist alles van de hei en kon daar intens van genieten als kind en later 
toen hij met de caravan op de Fransche Kamp stond. Hij ontmoette zijn grote liefde Dini en ging samen met haar op 
een woonark aan de Lange Muiderweg wonen. Het wonen op het water in combinatie met de volkstuin was voor Ton 
als buitenmens genoeg. Hij en Dini hadden het niet altijd breed, maar ze hadden elkaar. Samen met Dini kreeg hij 
dochter Marieke waar hij een lieve vader voor was. 
 
Samen maakten Dini en Ton graag reizen. Met de camper naar Noorwegen en ook andere delen van de wereld 
werden verkend. Grote indruk maakte de reis naar Zuid-Afrika. De verbroedering en eenheid die hij daar in een 
kerkdienst middenin de sloppenwijken heeft ervaren zat diep in zijn ziel gegrift. Het maakte dat hij in het geloof ook 
altijd op zoek was naar verbinding en openheid voor de ander. Kerkgrenzen zeiden hem niet zoveel. Zo hielp hij de 
Protestantenbond al bij het oud-papier ophalen en bleef dat tot hoge leeftijd doen toen de Protestantse Gemeente 
het overnam. 
 
Op een berg in Noorwegen las hij jaren geleden een citaat uit Psalm 121: ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar 
komt mijn hulp vandaan? Deze tekst werd zijn lijftekst en hielp hem door moeilijke tijden heen. Bijvoorbeeld toen hij 
al jong hartproblemen kreeg en een spannende operatie moest ondergaan. 
 
Ton zal herinnerd worden als een liefdevolle, zachtaardige man die de kunst van het verwonderen verstond. Hij kon 
intens genieten van kleine dingen en was dankbaar voor het mooie en goede in zijn leven. Zo mogen we ook 
dankbaar zijn voor alles wat hij betekend heeft in zijn leven. We wensen Dini, Marieke en Eric Gods kracht en 
troostende liefde toe. 
 
 

Elizabeth Weststrate – van Eden 
geboren 16 oktober 1954  -  overleden 13 oktober 2025 

 
In het licht van Pasen gedenken we Elly Weststrate – van Eden. Op maandag 13 oktober 2025 is zij overleden, nadat 
ze de avond ervoor onwel was geworden. Haar overlijden kwam heel onverwacht en schokt ons allemaal. Elly is 70 
jaar geworden. 
 
Elly werd op 16 oktober 1954 geboren in Wageningen, als oudste van vier dochters. Ze groeide op in Bennekom en 
Ede. Daar volgde ze na de MAVO de opleiding tot verpleegkundige. Het vak dat haar hart had. Later volgde ze de 
opleiding voor de hartbewaking en werkte ze in Amersfoort op de afdeling cardiologie. 
 
In 1975 ontmoette ze Marien tijdens een reis naar Oostenrijk. Het was het begin van een heel mooi leven samen. Ze 
trouwden in 1978 en verhuisden toen naar Weesp. 
In Weesp werden hun drie kinderen geboren: Arjan, Suzanne en Irene. 
Als moeder stond ze altijd voor hen klaar. Bij het schaatsen maakte ze chocolademelk klaar voor de hele school. Ze 
hield van samen shoppen. Ze was warm en liefdevol en geïnteresseerd in wat ze deden, en later ook zeker in de 
kleinkinderen. Ze was een hele trotse oma en genoot ervan als de kinderen en kleinkinderen langskwamen. 
 
Toen ze net in Weesp kwamen wonen werkte Elly in de Hogeweyk en deed ze ook veel vrijwilligerswerk; zo zat ze 
in het bestuur van peutersoos de Rakkertjes, was ze penningmeester van de Evangelische boekwinkel, was ze 
vrijwilliger in het hospice en was ze pastoraal medewerkster in de Hervormde Gemeente. 
Ze genoot van de gemeenschap van de kerk, ze hield van het koffiedrinken na de dienst, waar ze ook zelf actief was 
als koffieschenkster.  
Daarnaast had ze drie grote passies: schilderen, roeien en haar bloementuin.  
 
Ze stond midden in het leven, genietend van alles wat ze samen met Marien had opgebouwd, maar toch kwam er 
plotseling een einde aan haar leven. 
De schok om dit verdriet vervult ons en we bidden Marien en de kinderen en kleinkinderen en iedereen die dicht om 
haar heen stond Gods nabijheid en troost toe. 
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Stefan Pelser 
geboren 8 augustus 1981  -  overleden 24 oktober 2025 

 
In het licht van Pasen gedenken wij Stefan Pelser. Hij is vrijdag 24 oktober zeer plotseling overleden nadat hij 
hartklachten had gekregen. Zijn onverwachte sterven is een grote schok voor zijn vrouw Luzaan, hun zoontje 
Nikolaas en zijn ouders Jo en Roda. Stefan is 44 jaar oud geworden. 
 
Stefan is in augustus 1981 geboren in Pretoria, Zuid-Afrika. Daar groeide hij op als middelste zoon in het gezin van 
Jo en Roda Pelser, samen met zijn zus en broertje. 
Toen hij in de 30 was leerde hij Luzaan kennen via een dating-app. Het klikte goed en toen ze elkaar in het echt 
ontmoetten wisten ze: wij horen bij elkaar. Ze trouwden en verhuisden samen naar Nederland, Stefans grote droom. 
Drie jaar geleden streken ze in Weesp neer, in de oude kosterswoning van onze gemeente. Met de geboorte van 
Nikolaas groeide de band met onze gemeente en ging Stefan onder andere in het beam- en streamteam meedraaien. 
 
Stefan was een rustige, kalme man, met een wijs woord voor iedereen. Hij hield van de achtergrond, maar zette zich 
voor de volle 100 % in voor de mensen die tot zijn kring behoorden. Hij regelde zijn zaken graag goed en was 
punctueel. Tegelijk was hij een levensgenieter, hield hij van vissen en fietsen. Boven alles was hij een familiemens 
en trotse, sterke vader van Nikolaas. 
 
We wensen Luzaan, Nikolaas en allen die in het leven van Stefan deelden veel sterkte bij dit grote verlies. We bidden 
hen Gods kracht en troostende armen toe. 
 
 
 

Cornelia Adriana Agatha (Cora) Tovar- Bouw 
geboren 21 april 1951  -  overleden 25 oktober 2025 

 
In het licht van Pasen gedenken we Cornelia Adriana Agatha (Cora)  - Bouw 
Zij overleed op zaterdag 25 oktober, nadat haar gezondheid snel achteruit was gegaan. Ze is 74 jaar geworden. 
 
Ongeveer drie jaar geleden werd duidelijk dat ze ziek was en werd er een tumor in haar buik gevonden. In de jaren 
die volgden leefde ze van behandeling naar operatie naar behandeling. Ze ging heel dapper door omdat ze zo graag 
door wilde leven voor de mensen die in haar leven dicht om haar heen stonden.  
 
Cora werd geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Ze had met allemaal een goede band. Ze groeide op 
in Weesp en al in haar kindertijd raakte ze bevriend met Toos, en die vriendschap hield stand, tot nu toe. 
 
Cora ontmoette Co en ze trouwden in 1973. Samen namen ze het taxibedrijf Sneltax van zijn zus over en zo kenden 
zij veel Weespers. Co en zij waren dol op Boxers en hebben er wel 5 gehad. 24 jaar hebben ze een heel gelukkig 
huwelijk gehad, tot Co ziek werd en overleed. Cora werd heel jong weduwe, een groot verdriet in haar leven. 
 
Cora was dol op Luuk, het zoontje van haar nichtje Ramona, waarmee ze een heel hechte band had. Sinds de 
geboorte van Luuk heeft ze veel op hem gepast, ze was als een oma voor hem. Dat gaf haar heel veel vreugde.  
 
De kerk en de gemeenschap van de kerk waren heel belangrijk voor Cora. Ze zat het liefst op haar vaste plekje, een 
beetje achterin. Ze was een vrouw van de achtergrond en had snel het gevoel dat ze teveel was.  
In haar huis stond een geborduurde afbeelding van Jezus als de Goede Herder met een schaapje op zijn nek. Zo 
hoopte ze door Hem gedragen te worden. Al was het niet altijd makkelijk om daarop te vertrouwen, toch was het 
geloof een vaste zekerheid voor Cora. 
In dat geloof heeft ze haar leven los mogen laten, om verder gedragen te worden door de Goede Herder. 
 
De dankdienst voor haar leven vond plaats op zaterdag 1 november. Ze is bijgezet in het graf van haar man Co. We 
lazen de door haar gekozen woorden van Paulus uit Romeinen 8: 
 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. 
 
Dat haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
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Overleden gemeenteleden 19 november 2024 – 1 november 2025 
 
 
Gijsje Hardonk-Bos 
12-08-1940  -  19-11-2024 
 
Johanna Maria Haas-Vredenborg 
11-01-1930  -  26-12-2024 
 
Marretje Meijer-van de Roest 
06-06-1935  -  08-01-2025 
 
Godfried Arthur Leonard Diepenhorst 
04-03-1944  -  23-01-2025 
 
Ariaantje Jacoba van Oostveen-Verwey 
27-07-1943  -  21-02-2025 
 
Marius Gentenaar 
21-06-1942  -  24-02-2025 
 
Anna Lydia Mathilda Wolff 
27-11-1943  -  25-02-2025 
 
Bauke Cornelis de Leeuw 
20-06-1941  -  26-02-2025 
 
Adriana Janna Hoogendonk-Capel 
07-10-1940  -  28-02-2025 
 
Tjitske Mos-Dijkstra 
08-07-1932  -  12-03-2025 
 
Henri Willem Bertus Hilders 
02-07-1951  -  07-04-2025 
 
Rikkerdina Jager-Hillebrand 
22-12-1932  -  08-04-2025 
 
Catharina de Vries 
02-02-1933  -  28-04-2025 
 
Harm Douma 
12-08-1929  -  21-05-2025 
 
Irma Hildegonda Braamburg-Hillebrand 
21-05-1939  -  05-06-2025 
 
Hendrika Seinen-van de Vlierd 
16-02-1932  -  19-06-2025

 
 
Helena Elizabeth Kooistra 
15-06-1972  -  25-06-2025 
 
Marijke Bos-Lammen 
26-10-1943  -  24-06-2025 
 
Wilhelmina Johanna van Overeem-Veenendaal 
02-11-1932  -  22-07-2025 
 
Antje van Lunteren-Griffioen 
07-05-1933  -  05-08-2025 
 
Johanna Groen-Dalmulder 
23-11-1932  -  15-08-2025 
 
Hendrikje van der Voorde-Smit 
28-08-1929  -  17-08-2025 
 
Belia Dorothea Herderscheê-Boshuizen 
10-12-1954  -  25-08-2025 
 
Magda Vuijst-van der Greft 
21-02-1934  -  07-09-2025 
 
Johannes Antonius Aalpol 
08-04-1937  -  05-10-2025 
 
Julien Edmundus Bauwens 
30-07-1931  -  06-10-2025 
 
Elisabeth Buijs-Leemans 
05-05-1935  -  08-10-2025 
 
Elizabeth Weststrate-van Eden 
16-10-1954  -  13-10-2025 
 
Stefan Pelser  
08-08-1981  -  24-10-2025  
 
Dirk Niewöhner  
02-07-1948  -  24-10-2025 
 
Cornelia Adriana Agatha Tovar-Bouw 
21-04-1951  -  25-10-2025 
 
Grietje Zevering 
08-11-1942  -  01-11-2025 
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
De afgelopen weken zijn intens 
geweest. Voor mij als predikant en 
voor de hele gemeente. We hebben 
veel afscheid moeten nemen, van 
Marjolijn als predikant van onze 
gemeente, van gemeenteleden die 
er zomaar opeens er niet meer 
waren of na een langer ziekbed 

overleden. Zo’n periode raakt je en zet alles even 
helemaal op zijn kop. Tegelijk zie ik midden in dit 
afscheid en soms diepe verdriet ook de kracht van de 
kerk als een gemeenschap. Het is echt zo dat we in lief 
en leed met elkaar meeleven. Er is zoveel onderlinge 
zorg en liefde voelbaar, juist als het leven niet 
vanzelfsprekend is. Een lichtpuntje te midden van alles 
wat er speelt. 
 
Afscheid ds. Marjolijn 
Op 2 november hebben we op een mooie manier 
afscheid kunnen nemen van ds. Marjolijn. Tot het 
laatste toe heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor 
onze gemeente en haar leden. Dat tekent haar in haar 
predikantschap, trouw en betrokken. Ik wens haar toe 
dat ze nu kan loslaten en na de intrede op 9 november 
met frisse energie kan beginnen aan haar periode in 
Bleiswijk. 
 
Kerk openstelling 22 november 
Op de zaterdag voor onze gedachtenisdienst verzorgen 
de dames van het uitvaartenteam, Ineke v/d Pol, Anke 
v/d Bergh en Petra Bouwman, een openstelling van de 
kerk. Van 12 tot 15 uur zijn de deuren van de kerk 
geopend en kan iedereen binnen komen lopen. Je kunt 
een kaarsje aan komen steken, even stil zijn of een 
gesprekje hebben met een van de aanwezigen. Zo 
hopen we midden in de stad, midden tussen het 
winkelend publiek, ruimte te maken voor het verdriet dat 
eigenlijk iedereen wel kent in het leven. Voel je vrij om 
binnen te lopen of mensen hierop attent te maken. 
 
Eeuwigheidszondag 23 november 
Op 23 november is de gedachtenisdienst. Eén voor één 
noemen we de namen van hen die ons ontvallen zijn. 
Sommige al wat langer geleden en anderen heel recent. 
Een beladen, maar ook waardevolle zondag om met 
elkaar te beleven. 
Een passend gedicht voor deze dienst is geschreven 
door Evelijne Swinkels. Ze heeft het geschreven met dit 
Bijbelvers in gedachten: 'Vang mijn tranen op in uw 
kruik' (Psalm 56:9) 
 
Allerzielen 
 
Ik ben een schatbewaarder, 
ik wil dat men dat weet. 
Ik heb een heel mooi kistje 
opdat ik nooit vergeet. 
Een kistje met gesprekken 
tussen jou en mij. 
Met vragen die ik stelde 
en woorden die jij zei.

Ik ben een schatbewaarder, 
ik wil dat men dat weet. 
Hier heb ik ook een flesje 
opdat ik nooit vergeet. 
Een flesje vol met tranen 
van liefde en van rouw. 
 
Want ik heb zo genoten 
van mijn tijd met jou. 
De schatten van wat ooit eens was  
bewaar ik allemaal. 
Vandaag brand ik een kaarsje 
en koester ons verhaal 
 
(uit: Rafelranden van licht, 
 Evelijne Swinkels-Braaksma) 
 
Adventsperiode 
Zondag 30 november begint de adventsperiode. 
De kinderen van de kindernevendienst starten dan met 
hun project, dat deze keer de titel draagt: de 
geluksbezorger. In de lezingen horen we iedere keer 
hoe iemand, namens God, vertelt over licht en geluk. 
Dat gebeurt soms midden in hele moeilijke omstandig-
heden. Iedere zondag komt er een geluksbezorger een 
pakketje afleveren. Zo leven we samen met de kinderen 
toe naar Kerst. 
 
Mocht u thuis ook willen toeleven naar kerst, dan kunt u 
bij de PKN een gratis adventskalender bestellen. Dat 
kan via deze website:  
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 
 
Start Tamar Karman  
Begin november is Tamar Karman gestart als tijdelijke 
kracht in ons midden. Zij zal de pastorale wijk van 
Marjolijn overnemen. Op zondag 30 november zal 
Tamar voorgaan. In die dienst zullen we haar officieel 
voorstellen en haar onder andere de vraag naar 
geheimhouding stellen. We wensen haar veel plezier en 
zegen toe in ons midden. 
 
Ten slotte 
Ondertussen zijn we ook nog druk met de 
kerstwandeling van 20 december, start de voorbe-
reiding voor de kerkdiensten met kerst op, zijn we een 
vervolg op de geloofscursus in januari aan het plannen 
en nog veel meer. Mooie dingen om naar uit te zien en 
met elkaar te beleven, zelfs al voelen we tegelijkertijd 
dat de afgelopen weken heftig waren in emoties en 
intensiteit. Dat Gods licht en warmte mag schijnen over 
daar waar we zijn en dat waar we mee bezig zijn. 
  
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Berit Bootsma 
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Ds. Marjolijn de Waal

Lieve mensen, 
Hierbij echt mijn laatste woorden 
via dit kerkblad. De laatste weken 
kwam het afscheid rap dichterbij, 
en tegelijkertijd voelde ik me meer 
verbonden dan ooit met jullie. 
Sommige gemeenteleden kregen 
te maken met diep verdriet en 
verlies. Bij de een was het wat 

meer verwacht, bij de ander totaal niet. En deze schok 
was voelbaar in de hele gemeente. 
 
We weten dat het leven kwetsbaar is, maar dit was wel 
erg groots en veel om een plekje te geven. Daarin 
wordt de kracht van de gemeenschap ook duidelijk: we 
kunnen niet zonder elkaar, we hebben elkaar nodig in 
dit leven. Mooi ook om te zien hoe mensen daar 
handen en voeten aan willen geven. 
 
Wat vond ik het ook fijn om te merken hoe er met mij 
en ons als predikanten werd meegeleefd. ’s Ochtends 
voor de uitvaart een appje, een hand op de schouder, 
een vriendelijk knikje: ik voelde me zo gedragen en 
deel van de gemeenschap. 

Juist op zo’n moment afscheid nemen is dubbel: het 
voelt bijna onmogelijk en tegelijkertijd ben ik ook 
dankbaar dat ik zo afscheid kan nemen: te weten dat 
je het zo goed hebt gehad met elkaar. 
 
Dus lieve mensen, ook vanaf hier veel dank voor alles. 
Op welke manier we elkaar ook zijn tegengekomen. Ik 
koester alle mooie momenten samen. 
Als predikant voel je je ook altijd schuldig over alles 
wat je niet hebt kunnen doen, en bij wie je niet op 
bezoek bent geweest. Het spijt me waar ik tekort-
schoot, want dat was er natuurlijk ook. 
 
We komen elkaar hopelijk vast weer tegen, of in 
Weesp, of in Gouda, of in Bleiswijk, of waar dan ook, 
want het leven is soms ongelofelijk donker en 
verdrietig, maar ook soms licht en zeer verrassend. 
Draag elkaar daarin! 
 
En tot wij weer elkaar ontmoeten, zal God met jullie 
zijn. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Marjolijn de Waal (en ook natuurlijk namens Rik 
en Lovis en Maria)

Gemeente(mee)leven

 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
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Van de scriba 
 
Ieder jaar worden in de kerkenraadsvergadering van november de begrotingen van het komende jaar van onze 
gemeente en de diaconie behandeld. In dit nummer van Onderweg staan voor u, ter informatie, de verkorte begroting 
voor 2026 van zowel de protestantse gemeente als de diaconie.  
 
Onderstaand treft u de verkorte begroting van de protestantse gemeente aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen over de begroting van de PGWD 2026, kunt u contact opnemen met onze penningmeester Wim de 
Groot via 06-53243921 of penningmeesterpgwd@gmail.com. 
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Onderstaand treft u de begroting voor 2026 van de diaconie aan. 

 
 
Inhoudelijke vragen over de begroting van de diaconie 2026 kunt u stellen aan Jantine Galesloot via  
06-10793064 of jantine.galesloot@planet.nl. 
 
Beide begrotingen liggen bij de scriba ter inzage van 24 tot en met 30 november. U kunt ook een digitale versie 
aanvragen per e-mail via scriba@pgwd.nl.  
 
Clara de Groot, scriba 
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Bedankt lieve mensen voor de vele blijken van 
medeleven bij het plotseling overlijden van Elly. De vele 
kaarten, bloemen, appjes, mailtjes en belletjes zijn mij 
en de kinderen, Arjan, Suzanne en Irene, tot grote steun 
geweest. 
De grote belangstelling tijdens de afscheidsdienst was 
overweldigend en ons tot grote steun. 
Dank voor alles! 
Marien Weststrate en onze kinderen 
 
Collecte op zondag 30 november 

Twee keer per jaar wordt een collecte gehouden voor 
een speciale bestemming, die door het college van 
kerkrentmeesters wordt bepaald. De opbrengst van de 
laatste twee collectes was bestemd voor de restauratie 
van de twee ramen aan weerszijden van het orgel. De 
opbrengst van de collecte op 30 november as. is 
bestemd voor een nieuwe monitor ter vervanging van 
het grote projectiescherm in het midden van de kerk. Bij 
het huidige projectiescherm is het beeld zeer matig, 
vooral bij sterke lichtinval. We gaan het projectiescherm 
daarom vervangen door een nieuwe monitor met een 
diameter van 98 inch. De beeldkwaliteit daarvan is 
hetzelfde als die van de kleine monitoren aan 
weerszijden van de preekstoel. De technische groep zal 
de nieuwe monitor zo snel mogelijk installeren. Wij 
hopen dat u aan deze bestemming een bijdrage wil 
geven. Dit kan via de collecte of via de digitale kanalen. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Aart Mul 
 
Van de kosters, 

Het kostersteam is verheugd u te kunnen meedelen dat 
Peter Verweij bereid is om ons kostersteam te komen 
versterken. 
Na met enkele kosters te hebben meegelopen, zal hij 
dus ook de weekdiensten én de zondagsdiensten gaan 
draaien. 
Wij zijn zeer verheugd dat Peter hiertoe bereid is en 
heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne 
tijd toe in een goede werksfeer. 
Het kostersteam 
 
Verjaardagsfonds 

Als eerste worden alle bezorgers van de verjaardags-
kaarten weer heel hartelijk bedankt. Zonder jullie geen 
mooie opbrengst! 
In de maanden juli, augustus en september is er weer 
een bedrag van € 711.10 binnen gekomen. Wij zijn allen 
die hier aan bijgedragen hebben heel dankbaar. 
Zoals sommigen al hebben gezien, hebben we een 
nieuwe kaart in een wat kleiner formaat.  
Op dit moment staat er aardig wat geld op de rekening 
van het verjaardagsfonds. We staan open voor een 
mooi doel waar aan we kunnen bijdragen. 
Heeft u een suggestie, laat het mij vooral weten. 
Ida Westland  oost-west@live.nl

Geloofsopvoeding Meeting één  

Deze zaterdagochtend (27 september 2025) hebben 
we met een mooie groep ouders, samen en alleen, toffe 
gesprekken gehad. Sarah heeft de tijd fantastisch 
bewaakt, maar eigenlijk kwamen we tijd tekort. 
 
We zijn gestart met een voorstelronde, waarin we onder 
andere over onze eigen geloofsopvoeding en 
geloofsreis spraken. Over dat wat van waarde was en 
is, wat we heel graag onze kinderen mee willen geven 
en wat niet. In deze tijd die zo heel anders lijkt te zijn en 
daarmee – de vorm – van geloofsopvoeding ook heel 
anders lijkt te werken. 
 
Verder hebben we aan de hand van drie vragen 
gesproken en geluisterd. Wat betekent geloof voor jou? 
Wat zou je je kinderen mee willen geven? Hoe geef je 
dit al vorm? 
Wat mooi was, was dat er - met heel verschillende 
geloofsreizen tot nu toe - gedeelde verlangens en 
dromen zijn voor onze kinderen in hun geloofsreis. 
 
Op zaterdag 29 november hopen wij elkaar weer te 
ontmoeten en als je er niet bij was, wees zeer welkom. 
Graag willen we dan in gesprek gaan over hoe wij als 
gemeenschap, wat natuurlijk veel breder is dan de 
ouders, plaats en ruimte geven aan onze kinderen om 
deel van de geloofsgemeenschap te zijn. 
 
Als het lukt is uiterlijk een week van te voren aanmelden 
fijn, ivm oppas en gebruikte ruimtes in het Lichthuis. 
Aanmelden kan via Sarah: sarahklerks@gmail.com 
 
Sarah Klerks, Lysette Nell en Karla Mul 
 
Gemeentemaaltijd 

Het duurt natuurlijk nog even voor het sinterklaas en 
kerst is. Maar toch nodigt het kookteam u alvast uit voor 
de feestelijke decembermaaltijd!  
 
Datum:  woensdag 10 december 2025  
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje; om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:  € 10,00 per persoon. 
Behalve contant betalen, kunt u ook pinnen!  
 
U kunt zich t/m zondag 7 december aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
of te bellen naar een van de onderstaande dames. 
 
Anga Biesheuvel tel: 06-30380200  
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 
Voor nieuwe gasten is altijd plaats aan tafel. Nog nooit 
meegegeten? Meldt u aan! 
 
Graag tot ziens.

mailto:oost-west@live.nl
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Cadeau 

Van de erfgenamen van Wim Vree hebben we een 
mooie tekening van de vloer van de kerk gekregen. De 
tekening is begin jaren ’90 gemaakt door Ilona Woltring. 
We hebben hem opnieuw laten inlijsten.  
Omdat de werkzaamheden in het kader van de 
restauratie en het vervangen van de trekbalk klaar zijn, 
konden we de tekening nu ophangen. We zijn er heel 
blij mee! 
 
Atie de Vries 

 
Samen Kerst 

Immers: Kerst vier je niet alleen. 
Op 25 december is iedereen van harte welkom vanaf 
12.00 uur in  Het Lichthuis, Waagplein 10,  
 

Op Eerste Kerstdag wordt 
voor u de tafel gedekt in het 
Lichthuis. 
 
De diaconieën van de 
Protestantse Gemeente en 
de Parochie van Levend 
Water heten u  vanaf 12.00 
uur van harte welkom met 
een hapje en een drankje. ’s 
Middags luisteren we naar 
een kerstverhaal en 
muziek, doen een spelletje 
en spelen bingo. Vanaf 

17.30 uur genieten we van het Kerstdiner en even na 
19.30 uur sluiten we af met het laatste kopje koffie of 
thee.  
 
Graag uiterlijk 15 december aanmelden voor het diner: 
a.westra@kpnplanet.nl of 06 2850 4580. 
 
Oproep voor een opvolger, Kerst-inloop 

Wellicht is een oproep voor een opvolger ook op z'n 
plaats. Dit is de laatste keer dat ik voor de gezamenlijke 
kerken de Kerst-inloop organiseer. Dat betekent ook dat 
mijn oudste dochter, mijn zus en haar dochter er niet 
meer als vaste vrijwilligers bij zullen zijn m.i.v. Kerst 
2026. Ik heb het 16 keer georganiseerd, en daarvoor al 

jaren met mijn man eerste Kerstdag besteed aan de 
Kerst-inloop. Mijn kinderen weten niet beter dan dat wij 
er eerste Kerstdag niet of nauwelijks waren en dat dus 
"Kerst" bij ons thuis, alleen op tweede Kerstdag gevierd 
werd. 
Er zijn natuurlijk in Weesp een aantal maatschappelijke 
organisaties die met Kerst de ouderen en alleen-
staanden niet vergeten, maar dat de gezamenlijke 
kerken zich er niet meer om zouden bekommeren, zou 
mij erg aan het hart gaan. Dat anderen het anders 
zullen doen lijkt mij vanzelfsprekend en dat is natuurlijk 
ook leuk en verfrissend. Ik heb het al die jaren met heel 
veel plezier gedaan, maar vind het nu tijd om het stokje 
door te geven. 
Mocht er een opvolger gevonden worden, dan draag ik 
graag mijn kennis en ervaring over. 
Met vriendelijke groet, 
Annelies Westra - van den Berg 
 
Taizé reis 

In de meivakantie (26 april t/m 3 mei) willen we met een 
groep jongeren en jongvolwassenen (15 t/m 35 jaar) uit 
onze gemeente opnieuw naar Taizé in Frankrijk gaan. 
Taizé is een bijzondere kloostergemeenschap waar 
broeders uit verschillende kerken samenleven en waar 
duizenden jongeren uit heel Europa samenkomen voor 
gebed, zang, stilte en ontmoeting. Het is een 
inspirerende week vol geloof, rust en verbondenheid. 
De kosten voor de reis bedragen € 175,- per persoon 
(inclusief verblijf, maaltijden en vervoer). 
We zoeken nog deelnemers, chauffeurs en eventueel 
een extra begeleider. Deze begeleiders en/of 
chauffeurs mogen ouder zijn dan 35. 
Wil je mee of wil je meer weten? 
Neem contact op met Annabel Hilders via 
annabeljhilders@gmail.com of 06 24 42 29 38. 
 
Annabel Hilders 
 
“Aan tafel” 

Er hangen alweer nieuwe enveloppen aan het “aan 
tafelbord”. Tijd om u de data voor november door te 
geven. Op het menu staan dit keer o.a. een Grieks 
menu Moussaka of hartige kwarktaart met pompoen, 
noten en feta.  Misschien krijgt u nu zo’n trek dat u een 
envelop gaat kopen. De data waarop er gekookt gaat 
worden in november zijn: 
vrijdag 21 november of donderdag 27 november. 
De enveloppen verkopen we voor €10.00 per stuk en 
zoals u inmiddels vast al weet, steunt u ons goede doel 
“het vergeten kind”.  
Dus graag tot ziens bij ons “aan tafelbord”!  
Astrid Bijvoet, Annelies Westra en Anga Biesheuvel. 
 
Protestantse Vrouwen Opweg 

Het is alweer november.  
We zijn druk met alle voorbereidingen voor onze 
Winterfair. Maandag 3 november hebben we de levens-
middelen pakketten ingepakt, ook de cadeautjes voor 
de pakjesboom voor de kinderen en zijn er leuke 
knutsels gemaakt. Ook thuis zijn er dames aan het 
werk:
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Prachtige kerststukjes, zelf gebreide sokken e.d., 
prijzen voor het Rad van Avontuur, kerst knutsels, 
glas in lood, heerlijke eigen gebakken lekkernijen en 
nog veel meer, teveel om op te noemen. 
We hebben u nodig om al deze dingen te kopen. 
We hopen dan ook, dat u weer allemaal komt om, zo 
samen, van onze Winterfair een succes te maken. 
Misschien heeft ook u nog dingen die we kunnen 
verkopen: legpuzzels, kerstversiering, DE punten, 
(volgend jaar kunnen we ze weer inleveren),..... 
We horen het graag. 
  
Graag nodigen wij u uit! Komt allen en neem buren en 
bekenden mee! 
Op ons terras heerlijke koffie of thee met gebak of iets 
anders. 
Voor de kinderen limonade. 
 

  
 
Maandag 8 december sluiten we het jaar af met onze 
Kerstavond. We beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
De collecte aan het eind van deze avond is voor Dorcas. 
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 
  
Hartelijke groet, 
het Bestuur. 

Kerk in Actie zoekt collectanten 
 
Van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk in 
Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor mensen 
in armoede in Nederland. Om zoveel mogelijk mensen 
te kunnen helpen, zijn veel collectanten nodig. Doe je 
mee? 
 
Samen tegen armoede is het motto van de huis-aan-
huiscollecte van Kerk in Actie in 2025. Steeds meer 
gezinnen in ons land kunnen de eindjes niet meer aan 
elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar 
school. De Voedselbank kraakt onder de groeiende 
vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
hulpvragen. Armoede in Nederland is een keiharde 
realiteit – maar samen kunnen we meehelpen het tij te 
keren. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht 
helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. 
De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een 
groot succes. Veelgehoorde reacties van gevers aan de 
deur zijn: “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat 
zien.” 
Wil jij mensen in armoede in Nederland ook helpen? 
Meld je dan aan als collectant bij  collectecoördinator 
Mevr. Henny van Emmerik, tel.06-36372532 of 
hjjvanemm@gmail.com.  
 
Je kunt je ook opgeven bij het landelijke collecteteam 
van Kerk in Actie:  
030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich 
wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten 
van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer 
zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in 
vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in 
armoede. Kijk ook op kerkinactie.nl. 
 
Afsluiting restauratie 

 
Op 31 oktober jl. hebben we de restauratie-
werkzaamheden afgesloten met een bijeenkomst in de 
kerk. Voor deze bijeenkomst waren behalve de 
gemeenteleden ook de omwonenden van de kerk 
uitgenodigd. Er waren circa 100 mensen aanwezig. 
 
Henk van Spijkeren van Van Hoogevest Architecten 
heeft ons uitgelegd waarom de trekbalk hersteld moest 
worden. Vervolgens heeft Norbert Verwoerd van 
Restauratiebedrijf Verwoerd aan de hand van foto’s 
laten zien welke werkzaamheden allemaal zijn 
uitgevoerd. Het was heel informatief om zo enig inzicht 
te krijgen in al het werk dat is verricht. Aan het eind van 
zijn presentaie heeft Norbert Verwoerd ons een 
herinneringsbord overhandigd, waarop de restauratie 
van de trekbalk en het jaartal 2025 is weergegeven. 
Hiermee hebben we een blijvende herinnering aan deze 
restauratie. 
 
Na alle woorden was het tijd voor een hapje en een 
drankje. Dit werd verzorgd door Voskuil Verhuurservice. 
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Tijdens dit informele deel konden we nog naar een korte 
filmimpressie van de restauratiewerkzaamheden kijken. 
 

 

 

 



Advertenties 

 

 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
  

 

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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