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Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond  

2 ONDERWEG 

 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Algemeen correspondentieadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp 

Website: www.pgwd.nl 

Koster: tel. 06 10059464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis  

via telefoonnummer 06 10059464 of e-mail koster@pgwd.nl 

Predikanten 
Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen 

tel. 06 38934002, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl 

Vrije dagen: maandag en woensdag 
 

Mw. T.G.A. Karman 

Tel. 06 41510649, e-mail: tamar.karman@pgwd.nl 

Werkdagen in Weesp: dinsdag en woensdag 
 

Het Lichthuis 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294 483993 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, tel. 06 39871137, 
e-mail: voorzitter@pgwd.nl  
Scriba: Mw. C. de Groot-Herderschêe, tel. 06-19776307,  

e-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,  

tel. 0294 251524, e-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter-penningmeester: Jacob Meesters 

e-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 
Aanleveren bij Jonna Morrema op vrijdag vóór 19.00 uur,  

e-mail: afkondigingen@pgwd.nl 
 

Vertrouwenspersonen 
Petra Bouwman (vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl) 

Robert de Vos (vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl) 

Ook mogelijk: 

Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl) 

Anja Lam (vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl) 
 

Website Redactie 

e-mail: webredactie@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. P. Hooijer, tel. 06 50871470,  

e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl 

Secretaris: Mw. E.J. Geerling, tel: 06 28735398,  

e-mail: secretariscvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. W. de Groot, tel. 06 53243921,  

e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen/overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

ANBI nr. van de PGWD: 818289168 
 

College van Diakenen 

Voorzitter: Ingrid van den Berg, tel. 06 49702373 

Secretaris: Mirjam Heijstee, telefoon 06-52347559. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PG Weesp en 

Driemond, e-mail: diaconie@pgwd.nl 

ANBI nr. van de diaconie: 818906339 
 

ZWO Commissie 

Contactpersoon: Annemieke Bakker, tel. 06-15327766, 

e-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdwerkcoördinator: Max Veenstra 

tel. 06 50525062, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

Voor reserveringen: Albert van den Bergh, tel. 0294 417082 /  

06 11711673 e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries, E-mail: ledenadmi@pgwd.nl 
 

Digitale Ideeënbus 

e-mail : idee-bus@pgwd.nl 

 

Beamteam 
e-mail: beamteam@pgwd.nl 

Berichten voor weergave op de beamer 7 dagen van te voren 

inleveren

Colofon

Redactie 

Wil van Rheenen, Ina Slokker, Simon Biesheuvel  

Johan de Vries (eindredactie, tel. 0294 450041) 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  
 

Bezorging 

Bert Westland, tel. 0294 418860 

bezorgingonderweg@pgwd.nl  
 

Advertenties 

Johan Groen, tel. 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl  

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl  

 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr. 03: vrijdag 20 februari 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 2 maart. 

Activiteitenperiode: 4 maart t/m 31 maart 2026 .
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LIVESTREAM 
 

U kunt ook via livestream de diensten volgen. Om mee te kunnen kijken met de online-diensten is er een kwartier 
voor aanvang van de dienst op onze website www.pgwd.nl een link te vinden. Als u hierop klikt wordt u 
doorverbonden naar het YouTube-kanaal waarmee u live in de kerk komt.  
 
Geld geven aan de collectedoelen kan ook via de webwinkel op de website webwinkel.pgwd.nl, de collectedoelen 
staan bij de diensten vermeld. 
 

Zondag 8 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. A. Boshuizen, Voorhout 

koffiedrinken na de dienst 
  

1e collecte ZWO   
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk  
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J. Harteman, Hilversum 

Gereformeerde Bond  
viering Heilig Avondmaal 

 
1e collecte ZWO  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 15 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Binnenlands diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.P. Nap, Hoevelaken  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Binnenlands diaconaat  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

 

Zondag 22 februari 
1e zondag 40dagen,  
Invocabit, Roept hij Mij aan 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. ds. B. Bootsma-Gerritsen 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Beeldscherm naast de preekstoel 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. M. van der Zwan, IJsselstein
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte Beeldscherm naast de preekstoel 
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zondag 1 maart 
2e zondag 40dagen 
Reminiscere, Gedenk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. P. ter  Veen, Almere 

koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak 

Gereformeerde Bond  
 
1e collecte Orgelfonds  
2e collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Jeugdwerk 

 

Iedere zondagochtend: 

Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 

 

Elke zondag oppas aanwezig in het Lichthuis voor 

baby’s en peuters tot 4 jaar 
 

 
 

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

Vrijdag 27 februari, 14.30 uur  
4e vrijdag van de maand 
 

 

 
Hebt u een mooie foto van onze kerk?  
 
Stuur hem naar de redactie! 
 
De foto op de voorkant is gemaakt  
door Simon Biesheuvel 
 

http://www.pgwd.nl/
http://www.webwinkel.pgwd.nl/
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Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Elke dinsdag 9.30 – 12.00 uur 
KOFFIEDRINKEN OP DINSDAGOCHTEND 
Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. 
 

Elke dinsdag 14.00 – 16.00 uur 
OUDERENSOOS 
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482366 
Liddy Groen, tel. 0294 457799 
Tiny van Bodegraven, tel. 06 24905593 
 

Elke woensdag 9.00- 9.30 uur 
STILTEGEBED 

Winters stilt’gebed. 
De vlam flakkert en maakt de 

kaarsstomp transparant. 
 
Het koor van de kerk, via ingang Waagplein 
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254249 
jbodisco@gmail.com  
 
Elke woensdag 14.15 - 15.45 uur 
KINDERCLUB DE REGENBOOG 
 

Donderdag 5 en 19 februari, 10.00 – 12.00 uur 
CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS  
Contact: Janny van den Bergh 
tel. 0294 417082 (tussen 17.30 en 19.00 uur) 
of creatief@pgwd.nl 
 
Zondag 8 februari, 9.15-9.45 uur 
KERK OP SCHOOT 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 
Zondag 8 februari, 10.00-11.00 uur 
TIENERDIENST 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
 
Woensdag 11 februari, 14.00-15.30 uur 
OVERSINGELKRING 
kamer 410, Mw Mul 
 
Woensdag 11 februari, v.a. 17.30 uur 
GEMEENTEMAALTIJD 
Kosten 10 euro p.p. 
Contact: Jetty van Kessel, tel. 0294 412537 of 
gemeentemaaltijd@pgwd.nl 
 
Woensdag 11 februari, 19.30 – 22.00 uur 
GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT 
Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp 
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417082 
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432263 
 
Zondag 15 februari en 1 maart, 11.30 - 13.30 uur 
Levenslessen van Jezus (met lunch) 
 
Maandag 16 februari, 19.45 - 22.00 uur 
BIBLIODRAMA 
Contact: ds. Berit Bootsma, tel 06 38934002 of 
berit.bootsma@pgwd.nl 
 

 
Woensdag 18 februari, inloop 19.30 uur 
FILM, A HIDDEN LIFE 
Zie bericht op blz. 15 
Contact: Marnix Haak, marnix@marnixhaak.com 
 
Maandag 2 maart, 19.45-21.45 uur 
PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG 
Contact: Nel van Nigtevecht, tel.0294 750442 
 
 
 

 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de 
Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 

Hanny Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp, tel. 0294 411816 

 

 
 
 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen 
verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: 
 
€ 20,00 (20 bonnen van € 1,00) 
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50) 
€ 40,00 (20 bonnen van € 2,00) 
 
Wij geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen 
koopt via onze Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op onze 
PGWD-website geeft u toegang tot onze Webwinkel. 
De Webwinkel PGWD is ook via de App ‘Appostel' 
toegankelijk. De collectebonnen worden bij u 
thuisbezorgd. 
 
U kunt ook collectebonnen kopen door betaling op 
bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente 
te Weesp en Driemond.  
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt? 
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Je hart scheuren 

 

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren 
en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, 

want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. (Joël 2: 12-13) 
 
Op 22 februari begint de 40 dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Dat was altijd een Rooms-katholieke traditie, 
maar sinds een tiental jaren begint er ook in Protestantse kringen meer aandacht te komen voor dit fenomeen. Steeds 
meer mensen zijn in de weken voor Pasen op de een of andere manier bezig met vasten. Er komen steeds 
creatievere vormen. Van daadwerkelijk niet eten, geen alcohol, tot niet snoepen of geen sociale media of tv. 
Vasten is een manier om soberheid na te streven en je bewust te worden van je eigen rijkdom en het gebrek van 
zovele anderen op deze wereld. Het kan een manier zijn om tijd vrij te maken voor de a(A)nder. 
 
In de Bijbel, vooral het Oude Testament, staat een andere reden voorop als het gaat om de vraag waarom je zou 
moeten vasten. De mensen in Ninevé gaan vasten als zij de boodschap van Jona horen. Tijdens Grote Verzoendag 
of in reactie op een onheilstijding wordt er regelmatig gevast. Dat is ook het geval in het Bijbelboek Joël. Twee 
hoofdstukken lang wordt er een angstwekkend beeld geschetst. Sprinkhanenplagen die keer op keer het land treffen 
en waardoor er niets te eten overblijft. Een leger dat onverschrokken aanstormt en waarvan God de bevelhebber 
blijkt te zijn. Beelden die toen goed begrepen werden, omdat ze behoorden tot de dagelijkse realiteit van mensen. 
Met die twee beelden probeert Joël zijn hoorders ervan te doordringen wat het betekent als je God tegenover je hebt 
staan. Het is verschrikkelijk, zo laat hij weten. Misschien zou hij vandaag de dag het beeld gebruiken van alles 
verwoestend natuurgeweld of een economisch systeem dat volledig instort of een aanval op de energievoorziening, 
waardoor er geen elektriciteit meer is.  
 
Vervolgens roept Joël het volk op tot een periode van vasten. Een periode van eerlijk zelfonderzoek: Hoe staat mijn 
relatie met God ervoor? Heb ik nog een relatie of zijn we uit elkaar gegroeid? Staat God naast mij of tegenover mij? 
Als er een afstand is, is dat de schuld van God of heb ik daar ook een aandeel in?  
Het zijn niet alleen de vragen, die de hoorders van Joël zichzelf moeten stellen. Een periode van bezinning en 
reflectie, inkeer en omkeer, kan iedere gelovige in zijn of haar geloofsleven goed doen.  
 
Voor Joël is het in ieder geval een serieuze zaak. Hij heeft het er zelfs over dat de mensen hun hart moeten scheuren. 
Een indringend beeld dat gaat over mij en mijn eigen verantwoordelijkheid. Wat doe ik met de roeping die God mij 
gegeven heeft? Leef ik zoals God het bedoeld heeft? Waar laat ik, bewust of onbewust, steken vallen? Waarvan 
scheurt mijn hart als ik naar de wereld en naar mijn eigen leven kijk? 
Je hart scheuren; doen wij dat nog? Is onze relatie met God zo belangrijk voor ons dat we ons hart op het spel durven 
zetten? Gebruiken wij de vastentijd als een periode van treuren over de afstand, die is ontstaan tussen God en ons? 
Berouw te hebben over ons eigen aandeel daarin?  
 
De inzet is niet om mensen een oneindig groot schuldgevoel op te leggen of met angst te laten leven. Wat God via 
Joël, zoveel andere profeten en Jezus zelf heeft willen bereiken, is dat mensen zich met heel hun hart naar Hem  
omkeren. Letterlijk staat er dat je moet omkeren en terug gaan op de ingeslagen weg.  
Dat betekent een terugkeer naar de Enige die weet wat Hij met gescheurde harten moet doen. Hoe die gerepareerd 
kunnen worden. Want in deze heel indringende tekst van Joël wordt God gekenmerkt als genadig, liefdevol, geduldig, 
trouw en tot vergeving bereid. Dat zijn eigenschappen die een gezicht, handen en voeten hebben gekregen in Jezus. 
Als wij naar God terugkeren, dan zullen we ontdekken dat God met open armen op ons wacht. Denk aan het verhaal 
van de wachtende vader (of de verloren zoon zoals wij het beter kennen). God staat op de uitkijk om ons in zijn 
armen te sluiten. Hij wil niets liever dan vergeving, genade en een nieuw leven schenken. Dat zijn de middelen die 
Hij heeft om gescheurde harten weer heel te maken. Maar dat kan God alleen schenken als wij naar Hem toe gaan, 
in plaats van steeds verder van Hem verwijderd te raken.  
 
En dat vasten? Dat is het spreekwoordelijke zetje in de 
rug. Het hulpmiddel dat ons in staat stelt om ruimte, tijd en 
misschien ook wel zin te maken om eerlijk naar onszelf en 
onze verantwoordelijkheden te kijken. Op die manier is 
vasten niet vooral iets om er zelf beter van te worden. Door 
de soberheid en het herschikken van onze prioriteiten laat 
je merken: God, U gaat mij ter harte. Voor U wil ik mijn hart 
scheuren! 
 
Ik wens u een gezegende en inspirerende 40-dagentijd 
toe. 



Advertenties 
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Wilt u ook adverteren in 

Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Lange Muiderweg 12 
1382 LA Weesp 
Tel.: 0294 – 412978 
 
 

 

 

 

 
Plaza De Haven 

Amstellandlaan 106a 
Tel. 0294-414 247 

 

bestelling@plazaweesp.nl  

mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
mailto:bestelling@plazaweesp.nl
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Zondag 8 februari 
Mijn naam is Alex Boshuizen, ik ben emeritus 
predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in 
Heemstede. Ik ga nog steeds met veel plezier in 
verschillende kerkdiensten voor en ik kijk er naar uit 
om in de Grote Kerk van Weesp een dienst te leiden. 
Ik vind dat bijzonder omdat ik ben geboren in Weesp 
en via mijn familie altijd nauw verbonden ben gebleven 
met deze mooie kleine stad. En ik heb speciale 
herinneringen aan het gebouw, niet alleen omdat ik er 
zo nu en dan kwam om een kerkdienst mee te maken, 
maar ook omdat ik hier voorging bij de uitvaartdienst 
van eerst mijn moeder en later mijn vader.  
 
In de kerkdienst van 8 februari gaan we met de 
geschiedenis van Juda en Tamar een rauw deel van 
Gods Woord bekijken. Een dergelijke geschiedenis is 
wel even slikken. Maar ook hier mogen we de glans en 
belofte van het evangelie op het spoor komen. 
 

 

Zondag 15 februari 
Op 15 februari verwelkomen we de zangers van de 
musical ‘Sara’. Zij zullen verschillende liederen uit de 
musical ten gehore brengen. Uiteraard zal de dienst 
over Sara’s verhaal gaan. Ze is de vrouw van Abraham, 
die met hem meetrok het onbekende tegemoet. Maar 
wie is zij nog meer? Hoe was het voor haar om alles 
achter te laten? Delen van hoe het leven voor Sara was 
zullen we ontdekken in deze dienst. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

Zondag 22 februari 
Dit is de eerste zondag van de 40 dagentijd. We 
beginnen aan de periode waarin we toeleven naar de 
Goede Week en Pasen. Toch is vanaf het begin 
duidelijk dat de levensweg van Jezus vol uitdagingen en 
moeilijkheden is. In het verhaal van vandaag lezen we 
over Jezus die de woestijn in wordt gestuurd om daar te 
laten zien welke keuzes hij maakt. Een boom herken je 
immers aan de vruchten die hij geeft, zal Jezus later zelf 
zeggen. We lezen Matteüs 4 over de beproeving van 
Jezus in de woestijn. En we herkennen in zijn woestijn-
tocht onze worsteling om als gelovige de juiste keuzes 
te maken in een ingewikkelde wereld. 
Aan de dienst wordt meegewerkt door de mensen van 
de muziekgroep. 
 
Ds. Berit Bootsma 
 

 
Zondag 1 maart 
We kijken uit naar een mooie dienst, waarin  
ds. P. ter  Veen uit Almere voorgaat. 
 

 
 

Kerktaxi 
Contactpersoon  
Dhr. S. Biesheuvel tel. 0682917499 
 
Er rijdt één chauffeur per zondag. 
Als er gebeld wordt bespreekt de chauffeur de ophaal-
tijd. 
Natuurlijk kan er ook gemeld worden dat de taxi vol zit. 
 
Het kerktaxi rooster: 
  8 februari Hr. W. Koole.                 411816  
15 februari Hr. A. v.d. Bergh.   0611711673 
22 februari Hr. J.H.F. de Vries.         0654995843 
  1 maart Hr. M. Boomhouwer.      0620889306 
 

 

 
 

www.pgwd.nl 
 

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste 
nieuws. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 
 

 
 

 

 

http://www.pgwd.nl/


Van de predikanten     
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Ds. Berit Bootsma

Lieve mensen, 
Er is weer veel om over te schrijven 
deze keer. 
 
Levenslessen van Jezus 
Op 18 januari zijn we van start 
gegaan met het vervolg van de 
geloofscursus. Met een groep van 
14 deelnemers zaten we rond de 

tafel en hebben we ons gewaagd aan een interessante 
onderneming. We gaan het hebben over de Bergrede. 
Een toespraak van Jezus in het evangelie van Matteüs 
waarin hij de lijnen uitzet voor een christelijk leven. We 
kwamen er al pratend achter dat het ook een soort 
ideaal is waar hij over spreekt en dat de werkelijkheid 
weerbarstiger is. Het is mooi om zo met gemeenteleden 
van diverse leeftijden en achtergronden je in een pittig 
stukje Bijbeltekst te verdiepen. Ik zie uit naar het 
vervolg. 
 
Kerk op schoot 8 februari 
Op zondag 8 februari is er van 9.15 tot 9.45 uur in het 
Lichthuis de volgende Kerk-op-schoot viering. Een 
nieuw verhaal zullen we vertellen voor alle kinderen in 
onze gemeente van 0 t/m 5 jaar oud, hun ouders en/of 
grootouders. Het is altijd een feestelijk moment waarin 
er met veel plezier geluisterd en meegedaan wordt.  
 
Na afloop kunnen de ouders met kinderen weer naar 
huis, of de kinderen bij de crèche achterlaten om de 
aansluitende kerkdienst te bezoeken. 
  
Liederen uit de musical Sara 
Al een aantal maanden is er in Weesp een groep bezig 
om de musical Sara van Gerard van Amstel en Gerard 
van Midden voor te bereiden en in te studeren. 
Verschillende gemeenteleden zijn bij dit project 
betrokken. De uitvoering is in april, maar wij als PGWD 
krijgen een voorproefje! Op zondag 15 februari worden 
verschillende nummers uit de musical voor ons 
uitgevoerd in de kerkdienst. Dit onder leiding van 
Gerard van Amstel en Alexander Bauwens. Voor de 
volledige musical zult u nog even geduld moeten 
hebben, maar dit belooft ook bijzonder te worden.  
Ik zie uit naar een muzikale dienst over deze 
bekende/onbekende vrouw in de Bijbel. 
 
Bezoek Arte college 
Op 16 en 17 februari mogen we ongeveer 160 jongeren 
van het Arte college uit Almere ontvangen. Dit is voor 
het tweede jaar. Een van de docenten daar, zelf 
woonachtig in Weesp, vindt het belangrijk dat zijn 
leerlingen het gesprek leren aangaan over levens-
overtuigingen, de verschillen en overeenkomsten. 
Naast onze kerk zullen de leerlingen een bezoek 
brengen aan de synagoge en de moskee. Een leuk 
project om aan mee te werken en belangrijk. Als we met 
elkaar op goede wijze kunnen praten over onze 
verschillen, zonder vooroordelen, dan zou de wereld al 
een stuk milder zijn.

Bezoek classispredikant 
Sinds 2018 bestaat binnen de PKN de functie van 
classispredikant. Een classis is het regionale 
overlegorgaan van lokale kerken. Wij maken deel uit 
van de classis Noord-Holland, waar ds. Peter Verhoeff 
de classispredikant is. Hij is een vraagbaak, luisterend 
oor, maar begeleidt ook gemeenten die een vacature 
hebben of waar problemen zijn. Het is zijn streven om 
elke 4 jaar alle plaatselijke gemeenten in zijn werk-
gebied te bezoeken. Op dinsdag 17 februari zijn wij aan 
de beurt. We zien uit naar een mooie en bemoedigende 
ontmoeting met Peter Verhoeff. 
 
Kinderproject 40 dagentijd 
Op 18 februari is het Aswoensdag, daarmee begint de 
40 dagentijd. De kinderen starten op 22 februari met 
hun project. Het overkoepelende thema is: de weg van 
hoop. Het is een weg van geluk, maar ook van 
kwetsbaarheid en vragen. Ga samen met de kinderen 
mee op deze bijzondere reis en laat je inspireren door 
betekenisvolle verhalen! 
 
5 maart voorstelling: Jij zorgde voor mij 
Tanja Viveen-Molenaar is theoloog en inmiddels 20 jaar 
werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. 
Geïnspireerd door haar werk heeft zij de vertelvoor-
stelling ‘Jij zorgde voor mij’ gemaakt waarmee ze bij ons 
zal optreden. Dit zal zij doen op donderdag 5 maart om 
14.00 uur in het Lichthuis.  

 
In deze voorstelling krijgen we een 
inkijkje in het leven in een 
revalidatiecentrum voor ouderen. In 
de Lavendellaan wonen vier 
mensen, zij vertellen hun verhaal, 
hun kinderen komen aan bod en we 
luisteren naar het verhaal van de 
zorg en dat van de activiteiten-
begeleidster. Verhalen over zorgen 
voor en zorg ontvangen, hoe doe je 
dat, hoe heb je dat gedaan en wat 
doet dat met je?  

 
De voorstelling vormt uiteindelijk één geheel waarin 
gesproken woord en muziek elkaar afwisselen. Na de 
voorstelling is er gelegenheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen 
 
Save the date: 8 maart theaterdienst 
Op zondag 8 maart staat de kerkdienst in het teken van 
een theaterdienst. Hiervoor komt Birte Papenhausen 
naar Weesp. Ik mag met haar samen biblioloog-
cursussen geven. Daarnaast is zij ook theatermaakster. 
Samen met haar zal ik deze dienst voorbereiden en 
leiden. Dus noteer de datum en kom allen. 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Berit Bootsma
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Lieve mensen, 
De maand januari is voorbij – de 
dagen worden weer langzaam 
langer en lichter. Sommigen van 
ons zien al uit naar de lente, voor 
anderen mag het goede 
schaatsweer nog even komen.  

 
Hoe dan ook gaat de 40-dagentijd 
van start op woensdag 18 februari. 
Wie voor de vastentijd wat 
inspiratie zoekt, lees de 40-
dagenkalender van Petrus, 
verkrijgbaar via de PKN. Een klein 
boekje met overdenkingen voor de 
40-dagentijd. Aanrader! 

De komende tijd hebben we weer de geloofskring in 
het Lichthuis. Sluit u ook aan? Welkom!  
 
Telefoonnummer 
Vanaf heden is mij een werktelefoon ter beschikking 
gesteld voor de werkzaamheden in Weesp. Dat 
betekent dat u mij naast de mail ook telefonisch kunt 
bereiken! Dat kan op het volgende nummer:  
06 41510649  
 
Hartelijke groet, 
Tamar Karman 
 
 

 

Gemeente(mee)leven
 
 
In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichten
 
Verjaardagsfonds 
 
Het verjaardagsfonds heeft het laatste kwartaal van 
2025  €420,- opgeleverd! 
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft heel hartelijk 
dank, ook een dankjewel voor alle trouwe bezorgers 
van de kaarten! 
We hebben afscheid genomen van Triencko 
Boerema, dank voor het jaren lang brengen van de 
kaarten in het Gein. 
De vraag vanuit de kerkrentmeesters kwam of wij de 
nieuwe drukmachine wilden bekostigen, omdat er al 
lang geen bestemming voor het opgehaalde geld is 
geweest. Het lijkt mij een goede investering! 
Heeft u ook een voorstel, ik hoor het graag van u! 
 
Vriendelijke groet, Ida Westland 

 
Collecte 22 februari  
 
Op 30 november 2025 hebben we gecollecteerd voor 
het nieuwe beeldscherm naast de preekstoel in de 
kerk. Wij hopen dat u deze verbetering in de kerk kunt 
waarderen. De collecte heeft € 549,82 opgebracht. 
Waarvoor hartelijk dank. Inmiddels hebben de 
Protestantse Vrouwen op Weg € 2500,00 geschonken 
voor dit doel. Aangezien de totale kosten voor dit 
project € 4850,00 bedragen, willen wij de collecte op 
zondag 22 februari nogmaals voor dit doel 
bestemmen. Wij rekenen op uw bijdrage. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters 
Aart Mul
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Slijkstraat 43 - Weesp – 0294 482820 

www.weesperplein.nl 
www.weesperpleincatering.nl 

 
dinsdag t/m zondag geopend 

voor lunch en diner 

 
 

 

www.degroottrouwautoverhuur.com 
 

 
 

Telefoon: 06-53243921 

 

 
Toyota en Suzuki Specialist 

   

Lange Stammerdijk 31a 
1109 BL Amsterdam Z.O. 

0294-412238 

 

Nagel Pedicure 
Praktijk 

 
Irene Nagel – Weststrate 

Telefoon 06-81744438 
Het Binnenhof 19 - Weesp 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
 

 

 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

http://www.weesperplein.nl/
http://www.weesperpleincatering.nl/
http://www.degroottrouwautoverhuur.com/
mailto:advertereninonderweg@pgwd.nl
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Nieuws van de ZWO-commissie 
 
Opbrengst Adventsproject 
Tijdens de Adventsperiode en met de kerstdagen 
hebben we met onze gemeente gespaard voor het 
vervangen van 5 ramen en 2 deuren van de 
Amathemba school van Home of Hope in Kaapstad. En 
met de totale opbrengst van € 2153, 60 is dit mogelijk 
geworden. Heel hartelijk dank voor alle gulle giften! 
 
Zoektocht nieuw groot project 
 
In september is het al weer 2 jaar geleden dat wij 
gestart zijn met het ondersteunen van Home of Hope 
in Kaapstad, Zuid-Afrika. Een stichting die zich inzet 
voor kinderen met het foetaal alcohol syndroom. 
Bezoekt u eens hun website om te lezen over hun 
projecten; www.vriendenvanhomeofhope.nl  of 
www.homeofhope.co.za .  
Twee jaar betekent ook dat wij onze samenwerking met 
Home of Hope in september gaan afronden om ons 
vanaf de startzondag voor opnieuw 2 jaar aan een 
nieuw project te verbinden. Vandaar de vraag aan u of 
u een geschikt (kleinschalig) project weet, waarvoor wij 
met onze gemeente concrete doelen kunnen helpen 
realiseren. Onze voorkeur gaat ook uit naar een project 
waarmee directe communicatie mogelijk is met een 
contactpersoon. Uiteindelijk zal de ZWO-commissie 
samen met de kinderdienst de keuze voor een project 
maken. 
 
Besteding budget 2025  
 
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u laten 
weten aan welke organisaties de ZWO-commissie 
namens onze gemeente afgelopen jaar een gift heeft 
kunnen gegeven. 
- EO-Metterdaad; noodhulp bij het geweld in Congo 
- Internationale Leger des Heils; noodhulp i.v.m.  
  aardbeving in Myanmar  
- Tearfund; noodhulp in Gaza 
- ZOA; noodhulp bij hongersnood in Sudan  
- Stichting “Helpt u hopen”; betalen van schoolkosten  
   voor kinderen in Oeganda  
- Interserve; ondersteuning zendingsgezin in Centraal  
  Azië  
- Tamar Centre; activiteiten t.b.v. het opvangen van 
   prostituees in Thailand 
- Leprazending; realisatie van een operatiekamer in 
  Bangladesh 
- Frontiers; evangelisatie activiteiten in het Midden- 
  Oosten 
-Zending over grenzen; het uitdelen van voedsel- 
  pakketten in Oost-Europa 
- Mission Adulam; activiteiten t.b.v. verslaafde jeugd in  
  Bolivia 
 
Bij een aantal van bovengenoemde projecten zijn 
gemeenteleden actief betrokken. Wij vinden het 
belangrijk om er ook op dit gebied voor elkaar te zijn. 
Bent u actief voor een “goede doelen” organisatie of 
kent u een familielid of goede vriend die betrokken is bij 
zo’n organisatie, laat het ons dan weten. Dan kunnen  
 

 
 
 
we kijken of onze gemeente deze organisatie volgend 
jaar kan ondersteunen met een gift. 
Uw ideeën kunt u via ZWO@pgwd.nl aan de ZWO-
commissie doorgeven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de ZWO-commissie, 
Annemieke Bakker 
 

 
Simply the Story is een interactieve manier om 
bijbelverhalen te vertellen.  
Arjette Kuipers, jongerenwerker in de Protestantse 
Gemeente van Muiden en Muiderberg komt voor onze 
gemeente een training geven. Tijdens de training leer je 
hoe je deze manier van bijbelverhalen vertellen zelf kan 
toepassen. Het wordt een praktische en interactieve 
avond. De training is voor iedereen die geïnteresseerd 
is, maar zeker voor ouders, opa's en oma's, 
kinderwerkers etc. 
 
Wanneer: woensdag 18 maart 
Tijd: 20.00-22.00 
Locatie: Lichthuis 
Opgeven: LysetteKlop@gmail.com 
 
Meer onformatie op https://simplythestory.nl/trainingen/ 
 

 

 

  AAN TAFEL 

 
 
Ook komende maand gaan de koks weer met veel 
plezier aan de slag om u een gezellige avond te 
bezorgen. U krijgt lekker eten en daarbij een goed 
gesprek met de andere gasten. Voor een envelop 
betaalt u € 10.00. Daarvoor krijgt u een heerlijk 
driegangen menu. De € 10.00 worden overgemaakt 
naar het goede doel: “het vergeten kind.  
De data waarop we in februari gaan koken zijn: 
vrijdag 6 februari, vrijdag 13 februari, zaterdag 21 
februari en dinsdag 24 februari. We staan weer bij 
het “aan tafelbord” en hopen u daar te zien. 
 
Namens Astrid Bijvoet en Annelies Westra, 
Anga Biesheuvel.  

.

https://simplythestory.nl/trainingen/
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Telgroep 
 

 
 
Het afgelopen jaar hebben twee mensen afscheid 
genomen van de telgroep. 
Hein van der Tholen en Triencko Boerema hebben 
aangegeven dat het niet meer gaat. 
Heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet. 
Er is (nog) niemand gevonden die de groep wil 
versterken maar we hebben voldoende mensen dus de 
nood was niet heel hoog. 
Denkt u, dat wil ik ook wel doen, 1 x in de 6/7 weken 
een uurtje collectegeld tellen en inboeken, dan kunt u 
mij een berichtje sturen of even aanspreken. 
Ida Westland, email: oost-west@live.nl of 0294418860. 
 

 
Huispaaskaarsen 2026 bestellen: 
 

 
 
Ook dit jaar is het weer mogelijk huispaaskaarsen te 
bestellen. Dit kan via onze webwinkel  
(webwinkel.pgwd.nl) of de Appostel app. 
Hier vindt u ook informatie over prijzen, afbeeldingen, 
en afmetingen. Bij de webwinkel moet u eerst inloggen. 
In de Appostel app kiezen voor het € teken onderin en 
op de artikelpagina kiezen voor ‘Zie alle producten’. 
 
Bestellen kan van 1 tot en met 16 februari 2026. 
 
Nadat de kaarsen bij ons zijn aangekomen zullen wij 
zorgen voor de bezorging op uw adres. 
 
Namens de Commissie Coördinatie Vieringen,  
Lia Bogerd & Irene de Groot 
 
 

Lutherse lezenaar 
 
Begin 2022 hebben we een paar zeer oude Lutherse 
Avondmaalsstukken voor onbepaalde tijd uitgeleend 
aan het Luther Museum in Amsterdam. Deze stukken 
zijn daar opgenomen in de permanente tentoonstelling. 
 
Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw 
Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 
1772 is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis. In het Luther Museum 
is het belangrijke erfgoed van de Lutherse Gemeente 
en de Lutherse Diaconie van Amsterdam 
bijeengebracht. Het museum laat het verhaal zien van 
de lutheranen in Amsterdam en in Nederland. Voor 
meer informatie: www.luthermuseum.nl 
 
Komend voorjaar (maart - juni) is er in het Luther 
Museum een nieuwe tentoonstelling met de titel 'Onder 
de Zwaan'. De conservator van het Luther Museum 
schrijft daarover: 
De tentoonstelling omvat een selectie van 15 objecten 
uit Luthers Nederland, om de verscheidenheid aan 
Lutherse objecten aan te tonen, maar ook om de meest 
herkenbare, bijzondere, grappige en persoonlijke 
lutherse verhalen te vertellen aan de hand van de 
objecten (veelal samen te zien met audio- of 
videobeeld). Bovendien biedt het de gelegenheid om in 
te gaan op fuseren, een onderwerp dat voor veel 
Lutherse gemeentes aan de orde was of is. 

 

Voor die tentoonstelling wil men graag de koperen 
lezenaar, die afkomstig is uit de Maarten Lutherkerk en 
die nu in het koor van onze kerk staat, lenen. Het is een 
bijzonder exemplaar en heel oud (halverwege de 17e 
eeuw gemaakt). 
In de kerkenraadsvergadering van 28 januari as. zal het 
verzoek van het Luther Museum besproken worden. Als 
de kerkenraad toestemming geeft, zal de lezenaar in de 
komende weken overgebracht worden naar 
Amsterdam. We sluiten een bruikleenovereenkomst 
met het Luther Museum voor de periode dat de lezenaar 
in Amsterdam is. Na de tentoonstelling komt de 
lezenaar terug in onze kerk. 
 
Atie de Vries 
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Folder rondom levenseinde en uitvaart 
 
Wellicht heeft u in de kerk of het Lichthuis de folder van 
het Uitvaartbegeleidingsteam zien liggen. Dit team 
bestaat nu al weer een tijdje en groeit langzaam in de 
begeleidingsrol en doet ervaring op bij uitvaarten. 
 
Geïnspireerd door een andere gemeente, hebben wij 
een folder gemaakt. Hierin staat wat informatie over wat 
er mogelijk is en wat wij voor u kunnen betekenen, maar 
er is ook ruimte om eigen gedachten en ideeën te 
noteren. Als team hopen wij dat deze folder kan helpen 
om stil te staan bij en het gesprek aan te gaan over de 
eigen wensen t.a.v. levenseinde en uitvaart. 
 
In de voorbereidingen op een uitvaart merken wij 
namelijk hoe het voor ons als begeleiders, maar zeker 
voor de naasten, fijn is als er het één en ander op papier 
staat. Tegelijk weten we hoe hoog de drempel kan zijn 
om het over dit onderwerp te hebben met je partner, 
kinderen of andere naasten.  
 
Vindt u het lastig om dit gesprek aan te gaan, dan kunt 
u hulp krijgen van een van ons, een ouderling of de  
dominee. In zo’n gesprek is er tevens de ruimte om 
vragen te stellen over wat er kerkelijk mogelijk is rond 
een uitvaart. De mogelijkheden zijn namelijk groot. 
Behalve over een dienst in de kerk kan er gesproken 
worden over de mogelijkheden in een rouwcentrum, van 
zeer uitgebreid tot heel persoonlijk en intiem. 
 
Met deze folder en het aanbod van gesprekshulp hopen 
wij dat wij als team een bijdrage kunnen leveren om 
voor u het levenseinde en de uitvaart bespreekbaar te 
maken.  Wellicht geeft dat u en uw omgeving een rustig 
gevoel. 
 
U kunt altijd om een gesprek vragen op een voor uzelf 
goed moment of tijdstip. 
 
Het Uitvaartbegeleidngsteam PGWD, 
Anke van den Bergh       Petra Bouwman 
Ineke van de Pol             ds. Berit Bootsma 
Tamar Karman 

 
Protestantse Vrouwen op Weg 
  
We verheugden ons op een gezellige avond. 
Maar dat liep anders: maandag 5 januari veranderde de 
omgeving in sprookjeswonderland, wat een sneeuw! 
Een prachtig gezicht. Niet verstandig om er op uit te 
gaan. Daarom ging onze avond helaas niet door. 
  
We hopen op een leerzame avond op 2 februari met 
Marlise Dalmulder. 
Zij vertelt ons vanuit haar vak als voedings- en 
gewichtsconsulente. 
  
Op onze avond in maart neemt Rieteke Hoogendoorn 
ons mee in haar presentatie over Passie en Pasen.  
We reizen met Jezus mee richting Golgotha en naar het 
open graf........ 
Een presentatie met haar handgemaakte quilts, 
gedichten en mooie muziek. 

We kijken uit naar een mooie avond. 
In de pauze zijn haar prachtige kaarten te koop. 
  
We nodigen u van harte uit! 
Onze avonden beginnen om 19.45 u. in het Lichthuis. 
Hartelijke groet, 
het Bestuur 

 
Bedankjes 
 
Heel veel dank voor alle bezoekjes, kaarten, mails en 
appjes, nadat bekend werd dat ik ongeneeslijk ziek ben. 
Het heeft ons bijzonder goed gedaan.  
Mede namens Coosje nogmaals dank met een 
hartelijke groet voor u allen. 
Triencko Boerema 
 

 
Ik wil u graag bedanken voor de gebeden, de kaartjes, 
de bloemen en de voelbare zorg en aandacht, tijdens 
en na mijn ziekenhuisopname. Het gaat langzamerhand 
beter. Ik heb mij gedragen gevoeld door u, onze 
kerkelijke gemeenschap. 
Heel veel dank hiervoor. 
Vriendelijke groet, 
Katinka Hilders 
 

 
KINDERCLUB DE REGENBOOG 
 

 
 
Allereerst (een beetje laat) willen we als leiding van 
kinderclub ‘De Regenboog’ jullie allemaal een heel fijn 
en gezond 2026 toewensen! 
 
We zien terug op een gezellige Kerstmiddag met de 
kinderen, het is elk jaar weer bijzonder om te mogen 
vertellen over de geboorte van dat Kindje dat door 
ontbering en vijandigheid heen gaat, om onze hemelse 
Koning te worden. De kinderen hebben zich helemaal 
uitgeleefd op prachtige houten lantaarntjes. 
 
Door de sneeuwval en glibberigheid kregen de kinderen 
de eerste clubmiddag na de kerstvakantie een middagje 
sneeuwvrij en startte de kinderclub pas op 14 januari. 
De vertelling ging over Jona die een belangrijke 
opdracht krijgt van God. Hij moet naar een vijandige en 
verre stad toegaan om de bewoners te waarschuwen, 
maar Jona heeft er geen zin in en denkt onder de 
opdracht uit te komen door een zeereis de andere kant 
op te maken. Wat bijzonder dat God hem niet straft, 
maar juist redt! 
Om de vogels de winter door te helpen werden er 
pindaslingers geregen, met een klein huisje eraan 
kunnen ze buiten worden gehangen. 
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Traditiegetrouw start de kinderclub in de maand januari 
ook weer met de ‘stroopwafel en rookworsten aktie’. 
We vinden het fijn dat we met de kinderen op deze 
manier geld kunnen verdienen om arme kinderen 
wereldwijd te helpen.  
Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar “MAF: 
vliegen voor leven, hoop voor Tjaad!” 
Op de clubmiddag van 21 januari is Henk Groenendaal 
(vrijwilliger bij de MAF) hierover komen vertellen, met 
indrukwekkende foto’s en filmpjes werd het voor de 
kinderen extra duidelijk! 
In 30 verschillende ontwikkelingslanden zijn de kleine 
wendbare vliegtuigen van de christelijke 
hulporganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship) 
gestationeerd. In deze landen met weinig 
gezondheidszorg en zeer slechte wegen rekenen ze op 
MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie, 
want elk mensenleven telt! De actie is dit jaar vooral 
gericht op het Afrikaanse Tsjaad; één van de meest 
geïsoleerde landen ter wereld. Uitgestrekte woestijnen, 
enorme afstanden en een gebrek aan goede wegen 
maken het leven zwaar. Voor miljoenen mensen zijn 
ziekenhuizen, scholen en hulporganisaties simpelweg 
onbereikbaar. 
Met de kinderen van de kinderclub gaan we met deze 
actie brandstof doneren voor de vliegtuigen, zodat 
artsen en verpleegkundigen kinderen die ziek zijn, 
moeders die hulp nodig hebben en mensen die gewond 
zijn kunnen helpen. Ook in noodgevallen kan de MAF 
mensen veilig vervoeren. Als de MAF kan blijven 
vliegen geeft dit voor de kinderen en gezinnen in Tsjaad 
een hoopvolle toekomst! 

 

De kinderen hopen weer met de intekenlijsten op pad te 
gaan om zoveel mogelijk rookworsten en pakjes 
stroopwafels te verkopen voor dit project (voor de 
kleinste kinderen hebben we weer een stickerlijst voor 
brandstof om óók hun steentje bij te dragen) 
 
Bestellen kan natuurlijk ook direct via juf Elly van Beek 
(tel. 06 14115686 / email 
elly-van-beek-bijlsma@hotmail.com).  
 
Zij bezorgt de bestelling dan bij u thuis.  
Ze kosten € 4 per stuk of 3 stuks voor € 11,=   
En ze zijn écht heerlijk!  
Wilt u/jij ook meebidden voor dit project? 
Ook in dit nieuwe jaar zijn alle kinderen weer welkom op 
onze kinderclub, dus neem gerust je vriendjes en 
buurkinderen mee! Meedoen is gratis, 
 
Groetjes van de leiding van kinderclub ‘De Regenboog’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures: 
Regelmatig ontstaan er vacatures bij onze vrijwilligers 
groepen. Graag wil ik op deze manier de vacatures 
onder uw aandacht brengen. 
Denkt u: dat is wel iets voor mij en wit u meer weten 
over een vacature dan kunt u contact opnemen met 
Wim de Groot (0653243921) 
 
1      Coördinator Open Monumentendag: 

12 en 13 september 2026 is de kerk deels geopend 
op Monumentendag. Hiervoor is een coördinator  
nodig die één of twee besprekingen bijwoont over 
het thema. Ook is er bemanning nodig eventueel 
uit de zaterdag groep. Ook is er een 
kindermonumentendag begin september. 

2      Aanvulling bij het Beamteam: 
Hiervoor zoeken wij iemand die affiniteit heeft met 
elektra, leidingen en zondagse uitzendingen van 
de kerkdiensten. Ook het in stand houden van de 
installaties en verbeteringen of aanvullingen. 
Momenteel doet Frits de Hoop hier veel werk aan, 
maar hij wil graag iemand die hem hierbij kan 
ondersteunen en helpen en eventueel een deel 
van de werkzaamheden overnemen. 

3      Coördinator voor een nieuw op te zetten groep: 
( 1 aanmelding ontvangen) 
Wij zoeken mensen die in de maanden april t/m 
oktober op een zaterdagmorgen mee willen  
helpen met verwijderen van het onkruid rondom de 
kerk. Nu de kerk en de toren helemaal zijn 
opgeknapt zou het College graag zien dat het 
rondom de kerk ook netjes is. 

4     Coördinator Organisatie Groep 
(kerkrentmeester) 
Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die diverse 
groepen die in de kerk werkzaam zijn aanstuurt. De 
groepen zijn al aanwezig, en je hebt vaak informeel 
contact met deze groepen. Bij deze contacten 
kunnen vragen gesteld worden die dan opgelost 
moeten worden. De groepen waar het hier om gaat 
zijn bijvoorbeeld: de openstelling van de kerktoren 
(stiltecentrum), de drukkersgroep, verjaardag 
commissie, zaterdag openstelling, Open 
Monumentendag,  kerstboom opzetten en 
afbreken, kerstnachtdienst borden plaatsen in 
Weesp.

 



Berichten 

 ONDERWEG  15 

 
Na verlies weer in beweging komen 
 
Iedereen heeft met verlies te maken in het leven. Geen 
werk hebben, verlies van een naaste, ontslag, 
verhuizing etc. Het kan helpen om daar met andere 
mensen dan de naaste omgeving van gedachten over 
te wisselen.  
De Protestantse Gemeente Weesp/Driemond biedt 
ruimte in het Lichthuis om hiervoor een gespreksgroep 
te creëren voor mensen met een verlieservaring 
binnen of buiten de kerk. De bijeenkomsten worden 
begeleid door:  
Petra Bouwman, ervaringsdeskundige in het 
begeleiden van (rouw)groepen 
Robert de Vos, emeritus predikant PKN. 
 
De data zijn: de maandagen: 2, 9, 16 en 23 maart.  
Tijd: 14.00 – 16.30u 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp 
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 
Er zijn geen kosten aan verbonden! 
Aanmelden kan via telefoon: 0654684746 of per e-
mail: rhdevos@gmail.com  
Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer 

 
Van de redactie van Onderweg 
 
In het colofon op blz. 2 staat altijd de sluitingsdatum 
voor het volgende nummer van Onderweg vermeld. In 
Onderweg nr. 1 van dit jaar staat bijvoorbeeld voor het 
nummer van Onderweg dat nu voor u ligt als 
sluitingsdatum vrijdag 23 januari 13.00 uur vermeld. 
 
Wij ontvingen deze keer nog diverse bijdragen voor 
Onderweg na dit tijdstip. De redactie van Onderweg 
begint echter na het sluitingsmoment met het 
opstellen en opmaken van het nieuwe nummer van 
Onderweg. Het te laat inleveren van kopij zorgt dan 
voor veel extra werk om de opmaak van Onderweg 
weer aan te passen. 
 
Een dringend verzoek aan iedereen die kopij wil 
inleveren voor een volgend nummer van Onderweg 
om dit vóór de sluitingsdatum te doen. Lukt het (net) 
niet om uw kopij af te krijgen en is het absoluut nodig 
dat uw bijdrage in de komende Onderweg verschijnt, 
stuur dan een mail naar de redactie dat uw bijdrage er 
bijna aan komt, zo mogelijk met een indicatie van de 
omvang. Bijdragen die we een dag of langer na het 
sluitingsmoment ontvangen, kunnen we pas in een 
daarop volgend nummer van Onderweg plaatsen. 

 
Filmavond woensdag 18 febr 2025  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een prachtige - op waarheid gebaseerde - film uit 2019 
over een gelovige Oostenrijkse boer die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gewetenswroeging krijgt en 
weigert mee te vechten voor Hitler. Hij keert met verlof 
terug naar zijn boerderij in de bergen om voor zijn 
gezin te zorgen en wil daar blijven. Dat wordt natuurlijk 
flink tegengewerkt, ook door de locale dorpspastoor 
en zelfs de bisschop van de stad. 
 
Met zijn 2 uur en 53 minuten een forse meditatie over 
het geweten, morele moed, geloof, hoop en liefde.  
 
Breng wat lekkers mee en komt dat ervaren! 
 
 



Advertenties 

 

 
 
Inzameling oude boeken 
en grammofoonplaten 
 

 
 

Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 

 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 

Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 

bellen of mailen met 
Kees Lijnsvelt, tel. 0294 411469, 

e-mail kees.lijnsvelt@gmail.com of 
Martijn vd Berg, tel. 06-20616276 
e-mail martijnvdnberg@gmail.com 

 

 
Het Lichthuis 

Waagplein 10, Weesp 
 

* De plek om bij elkaar te komen. 
* Fijn om elkaar te spreken. 

* Goed voor een vergadering, lezing of presentatie. 
* Audio-visuele apparatuur is aanwezig. 

* Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 
 

 
 

Reserveringen: 
Tel. 06 100 59 464 , e-mail: koster@pgwd.nl 

 

 

  
   

 
 

Wilt u ook adverteren in Onderweg? 

Johan Groen, telefoon: 0294 457799 

advertereninonderweg@pgwd.nl 
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